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WIE DOOR EIGEN SCHULD EN WIL
IN DE DUISTERNIS IS KAN NIET ZIEN

Ik heb je gesproken over de gigantische maneuvers tot omsingeling
en wurging van de Kerk.

Wat gezegd werd betreft enkel een bijzonder aspect van het grote
plan tot de innerlijke en uitwendige verwoesting van Mijn Kerk, die
men rechtvaardigt met onbeduidende en belachelijke voorwendsels,
enkel geldig voor hen die in hun ziel het geloof hebben uitgedoofd,
maar die helemaal niet bestaan voor hen die de juiste en grootse visie
van het geloof hebben, een visie die de materie en de tijd overstijgt,
om te komen tot het oneindig Licht van God.

Vergeet niet, zoon, dat wie door eigen schuld en wil in de duisternis
is, niet ziet, niet kan zien.

Willen wij nogmaals een blik werpen op het gezin, die andere
steunpilaar van de Kerk.

Ook daar heerst er chaos. Daar de mens in crisis is, kon de crisis
niet in het gezin ontbreken dat nu in volle proces van ontbinding is.
Vandaag de dag wordt het gezin tegen God aangevat en gewild.

De echtscheiding en de abortus die door alle Christelijke volkeren
erkend en aanvaard werden zijn hiervan een plechtige bevestiging . . .

Maar Ik heb gesproken over het volledig proces tot ontbinding van
het gezin: waarom is dit zover gekomen?

Beschouw het diabolische plan waardoor men ertoe gekomen is om
de spiritualiteit uit de huidige familie weg te nemen.

Er kwam een geestelijke verslapping die met zich meebracht dat
sinds verscheidene generaties het gebed, voornamelijk het
gemeenschappelijk gebed werd verwaarloosd.

Er kan geen leven worden bewaard als het niet wordt gevoed.

En als het niet wordt gevoed dooft ook het leven van de genade zelf
uit.

Dat is wat er in bijna alle Christelijke gezinnen is gebeurd.

En zo heeft, eenmaal het genadeleven uitgedoofd, de zonde haar
intrede gedaan.

Het huwelijk wordt dikwijls, al te dikwijls, opgevat als een middel
tot vermaak: zonden en misdrijven tegen het moederschap. . .
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Dit zou al hebben volstaan voor de binnenkomende krachten van
het kwaad om hun eerloos spel te bedrijven. Maar daarbij zijn de pers,
de film, de televisie aan het werk om het overige te doen . . .

Maar thans volstaat dit, ook al is het onderhoud over het gezin
nauwelijks geschetst.

Ik zegen je, zoon, vrees niet.

God is overal tegenwoordig. En Hij is sterker dan alle machten van
het kwaad.

Bemin Mij en breng eerherstel.
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16 november 1978

247.- CHAOS IN DE WET

Mijn zoon, schrijf.

Ik heb je gezegd dat de huidige tijd een tijd van grote kwalen is en
dat de occulte machten van de hel gekomen zijn of nu komen tot de
maximale macht hen krachtens de onpeilbare goddelijke plannen
toegekend. _

Maar de huidige tijd is ook een tijd van grote waarheden want Ik
wil dat allen op de hoogte zijn. Ik wil dat allen die van goede wil zijn
geholpen worden om weer de goede weg van het heil in te slaan.

Allen moeten weten welke richting zij moeten inslaan op de
levensweg die hen nog overblijft opdat zij zich in de ideale toestand
zouden bevinden om hun keuze te doen.

Want vandaag de dag worden er vele zielen door de twijfel, door
vele twijfels gekweld. Zij leven in een nevel die men geen licht kan
noemen en evenmin duisternis, zodat een lichtstraal voor sommigen
onder hen werkelijk beslissend kan zijn, zoveel te meer dat zij niet
altijd voor de onzekerheid van hun toestand verantwoordelijk zijn.

Het is bijgevolg hoog tijd om de blinddoek te verwijderen opdat de
etterbuilen van Mijn mystiek Lichaam worden ontdekt, niet uit
ziekelijke zucht naar bekladding, maar om de wonden te verzorgen en
om met het zicht op een zo weerzinwekkend schouwspel vele zielen
tot rede te brengen die in onmiddellijk gevaar verkeren om weg te
glijden in de afgrond waaruit men slechts moeilijk weer opklimt!

DE PRIESTER KIEST OFWEL GOD,
DOOR EEN STERK INNERLIJK LEVEN, OFWEL . ..

In het voorgaande onderhoud heb Ik je een kort overzicht gegeven
van deze etterbuilen die Mijn mystiek Lichaam teisteren, etterbuilen
die vitale delen zoals het gezin hebben verdorven.

Maar thans wil Ik Mijn blik werpen op de overal verspreide
onzedelijkheid, zelfs onder Mijn gewijden en priesters, steeds op de
gewone uitzonderingen van enkele goede en heilige priesters na.
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Ik zal niet blijven stilstaan bij het herhalen wie de priester is. Ik zal
niet spreken over zijn waardigheid noch over zijn machten (dat werd
reeds in andere boodschappen besproken).

Maar Ik zal spreken over de grote moeilijkheden waarmee hij
vandaag te kampen heeft, moeilijkheden die het hem niet gemakkelijk
maken om zich te handhaven in het juiste evenwicht tussen het geloof
en de genade, om reden van de negatieve krachten die op hem
inwerken.

- Innerlijke bekoringen, voortkomend van de obscure machten van de
hel die niemand sparen, vooral de priester niet die, door de aard van
zijn roeping en van de goddelijke opdracht waarmee hij werd bekleed,
een openbaar persoon is geworden die rondom zich een groot aantal
zielen polariseert.

- Hij is het doelwit van negatieve aandacht, natuurlijk vanwege de
"goddelozen" die met vijandigheid naar hem kijken.

- Hij is een teken van onbegrip voor de zogenaamd goeden geworden,
die hem niet begrijpen, precies wegens hun innerlijke vormelijkheid
die hen verhindert te begrijpen dat de priester de mens is die, zonder
van de wereld te zijn, moet leven in die wereld, die niet van God is
maar van Satan.

Wegens dit alles, leeft de priester vandaag de dag in het grote
gevaar een verkeerde keuze te maken: ofwel kiest hij voor God met
een sterk innerlijkk leven, ofwel verzinkt hij in de menselijke
realiteiten!

WAT DOET MEN OM ZOVEEL KWAAD
UIT DE WEG TE RUIMEN?

Als de priester voor de menselijke realiteiten kiest zal hij stilaan de
smaak voor God verliezen. Daarna zal hij overgaan tot de afkeer voor
God, vervolgens tot de walging voor God, om uiteindelijk te komen
tot het verraad van God.

Het is een keuze zonder uitweg, een doodlopende weg.

Hoe meer de priester zich in de menselijke realiteiten onderdompelt,
hoe lager hij zal vallen totdat hij het geloof verliest en dus het
genadeleven.
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Van dat ogenblik af wordt zijn neergang tot een vrije val die hem
definitief in het kwaad en dus in de eeuwige ondergang zal
meesleuren.

Maar welke zijn de zo gevaarlijke menselijke realiteiten?

- De modeme sociale communicatiemedia, zoals de televisie, de film,
de dagbladen en tijdschriften doordrongen van gevaarlijke en
verderfelijke 1deologieén, in de praktijk vrijwel geheel de pers,
doordrongen van de uitwasemingen van het verderf.

- Het gewone samenwonen met personen van het andere geslacht. De
priester is een mens die in zich, net als de andere mensen, al de
kiemen van de passies draagt en gezien het door de geloofscrisis in
hem ontstane vacuiim wordt hij onvermijdelijk door het vuur van die
passies verzengd, die in hem bijzonder geweldig zijn: qui amat
periculum in illud peribit

Als hij zover gekomen is verliest hij elke schroomvalligheid en elk
schaamtegevoel. En door dit opeengehoopte en geheim gehouden
kwaad vormt hij zich om tot een melaatse die in staat is met zijn
ziekte een steeds groter aantal zielen te besmetten.

Hoe talnijk zijn de priesters die op die helling zijn uitgegleden . . .
een zeer groot aantal, geworden tot zovele centrales van geestelijke
dood, centrales van schandaal en van verderf . . .

Maar wat wordt er gedaan, mijn zoon, om zoveel kwaad te weren?

Door de herders wordt er niets of bijna niets gedaan . . .

O! Zij weten dat de stank uit het midden van hun kudden opstijgt,
maar zij veinzen het niet te weten, het niet te zien, het niet te horen . .

Zij verkiezen zo te handelen om geen last te hebben of verwikkeld
te raken in verantwoordelijkheden die moeite kosten en die zij niet op
zich willen nemen!

En dat, zoon, zijn slechts overzichten geen globale visie want die
zou voor jou teveel zijn.

Thans volstaat dit.

Bemin Mij.
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17 november 1978

248.- CHAOS IN DE WET

Mijn zoon, neem weer je pen en schirijf.

In Mijn Wet staat er geschreven: "Je zult niet stelen".

In werkelijkheid is heel de handel die vandaag in de wereld wordt
uitgeoefend met fraude doorweven.

En ook zij die zich goed en eerlijk achten hebben bij het bedrijven
van die gewone fraude geen enkel gewetensbezwaar.

Overigens er wordt gezegd: 'Tedereen doet het . . .".

Maar het feit dat het kwaad algemeen verbreid is motiveert een
grotere blaam en is helemaal geen rechtvaardigingsgrond. De
herhaalde fraude is een zonde tegen de rechtvaardigheid. Het is een
zonde die door haar aard de teruggave vereist van het onrechtvaardig
verkregen goed. En wie dit niet doet stelt zich bloot aan het grote
gevaar zijn eeuwig heil op spel te zetten.

Het kwaad, van welke aard het ook weze vertroebelt en verstoort het
sociaal lichaam waarin het wordt bedreven.

Om die reden werd Mijn Kerk in de wereld gewild en geplaatst:
precies om in de zielen het juiste evenwicht te herstellen, om de zielen
te verlichten, te verzorgen, te genezen.

Het is slechts door zo te werken dat men werkt voor het welzijn van

de maatschappij.

HET MATERIALISME:
DE KETTERIJ DIE IN ZICH ALLE KETTERIJEN INSLUIT

In Mijn Wet wordt ook gezegd: "Je zult geen onzuivere handelingen
bedrijven".

Maar wat dat betreft is de chaos compleet. Er zijn geen grenzen
meer. Het kwaad verbreidt zich als een overstromende rivier en heeft
heel de menselijke maatschappij besmet. Slechts die zielen met een
werkelijk springlevend en werkdadig geloof zijn onbesmet gebleven.

Wat is de oorzaak van alle kwalen die de huidige mensheid
kwellen?
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- Het materialisme, de materialistische opvatting van het leven:
ziedaar de ketterij die in zich alle ketterijen insluit. Van die ketteri]
hebben de machten van de hel zich met een onbetwistbaar succes
bediend om de mensheid te verschalken. De verantwoordelijkheid van
het Christendom is groot precies omdat het niet heeft weten te
reageren op dit groot gevaar voor de zielen en op dit kolossaal
maneuver met alle ter beschikking staande krachten. Zij hebben de
wapens niet met de vereiste promptheid opgenomen en er niet met de
nodige energie op geantwoord. Zo is men tot de huidige stand van
zaken gekomen. ,

- De verdeeldheid van de verschillende Christelijke Kerken. Om die
reden heb Ik gezegd dat de huidige crisis haar wortels heeft in de
voorbije eeuwen.

- Het proces van industrialisatie, die de familiale gemeenschap heeft
verbroken en de mensen van God heeft verwijderd door het gehamer
van de marxistische propaganda die er stilaan in geslaagd is het
geloof in de harten uit te roeien.

Ziedaar deze in het verleden begonnen grote crisis die vandaag haar
maximale kracht heeft bereikt en die weldra van het aardoppervlak zal
worden geveegd, zodat zelfs de herinnering eraan binnen twintig jaar
zal zijn verdwenen.

Geheel de Wet van God, integendeel, die vandaag als door een grote
aardbeving aan het wankelen werd gebracht, zal eeuwig en
onveranderlijk blijven zoals God eeuwig en onveranderlijk is.

DE OPDRACHT VAN DE PRIESTER
IS EEN RELIGIEUZE OPDRACHT

De chaos in de Wet is zo groot dat de mensen zoals gezegd in de
vorige boodschappen zelfs het begrip van goed en kwaad hebben
verloren.

- De godslastering, de vloek is een gewoon feit geworden.

- Obscene taal is zoals de vloek nu alledaags.

- Hoe veelvuldig zijn nu niet de twisten die dikwijls in de meest
wreedaardige gewelddadigheden ontaarden.

- Pornografische boeken en tijdschriften worden achtergelaten om er
de kinderen, zelfs de zeer jonge kinderen, in te laten grazen.

- De taal wordt steeds grover en trivialer.
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- De echtelijke ontrouw wordt vaak aanvaard en bedreven met
wederzijdse toestemming.

In een groot aantal gezinnen is waarlijk het begrip van goed en
kwaad uitgewist . . .

Dit alles en nog meer is het produkt van het materialisme dat zelfs
de structuren van de Kerk is binnengedrongen, onder andere vormen
maar altijd verderfelijk en dodelijk, zodat de priesters doordrongen
van materialistische ideologieén zich gedragen alsof zij van natuur
waren veranderd. Zij geven, inderdaad, met het grootste gemak de
absolutie voor alles aan allen.

Deze observaties zullen geen indruk maken. Want voor een zeer
groot aantal priesters zijn enkel de sociale problemen belangrijk en
hebben zij voorrang op alle andere problemen. Hierin is het dat de
priester de manier om het priesterschap op te vatten, de manier van
priester zijn denatureert.

De priester is een "alter Christus" en Christus 1s op aarde gekomen
om de zielen uit de tirannie van de hel te redden, als priester.

Om die reden is de opdracht van de priester geen politieke of
syndicale opdracht maar een religieuze helemaal en alleen gericht op
het geestelijk heil van de zielen!

Vele priesters zijn gedeserteerd. Velen zijn afgedwaald. Velen zijn
in hun priesterlijk leven verlamd. Want de mondaine realiteiten
waarin zij verzonken zijn hebben hen het ware doel van hun
priesterschap en van hun roeping uit het oog doen verliezen en dit
alles omdat hun op een gegeven ogenblik de instroming van de
genade heeft onderbroken, die de vrucht is van een springlevend en
werkdadig geloof m.a.w. van een innerlijk leven.

Zodra die bron is uitgedroogd worden alle afwijkingen en
ontaardingen van het priesterlijk leven begrijpelijk.

Ziedaar enkele gevolgen in de kerkelijke wereld van de chaos van
de Wet die als uitgedroogd lijkt en niet bij machte om haar
doelstellingen te bereiken.

Dit volstaat voor deze morgen. Bemin Mij. Ik zegen je.

Bid en breng eerherstel.



