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Voorbereidend gebed 

 

Lieve Moeder, vooraleer zijn Passie begint, komt Jezus bij u om 
afscheid te nemen en uw zegen te vragen. U kijkt naar zijn Gelaat. Hij is 
zo gekweld en zo bedroefd. En in u wordt het hartverscheurende beeld 
opgeroepen van het lijden dat Hij binnenkort zal moeten doorstaan. 

U ziet al vooraf: 
- zijn Gelaat bedekt met speeksel,  
- zijn Hoofd doorboord door de doornen, 
- zijn Ogen geblinddoekt,  
- zijn Lichaam gefolterd door de zweepslagen,  
- zijn Handen en Voeten doorboord door de spijkers. 

U zegent Hem. En u begeleidt Hem met uw zegeningen naar de plaats 
waar Hij heen wil gaan. Ik begeleid Hem ook samen met u. 
Wanneer Jezus door de zwepen geslagen wordt, met doornen 
gekroond wordt en met nagels doorboord wordt, zal Hij overal samen 
met uw Zegen, mijn “ik zegen U” vinden,. 

Lieve Jezus, lieve Moeder Maria, ik leef met U beiden mee!  
Uw lijden in deze laatste ogenblikken van afscheid is enorm.  
Het Hart van de ene lijkt het Hart van de andere te verscheuren. 

Tedere Moeder, verbind mijn hart met het Hart van Jezus,  
zodat mijn hart deelneemt aan uw lijden en aan het Zijne. 

Samen met u, lieve Moeder, wil ik de lieve Jezus stap voor stap volgen. 
Ik wil Hem troost, verlichting, liefde en eerherstel geven, 
in de naam van iedereen. 

Lieve, diep gekwetste Jezus,  wij bidden deze gebeden van de 
Kruisweg, samen met uw heilige Moeder en alle engelen en heiligen, 
in de naam van iedereen.  

“Moge uw Rijk komen en uw Wil geschieden op aarde zoals in de 
Hemel” 
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Eerste statie: Jezus wordt veroordeeld tot de dood. 

Pilatus is geraakt door de zachtheid van uw Stem. Met een bedrukt hart 
besluit hij U vanuit zijn loge aan het volk te tonen. Hij hoopt dat de 
Joden medelijden zullen krijgen als zij U zo misvormd zien 
en dat hij U dan zal kunnen vrijlaten. 

Pilatus legt stilte op om iedereen tot zinnen te roepen en door iedereen 
gehoord te worden.  Hij heft met afkeer de twee purperen doeken op 
die uw Borst en uw Schouders bedekken. Hij tilt hen op, zodat iedereen 
kan zien in welke erbarmelijke toestand U bent. 

Met luide stem zegt hij: “Ecce Homo! Kijk naar Hem, Hij heeft niet 
langer het uiterlijk van een mens. Kijk naar zijn Wonden. Je herkent 
Hem niet meer. Als Hij kwaad heeft gedaan, heeft Hij al genoeg 
geleden, meer dan genoeg. Ik heb er spijt van dat ik Hem zoveel laten 
lijden heb. Laten we Hem dus vrijlaten!" 

Bij deze woorden valt er een diepe stilte in de Hemel, op de aarde en in 
de hel! Dan, als met één stem, hoor ik de schreeuw van allen:  
« Kruisig Hem, kruisig Hem! Wij willen Hem dood hebben! »  

Pilatus is verbijsterd door het geschreeuw van de menigte. Hij haast 
zich te zeggen: « Hoezo, moet ik jullie Koning kruisigen? Ik vind geen 
schuld in Hem om Hem te veroordelen. » 

De Joden schreeuwen zo hard dat de lucht erdoor overstemd wordt: 
“Wij hebben geen andere koning dan Caesar. Als je Hem niet 
veroordeelt, ben je geen vriend van Caesar. Kruisig Hem! Kruisig Hem!” 
Pilatus weet niet weet wat hij moet doen en hij is bang van afgezet te 
worden. Hij laat een waskom met water brengen. En terwijl hij zijn 
handen wast, zegt hij:  
“Oh, ik ben onschuldig aan het Bloed van deze Rechtvaardige.”  

En hij levert U over aan de kruisiging 

De Joden voegen eraan toe: “Laat zijn Bloed op ons komen en op onze 
kinderen!”  Als zij zien dat U veroordeeld bent, vieren ze feest, klappen 
in hun handen, fluiten en schreeuwen. 
 



De Kruisweg – Teksten uit de 24 Uren van de Passie    4           SG- De Goddelijke Wil -Lumen Luminis 
 

 
En U, Jezus,  
U verzoent voor hen die zich in de hogere kringen van de samenleving 
bevinden en die, gedreven door ijdele angst en om hun positie niet te 
verliezen de goddelozen begunstigen en de onschuldigen veroordelen. 
En hierbij overtreden zij de heiligste wetten en trekken zij zich niets aan 
van de ondergang van gehele volkeren. 
U herstelt ook voor hen die na hun zonde, de goddelijke toorn op zich 
afroepen om hen te straffen.  

En terwijl U dit alles herstelt, bloedt uw Hart uit verdriet voor uw 
uitverkoren volk. U ziet het getekend door de vloek van de Hemel die 
het op zich afgeroepen heeft. En zij hebben het bezegeld met uw Bloed 
dat zij over hun eigen hoofd lieten neerkomen! 

Tot de dood veroordeelde Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Tweede statie: Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders. 

U laat het kruis op uw oneindig heilige Schouders plaatsen. 
Mijn Jezus, uw kruis is te licht voor uw Liefde.  
Maar aan het gewicht van dit kruis, wordt dat van onze zonden 
toegevoegd. Het wordt zo zwaar als de hele aarde. 

Mijn Goede Jezus, U voelt zich verpletterd onder het gewicht van 
zoveel zonden. Uw ziel huivert van afschuw bij het zien ervan en U 
voelt de pijn van elke zonde.  
Uw Heiligheid wordt geschokt door zoveel vuil. 
En wanneer U het kruis op uw Schouders ontvangt, wankelt U dan ook 
en U geraakt buiten adem. Er stroomt een dodelijk zweet uit uw 
oneindig heilige Mensheid. 

Mijn Liefde, mijn ziel kan het niet verdragen U alleen te laten. 
Ik wil de last van uw Kruis met U delen en, om het gewicht van onze 
zonden op te heffen, druk ik mij tegen uw Voeten aan. 

Ik wil U in naam van alle mensen: 
- liefde voor iedereen geven die U niet liefheeft, 
- lof voor iedereen die U veracht, 
- zegeningen, dank, gehoorzaamheid van iedereen. 

Mijn Jezus, voor alle beledigingen die U zal ontvangen, wil ik U mijn 
persoon aanbieden als eerherstel. 

Ik wil daden verrichten die tegengesteld zijn aan de beledigingen die de 
mensen U aandoen, en U troosten met mijn kussen en mijn 
voortdurende daden van liefde. 

Maar ik weet zeer goed dat ik te ellendig ben en dat ik U nodig heb om 
U werkelijk eerherstel te kunnen geven. 

Daarom verenig ik mij met uw oneindig heilige Mensheid. 
Ik verenig mijn gedachten met de Uwe om mijn slechte gedachten en 
die van iedereen te herstellen. 

Ik verenig mijn ogen met de Uwe om de slechte blikken te herstellen. 
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Ik verenig mijn mond met de Uwe om de godslasteringen en de slechte 
gesprekken te herstellen. 
Ik verenig mijn hart met het Uwe om de slechte neigingen, 
genegenheden en verlangens te herstellen. 

Kortom, ik wil alles herstellen wat uw oneindig heilige Mensheid herstelt 
door mij te verenigen: 
- met uw oneindige Liefde en  
- met het immense Goede dat U voor iedereen doet. 

Mijn met het Kruis beladen Jezus, 
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik mij voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer 

Mijn oneindig geduldige Jezus, U zet Uw eerste stappen onder het 
immense gewicht van het kruis. En ik verbind mijn stappen met de Uwe. 
Wanneer U, zwak, leeggebloed en wankelend, op het punt staat te 
vallen, zal ik aan uw zijde zijn om U te ondersteunen. 
Ik zal U mijn schouders lenen om de last van het kruis met U te delen. 

Verwerp mij niet, maar aanvaard mij als uw trouwe metgezel.  
Jezus, ik zie dat U boete doet voor al diegenen die hun kruis niet met 
berusting dragen, die vloeken, zich ergeren, zelfmoord plegen of 
moorden begaan. 

U smeekt voor iedereen om berusting in hun eigen kruis. Maar U voelt 
zich verpletterd onder uw kruis. U zet er uw eerste stappen mee.  
En onder het gewicht ervan, valt U nu reeds. Bij deze val, botst U tegen 
stenen en de doornen dringen dieper in uw Hoofd. 
Al uw Wonden openen zich en laten nieuw bloed vloeien.  

U hebt de kracht niet om terug op te staan. Uw vijanden zijn geïrriteerd 
en zij proberen U met schoppen en stoten opnieuw overeind te krijgen. 

Mijn geliefde, u bent gevallen onder het kruis Laat mij U helpen om 
terug op te staan. Ik omhels U. Ik veeg uw bloed weg en ik wil boete 
doen voor hen die zondigen uit onwetendheid of zwakheid.  
Ik smeek U deze zielen te helpen.  

Mijn onder het Kruis gevallen Jezus, samen met uw geliefde Moeder en 
alle Engelen, in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en 
toekomst, buig ik mij voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
V. Ontferm U over ons, Heer.   R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Vierde statie: Jezus ontmoet zijn allerheiligste Moeder. 

Uw Moeder, als een treurige duif, zoekt U. Zij wil U nog een laatste 
woord zeggen en een laatste blik van U ontvangen. 

U ziet dat zij zich een weg baant door de menigte. Zij wil U, koste wat 
het kost, U zien, U omhelzen en U een laatste vaarwel zeggen. 
En U voelt haar verscheurd Hart. U bent diepbedroefd bij het zien van 
haar doodse bleekheid en al uw Smarten. Door de kracht van haar 
Liefde voor U, worden deze in haar worden weerspiegeld.  

Het feit dat zij nog leeft, is een Wonder van uw Almacht. 
U zet stappen om haar tegemoet te gaan. Het kost u beide echter een 
enorme moeite om een blik uit te wisselen! 
Hoezeer worden uw beide Harten doorboord! 

De soldaten merken het op. En zij verhinderen dat de Moeder en de 
Zoon met elkaar kunnen spreken. 
Uw wederzijds Lijden is zo groot, dat uw Moeder verstijfd is van de pijn. 
Zij staat op het punt te bezwijken. De trouwe Johannes en de heilige 
vrouwen ondersteunen haar. En U valt opnieuw onder het gewicht van 
het kruis. 

Wat uw Moeder niet met haar lichaam kan doen omdat het haar 
verhinderd wordt, doet zij echter met haar ziel: Zij gaat in u binnen en: 
- zij maakt zich de Wil van de Eeuwige eigen, 
- zij verenigt zich met al uwe smarten, 
- zij treedt op als uw Moeder en zij geeft U kussen, zij herstelt U,  
  zij verlicht U, en 
- zij giet de balsem van haar smartvolle Liefde uit over al uw Wonden! 

Mijn Jezus, overweldigd door pijn, ik verenig mij met uw bedroefde 
Moeder. Ik wil al uw Pijnen tot de mijne maken. In elke druppel van uw 
Bloed en in elk van uw Wonden wil ik voor u als een moeder zijn.  

Samen met haar, en samen met U, wil ik eerherstel brengen voor hen: 
- die gevaarlijke ontmoetingen aangaan,  
- die zich blootstellen aan gelegenheden tot zonde. 
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Mijn lijdende Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 

Uit angst dat U onder het kruis zou sterven, dwingen uw vijanden een 
man van Cyrene U te helpen het kruis te dragen. Mopperend, doet hij 
dit met tegenzin. Hij helpt U niet uit liefde, maar omdat hij hiertoe 
gedwongen wordt. 

In uw Hart weerklinken alle klaagzangen van hen die niet berusten in 
hun lijden. En U herstelt hun opstandigheid, hun woede en hun 
minachting voor het lijden. 

U bent echter nog bedroefder wanneer U ziet dat uw toegewijde zielen 
U ontvluchten, zij die U roept als metgezellen en helpers in uw Lijden. 
Als U hen met pijn tegen U aandrukt, maken zij zich los om op zoek te 
gaan naar genoegens. En zo laten ze U alleen achter om te lijden! 

Mijn Jezus, terwijl ik met U eerherstel breng, smeek ik U mij in uw 
armen te sluiten. Doe dit zo krachtig dat ik deel kan nemen aan elke  
pijn die U lijdt. Dan zal ik door deze pijnen getransformeerd worden en 
U vergoeden voor het verlaten-zijn door de mensen. 

Mijn verlaten Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Zesde statie: Veronica droogt het Gelaat van Jezus af. 

Mijn Jezus, U gaat verder, met grote moeite en helemaal gebukt. 
Ik zie U stoppen en rondkijken. Wat is er? Wat wilt U?  
Ah! Het is Veronica! Zonder vrees, moedig, komt zij naar U toe en met 
een doek droogt zij uw met Bloed bedekt Aangezicht af. 
Als teken van dank, drukt U uw heilig Gelaat op haar doek af.  
Jezus, ook ik wil uw heilig Gelaat afvegen. Niet met een doek, maar ik 
wil mijzelf geheel aanbieden om U te verlichten. 

Lieve Jezus, ik wil binnendringen in uw Innerlijk en U geven:  
- hartslag voor hartslag, adem voor adem,  
- genegenheid voor genegenheid, verlangen voor verlangen.  
Ik dompel me onder in uw oneindig heilige Wijsheid.  

Door al deze hartslagen, ademhalingen, genegenheden en verlangens 
door de onmetelijkheid van uw Wil te laten stromen,  
wil ik Hen vermenigvuldigen in het oneindige. 
Jezus, ik wil golven van hartslagen vormen, opdat  
geen enkele slechte hartslag in uw Hart weerklinkt en  
uw innerlijke bitterheden verzacht worden. 
Ik wil golven van heilige genegenheden en heilige verlangens vormen, 
om elke slechte genegenheid en elk slecht verlangen, dat uw Hart zou 
kunnen bedroeven, van U weg te houden. 
Ik wil golven van heilige gedachten vormen, om elke gedachte die U 
zou kunnen mishagen, van U weg te houden. 

Mijn dankbare Jezus, samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel  ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
V. Ontferm U over ons, Heer.   R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer onder het Kruis. 

Mijn Jezus, U bent opnieuw gevallen onder het kruis en u kreunt. 
De soldaten vrezen dat U voortijdig zult sterven onder de zwaarte  
van zoveel lijden en door het verlies van zoveel bloed. 

Toch krijgen zij U met veel moeite, met zweepslagen en schoppen, 
opnieuw overeind. U herstelt de herhaalde valpartijen in de zonde,  
de ernstige fouten, begaan door de verschillende groepen mensen. 
En U bidt voor de bekering van de hardnekkige zondaars. 

Mijn Liefste, ik vergezel U in uw eerherstel. Ik zie dat U stikt onder het 
enorme gewicht van het Kruis. U beeft over uw hele Lichaam.  
Door de onophoudelijke stoten die U ontvangt, dringen de doornen 
steeds dieper in uw Hoofd.  
Het zware kruis dringt steeds dieper in uw Schouder. Dit veroorzaakt 
daar een Wonde, die zo diep is, dat het bot zichtbaar wordt. 

Bij elke stap is het alsof U sterft. Hierdoor is het voor U bijna onmogelijk 
om verder te gaan. Uw Liefde kan echter alles. Zij geeft U de kracht. En 
terwijl het Kruis in uw Schouder dringt, herstelt U de verborgen zonden. 

Mijn Jezus, laat mij mijn schouder onder het Kruis zetten om U te 
ontlasten, en laat mij samen met U de geheime zonden herstellen. 

Mijn lijdende Jezus, samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.   R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Achtste statie: Jezus troost de heilige vrouwen 

Een paar stappen verder staat U terug stil. Zelfs onder het gewicht van 
zoveel lijden blijft uw Liefde werkzaam. Als U de heilige vrouwen ziet 
wenen omwille van uw lijden, vergeet U zichzelf en U troost hen.  
U zegt hen:” Dochters, ween niet om mijn Lijden, maar om uw zonden 
en om uw kinderen.” 

Jezus, welk een subliem onderricht geeft U ons!  
U moest getroost worden en toch bent U degene die troostte.  
En in welke toestand verkeerde U!  
U was geheel bedekt met Wonden, uw Hoofd was doorboord met 
scherpe doornen En U was hijgend en bijna stervend onder het kruis. 

Toch troostte U de anderen. Wat een voorbeeld! Wij moeten ons 
schamen. Een klein kruisje is immers al genoeg om de plicht om 
anderen te troosten te vergeten!  

Jezus zegt: “Het was een troost voor Mij en Ik voelde Mij als verlicht, 
vooral omdat deze vrouwen echt kwamen om Mij goed te doen.” …  

Mijn Jezus, samen met U herstel ik mijn gebrek aan naastenliefde. Ik 
vraag U de genade om mezelf te vergeten, zodat ik alleen aan U denk. 

Mijn troostende Jezus, samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Negende statie: Jezus valt voor de derde keer. 

Toen uw vijanden U hoorden spreken, werden zij woedend. Ze trokken 
aan uw touwen en zij duwden U met zoveel woede dat zij U lieten 
vallen. En bij het vallen stootte U tegen stenen.  

Het gewicht van het kruis verplettert U en U voelt dat U sterft! 
Laat mij U ondersteunen en met mijn handen uw oneindig heilige 
Gelaat beschermen. Ik zie dat U de grond raakt en stikt in Uw Bloed.  

Om U terug overeind te krijgen, trekken Uw vijanden aan de touwen en 
aan uw haren. Zij geven U schoppen, maar het is allemaal tevergeefs. 
U sterft, mijn Jezus! Wat een verdriet!  Mijn hart breekt van pijn! 

Zij slepen U bijna naar Golgotha.  
Terwijl zij U slepen, voel ik dat U alle beledigingen van de toegewijde 
zielen herstelt. Deze liggen U zwaar op het Hart. Al uw pogingen om 
terug op te staan zijn dan ook tevergeefs!  

Zo gesleept en vertrapt, bereikt U Golgotha. En op uw weg laat U een 
rood spoor van uw kostbare Bloed achter. 

Mijn gesleepte en geschopte Jezus, 
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Tiende statie: Jezus wordt van zijn klederen beroofd. 

Maar hier wacht U nieuw lijden. De soldaten rukken opnieuw uw kleed 
af en ook uw doornenkroon. Ah! U kreunt terwijl U voelt hoe die 
doornen van uw hoofd gerukt worden! 

En terwijl zij uw kleed van uw lichaam rukken, rukken ze ook het 
verscheurde vlees los dat eraan vastzit. Uw wonden scheuren open en 
je bloed stroomt in stromen. 
Uw Lijden is zo groot dat U, bijna dood, in elkaar zakt. 

Maar mijn Geliefde, niemand heeft medelijden met U!  
Integendeel, in een beestachtige woede zetten ze U de doornenkroon 
terug op. Zij slaan er zeer hard op. 

Door al uw Wonden en de harde klap die ze op uw Hoofd geven, op uw 
haar, dat  in het gestold Bloed samengeklit is, is uw Marteling 
ondraaglijk. 

Alleen de engelen kunnen zeggen wat U lijdt. Geschokt, wenden zij 
echter hun blik af. “De engelen van de vrede wenen.” (Ps. 33,7) 

Mijn naakte Jezus, sta mij toe U tegen mijn hart te drukken om U te 
verwarmen. Want ik zie dat U beeft en dat een ijskoud zweet van de 
dood uw Mensheid overspoelt. 

Hoe graag zou ik U mijn leven en al mijn bloed geven om het Uwe te 
vervangen, dat U vergoten hebt om mij het leven te schenken. 

Alsof Hij mij met zijn stervende Ogen aankijkt, lijkt Jezus mij te 
zeggen: “Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij!  
Dit is de plaats: 
- waar Ik hen allemaal verwacht om ze te redden,  
- waar Ik de zonden wil herstellen van hen die zich zelfs tot onder het 
niveau van de dieren verlagen en die zo hardnekkig volharden in het Mij 
beledigen, dat ze uiteindelijk niet meer zonder zonde kunnen leven. 

Hun verstand is verblind en ze zondigen als gekken.  
Daarom word Ik voor de derde keer met doornen gekroond.” 
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En door mijn naaktheid, verzoen Ik: 
- voor hen die onfatsoenlijke kledij dragen,  

- voor de zonden tegen de bescheidenheid, en  
- voor hen die zo gehecht zijn aan rijkdom, eer en genoegens, dat ze er 
goden van maken. 

Ach! Ja! Elk van deze beledigingen is een dood die Ik voel. En als Ik 
niet sterf, is dat omdat de Wil van mijn Eeuwige Vader het zo wil!” 

Mijn naakte Geliefde, terwijl ik samen met U verzoen, bid ik U: 
- dat U mij met uw oneindig heilige Handen van alles ontdoet, 
- dat U geen enkele slechte neiging in mijn hart toelaat. 

Waak erover. Omring het met Uw smarten, vervul hem met uw Liefde. 
Moge mijn leven niets anders zijn dan een herhaling van het Uwe. 
Bevestig door uw Zegen mijn ontlediging en geef mij de kracht om uw 
pijnlijke Kruisiging bij te wonen. Moge ik met U gekruisigd worden! 

Mijn naakte Jezus,   
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome!  
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld 

Mijn Jezus, U kijkt naar het kruis dat uw vijanden voor U aan het 
voorbereiden zijn. U hoort de hamerslagen waarmee zij de gaten 
maken om de spijkers in te slaan die U gekruisigd zullen houden. 

Uw Hart klopt zeer hard, trillend in een goddelijke roes.  
Het verlangt er vurig naar dat U zich uitstrekt op dit bed van pijn,  
om met uw Dood de redding van onze zielen te bezegelen.  
 
Ik hoor U zeggen: 
« O Kruis, alsjeblief, ontvang Mij snel in uw armen.  
Ik kan niet langer wachten!  
Heilig Kruis, Ik kom op jou om alles te volbrengen.  

Snel, Kruis, vervul het vurig verlangen dat Mij verteert om de 
zielen het leven te schenken. Wacht niet langer! 
Vol spanning wacht Ik erop om Mij op jou uit te strekken om de 
Hemel te openen voor al mijn kinderen. 

O Kruis, het is waar dat je mijn Martelaarschap bent, maar 
binnenkort zul je ook mijn Overwinning en mijn meest volledige 
Triomf zijn. En door jou zal Ik mijn kinderen overvloedige 
erfenissen, overwinningen, triomfen en kronen schenken.” 

Mijn lieve Jezus, U strekt zich uit op het Kruis.  
U kijkt met Liefde en Zachtmoedigheid naar uw beulen die de spijkers 
en hamers in de hand hebben om U vast te spijkeren. 
En U geeft hen een zachte uitnodiging om uw kruisiging te vragen.  

O mijn Jezus, nadat zij uw handen en voeten hebben vastgespijkerd, 
draaien de beulen het kruis om, om de spijkers vast te slaan, waardoor 
uw aanbiddelijke Gelaat de grond raakt.  
En U geeft een Kus aan deze grond, bebloed met uw Bloed. 

Door deze Kus kust U alle zielen en verbindt U hen met uw Liefde.  
En U bezegelt hun redding.  
Mijn goede Jezus, ik zie dat uw vijanden het zware hout van het Kruis 
optillen en het in het daarvoor bestemde gat laten vallen. 
En U, mijn zoete Liefde, U hangt tussen Hemel en aarde. 
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Op dit plechtig moment wendt U Zich tot de Vader en met een zwakke 
stem zegt U tot Hem: 

“Heilige Vader, hier ben Ik, beladen met alle zonden van de wereld. 
Er is geen zonde die niet op Mij is uitgestort.  

Laat daarom de straffen van uw Goddelijke Gerechtigheid niet 
langer op de mensen neerkomen, maar laat haar op Mij, uw Zoon, 
neerkomen. 

O Vader, sta Mij toe alle zielen aan dit Kruis te binden en door Mijn 
Bloed en mijn Wonden, vergeving voor allen te verkrijgen. 
O Vader, zie tot welke toestand Ik ben herleid! 

Omwille van dit Kruis, krachtens dit Lijden, werk in allen een ware 
bekering, vrede, vergeving en heiligheid. 
Maak een einde aan uw Toorn tegen de arme mensheid, tegen mijn 
kinderen. Zij zijn blind en zij weten niet wat zij doen. 

Heb medelijden, mijn Vader!  
Ik was de mooiste van allen, en nu ben Ik volkomen misvormd.  
Ik ben tot een schande geworden voor iedereen. 
Koste wat het kost, Ik wil de arme mensen redden! » 

Mijn gekruisigde Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis 

Mijn gekruisigde Jezus, U bent bij uw laatste ademtochten. Uw oneindig 
heilige Mensheid verstijft, uw Hart lijkt niet meer te kloppen.  
Samen met Maria Magdalena kus ik uw Voeten. Indien het mogelijk 
was, zou ik mijn leven geven om het Uwe terug tot leven te wekken. 

O Jezus, ik zie dat U uw stervende Ogen opent en vanaf het kruis 
rondkijkt, alsof U afscheid wil nemen van iedereen. 
U kijkt naar uw stervende Moeder. Zij kan zich niet meer bewegen en zij 
heeft geen stem meer. Haar verdriet is immers immens! 
U zegt: “Vaarwel, Moeder, Ik ga weg, maar Ik zal u in mijn Hart 
bewaren. Zorg voor onze kinderen.” 

U kijkt naar Maria Magdalena die weent, en naar de trouwe Johannes. 
En met uw Blikken zegt U tegen hen: “Vaarwel!” 
Met liefde kijkt U naar uw vijanden en, met uw blik, zegt U tegen hen: 
“Ik vergeef jullie, Ik geef jullie de vredeskus.” 

Aan uw Blik ontgaat niets. U neemt afscheid van iedereen.  
U vergeeft iedereen. 
Dan verzamelt U al uw krachten en met luide stem roept U:  
«Vader, in uw Handen leg Ik mijn Geest! » 
U laat het Hoofd zakken en U ademt de laatste Adem uit. 

Mijn Jezus, bij deze kreet is de natuur helemaal geschokt en zij weent 
om uw Dood, de Dood van haar Schepper!  
De aarde beeft en door dat beven lijkt ze te wenen en de zielen wakker 
te willen schudden om hen ertoe te brengen U te erkennen als de ware 
God. Het voorhangsel van de tempel scheurt, doden staan op, de zon 
die tot nu toe om uw Lijden heeft gehuild, heeft vol afschuw haar licht 
teruggetrokken. 

Bij deze kreet knielen uw vijanden neer. Zij slaan zich op de borst en ze 
zeggen: “Waarlijk, deze is de Zoon van God!” 

Uw Moeder, verstijfd en stervend, lijdt pijnen die erger zijn dan de dood. 
Mijn dode Jezus, door deze kreet legt U ook ons in de handen van de 
Vader, opdat Hij ons niet zou verwerpen. 
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Daarom roept U luid, niet alleen met uw lichamelijke stem, maar ook 
door al uw Pijnen en al uw Bloed: 
“Vader, in uw Handen beveel Ik mijn Geest en alle zielen!” 

O mijn Jezus, met U geef ook ik mij over in de Handen van de Vader. 
Schenk mij de genade om volledig te sterven in uw Liefde, in uw Wil. 

Ik smeek U mij nooit toe te staan, noch in dit leven, noch bij mijn dood, 
om uw oneindig heilige Wil te verlaten. Ik wil eerherstel brengen voor al 
diegenen die zich niet volledig overgeven aan uw oneindig heilige Wil.  
Hierdoor verliezen zij immers de kostbare Vrucht van uw Verlossing of 
verzwakken zij in zichzelf. 

Mijn Jezus, hoe groot is de smart van uw Hart, om zoveel mensen te 
zien die uit uw Armen vluchten en alleen op zichzelf vertrouwen!  

Mijn Jezus, heb medelijden met allen, heb medelijden met mij. 

Mijn gestorven Jezus, 

samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
 
 
 
 
 
 



De Kruisweg – Teksten uit de 24 Uren van de Passie    21           SG- De Goddelijke Wil -Lumen Luminis 
 

Dertiende statie: Jezus wordt van het Kruis afgenomen. 

Mijn gestorven Jezus, ik zie dat uw leerlingen zich haasten om U van 
het kruis af te halen. Jozef en Nicodemus, die tot nu toe in het geheim 
uw leerlingen waren, willen U nu moedig, zonder enige vrees, een 
eervolle begrafenis geven.  
 
Zij nemen hamers en tangen om de heilige en zo droevige ontnageling 
te volbrengen, terwijl uw bedroefde Moeder haar moederlijke armen 
uitstrekt om U aan haar borst te ontvangen. 

Mijn Jezus, terwijl uw leerlingen U van het kruis halen, wil ik hen helpen 
om uw oneindig heilig lichaam te ondersteunen. 
 
Nagel mij geheel aan U vast met de nagels die zij uit U trekken. 
Samen met uw heilige Moeder wil ik U aanbidden, U kussen, en mij 
vervolgens in uw Hart opsluiten om er nooit meer uit te komen. 

Mijn Jezus, de eerste die U op haar schoot ontving, toen U van het 
Kruis was afgenomen, was uw diepbedroefde Moeder. 
Uw doorboord Hoofd rustte zachtjes in haar armen. 

O lieve Moeder, veracht mijn gezelschap niet. Zorg ervoor dat ik samen 
met U mijn laatste plichten jegens mijn geliefde Jezus kan vervullen.  

Mijn tedere Moeder, het is waar dat U mij overtreft in de liefde en in de 
tederheid waarmee U mijn Jezus aanraakt. Maar ik zal mijn best doen 
om u zo goed mogelijk na te volgen om Hem in alles te behagen.  

Daarom, zoals jij het zo teder met je handen doet, wil ook ik, met mijn 
handen alle doornen verwijderen die zijn aanbeden Hoofd omringen.  
En ik wil mijn diepe aanbidding met de uwe verenigen. 

Lieve Moeder, U die Jezus voorbereidt voor de begrafenis, ik wil met 
uw eigen handen met Hem begraven worden, om met Hem te verrijzen. 
Fiat! 

Liefhebbende Moeder, ik wil nu ook aan U mijn kinderlijk eerbetoon 
brengen. Ik leef intens met U mee.  
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Door middel van alle liefdes-uitstortingen uit mijn hart, wil ik alle 
hartslagen, alle verlangens, het hele leven van de mensen 
samenbrengen en voor U neerleggen als evenzoveel daden van liefde. 

Ik leef met U mee vanwege de extreme pijn die U geleden hebt  
toen U Jezus zag,  
- gekroond met doornen,  
- gemarteld door slagen en spijkers. 

En nu ziet U: 
- deze Ogen die niet meer naar U kijken,  
- deze Oren die uw stem niet meer horen,  
- deze Mond die niet meer tot U spreekt, 
- deze Handen die U niet meer strelen,  
- deze Voeten die U niet meer zullen volgen.  

Ik zou U het Hart van uw Jezus willen geven, dat overloopt van Liefde: 
- om met U mee te leven zoals U het verdient en  
- om verlichting te brengen aan uw zo wrede Smarten.  
 
Mijn van het Kruis afgenomen Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.    
R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
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Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd 

Lijdende moeder, U bereidt zich nu voor op het ultieme offer om uw 
Zoon Jezus te begraven. 

U hebt zich volledig neergelegd bij de Wil van de Hemel. 
En U gaat naar Hem toe. 
Met uw eigen handen legt U Hem in het graf. 
U ordent zijn Ledematen en U staat op het punt om afscheid van Hem 
te nemen en Hem uw laatste kus te geven.  
U voelt dat uw Hart uit uw borstkas weggerukt wordt! 

De Liefde nagelt u aan zijn Ledematen.  
En, door de kracht van de Liefde en de Pijnen, voelt U uzelf uitdoven 
samen met uw uitgedoofde Zoon! 

Arme Moeder!  
Wat zal u doen zonder Jezus, die uw Leven was, uw Alles? 
En toch wil de Wil van de Eeuwige het zo. 
U bent tussen twee onoverwinnelijke krachten: 
uw Liefde voor Jezus en de Goddelijke Wil: 
Uw Liefde nagelt u zodanig vast dat zij de scheiding verhindert. 
De Goddelijke Wil dringt zich op en wil dit offer. 

Lijdende Moeder, laat me niet alleen! Neem me mee.   
Maar maak me eerst helemaal leeg, zodat ik Jezus geheel in mij kan 
opnemen, zoals jij Hem in jezelf hebt opgenomen. 

Begin bij mij de taak als Moeder die Jezus u aan het Kruis gegeven 
heeft. Moge mijn uiterste armoede indruk maken op uw Moederhart En 
Sluit mij met uw Moederhanden geheel in Jezus in, en sluit Jezus 
geheel in mij in. 

Lieve bedroefde Moeder, vanwege alles wat u geleden hebt, vraag ik u 
om een zeer bijzondere genade.  Ik smeek u, vanwege uw bittere 
smarten, om mij bij te staan op het moment van mijn dood:  
wanneer mijn arme ziel zich alleen zal bevinden, door iedereen 
verlaten, te midden van duizenden angsten en duizend zorgen. 
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Kom op dat moment om mij gezelschap te houden, zoals ik u zo vaak 
gezelschap heb gehouden tijdens mijn leven. 
Kom mij bijstaan, ga naast mij zitten en jaag de vijand op de vlucht. 

Was mijn ziel met uw tranen, bedek mij met het bloed van Jezus, 
bekleed mij met zijn Verdiensten. 
Versier mij met zijn Lijden en zijn Werken. 
En krachtens het Lijden van Jezus en het uwe, 
laat al mijn zonden uitgewist worden door volledige vergeving. 

En wanneer mijn ziel mijn lichaam verlaat, ontvang mij dan in uw 
armen, neem mij onder uw mantel, verberg mij voor de blik van de 
vijand. Draag mij in uw armen naar de Hemel en leg mij in de armen 
van Jezus. Zo zij het, mijn lieve Moeder! 

Ik smeek u ook om het  gezelschap dat ik u vandaag geschonken heb, 
aan alle stervenden te geven. Wees een Moeder voor hen allen. 
Zij bevinden zich in uiterste nood en hebben grote hulp nodig.  
Weiger daarom uw moederlijke zorg aan niemand. 

Lieve Moeder, nog een laatste woordje bij het afscheid: 
Ik smeek U mij op te sluiten in het oneindig heilige Hart van Jezus. 
Terwijl ik uw Moederhand kus, zegen mij. Zo zij het. 
 
Mijn in het graf gelegde Jezus,  
samen met uw geliefde Moeder en alle Engelen,  
in de naam van alle generaties, in het verleden, heden en toekomst, 
kniel ik voor U neer en ik zeg:  

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U,  
omdat U door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. “ 

Onze Vader, Weesgegroet Maria, Eer aan de Vader. 
 
V. Ontferm U over ons, Heer.  R. Ontferm U over ons. 
V. Mogen door Gods barmhartigheid,  
R. de zielen van de gelovige overledenen in vrede rusten! Amen. 

“Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!” 
 


