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Deel 10 – 9 nov 1910 -  10 februari 1912 

 

10-1 - 9 november 1910 - De heiligste werken die met menselijke 

motieven worden verricht, zijn lege werken. 

 
Terug in mijn gebruikelijke toestand, bracht ik de vele noden van de 
Kerk onder de aandacht van mijn gezegende Jezus.  
 
Hij zei mij:  
"Mijn dochter, de meest heilige werken die met menselijke motieven 
worden verricht zijn als deze gebarsten vaten.  
Het maakt niet uit welke drank men erin giet, beetje bij beetje loopt 
de vloeistof op de grond. Wanneer iemand deze vaten in tijden van 
nood gaat halen, vindt hij ze leeg.  
 
Dat is de reden waarom de kinderen van mijn Kerk in zo'n toestand 
verkeren, omdat alles wat ze doen, wordt gedaan vanuit 
menselijke motieven.  
 
Dus in tijden van nood, gevaar en beledigingen, missen ze de 
Genade. Daarom geven ze zich, verzwakt, uitgeput en bijna verblind 
door de menselijke geest, over aan excessen. 
 
Oh! Hoe waakzaam hadden de leiders van de Kerk moeten zijn om 
mij niet het mikpunt van spot en kleingeestige acties van deze 
mensen te laten worden!  
Het is waar dat er veel opschudding zou ontstaan als zij berouw 
zouden tonen. Maar dat zou een kleinere belediging voor Mij zijn dan 
al die heiligschennissen die zij begaan. 
 
Ach! Het is te moeilijk voor Mij om ze te tolereren!  
Bid, bid, mijn dochter, want er staan veel triestige dingen op het punt  
om uit de kinderen van de Kerk te komen.  
Toen verdween Hij. 
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10-2- 12 november 1910 - Luisa ziet Jezus, in alle deeltjes van 

haar wezen, in een vlam. Deze vlam zegt: "Liefde". 

 
Ik dacht aan mijn gezegende Jezus 
- op het moment dat Hij het kruis droeg op weg naar Golgotha,  
- op het moment dat Veronica Hem een doek aanbiedt om het Bloed 
op zijn Gelaat af te vegen.  
 
Ik zei tegen mijn lieve Jezus:  
"Mijn geliefde Jezus, Hart van mijn hart,  
- Veronica heeft U een doek aangeboden.Ik ben niet van plan U een 
doek aan te bieden om uw Bloed af te vegen.  
 
Ik bied u  
- mijn hart, de voortdurende slagen van mijn hart, al mijn liefde, 
- mijn klein verstand, mijn adem,  
- de circulatie van mijn bloed, mijn bewegingen en mijn hele wezen  
om uw Bloed af te vegen. 
En ik wil niet enkel het Bloed op uw Gelaat afvegen,  
maar van gans uw heilige Mensheid.  
 
Ik ben van plan mezelf in evenveel kleine stukjes te breken 
- voor elke Wonden die U hebt,  
- voor elk Lijden dat U doorstaat,  
- voor elke bitterheid die U voelt en  
- voor elke druppels Bloed die U verliest. 
om op al uw Pijnen te leggen. 
 
Op de ene kant leg ik mijn liefde neer, 
- op de andere kant een verzachtend middel, 
- op de ene kant een klein bad, op de andere kant een vergoeding,  
- op een andere kant, sympathie,  
- op nog  een andere kant, dankbaarheid, enz.  
 
Ik wil dat elk deeltje van mijn wezen, elke druppel van mijn bloed  
zich met u bezighoudt. En Jezus, weet U welke beloning ik wil?  
 
Ik wil dat U uw stempel drukt, dat U het zegel van uw Beeltenis 
plaatst op alle kleinste deeltjes van mijn wezen zodat ik, door U 
overal en in alles te vinden, mijn liefde kan vermenigvuldigen."  
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Ik vertelde nog veel meer onzin.  
 
Nadat ik de heilige Communie had ontvangen en in mijzelf keek,  
zag ik Jezus in een vlam in alle deeltjes van mijn wezen.                      
Die vlam zei: "Liefde".  
 
Jezus zei mij: "Ziezo! Ik heb mijn dochter gelukkig gemaakt.  
Op evenveel manieren als jij jezelf aan Mij hebt geschonken,  
heb Ik je ook en drievoudig, een geschenk van Mijzelf gegeven." 
 

10-3- 23 november 1910 - Liefde omvat alles, verbindt alles, geeft 

leven aan alles, overwint alles, verfraait alles en verrijkt alles.  

Liefde verandert natuurlijke deugden in Goddelijke Deugden. 

 
Terug in mijn gebruikelijke toestand dacht ik na over de deugd van 
zuiverheid. Ik was er noch voor, noch tegen. Het lijkt me dat deze 
kwestie van zuiverheid me niet stoort en ik besteed er ook geen 
aandacht aan.  
 
Dus zei ik bij mezelf: "Ik weet niet waar ik sta ten opzichte van deze 
deugd, maar ik wil me er niet mee bezighouden. In alle dingen is 
Liefde voor mij voldoende.»  
 
Terwijl ik verder nadacht, zei Jezus: "Mijn dochter,  
enerzijds omvat Liefde alles, 
- verbindt alles,  geeft alles leven,  
- overwint alles, verfraait alles en verrijkt alles.  
 
Anderzijds is Zuiverheid tevreden met: 
- niets te doen,  niet te kijken,  
- geen gedachten te koesteren en   
- geen woorden te spreken die niet kuis zijn.  
Zij tolereert de rest.  
Hiermee verwerft de ziel niets meer dan natuurlijke zuiverheid. 
 
Aan de andere kant is Liefde jaloers op alles,  
- zelfs op gedachten en adem,  
- zelfs als ze kuis waren.  
Liefde wil alles voor zichzelf.  
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Daarmee schenkt Zij de ziel  
- niet natuurlijke zuiverheid,  
- maar goddelijke Zuiverheid.  
Zo is het met alle andere deugden.  
 
We kunnen dus zeggen: 
- liefde is geduld,  
- liefde is gehoorzaamheid, zachtmoedigheid, kracht en vrede.  
Liefde is alles.  
 
Alle deugden die niet het leven van de Liefde ontvangen 
kunnen hoogstens natuurlijke deugden worden genoemd.  
 
Maar Liefde verandert ze in goddelijke Deugden.  
O, wat een verschil tussen de ene en de andere!  
 
De natuurlijke deugden zijn dienstmaagden  
en Goddelijke Deugden zijn koninginnen.  
 
Laat de Liefde dus in alles voor jou voldoende zijn. 
 

10-4- 28 november 1910 - Getransformeerd door de Liefde van 

Jezus, barst Luisa uit in daden van Liefde. 

 
 
Terug in mijn gebruikelijke toestand zag ik mijn altijd vriendelijke 
Jezus. Innerlijk voelde ik me volledig getransformeerd in de Liefde 
van mijn geliefde Jezus. Vervolgens bevond ik me in Jezus. 
Samen met Hem barstte ik uit in Daden van Liefde.  
Ik beminde zoals Jezus beminde. Maar ik weet niet hoe ik het moet 
uitdrukken. Ik heb er geen woorden voor.  
 
Toen vond ik mijn lieve Jezus in mij. 
En ik alleen barstte uit in daden van Liefde.  
Jezus luisterde naar deze daden en Hij zei mij:  
 
"Zeg het! Zeg het! Herhaal het nog eens! Verlicht Mij met jouw liefde! 
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Het gebrek aan Liefde heeft de wereld in een web van ondeugden 
geworpen."  
Toen bleef Hij stil om naar mij te luisteren.  
Ik herhaalde opnieuw mijn daden van liefde.  
Ik zal vertellen wat ik me nog kan herinneren:  
 
“Op elk moment, elk uur,  
wil ik U altijd met heel mijn hart liefhebben.  
Met elke ademtocht van mijn leven zal ik van U houden.  
Bij elke hartslag zal ik herhalen: "liefde, liefde".  
 
Bij elke druppel van mijn bloed zal ik "liefde, liefde" roepen.  
Bij elke beweging van mijn lichaam zal ik alleen liefde omarmen.  
Ik wil alleen over liefde praten.  
Ik wil alleen naar liefde kijken.  
Ik wil alleen maar liefde horen en  
ik wil alleen maar aan liefde denken.  
Ik wil alleen maar branden van liefde.  
Ik wil alleen door liefde worden verteerd.  
Ik wil alleen van liefde houden. Ik wil alleen liefde bevredigen.  
Ik wil alleen van liefde leven en  
ik wil alleen sterven in liefde.  
 
Op elk moment, elk uur,  
wil ik iedereen oproepen tot liefde.  
 
Ik zal alleen en altijd met Jezus en in Jezus leven.  
Ik zal me in mijn hart verdiepen. 
En, met Jezus en met zijn Hart “Liefde, Liefde, ik zal U beminnen." 
 
Maar wie kan alles opsommen wat ik heb gezegd! Door dit te doen,  
voelde ik mijn hele wezen verdeeld in vele kleine vlammen. 
En toen werden ze één enkele vlam. 
 

10-5-29 november 1910 - Het is rechtvaardig dat voor de ziel die 

alles is voor Jezus, Jezus alles is voor deze ziel. Voor haar wil 

Jezus iedereen en alles vervangen. De jaloersheid van Jezus 

voor deze ziel. Jezus drukt zijn Wil uit voor Luisa. 
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Er zou een goede en heilige priester komen. Ik was een beetje 
bezorgd en wou  hem raadplegen, om vooral in de huidige situatie de 
Goddelijke Wil voor mij te kennen.  
 
Maar nadat de priester twee keer was gekomen, zag ik dat niets van 
wat ik wilde was gelukt. Ik had de heilige Communie ontvangen en ik 
voelde me zeer bedroefd. 
Ik vertelde mijn geliefde Jezus over mijn diep verdriet en ik zei Hem:  
 
"Mijn Leven, mijn Goed en mijn Alles, het is duidelijk dat alleen U 
alles voor mij bent. Hoe goed en heilig mensen ook zijn, ik krijg van 
hen  nooit een woord, troost, of troost voor mijn twijfels.  
 
Het is duidelijk dat er voor mij niemand anders mag zijn dan U.  
U alleen moet alles voor mij zijn en ik moet altijd alleen voor u zijn.  
Ik geef me volledig en voor altijd aan u over.  
 
Hoe slecht ik ook ben,  wees zo goed om mij in uw armen te 
ondersteunen en laat me geen moment alleen.  
 
Terwijl ik dit zei, liet mijn gezegende Jezus me zien dat Hij een blik 
wierp op mijn innerlijk. Hij keerde alles binnenstebuiten om te zien of 
er iets was dat Hem niet beviel. Omdat Hij niet ophield met alles 
overhoop te halen, nam Hij iets als een klein wit zandkorreltje in Zijn 
handen en gooide dat op de grond.  
 
Toen zei Hij mij:  
"Mijn lieve dochter, het is volkomen terecht dat  
- de ziel die alles voor Mij is,   
- Ik alleen alles ben voor deze ziel.  
 
Ik ben te jaloers om iemand anders haar ook maar enig troost te 
laten brengen.  
Ik wil dat alleen Ik en alleen Ik vervang 
- voor iedereen, voor jou en in alles.  
 
Wat heb je nodig? Wat wil je?  
Ik doe er alles voor om je tevreden te stellen.  
 
Zie je dit kleine witte korreltje dat Ik uit jou heb weggenomen? 
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Het was niets anders dan die kleine bezorgdheid die je had  
omdat je mijn Wil wilde kennen door middel van anderen.  
Ik heb het weggenomen en op de grond gegooid om je achter te 
laten in de heilige onverschilligheid, waar Ik je wil hebben."  
 
Nu zal ik je vertellen wat mijn Wil voor jou is.  
Ik wil de heilige Mis en ook de heilige Communie .  
 
Of je nu moet wachten of niet wachten tot de priester je terug tot 
leven wekt,  
- blijf daarvoor onverschillig.  
Als je je slaperig voelt,  
- zal je jezelf niet dwingen om levendig te worden. 
Als je je weer levendig voelt,  
- zul je jezelf niet dwingen om in slaap te vallen.  
ik wil je:  
- altijd klaar en  
- altijd in de toestand van slachtoffer, ook al lijd je niet altijd.  
 
Ik wil dat je, zoals die soldaten op het slagveld, die ook al is er niet 
voortdurend oorlog, hun wapens altijd gereed hebben.  
En, indien nodig,  wanneer de vijand soms een conflict wil, zitten ze 
te wachten in hun kwartieren en staan altijd klaar staan om hem te 
verslaan.  
 
Dus jij, mijn dochter, wees altijd paraat!  
Wees altijd op jouw plaats!  
 
Wanneer Ik je dan nodig heb: 
- om tot rust te komen of 
- om anderen straffen of andere dingen te besparen,  
zal Ik je altijd paraat vinden.  
 
Ik hoef niet altijd verplicht te zijn  
- van je te roepen  
- noch je elke keer beschikbaar te maken voor het offer. 
Ik zal je beschouwen als altijd geroepen,  
- ook al houd Ik je niet altijd in een toestand van lijden. 
 
Dan zijn we het eens, nietwaar!  Wees gerust en vrees niets." 
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10-6- 2 december 1910 - Luisa is de vonk van Jezus. Vonken die 

hun leven ontlenen aan het Vuur van Jezus zijn niet onderhevig 

aan de dood. Als ze sterven, sterven ze in het Vuur van Jezus. 

 
Terwijl ik doorging in mijn gebruikelijke toestand,  
kwam mijn altijd vriendelijke Jezus. 
 
Ik zag mezelf als een vonk.  
 
Op een gegeven moment  bleef deze vonk op zijn Hoofd rusten.  
Op een ander moment in zijn Ogen.  
Toen ging hij zijn Mond binnen en daalde in hem neer, zo ver tot in 
zijn aanbiddelijke Hart.  
Daarna kwam hij weer naar buiten en vervolgde zijn rondgang.  
Op een gegeven moment legde Jezus haar onder zijn Voeten.  
 
In plaats van te doven door de warmte van de zolen van zijn 
goddelijke Voeten, vlamde ze nog meer op en sprong ze met nog 
meer snelheid onder zijn voeten vandaan om opnieuw rond Jezus te 
cirkelen.  
 
Op een gegeven moment bad ik met Jezus, daarna deed ik daden 
van liefde. Op een ander moment deed ik boetedoening.  
Kortom, ik deed wat Jezus deed.  
 
Met Jezus werd deze vonk enorm groot en omhelsde iedereen in 
gebed. En niemand kon eraan ontsnappen. De vonk kwam terecht in 
de liefde van iedereen. En zij hield van iedereen.  
Ze herstelde voor allen en nam de plaats in van iedereen en alles.  
 
Oh! Hoe bewonderenswaardig en onbeschrijfbaar zijn de daden 
die met Jezus zijn  
Ik heb geen woorden om de uitingen van liefde en  de andere dingen  
die met Jezus worden gedaan op papier te zetten. 
 
Gehoorzaamheid vereist dit.  
De geest  
- stijgt op naar de hoogten om de Woorden van Jezus op te nemen 
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- en daalt vervolgens af naar de diepten om de uitdrukkingen en 
woorden van de natuurlijke taal te vinden.  
Maar de geest vindt geen manier om het uit te drukken.  
Dus ik ben er niet toe in staat. 
 
Dan zei mijn geliefde Jezus:   
"Mijn dochter, jij bent de vonk van Jezus. 
- Ze kan alles binnendringen.  
- Ze neemt geen plaats in.  
- Ze leeft hoog in de lucht en fladdert rond.  
- Ze is ook aangenaam."  
 
Ik antwoordde Jezus:  
"De vonk is erg zwak en kan gemakkelijk doven.  
Als ze dooft, is er geen manier om haar nieuw leven in te blazen. 
Och arme ik, als ik uitdoof." 
 
Jezus antwoordde:  
"Nee, nee! De vonk van Jezus kan niet doven, want  
- haar leven wordt gevoed door het Vuur van Jezus en  
- de vonken die hun leven ontlenen aan mijn Vuur, 
  zijn niet onderhevig aan de dood. 
En als deze vonken sterven, sterven ze in het Vuur van Jezus zelf.  
 
Ik heb van jou een vonk gemaakt om nog meer plezier aan jou te 
hebben. Vanwege de kleinheid van de vonk, kan ik haar gebruiken 
en haar voortdurend laten fladderen binnen en buiten Mij.  
 
Ik kan haar in elk deel van Mijzelf houden, naar mijn eigen 
goeddunken:  
- in mijn Ogen, in mijn Oren,  
- in mijn Mond, onder mijn Voeten,  waar Ik maar wil. 
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10-7- 22 december 1910 - Om grote dingen voor God te kunnen 

volbrengen, is het noodzakelijk om je menselijk opzicht, het 

menselijk respect en je eigen aard te vernietigen. Zo wordt het 

mogelijk om het Goddelijke Leven te leiden.  

De ontmoetingshuizen van de priesters. 

 
Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand bleef, zag ik in mijn geest 
verschillende priesters. De gezegende Jezus zei :  
 
Om een Goddelijk Leven te kunnen leiden, is het noodzakelijk om: 
- eigenwaarde, menselijke respect en zijn eigen aard op te geven, en 
- enkel bezig te zijn met achting voor Onze-Lieve-Heer  
  en met zijn eer en glorie. 
 
Om van God te kunnen leven is het noodzakelijk  
om alles wat met de mens te maken heeft te laten verdwijnen."  
 
En ziedaar!  “Niet jij, maar God zal in jou spreken en handelen.” 
 
De zielen en de werken die jou toevertrouwd worden, zullen 
prachtige resultaten opleveren. En je zal de vruchten plukken die jij 
en Ik verlangen, zoals het werk van de Ontmoetingshuizen van de 
priesters waarover Ik je eerder heb verteld.  
 
Eén van deze priesters zou in staat zijn om dit werk te promoten en 
uit te voeren. Maar een beetje zelfrespect, ijdele angst en menselijk 
opzicht maken hem daartoe niet in staat. 
 
Wanneer de Genade de ziel omringd vindt door deze ’ondeugden’,  
vliegt ze weg en stopt daar niet.  
De priester blijft dan een man die het werk van een man doet. 
En zijn werken hebben menselijke gevolgen en niet de gevolgen die 
de werken van een priester hebben die bezield is door de Geest van 
Jezus Christus.  
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10-8- 24 december 1910 - Wanneer een ziel vastbesloten en 

vastberaden is, overwint zij alle moeilijkheden en doet zij deze 

smelten. 

 
 
Na de heilige Communie te hebben ontvangen, bad ik tot de goede 
Jezus voor een priester die wilde weten of de Heer hem tot het 
religieuze leven riep.  
De goede Jezus zei mij: Hij is altijd besluiteloos.  
Zielen die niet vastberaden zijn, zijn tot niets in staat.  
Het tegenovergestelde gebeurt wanneer een ziel vastberaden en 
besluitvaardig is. Ze overwint alle moeilijkheden en laat ze smelten.  
 
Degenen die de moeilijkheden creëren, zien dat de ziel vastberaden 
is. Ze worden verzwakt en hebben niet de moed om zich tegen de 
ziel te verzetten.  
 
Wat deze priester bindt, is een kleine band.  Ik wil mijn genade niet 
besmetten in harten die niet van alles onthecht zijn. 
 
Als hij zich van alles en iedereen losmaakt,  zal mijn Genade hem 
nog meer overspoelen. Hij zal de kracht ervaren die nodig is om mijn 
roeping te verwezenlijken.» 
 

10-9- 25 december 1910 - Het leed van Jezus veroorzaakt door 

de gehechtheid van priesters aan rijkdom, belangen, familie en 

uiterlijke zaken. Jezus kiest voor de armen, de onwetenden en 

de eenvoudige mensen.  De ontmoetingshuizen van priesters.  

 
 
Deze morgen liet de gezegende Jezus zich heel klein zien, maar zo 
mooi en gracieus dat Hij mij in een zoete betovering bracht.  
Hij was bijzonder vriendelijk omdat Hij met zijn kleine handjes kleine 
spijkers pakte en mij vastspijkerde met een kunst die alleen mijn altijd 
vriendelijke Jezus waardig is.  
Daarna overlaadde Hij mij met kussen en liefde, die ik Hem teruggaf. 
 
Daarna bevond ik me in de grot van mijn pasgeboren Jezus.  
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Mijn kleine Jezus zei mij: "Mijn geliefde dochter,  
wie kwam Mij bezoeken in de grot waar Ik geboren ben?  
 
Alleen de herders waren mijn eerste bezoekers.  
Zij waren de enigen die de moeite namen om Mij geschenken en 
dingen van henzelf te brengen. Zij waren de eersten die kennis 
kregen van mijn komst in de wereld. Daarom waren zij de eersten die 
bevoorrecht werden en met mijn Genade werden overladen."  
 
Daarom kies Ik altijd arme, onwetende en eenvoudige mensen  
om hen met een overvloed aan Genade te overladen.  
Ik kies hen omdat zij altijd het meest beschikbaar zijn.  
Zij zijn degenen die naar Mij luisteren en het gemakkelijkst in Mij 
geloven, 
- zonder zoveel moeilijkheden te maken,  
- zonder zovele tegenkantingen als bij meer geleerde mensen. 
 
"Toen kwamen de drie Koningen 
 
Maar er was geen enkele priester te zien. 
 
Zij wisten, meer dan alle anderen, volgens de geschriften  
die zij bestudeerden, beter dan wie ook, de tijd en de plaats van mijn 
Komst.  
Het was ook gemakkelijker voor hen om Mij te bezoeken.  
Maar geen enkele, geen enkele is gekomen.  
 
Integendeel, terwijl zij Mij aan de magiërs aanwezen,  
bleven de priesters zelf onbeweeglijk.  
Ze namen niet de moeite om ook maar een stap te zetten  
om mijn komst te verkennen. 
 

Dat was op het moment van mijn geboorte een zeer bittere pijn 
voor Mij. 
 
Deze priesters waren zodanig gehecht: 
- aan rijkdom, belangen,  
- aan familie en uiterlijke zaken  
dat hun ogen verblind waren alsof er een lichtflits was.  
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Deze gehechtheid heeft hun harten verhard en hun geest ongevoelig 
gemaakt voor kennis van heilige zaken, van de zekerste Waarheden.  
 
Ze waren zo verstrikt in de lage dingen van deze wereld dat ze nooit 
zouden hebben geloofd dat een God op aarde zou kunnen komen  
in zulke armoede en vernedering..  
 
Zo was het  
- niet alleen op het moment van mijn Geboorte,  
- maar gedurende mijn hele Leven.  
Toen Ik wonderen verrichtte, volgde geen enkele priester Mij.  
Integendeel, zij smeedden een complot om Mij te doden en brachten 
Mij om het leven aan het Kruis.  
 
Nadat ik alles geprobeerd had om hen tot Mij te trekken,  
- heb Ik hen aan de kant gezet en  
- koos Ik arme, onwetende mensen die mijn apostelen werden en  
- heb Ik mijn Kerk gevormd.  
 
Ik heb hen: 
- geïsoleerd van hun familie, 
- bevrijd van elke gehechtheid aan rijkdom,  
- vervuld met de schatten van mijn Genade en  
- in staat gesteld om mijn Kerk en de zielen te besturen. 
 
Je moet weten dat deze Pijn voor Mij nog steeds bestaat, 
omdat de priesters van deze tijd  
zich hebben verenigd met de priesters van toen.  
 
Ze zijn gehecht aan hun families, hun belangen en uiterlijke zaken.  
Ze besteden weinig of geen aandacht aan innerlijke zaken. 
 
Sommigen zijn zelfs zo ver afgedwaald dat ze de leken laten 
begrijpen dat ze niet tevreden zijn met hun levensstaat. 
Zo wordt hun waardigheid tot het laagste niveau verlaagd,  
en zelfs onder het niveau van leken.  
 
Ach, mijn dochter,  
welke waarde kunnen hun woorden nog hebben voor het volk!  
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Integendeel, door toedoen van de priesters verslecht  het geloof van 
de mensen en vallen ze in de afgrond van het ergste kwaad.  
De mensen gaan onzeker en in het duisternis verder  
omdat ze geen licht meer zien bij de priesters.  
 
Daarom zijn ontmoetingshuizen voor priesters nodig opdat priesters,  
- bevrijd van de duisternis die hen overspoelt,  
- los van hun families, belangen  en zorgen voor uiterlijke zaken,  
het licht van de ware deugden kunnen laten schijnen. 
 
En dat de mensen zich bewust worden van hun fouten  
aan de hand van de fouten die ze hebben gemaakt.  
 
Deze ontmoetingen zijn zo noodzakelijk, dat telkens wanneer de Kerk 
op een dieptepunt aankomt, deze ontmoetingen bijna altijd het middel 
waren: 
- om de Kerk weer op te richten en  
- om haar mooier en majestueuzer te maken." 
 
Toen ik dit hoorde, zei ik: "Mijn Allerhoogste en enige Goede, mijn 
zoete Leven, ik voel mee met uw pijn  
en ik zou die graag willen verzachten met mijn liefde.  
Maar je weet zeer goed wie ik ben:  hoe arm, onwetend en slecht ik 
ben. En ik wordt ook extreem in beslag genomen  door de zorg om 
mij te willen verbergen.  
 
Ik zou zeer blij zijn als ik me in U zodanig zou kunnen verstoppen  
zodat niemand meer zou geloven dat ik nog besta.  
In plaats daarvan wilt U dat ik spreek  
- over dingen die uw geliefd Hart zozeer verwonden,  
- over dingen die zo noodzakelijk zijn dat uw Kerk hen moet weten.  
 
O mijn Jezus! Spreek tot mij over Liefde!  
Ga liever naar goede en heilige zielen om hen te vertellen over deze 
dingen die zo nuttig zijn voor uw Kerk!  
 
Mijn goede Jezus vervolgde : "Mijn dochter, ook Ik hield van 
bescheidenheid. Maar alles heeft zijn tijd. 
Toen het nodig was:  
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- voor de eer en glorie van de Vader en  
- voor het welzijn van de zielen,  
heb Ik Mijzelf getoond en heb Ik mijn Openbaar Leven geleefd.  
 
Zo ga Ik om met de zielen:  
Soms houd Ik ze verborgen. Andere keren toon Ik hen.  
Je moet onverschillig zijn voor alles en alleen willen wat Ik wil. 
Integendeel, Ik zegen jouw hart en jouw mond. 
En Ik zal in jou spreken met mijn eigen Mond en met mijn eigen Pijn.  
En zo zegende Hij mij en Hij verdween. 
 

10-10- 8 januari 1911 - De ontmoetingshuizen voor priesters. 

Belangen zijn de mot van de priester die hem tot rot hout maken. 

Sluit je oren voor alles wat menselijk is en open ze voor wat 

Goddelijk is. Anders zullen de menselijke moeilijkheden het net 

zijn dat je ziel verstrikt. 

 
Nu schrijf ik, om te gehoorzamen, over dingen uit het verleden. Ik wil 
uitleg geven over deze ontmoetingen van priesters die mijn 
gezegende Jezus wenst.  
 
Een heilige priester kwam afgelopen november en vroeg me om 
Jezus te vragen wat Jezus van hem verwachtte.  
Mijn altijd vriendelijke Jezus zei mij:  
 
"De Zending van de door Mij gekozen priester zal verheven en 
subliem zijn.”  
Het gaat erom om voor Mij te redden:  
- het meest nobele en heilige deel, namelijk mijn priesters  
- die in deze tijden het voorwerp zijn van spot door het volk.  
 
De meest geschikte manier om hen te redden zou zijn:  
het oprichten van ontmoetingshuizen voor priesters 
om hen te isoleren van hun  familie, want de familie doodt de priester.  
 
Hij (de door Mij gekozen priester) moet dit werk onder de priesters 
promoten, hen aansporen en hen zelfs bedreigen.  
Als hij de priesters voor Mij redt, heeft hij het volk gered.» 
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Toen ontving ik  
vier boodschappen van Jezus over deze ontmoetingen.  
 
Ik heb ze opgeschreven en aan die priester gegeven. Ik vond het dus 
niet nodig om ze in mijn geschriften te herhalen. Maar 
gehoorzaamheid vereist dat ik ze opschrijf, dus breng ik dit offer. 
 
Mijn geliefde Jezus zei  mij: 
 
"De zending die Ik hem zal geven is verheven en subliem, en op een 
bijzondere manier is het een zending voor priesters.  
Het geloof onder het volk is bijna uitgedoofd  
En als er nog een paar vonkjes te vinden zijn,  
dan zijn die als het ware verborgen onder de as.  
 
Het leven van de priesters, hun slechte voorbeelden en  
hun leven dat bijna volledig werelds blijft en misschien nog erger,  
dragen bij aan het doven van die vonkjes.  
 
Als dat gebeurt,  
wat zal er dan gebeuren met de priesters en het volk?  
Daarom heb ik hem opgeroepen om zich voor mijn Zaak in te zetten.  
Met zijn voorbeeld, met zijn woorden, zijn daden en zijn offers,  
zal hij de situatie verhelpen." 
 
1. "De meest geschikte, gepaste en doeltreffende remedie zou zijn  
het oprichten van ontmoetingshuizen voor seculiere priesters in 
hun eigen steden en hen te isoleren van hun families. 
 
Want het gezin doodt de priester en werpt  
- schaduwen van belangen op het volk, evenals  
- schaduwen van waardering voor wereldse zaken en  
- schaduwen van corruptie.  
Kortom, het gezin  
- neemt alle glans en pracht van de priesterlijke waardigheid weg en  
- maakt van priesters het lachertje van het volk.  
 
"Ik zal hem onverschrokkenheid, moed en gratie geven  
als hij aan het werk gaat." 
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Bovendien lijkt het mij dat op een bepaald moment de zalige Jezus  
- op een bepaald moment het hart van deze priester met Liefde  
  doorboorde en  
- op een ander moment doorboorde Hij het met pijn,  
   aardoor hij een deel van Jezus' Pijn kreeg.  
 
2- Mijn Allerhoogste en enige Goede blijft mij vertellen over het grote 
Goed dat de Kerk zal krijgen door de oprichting van deze 
Ontmoetingshuizen.  
 
«De goeden zullen nog beter worden.  
De onvolmaakten, de lauwe en degenen die zich hebben laten gaan,  
zullen goed worden.  
De slechten zullen vertrekken. 
En zo zal het lichaam van de 'dienaren van mijn Kerk' worden 
gezeefd en gezuiverd.  
 
Nu het deel van de meest uitverkoren en heilige personen 
gezuiverd is, zal het volk worden hervormd." 
 
Op dat moment zag ik Corato in mijn geest alsof ik naar een foto 
keek. Toen zag ik de priesters die aan het hoofd van het werk 
moesten komen te staan, maar onder leiding van pater G. 
De priesters leken pater C.D.B. en pater C.F. te zijn, gevolgd door 
anderen. En het leek me dat ze bepaalde persoonlijke bezittingen 
moesten gebruiken.  
 
Mijn geliefde Jezus voegde eraan toe : "Het is noodzakelijk dat het 
werk goed wordt vastgebonden met een knoop,  
- zodat niemand kan ontsnappen,  
- maar ook om de priesters de nodige middelen te verschaffen  
  om ervoor te zorgen dat het volk niet onderdrukt wordt  
  (door hen te ondersteunen).  
 
Vervolgens, het geld en de inkomsten van de Parochie :  
Ces argents aideront à maintenir  
le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère.» 
 
Geef het geld enkel aan de priesters die deel uitmaken van deze 
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Ontmoetingen. Dit geld zal hen helpen om de essentiële noden en de 
voornaamste diensten die bij hun ministerie horen, te financieren.   
 
In het begin zullen er tegenstrijdigheden en vervolgingen ontstaan 
Dit zal vooral tussen de priesters onderling zijn.  
Maar al snel zullen de zaken veranderen en zullen de mensen hen 
steunen en royaal in hun behoeften voorzien.  
 
Zij zullen vrede en de vruchten van hun arbeid genieten. Want voor 
degenen die bij Mij zijn, sta Ik toe dat iedereen voor hen is.  
Toen wierp mijn altijd vriendelijke Jezus zich in mijn armen, 
- mankend en vol verdriet, 
een tafereel dat zelfs rotsen tot medelijden zou kunnen bewegen. 
Hij zei: "Zeg tegen pater G. dat Ik hem smeek, om mijn kinderen te 
helpen redden en ze niet te laten sterven." 
 
3- Vervolg van dezelfde procedure. Met de priester aanwezig zag ik 
de Hemel opengaan en mijn geliefde Jezus en de hemelse Moeder 
naar mij toe komen. Vanuit de Hemel keken alle heiligen naar ons.  
 
Mijn altijd vriendelijke en zachtmoedige Jezus zei:  
"Mijn dochter, zeg tegen pater G. dat Ik dit werk absoluut wil.  
 
Ze beginnen al moeilijkheden te maken.  
Zeg hem dat er niets anders nodig is dan  
onverschrokkenheid, moed en geen eigenbelang.  
 
Het is noodzakelijk  
- om je oren te sluiten voor alles wat menselijk is en  
- je oren te openen voor alles wat Goddelijk is.  
 
Anders zullen de menselijke moeilijkheden dat net zijn 
die hen zo in de knoop zal brengen dat ze er niet meer uitkomen. Ik 
zal hen in alle gerechtigheid straffen door hen tot de voetmatten van 
het volk te maken.  
 
Als ze daarentegen beloven aan de slag te gaan, zal Ik alles zijn 
voor hen . 
 
Het is noodzakelijk dat de Kerk gezuiverd en gewassen wordt in het 
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bloed omdat velen, zich met modder hebben bedekt,   
- zodanig dat Ik er misselijk van word.  
 
Waar zij op deze manier (de Ontmoetingshuizen) gezuiverd zullen 
worden, zal Ik bloedvergieten besparen. Wat zouden zij nog meer 
kunnen wensen? 
 
Toen draaide Hij zich om alsof Hij naar een bepaalde priester keek. 
En Hij voegde eraan toe :  
 
"Ik heb jou gekozen om aan het hoofd van dit werk te staan omdat Ik 
een zaadje van moed in jou heb geplant. Dit is de Gave die Ik je heb 
gegeven. Ik wil niet dat je deze Gave onnuttig laat liggen.  
Tot nu toe heb je haar verspild aan frivole zaken, dwaasheden en 
politieke spelletjes. En deze dingen hebben je alleen maar bitterheid 
en zelfs geen vrede geschonken. 
 
Nu is het genoeg! Het is genoeg! Zet je aan het werk, aan mijn 
Werk!  
Gebruik de moed die Ik je heb gegeven - alles voor Mij en Ik zal alles 
voor jou zijn. Ik zal je belonen met vrede en genade.  
Ik zal je de waardering geven waarvoor je de vishaak hebt 
uitgeworpen zonder iets te vangen tot hiertoe.  
 
Ik zal je geen menselijke achting geven, maar Goddelijke 
Achting.  
 
Toen zei hij tegen pater G.:  
"Mijn zoon, houd moed! Verdedig mijn zaak! Steun haar!  
Help de priesters die je ziet en die niet erg geneigd zijn tot dit werk.  
Beloof in mijn Naam al het Goede aan degenen die zich aan het werk 
zetten en bedreig degenen die tegenstrijdigheden en obstakels 
opwerpen.  
 
Zeg tegen de bisschoppen en leiders dat dit de enige manier is om 
de kudde te redden. Zeg hen dat het de plicht is van de bisschop om 
de herders te redden en van de herders om de kudde te redden.  
 
Als de bisschoppen de herders niet in veiligheid brengen, 
hoe kan de kudde dan ooit gered worden?  
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4- Toen ik begreep hoe moeilijk het voor de priesters was om de  
"ontmoetingen" goed te organiseren, bad ik tot de goede Jezus dat, 
als de Huizen zijn Wil waren, Hij de hindernissen die zo'n groot Goed 
in de weg staan, zou wegwerken.  
 
Mijn lieve kwam en Hij zei:  "Mijn dochter, alle hindernissen komen 
voort uit het feit dat iedereen de dingen bekijkt vanuit: 
- zijn eigen standpunt en  zijn eigen instelling. 
 
Natuurlijk worden duizend valstrikken en obstakels op het pad 
geplaatst om hun stappen te belemmeren.  
Maar als ze het werk bekijken  
- vanuit het oogpunt van mijn Eer en Glorie en  
- als het enig Goede voor hun ziel en de zielen van anderen,  
zullen alle valstrikken breken en zullen de obstakels verdwijnen." 
 
En nogmaals, als ze aan het werk gaan, zal Ik met hen zijn en hen 
zozeer beschermen dat als een priester zich tegen mijn werk wil 
verzetten en het wil belemmeren, Ik zelfs bereid ben zijn leven te 
nemen."  
 
Daarna voegde Hij eraan toe: Wat denk je dat het meest 
onoverkomelijke obstakel en de sterkste valstrik is?  
 
Enkel de belangen!   
Belangen zijn de mot van de priester die hem tot rot hout maakt,  
- alleen goed om in de hel te worden verbrand.  
 
De belangen maken van de priesters: 
- de spot van de duivel, 
- de spot van het volk en 
- het idool van hun eigen familie.  
 
Daarom zal de duivel veel obstakels opwerpen  
- om hen te verhinderen dit werk te volbrengen  
- omdat hij ziet dat dit het net verscheurt dat de priesters geketend en 
tot slaven van zijn heerschappij hield.  
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Daarom moet je pater G. zeggen  
- om de priesters die hij bereidwillig ziet, moed te geven en 
- hen niet in de steek te laten als hij ziet dat het werk niet vordert. 
 
Anders zullen ze alleen maar plannen gaan maken en zullen ze niets 
bereiken. Zeg ook tegen pater G. dat hij de bisschoppen moet 
zeggen dat ze niemand tot priester wijden, 
die niet bereid is om geïsoleerd van zijn familie te leven.  
 
Zeg ook tegen pater G. dat velen zullen lachen om het Werk, het 
belachelijk zullen maken en in diskrediet zullen brengen, maar dat hij 
hen moet negeren. Al het lijden omwille van Mij zal zoet zijn." 
 
 

10-11- 10 januari 1911 - Instructies van Jezus aan de priester die 

hij heeft gekozen en aan wie hij de zending van de 

Ontmoetingshuizen voor priesters heeft toevertrouwd. 

 
Ik bevond  mij nog steeds in mijn gebruikelijke toestand. 
 
Ik bad mijn altijd vriendelijke Jezus om de obstakels weg te nemen 
die deze ontmoetingen in de weg stonden en ons te laten zien op 
welke beste manier Hij wil dat deze ontmoetingen plaatsvinden.  
 
Mijn gezegende Jezus kwam. Hij zei mij: 
"Mijn dochter, het belangrijkste punt voor Mij en wat Mij het meest 
nauw aan het hart ligt, is om de priester zo perfect mogelijk los te 
maken van zijn familie.  
 
Zij moeten alles wat ze bezitten aan hun familie geven en  
enkel persoonlijke zaken voor zichzelf houden.  
 
En aangezien zij door de Kerk moeten worden ondersteund,   
vereist de rechtvaardigheid dat waar de dingen vandaan komen,  
daar moeten ze ook naar terugkeren.  
 
Dat betekent dat alles wat priesters bezitten uitsluitend mag dienen: 
- voor hun onderhoud,   
- om de werken van mijn Glorie te vergroten en  
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- voor het welzijn van het volk. 
 
Anders zal Ik niet toestaan dat het volk gul is tegenover hen.  
 
Er is niet enkel dit: als ze fysiek gescheiden zijn van hun familie, 
maar niet in hun hart, zal er veel hebzucht ontstaan om te zien wie 
meer winst kan maken.  
En dat zal de oorzaak zijn van slechte stemmingen onder hen.  
 
Als de een eerder dan de ander een taak krijgt die winstgevender is, 
waardoor hij meer aan zijn familie kan geven,  
zullen zij in de praktijk zien hoeveel kwaad dit zal veroorzaken,  
als ze nadenken over dit punt dat Mij nauw aan het Hart ligt.  
 
Wat een verdeeldheid, wat een jaloezie, wat een wrok enz.!  
Ik zal genoegen nemen met de steun van enkele priesters  
in plaats van het werk dat Ik zo graag wil, te vernietigen. 
 
"Ach, mijn dochter! Wat een idolatrie zal er ontstaan!  
Hoe bekwaam zullen zij zijn om dit zo vurig gewenste idool van 
belangen te verdedigen en te verontschuldigen.. 
 
Ach! Alleen de ziel die aan Mij is toegewijd, kan dit ongeluk 
overkomen: dat in plaats van zich bezig te houden  
- met Mij, mijn Eer en mijn Glorie,  
- met de heiliging van hun ziel volgens hun staat,  
Ik alleen maar nuttig ben voor hen als dekmantel.  
Hun doel is om voor hun familie, hun neven en nichten te zorgen.  
 
Ach, dat geldt niet voor degenen die zich aan de wereld wijden! 
Integendeel, zij proberen met hun familie te onderhandelen.  
En als ze er niet in slagen iets van hen af te nemen,  
komen ze ertoe hun eigen ouders te onteigenen.  
 
Maar wanneer iemand zich niet alleen bezighoudt met 
- mijn Glorie en  
- met taken die verband houden met zijn priesterambt,  
is hij niets anders dan een ontwricht bot  
- die Mij pijn doet,  
- die zichzelf pijn doet en 
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- het volk doet lijden.  
 
Bovendien maakt hij zijn roeping zinloos. Wanneer een bot niet op 
zijn plaats wordt gezet, veroorzaakt het altijd pijn.  
 
Door niet deel te nemen aan de lichaamsfuncties,  
- droogt het na verloop van tijd uit en  
- moet het worden losgemaakt en verwijderd  
zowel vanwege zijn nutteloosheid  
als vanwege de pijn die het aan andere ledematen veroorzaakt.  
 
Zo zullen priesters,  
- wanneer zij zich niet uitsluitend met Mij bezighouden, 
- omdat ze een ontwricht bot van mijn Lichaam zijn, 
uitdrogen omdat ze niet deelnemen aan de stroom van mijn Genade.  
 
En Ik ondersteun hen. Maar als Ik merk dat ze verhard zijn, verwerp 
Ik hen van Mij. En weet je waarheen?  
Naar het diepste deel van de hel.  
 
Toen voegde Hij eraan : 
"Schrijf. En zeg in je geschrift aan deze priester aan wie Ik deze 
zending van de priesters toevertrouw: 
- dat hij op dit punt standvastig moet zijn, en  
- dat hij dit punt voor Mij onaantastbaar te maken.  
Zeg hem ook dat Ik hem aan het kruis wil en altijd met Mij 
gekruisigd." 
 
 

10-12- 15 januari 1911 - Belangen zijn het vergif voor priesters. 

De nadelen die zullen optreden als de priester gehecht blijft aan 

zijn familie. 

 
Terwijl ik nog steeds in mijn gebruikelijke toestand verkeerde,  
verscheen mijn lieve Jezus in  tranen.  
 
De Hemelse Moeder heeft Hem mij gebracht om Hem zo goed 
mogelijk te kalmeren. Ik heb Hem dan omarmd, gestreeld en Hem 
tegen mij aangedrukt.  
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Intussen zei ik Hem: "Wat wilt U van mij?  
 
Wilt U een beetje liefde om u gelukkig te maken en uw wenen te 
bedaren?  
Hebt U me niet zelf bij andere gelegenheden gezegd dat mijn liefde 
uw geluk is?  Ik bemin U zozeer, zozeer! Ik bemin U zoals U bent. 
 
Ik weet enkel niet hoe ik U moet beminnen.  
Geef me uw vurige Adem die mijn hele wezen doet smelten in een 
vlam van liefde en dan zal ik U beminnen in het hart van iedereen.”  
 
Maar wie kan al mijn onbezonnenheden vertellen?  
Het lijkt erop dat Hij een beetje gekalmeerd is.  
 
Om mijn lieve Liefde af te leiden van zijn tranen, zei ik Hem:  
"Mijn Leven en mijn Alles, troost U! Hoeveel Goeds zal er 
voortkomen uit de ontmoetingen van de priesters!  
O, wat zal U blij zijn!" 
 
Onmiddellijk zei Jezus:  : "Ach, mijn dochter!  
Belangen zijn het vergif voor de priesters.  
 
O, wat heeft de duivel hen goed verstrikt,  
toen hij merkte dat zij zich daartoe bereid toonden!  
Mijn Genade heeft al haar kunstgrepen gebruikt  
om in hen vlechten van liefde te vormen en  
om hen de nodige tegengiften te geven om de belangen te bestrijden.  
 
Maar omdat zij hun wil niet bereid vond,  
kon mijn genade weinig of niets van het Goddelijke verweven.  
 
De duivel weet dat hij veel verliest door deze ontmoetingshuizen van 
priesters. Maar hij houdt het net dat hij heeft geweven met het vergif 
van belangen in stand.  
 
Oh! Je zou met Mij wenen als je zag hoe weinig er zijn die : 
- bereid zijn om zich fysiek en in hun hart van hun familie af te   
   zonderen, 
- en bereid zijn het vergif van belangen af te wijzen!  
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Zie je niet hoe ze hierover met elkaar in conflict zijn,  
- hoe onrustig ze blijven,  hoezeer ze zich opwinden!  
Ze geloven eerder dat het onzin is,  
- iets is dat niet past bij hun status. 
 
Terwijl Jezus dit zei, zag ik priesters die wel bereid waren.  
Wat waren er weinig!  
 
Jezus verdween en ik bleef alleen achter.  Ik voelde weerzin om deze 
dingen over de priesters op te schrijven en ik heb het opgeofferd uit 
gehoorzaamheid, omdat het zo hoort.  
 
Toen kwam mijn geliefde Jezus.  Hij gaf me een kus om me te 
belonen voor het offer dat ik had gebracht. Hij voegde eraan toe:  
 
"Mijn geliefde dochter, je hebt niet alles verteld over de nadelen die 
zouden ontstaan als een priester belemmerd zou blijven door de 
banden met zijn familie, de vele niet echte roepingen, waarom de 
Kerk in deze triestige tijden bitter treurt!" 
We zien zeker veel bescheiden priesters. 
We zien ook: 
- vele priesters die het ontbreken aan vroomheid, echte vroomheid,  
- vele die zich overgeven aan genoegens, aan onreinheid,  
- vele anderen vinden het verliezen van hun ziel niets, zonder de 
   minste wroeging, en de vele andere fouten die ze begaan.  
 
Dit zijn tekenen van niet echte roepingen.  
Als gezinnen zien dat er niets meer te verwachten valt van priesters,  
zullen ze het niet langer een geluk vinden om hun kinderen aan te 
moedigen priester te worden.  
De gedachte zal niet bij de kinderen opkomen om hun familie te 
verrijken of te verheffen door middel van het priesterschap.  
 
Ik antwoordde: "Ach, mijn lieve Jezus! In plaats van mij deze dingen 
te vertellen, ga naar de leiders, ga naar de bisschoppen. 
Want zij zijn het die de autoriteit hebben.  
Zij kunnen U op dit punt misschien tevreden stellen.  
Maar arme kleine ik, wat kan ik doen?  
Ik kan alleen maar met U meeleven, U beminnen en het herstellen." 
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Jezus zegt mij: "Mijn dochter!  
Ga naar de leiders! Ga naar de bisschoppen!  
 
Het vergif van de belangen heeft iedereen besmet.  
En aangezien bijna iedereen ten prooi is gevallen aan deze 
pestachtige koorts, ontbreekt het hen  
- aan de moed om de nodige correctie aan te brengen en  
- aan de moed om een barrière op te werpen tussen de priesters en 
degenen van wie zij afhankelijk zijn.  
 
Bovendien word Ik niet begrepen door iemand  
die niet onthecht is van alles en iedereen. 
 
Als Ik met jou spreek, begrijpen wij elkaar vrij goed. 
Als er verder niets is, vind Ik tenminste een opening om mijn pijn te 
uiten. En jij zal Mij meer beminnen omdat je mijn bitterheid kent." 
 

10-13- 17 januari 1911 - De ontmoetingshuizen voor priesters 

zullen worden genoemd:   "De Huizen van de Vernieuwing van 

het Geloof". 

 
Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn altijd 
vriendelijke Jezus. Hij was zo bedroefd en zo brandend van liefde dat 
Hij in delirium verkeerde. Hij vroeg om verlichting. Hij zei:  
"Mijn dochter, geef Mij liefde.  
 Dit is de enige verlichting die mijn delirium van liefde kan kalmeren." 
 
Toen voegde Hij eraan  :  
"Dochter, wat je hebt geschreven over de Ontmoetingen van de 
priesters, is niets meer dan een proces dat Ik met hen doorloop.  
Als ze naar Mij luisteren, is dat goed.  
 
Maar de leiders van de geestelijken zullen niet naar Mij luisteren, 
aangezien:  
- ook zij gebonden zijn door de valstrikken van belangen en  
- ook zij slaven zijn van menselijke ellende, die hen bijna opslokken 
in plaats van hen te beheersen: dat wil zeggen:  de ellende van 
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belangen, de waardigheid van hun ambt en andere ellende.  
Het is eerder zo dat de ellende hen beheerst." 
 
Omdat ze doof zijn geworden door menselijke zaken,  
zal Ik niet begrepen, noch gehoord worden.  
 
Daarom zal Ik mij wenden tot de burgerlijke autoriteiten,  
die beter naar Mij zullen luisteren.  
Als ze zien hoe de priester vernederd wordt, 
en aangezien de burgerlijke autoriteiten misschien iets meer onthecht 
zijn dan de geestelijken zelf, zal mijn Stem beter worden gehoord.  
 
Wat de geestelijken niet uit liefde willen doen, zal ik hen laten doen  
uit noodzaak en met geweld. Ik zal ervoor zorgen dat de regering de 
restanten verwijdert die aan de geestelijken zijn blijven kleven.  
 
Ik zei: "Mijn Allerhoogste en enige Goede,  
- hoe moeten deze huizen worden genoemd? 
- en wat zullen de regels zijn?" 
 
Jezus antwoordde:  
«De naam zal zijn: De Huizen van de Vernieuwing van het Geloof. 
De regels :  Ze kunnen dezelfde regels gebruiken als het Oratorium 
van de heilige Philipus Neri. 
 
Toen voegde hij eraan toe: "Zeg tegen pater B.  
dat jij het orgaan zult zijn en hij de klank voor dit werk.  
Als het werk belachelijk wordt gemaakt en afgewezen door de 
betrokkenen,zullen de goeden en de weinige zeer goeden  
- de noodzaak en de waarheid die pater B. verkondigt inzien.  
Zij zullen het als hun plicht beschouwen om aan de slag te gaan.  
 
En als pater B. belachelijk wordt gemaakt, zal hij uiteindelijk de eer 
hebben om meer op Mij te lijken." 
 

10-14- 19 januari 1911 - De Huizen van de Vernieuwing van het 

Geloof. Pater B. wordt vervolgd vanwege de steun die hij aan 

deze Huizen geeft. 
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Ik hoorde over de moeilijkheden van de priesters, vooral wat betreft 
het volledig verbreken van de banden met de familie. Ze zeiden dat 
het onmogelijk was om dit te realiseren op de manier die de zalige 
Jezus vroeg.  
 
Als Jezus dit werk echt wil, zeiden ze, dan zou Hij erover hebben 
gesproken met de Paus, die het gezag heeft en iedereen kan 
bevelen. Zo kan het werk worden gerealiseerd.  
 
Ik herhaalde dit alles aan mijn zalige Jezus  en ik klaagde. 
Ik zei Hem te zeggen: "Mijn allergrootste Liefde, had ik dan geen 
gelijk om U te zeggen dat U naar de leiders moest gaan om hen deze 
dingen te vertellen?  
Als ik dat zeg, ik, een kleine onwetende, wat kan ik dan doen?"  
 
Mijn altijd vriendelijke Jezus zei:  “Mijn Woord is eeuwig. 
En wat hier misschien niet nuttig is, kan elders nuttig zijn. 
Wat nu niet gebeurt, zal in andere tijden gebeuren.  
 
Maar Ik wil dat de priesters op deze manier in gemeenschap leven, 
onveranderlijk zoals Ik je heb gezegd,  
- door zich los te maken van hun familie en  
- zonder bezittingen te hebben.  
 
Ach, je kent de geest van de priesters in deze tijden niet. 
Die verschilt in niets van de geest van de leken:  
- een geest van wraak, haat, belangen en bloed. 
 
Dus, met priesters die samen moeten leven, en de ene verdient meer 
dan de andere en geeft zijn verdiensten niet op ten behoeve van het 
algemeen belang, zullen sommigen:  
- zich bevoordeeld voelen ten opzichte van anderen,  
- zich beroofd voelen,  
- zich vernederd voelen omdat ze geloven dat ook zij in staat  
  zouden zijn om een dergelijke opbrengst te behalen.  
 
Zo zullen er ruzies, wrok en ontevredenheid ontstaan.  
Ze zullen zelfs hun vuisten gaan gebruiken.  
 
Je Jezus heeft het je gezegd en dat is genoeg. Dit punt is ook 
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noodzakelijk. Het is de steunpilaar, het fundament, het leven en het 
voedsel van dit werk. Als het anders zou kunnen, zou Ik er niet zo op 
hebben aangedrongen.  
 
Kijk eens, mijn dochter.  
Hoe onbeschaafd en onwetend zijn zij over Goddelijke Zaken!  
 
Ik deel hun manier van denken niet.  
Ze lopen voort met grote passen en tonen hun waardigheid.  
Wanneer ik met zielen communiceer, kijk ik niet naar hun 
waardigheid. Ik kijk niet of ze bisschoppen of pausen zijn.  
 
Maar Ik kijk om te zien  
of deze zielen van alles en iedereen zijn onthecht.  
 
Ik kijk in hen om te zien of alles liefde voor Mij is.  
Ik kijk om te zien of ze nauwgezet zijn in het zich toe-eigenen van 
zelfs maar één ademtocht, zelfs maar één hartslag.  
 
Als Ik zie dat ze vol liefde zijn, kijk Ik niet  
- of ze artsen zijn of niet, 
- of ze laag, arm, veracht en stof zijn.  
 
Ik verander zelfs het stof in goud.  
Ik verander het in Mijzelf.  
Ik deel alles van Mezelf.  
Ik deel mijn meest intieme geheimen met hen.  
Ik maak deze zielen deel van mijn Vreugde en mijn Verdriet. 
 
Omdat ze in Mij leven dankzij de liefde, is het niet verwonderlijk  
dat zij mijn Wil kennen met betrekking tot de zielen en de Kerk.  
 
Hun leven met Mij is één. Hun wil is één. En één is het Licht 
waarmee zij de Waarheid zien volgens de goddelijke Opvattingen en 
niet volgens de menselijke opvattingen.  
 
Daarom hoef Ik geen moeite te doen om Mij aan deze zielen mee te 
delen en Ik verhef hen boven alle waardigheden."  
 
Vervolgens trok Hij mij dicht tegen zich aan, kuste mij 
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en tot mijn verwarring en met zijn grootste toegeeflijkheid zei Hij mij:  
 
"Mijn mooie dochter, maar mooi door mijn eigen Schoonheid,  
treur je om de dingen die zij zeggen?  
Maak je geen zorgen!  Vraag pater B., mijn arme zoon, hoeveel hij 
voor Mij heeft geleden in de handen van zijn superieuren, zijn 
confraters en anderen, daar ze hem dom en  betoverd noemen.  
 
Ze maken het tot hun taak om hem zo'n boetedoening op te leggen   
dat ze hem tot de gekken rekenen. 
"En wat is zijn misdaad? Liefde!  
 
Sommige mensen voelen zich beschaamd over hun eigen leven,  
- in vergelijking met het zijne,  
en hebben hem de oorlog verklaard!  
 
Ach, wat is de misdaad van de liefde duur! 
Liefde is erg duur voor Mij en voor mijn lieve kinderen!  
 
Ik hou zo veel van hem.  
Als beloning voor wat hij heeft geleden, heb Ik mij aan hem 
gegeven en Ik blijf in hem. 
Mijn arme zoon, ze laten hem niet met rust. Ze bespioneren hem van 
alle kanten. Dat doen ze bij anderen niet. Wie weet of ze iets kunnen 
vinden om hem te corrigeren en te vernederen.  
 
Door bij hem te zijn, maak Ik hun bedrog zinloos.  
Dat maakt hem moedig.  
O, hoe verschrikkelijk zal mijn oordeel zijn over degenen  
die het wagen mijn dierbaarste kinderen te mishandelen! 
 
 

10-15- 28 januari 1911 - De Liefde zorgt ervoor dat de zielen die 

Jezus werkelijk beminnen, reeds op aarde een voorsmaak 

hebben van het Paradijs. De Huizen voor de vernieuwing van het 

Geloof. 

 
Toen ik weer in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, mijn lieve 
Jezus mij zijn Hart. Toen ik binnenin Jezus keek, zag ik zijn Hart in 
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Hem. 
En toen ik in mijzelf keek, zag ik zijn Heilig Hart ook in mij.  
Ach, hoeveel zoetheid, hoeveel verrukkingen, hoeveel harmonieën  
werden er in dit Hart gevoeld!  
 
Terwijl ik me verwonderde over Jezus, hoorde ik zijn zeer zachte 
Stem vanuit zijn Hart die tegen me zei :  
 
Dochter, vreugde van mijn Hart,  
de Liefde heeft het nodig van zich te tonen. 
Anders zouden de zielen niet vooruit kunnen komen, vooral degenen  
die mij echt liefhebben en  die in zichzelf geen  andere genoegens, 
andere voorkeuren of enig ander leven dan de Liefde toelaten.  
 
Ik voel mij zodanig tot hen aangetrokken dat de Liefde zelf me dwingt 
om de sluiers van het geloof te doorbreken. Dan toon Ik Mij. 
En ik zorg ervoor dat deze zielen nu al van het Paradijs genieten  
en zelfs vanaf nu hier op aarde, met tussenpozen.  
 
De Liefde laat me niet toe om te wachten op de dood van de ziel die 
echt van Mij houdt. Ik sta toe dat de ziel nog in dit leven vooraf geniet 
van het Paradijs.  
 
Verheug je!  Ervaar mijn vreugde! Kijk en neem deel aan alle vreugde 
die in mijn Hart te vinden is! Laat je gaan in mijn Liefde, zodat  jouw 
liefde zich uitbreidt en je Mij meer kunt beminnen." 
 
Terwijl Hij dit zei, zag ik priesters.  
 
Jezus ging verder en Hij zei mij: "Mijn dochter, in deze tijden   
- ligt de Kerk op sterven, maar ze zal niet sterven!  
- Integendeel, ze zal nog mooier herrijzen.  
 
De goede priesters strijden voor een leven met meer ontbering, 
zuiver en opofferingsgezind.  
De slechte priesters strijden voor een leven dat meer gevuld is met 
persoonlijke belangen, een  comfortabeler, sensueler en meer 
wereldlijk leven.  
 
Ik richt mij tot de weinige goede priesters, ook al is er maar één per 
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dorp. Tot hen spreek Ik en geef Ik opdracht, smeek Ik en vraag Ik:  
- dat zij deze Ontmoetingshuizen oprichten,  
- dat zij  voor Mij deze priesters redden, die naar deze 
toevluchtsoorden zullen komen, hen volledig  vrij van elke 
familieband en  vrij van belangen maken.  
 
Vanuit deze enkele goede priesters zal Ik mijn  Kerk herbouwen,  
en haar redden van haar doodsstrijd.  
 
Zij zijn mijn steun, mijn steunpilaren  
en de voortzetting van het Leven van de Kerk.  
 
Ik richt Mij niet tot degenen die zich niet bevrijd voelen van hun 
familiebanden, welke die ook mogen zijn. Want als Ik tot hen spreek, 
luisteren zij zeker niet naar Mij. Integendeel, alleen al bij de gedachte 
om alle banden te verbreken, blijven ze geïrriteerd.  
 
Ach, ze zijn helaas gewoon om de beker van belangen en andere 
zaken te drinken. En hoewel die beker zoet is voor het vlees, is hij 
vergif voor de ziel.  
Zij zullen uiteindelijk de rioolwater van de wereld drinken.  
Ik wil hen koste wat kost redden.  
 
Maar er wordt niet naar Mij geluisterd. Daarom spreek Ik. 
Maar voor hen is het alsof Ik niet spreek. 
 

10-16- 4 februari 1911 - De Huizen van de Vernieuwing van het 

Geloof. De komende vervolgingen. 

 
Terwijl ik doorging in mijn gebruikelijke toestand, zei Jezus :  
"Mijn dochter, zeg tegen pater G. dat hij de priesters bijeen moet 
roepen opdat zij niet de oorzaak worden dat de vervolging voortijdig 
komt. Want wee hen! 
 
Waar deze bijeenkomsten plaatsvinden, zal de vervolging minder 
streng zijn of zullen de verwondingen worden gespaard. De verrotting 
is groot, te stinkend. 
 
Uit noodzaak zijn ijzer en vuur nodig. IJzer om het gangreenachtige 
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vlees weg te snijden en vuur om het te zuiveren. Dus binnenkort, 
binnenkort! 
 

10-17- 8 februari 1911 - Alle geschapen dingen ontvangen leven 

uit het Hart van Jezus. Luisa is volledig ondergedompeld in de 

Liefde van Jezus. Jezus en Luisa spreken met elkaar over 

Liefde. 

 
Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand, bracht ik bijna zes dagen 
door, zozeer ondergedompeld in de Liefde van mijn gezegende 
Jezus, dat ik op bepaalde momenten dacht ik dat ik niet meer verder 
kon.  
 
Ik zei tegen Jezus:  
"Genoeg!  Genoeg! Ik kan niet meer verder." Ik voelde me alsof ik in 
een bad van liefde lag dat tot in het diepst van mijn botten doordrong.  
 
Op een gegeven moment sprak Jezus met mij over liefde en hoeveel 
Hij van mij hield. Op een ander moment was ik het die met Hem over 
liefde sprak.  
Het slechte was dat Jezus zich soms niet liet zien en ik: 
- zwemmend in dat bad van liefde, 
- voelde de cirkel van mijn arme natuur sterven en  
- klaagde daarover tegen Jezus.  
 
Hij fluisterde in mijn oor:  
«Ik ben Liefde en als je Liefde voelt, dan ben Ik zeker bij jou."  
 
Andere keren klaagde ik en Hij zei (plotseling) :  
"Luisa, je bent mijn paradijs op aarde en jouw liefde maakt Mij 
gelukkig."  
 
Ik antwoordde Hem: "Jezus, mijn Liefde, wat zegt U nu?  
Wilt U me voor de gek houden? U bent al gelukkig met uzelf.  
Waarom zegt U dat U gelukkig bent dankzij mij?"  
 
Jezus zei mij : Er is niets geschapen dat geen leven ontvangt van 
mijn Hart.  
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De mensen zijn als vele snaren die uit mijn Hart komen en die leven 
van Mij ontvangen. Uit noodzaak en van nature weerklinkt alles wat 
zij doen, volledig in mijn Hart, zelfs al is het maar een beweging. 
 
Als gevolg daarvan als ze kwaad doen of Mij niet beminnen, 
- dan irriteren ze Me voortdurend.  
Deze snaar resoneert in mijn Hart met de klanken van: 
- mistevredenheid, bitterheid en zonden.  
 
Dit zijn droevige klanken die Mij ongelukkig maken - vanwege  
-  deze snaar 
-  dit leven dat zich van Mij verwijdert." 
 
Daarentegen, als de mens Mij bemint en Mij blij wil maken: 
- geeft deze snaar  mij voortdurend vreugde en  
- vormt zij in mijn Hart zoete en feestelijke klanken, 
  die in harmonie zijn met mijn eigen Leven.  
 
Door deze snaar  ben Ik zo blij, dat Ik: 
-  zelf gelukkig word en  
- geniet van mijn eigen paradijs dankzij hen.  
Als je dit allemaal goed begrijpt, zal je niet meer zeggen dat Ik je 
uitlach.  
 
En nu volgt wat ik zei over liefde en wat Jezus zei.  
 
Ik zal het onhandig zeggen en misschien met onsamenhangende 
woorden, omdat mijn geest niet alles kan uitdrukken met woorden.  
 
"O, mijn Jezus! U bent liefde. U bent één en al liefde.  
Ik wil liefde, ik verlang naar liefde, ik zucht naar liefde.  
Ik smeek om liefde en ik smeek U,  U de Liefde.  
De Liefde nodigt U uit, de Liefde is leven voor mij. 
De liefde heeft mijn hart verrukt tot in de Schoot van mijn Heer.  
Ik word bedwelmd door Liefde. Ik vind mijn vreugde in Liefde.  
Ik ben alleen voor U! U alleen bent alleen voor mij!  
 
Nu we alleen zijn, zullen we over Liefde spreken?  
Ah! Laat me begrijpen hoeveel U van me houdt. 
Want het is enkel in uw Hart dat Liefde begrepen wordt! 
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Jezus zegt: "Wil je dat Ik je over Liefde vertel? 
 
 Mijn geliefde dochter, luister naar mijn Leven van Liefde. 
- Als Ik adem, bemin Ik je.  
- Als mijn Hart klopt, zeggen mijn hartslagen 'liefde, liefde!' tegen je.  
- Ik dol op je.  
- Als Ik beweeg, wordt mijn liefde voor jou groter.  
- Ik overspoel je met liefde,  
- Ik omring je met liefde,  
- Ik streel je met liefde,  
- Ik schiet pijlen van liefde op je af, 
- Ik doorboor je met liefde,  
- Ik verleid je met liefde,  
- Ik voed je met liefde en  
- Ik schiet scherpe pijltjes naar je hart.  
 
Oh mijn Jezus, dat is genoeg voor nu!  
Ik voel me flauwvallen van liefde.  
Steun me in uw Armen. 
Sluit me op in uw Hart  
En laat me vanuit uw Hart ook mijn liefde uitwaaien. 
Anders sterf ik van liefde. Ik ben uitzinnig van liefde.  
Ik brand van liefde. Ik vier feest in  liefde.  
Ik smacht van liefde, ik verteer mezelf van liefde.  
De liefde doodt me en verheft me nog mooier tot een nieuw leven.  
 
Mijn leven ontglipt me en ik voel alleen nog het Leven van Jezus, 
mijn Liefde.  
In Jezus, mijn Liefde, voel ik me ondergedompeld en ik bemin allen.  
Het Leven van Jezus verwondt mij met liefde en maakt mij ziek van 
liefde. Het maakt me mooier van liefde en maakt me nog rijker.  
 
Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.  
O Liefde! Alleen U hoort mij, alleen jij begrijpt mij!  
Mijn stilte spreekt nog meer tot U.  
In uw wonderbaar Hart zeg je meer door te zwijgen dan door te 
spreken. Door te beminnen, leer je beminnen. Liefde! Liefde!  
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Enkel U spreekt, want omdat U liefde bent,  
weet U hoe U over liefde moet spreken. 
 
Jezus zegt: "Wil je over liefde horen spreken?  
 
De hele Schepping spreekt tot jou over liefde. 
Als de sterren fonkelen, zeggen ze je Liefde.  
Als de zon opkomt, baadt ze je in Liefde.  
Als de zon op haar helderst schijnt in het volle daglicht, 
  stuurt ze pijlen van Liefde naar je hart.  
Als de zon ondergaat, 
- is het Jezus die je vertelt dat Hij sterft van Liefde voor jou.  
In de donder en de bliksem,  
- stuur Ik je Liefde en werp Ik kussen naar je hart.  
Op de vleugels van de wind vliegt de Liefde.  
Als het water ruist, zijn het mijn Armen die zich naar je uitstrekken.  
Als de bladeren bewegen, druk Ik je stevig tegen mijn Hart.  
Als de bloem een geur verspreidt, verlicht zij je met Liefde.  
 
De hele schepping zegt in een stille taal tegen je hart: 
- Ik wil van jou alleen een leven van liefde!  
- Ik wil liefde.  
- Ik verlang naar liefde.  
- Ik smeek om liefde vanuit het diepst van je hart.  
- Ik ben alleen gelukkig als je mij liefde geeft." 
 
Luisa zegt:  
"Mijn Geliefde! Mijn Alles!  
Onverzadigbare Liefde, als U Liefde wil, geeft U mij Liefde!  
Als U wil dat ik gelukkig ben, spreekt U over liefde.  
Als U me tevreden wilt stellen, geeft U me Liefde.  
De Liefde overspoelt me.  
De Liefde verovert me en leidt me naar de Troon van mijn Schepper. 
De Liefde toont mij de ongeschapen Wijsheid  
en leidt me naar de Eeuwige Liefde.  
Daar stop ik om er te blijven.  
 
Ik zal een leven van Liefde leiden in uw Hart.  
Ik zal U beminnen voor iedereen.  
Ik zal van U beminnen in allen.  
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Jezus, druk in het binnenste van uw Hart uw zegel van Liefde op mij.  
Open mijn aderen en laat mijn bloed eruit stromen, zodat in plaats 
van bloed, de Liefde in mij stroomt. 
  
Neem mijn adem en laat me een lucht van liefde inademen. 
Verbrand mijn botten en mijn vlees en weef alles van mij  
- volledig uit liefde.  
De Liefde leert mij hoe ik met U kan lijden. 
De Liefde kruisigt mij en maakt mij volledig gelijk aan U 
 
 

10-18- 24 maart 1911 - Jezus spreekt tot mij over een hels boek 

en hoe ik daarop moet reageren. 

 
Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand verkeerde, kwam mijn altijd 
vriendelijke Jezus. Ik bad tot hem voor bepaalde behoeften van de 
Kerk en voor een zekere B. die helse boeken drukte.  
 
Jezus zei mij: "Mijn dochter,  
hij heeft niets anders gedaan dan zich diep in de modder te storten.  
Een geest met gezond verstand zal onmiddellijk inzien hoe dom hij is 
en hoezeer Ik hem heb vernederd. Deze persoon zal geen echte 
redenering aanvoeren in wat hij beweert.  
 
Ik wil niet dat priesters dit boek lezen.  
Ze zullen zichzelf te veel verlagen als ze dat doen.  
Ze zullen onder hun waardigheid handelen, alsof ze willen luisteren 
naar de onbezonnenheid van een kind en het zo de vrije hand geven 
om nog meer onbezonnenheden te begaan.  
 
Maar  
- door zich niet met het boek bezig te houden en  
- door er geen aandacht aan te schenken,  
geven ze hem tenminste de straf  
- dat niemand aandacht heeft voor zijn boek en  
- dat niemand het waardeert.  
 
Zij zullen antwoorden met de waardige werken van hun ambt. 
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Dat is het mooiste antwoord.  
Ah! Hij zal in de val lopen die hij voor anderen heeft voorbereid! 
 

10-19- 26 maart 1911 - Luisa spreekt met de Hemelse Moeder. 

Het belang van de Huizen van de Vernieuwing van het Geloof. 

Als je Jezus tevreden wilt stellen en Hem wilt behagen, "bemin 

Hem dan". 

 
Toen ik buiten mezelf was, 
zag ik de Hemelse Moeder met het Kind Jezus in haar armen.  
Het goddelijke Kind riep mij met zijn klein Handje. En ik vloog naar de 
Koningin-Moeder  toe om bij haar op mijn knieën te gaan zitten.  
 
Jezus zei mij :  
"Mijn dochter, vandaag wil Ik dat je met onze Moeder spreekt."  
 
Ik zei: "Zeg mij, Hemelse Moeder, is er iets in mij dat Jezus 
mishaagt?” 
 
Zij zei me :  
"Mijn lieve dochter, wees gerust.  
Op dit moment zie ik niets in jou dat mijn Zoon mishaagt.  
Mocht je ooit in iets vervallen dat Hem zou kunnen mishagen,  
zal ik je onmiddellijk waarschuwen.  
Vertrouw op je Moeder en wees niet bang." 
 
Omdat de Hemelse Koningin mij hierover geruststelde, was het alsof 
er nieuw leven in mij werd geblazen. Ik voegde eraan toe:  
"Lieve Moeder, wat een ongelukkige tijden beleven we!  
Zeg mij, is het echt waar dat Jezus huizen voor de ontmoetingen van 
de priesters wil?"  
 
Zij antwoordde:  
"Absoluut! Hij wil het omdat de golven op het punt staan te hoog te 
worden en deze ontmoetingen zullen de ankers, de lampen en de 
roeispanen zijn waarmee de Kerk zich tijdens de storm van de 
verdrinking zal redden.  
 
Alhoewel het erop zal lijken dat de storm alles heeft verzwolgen. 
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Na de storm zal je zien dat de ankers, de lampen en de roeispanen 
zijn gebleven, dat wil zeggen de meest stabiele dingen voor de 
continuïteit van het leven van de Kerk.  
 
Maar o, hoe lelijk, laf en hardvochtig  zijn zij (de priesters)! 
Bijna niemand onderneemt iets.  
Maar dit zijn tijden om aan de slag te gaan. 
De vijanden rusten niet.  
En zij (de priesters) zijn lui. Het zal nog erger voor hen worden.  
 
Toen voegde Zij eraan toe :  
"Mijn dochter, probeer om alles te voorzien met liefde .  
 Laat één ding je na aan het hart liggen: beminnen ! 
Heb maar één gedachte, één woord, één leven: Liefde.  
 Als je Jezus blij wil maken en Hem behagen, bemin Hem   
en geef hem de gelegenheid om altijd over Liefde te spreken. 
 
Het is de enige verlichting die Hem rust geeft: de Liefde.  
Zeg Hem om met jou over Liefde te praten en Hij zal blij zijn.» 
 
Ik zei:  
"Mijn lieve Jezus, hoor je wat onze Moeder zegt?  
Dat ik U vragen stel over de liefde en dat U me over liefde gaat 
vertellen."  
 
Terwijl Hij feestvierde, zei Jezus zoveel dingen over  
- de deugd, de waardigheid en de adel van de Liefde  
dat ik geen menselijke taal heb om dit te kunnen herhalen.  
Daarom zwijg ik ..." 
 

10-20- 16 mei 1911 - Jezus wil de vijanden van de Kerk niet in 

verwarring brengen , omdat zij zullen dienen om de Kerk te 

zuiveren. 

 
Ik bad dat mijn gezegende Jezus verwarring zou zaaien onder de 
vijanden van de Kerk. Toen Hij kwam, zei Hij :  
"Mijn  dochter, Ik kan de vijanden van de Heilige Kerk in verwarring 
brengen, maar dat wil Ik niet. Als ik dat zou doen, wie zou dan mijn 
Kerk zuiveren?  
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De leden van de Kerk, vooral degenen die een hogere plaats 
innemen en aan de top van de waardigheden staan, zijn verblind.  
 
 
Zij zien de dingen zo verkeerd dat zij: 
- degenen die valse deugden vertonen, beschermen en 
- de werkelijk goeden onderdrukken en veroordelen.  
 
Het doet me zoveel pijn om te zien hoe mijn enkele echte kinderen  
gebukt gaan onder het gewicht van onrechtvaardigheid,  
deze kinderen:  
- dankzij wie de Kerk zich moet herstellen en  
- aan wie Ik vele genaden schenk om hen voor dit werk geschikt te 
maken.  
 
Ik zie hen met hun rug tegen de muur en hun voeten geketend om 
hen te verhinderen verder te gaan.  
Dit doet Mij zoveel pijn dat Ik kwaad word (vanwege hun 
behandeling)! 
 
Luister, mijn dochter. Ik ben vol tederheid, goedheid, 
zachtmoedigheid  en barmhartigheid, zozeer zelfs dat Ik door mijn 
zachtheid de harten verover.  
Maar ik ben ook sterk, sterk genoeg om degenen te verpletteren en 
te verbranden die: 
- die niet alleen de goeden onderdrukken, maar ook 
- het goede dat zij willen doen, trachten te belemmeren.  
 
Ach! Je weent omwille van de leken!  
Ik ween omwille van de pijnlijke wonden die er zijn in het lichaam van 
de  heilige Kerk. Ze veroorzaken Mij zoveel pijn dat zij de wonden 
van de leken overtreffen. Want deze pijn komt vanuit dat deel van het 
lichaam waarvan Ik dat niet had verwacht. 
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10-21- 19 mei 1911 - Jezus wil dat de ziel zichzelf en haar ellende 

vergeet. Hij wil dat zij zich alleen met Hem bezighoudt, met zijn 

smarten, zijn bitterheid, zijn liefde, en dat zij Hem vol vertrouwen 

omringt. 

 
Terwijl ik doorging in mijn gebruikelijke toestand,  
toonde mijn altijd vriendelijke Jezus zich zeer bedroefd.  
 
Ik omhelsde hem, vastbesloten om Hem mijn medeleven te tonen en 
Hem te beminnen. Ik kuste Hem en troostte Hem met al mijn 
vertrouwen.  
 
Mijn lieve Jezus zei mij: 
"Mijn dochter, jij bent mijn vreugde.  
Ik houd ervan dat de ziel: 
- zichzelf en haar ellende vergeet en  
- zich alleen met Mij bezighoudt, met mijn verdriet,  
  mijn bitterheid, mijn liefde  
- dat ze Mij vol vertrouwen omringt.  
 
Dit vertrouwen verheugt mijn Hart en overspoelt Mij met een 
zodanige vreugde dat wanneer de ziel zichzelf volledig vergeet voor 
Mij, Ik alles vergeet voor de ziel en haar één maak met Mij.  
 
Ik geef haar niet enkel wat zij wil, maar Ik laat haar ook nemen wat zij 
wil." 
 
Maar Ik geef niets aan de ziel die:  
- niet alles voor Mij vergeet, zelfs haar ellende niet,  
- Mij benadert met alle respect, met vrees en zonder het vertrouwen 
dat mijn 
  Hart verheugt, 
- doet alsof ze bij Mij wil zijn, maar,  
- angstig is en zeer terughoudend.  
 
Zij kan niets nemen omdat haar de sleutel ontbreekt 
- van vertrouwen, zich goed voelen, en eenvoud.  
 
Al deze dingen zijn nodig opdat Ik kan geven en de ziel kan nemen.  
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Dus komt zij met haar ellende en blijft zij met  haar ellende. 
 

10-22- 24 mei 1911 - Luisa bezit in haar ziel het vermogen om het 

Goede, de Deugd, de Liefde, het Geduld en de Zachtheid in de 

zielen te brengen zonder iets van zichzelf te verliezen. 

 
Ik dacht aan de onbegrijpelijke Grootheid en de Goddelijke Wijsheid  
die ons haar Goede Dingen schenkt zonder zelf iets te verliezen. 
Integendeel, het lijkt erop dat Zij door te geven de glorie ontvangt die 
de mens Haar geeft door het feit dat hij de Goede dingen van de 
Heer heeft ontvangen.  
 
Jezus kwam en Hij zei:  
"Mijn dochter, ook jij bezit deze Gave,  
- niet in je lichaam, maar in je ziel,  
deze Gave die mijn Goedheid jou geschonken heeft.  
 
Door Goedheid, Deugdzaamheid, Liefde, Geduld en 
Zachtmoedigheid in de zielen te willen brengen, verminder je jezelf 
namelijk helemaal niet.  
 
Integendeel, je hebt er meer voldoening van als je ziet dat wanneer je 
hen in anderen inbrengt, deze zielen er van genieten.  
 
Wat jij dus in je ziel doet door de Genade, doe Ik van nature, 
- niet alleen voor de deugden  
- maar ook van alle mogelijke Goede Dingen, natuurlijke en 
bovennatuurlijke, wat die ook mogen zijn." 
 

10-23- 7 juni 1911 - Het is noodzakelijk dat de vijanden de Kerk 

zuiveren. 

 
Ik bracht zeer bittere dagen door vanwege de afwezigheid van mijn 
geliefde Jezus. Daarom vroeg ik Hem om zo goed te zijn en te 
komen.  
Hij kwam in een flits en Hij zei mij: "Wee de Liefde die zich verbergt!"  
 
Ik bad tot Hem voor de heilige Kerk en vroeg Hem om medelijden te 



 

Het Boek van de Hemel – Deel 10 – studieversie         47                  GE- De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 
 

hebben met de vele zielen die verloren gaan omdat ze oorlog willen 
voeren tegen de heilige Kerk en haar dienaren.  
 
Jezus voegde eraan toe :  
"Mijn dochter, wees niet bedroefd.  
Het is noodzakelijk dat de vijanden de Kerk zuiveren.  
Nadat zij haar gezuiverd hebben, zullen het geduld en de deugden 
van de goeden, licht zijn voor de vijanden.  
Dan zullen deze vijanden en de kerk gered zijn.” 
 
Ik voegde eraan toe: "Laat in ieder geval niet toe dat de 
tekortkomingen van uw dienaren bekend worden bij de leken. Anders 
zullen zij uw Kerk nog meer aanvallen."  
 
Jezus antwoordde :  
"Mijn dochter vraagt mij dat niet. Ik word verontwaardigd.  
Ik wil dat dit bekend wordt. Ik kan niet meer doorgaan.  
Ik kan niet meer doorgaan. De heiligschennissen zijn enorm.  
Door hen te verdoezelen, zou Ik hen de kans geven om nog grotere 
misdaden te begaan. Je zal het geduld hebben om mijn afwezigheid 
te verdragen.  
Je zal dat doen als een heldin. 
 
Ik wil op jou kunnen rekenen, jij die mijn dochter bent.  
In afwachting daarvan ga Ik mij bezighouden met het voorbereiden 
van rampen voor de leken en voor de priesters. 
 

10-24- 21 juni 1911 - Er is geen heiligheid als de ziel niet sterft in 

Jezus. Er is geen echt leven als men niet volledig verteerd wordt 

in de Liefde van Jezus. Het voorbeeld van de Hemelse Moeder. 

 
Ik dacht aan het moment dat mijn Hemelse Moeder mijn altijd 
beminnelijke Jezus in haar armen hield op het moment vlak na zijn 
dood:  
- wat zij gedaan heeft en  
- hoe zij zelf hem verzorgde.  
 
Een Licht, vergezeld van een innerlijke Stem, zei me: 
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"Mijn dochter, de Liefde werkte krachtig in mijn Moeder.  
De Liefde heeft haar volledig verteerd:  
- in Mij, in mijn Wonden, in mijn Bloed,  
- in mijn Dood zelf,  
en heeft haar laten sterven in mijn Liefde.  
 
Mijn Liefde, die haar liefde en het hele wezen van mijn Moeder 
verteerde, deed haar herleven met een nieuwe Liefde. 
 
Dat wil zeggen dat mijn Moeder volledig is herrezen in mijn Liefde.  
Haar liefde heeft haar dus doen sterven en mijn Liefde heeft haar 
doen herrijzen tot het Goddelijke Leven.  
Er is dus geen heiligheid als de ziel niet in Mij sterft.  
Er is geen echt Leven als men niet volledig verteerd wordt door mijn 
Liefde. 
 
 

10-25- 23 juni 1911 - De Liefde. 

 
Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Toen kwam mijn gezegende 
Jezus naar mij toe en Hij zei mij:  
 
"Mijn dochter, Liefde is niet onderhevig aan de dood.  
Er is geen macht of recht boven de Liefde.  
Liefde is eeuwig. En de ziel die bemint, is eeuwig bij Mij.  
De Liefde vreest niets, twijfelt aan niets en verandert zelfs het kwaad 
in liefde. Liefde ben Ik, Ikzelf.  
 
Ik bemin zo vurig de ziel: 
- die Mij in alles liefheeft en  
- die alles uit Liefde doet. 
 
Wee degenen die haar willen aanraken!  
Ik zal hen verbranden in het vuur van mijn verschrikkelijke 
Gerechtigheid. 
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10-26- 2 juli 1911 - Alleen de Liefde bevat het Leven en kan alles 

leven geven. 

 
Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Jezus zei:  
"Mijn dochter, ware Liefde is, is Leven: 
- niet het menselijk leven, maar het Goddelijk Leven.  
 
Zo zijn alle werken, zelfs de goede, als ze niet met Liefde worden 
gedaan: 
- een getekend vuur dat geen warmte geeft, of  
- een tekening van water dat de dorst niet lest en niet zuivert."  
"O, hoeveel geschilderde werken of daden worden er verricht  
zelfs door mensen die Mij toegewijd zijn. 
Enkel Liefde bevat immers het leven.  
Niets anders bevat zo'n kracht om alles leven te geven.  
 
Zonder Liefde is alles dood." 
 

10-27- 6 september 1911 -  Jezus moedigt Luisa aan om moedig 

te zijn, zich geen zorgen te maken over moeilijkheden, twijfels of 

zichzelf.Zielen die zich overal zorgen over maken, worden mager 

en sterven. 

 
Het gaat bijna altijd op dezelfde manier verder:  
dat wil zeggen met zijn zeer bittere afwezigheid en in stilte. Hooguit 
laat Hij zich enkel zien. En omdat het gewone dingen zijn, zal ik er 
niet over schrijven.  
 
Ik herinner me dat wanneer ik een klacht over mijn toestand fluister,  
Hij in mijn binnenste tegen me zegt:  
 
"Mijn dochter, geduld. Wees dapper, een heldin, moedig.  
Laat Mij voorlopig straffen. Daarna zal Ik terugkomen zoals 
voorheen." 
 
Ik herinner me dat ik nog steeds bezorgd was over mijn toestand. 
En Hij zei me: "Mijn dochter, de zielen die aandacht willen schenken  
aan moeilijkheden, twijfels of aan zichzelf, zijn als mensen die alles 
afstotelijk vinden en die in alles veeleisend zijn.  
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In plaats van na te denken over voedsel, denken deze zielen aan 
dingen die weerzinwekkend zijn, zelfs als die er niet zijn.  
Daarom worden ze mager, vermageren ze en sterven ze uiteindelijk. 
 
Hetzelfde geldt voor zielen die zich overal zorgen over maken. 
Ze worden mager en sterven uiteindelijk.  
De andere dingen kan ik me niet goed herinneren. 
 
Toen ik deze morgen buiten mezelf was, vond ik het Kindje Jezus in 
mijn armen. Hij weende zeer erg omdat Hij had gehoord dat men 
Hem uit Italië wilde verdrijven. We zijn naar Frankrijk gegaan, maar 
daar wilden ze Hem niet ontvangen. 
 
Mijn altijd vriendelijke Jezus zei wenend: "Iedereen jaagt Mij weg. 
Niemand wil Mij. Omdat zij Mij dwingen, zal Ik hen straffen."  
 
Ondertussen zag ik wegen vol rotsen en vuur, met veel schade in de 
stad.  "Heb je het gezien? Laten we weggaan, mijn dochter!   
Laten we weggaan!"  
Dus trokken we ons terug in mijn bed en Hij verdween.  
Na enkele dagen, vanwege de vele rampen waarover we hoorden, 
smeekte ik Hem om te kalmeren. 
 
Hij zei me: "Mijn dochter, zij behandelen mij als een hond.  
ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar als honden doden."  
 
O God! Hoe hartverscheurend!  "Kalmeer! O Heer! Kalmeer!" 
 

10-28- 6 oktober 1911 - Jezus verbergt zich voor Luisa om te 

kunnen straffen. Samen met Jezus kan de ziel alles doen. 

Zonder Jezus kan zij niets doen. 

 
Ik dacht bij mezelf:  "Hoe is het mogelijk dat mijn geliefde Jezus mij 
zijn liefdevolle aanwezigheid ontzegt om de mensen te straffen?  
Ik zou graag willen weten of Hij zich niet aan andere zielen toont  
Ik geloof dat dit excuses zijn of dat er iets in mij is dat Hem belet te 
komen."  
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Jezus liet zich even zien en Hij zei mij :  
Het is echt waar dat Ik niet vaak kom vanwege de straffen. 
Stel dat het waar is dat Ik naar een andere ziel ga.  
Dat betekent niets. Alles hangt af van de toestand van de ziel - de 
toestand die zij heeft bereikt met "mijn Genade".  
 
"Bijvoorbeeld: als Ik ga naar: 
- een pasgeborene (in mijn Genade) of  
- een ziel bij wie Ik nog niet helemaal van haar ben,  
dan zou die ziel weinig of niets voor Mij betekenen. 
Die ziel zou niet het lef hebben, noch het nodige vertrouwen om Mij 
te ontwapenen, noch om Mij te binden zoals het haar zou behagen.  
 
Deze zielen zijn zeer verlegen tegenover Mij, en terecht.  
Dat komt omdat ze niet in Mij zijn binnengegaan als eigenaar  
om te kunnen beschikken over de Dingen zoals zij dat willen.  
 
Integendeel,  
wanneer de ziel Mij eenmaal bezit, is zij moedig en zelfverzekerd.  
"Als U van mij bent, wil ik doen wat ik wil."  
 
Daarom verberg Ik Mij om te kunnen handelen, want deze zielen  
- zouden veel lijden als ze zich met Mij zouden verenigen  
  om te straffen, of  
- zouden Mij dat verhinderen.  
 
Mijn dochter, daarom toon Ik Mij niet. Bovendien wil Ik van jou horen 
wat jij zou doen. Hoeveel zou je je verzetten?  
 
Ik antwoordde:  "Zeker, o Heer! Ik moet alles doen wat U hebt 
onderwezen: De mensen beminnen als uw evenbeelden en als uzelf.  
Als ik u zoals vroeger zou gezien hebben, zou U nooit oorlog in Italië 
hebben toegestaan. U verbergt zich en ik blijf niets.  
En de arme niets: met U kan ik alles doen, zonder U kan ik niets." 
 
Jezus antwoordde: Zie je wel! Je zegt het zelf: “als Ik naar je toe 
zou komen, zou de oorlog tot een spel worden gereduceerd.  
Het is echter mijn Wil dat hij droevige en ernstige gevolgen heeft.”  
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Dus Ik herhaal mijn refrein:  
“Moed. Blijf in vrede. Wees mij trouw.” 
 
Wees eenvoudig een heldin. Ik zal verborgen blijven in jouw hart.  
En jij zal blijven leven vanuit mijn Wil.  
 
Als we niet op deze manier handelen, zullen de mensen tot excessen 
komen die terreur en angst veroorzaken. 

10-29- 8 oktober 1911 - Italië heeft Jezus veel bitterheid bezorgd. 

Bedreigingen om vreemdelingen in Italiê te laten binnenvallen. 

 
Terwijl ik in mijn gebruikelijke toestand bleef, zag ik heel eventjes 
mijn geliefde Jezus.  
Hij was zo bedroefd dat zelfs de rotsen erdoor zouden wenen. 
 
Hij liet me belegerde steden zien en vreemde volkeren die Italië 
wilden binnenvallen. Iedereen schreeuwde van pijn en angst. 
Sommigen verstopten zich.  
 
Diep bedroefd zei Jezus mij :  
 
Italië zelf bereidt zich voor op zijn ondergang.  
Ik heb veel aan Italië gegeven.  
Ik heb het meer begunstigd dan alle andere naties. 
In ruil daarvoor heeft Italië Mij meer bitterheid gegeven."  
 
Ik wilde Hem vragen om te kalmeren en Zijn bitterheid in mij te 
storten. Maar Hij was verdwenen.  
 

10-30- 10 oktober 1911 - De dreigingen met straffen voor Italië 

gaan door. Jezus trekt de wil van Luisa naar zich toe. 

 
Ik voel me sterven van de pijn. Ik blijf mijn refrein herhalen:  
"Mijn arme broeders! Mijn arme broeders!"  
Jezus heeft mijn pijn vergroot door mij de tragedie van de oorlog te 
laten zien. Hoeveel bloed is er volgens mij al vergoten en zal er nog 
worden vergoten.  
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Jezus leek onvermurwbaar en Hij zei:  
"Ik kan niet meer doorgaan. Ik wil er een einde aan maken. 
Je zal mijn Wil doen, nietwaar!" 
 
Ik antwoordde:” "Zeker, zoals U wil. Maar kan ik vergeten dat het uw 
kinderen zijn, uit uw eigen Handen voortgekomen?"  
 
Jezus zei: "Maar deze kinderen doen Mij veel pijn. 
 
Zij willen niet alleen hun eigen Vader doden, maar ook zichzelf.  
Als je wist hoeveel pijn ze Mij doen, zou je je met Mij verenigen."  
 
Terwijl Hij dit zei, leek het alsof Hij mijn handen vastbond en me 
tegen zich aan drukte. Ik voelde me zo veranderd in Zijn Wil  
dat ik de kracht verloor om me tegen Hem te verzetten.  
 
Hij voegde eraan toe: "Nu is het goed! Je bent in mijn Wil." 
 
Toen ik mijn onvermogen en tegelijkertijd de tragedie zag,  
barstte ik in snikken uit en ik zei:        
"Mijn Jezus, hoe moeten ze dat doen? Er is geen manier om hen te 
redden. Red tenminste hun ziel! Wie kan dit verdragen?  
Breng mij dan tenminste eerder (naar de Hemel)."  
 
Jezus zei:  
"Zie je wel? Als je blijft wenen, ga Ik weg en laat Ik je alleen achter.  
Wil jij Mij ook verdriet doen?  
Ik zal alle zielen redden die daartoe bereid zijn, dus ween niet.  
 
Waarom ben je zo bedroefd?  Kan Ik je niet meer naar de Hemel 
brengen? Weet je dat Ik je niet zal meenemen?  
 
En omdat ik bleef wenen, leek het alsof Jezus zich terugtrok.  
Ik moest heel hard tegen hem roepen:  
"Jezus, verlaat me niet! Ik zal niet meer wenen!" 
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10-31- 11 oktober 1911 - Luisa wil met Jezus in discussie gaan 

over de straffen. Ware Liefde ligt in de vereniging van de wil. 

Jezus kan niets weigeren aan iemand die Hem bemint. 

 
Mijn altijd vriendelijke Jezus blijft af en toe komen, 
maar altijd met zijn refrein over het plannen van tragedies.  
 
En dat niet alleen. Hij herhaalt ook steeds dat Italië niet door 
buitenlanders zal worden binnengevallen.  
Als dat gebeurt, zullen er grote problemen zijn in Italië.  
 
Dus zei ik tegen Jezus:  
"Oorlog, oorlog, aardbevingen, verwoeste steden!  
Nu wil U daar ook nog dit aan toevoegen! 
U gaat te ver! Wie kan dat verdragen!" 
 
Jezus antwoordde mij: "Ach, mijn dochter, het is noodzakelijk!  
Het is noodzakelijk.  
Je begrijpt niet goed tot welke excessen de mensen zijn gekomen,     
- van alle klassen, priesters, religieuzen.  
Wie zal hen zuiveren?  
 
Is het niet goed dat Ik vreemdelingen gebruik  
- om alles te zuiveren en  
- om het trotse en arrogante hoofd van de mens te vernederen?"  
 
Ik zei: "Dat kan U in elk geval niet doen.  
Je kan geen vreemdelingen laten komen! Ik zal je overwinnen met 
mijn liefde. Wat zeg ik?  Of beter gezegd, met uw Liefde.  
Hebt U zelf niet gezegd dat U niet weet hoe U iets kunt weigeren aan 
de ziel die U bemint?"  
 
Jezus zei:  
"Wil je Mij overwinnen? Het lijkt erop dat je met Mij wilt vechten. 
 Weet je niet dat ware liefde ligt in de eenheid van wil?  
 
Nog meer opgewonden, zei ik:   
 "Zeker!  Verenigd met uw Wil in alles,  maar niet in dit!   Hier hebben 
we te maken met ongeluk dat anderen wordt aangedaan. 
We gaan een valse strijd voeren, maar U zal niet winnen." 
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Jezus zei:  
"Bravo! Bravo! Je wilt met Mij vechten." Ik wil liever met U vechten 
dan met iemand anders, want alleen U bent de Goede, de Heilige, de 
Liefdevolle die voor zijn kinderen zorgt." 
 
Jezus zei : "Kom even met Mij mee. Laten we gaan kijken."  
Ik antwoordde: "Ik wil niet meegaan. Je wilt me niets geven.  
Wat heb ik eraan om mee te gaan?"  
Maar toen zijn we toch gegaan.  
 
Wie kan het leed beschrijven dat we daar zagen!  
De redenen waarom Jezus ons bijna wil vernietigen zijn zo talrijk dat 
ik niet weet waar ik moet beginnen om ze allemaal te noemen.  
Daarom stop ik hier. 
 

10-32- 12 oktober 1911 - De dreigingen met straffen voor Italië 

gaan door. 

 
Jezus laat zich nog steeds maar heel zelden zien, maar altijd om mijn 
wil naar zich toe te trekken, zodat ik bijna het gevoel heb dat ik de 
straffen wil. Wat een pijn!  
 
Het lijkt alsof Hij me een beetje heeft laten lijden door te zeggen dat 
het ernstig zal worden.  
“Je klein beetje lijden zal dienen  
- om je tevreden te stellen en  
- om Mij in staat te stellen mijn woord aan jou te houden, 
om (de mensen) gedeeltelijk te sparen."  
 
Ik antwoordde: 
 "Dank u, Jezus! Maar ik ben niet tevreden. Ik hoop U te overtuigen 
en te kalmeren, want volgens het nieuws over de oorlog lijkt het erop 
dat Italië aan het winnen is. Als Italië wint, zullen buitenlanders nooit 
Italië kunnen binnenvallen." 
 
Jezus antwoordde: 
 "Ach, mijn dochter, wat stellen zij zichzelf teleur. 
 Ik zal toestaan dat de eerste overwinningen Italië verblinden en dat 
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de vijand zijn nederlaag beraamt.  
Zelfs nu zijn de gebeurtenissen nog nietszeggend. 
De overwinningen waarover zij spreken, zijn overwinningen zonder 
strijd. Dus zonder zekerheid."  
 
Ik zei: "Ach, ik heb het gezien, Jezus. Stel me tevreden en kalmeer."  
Jezus voegde eraan toe: "Ah! Mijn dochter, mijn dochter!" 
 
 
 

10-33- 14 oktober 1911 - Alles bestaat uit Liefde. Straffen voor 

Italië. 

 
Mijn altijd vriendelijke Jezus liet zich zien en gaf te kennen dat Hij in 
mij wilde slapen. Om hem af te leiden zei ik:  
"Jezus, wat doe je? Het is geen tijd om te slapen.  
Het zijn triestige tijden en er is veel waakzaamheid geboden.  
Ben je van plan om vandaag iets ernstigs te laten gebeuren?"  
 
Jezus antwoordde: "Laat Mij slapen, want Ik heb het echt nodig.  
En jij, rust samen met Mij."  
Ik zei: "Nee, Heer. U lijdt veel en U moet rusten, maar ik niet."  
Jezus voegde eraan toe:  "Dan ga Ik slapen!  
Draag jij maar de last van de wereld. Kijk maar of je dat kunt." 
 
Ik antwoordde:  
"In mijn eentje zal ik dat zeker niet kunnen. Maar samen met U wel.  
Is liefde voor U trouwens niet meer dan rust?  
Ik wil U zo graag beminnen, maar met uw Liefde, 
- om U liefde voor iedereen te kunnen geven.  
Met liefde zal ik al uw Pijnen verzachten.  
Ik zal U alles wat onaangenaam is doen vergeten.  
Ik zal alles compenseren wat de mensen zouden moeten doen.  
Is dat niet zo, o Jezus!  
 
Jezus zei tegen mij:  
"Wat je zegt is volkomen waar, maar liefde is ook rechtvaardig.  
Hoe zeldzaam zijn degenen die hun leven volledig in Liefde vestigen!  
Ik raad je aan, mijn dochter,  
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om aan iedereen die je kan, duidelijk te maken:  
- dat alles draait om liefde,  
- de noodzaak van liefde,  en  
- dat alles wat geen liefde is, zelfs in heilige zaken,  
  de zielen niet vooruit helpt, maar achteruit.  
 
Maak het je tot zending  om het ware leven van liefde te leren 
kennen: 
- waarin al het mooie van de mensen te vinden is en  
- waarin alles schuilt wat zij Mij aan schoonheid kunnen geven." 
 
Ik zei: "Het zal veel moeite kosten om hen dat te laten begrijpen! 
Voor sommige zielen lijkt het vreemd  
- dat alles uit liefde bestaat en  
- dat door te beminnen, de liefde de plicht op zich neemt om hen 
gelijk te maken aan U, die geheel en al Liefde bent.  
Maar ik zal niettemin doen wat ik kan." 
 
Toen zag ik dat Jezus zich wilde terugtrekken. 
 Ik zei: "Verlaat me niet! 
Nu we het over liefde hebben, wil je je terugtrekken?  
Je houdt toch zo van liefde ..." 
 
Maar na een tijdje verdween Hij. Ik voeg hieraan toe dat op de 11e 
van de maand, ik tegen Jezus had gezegd:  
"U houdt mij aan het kruis of ik houd U aan het kruis!"  
 
Jezus liet me zien dat hij een geheel zwarte kist op zijn schouders 
droeg. Hij stond helemaal gebogen onder die kist en Hij zei mij:  
"Deze kist is Italië. Ik kan haar niet meer dragen.  
Ik voel me verpletterd onder het gewicht."  
 
Toen hij zich oprichtte, leek de kist te trillen en werd Italië door een 
vreselijke schok getroffen.  
 

10-34- 15 oktober 1911 - Luisa wil dat Jezus iedereen met liefde 

vervult. Jezus wil dat Luisa iedereen die haar benadert met 

liefde vervult. 
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Deze morgen liet de gezegende Jezus zich zien, brandend van 
Liefde. De Adem die uit Hem kwam was zo brandend dat het leek 
alsof Hij voldoende was om alle mensen met Liefde te vervullen, als 
ze dat wilden.  
 
Toen zei ik tegen Hem: "Jezus, mijn Liefde, aangezien uw Adem  
als een vuur is: 
- verbrand dan iedereen,  
- geef liefde aan iedereen, vooral aan de zielen die dat willen."  
 
Hij antwoordde: "Jij - jij verbrandt iedereen die je benadert." 
 
Ik voegde eraan toe: "Hoe kan ik hen verbranden als ik zelf niet 
verbrand ben?"  
Ondertussen leek het erop dat Hij het over straffen had.  
Ik zei: "U wil U echt streng gedragen. 
Op dit moment niet. Daarna zullen we erover nadenken."  
 
Het lijkt erop dat de heiligen mijn lieve Jezus vroegen om mij met 
Hem mee te nemen naar de Hemel. Ik zei:  
"Ziet U, Jezus, hoe goed de heiligen zijn?  
Zij willen dat u mij naar hen toe brengt, U niet.  
Het is niet dat U niet goed bent, maar U bent niet goed voor mij 
omdat U mij niet meeneemt."  
 
Jezus trok zich terug en liet me beschaamd achter. 
 

10-35- 16 oktober 1911 - Jezus blijft Italië met straffen bedreigen. 

 
Deze morgen dreigde mijn altijd vriendelijke Jezus op strenge toon 
Italië te laten overspoelen door vreemde volkeren. 
Omdat ik kwaad op hem was, zei ik Hem:  
"U wil echt zo streng zijn!  
U zegt dat U me bemint en vervolgens wil U me op geen enkele 
manier tevredenstellen. Bravo Jezus!  
Is dat de liefde waarmee U mij bemint?" 
 
Jezus zei: "Om je te laten zien dat Ik je bemin, zal Ik omwille van 
jouw liefde je omgeving sparen. Ben je niet tevreden?"  
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Ik riep luid: "Nee, Heer! Dat kan U niet doen!"  
 
Jezus zei: "Wat! Ben je vol kwaadheid?" Ik antwoordde:  
"Dan blijf ik vandaag kwaad op U!" 
 
En Hij verdween. Ik hoop dat Hij zal kalmeren.  
Het lijkt erop dat Hij mij sterk aan Zich heeft gebonden, om mij zijn 
Wil te laten doen. 
 

10-36- 17 oktober 1911 - Nu Luisa nog op aarde is, kan zij Jezus 

ontwapenen omdat zij het lijden van Jezus en anderen op zich 

neemt. De zielen in de Hemel hebben deze wapens niet meer in 

hun macht. 

 
Mijn lieve Jezus lijkt iets vaker dan normaal te komen. 
Toen Hij kwam droeg Hij een doornenkroon..  
Ik nam haar van zijn Hoofd en zette haar op het mijne.  
Kort daarop keek ik naar Jezus en zag ik dat Hij opnieuw met 
doornen gekroond was.  
 
Jezus zei mij: "Zie je, mijn dochter, hoezeer zij Mij beledigen?  
Je hebt er één van Mij afgenomen en zij hebben een andere voor Mij 
gevlochten. Ze laten Mij nooit vrij.  
Ze vlechten voortdurend een doornenkroon voor Mij." 
 
Opnieuw verwijderde ik de doornen.  
Jezus was tevreden en kwam naar mijn mond toe en schonk er een 
beetje van een zeer zoete drank in.  
Ik zei: "Jezus, wat doet U? U bent vol bitterheid en U giet zoetigheid 
in mij? Dat is niet goed."  
 
Jezus antwoordde: "Laat mij dit doen. Ook jij hebt behoefte aan 
verlichting. Ik wil liever dat je even rust in mijn Hart."  
O, wat was dat heerlijk!  
Toen plaatste Hij mij er buiten.  
Ik zei  Hem: "Waarom zet U mij buiten uw Hart?  
Ik voelde me zo goed in uw Hart. Wat was dat heerlijk!" 
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Jezus antwoordde:  
"Als Ik je in Mij houd, ben Ik de enige die van je geniet.  
Als Ik je buiten houd, geniet iedereen van je en 
- kan je het opnemen voor je broeders, 
- kan je voor hen bemiddelen en  
- kan je ervoor zorgen dat ze gespaard blijven. 
Het is zo waar dat de heiligen zeggen  
- dat Ik meer tevreden ben met jou dan met hen,  
- dat Ik meer plezier vind in jouw liefde dan in die van hen.  
 
Ik antwoord hen dat Ik dit doe:  
- uit Liefde en  
- in alle Rechtvaardigheid,  
omdat Ik met jou mijn lijden kan delen, maar met hen niet.  
 
Jij, die nog op aarde bent,  
kunt het lijden van anderen en het Mijne op jou nemen 
het lijden van anderen en het Mijne op je nemen."  
 
Op die manier heb je de macht om Mij te ontwapenen,  
tenzij Ik dat niet wil, 
zoals gisteren, toen Ik je armen heel stevig vastbond  
om je niet te laten verzetten tegen mijn Wil. 
Zij daarentegen hebben deze wapens niet meer in hun bezit.  
Dat is zo waar dat wanneer Ik moet straffen, Ik Mij in jou verberg, 
omdat jij Mij kunt raken door in te grijpen. Ik verberg Mij niet in hen."  
 
Ik antwoordde: "Zeker, zeker, o Jezus!  
U moet meer tevreden zijn met mijn liefde dan met die van hen. 
 
Want hun liefde is de liefde van degenen die in de Hemel zijn:  
Zij zien U. Zij genieten voortdurend van U en zij zijn in beslag 
genomen door uw allerheiligste en goddelijke Wil.  
Iedereen is verspreid in U. Wat is er zo groots aan hun liefde, zij die 
voortdurend leven van U ontvangen?  
Terwijl ik, een arm klein meisje, alleen al door uw afwezigheid 
voortdurend sterf."  
 
Jezus zei: "Mijn arme dochter, je hebt gelijk. 
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10-37- 18 oktober 1911 - Jezus en Luisa vermaken zich. 

 
Deze morgen liet mijn lieve Jezus zich zien. 
Hij stak zijn vinger in mijn mond alsof Hij wou dat ik mijn stem verhief 
om met hem te spreken. Hij zei mij: 
 
"Zing een liefdesliedje voor Mij.  
Ik wil een beetje afleiding van wat de mensen Mij aandoen.  
Praat met Mij over liefde, geef Mij een beetje verlichting."  
 
Ik zei: "Doet U dat het eerst. Want van U zal ik leren hoe ik het voor 
U moet doen." 
 
Jezus sprak zoveel woorden van liefde tot mij en  
Hij voegde eraan toe: "Zullen we een beetje spelen?"  
 
Ik antwoordde: "Ja."  
Het leek alsof Hij een pijl uit zijn Hart nam en die in het mijne schoot. 
Ik voelde me sterven van pijn en liefde, maar ik hield vol."  
 
Toen zei Jezus: "Ik heb het voor jou gedaan, doe het nu voor Mij."  
Ik zei: "Ik weet niet wat ik je moet sturen.  
Om dat voor U te kunnen doen, moet ik uw pijl gebruiken."  
Dus nam ik de pijl en wierp hem in zijn Hart.  
Jezus bleef gewond achter en viel flauw. Ik hield Hem in mijn armen.  
 
Maar wie kan al mijn dwaasheden vertellen!  
Toen verdween Hij plotseling zonder mij zelfs maar te helpen terug te 
keren. Het lijkt me dat een engel me wilde helpen.  
Ik zei: "Nee, mijn engel, ik wil Jezus.  
Roep hem! Roep hem! Anders blijf ik hier."  
En ik riep luid: "Kom! Kom Jezus!" 
Jezus kwam en Hij zei me: "Heb ik gewonnen? Bravo voor Jezus!" 
 
Toen hielp hij me om me om te draaien. 
En Hij zei: "Je hebt de engel beledigd."  
Ik antwoordde: "Dat is niet waar!  
Ik wil alles van U ontvangen. Bovendien weet hij dat ik bij iedereen 
het meest van U moet houden." Jezus glimlachte en verdween. 
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10-38- 19 oktober 1911 - Luisa probeert Jezus te kalmeren 

dankzij het advies van de Hemelse Moeder. Ze zegt hem dat 

Luisa Jezus nog meer tevreden kan stellen omdat ze nog op 

aarde is - door Hem te beminnen en nog meer door te lijden. 

 
Deze morgen wilde mijn altijd vriendelijke Jezus van mij wegrennen.  
Ik hield Hem stevig vast in mijn armen. Jezus wilde zich losmaken.  
 
Ik zei Hem: "U bent degene die mij heeft onderwezen.  
Drie dagen geleden hebt U me zo stevig vastgebonden dat ik me niet 
meer kon bewegen, en ik heb U dat laten doen zodat ik, wanneer de 
gelegenheid zich zou voordoen, hetzelfde met U zou kunnen doen.  
 
Blijf nu rustig. Laat mij handelen. Ik wil U in uw oor fluisteren, temeer 
omdat ik geen zin heb om te schreeuwen."  
 
Het lijkt erop dat U me de afgelopen dagen wilde laten schreeuwen, 
door te doen alsof U doof was en me niet kon horen.  
Ik moest mezelf herhalen en schreeuwen om gehoord te worden.  
Ik weet niet waarom U af en toe zulke nieuwe dingen doet. 
 
Jezus zei: "Ik was doof geworden door de beledigingen van de 
mensen. Om Mij af te leiden en te verlichten, wilde Ik je liefdevolle 
stem horen en deed Ik alsof Ik niets hoorde.  
 
Ach, je weet niet welke echo van vervloekingen Mij vanaf de aarde 
bereikt!  De stemmen van liefde, lofprijzingen enz.  
doorbreken deze stinkende echo en verlichten Mij enigszins."  
 
Ondertussen lijkt het erop dat onze Moeder is gekomen.  
Ik zei: "O Mama! Mama! Kom Jezus! Mama (is hier)!"  
 
Zij zei me: "Bemin Jezus zeer veel.  
Houd Hem tevreden. Liefde is zijn geluk.»  
Ik antwoordde:  
Het lijkt erop dat Hij enigszins tevreden is.  
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Ik zal mijn best doen om Hem te beminnen.  
Het lijkt me dat u Hem meer tevreden kunt stellen dan ik." 
 
Onze Moeder zei:  Jezus wil de liefde van de aarde verwerven.  
Daarom kun jij Hem aan deze kant meer tevreden stellen  
door Hem te beminnen en nog veel meer door te lijden.»  
 
Ik zei: "Als je eens wist, mijn moeder, wat Hij mij allemaal aandoet! 
Hij laat mij in de steek en berooft mij zelfs van mijn lijden om mij te 
straffen!  
Luister naar wat hij eergisteren heeft gezegd:  
“Hij wil vreemdelingen Italië binnenlaten! Welke vernielingen zullen zij 
aanrichten! Hij wil echt te streng worden! En om mij aan zijn Wil te 
onderwerpen, heeft Hij mij zeer sterk vastgebonden!"  
 
Hij voegde eraan toe: "Wat! Beschuldig je Mij!"  
Ik zei: "Zeker! Ik moet U beschuldigen tegenover mama, want zij 
vertrouwt U aan mij toe en raadt me aan om heel goed op te letten 
dat U niet straft. Ze heeft me ook gezegd dat ik moedig moet zijn en 
U moet ontwapenen. Is dat niet zo, mama?" 
Zij antwoordde: "Ja, dat is waar. En ik wil dat je daar mee doorgaat. 
Want er zijn zware straffen gepland.  
Bemin Hem dus zeer veel want liefde zal Hem tenminste kalmeren."  
 
Ik zei: "Ik zal doen wat ik kan. Ik voel alleen maar liefde voor Hem, 
zozeer zelfs dat ik zonder u wel weet hoe ik het moet doen, maar 
zonder Jezus niet. Je zult daar zeker niet boos om worden, want je 
weet en je wil dat ik meer van Jezus houd."  
Mama leek tevreden te zijn. 
 
 

10-39- 20 oktober 1911 - Jezus lijdt onder wat de mensen Hem 

aandoen. Luisa verlicht zijn Pijnen. 

 
Als je mijn geliefde Jezus ziet, word je tot medeleven gedreven.  
Hij weende zo hard, terwijl Hij zijn gelaat tegen het mijne drukte.  
Ik voelde zijn tranen over mij heen stromen.  
 
Toen ik Hem zag wenen, weende ik ook en ik zei:  
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"Wat is er aan de hand, o Jezus? Waarom weent U? Ach!  
Ween niet, ik smeek U. Stort alles in mij uit. 
Geef me een deel van uw bitterheid, maar ween niet. 
Want ik voel me sterven van de pijn!  
 
Arme Jezus! Wat hebben ze U aangedaan?"  
Ik streelde en kuste Hem om zijn tranen te kalmeren.  
 
Jezus zei: 
 "Ach, mijn dochter, je weet niet wat ze Mij allemaal aandoen.  
Als je het zou zien, zou je sterven van de pijn.  
 
Dan zou je me niet zeggen dat Ik geen vreemden moet binnenlaten.  
Maar door wat ze doen, nemen ze zelf deze straf van Mij.  
Zij zijn het die de straf van oorlog en vernietiging van steden van Mij 
hebben genomen. Dus, mijn dochter, heb geduld."  
 
Ik zei:  
"Als ik U zie wenen, voel ik mijn handen gebonden en  
ik weet niet hoe ik U moet zeggen dat U dat niet moet doen.  
 
Ik heb U maar één ding te zeggen:  
Neem me mee naar de Hemel, want als ik in de hemel ben, zal ik 
denken zoals degenen in de Hemel.  
Maar als ik op aarde ben, zal ik niet denken zoals degenen in de 
Hemel. Ik voel dat ik het niet kan verdragen om dit allemaal te zien." 
 
Het lijkt er vervolgens op dat 
- het lijden van Jezus zo groot was en  
- de noodzaak dat iemand hem verlichting zou brengen zo dringend 
was, dat Hij bijna altijd bij mij was.  
 
Op een gegeven moment sprak ik met Hem over liefde.  
Op een ander moment, bracht ik Hem eerherstel.  
Op een ander moment, baden we samen.  
Op een ander moment, keek ik naar zijn Hoofd om te zien of Hij de 
doornenkroon droeg, zodat ik deze van Hem kon afnemen.  
 
Jezus wilde stil blijven zitten en Hij liet me alles doen.  
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Er werden zoveel zonden begaan dat Hij gelegenheden om onder de 
mensen te komen uit de weg ging.  
Toen schonk Hij een klein beetje zoete likeur in mij en Hij zei: 
"Ook jij hebt behoefte aan verlichting."  
O, wat is Jezus goed! 
 

10-40- 23 oktober 1911 - Moge het leven van je hart alleen maar 

liefde zijn! 

 
Deze morgen kwam mijn altijd vriendelijke Jezus.  
Wie kan beschrijven hoezeer lijdend Hij zich toonde!  
Het lijkt alsof Hij alle lijden van de mensen in Zichzelf voelt.  
Er is zoveel leed dat Hij verlichting en troost zoekt.  
 
Nadat ik Hem in stilte bij mij had gehouden om Hem te troosten,  
vertelde ik hem mijn dwaze liefdeswoorden, 
en voegde daar kussen en strelingen aan toe. 
Het leek toen alsof Hij verlichting vond.  
 
Toen zei Hij mij: 
"Mijn dochter, laat het leven van je hart enkel liefde zijn!  
Laat niets anders binnen, want Ik wil mijn voedsel nemen uit het 
binnenste van je hart.  
Als Ik niet alles liefde vind, zal het voedsel Mij niet smaken.  
Wat betreft de andere delen van je lichaam,  
- kan je elk zijn functie van liefde geven. 
Dat wil zeggen aan de geest, de mond, de voeten en al je zintuigen:  
- aan de ene aanbidding,  
- aan de andere, eerherstel,  
- aan een ander lofprijzing, dankzegging enz.  
Maar van het hart wil Ik enkel Liefde. 
 

10-41- 26 oktober 1911 - Voortdurende oorlogsdreigingen.  

Jezus wil alleen verlichting door liefde. In Jezus is liefde 

noodzakelijk. Hij heeft deze meer nodig dan wat dan ook. 

 
Hij bleef zich laten zien, maar Hij wilde zich in mij verbergen 
om de slechtheid van de mensen niet te zien.  
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Het lijkt alsof ik buiten mezelf ben geraakt. 
Ik zag eerbiedwaardige mensen die helemaal radeloos waren.  
Ze spraken over oorlog en waren erg bang.  
Toen liet Hij me onze Koningin-Moeder zien.  
 
Ik zei: "Mijn lieve Moeder, hoe zal het met de oorlog gaan?  
Zij antwoordde: "Mijn dochter, bid. O, wat een vijandigheden!  
Bid, bid, mijn dochter." 
 
Ik was ontzet en bad tot mijn goede Jezus.  
Maar het lijkt erop dat Jezus geen aandacht aan mij wilde schenken.  
Het lijkt er eerder op dat Hij er niet eens over wil praten.  
Het lijkt erop dat Hij alleen maar verlichting wil, en verlichting die 
alleen uit liefde voortkomt. In plaats van bitterheid in mij te gieten, 
giet Hij zoetheid in mij. 
 
Als ik tegen Hem zeg:  
"U bent vervuld van bitterheid en U stort zoetheid in mij uit", 
antwoordt Jezus:  
“Mijn dochter, Ik kan mijn bitterheid over iedereen uitstorten. 
Maar Ik kan de uitingen van mijn Liefde alleen uitstorten in de ziel die 
Mij bemint en die alleen maar liefde voor Mij is.  
Weet je niet : 
- dat liefde ook in Mij nodig is en  
- dat Ik die nodig heb meer dan wat dan ook!” 
 

10-42- 10-30- 2 november 1911 - Jezus blijft Luisa vastbinden.  

Hij staat haar niet toe om voor de mensen te bemiddelen.   

Hij geeft haar een hart van Licht. 

 
Ik was in mijn gebruikelijke toestand.  
Zodra mijn geliefde Jezus kwam, klaagde ik bij Hem dat hij kwam en 
ging als een bliksemflits en dat Hij me geen tijd gaf om Hem iets te 
vertellen over de noden die er zijn.  
 
Ik klaagde ook dat wanneer Hij komt, Hij me op een gegeven 
moment stevig vasthoudt, en op een ander moment Hij me zodanig in 
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zijn Wil verandert, dat Hij me zelfs geen kleine ruimte laat om te 
kunnen bemiddelen voor zijn mensen.  
 
Jezus zei  mij: "Maar, mijn dochter, je wilt altijd de reden weten.  
Ik zeg je dat het ernstig zal zijn, zeer, zeer ernstig. Dat is de reden. 
Als Ik je mijn vertrouwen schenk, dan zou je Mij vastbinden en je in 
één van je grote "bravo's" storten.  
 
Voorlopig moet je geduld oefenen  want Ik ben het die jou heeft 
gebonden."  
 
Daarna nam Hij een hart van licht en Hij legde dit in mij neer. 
Hij zei:  
"Je zult beminnen, je zult spreken, je zult denken, je zult herstellen  
en je zult alles doen vanuit dit hart."  
 

10-43- 18 november 1911 -  De ware kruisiging bestaat niet uit 

gekruisigd worden aan de handen en de voeten, maar in alle 

deeltjes van de ziel en het lichaam. 

 
Ik klaagde bij Jezus over zijn afwezigheid, vooral in deze dagen, en  
over het feit dat Hij me niets meer liet zien van de gebeurtenissen.  
 
Mijn gezegende Jezus zei mij:  
"Mijn dochter, Ik ben hier in je hart.  
En als Ik je niets meer laat zien, is dat omdat Ik de wereld aan 
zichzelf heb overgelaten. Door Mijzelf terug te trekken, heb Ik ook jou 
teruggetrokken. Daarom zie je nu niet meer wat er gebeurt.  
 
Maar voor jou blijf Ik altijd aandachtig 
En Ik kijk en luister naar wat je wilt.  
Heb je mij om iets gevraagd?  
Had je mijn lessen nodig  
en heb Ik geen aandacht aan je besteed?  
 
Integendeel, Ik sta je zo bij dat Ik je in een toestand heb gebracht 
waarin je niets nodig hebt.  
Het enige wat je nodig hebt is mijn Wil en  
dat de vertering van Liefde in jou wordt vervuld." 
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Mijn Wil is als een bron. 
Hoe meer de ziel doordringt in mijn Wil,  
- hoe meer de bron van mijn Wil zich uitbreidt en  
- hoe meer de ziel deelneemt aan al mijn Goede Dingen. 
 
Dus in deze periode van je leven wil Ik dat je je volledig richt op het 
vormen van de volmaakte vertering van jezelf in de Liefde. 
 
Ik zei: "Maar, mijn lieve Geliefde, ik ben zeer bang voor mijn huidige 
toestand! Mijn Liefste, wat een verandering! En dat weet je!  
Zelfs het lijden is verdwenen. Het lijkt alsof het bang is om naar mij 
toe te komen. Is dat geen tragisch teken?"  
 
Jezus antwoordde: "Wat je zegt is niet waar, mijn dochter.  
Als Ik je niet vasthoud, zou je opstaan.  
Wat betekent het om je niet zelfstandig te kunnen bewegen!  
Dat je anderen nodig hebt om je zaken te regelen!  
Is dat niet het teken dat Ik je vastgebonden houd!  
Door je los te maken van de banden van mijn aanwezigheid, gebruikt 
mijn Liefde andere middelen om je aan Mij gebonden te houden." 
 
Je moet weten dat de ware kruisiging niet bestaat uit: 
- gekruisigd worden aan handen en voeten  
- maar in alle deeltjes van de ziel en het lichaam.  
Nu houd Ik je dus meer gekruisigd dan voorheen.  
 
Wanneer je door Mij gekruisigd wordt, hoe lang duurt de kruisiging 
dan uiterlijk in 'de handen en voeten'? Amper drie uur.  
 
Maar "de kruisiging van alle deeltjes van mijn Wezen is de kruisiging 
van mijn Wil in de Wil van de Vader, die mijn hele leven heeft 
geduurd.  
 
Wil je mij daarin niet ook navolgen?  
Ach, als Ik je echt zou willen losmaken, zou je ontspannen blijven 
alsof je geen enkele dag in bed hebt gelegen.  
Maar Ik beloof je dat Ik onmiddellijk terugkom." 
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10-44- 14 december 1911 – Jezus wenst dat iedereen zich op 

Hem concentreert en geen aandacht schenkt aan iets buiten 

Hem. 

 
Ik ga door met mijn zeer bittere dagen, maar ik berust in de Wil van 
God. Wanneer mijn lieve Jezus zich laat zien, is Hij altijd bedroefd en 
ontsteld. Het lijkt alsof Hij geen aandacht meer aan mij wil schenken.  
 
Toen Hij zich deze morgen liet zien, hing Hij twee hangers aan mijn 
oren. Ze waren zo glanzend dat ze op twee zonnen leken. 
 
Toen zei Hij mij: "Mijn geliefde dochter, voor de ziel die vastbesloten 
is naar Mij te luisteren, is mijn Woord een zon die: 
- niet alleen het verstand verblijdt,  
- maar ook de geest voedt  
- en het hart verzadigt met Mij en mijn Liefde.  
 
Ach! Men wil niet begrijpen dat het mijn enige bedoeling is dat 
iedereen zich op Mij concentreert, zonder aandacht te schenken aan 
iets buiten Mij.  
 
Zie je die ziel daar (wijzend met zijn vinger)!  
De manier waarop ze alles onderzoekt, op alles let, zich door alles 
laat imponeren - tot in het extreme, zelfs door heilige dingen,  
dat is niets anders dan buiten Mij leven.  
En de ziel die buiten Mij leeft, ervaart daardoor veel van zichzelf.  
Ze denkt dat ze Mij eert, maar het is juist het tegenovergestelde. 
 
 

10-45- 21 december 1911 - De Wil van God is één. De ziel die 

leeft vanuit zijn Wil wordt een Zon. De Zon van de Wil van God in 

de ziel.  Zij smeekt om geestelijke en tijdelijke genade voor 

iedereen en geeft Licht aan de zielen.  

 
Terug in mijn gebruikelijke toestand, kwam mijn gezegende Jezus.  
 
Hij ging voor mij staan en bekeek mij van top tot teen.  
Deze Blikken doordrongen Mij van binnen en van buiten. 
En ik bleef er helemaal verlicht door.  
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Hoe langer Hij naar me keek, hoe meer ik straalde.  
Door dit Licht heen keek Hij naar de hele wereld.  
Nadat Hij me goed had bekeken, zei Hij me : 
 
"Mijn dochter, mijn Wil is Zon.  
De ziel die leeft vanuit mijn Wil wordt een Zon.  
 
Het is enkel doorheen deze Zon  
- dat Ik naar de wereld kijk en  
- dat Ik genade en zegeningen uitstort ten voordele van allen.  
 
Als Ik deze Zon van mijn Wil in geen enkele ziel zou vinden,  
- zou de aarde voor Mij een vreemde worden en  
- zou Ik elke communicatie tussen de aarde en de Hemel verbreken. 
Zo is de ziel die Mijn Wil volmaakt vervult als een Zon in de wereld.  
 
Maar met dit verschil:  
De materiële zon doet goed. Ze geeft licht en doet materieel goed 
De Zon van mijn Wil in de ziel  
- smeekt om geestelijke en tijdelijke genade voor iedereen en  
- geeft Licht aan de zielen. 
 
Mijn dochter,  
zorg ervoor dat mijn Wil het dierbaarste is in je hart.  
Zorg ervoor dat mijn Wil je leven is, je alles,  
- zelfs in de meest heilige dingen,  
- zelfs als dat zo ver gaat als in mijn afwezigheid.  
 
Je zult Mij zeker niet mishagen door afstand te nemen van mijn Wil,  
ook al is het maar een klein beetje, nietwaar!  
Ik was zeer blij. Hij verdween.  
 
Ik dacht bij mezelf: "Wat bedoelt Jezus hiermee? Ah! Misschien wil 
Hij me één van zijn bliksemflitsen laten zien, één van zijn ‘bravo’s’, 
dat wil zeggen, van mij zijn Aanwezigheid te ontnemen." 
 
Ah! Moge zijn Goddelijke Wil altijd gezegend en aanbeden worden! 
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10-46- 5 januari 1912 -  Wanneer Jezus een ziel van zijn 

Aanwezigheid berooft en de ziel trouw blijft aan God in 

afwachting van Jezus: dan wordt Jezus haar schuldenaar. 

 
Toen ik in mijn geschriften las dat wanneer de gezegende Jezus ons 
van zijn aanwezigheid berooft, Hij onze schuldenaar wordt,  
dacht ik bij mezelf:  
 
"Als Jezus rekenschap geeft:  
- van al zijn afwezigheden, van 
- van de daden van verdraagzaamheid, 
- de kleine attenties die ik hem geef, vooral in deze tijden, 
wie weet hoeveel schulden Hij dan aan mij heeft.  
 
Maar ik vrees dat mijn toestand niet zijn Wil is. En in plaats van Hem 
tot schuldenaar te maken, maakt Hij mij tot schuldenaar."  
 
Jezus bewoog zich in mijn binnenste en Hij zei:   
Ik kijk naar wat je doet:  
- of je je verplaatst  
-- of als je het systeem verandert. 
 
Zolang je je niet verplaatst, kan je er zeker van zijn dat Ik altijd 
nieuwe schulden zal ondertekenen.  
Jouw wachten, jouw verdraagzaamheid, jouw volharding, zenden Mij 
rekeningen die Mij aanduiden waar Ik de handtekening moet zetten.  
 
Maar als je dat niet doet,  
- eerst en vooral, zal ik geen plaats hebben waar Ik de handtekening 
kan zetten,  
- vervolgens zou je geen documenten in handen hebben om deze 
schulden te innen.  
 
En als je erom zou vragen, zou Ik je eerlijk antwoorden: 
 "Ik ken je niet. Waar zijn de documenten die aantonen dat Ik je iets 
verschuldigd ben?" Je zou in verwarring achterblijven. 
 
Het is waar dat Ik een schuldenaar word wanneer ik een ziel  
mijn Aanwezigheid, de voelbare Genade ontzeg.  
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Maar wanneer Ik in mijn Wijsheid handel, en wanneer de zielen  
- Mij niet de gelegenheid geven om hen mijn Aanwezigheid te 
beroven, of  
- Mij de gelegenheid geven maar door hen van mijn Aanwezigheid te 
beroven, blijven ze Mij niet trouw en wachten ze niet op Mij  
dan  
- in plaats van Mij tot schuldenaar te maken,  
- maken zij zichzelf tot schuldenaars. 
 
Als Ik een schuld aanga, heb Ik iets nodig is om deze terug te 
betalen. 
En Ik blijf altijd wie Ik ben.  
 
Maar als jij een schuld maakt, hoe ga jij Mij dan betalen?  
Wees dus aandachtig:  
- op je plaats,  
- op je toestand als slachtofferziel. 
Als je van Mij jouw schuldenaar wil maken, 
is het niet belangrijk hoe Ik je ondersteun. 
 
Ik zei Hem:  
"Jezus, wie weet hoe het gaat met de priester. 
Hij voelde zich immers niet goed. Vandaag heb ik er niet aan gedacht 
om voor hem te bidden, zoals ik dat gewoonlijk voortdurend doe en 
zoals ik eergisteren heb gedaan."  
 
Jezus antwoordde mij:  
"Hij voelt zich steeds meer opgelucht omdat je voortdurend voor hem 
bidt. Ik voel de kracht van het gebed en het weerhoudt Mij er bijna  
hem meer pijn te doen lijden 
 
Na verloop van tijd, wanneer dit voortdurende gebed ophoudt, 
verdwijnt deze kracht en ben Ik vrij om hem meer te laten lijden." 
 

10-47- 11 januari 1912 - Jezus zorgt in zijn Binnenste voor Luisa.  

Hij wil dat zij hetzelfde voor Hem doet. 

 
Na het ontvangen van de heilige Communie, liet mijn altijd 
vriendelijke Jezus  
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- Hem zien, helemaal rondom mij, en 
- mij zien, binnenin Hem, zoals binnenin een stroming,  
 
Jezus was de Stroming. 
En ik was het niets dat zich in het midden van de stroom bevond.  
Maar wie kan zeggen wat ik in die stroom heb ervaren?  
Ik voelde me immens  
en toch bestond er niets van mij behalve mijn niets-zijn.  
Ik voelde dat ik ademde door Jezus.  
Ik voelde zijn Adem om me heen en overal.  
Maar ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ben te onwetend.  
Ik heb alleen uit gehoorzaamheid geschreven.  
 
Daarna zei Jezus mij: zie je, 
- hoeveel Ik je bemin en 
- hoe Ik voor je zorg in mijn Stroming, dat wil zeggen in Mij!  
Zo moet jij voor Mij zorgen en Mij een toevluchtsoord geven in jezelf.  
 
Liefde verlangt naar gelijkwaardige liefde  
- om zo de voldoening te kunnen hebben  
- om een grotere verrassing van liefde te kunnen geven.  
 
Ga dus nooit weg uit  
- mijn Liefde,  
- mijn verlangens, 
- mijn Werken,  
- mijn alles." 
 
 

10-48- 19 januari 1912 - Jezus verbindt de harten en houdt hen 

stevig tegen zich aangedrukt. 

 
Toen ik weer in mijn gebruikelijke toestand was,  
liet mijn altijd vriendelijke Jezus zich zien met een touw in de Hand.  
 
Met dit touw ging Hij  de harten vastbinden en hen stevig tegen zich 
aan drukken.  Zo verloren deze harten hun eigen gevoelens en zij 
ervaarden alle gevoelens van Jezus.  
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Omdat zij zo hard werden aangedrukt, begonnen deze harten te 
worstelen. Terwijl ze zich verzetten, maakten ze de knoop die Jezus 
had gelegd nog groter. Zij hadden angst dat het niet meer voelen van 
hun eigen gevoelens nadelig voor hen zou zijn.  
 
Diep bedroefd vanwege het lot van deze zielen, zei Jezus mij : Heb 
je gezien hoe de zielen mijn liefdevolle Tederheid nutteloos maken?  
 
Ik ga hun harten vastbinden om hen sterk in Mij te verenigen,  
om hen alles wat menselijk is te laten verliezen. 
 
En zij, in plaats van Mij dat te laten doen, maken zich zorgen,  
-omdat ze zien dat in zichzelf het menselijke verbrijzeld is.,  
En zij verzetten zich, alsof ze hun adem verloren zijn. 
 
Ze willen zelfs even naar zichzelf kijken om te zien hoe ze zijn:  
- of ze koud, droog of warm zijn.  
Met deze blik op zichzelf gericht:  
- maken ze zich zorgen,  
- wringen ze tegen en  
- maken ze de knoop die Ik heb gelegd nog groter.  
 
Ze willen bij Mij blijven, maar 
- op afstand,  
- niet zo dicht tegen Mij aangedrukt dat ze hun eigen gevoelens niet 
meer kunnen ervaren. 
 
Dit doet Me enorm veel pijn en ze belemmeren Mij in mijn 
liefdesspelletjes.  
Denk niet dat het alleen die zielen zijn die ver van jou verwijderd zijn. 
Het zijn ook de zielen rondom jou.  
 
Je zult hen duidelijk maken hoe ontevreden ik over hen ben.  
Als ze zich niet sterk aan Mij laten aandrukken, zodanig dat ze hun 
eigen gevoelens verliezen, dan kan Ik Mijn genade en Mijn 
charisma’s met hen, nooit vergroten. Begrijp je dat? “ 
 
Ik antwoordde: "Ja, o Jezus, ik begrijp het. Arme zielen!  
Als ze het geheim achter jouw Omhelzing zouden begrijpen, zouden 
ze dat niet doen. Ze zouden U laten handelen. Ze zouden zich zelfs 
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nog kleiner maken, zodat U de knoop nog strakker zou kunnen 
aantrekken."  
 
Ondertussen maakte ik mezelf zeer klein. Jezus drukte me stevig 
tegen zich aan. En in plaats van me te verzetten, liet ik me nog 
sterker vasthouden. Terwijl Hij me tegen zich aan drukte, voelde ik 
het Leven van Jezus en verloor ik mijn eigen leven.  
 
O, wat voelde ik me gelukkig met het Leven van Jezus!  
Ik kon meer beminnen en ik kon alles doen wat Jezus wilde. 
 
 

10-49- 20 januari 1912 - Jezus blijft doorgaan met het innig 

omhelzen van de harten. De Genade wordt machteloos voor de 

zielen die zich tegen deze innige omhelzing verzetten.   

 
Mijn altijd liefdevolle Jezus kwam terug. Hij liet zich zien terwijl Hij 
zich bewoog om de harten krachtig te omhelzen.  
 
Voor de zielen die zich tegen deze omhelzing verzetten, bleef de 
Genade machteloos. Jezus nam deze Genade in zijn Hand en bracht 
haar naar de weinige zielen die zich door Hem innig lieten omhelzen. 
Hij bracht ook een groot deel ervan bij mij.  
 
Toen ik dat zag, zei ik Hem:  
"Mijn lief Leven, U bent zo goed voor mij door mij een deel van de 
Genade te geven die anderen weigeren. En toch voel ik geen 
beklemming.  
Integendeel, ik voel me zo ruim dat ik  
- noch de breedte, noch de hoogte, noch de diepte van de grenzen 
voel, waarin ik me bevind."  
 
Jezus zei  mij:  
"Mijn geliefde dochter, de zielen die zich niet sterk door Mij laten 
omhelzen, ondervinden een beklemming. 
Ze kunnen niet binnenkomen om in Mij te leven.  
 
Maar de ziel die zich sterk door Mij laat aandrukken zoals Ik dat wil,  
is al binnengegaan om in Mij te leven.  
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Door in Mij te leven, is alles ruim, bestaat de beklemming niet meer.  
De beklemming blijft bestaan totdat de ziel het geduld heeft om zich 
zo sterk door Mij te laten aandrukken dat haar menselijke wezen 
wordt ontrafeld om in het Goddelijke Leven te kunnen leven.  
 
Daarna, wanneer de ziel de overgang heeft gemaakt om in Mij te 
leven, houd Ik haar veilig en  laat Ik haar zich bewegen in mijn 
eindeloze grenzen. 
 
Vaak moet Ik deze zielen zelfs dwingen om zich een beetje naar 
buiten te begeven  
- om hen de ongelukkige toestand op aarde te laten zien en  
- om hen met grotere bezorgdheid te laten bemiddelen voor de 
redding van mijn kinderen, zodat de verdiende straffen hen bespaard 
blijven.  
 
Deze zielen zitten als op hete kolen. Ze dringen bij mij aan omdat ze 
in Mij willen komen en ze klagen dat de aarde niet voor hen is.  
 
Hoe vaak heb Ik dat voor jou gedaan!  
Ik moest boos en nors doen om je een beetje op je plaats te houden.  
Anders zou je geen minuut buiten Mij zijn gebleven.  
Mijn Hart weet wat het heeft geleden toen je buiten Mij, geschokt, 
angstig en huilend was.  
 
Hoe vaak was je zelf niet boos en humeurig vanwege deze situatie 
(dat je buiten Mij geplaatst was)?  
Herinner je je niet dat wij ook ruzie hierover hadden?  
 
Ik antwoordde: "Ah! Ja, dat herinner ik me. Eergisteren om precies te 
zijn. Ik was klaar om humeurig te worden omdat je me buiten Uzelf 
had geplaatst. En omdat ik U zag wenen om het leed op aarde, 
huilde ik met U mee en verdween mijn humeurigheid.  
 
Je bent echt slim, o Jezus, weet U dat?  
Waarin ben je slim, slimme Jongen?  
In Liefde, in het geven van Liefde.  
Om liefde te ontvangen, wordt U slim.  
Is dat niet zo, Jezus?  
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Na een grillige daad, na een ruzie samen,  
houden we dan niet nog meer van elkaar? 
 
Jezus zei:  "Zeker, zeker. 
Het is nodig om te beminnen om de Liefde te kunnen begrijpen..  
El als de Liefde er niet toe komt om de zielen op de goede manier te 
bereiken, dan probeert Zij hen  te bereiken via: 
- verbittering, grillen en  
- zelfs via een heilige boosaardigheid. 

10-50- 27 januari 1912 - Luisa wil dat haar privéleven met Jezus 

verborgen blijft. 

 
Deze morgen liet Jezus me een ziel zien die weende.  
Het leek me dat ze weende van liefde.  
Jezus drukte deze ziel stevig tegen zich aan.  
 
Het leek me dat er een kruis in het hart van deze ziel was.  
En terwijl Hij haar hart tegen zich aandrukte, ervaarde de ziel 
gevoelens van verlatenheid, kilheid, doodsangst, afleiding en angst.  
De ziel worstelde en ontsnapte soms uit de Armen van Jezus  
om zich aan zijn voeten te plaatsen. Jezus wilde dat de ziel in deze 
toestand zou volharden om in zijn Armen te blijven.  
 
Hij zei haar:  
"Als je weet hoe je in deze toestand moet volharden  
- in mijn Armen te blijven zonder te bewegen,  
dan zal dit kruis je heiliging zijn.  
Anders zal je steeds op hetzelfde punt blijven."  
 
Toen ik dit zag, zei ik: "Jezus, wat willen deze zielen van mij?  
Het lijkt me dat ze mij mijn heilige vrijheid willen ontnemen en 
toegang willen krijgen tot de geheimen die tussen U en mij bestaan." 
 
Jezus zei : “ als Ik toegestaan heb dat iets gehoord werd toen je met 
Mij sprak, is dat vanwege hun groot geloof. Als Ik het niet had 
toegestaan, zou ik het gevoel hebben dat ik hen had bedrogen.  
Als de anderen het proberen, zal je zien dat Ik je niet eens laat 
ademen."  
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Ik antwoordde: "Ik vrees, o Jezus, dat we zelfs op dit moment niet 
alleen zijn. Als U de dingen naar buiten laat komen, waar zal dan 
mijn schuilplaats in U zijn?  
Luister, o Jezus, ik zal het je rechtstreeks zeggen: ik wil niet dat mijn 
dwaasheden naar buiten komen.  
Alleen U mag hen kennen, want alleen U kent mij.  
U weet hoe dwaas ik ben, hoe slecht ik ben.  
 
Ik ben zelfs brutaal tegen U, grillig als een kind.  
Wie kan zo ver gaan? Niemand.  
Alleen mijn dwaasheid, mijn trots, mijn slechtheid.  
 
En omdat ik zie dat U mij nog meer bemint, blijf ik me belachelijk 
gedragen om nog meer liefde van U te krijgen, zonder me er iets van 
aan te trekken dat ik uw speelbal ben.  
Wat weten anderen ervan, lieve Jezus!»  
 
"Mijn dochter, maak je geen zorgen. Ik heb je gezegd dat Ik dat 
normaal gesproken niet wil; hooguit één keer op de honderd." 
 
En bijna om me af te leiden voegde Hij eraan toe: 
“Zeg Mij wat je wil zeggen aan hen die in de Hemel zijn.” 
 
Ik antwoordde: "Ik weet niet wat ik moet zeggen tegen degenen tot 
wie ik me rechtstreeks richt. Alleen aan U kan ik alles zeggen.  
 
Via U zal U hen zeggen dat ik hen mijn respect betuig en dat ik hen 
allen groet: de lieve Moeder, de heiligen en engelen, mijn broeders, 
en de maagden, mijn zusters. Zeg hen ook om de arme balling te 
gedenken." 
 
 

10-51- 2 februari 1912 - Luisa biedt Jezus een ziel als offer aan. 

Jezus geeft vier punten die deze ziel moet vervullen om een 

offerziel te worden. 

 
Deze morgen, nadat ik Jezus een ziel als offerziel had aangeboden,  
aanvaardde Jezus het offer en Hij zei mij:  
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"Mijn dochter,  
1. het eerste wat Ik wil is de vereniging van de wil.  
 
Zij moet een speelbal zijn van mijn Wil.  
Ik zal er nauwlettend op toezien of alles wat zij doet, verenigd is met 
mijn Wil, vooral of haar daden vrijwillig zijn.  
 
 
2. "Ten tweede: aan de vereniging van de wil in mijn Wil voeg Ik toe  
dat zij een slachtoffer van Liefde moet worden.  
 
Ware liefde zorgt ervoor dat de persoon niet meer van zichzelf is. 
De persoon is veeleer eigendom van de geliefde."  
 
3. "Ten derde: Slachtoffer van zelfopoffering.  
 Deze ziel moet alles doen met de houding zich voor Mij op te 
offeren, zelfs in de meest onbelangrijke dingen. Dit zal worden 
gevolgd door de toestand van slachtoffer van eerherstel.  
 
4. Deze ziel moet spijt voelen voor alles, alles herstellen en in alles 
met Mij meevoelen. En dit is het vierde punt. 
 
Als zij in deze dingen trouw is,  
dan kan Ik haar aanvaarden ls Slachtoffer van: 
- opoffering, pijn, heldendom en volledige ‘vertering’  
Beveel deze ziel trouw aan. Als zij trouw is, is alles gedaan. 
 
Ik antwoordde: "Ja, deze ziel zal U trouw zijn."  
Jezus voegde eraan toe: "We zullen zien." 
 
 

10-52- 3 februari 1912 - Jezus heeft spiegels nodig in de wereld 

waarin Hij zichzelf kan aanschouwen. Om een spiegel voor 

Jezus te kunnen zijn, moet de ziel in zichzelf hebben: zuiverheid, 

rechtschapenheid en liefde. En het teken van dit alles is vrede. 
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Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd vriendelijke Jezus 
kwam. Hij legde zijn heilige hand onder mijn kin en Hij zei :  
jij bent de weerspiegeling van mijn glorie."  
 
Toen voegde Hij eraan toe: "Ik heb spiegels nodig in de wereld 
waar Ik naartoe kan gaan en waarin Ik Mijzelf kan aanschouwen.  
 
Een zuivere fontein kan dienen als een kleine spiegel waarin mensen 
zichzelf kunnen bekijken. Maar als het water troebel is, heeft het 
geen zin dat de (structuur) van de fontein zuiver is. 
 
Het heeft geen zin dat deze fontein fier is dat zij uit edelstenen is 
gemaakt. De zon kan haar stralen niet loodrecht op het water laten 
vallen om het zilverachtig te maken en om het de verschillende 
kleuren te geven.  
Bovendien kunnen mensen zich niet in deze fontein aanschouwen.  
 
Mijn dochter,  
maagdelijke zielen lijken op de zuiverheid van de fontein.  
Het kristalheldere en zuivere water zijn hun rechtvaardige daden 
De zon die haar stralen loodrecht werpt, ben Ik.  
De verscheidenheid aan kleuren is de Liefde.  
 
Maar als Ik in een ziel geen zuiverheid, rechtschapenheid en 
liefde vind, dan kan zij mijn spiegel niet zijn. 
Dit zijn mijn spiegels waarin Ik mijn glorie laat weerspiegelen.  
 
Alle andere zielen, zelfs als ze maagdelijk zijn,  
staan Mij niet alleen niet toe om Mijzelf te aanschouwen 
En als Ik dat wil doen, herken Ik mezelf niet in hen.  
 
En het teken van dit alles is de 'vrede'. Op basis hiervan zal je inzien 
hoe zeldzaam de spiegels zijn die Ik in de wereld heb. 
Want vredevolle zielen zijn zeer zeldzaam.» 
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10-53- 10 februari 1912 - Het teken om te herkennen of een ziel 

alles heeft verlaten voor God  en ertoe is gekomen om op een 

goddelijke manier te werken en alles te beminnen. 

 
Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd vriendelijke Jezus  
kwam maar liet zich nauwelijks zien.  
 
Hij zei mij: "Mijn dochter,  
- een ziel die alles achterlaat en voor Mij werkt,  
- een ziel die alles op goddelijke wijze bemint,  
alles staat haar ter beschikking.  
 
Het teken om te herkennen of  
- een ziel alles voor Mij heeft verlaten en  
- zij er is toe gekomen om te werken en alles op een goddelijke 
manier te beminnen, is: 
 
kijken of  in haar daden, in haar woorden, in haar gebeden en in alles  
belemmeringen, ontevredenheid, tegenstellingen en tegenwerkingen 
te vinden zijn.   
 
Want tegenover deze Kracht: 
- om te werken... en 
- om alles op een goddelijke manier te beminnen,   
buigt iedereen het hoofd en zij durven zelfs niet te ademen. 
 
«Want Ik, de welwillende Vader,  
altijd waakzaam blijf over het menselijk hart. 
 
Als Ik zie dat het Mij ontglipt, dat wil zeggen, 
wanneer Ik het op een menselijke manier zie handelen en beminnen,  
plaats Ik er doornen, ontevredenheden en bitterheden in,  
die deze menselijke handelingen en deze menselijke liefde 
prikken en verbitteren.  
 
De ziel voelt zich geprikt en beseft dat haar manier niet goddelijk is 
en ze trekt zich in zichzelf terug en handelt op goddelijke wijze. 
 
Want de prikken zijn de bewakers over het menselijk hart. 
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Zij geven de ziel ogen zodat ze kan zien wie haar in beweging 
brengt: God of het schepsel.  
 
Wanneer de ziel alles achterlaat en op een goddelijke manier, 
handelt en bemint, dan geniet ze van mijn Vrede.  
 
In plaats van de bewakers en de ogen van de prikken, heeft zij  
- de bewakers van de vrede, 
   die alles wat haar kan verstoren op afstand houdt,  
- de ogen van de Liefde die degenen die haar willen verstoren, 
   op de vlucht jaagt en verschroeit.  
 
Daarom zijn de bewakers van deze ziel in vrede.  
Zij schenken vrede aan de ziel en stellen zich ten dienste van de ziel.  
 
Het lijkt dan alsof de ziel kan zeggen:  
"Niemand raakt mij aan, want ik ben goddelijk en ik behoor volledig  
aan mijn lieve Liefde, Jezus.  
Niemand durft mijn zoete rust met mijn grootste Goed te verstoren.  
En als iemand dat probeert, met de Kracht van Jezus die de mijne is,  
zal ik hem verjagen." 
 
Het lijkt me dat ik veel domme dingen heb gezegd, maar Jezus zal 
me dat zeker vergeven omdat ik het deed om te gehoorzamen.  
 
Het lijkt alsof Hij me het thema in woorden geeft. 
En ik, onwetend en een kind,  
ben niet in staat om het uit te werken. 
Moge alles voor de Eer van God zijn  
en de triomf van het Koninkrijk van de Allerhoogste Fiat! 
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