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De bekoringen kunnen gemakkelijk overwonnen worden. 
Waar hartstochten aanwezig zijn heeft de duivel meer macht. 

 
 
„Dochter, 
 
de bekoringen kunnen gemakkelijk overwonnen worden. 
De duivel is immers het lafste schepsel dat er bestaat. 
Een tegengestelde akt, een verachting, een gebed zijn voldoende  
om hem op de vlucht te drijven. 
 
Deze akten maken hem nog laffer als hij reeds is. 
Van zodra hij bemerkt dat een ziel vastbesloten is om niet in te gaan op zijn 
lafheid, vlucht hij ontzet. Hij wil immers niet beschaamd worden. 
 
Wanneer de ziel zich niet gemakkelijk kan bevrijden, dan betekent dit  
dat het hier niet enkel om een bekoring gaat. 
Er is dan ook een dieper gewortelde hartstocht in de ziel aanwezig. 
En deze houdt de ziel dan samen met de bekoring vast.  
Zij heeft het dan ook moeilijk om zich te bevrijden. 
  
Waar een hartstocht aanwezig is, heeft de duivel meer macht  
om zijn spel met de ziel te spelen.“ 
 

 


