"Wie geen afstand doet van alles wat van hem is, kan mijn leerling niet zijn" (Lc 14,25-33)

[...] Het is het nodig dat de een afstand doet van zijn eigen vorm om in die van de ander te
versmelten

“De ziel moet

- zich in alles vergeestelijken en

- als een zuivere geest zijn,

alsof er geen materie meer bestaat in haar .

Dan kan onze Wil één zijn.

Als we van twee objecten één willen maken

is het nodig dat het ene afstand doet van haar eigen vorm
- om de vorm van het andere aan te nemen.

Anders zullen ze nooit één geheel worden.

Oh, hoe gelukkig zal je zijn, als je
- door jezelf tot niets te herleiden om onzichtbaar te worden,
je in staat zal zijn om de goddelijke vorm perfect aan te nemen.

Door zo in Mij op te gaan, en Ik in jou
- en samen één Wezen vormen,
zal je uiteindelijk de goddelijke Bron bezitten.(...)

De hoogte van volmaaktheid die de ziel die in mijn Wil opgelost is,
bereikt, is zo groot dat zij uiteindelijk als God handelt.

En dit is normaal omdat dan de ziel

- niet langer leeft in haar eigen wil, maar

- leeft in God' s Wil .

Alle verbazing moet dan ophouden.” (...)
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