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Het grote verschil tussen de mens, tempel van God en God,Tempel van de ziel. 

 
 
 

Hoe groot is het verschil tussen  
- de mens als tempel van God  en God  als tempel van de ziel.  
 
De eerste tempel, de mens als tempel van God, 
is  blootgesteld aan gevaren, aan vijanden,  
en onderworpen aan passies.  
 
Heel vaak bevindt ons Opperwezen zich in deze tempels  
- als in een tempel van steen, verlaten,  
en Hij is niet bemind is zoals het hoort. 
 
En het kleine lampje van zijn voortdurende liefde  
- die de ziel zou moeten hebben  
als eerbetoon aan de God die in haar woont, 
- is gedoofd bij gebrek aan zuivere olie.  
 
En als die ziel in een ernstige zonde valt,  
- stort onze tempel in.  
En de ziel wordt bezet door dieven en vijanden  
- die hem ontheiligen en bespotten. 
 
De tweede tempel, nl. God, tempel van de ziel,  
- is niet blootgesteld aan gevaren.  
Vijanden kunnen hem niet benaderen.  
De passies zijn uitgedoofd. 
 
En de ziel in deze Goddelijke Tempel is  
- zoals de kleine Hostie die Jezus in zich draagt. 
 
De ziel  put uit de eeuwige Liefde en wordt hiermee gevoed. 
Zo wordt zij de kleine levende lamp die altijd brandt zonder ooit uit te gaan.  
 
Deze Tempel neemt een koninklijke positie in. 
En de ziel is onze Glorie en Triomf. 
 

 


