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“Op het ogenblik van de Verlossing kwam Ik om de mens te redden.
Nu kom Ik om Mijn Wil in de mens te redden.”

“Op het ogenblik van de Verlossing kwam Ik om de mens te redden.
Nu kom Ik om Mijn Wil in de mens te redden.

Dit betekent het bekendmaken van

- het doel van de Schepping, van de Verlossing,
- het goede dat mijn Wil schenkt,

- het Leven dat Hij in elk van hen wil vormen,

- de rechten die Hij heeft.

Het veilig stellen van een Goddelijke Wil bij de mensen is het meest grandioze van
allemaal. Mijn Wil, erkend en heersend tussen de mensen,
overtreft al het Goede van de Schepping en de Verlossing.

Het zal de bekroning zijn van mijn Werk en de Triomf van onze Werken.

Als mijn Wil niet gekend, geliefd en vervuld wordt

- hebben noch de Schepping noch de Verlossing hun doel bereikt

- en zijn de Vruchten onvolledig.

De Schepping en de Verlossing zijn voortgekomen uit mijn Almachtige FIAT.

Opdat onze Glorie volledig zou zijn, en de mens alle Genaden en alle Goeds kan
ontvangen die Zij bevatten , moet alles terugkeren in Onze Wil. “

“Alles moet terugkeren in Onze Wil.” SG — De Goddelijke Wil




