
 
"Het koninkrijk Gods is midden onder u" (Lc 17,20-25) 
 
[...] Ik heb mijn Wil geroepen om onder de mensen te heersen . 
 
 
“Oh, mijn openbare leven symboliseert  
de triomf van het Koninkrijk van mijn Fiat onder de mensen 
 
Met verrassende Waarheden zal Ik Hem bekend maken. 
Om dit te bereiken, zal Ik wonderen verrichten. 
 
Met de Kracht van mijn Wil,  zal Ik de doden opnieuw  tot leven wekken. 
 Ik zal het wonder van de wederopstanding van Lazarus herhalen. 
 
Ondanks het feit  
- dat ze ontaard zijn in het kwaad  
- dat ze een onwelriekend lichaam zijn geworden zoals Lazarus,  
zal mijn Fiat hen terug tot leven roepen. 
Het zal de stank van de zonde stoppen,  
Het zal hen doen herleven in het Goede.  
 
Kortom, Ik zal al mijn goddelijke Strategieën gebruiken  
- zodat mijn Wil heerst onder de mensen.  
 
In elk Woord dat Ik gesproken heb en in elk wonder dat Ik heb verricht, 
- heb Ik mijn Wil geroepen onder de mensen om te heersen 
- heb Ik hen geroepen om in mijn Fiat te wonen.”(…) 
 
Het Boek van de Hemel – Deel 34, 31 mei, 1936 
 


