
 

“Een daad in mijn Wil is de drager van Goddelijke Leven”                                                           SG – De Goddelijke Wil  

Het Boek van de Hemel            Deel 13 - 10 december 1921            Luisa Piccarreta 

Een daad uitgevoerd in mijn Wil maakt meer vruchtbaar dan de zon. 

Hij vermenigvuldigt de goddelijke Zaden in het oneindige. 

 

Ik was in mijn gewone toestand . Mijn geliefde Jezus kwam en zei  tot mij:  
 
"Mijn dochter,  
hoe groots zijn de daden die in mijn Wil volbracht zijn !  
 
Je zou de zon kunnen vragen:  
"Hoeveel zaadjes heb je vandaag voortgebracht ?  
Hoeveel heb je er vermenigvuldigd?” 
 
Het is duidelijk dat noch de zon, noch een mens, wat zijn kennis ook mag zijn,  
deze vraag kan beantwoorden.  
 
Niettemin, een Daad verricht in mijn Wil bereikt veel meer dan de zon. 
Hij vermenigvuldigt  de Goddelijke Zaden tot in het oneindige. 
 
Er gebeurt iets nieuws in de geestelijke wereld.  
Een nieuwe muziek verrukt iedereen.  
 
Bij het horen van deze muziek worden de best gezinde zielen vurig.  
En ontelbaren die afgedwaald waren verschijnen als zovele zaadjes. 
 
Een Daad die in mijn Wil gedaan wordt, draagt in zich een grote scheppende Kracht.  
Hij maakt de zaden enorm productief. 
 
Hij creëert zaden en vermenigvuldigt hen tot in het oneindige. 
Hij geeft Mij de mogelijkheid tot nieuwe scheppingen, om mijn Macht te laten werken. 
Hij is de drager van Goddelijke Leven." 
 
 


