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In de hemel wordt de Maagd Maria genoemd:
de Ster van het Licht voor alle gelukzaligen.

Terwijl ik in mijn gewone toestand was,
kwam de Koningin -Moeder en zij zei tot mij:

"Mijn dochter,
zoals de profeten het zeggen, was mijn lijden een oceaan van pijnen.

Maar in de Hemel,
Zijn mijn pijnen veranderd in een oceaan van Glorie.
Uit elke pijn is een schat van genaden voortgekomen.

Op aarde word ik “de Ster van de Zee” genoemd,
- die veilig naar de haven leidt.

In de Hemel word ik “de Ster van het Licht voor alle gelukzaligen” genoemd,
- omdat zij door dit Licht, dat voortkwam van mijn lijden, werden herschapen

De koningin-Moeder : “de Ster van de Zee” op aarde. SG - de Goddelijke Wil



