Het Boek van de Hemel Deel 9 — 4 november 1909 Luisa Piccarreta

Met zijn Gelukzaligheid maakt Jezus de hele hemel gelukzalig.
Want alles in Hem is in harmonie.

(1) Na het ontvangen

- ik zal U beminnen met uw Hart,

- ik zal werken met uw Handen,

- ik zal lopen met uw Voeten.

En als iets op mij afkomt, zal ik zeggen: "Ik heb mijzelf in Jezus achtergelaten en Hij heeft
mijn plaats ingenomen. Ga naar Hem. Hij zal voor mij antwoorden."

Oh! Wat voel ik me zalig!

Ah! Ja, zelfs uw Zaligheid neem ik in mij. Is het niet, Jezus?

Maar mijn Leven en mijn Goed, U maakt met Uw gelukzaligheid de hele hemel zalig.
En ik neem uw Gelukzaligheid en ik maak niemand zalig."

En Jezus zei tegen mij:

(2) "Mijn dochter, ook jij kan
- door mijn gehele Wezen en mijn Zaligheid samen in jou op te nemen,
anderen gelukzalig maken.

Waarom kan mijn Wezen zalig maken? Omdat alles in Mij in harmonie is.

De ene deugd harmoniseert met de andere:
- gerechtigheid met genade,

- heiligheid met schoonheid,

- wijsheid met standvastigheid,

- onmetelijkheid met diepte en hoogte,

en zo voor al de rest.

Alles is in harmonie in Mij. Niets is disharmonisch.
Deze harmonie maakt Mij gelukzalig. En Ik maak allen die tot Mij komen gelukkig.

Let er dus op dat - wanneer je Mijn Wezen in jezelf opneemt
- alle deugden met elkaar in harmonie zijn.
En deze harmonie zal gelukzaligheid overbrengen aan allen die jou ontmoeten.

Omdat zij in jou goedheid, zachtmoedigheid, geduld, naastenliefde, gelijkheid in alle dingen
zien, zullen ze zich bij jou gelukzalig voelen."

“deze harmonie zal gelukzaligheid overbrengen aan allen die jou ontmoeten.” SG - De Goddelijke Wil




