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20.- De Profetie van Job over de Boze Mens:
de Antichrist. |

7 augustus 1943 Het volledig dictaat Q43 blz 268-270

Jezus zegt:

“In het Boek (Job 21:32-33) staat geschreven: “Hij (de boze
mens) zal naar het graf geleid worden en hij zal waken over de
massa's doden, aanvaard als grint voor de Hel, en hij zal iedereen
achter zich aanslepen en voor hem zal er een talloos groot aantal

zijn.”

Job 21:32 de boze wordt stichtelijk begraven; ook bij zijn
tombe wordt gewaakt. 33 Zacht rust hij onder de zoden; zo
komen er velen na hem, zo gingen hem velen vooraf.

De mensheid is helemaal zondig. Slechts één schepsel heeft de smaak
niet gekend, Ik zeg niet de bittere smaak alleen maar evenzeer de
bittere stank niet gekend van de zonde.

En dat is Maria, Mijn allerliefste Moeder, Zij die Mij niet deed
treuren om het Paradijs dat Ik verlaten had om Vlees te worden in
jullie midden om jullie vlees te verlossen. Want in Maria vond ik de
eeuwige zuiverheid en de schitterende liefde die in de Hemel zijn - in
Haar de Vader, die Haar liefkoosde als de volmaakste onder de
schepselen; in Haar de Heilige Geest die Haar met Zijn Vuur
doordrong om de Maagd tot de Moeder te maken; rondom Haar de
engelenscharen de Drie-Enige God in een schepsel aanbiddend.

De borst van Maria! Het hart van Maria! Het verstand dat het
meest in God verrukt is kan niet afdalen tot de ware diepte noch
stijgen tot de toppen van die twee volmaaktheden van zuiverheid en
liefde. Ik belicht ze voor jullie, voor de dierbaarsten onder de
dierbaren verlicht Ik ze. Maar alleen als jullie zullen zijn waar de
Kennis volmaakt is, zullen jullie Maria begrijpen.

Heel de mensheid is zondig. Maar er is de zondaar die alleen
maar een zondaar is en er is de boze mens - dat is de mens die de
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zonde bedrijft naar een duivelse volmaaktheid toe. Want in het kwaad
is de Duivel bij machte de volmaaktheid te bereiken en zijn meest
loyale leerlingen doen niet onder voor hun meester.

Ik heb het je vroeger al gezegd: “Lucifer spant zich in om God
na te apen maar dan in het kwaad. Hij neemt, als het ware, de
hofhouding, de stijl van leven en dood over die de Zoon van God had.
De duivel poseert alsof hij de Christus was en zoals de Christus heeft
hij apostelen en leerlingen. Onder hen zal hij de volmaakste Kiezen
om van hen de Antichrist te maken. Thans zijn we in de periode
van voorbereiding op de voorlopers van de Antichrist. Dat zei Ik
je al vroeger.

De boze mens zal ten grave gedragen worden. Dat is niet meer
dan logisch. Want Lucifer kan alle mogelijke bijstand verlenen aan
zijn gunstelingen, volgelingen en slaven maar niet de immuniteit van
de Dood, want alleen Ik ben het Leven en alleen Ik heb de Dood
overwonnen. Om die reden zal Ik, wanneer de totaliteit van het
kwaad door de boze mens bedreven vervuld is, aan de Dood bevel
geven om bezit te nemen van dat vlees. Dat vlees zal aldus de gruwel
kennen van het graf. En voor de boze mens zal het een werkelijk graf
zijn.

Voor de goeden, voor de verlosten en voor wie vergeven wordt
is dat niet het geval. Want zij geloven en zij weten dat op basis van
hun geloof. Hun graf is een plaats waar het stoffelijk kleed tot zijn
natuur als stof weerkeert. Aldus wordt de geest ontlast, in
afwachting van het uur waarop al het geschapene hervormd zal
worden om de glorie of om de verdoeming in te gaan, met de
perfectie die God schiep voor de mens - met andere woorden met de
verbinding van een geest met een vlees. Een onsterfelijke geest,
zoals God, zijn Schepper en Vader, en een sterfelijk vlees, zoals dat
gevormd voor een aards dier, koning van de aarde, erfgenaam van de
Hemel, maar die al te vaak de aarde verkiest boven de Hemel en die
een bestaan leeft als een dier, maar niet alsof hij een “ziel”
geschonken heeft gekregen, maar niettemin toch leeft - en soms nog
beestachtiger - dan werkelijke dieren leven.

De zielen, wanneer ze van hun lichamen gescheiden worden
hebben drie verblijven. Uiteindelijk zullen na het Oordeel, waarin
geen vergissingen worden begaan, er slechts twee verblijven
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overschieten. De zaligen zullen onmiddellijk genieten van hun
ecuwige rust. De boetvaardig lijdenden zullen actief hun uitboeting
voltooien, denkend aan het uur van hun bevrijding in/ God. De
verdoemden knarsen en keren rusteloos heen en weer razend over het
verloren goed (heil). Nee, hoe slechter de bozen waren des te
rustelozer ze zijn in hun verschrikkelijke foltering.

Maar de Boze mens, hij die door zijn boosheid anderen in de
boosheid heeft meegesleept en anderen tot zonde heeft aangespoord
(de anderen zijn de mensen en de menigten waarover het Boek
spreekt) zal zijn zoals een slapeloze toren in een stormachtige zee.
Voor hem de massa door hem in hun ziel vermoord; voor hem de
levendige herinnering aan zo vele zielen door hem doodgeslagen; en
de wroeging die geen enkele vrede gegeven heeft aan al wie gemoord
heeft, sinds de dag dat Kain het bloed van zijn broeder vergoten heeft
(Gen 4:8), zal hem nog veel wreder geselen dan de gesels van de

hel.

Gen 4:8 Kain viel zijn broer Abel aan en vermoordde hem 11
Jahwe zei: Luister, het bloed van uw broer roept uit de grond
tot Mij!

Hij zal de wacht houden over zijn Misdaad, die zich tegen God
geslingerd heeft in de schepselen van God en, zoals een razend beest,
in zielen slachtingen heeft teweeggebracht. Het is verschrikkelijk voor
zichzelf het bewijs te hebben van de eigen misdaad! Een bestraffing
bovenop de andere straffen! Een mateloze gruwel, aangezien de
zonden van de Boze mens onder de zondaars mateloos zijn.

Maar thans, Maria, om je hart te troosten, dat wegzinkt in je
blikken op een andere wereld waar niet de Liefde maar wel de
Gestrengheid van God heerst, verhef je geest al luisterend naar deze
woorden die helemaal voor jou zijn en voor zielen als die van jou.

Weet jij wat de harten overgegeven aan de Liefde voor Mij
betekenen? Mijn Paradijs op aarde. Jullie zijn het die een stukje
hemel naar deze arme wereld brengen en op dat stukje hemel plaatst
de Zoon van God zijn voeten om er zijn geneugten te vinden onder de
zonen en dochters van de Vader.

Open je hart voor je Jezus. En geef Mij je hart. Geef het Mij
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helemaal. Ik wil het. Als de Geneesheer en de Vriend van de geest en
van het vlees, als de Bruidegom en als God die je om je durvende
liefdegevoelens heeft uitverkoren.
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21.- Een wapenstilstand is helemaal geen vrede

15 augustus 1943 Dictaat gedeeltelijk overgenomen.
Q43 blz 132-133

Jezus zegt:

“Oorlog betekent de ondergang voor velen, maar hij betekent
voor velen ook profijt, en beinvloed door het eigen profijt verliest
de mens het profijt van de gemeenschap uit het oog. Jullie
beminnen elkaar zo weinig dat iedereen ingekapseld leeft in zijn
eigen belangen en als gewapend met naalden om de evenmens te
prikken...

Op die manier kan niet bekomen worden wat jullie vragen. Voor
de wapens zal er een wapenstilstand komen, omdat die moet komen
maar alleen dat. Maar een wapenstilstand is nog geen vrede.
Vrede betekent uitwendige en inwendige eendracht, waarnaar
gezocht en verlangd wordt met geestelijk zicht en gevoel.

Als jullie maar tot Mij konden komen, met je lippen en je
ziel gereinigd en ontvlamd door een ware barmhartige liefde, dan
zou Ik jullie die vrede geven. Ik zou jullie die vrede geven tegen
alle obstakels in opgesteld door de Kwade om die te verhinderen,
omdat Ik de eeuwige Overwinnaar ben.

Maar zelfs onder de velen die vandaag in de kerken om de vrede
bidden zijn er maar een klein aantal die voldoen aan de vereisten
die hun gebed machtig maken. Het is een pijnlijke en
verschrikkelijke waarheid, maar het dient tot niets ze te verzwijgen
omdat haar kwade gevolgen blijven ook als ze verborgen blijft.

Arme mensen - hoe slecht zijn jullie! Als deze waarheid van de
hemelen zou donderen, dan zouden de mensen zich beledigd voelen,
zoals de Farizeeén zich beledigd voelden toen Ik hun verborgen
ondeugden aan de kaak stelde.

Maar het is zoals Ik zeg. Niet iedereen verlangt de heilige,
ware vrede. Jullie zijn zo bekrompen en traag van begrip en vol
slechte neigingen dat jullie er zelfs niet in slagen de klank van de
waarheid te onderkennen die Iemand die meer is dan jullie,
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openbaart. Maar dat is de waarheid. Er kan geen andere waarheid

zijn, want er is maar één waarheid.
We zijn dus opnieuw bij het pleidooi: “Als er tien
rechtvaardigen waren...? (Gen 18:32)

Gen 18:32 Abraham zei: “Laat mijn Heer niet kwaad worden,
als ik nog één keer spreek: misschien zijn er maar tien
rechtvaardigen te vinden.”

Maar er zijn zo weinig rechtvaardigen vergeleken met de massa's
onrechtvaardigen. Satan heeft talloze aantallen kinderen en dienaren.
De Zoon van God heeft slechts een onbeduidend aantal ware kinderen
en ware dienaren. En in dat onevenwicht ligt de oorzaak van jullie
ondergang.
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22.- Christus zal regeren en |
evangeliseren met een nieuwe kracht.

16 augustus 1943 Het volledig dictaat Q43 blz 133-136

Jezus zegt:
“Ik ben de “Eerstgeborene uit (onder) de doden” (Kol 1:18;

Apoc 1:5) overeenkomstig zowel de menselijke als de goddelijke
orde.

Kol 1:18 Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.

Apoc 1:5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de
eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der
aarde.

Ik ben de eerstgeborene overeenkomstig de menselijke orde
omdat Ik langs Mijn Moeders kant, een zoon van Adam ben. Ik ben
de eerste uit Adams geslacht voortgebracht die is geboren zoals alle
kinderen van al wie geschapen zijn door Mijn Vader hadden

moeten geboren worden.

Zet geen grote ogen op. Door Gods wil is Maria zonder vlek
geboren en deze bewarende daad was juist gewild om Mijn komst
voor te bereiden. Maar zonder een speciale wilsdaad zou Maria,
geboren uit een man en een vrouw samen verenigd in
overeeenstemming met de natuurwet, niet verschillend zijn geweest
van al de andere kinderen die voortkomen uit de besmette wortel
van Adam. Zij zou een grote “rechtschapene” geweest zijn, zoals vele
mannen en vrouwen van de oude tijden, maar niets meer. De Genade,
het Leven van de ziel zou in haar gedood zijn geweest door de
erfzonde (oerzonde).

Ik ben het die de dood en de Dood heb overwonnen, Ik die
de doden uit het Voorgeborgte (Limbo) weer tot het Leven heb
geroepen, Zij waren in slaap, als Lazarus (Joh 11:1-44), waarvan de
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de opstanding verwijst naar die meer reéle verrijzenis. Ik riep hen
en zij stonden weer op. Ik was geboren uit een vrouw, ja uit een
dochter van Adam maar zonder de erfvlek m.a.w. zoals alle kinderen
van Adam hadden moeten zijn. Daarom ben Ik de Eerstgeborene
van Adam, overeenkomstig de natuurlijke orde. Ik werd levend
geboren te midden van allen die uit Adam dood worden
voortgebracht.

Ik ben de “Eerstgeborene” overeenkomstig de goddelijke orde
omdat Ik de Zoon ben van de Vader, Voortgebracht door Hem,
niet geschapen door Hem.

Geboren worden betekent dat iemand een leven voortbrengt.
Scheppen betekent iets vormen. Ik kan een nieuw bloem scheppen. De
kunstenaar kan een nieuw werk scheppen. Maar alleen een vader en
een moeder kunnen een leven voortbrengen.

Om die reden ben Ik de “Eerstgeborene” omdat Ik, uit God
geboren, aan het hoofd sta van al wie (overeenkomstig de genade)
uit God geboren is.

Door Mijn Dood schokte Ik krachtig de poorten open van het
hiernamaals en trok de slapenden er uit in de eerste verrijzenis
Tezelfdertijd opende Ik de sluizen van de reinigende mystieke
meren waarmee het teken dat doodt wordt afgewassen. Zo sterft
de Dood van de geest, sterft de ware Dood, en het Leven van de
geest, het ware Leven wordt geboren.

Ik ben, ten slotte de “Eerstgeborene” uit de doden omdat Mijn
Vlees het eerst binnenkwam in de Hemel waar bij de laatste
Verrijzenis het vlees van de heiligen zal binnengaan. Ondertussen
wachten hun geesten in het Licht op de verheerlijking van hun
volledige ik, zoals het niet meer dan billijk is omdat zij zichzelf
heiligden, hun vlees overwinnend en martelend om het naar de
overwinning te voeren; zoals dat niet meer dan billijk is omdat de
leerlingen door de liefdevolle wil van de Meester gelijken op de
Meester, en Ik jullie Meester ben binnengetreden in de Glorie met
mijn Vlees dat gemarteld werd voor de glorie van God.

Later zal Ik uitweiden over de twee eerste verrijzenissen, die
jullie altijd al te menselijk beoordelen waar ze een geestelijk inzicht

vereisen.,
Het feit dat Ik zowel goddelijk als menselijk de Eerstgeborene
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ben, geeft Mij, bijgevolg, soevereine rechten, want de
eerstgeboren zoon van een koning is altijd de erfgenaam van de
kroon. En welke koning is er meer Koning dan mijn Vader?

Hij is de eeuwige Koning, wiens koninkrijk noch begin noch
einde heeft en tegen wie geen vijand iets vermag. Hij is de enige
Koning zonder rivalen die Mij als hij Mij voortbrengt verheft tot Zijn
eigen soevereiniteit, want Tk ben één met de Vader, van énzelfde
substantie als Hij, onafscheidbaar van Hem,een levend, actief,
volmaakt deel van Hem. Hij is de heilige, heilige, heilige Koning
van zulk een Perfectic dat het menselijke brein zich dat niet kan
voorstellen. Die Heiligheid schittert in de Hemel, op de aarde, en over
de afgronden en de bergen en Zij bekleedt al wat bestaat - zo is de
glorievolle heiligheid van Mijn Vader, heiligheid die Wij aanbidden,
want het is de heiligheid waaruit wij zijn geboren en waaruit wij
voortkomen.

Glorie, glorie, glorie aan de Vader, Maria, glorie voor altijd,
want van Hem komt al wat goed is en Ik, jullie Redder, ben het
eerste Goed.

Mijn Rijk is niet van deze aarde, volgens wat het betekent te
regeren op aarde. Maar het is een Koninkrijk over de aarde. Want Ik
zal een koninkrijk over de aarde hebben. Een zichtbaar, werkelijk
Koninkrijk, niet alleen maar een geestelijk Rijk, zoals nu de dag
van vandaag en over weinigen. Het uur zal komen waarin Ik de
enige en ware Koning zal zijn over deze aarde, die Ik met Mijn
Bloed gekocht heb, waarover Ik door de Vader tot Koning met
alle macht ben aangesteld. Wanneer het zal komen? Wat betekent
het uur in vergelijking met de eeuwigheid? En welk belang zal het uur
hebben als je in de eeuwigheid zult zijn?

Ik zal komen. Ik zal geen nieuw vlees hebben want Ik heb al
een perfect vlees. Ik zal evangeliseren, niet zoals Ik vroeger
evangeliseerde maar met een nieuwe kracht, omdat dan de goeden
niet alleen menselijk goed zullen zijn zoals de leerlingen waren bij
mijn eerste Komst, maar ook geestelijk goed en de kwaden dan
geestelijk boosaardig zullen zijn, satanisch boosaardig, volmaakt
boosaardig.

De vormgeving zal in éénklank zijn met de omstandigheden,
want als Ik de methode van evangelisatie van twintig eeuwen geleden
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zou gebruiken zou die voor de perfecten op gebied van goedheid
voorbijgestreefd zijn en zou zij aan de satanisch bozen een
ontoelaatbare gelegenheid bieden om het verheerlijkt Woord te
beledigen. Als met een net met fijne mazen zal ik achter mijn Licht
meetrekken al wie tot geestelijke subtiliteit gekomen zijn, maar al
wie zwaar doorweegt door de vereniging van hun vlees met Satan,
de geestelijke Doden, wie de verdorvenheid van de ziel vasthoudt in
het slijk, zullen niet komen in Mijn Licht en zullen eindigen met
zichzelf te verderven in de gemeenschap met het Kwade en met de
Duisternis.

Vandaag de dag ben Ik de tockomende tijd aan het voorbereiden
door heel in 't bijzonder gebruik te maken van het Woord dat uit de
hemelen neerdaalt naar de zielen die klaar staan om het te ontvangen.
Ik maak jullie tot radio-telefonisten die attentvol luisteren naar het
onderricht dat perfect is en dat Ik vroeger al heb gegeven en dat niet
verandert, want er is maar één Waarheid, maar Mijn Onderricht
werd vergeten of vervormd, te zeer vergeten en overdreven
vervormd, want het kwam hen goed uit het te vergeten of te
vervormen. |

Ik doe dit omdat Ik medelijden heb met de Mensheid, die
zonder het brood voor de geest aan het sterven is. Zoals Ik Mijzelf
als brood voor jullie zielen heb gegeven, zo bied Ik nu mijn Woord
aan voor jullie geesten. En Ik herhaal: “Gezegend zijn al wie het
woord van God horen en er naar leven.” (Lk 11:28)

Lk 11:28 Maar Hij sprak: “Veeleer gelukkig die naar het
woord van God luisteren en het onderhouden.”

Zie Boek 1 blz 23 tot 28 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”
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23.- Meer over de nieuwe evangelisatie
16 augustus 1943  Het volledig dictaat Q43 blz 136-139

Jezus zegt:

“Ik zei al dat mijn nieuwe komst een nieuwe vormgeving en een
nieuwe kracht zal vertonen die in eenklank zal zijn met de
omstandigheden en Ik heb je uitgelegd hoe de mensen dan zullen zijn.
De tijd van de geest moet komen.

De mens is zijn aardse weg begonnen in een diepe duisternis en
onder een onmenselijke last van slijk, nadat hij door eigen wil het
goddelijk Licht verloren had door toe te geven aan de vijandelijke
verleiding waarvan de ware aard verborgen lag in de vrucht die Goed
en Kwaad leerde onderscheiden, m.a.w. die aan de mens onthuld heeft
wat God om zijn bestwil verborgen had gehouden aan de materie, het
brein en het hart van de mens. Jullie zouden zo rein, zo vol vrede, zo
eerlijk, zo godvruchtig zijn geweest als jullie niet hadden gebeten in
de drievoudige begeerlijkheid die zoet is in de mond maar bitter voor
de geest, nog bitterder dan de azijn en de gal die Mij op het Kruis
werden aangeboden! (Mt 27:48; Mk14:36; Lk 23:36; Joh19:29)

Uit het paradijselijk verblijf neergestort op de aarde, verpletterd
onder de openbaring dat zijn vlees ontheiligd was door de wellust,
gekweld door de wroeging dat hij zijn eigen ongeluk veroorzaakt had,
beangstigd door de overtuiging dat hij de gramschap van de Schepper
God had opgewekt, was de mens nog maar een arm dierlijk schepsel
waarin alle lagere krachten strijd voerden en opwelden.

Ik heb je aandacht al gevestigd op het verschil tussen de
voorschriften aan Mozes gegeven vergeleken met Mijn voorschriften.
De voorschriften van Mozes waren in hun ruwheid noodzakelijk om
de neigingen af te remmen van de mens, dat stukje vlees versmolten
met een bloedarme drang gegeven door een dodelijk gekwetste ziel
die in een geeselijke coma was gevallen.

De herinnering aan het verloren Licht, dat nog leefde in de
diepte van de ziel, spoorde hem aan om stappen naar het Licht te
zetten. Tot een zeer moeizame weg omdat de materie zwaarder
doorweegt dan de geest en hem naar beneden sleurt. Zo nu en dan gaf



_61 -

de goedheid van de Eeuwige God aan de mensheid “lichtbakens” voor
de stormachtige passage naar het ware Licht. De patriarchen en de
profeten waren de lichtbakens van de mensheid die op zoek was naar
de haven van het Licht.

Daarna is Diegene gekomen die de geliefde Johannes noemde:
“Het ware Licht dat elke mens verlicht”. (Joh 1:9)

Ik ben gekomen: het Licht van de wereld en het Woord van
de Vader en Ik heb jullie de Vrede met de Vader weergebracht,
de omhelzing die jullie weer tot kinderen van de Allerhoogste

maakt.
Ik ben het die het kwijnende leven van jullie geest opnieuw

deed branden.
Ik ben het die geleerd heeft dat jullie in de geest moeten

geboren worden.

Ik ben het die in mijn Persoon al het Licht, de Wijsheid en
de Liefde van de Drie-Eénheid heb verzameld en dat alles naar
jullie gebracht heb.

Ik ben het die met mijn slachtoffering de keten weer gelast
heb waar ze onderbroken was en zo jullie weer verbonden heb
met de Vader en met de Geest van Waarheid.

Ik ben het die van mijn Kruishout een hefboom heb gemaakt
om jullie geest die in het slijk lag te verheffen en Ik heb hem een
krachtige impuls gegeven om voort te gaan naar het Licht van
God, naar Mijzelf die in de Hemel op jullie wacht.

Maar weinigen in de wereld profiteren ervan omdat de wereld
altijd maar meer de duisternis heeft verkozen boven het Licht. Ik
heb door mijn verschrikkelijke dood voor jullie de komst van de
volmaakte Geest verkregen; maar eeuw na eeuw heeft de
mensheid Hem altijd maar meer afgewezen, zoals zij Mij heeft
afgewezen, zoals zij de Vader heeft afgewezen.

Zoals bij een likeur die uitklaart is ook hier gebeurd dat wat
zwaar weegt naar de bodem zinkt en dat de klare delen boven drijven.
Zo is het in de loop der eeuwen met de mens gebeurd.

Al wie vlees en bloed wilde blijven is altijd maar lager
gezonken, terwijl al wie, nl. de aristocraten van mijn kudde, die
wilden leven in de geest, altijd maar meer geestelijk geworden
zijn.
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Tussen hen zijn de naamloze lauwen. In de massa zijn er twee
tegengestelde bewegingen. Een deel en ongelukkig genoeg is dat het
grootste deel, absorbeert altijd maar meer Satan en daalt af tot
onder het peil van de wilde beesten. Het andere, kleine deel
absorbeert altijd maar meer Christus door zich te voeden met
zijn Woord, dat al twintig eeuwen niet zwijgt, en het wordt altijd
maar meer bij machte de Geest te begrijpen.

Wanneer Ik speciale middelen gebruik is dat, aangezien de
tijd dringt, om de volheid van het onderricht van het Woord en
de volheid van de geestelijke vorming te versnellen van de ware
leerlingen, van de ware onderdanen van de Koning Jezus
Christus. :

Die niet alleen de Koning der joden is zoals een zwakke mens
die zich sterk waande met een arme macht het zei en het neerschreef
(Mk15:26; Joh19:19), maar die de Koning van de Wereld is
voordat Hij de wereld zal oordelen.

Mk 15:26 Het opschrift met de reden van zijn veroordeling
luidde: “De koning der Joden.”

Joh 19:19 Pilatus had ook een opschrift laten maken en op
het kruis doen aanbrengen. Het luidde: “Jezus, de Nazoree€r,
de koning der Joden.”

De mens die op weg is naar het ultieme uur moet tot de
spiritualiteit komen. Maar begrijp Mij goed. God is een geest, Satan
is een geest. God is een Geest van Volmaaktheid. Satan is een geest
van zonde. De massa mensen, in twee gesplitst door de eigen wil, die
God respecteert, volgt ieder voor zich het deel dat het gekozen
heeft. De kinderen van de Allerhoogste en Mijn broeders kiezen
het deel van God en uit liefde voor Ons vergeestelijken zij het
vlees. De dienaren van Satan en kinderen van het Beest en uit de
verslaving die zijzelf gewild hebben vermoorden met de
vleselijkheid de geest, maken van hun geest een verdorven en
weerzinwekkend vlees en bloed.

Wanneer Ik zal regeren over en in de geesten die die
maturiteit bereikt hebben die thans slechts enkelingen bezitten en
die dan eigen zal zijn aan heel de massa van de ware christenen,
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zal Ik Mij richten tot dat deel alleen, hen vervolmakend door de
ultieme onderrichting van een nieuwe evangelisatie, die niet zal
verschillen in haar betekenis die niet kan veranderen, maar wel in
haar kracht die ze dan zullen kunnen begrijpen maar vandaag
nog niet.

Het bewijs hiervoor is dat Ik vandaag speciale schepselen moet
uitkiezen die hiertoe waardig zijn uit eigen inspanning of die waardig
zijn door een mirakel van liefde.

Twintig eeuwen geleden sprak Ik tot iedereen. Wanneer het de
tijd zal zijn zal Ik nog alleen tot hen spreken, overtuigd dat het
nutteloos is te spreken tot de anderen. Zo zal de selectie beginnen van
de uitverkorenen boven de verworpenen.

Jij, arme Maria, behoort tot die zielen die waardig gemaakt zijn
door mijn wil. Alleen één zaak is goed in je: je goede wil tot liefde.
Maar het is die goede wil die volstaat voor Mij. Op die goede wil
vestig Ik mijn leerstoel van Meester, om van je kleine ziel een
voetstuk te maken om de woorden van de liefde en van de uitnodiging
tot de Liefde die leidt en redt, te zeggen, opnieuw te zeggen en
nogmaals opnieuw te zeggen.

Ik zal komen met mijn verheerlijkt Vlees.

Door dit te zeggen heb Ik zeker je nieuwsgierigheid gewekt. Je
zou geen vrouw zijn als je niet nieuwsgierig was. Maar Ik zeg wat 1k
geloof nuttig te zijn voor je heil en niet wat je nutteloze
nieuwsgierigheid zou bevredigen. Als Meester zijn Mij dierbaar is,
dan weet Ik ook uit de Waarheid die waarheden te kiezen die voor
jullie nuttig zijn en dat volstaat.

Stel jullie dus tevreden te weten dat het niet meer dan billijk
is dat in het Rijk van de geest, waarvan de onderdanen hun vlees
vergeestelijkt hebben, Hij Koning is die zijn volmaakte Geest
weer met vlees bekleedt heeft om elk vlees te verlossen en te
heiligen, en zijn eigen vlees heiligde met een dubbele heiligheid,
omdat het onschuldig vlees is, volmaakt onschuldig en vlees
geslachtofferd in het liefdesoffer.

Ik zal komen met mijn verheerlijkt Vlees, om de schepselen
te verzamelen voor de ultieme slag tegen de Vijand, Ik zal in het
laatste Oordeel met mijn schitterend kleed van verheerlijkt Vlees
de lichamen oordelen van de opnieuw levenden. Ik zal voor altijd
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naar de Hemel weerkeren na al het vlees dat geen geest wilde
worden tot de eeuwige dood te hebben veroordeeld. Ik zal in de
Hemel terugkeren als een schitterende Koning ‘van een
schitterend volk waarin het werk van de Vader, de Zoon, de
Geest, verheerlijkt zal zijn met de schepping van een volmaakt
menselijk lichaam zoals de Vader het gemaakt heeft in Adam,
mooi van een onbeschrijfelijke schoonheid, met de verlossing van
het zaad van Adam door het werk van de Zoon, en met de
heiliging bewerkt door de Geest.

Zie Boek 2 blz 55 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”
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24 .- Het oordeel over de bozen

17 augustus 1943 Het volledig dictaat Q43 blz 140-141

Jezus zegt:

“Wanneer Ik deed zeggen door de mond van de Geliefde apostel
dat “zelfs zij die Mij doorboord hebben” (Joh 19:37) Mij zullen zien,
had Ik niet de bedoeling te verwijzen naar hen die Mij doorboorden
twintig eeuwen geleden.

Wanneer Ik zal komen zal de tijd van de triomf van mijn Rijk
aangebroken zijn. Ik heb je al verklaard hoe het Rijk zal zijn en hoe
de onderdanen van dit Rijk zullen zijn. Het zal de tijd zijn van het
getuigenis van de geest, het goddelijke deel in jullie dat jullie het
beeld van en de gelijkenis met God geeft.

Derhalve zullen het de geestelijke delen zijn die de eerste
oorzaak zullen zijn voor de beslissing van het oordeel dat de
vervloekten scheidt van de gezegenden. En onder de vervloekten
zullen al wie met hun heiligschennende geest, die het Beest
gezocht heeft, het Beest aanbeden heeft en zich met het Beest
heeft geprostitueerd, in de eeuwen de goddelijke geest van de
Zoon van God hebben doorboord nadat zij in de stichters van de
vervloekte opvolgers weleer het vlees van de Mensenzoon hebben
doorstoken.

De Mensenzoon. Heb je er nooit over nagedacht dat in dit
woord de waarheid ligt die Ik je gisteren verklaarde? Ik ben, door
menselijke afstamming, de Zoon (de eerstgeboren Zoon) van Adam.

De schare van al wie Mij doorboren is talloos zoals het zand op
het strand van de zee, waarvan de korrels niet kunnen worden geteld.

Alle misdaden, alle zonden bedreven tegen Mij, die voortaan
onaantastbaar ben voor het menselijk lijden maar die nog
geraakt wordt door de beledigingen toegebracht aan mijn Geest,
worden opgetekend in de boeken die de werken van de mensen
noteren.

Al het verraad na mijn weldaden, alle ontkenningen, alle
verloocheningen en alle zonden tegen de Waarheid, die Ik
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gebracht heb, alle zonden tegen de Heilige Geest die door Mijn
mond gesproken heeft en die door Mij gekomen is om de woorden
van het Woord nog duidelijker te maken, al die doorboringen, in
de loop der eeuwen bedreven door het mensenras dat Ik wilde
redden ook al wist Ik dat het weerbarstig was voor het Goede,
zullen tegenwoordig zijn in het innerlijke van de verzamelde
geesten, die in het Licht van mijn bliksemend verschijnen, zullen
erkennen wat zij gedaan hebben met hun halsstarrige wil om te
betwisten wat gezegd en gedaan werd door Iemand die niet kon
liegen en die geen werken kon doen zonder nut volgens de
goddelijke liefdeswet.

De ontkenners van de Liefde zijn al wie Mij hebben
doorstoken en die Hem die Mij heeft voortgebracht, Hem die
voortkomt uit onze liefde van Vader en Zoon hebben geslagen.
Alle oordeel is toevertrouwd aan de Zoon, zo zal de Zoon ook
oordelen over de schulden bedreven tegen de Vader en de Geest.

De drager van het Leven, de eeuwig Levende en de eeuwig
Geslachtofferde die de wereld dood wilde, vermoord zoals de
misdadiger die schade berokkent - en dat terwijl Ik de Heilige was die
vergeving schonk, de Goede die weldeed, de Machtige die genas, de
Wijze die onderrichtte - is Diegene die de poorten zal opendoen
naar de ware Dood en in haar zal sluiten de zielen en lichamen
van al wie Hem doorboord hebben. De drager van het Leven dat
geleefd wordt in de Hemel zal de poorten van de Hel sluiten
achter het onrein getal der vervloekten, die die Dood hebben
verkozen boven het Leven.

Ik zal het doen want ik, Jezus Christus, Zoon van God, jullie
Redder en Heer, de eeuwige Rechter, heb de sleutels van de Dood en
van de Hel.

Zie Boek 2 blz 53 van "Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd"
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25.- De overwinnaars van de Apocalyps 2:7

Apoc 2:7 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken
zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de boom
des levens, die staat in de tuin van God.

18 augustus 1943 Het volledig dictaat  Q 43 blz 141-143

Jezus zegt:

“Ik zal je verder de passages verklaren die Ik opportuun vindt.

Er staat geschreven: “Aan de overwinnaar zal Ik te eten geven
van de boom van het leven...”(Apoc 2:7) En bij die gedachte wordt
aan Mij gedacht.

Inderdaad, Ik ben de boom van het eeuwig Leven en Ik geef Mij
aan jullie als voedsel in de Eucharistie en Mij aanschouwen zal het
vreugdevolle voedsel zijn van de overwinnaars in het andere leven.
Maar er is nog een andere betekenis die velen niet kennen precies
omdat velen die kommentaar over Mij leveren geen “overwinnaars”
zijn.

Wie is een overwinnaar? Wat is er vereist om een overwinnaar te
zijn? Klinkende heldhaftige werken? Nee. Dan zouden te weinig
overwinnen.

Overwinnaars zijn al wie in zichzelf het Beest overwinnen
dat over hen de baas wil worden. Voorwaar het gewicht van de
verschrikkelijke maar korstondige marteldood, geholpen door
natuurlijke en bovennatuurlijke hulp is minder zwaar op de balans
van God dan de verborgen, duistere en onophoudelijke strijd, ze
weegt minder zwaar door of is tenminste anders, minder kostbaar.

Er bestaat geen grotere tiran dan het vlees en de Duivel. En
al wie het vlees en de Duivel weten te overwinnen en die van het
vlees een geest en van de Duivel een overwonnene weten te maken
zijn de “overwinnaars”,

Maar om dat te zijn moet men zich heel en al aan de Liefde
gegeven hebben. Helemaal: al wie uit al zijn krachten bemint
reserveert niets voor zichzelf en daar hij niets voor zichzelf
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behoudt, behoudt hij niets voor zijn vlees noch voor de duivel. Hij
geeft alles aan zijn God en God geeft alles aan wie Hem bemint.

God geeft hem zijn Woord. Ziedaar wat Hij al vanaf deze
aarde te eten geeft aan de overwinnaar, daar Hij hem niets groter
kan geven. Hij geeft Mij, het Woord van de Vader, om voedsel te
zijn voor de geest gewijd aan de Hemel.

Mijn Woord daalt neer om de zielen te voeden die heel en al
gegeven zijn aan hun Heer God. Mijn Woord komt om tot priester en
gids te zijn voor jullie die zoeken naar de ware gids en die zovele
zwakke gidsen opmerken voor het volk dat verloren gaat zonder de
ware gids.

Jullie die de Waarheid begrepen hebben, beseffen dat alleen
dit nodig is: leven van mijn Woord, geloven aan mijn Woord, de
weg van mijn Woord volgen.

Wat zou je denken van iemand die zou willen leven van
zoetigheden, likeuren en rook? Je zou zeggen dat hij zal sterven
omdat het geen voedsel is, nodig om gezond te leven. Hetzelfde is
waar van iemand die zich vermoeit in duizend uiterlijkheden en
geen acht slaat op wat de kern is van het leven van de ziel: Mijn
Woord.

Waarom heiligen jullie niet de Mis, de Eucharistie, de Biecht
zoals dit zou moeten gebeuren? Omdat zij voor jullie proforma
afgoden zijn, maken jullie ze niet vruchtbaar door jullie aandacht
aan mijn Woord. Erger nog: jullie verstikken mijn Woord dat Ik
vanuit de hoogte van de Hemel lanceer als een oproep en licht
voor jullie, om jullie min of meer grote lauwheid,
schijnheiligheid, schuld.

Jullie beminnen Mij niet, dat is alles. Beminnen wil niet zeggen
zo nu en dan een oppervlakkig bezoekje brengen uit wereldse
beleefdheid. Beminnen wil zeggen beleven met de ziel, verenigd,
versmolten, ontstoken door een uniek vuur, dat een andere ziel
voedt. Dan, in die versmelting komt ook het begrip tot stand.

Ik spreek niet meer vanuit de verte, vanuit de hoogte van de
Hemel, maar Ik neem verblijf - en met Mij de Vader en de Geest
want wij zijn één enkele God - in het hart dat Mij bemint
(Joh14:23) en mijn Woord is niet meer een gefluister maar een
volle Stem, klinkt niet meer zo nu en dan maar onophoudend.
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Dan ben Ik de ware ‘“Meester’”. Dan ben Ik Degene die twintig
eeuwen geleden onvermoeid tot de menigten sprak en die vandaag
zijn genoegen vindt in het spreken tot zijn geliefden die naar Hem
weten te luisteren en waarvan Ik mijn genadekanalen maak.

Hoeveel Leven geef Ik jullie niet! Waar Leven, heilig Leven,
eeuwig Leven, vreugdevol Leven geef Ik jullie met mijn Woord dat
het Woord is van de Vader en de Liefde van de Geest. Ja,
voorwaar Ik geef aan de “overwinnaar” te eten van de vrucht van de
boom van het Leven. Ik geef jullie die vrucht vanaf deze aarde met
mijn geestelijke doctrine die Ik opnieuw onder de mensen kom
brengen opdat niet alle mensen verloren gaan. Ik geef ze jullie in
het andere leven doer eeuwig te midden van jullie te zijn.

Ik ben het ware Leven. Blijft in Mij, mijn geliefden, en jullie
zullen de dood niet kennen.

Zie Boek 2 blz 59 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”
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26.- Het verborgen manna van de Apocalyps 2:17

Apoc 2:17 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken
zegt: Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen
manna; en Ik zal hem een wit steentje geven en daarop
gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem

ontvangt.

19 augustus 1943  Het volledig dictaat  Q 43 blz 143-144

Jezus zegt:
“A] wie door mijn ogen kijkt naar de woorden van de Geliefde

begrijpt dat ook het “verborgen manna” (Apoc 2:17) mijn Woord is.
Manna want het brengt heel de zoetheid samen van de liefde van
onze Drie-Eénheid, die voor jullie Vader, Broeder en Bruidegom
is van de ziel en die jullie bemint met de drie hoogste liefdes.
Verborgen manna omdat het gezegd wordt in het verborgene van
het hart van al wie verdiende het te smaken.

Welnu, Ik zou het manna over iedereen willen doen neerregenen
en er allen mee voeden. Maar er is gezegd: “geeft geen parels aan de
zwijnen en geen heilige zaken aan de honden” (Mt7:0).

Mt 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw
paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten
vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

En velen die ook al werden ze gewassen door mijn Doopsel en verlost
door mijn Bloed zijn nog afzichtelijker dan zwijnen en hondser dan
honden.

Je hebt gelezen hoe voor onwaardige oude Hebreeérs, het manna
bedierf in de woestijn (Ex 16:16-20).

Ex 16:16 En aldus heeft Jahwe bepaald: Ieder mag er zoveel
van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft: een omer per
persoon. Maar ieder mag alleen maar nemen voor degenen
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die in zijn tent verblijven.... 19 Mozes vermaande hen: “Er
mag niets bewaard worden voor de volgende dag”. 20 Maar
sommigen stoorden zich niet aan Mozes' bevel en bewaarden
toch iets tot de volgende dag: toen zat het vol wormen en het
stonk afschuwelijk. Mozes was woedend op hen.

Zij verdienden het niet langer wegens hun ongeloof en hun menselijke
bekommernissen. Kan Ik minder eerbied hebben voor mijn Woord
dan Ik had voor het manna bestemd voor de buik terwijl het
Woord bestemd is om de geest te voeden?

Om die reden geef Ik het manna aan al wie hun lager gedeelte
met al zijn neigingen tot ongeloof, tot zinnelijkheid, tot
bekrompen en egoistische bekommernissen overwinnen. Ik geef
het manna van mijn Woord dat jullie geest met zoetheid en licht
vervult. Ik geef “het witte steentje waarop een nieuwe naam
geschreven staat” (Apoc 2:17) m.a.w. waarop een Waarheid
geopenbaard wordt die verzwegen wordt voor al wie niet waardig
zijn. Het is de Waarheid die jullie de poorten van het eeuwige
Leven opent, die jullie er de sleutels van geeft en jullie op de Weg
stelt om de Poort van mijn hemelse Stad te bereiken.

Ik ben de Weg, de Waarheid, het Leven (Joh 14:6). Buiten Mij
is er geen andere weg, waarheid noch leven. Al wie alle obstakels
overwint om Mij te volgen, zal een kolom worden van mijn Tempel
en door het Woord dat hij bewaart en in de praktijk heeft beleefd,
nadat hij gered geworden is uit het verschrikkelijke uur van de
beproeving van de bekoring die doodt, zal hij plaats nemen op mijn
troon zelf, tezamen met de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.

Zie Boek 2 blz 61 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”
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277.- Een leegte in het mystieke woud.
19 augustus 1943  Volledig dictaat ~ Q 43 blz 144-145

Verder zegt Jezus nog:

“De wereld gaat ten onder omdat hij mijn Woord niet heeft
bewaard, omdat hij Het heeft verwaarloosd en bespot. Geen enkele
menselijke kracht zal het storten van de wereld in de afgrond
kunnen stoppen omdat de wereld en de krachten van de wereld
datgene ontberen wat redt: nl. Mijn Wet.

Er is een leegte ontstaan in het mystieke woud dat Ik voor jullie
geplant en bewerkt had opdat jullie een huis zouden hebben in de
schaduw van mijn vooruitziende liefde. Jullie schulden hebben die
leegte veroorzaakt en het eeuwige Serpent heeft er zich als heer en
meester in neergezet en hij vergiftigt jullie met zijn adem en doodt
jullie met zijn beet en hij verhindert dat mijn Wet in jullie zou werken
ten goede.

Rook, gif, gruwel en wanhoop hebben jullie in jezelf en rondom
jullie. En jullie hadden het Licht, de Vrede, de Hoop, de Vreugde
kunnen hebben. Dat hadden jullie kunnen hebben als jullie mijn
Woord gevolgd hadden, omdat Ik de gruwel van het leven helemaal
verteerd heb om jullie ervoor te bewaren en Ik heb het gedaan met die
wreedheid van mijn doodsstrijd die Ik voor jullie heb geleden.

Maar mijn geschenk hebben jullie verworpen en jullie hebben
Satan als meester en koning geroepen. En Satan leert en controleert
jullie, pekelt en geselt jullie om jullie zijn hel waardig te maken.

Zie Boek 2 blz 62 van “Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd”
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28.- Meer over de Antichrist.
20 augustus 1943  Volledig dictaat Q 43 blz 145-149

Jezus zegt:

“Al wie goed observeert wat er de laatste tijd gebeurt en vooral
wat er gebeurd is vanaf het begin van deze eeuw die het jaar 2000
voorafgaat zou moeten denken dat de zeven zegels al geopend zijn
(Apoc 5:8). Nooit als nu ben Ik in actie gekomen om met mijn Woord
onder jullie terug te keren, om de scharen van mijn uitverkorenen te
verzamelen om met hen en met mijn engelen in gang te schieten in de
strijd tegen de occulte krachten die wroeten om de poorten van de
afgrond voor de mensheid wijd open te krijgen.

De oorlog, de honger, de besmettelijke ziekten, de werktuigen
van de oorlogszuchtige moordenaars - die erger zijn dan de wrede
beesten beschreven door de Geliefde - de aardbevingen, de tekens in
de hemel, de erupties komende uit het inwendige van de aarde en de
miraculeuze oproepen tot een mystiek leven van kleine zielen
bewogen door de Liefde, de vervolgingen van mijn navolgers, de
verhevenheid van de zielen en de laagheid van de lichamen, geen
enkel teken ontbreekt nog, zodat het moment van mijn Gramschap en
van mijn Gerechtigheid jullie nakend kan lijken.

In de gruwel die jullie ervaren (wereldoorlog II), roepen jullie
uit: “De tijd is gekomen, erger kan het niet worden!” En jullie roepen
met luider stem het einde af dat jullie bevrijdt. Dit einde wordt
afgeroepen door de schuldigen, als altijd spottend en vervloekend; dit
einde wordt afgeroepen door de goeden die het niet langer kunnen
verdragen te zien dat de Kwade het Goede overwint.

Kalmte en vrede, mijn uitverkorenen! Het zal niet lang meer
duren en dan Ik zal komen. De som van de noodzakelijke
slachtofferingen om de schepping van de mens te rechtvaardigen
en de Slachtoffering van de Zoon van God is nog niet bereikt. De
ontplooiing van mijn troepen is nog niet be€indigd en de engelen van
het Teken hebben het glorierijke teken nog niet geplaatst op al de
voorhoofden van al wie verdiende geselecteerd te worden voor de
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glorie (Apoc :3).

De schande en ongenade van de aarde is zodanig groot dat haar
walm, die weinig verschilt van die welke walmt uit het verblijf van
Satan, onstuimig en heiligschennend opstijgt tot aan de voeten van de
troon van God. Voordat mijn Glorie verschijnt moet oost en west
gezuiverd worden om Het Verschijnen van mijn Aanschijn waardig te
zijn.

De wierook moet zuiveren en de olie moet consacreren het grote,
onbegrensde altaar waarop de laatste Mis zal worden gecelebreerd
door Mij, de eeuwige Hogepriester, gediend aan het altaar door alle
heiligen die de hemel en de aarde zullen tellen op dat uur. Die
wierook en die olie zijn de gebeden en het lijden van Mijn heiligen,
van de Geliefden aan mijn Hart, van de al getekenden met mijn
Teken: nl. het gezegende Kruis, voordat de engelen van het Teken hen
gemerkt hebben.

Het is op de aarde dat het teken gegraveerd wordt en het is
jullie wil dat het graveert. Dan vullen de engelen het gegraveerd
teken met gloeiend goud dat niet kan worden verwijderd en dat
jullie voorhoofden als een zon doet schitteren in Mijn Paradijs.

Groot is de huidige gruwel (in 1943), Mijn geliefden, maar
hoeveel, hoe verschrikkelijk veel moet hij nog toemenen om de
Gruwel te zijn van de eindtijden! Als het daadwerkelijk blijkt dat er
alsem gemengd is in het brood, de wijn en de slaap van de mensen
dan moet nog veel, nog verschrikkelijk meer alsem gutsen in jullie
wateren, op jullie tafelen, op jullie bedden voordat jullie de totale
bitterheid bereiken die jullie gezel zal zijn gedurende de laatste
dagen van dit mensenras, geschapen door de Liefde en dat zich
heeft verkocht aan de Haat.

Want als Kain over de aarde ronddoolde omdat hij een bloed
had vergoten, onschuldig maar nog altijd een bloed dat besmet was
door de erfzonde en hij niemand vond die hem van de kwelling van
die herinnering kon bevrijden omdat het teken van God op hem woog
tot zijn bestraffing - en hij in de bitterheid kinderen voortbracht en in
de bitterheid ze zag en ze zag leven en hij stierf in de bitterheid - wat
zal dan het mensenras niet moeten lijden dat in de daad en in
verlangen het alleronschuldigst Bloed heeft vermoord dat het heeft
gered?
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Bijgevolg denken jullie maar dat dit de voortekens zijn en toch
is het uur nog niet geslagen.

Het zijn maar de voorlopers van hem van wie Ik zei dat hij
genoemd zou kunnen worden “de Ontkenning”, “de Vleesgeworden
Kwade”, “de Gruwel”, “de Heiligschenning”, “de Zoon van Satan”
“de Vendetta”, “de Vernietiging en Verdelging” en zo zou Ik kunnen
doorgaan met hem namen te geven die een klare en schrikwekkende
aanwijzing zijn. Maar hij is er nog niet (in 1943).

Hij zal een zeer hooghartig adelijk iemand zijn, uit de hoogte
neerkijkend als een ster. Niet als een menselijke ster die schittert in
een menselijke hemel. Maar wel een ster van een bovennatuurlijke
sfeer, die bezwijkend voor de verlokkingen van de Vijand, de
hoogmoed zal kennen na de nederigheid, het atheisme na het geloof,
de wellust na de kuisheid, de honger naar het goud na de evangelische
armoede, de dorst naar eerbetoon na het leven in verborgenheid.

Het zal minder vreesaanjagend zijn om een ster te zien
vallen uit het firmament dan dit al uitverkoren schepsel in de
kronkelingen van Satan te zien neerstorten, en de zonde te zien
nabootsen van zijn zelf gekozen vader.

Lucifer werd uit hoogmoed en trots de Vervloekte en de
Duistere. De Antichrist zal door de hoogmoed en trots van een uur
de vervloekte en de duistere worden nadat hij een ster is geweest
van mijn legerschare.

Als een beloning voor zijn afzwering, die de hemelen zal doen
schudden onder een rilling vol afschuw en die de zuilen van mijn
Kerk door zijn neerstorten vol ontzetting zal doen wankelen, zal hij de
volledige bijstand verkrijgen van Satan die hem de sleutels van de put
van de Afgrond zal geven opdat hij die zal openen. (Apoc 9:1-2)

En hij zal die wagewijd openen om er de werktuigen van de
gruwelijke verschrikking te laten uitkomen die Satan gedurende
duizenden jaren heeft vervaardigd om de mensen in uiterste
wanhoop te brengen zodat zij uit zichzelf Satan als Koning zullen
aanroepen en de Antichrist zullen nalopen, de enige die de
poorten van de afgrond wagewijd kan openen om er de Koning
van de afgrond te laten uitkomen zoals de Christus de poorten
van de Hemel heeft geopend voor de genade en de vergiffenis, die
de mensen veranderen in goden gelijkend op God en in koningen



