Eerste druk 1932 met imprimatur

Aan het eind van het jaar 1920 kwam de gezegende Maagd Maria, Moeder en Koningin
van de Goddelijke Wil vanuit de Hemel en zette zich aan het voeteneind van Luisa’s bed
en gaf haar de lessen die in dit boek staan, iedere dag een aantal weken lang.
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DAG EEN

De ziel tot haar 6nbevlekte Koningin:

Hier ben ik, oh liefste Mama, geknield voor U.

Vandaag is het de eerste dag van de maand mei, aan U toegewijd, waarop al uw
kinderen U hun bloemetjes willen aanbieden om U van hun liefde te verzekeren en te
smeken om uw liefde voor hen.

Ik zie U neerdalen vanuit het hemels vaderland, begeleid door engelenkoren, om mooie
rozen, nederige viooltjes en kuise lelies te ontvangen van uw kinderen.

Gij beantwoordt dat met uw glimlach van liefde, uw dank en zegen.

Met de gaven van uw kinderen aan uw moederlijke boezem gedrukt, draagt Ge die ten
Hemel als onderpand en kroon voor het moment van hun dood.

Hemelse Mama, te midden van velen ben ik de kleinste, de meest behoeftige van uw
kinderen, die wil komen tot op uw moederschoot, niet om U bloemen en rozen te
brengen, maar iedere dag een zon.

Maar de Moeder moet dat dochtertje helpen, geeft haar hemelse lessen om haar te
onderrichten hoe die goddelijke zonnen te vormen, opdat zij het mooiste eerbewijs en de
zuiverste liefde kan schenken.

Lieve Mama, U hebt begrepen wat uw dochter wil.

Zij wil van U leren om in de Goddelijke Wil te leven.

Mijn acten en mijzelf transformerend in de Goddelijke Wil volgens uw aanwijzingen,
zal ik iedere dag al mijn acten, veranderd in zonnen, in uw moederlijke schoot leggen.

Les van de Koningin van de Hemel:

Gezegende dochter, jouw gebed heeft mijn moederhart geraakt en heeft Mij vanuit de
hemel naar beneden getrokken.

Ik ben al dichtbij mijn dochter om haar mijn lessen te geven, helemaal van de Hemel.
Kijk naar Mij, lieve dochter; duizenden engelen omgeven Mij en allen wachten
eerbiedig om Mij te horen spreken over het goddelijk Fiat, waarvan Ik meer dan wie
ook, de bron bezit.

Ik ken daarvan de wonderbare geheimen, de oneindige vreugde, het onbeschrijflijke
geluk en de niet te schatten waarden.

Ik hoor mijn dochter roepen, omdat zij verlangt naar mijn lessen over de Goddelijke Wil
en dat is voor Mij het grootste feest en de zuiverste vreugde.

Als jij naar mijn lessen zult luisteren, acht Ik Mezelf gelukkig om jouw Mama te zijn.
Oh, wat verlang Ik ernaar een dochter te hebben die totaal wil leven in de Goddelijke Wil.
Zeg Me, mijn dochter, zul je Me tevreden stellen?

Zul je je hart, je wil, heel je wezen in mijn moederlijke handen leggen opdat Ik je
voorbereid, je geschikt maak, je sterk, je los maak van alles, zodat je jezelf helemaal
kunt vullen met het Licht van de Goddelijke Wil, zodat Die in jou het goddelijk leven
kan vormen.

Leg je hoofd op het hart van je hemelse Mama en luister aandachtig naar Mij, opdat mijn
verheven lessen je doen besluiten om nooit je eigen wil te doen maar altijd Die van God.
Mijn dochter, luister naar Mij.



Het is mijn moederlijk hart dat je zo liefheeft en zich over je uit wil storten. Weet dat Tk
je heb geschreven in mijn hart en Ik bemin je als mijn ware dochter, maar Ik voel een
pijn omdat Ik zie dat je niet hetzelfde bent als je Mama.

Weet je wat maakt dat wij niet hetzelfde zijn? Jouw wil die de frisheid van de genade
wegneemt, de schoonheid die jouw Schepper bekoort, de kracht die alles overwint en
verdraagt, de liefde die alles verteert.

Kortom, jouw wil is niet de Wil die jouw hemelse Mama bezielt.

Je moet weten dat Ik mijn menselijke wil alleen kende in zoverre Ik die offerde ter ere
van mijn Schepper.

Mijn leven was geheel vol van de Goddelijke Wil.

V6or het eerste moment van mijn ontvangenis werd Ik gevormd, verwarmd en in zijn
Licht geplaatst dat met zijn kracht mijn menselijk zaad zuiverde, zodanig dat Tk
ontvangen werd zonder erfsmet.

Mijn ontvangenis was zonder smet en zo vol glorie dat die de eer vormde van de
goddelijke familie.

Alleen omdat het almachtige Fiat zich uitstortte over mijn zaad, werd Ik én zuiver én
heilig ontvangen.

Als de Goddelijke Wil zich niet had uitgestort over mijn zaad, meer dan een tedere
moeder, om de effecten van de erfzonde te verhinderen, zou Ik het trieste lot van de
andere schepselen hebben ondergaan, ontvangen te zijn met de erfzonde.

De primaire oorzaak was immers alleen de Goddelijke Wil.

Aan Hem zij de eer, de roem en de dank, dat Ik ben ontvangen zonder de erfsmet.
Welnu, dochter van mijn hart, luister naar je Mama; schuif je menselijke wil terzijde.
Sterf liever dan je menselijke wil een act van leven toe te staan.

Je hemelse Mama zou liever duizenden keren hebben willen sterven dan één enkele act
in haar eigen wil te verrichten. Wil je Mij dan niet navolgen?

Als je jouw wil blijft offeren ter ere van je Schepper, zal de Goddelijke Wil de eerste
stap doen in jouw ziel en je zult een hemelse sfeer gewaar worden, gezuiverd en
verwarmd.

Je zult ervaren hoe de zaden van je hartstochten vernietigd worden en je zult gewaar
worden hoe je de eerste stappen zet in het rijk van de Goddelijke Wil.

Wees daarom aandachtig.

Als je trouw naar Mij blijft luisteren, zal Ik je leiden; Ik zal je bij de hand nemen op de
oneindige wegen van het goddelijk Fiat; Ik zal je beschermen onder mijn blauwe mantel
en je zult mijn eer en glorie zijn, mijn en jouw overwinning.

Offertje uit devotie:
Om Mijj vandaag te eren zul je vanaf ’s morgensvroeg en bij al je acten, jouw wil in mijn

handen leggen, terwijl je Me zegt:
“Mijn Mama, biedt Gij zelf het offer van mijn wil aan mijn Schepper”.

Schietgebedje:
Mijn Mama, sluit de Goddelijke Wil op in mijn ziel zodat Die daar zijn eerste plaats
inneemt, zijn troon en zijn verblijf.



DAG TWEE

De tweede stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel:
de eerste glimlach van de heilige Drie-eenheid om haar onbevlekte ontvangenis.

De ziel:

Hier ben ik weer op uw moederlijke knieén om te luisteren naar uw lessen.

Hemelse Mama, dit, uw arme dochtertje, vertrouwt zich toe aan uw macht.

Tk ben te arm, ik besef het, maar ik weet dat U mij bemint als mijn Mama en dat is voor
mij genoeg om mij in uw armen te werpen.

Uit medelijden met mij opent U de oren van mijn hart en laat mij uw zoete stem horen
waarmee U mij uw verheven lessen geeft.

Gij, heilige Mama, zult mijn hart zuiveren met de aanraking van uw moederlijke
vingers, opdat mijn hart de hemelse dauw van uw hemelse onderrichtingen in zich op
kan nemen.

Les van de Koningin van de Hemel:

Luister naar mij, mijn dochter, als je eens wist hoeveel Ik van je houd, dan zou je meer
op je Mama vertrouwen en er zou je ook niet één enkel woord van Mij ontgaan.

Je moet weten dat Ik je niet alleen geprent heb in mijn hart, maar dat binnen in dat hart
van Mij een moederlijke vezel leeft, die Mij mijn dochter meer doet beminnen dan een
moeder.

Ik wil je het grote wonder doen ervaren dat het verheven Fiat in Mij bewerkt opdat jij,
Mij navolgend, mij de grote eer kan schenken mijn koningskind te zijn.

Hoe vurig verlangt mijn hart, verdronken in liefde, dat Ik rondom Mij een edele schare
van koninginnetjes zou hebben.

Dus luister naar Mij, mijn geliefde dochter.

Nauwelijks had de Goddelijke Wil zich uitgestort over mijn menselijke zaad om de
droevige effecten van de schuld te verhinderen of de Godheid glimlachte en ontstak in
vreugde bij het zien van mijn zaad, dat menselijk zaad, zuivere en heilige menselijkheid
zoals het voortkwam uit hun scheppende handen bij de schepping van de mens.

En het goddelijk Fiat zette een tweede stap in Mij door dat menselijk zaad, door Hem
gezuiverd en geheiligd, v66r de Godheid te brengen, opdat de Godheid zich in stromen
zou uitstorten over mijn kleinheid in de act van mijn ontvangenis.

De Godheid die in mij zijn schone zuiver scheppende werken opmerkt, glimlacht van
welbehagen en wil Mij feestelijk ontvangen en de hemelse Vader stort over Mij zee€n
van macht, de Zoon zeeén van wijsheid, de heilige Geest zee€n van liefde.

Zo word Ik ontvangen in het oneindige Licht van de Goddelijke Wil en te midden van
die goddelijke zeeén, die mijn kleinheid niet kunnen bevatten vormde Ik de hoogste
golven die Ik terugzend als eerbetoon van liefde en glorie aan de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.

De Drie-eenheid was één en al oog voor Mij, en omdat Hij zich niet liet overtreffen in
liefde door Mij, lachte Hij Mij toe en liefkoosde Mij en zond andere zeeén die Mij zo
verfraaiden.



En nauwelijks was mijn kleine mensheid gevormd of Ik verkreeg het vermogen om mijn
Schepper in verrukking te brengen en Hij liet zich werkelijk verrukken.

Tussen Mij en God was het voortdurend feest.

Geen van beiden weigerde iets aan de ander.

Ik weigerde Hem niets en Hij Mij ook niet.

Maar weet je wie Mij bezielde met zo’n verrukkende kracht? De Goddelijke Wil.

Zij regeerde in Mij als leven, omdat de kracht van zijn verheven Wezen de mijne was en
Wij hadden dezelfde kracht om elkaar te verrukken.

Mijn dochter, luister naar je Mama; weet dat Ik je zeer bemin en Ik wil zien hoe je ziel
gevuld is met mijn zelfde zeeén.

Die zee€n van Mij zijn gezwollen en willen zich uitstorten, maar om dat te laten
gebeuren in de toekomst moet je je leeg maken van je wil opdat de Goddelijke Wil de
tweede stap kan zetten.

En om zich te vestigen als het levenbeginsel van jouw ziel vraagt Die de aandacht van
de hemelse Vader, van de Zoon en van de heilige Geest om Zich over je uit te storten
met hun overweldigende zeeén.

Maar om dit te doen, willen Zij in jou hun zelfde Wil aantreffen, omdat zij hun zeeén
van macht, wijsheid, liefde en onuitsprekelijke schoonheid niet willen toevertrouwen
aan jouw menselijke wil.

Liefste dochter van Mij, luister naar je Mama, leg je hand op je hart en vertel Me je
geheimen; hoe dikwijls ben je ongelukkig geweest, gekweld, verbitterd, omdat je jouw
wil hebt gedaan?

Weet je, je hebt de Goddelijke Wil buiten gesloten en je bent verdwaald geraakt in het
labyrint van het kwaad.

De Goddelijke Wil wil je weer zuiver en heilig maken, gelukkig mooi met een
betoverende schoonheid en door je wil te doen ben je ten strijde getrokken en met pijn
heb je Hem buiten zijn geliefde verblijft gezet en dat is jouw ziel.

Luister, dochter van mijn hart, het is zo’n pijn voor jouw Mama dat Ik in jou niet de zon
van het goddelijk Fiat zie, maar de dichte duisternis van jouw menselijke wil.

Maar vooruit, wees moedig; als je Mij belooft jouw wil in mijn handen te leggen zal Ik,
je hemelse Mama, je in mijn armen nemen, je op mijn schoot zetten en in jou het leven
van de Goddelijke Wil opnieuw ordenen.

Ook jij zult na mijn vele tranen mijn vreugde zijn, mijn feest en de vreugde en het feest
van de allerheiligste Drie-eenheid.

De ziel:
Hemelse Mama, als U mij zo lief hebt, bid ik U dat U niet zal toestaan dat ik uw

moederlijke schoot verlaat. Direct als U ziet dat ik op het punt sta om mijn wil te doen,
waak dan over mijn arme ziel, sluit mij in uw hart, verbrand mijn wil met de kracht van
uw liefde, zodat uw tranen zullen veranderen in een glimlach van tevredenheid.

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je, om Mij te eren drie maal op mijn schoot klimmen, je wil aan Mij
overdragen en Mij zeggen: Mijn Mama, ik verlang dat mijn wil de uwe zal zijn zodat U
die uitwisselt met de Goddelijke Wil.



Schietgebedje:
Oppermachtige Koningin, op uw goddelijk bevel, sla mijn wil terneer, opdat in mij het
zaad van de Goddelijke Wil mag ontspruiten.

DAG DRIE

De derde dag van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel:
de glimlach van de hele schepping om de ontvangenis van de hemelse Baby.

De ziel tot de Maagd:

Machtige Mama, uw kleine dochtertje, verrukt over uw hemelse lessen, voelt de zeer
sterke behoefte om iedere dag op uw moederlijke schoot te zitten om naar U te luisteren
en in haar hart uw moederlijke onderrichtingen op te nemen.

Uw liefde, uw lieflijk accent, hoe U mij aan uw hart drukt met uw armen, mij moed
inspreekt en het vertrouwen geeft dat mijn Mama mij de grote genade zal schenken om
mij het grote kwaad van mijn wil te laten begrijpen, om mij te doen leven in de
Goddelijke Wil.

Onderricht van de Koningin van de Hemel:

Mijn dochter, luister naar Mij.

Het is het hart van je Moeder dat tot je spreekt.

Omdat Ik zie dat je naar Me wilt luisteren, verheugt mijn hart zich en ervaart de vaste
hoop dat mijn dochter bezit zal nemen van het Rijk van de Goddelijke Wil dat Ik bezit in
mijn moederhart om het aan mijn kinderen te schenken.

Wees daarom aandachtig en luister naar Mij.

Noteer al mijn woorden in je hart, zodat die daar altijd blijven en richt je leven in
volgens mijn onderrichtingen.

Luister mijn dochter, nauwelijks glimlachte de Godheid van vreugde om mijn
ontvangenis of het verheven Fiat zette de derde stap in mijn kleine, zo kleine mensheid
en schonk Mij de goddelijke intelligentie.

Het bracht heel de schepping in feeststemming en zorgde dat alle geschapen dingen Mijj
erkenden als hun Koningin.

Zij zagen in Mij het leven van de Goddelijke Wil en het hele universum knielde neer aan
mijn voeten, hoewel Ik zeer klein was en nog niet geboren.

En Mij verheerlijkend ontving de zon Mij feestelijk en lachte Mij toe met zijn licht.

De hemel ontving Mij met zijn sterren, Mij toelachend met hun mildheid en zoet
gefonkel en bood zich aan als lichtende kroon op mijn hoofd.

De zee met haar golvende beweging ontving Mij feestelijk in vrede.

Kortom, er was geen geschapen ding dat zich niet verenigde met de glimlach en het feest
van de allerheiligste Drie-eenheid.



Alles aanvaardde mijn heerschappij, mijn beheer, mijn bevel en voelde zich vereerd na
zoveel eeuwen, sinds Adam het bevel en het beheer als koning verloor door zich te
onttrekken aan de Goddelijke Wil, om in Mij hun Koningin te vinden en de hele
schepping verklaarde Mij tot Koningin van Hemel en aarde.

Mijn lieve dochter, je moet weten dat de Goddelijke Wil, als die regeert in de ziel,

niet alleen kleine dingen doet maar ook grote.

Die wil in het gelukkige schepsel al Zijn goddelijke voorrechten centraliseren.

En alles wat is voortgekomen uit Zijn almachtige Fiat omgeeft Die en blijft
gehoorzamen aan wat zij gebiedt.

Wat gaf het goddelijk Fiat Mij al niet?

Het gaf Mij alles: de Hemel en de aarde stonden onder mijn bevel.

Ik voelde Mij heerseres over alles, zelfs over mijn Schepper.

Welnu, mijn dochter, luister naar je Mama: oh, hoe lijdt mijn hart als Ik zie hoe zwak,
arm je bent en zonder de ware zelfbeheersing.

Angsten twijfels, bezorgdheid beheersen je, allemaal ellendige vodden van je menselijke
wil.

Weet je waarom? Omdat in jou het volkomen leven van de Goddelijke Wil niet
aanwezig is, dat al het kwaad van de menselijke wil op de vlucht jaagt, je gelukkig
maakt en je vervult met al het goede dat Die bezit.

Ach, als je met een vast voornemen zou besluiten om geen leven meer te geven aan jouw
wil, zou je al het slechte voelen sterven en al het goede zou in je herleven.

Dan zal alles je toelachen en de Goddelijke Wil zal ook in jou zijn derde stap zetten en
de hele schepping zal de nieuweling feestelijk onthalen in het rijk van de Goddelijke Wil.
Dus mijn dochter, zeg Mij: zul je luisteren?

Geef Me je woord dat je nooit, nooit meer jouw wil zal doen?

Weet dat als je dit waar maakt, Ik je nooit zal verlaten.

Ik zal de behoedster van je ziel zijn en je omhullen met mijn licht opdat je al het kwaad
van je wil kunt beheersen.

De ziel:

Hemelse Mama, uw onderrichtingen dringen diep door in mijn hart en vullen mij met
hemelse balsem.

Ik dank U, dat U naar mij, sukkelaartje, afdaait.

Maar luister, mijn Mama, ik ben bang van mezelf, maar als U wilt, kan ik alles en ik kan
alles samen met U.

Ik geef mij over in de armen van mijn Mama als een kleine baby.

Ik ben er zeker van dat ik aan uw moederlijke verlangens zal voldoen.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je vandaag naar de hemel kijken, naar de zon, naar de aarde en
verenigd met alles zul je drie keer “Glorie zij de Vader” bidden om God te bedanken dat

Hij Mij heeft aangesteld als Koningin van alles.

Schietgebedje:
Machtige Koningin, regeer over mijn wil door die om te zetten in de Goddelijke Wil.
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DAG VIER

De vierde stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel:
de test.

De ziel tot de Maagd:

Hier ben ik weer op de moederlijke knieén van mijn lieve hemelse Moeder.
Mijn hart klopt hevig.

Ik smacht van liefdesverlangen om uw mooie lessen te horen.

Daarom, reik mij uw hand en neem mij in uw armen.

In uw armen beleef ik paradijselijke momenten, ik voel me gelukkig.

Oh wat verlang ik uw stem te horen!

Een nieuw leven daalt af in mijn hart.

Spreek tot mij en ik beloof uw heilige onderrichtingen in praktijk te brengen.

Les van de Koningin des Hemels:

Mijn dochter, als je eens wist hoe graag Ik je vast in mijn armen houd tegen mijn
moederhart, om je de hemelse geheimen van het goddelijk Fiat te laten horen.

Als je zo verlangt Mij te horen, zijn het mijn verzuchtingen die echoén in jouw hart.
Het is je Mama die verlangt naar haar dochter die haar geheimen aan jou wil
toevertrouwen en jou het verhaal vertelt hoe de Goddelijke Wil in Haar werkt.

Dochter van mijn hart, geef Mij aandacht.

Mijn moederhart, dat zich wil uiten aan haar dochter, wil jou mijn geheimen vertellen,
die Ik tot nu toe aan niemand verteld heb omdat het uur van God nog niet geslagen had.
God die aan de schepselen verrassende genaden wil schenken die Hij in de hele
wereldgeschiedenis nog nooit heeft toegestaan.

Hij wil de wonderen van het goddelijk Fiat doen kennen en wat het kan uitwerken in het
schepsel als het zich erdoor laat beheersen.

Daarom wil Hij Mij ten voorbeeld stellen voor iedereen en Ik had de grote eer mijn
gehele leven te wijden aan de Goddelijke Wil.

Weet nu, mijn dochter, dat Ik, maar nauwelijks ontvangen, de Goddelijke Wil met grote
vreugde ontving.

Hemel en aarde verwelkomden Mij en erkenden Mij als hun Koningin.

Ik was zo vereenzelvigd met mijn Schepper dat Ik me in de goddelijke domeinen voelde
als meesteres.

Ik wist niet wat scheiding van mijn Schepper was.

Dezelfde Goddelijke Wil die in Mij heerste, regeerde in de Drie-eenheid en maakte Ons
onafscheidelijk.

Tussen Hen en Mij was alles glimlach en feest.

Ik zag dat Zij Mij niet konden vertrouwen als Zij Mij niet getest hadden.

Mijn dochter, de test is de vlag die overwinning betekent.

De test stelt al het goede veilig dat God wil schenken.

De test maakt de ziel volwassen en geschikt om grote overwinningen te behalen.



Ik zag ook de noodzaak van de test, omdat Ik mijn Schepper zeker wilde stellen in ruil
voor de zeeén van genade die Hij Mij had gegeven, een act van mijn trouw die Mij het
offer van mijn hele leven kostte.

Hoe mooi is het als men kan zeggen: “Ik heb U bemind en Gij hebt Mij bemind”.
Zonder de test kan men dit nooit zeggen.

Weet dan, mijn dochter, dat het goddelijk Fiat Mij de schepping van de mens deed
kennen, onschuldig en heilig.

Ook voor hem was alles geluk.

Hij had het beheer over heel de schepping en alle elementen waren gehoorzaam aan zijn
wenken.

In Adam regeerde de Goddelijke Wil en krachtens die Goddelijke Wil was hij
onafscheidelijk van zijn Schepper.

Voor het vele goede wat Die hem had gegeven en om een blijk van trouw van de kant
van Adam, gebood Hij hem één enkele vrucht, uit de vele die er waren in het aardse
Eden, niet aan te raken.

Dat was de test die God wilde waardoor hij zijn onschuld, zijn heiligheid zou bewijzen
en waardoor Hij hem het recht gaf om te heersen over heel de schepping.

Maar Adam was niet trouw aan de test en omdat hij niet trouw was, kon God hem niet
vertrouwen.

Omdat Adam het beheer, de onschuld en het geluk verloor, zou men kunnen zeggen dat
hij het werk van de schepping op zijn kop zette.

Weet, dochter van mijn hart, het ernstige kwaad kennend van de menselijk wil in Adam
en zijn heel zijn nageslacht, dat Ik, je hemelse Moeder, hoewel nauwelijks ontvangen,
bitter weende met hete tranen over de gevallen mens.

En de Goddelijke Wil die Mij zag wenen, vroeg van Mij door een test dat ik Hem mijn
menselijke wil af zou staan.

Het goddelijk Fiat zei Me:

“Ik vraag Je niet zoals aan Adam een vrucht niet aan te raken”.

Nee! Ik vraag je wil.

Je zult die houden alsof je die niet had.

Onder het beheer van mijn Goddelijke Wil die jouw leven zal zijn, zal Die zich zeker
voelen om te doen wat die van jou zal willen.

Zo zette het verheven Fiat de vierde stap in mijn ziel en vroeg Mij door die test mijn wil,
in afwachting van mijn Fiat en het aanvaarden van zulk een test.

Morgen zal Ik je opnieuw op mijn knie€n verwachten om de uitslag van de test te horen.
En omdat Ik wil dat je je Mama navolgt, bid Ik je als Moeder, nooit iets te weigeren aan
je God, ook al zou het een offer zijn dat heel je leven zou duren.

Verlies in de test die God van je vraagt nooit je trouw.

Het is de oproep voor de goddelijke plannen met jou en de weerschijn van zijn kracht.
Het zijn penselen die van de ziel het meesterwerk maken van het verheven Wezen.

Je zou kunnen zeggen dat de test het materiaal verschaft aan de goddelijke handen om
hun toe te staan het werk in het schepsel te voltooien.

Met Wie niet trouw is aan de test kan God zijn dingen niet doen.

En dat niet alleen, hij brengt de zeer mooie werken van de Schepper in wanorde.

Dus mijn lieve dochter, wees aandachtig.



Als je trouw zult zijn aan de test, zal je Mama zeer gelukkig zijn.
Maak dat Ik niet bezorgd hoef te zijn.

Geef Me je woord en Ik zal je leiden.

Ik zal je ondersteunen in alles als mijn dochter.

De ziel:

Heilige Mama, ik ken mijn zwakheid.

Uw moederlijke goedheid stort zoveel vertrouwen in mij dat ik alles van U verwacht en
ik me veilig voel bij U.

Ik leg in uw moederlijke handen de testen die God voor mij heeft beschikt opdat U me al
die genaden geeft die kunnen voorkomen dat de goddelijke plannen verijdeld worden.

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je, om Mij te eren drie keer op mijn moederlijke knieén komen en je zult
Me al je pijnen geven naar ziel en lichaam.

Je zult alles bij je Mama brengen en Ik zal je pijnen zegenen door er de nodige kracht,
licht en genade in te storten.

Schietgebedje:
Hemelse Mama, neem mij in uw armen en schrijf in mijn hart Fiat, Fiat, Fiat.

DAG VIJF

De vijfde stap in de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel:
de overwinning in de test.

De ziel tot de Maagd:

Hemelse Heerseres, ik zie dat U uw armen naar me uitstrekt om mij op uw moederlijke
schoot te nemen en ik ren, ik vlieg om te genieten van uw kuise omarming, de hemelse
glimlach van mijn hemelse moeder.

Heilige Mama, uw verschijning vandaag is er een van triomf en met die triomf wilt U
me vertellen over de triomf in uw test.

Ach, ja, ik wil graag naar U luisteren en U smeken om mij de genade te schenken opdat
ik weet te triomferen in de testen die de Heer voor mij beschikt.

Onderrichting van de Koningin van de Hemel:

Dochter, mij zo dierbaar, oh hoe verlang Ik mijn dochter mijn geheimen toe te
vertrouwen, geheimen die Mij zoveel glorie zullen geven en die dat goddelijk Fiat zullen
verheerlijken dat de eerste oorzaak was van mijn onbevlekte ontvangenis, van mijn
heiligheid, heerschappij en moederschap.

Ik heb alles te danken aan het goddelijk Fiat.

Ik kan niets anders.
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Al mijn verheven voorrechten waarmee de heilige Kerk Mij zo vereert, zijn niets anders
dan de effecten van die Goddelijke Wil die in Mij heerste, in Mij regeerde en in Mij
leefde.

Daarom verlang Ik zo dat men weet wie het was Die in Mij zoveel voorrechten en
wonderbare effecten teweegbracht, die Hemel en aarde versteld doen staan.

Welnu, luister naar Mij, dierbare dochter.

Het verheven Wezen droeg van Mij mijn menselijke wil en Tk besefte het ernstige kwaad
dat de menselijke wil in het schepsel kan aanrichten en hoe die alles in gevaar brengt,
ook de mooiste werken van haar Schepper.

Het schepsel met haar menselijke wil is wankel, zwak, instabiel, in wanorde.

God heeft toen Hij haar schiep, haar in oorsprong geschapen verenigd met zijn
Goddelijke Wil die haar kracht moet zijn, de eerste beweging, de steun, het voedsel en
het leven van de menselijke wil.

Als wij geen leven geven aan de Goddelijke Wil in de onze, wijzen wij de gaven af die
wij in de schepping van God ontvangen hebben en de rechten die wij in oorsprong
ontvingen in de act waarin wij werden geschapen.

Oh, hoe goed begreep ik de ernstige belediging die God wordt aangedaan en het kwaad
dat over het schepsel uitgestort werd en Ik had zo’n afschuw en angst om mijn wil te
doen.

Des te groter was mijn vrees omdat Adam, door God in zuivere toestand geschapen en
onschuldig, zijn eigen wil heeft gedaan en zichzelf en alle generaties in zoveel kwaad
heeft gestort.

Gedreven door angst en nog meer door liefde voor mijn Schepper, heb Ik gezworen
nooit mijn eigen wil te doen.

Om meer zeker te zijn en mijn offer het sterkste zeker te stellen voor Hem die Mij
zoveel zee€n van genaden en voorrechten heeft geschonken, nam Ik die menselijke wil
en bond die aan de voet van de goddelijke troon als voortdurend eerbetoon van liefde en
offerzin, zwerend dat Ik nooit gebruik zal maken, zelfs niet voor een enkel ogenblik van
mijn leven, van mijn eigen wil, maar altijd van die van God.

Mijn dochter, misschien lijkt het jou niet zo’n groot offer zonder mijn wil te leven.

Ik zeg je daarentegen dat er geen offer bestaat gelijk aan het mijne.

Alle andere offers van de hele wereldgeschiedenis kun je eerder schaduwen noemen
vergeleken met de mijne.

Zichzelf offeren voor één dag, nu wel en nu niet, is gemakkelijk.

Maar zichzelf offeren op ieder moment, in iedere act, in het goede dat men wil doen,
gedurende het hele leven, zonder ooit leven te geven aan de eigen wil, is het offer der
offers.

Dat is de grootste getuigenis en de zuiverste liefde, een lange reeks aan dezelfde
Goddelijke Wil die men kan aanbieden aan onze Schepper.

Zo groot is dit offer, dat God niet meer kan vragen aan het schepsel en het schepsel kan
niet meer vinden om zich te kunnen offeren aan zijn Schepper.

Mijn liefste dochter, toen Ik mijn Wil aan mijn Schepper schonk, voelde Ik mij
triomferen bij de test die van Mij gevraagd werd en God voelde zich triomferen in mijn

menselijke wil.
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God verwachtte voor mijn test namelijk een ziel die leefde zonder haar wil om het
menselijk geslacht in orde te brengen door een houding van mildheid en barmhartigheid.
Daarom wacht Ik op jou om je opnieuw het verhaal te vertellen van wat de Goddelijke
Wil deed na de triomf van de test.

En nu een woordje voor jou, mijn dochter.

Als je eens wist hoe Ik verlang om je te zien leven zonder je eigen wil.

Je weet dat Ik je Moeder ben en een Mama wil haar dochter gelukkig zien.

Maar hoe kun je gelukkig zijn als je niet besluit om zonder je eigen wil te leven zoals je
Mama?

Als je dat zult doen zal Ik je alles geven.

Ik zal Me aan jou ter beschikking stellen, Ik zal alles zijn voor mijn dochter en Ik zal het
goede, de blijheid, het geluk hebben een dochter te bezitten die totaal leeft in de
Goddelijke Wil.

De ziel:

Triomferende Heerseres, in uw moederlijke handen leg ik mijn wil opdat Uzelf als
Mama mij zuivert en verfraait en samen met uw wil leg ik die aan de voet van de
goddelijke troon zodat ik niet met mijn wil kan leven maar altijd, altijd met Die van

God.

Offertje uit devotie:
Vandaag zul je om Mij te eren bij iedere act jouw wil overdragen in mijn moederlijke
handen en mij smeken om de Goddelijke Wil te laten leven in plaats van jouw wil.

Schietgebedje:
Triomferende Koningin, pak mijn wil af en draag de Goddelijke Wil aan mij over.

DAG ZES

De zesde stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel:
Na de triomf in de test het bezit van het goddelijke eigendom.

De ziel tot de Maagd:

Koningin Moeder, ik zie dat U mij opnieuw verwacht, en uw hand naar mij uitstrekkend,
neemt U mij op uw schoot, drukt mij aan uw hart om mij het leven van het goddelijk
Fiat dat Gij bezit, te laten ervaren.

Oh hoe verfrissend is zijn warmte en indringend zijn licht.

Oh, heilige Mama, als U zoveel van mij houdt, dompel dan het atoompje van mijn ziel
onder in de zon van de Goddelijke Wil die U verhult opdat ook ik kan zeggen:

“Mijn eigen wil is voorbij, die zal niet meer leven, maar mijn leven zal de Goddelijke
Wil zijn”.
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Onderrichtingen van de Koningin van de Hemel:

Liefste dochter, vertrouw je Mama en besteed aandacht aan mijn onderrichtingen.

Die zullen dienen om af te zien van je eigen wil en je te laten ademen in het goddelijk
Fiat dat zo haar leven in jou wil vormen.

Mijn dochter, je moet weten dat de Godheid gerust was gesteld door Mij, na de test die
Hij verlangde.

Allen geloofde dat Ik geen enkele test doormaakte en dat het grote wonder dat God voor
Mijj verrichtte voldoende was om ontvangen te zijn zonder erfsmet.

Oh, hoe misleiden ze zichzelf.

God vroeg Mij een test die Hij aan niemand ooit gevraagd heeft.

Dit deed Hij vanuit rechtvaardigheid en met het toppunt van wijsheid omdat Hij in Mij
het eeuwige Woord moest laten neerdalen; niet alleen was het waardig dat Hij in Mij
geen erfsmet vond maar het was zelfs passend dat Hij in Mij geen werkzame eigen wil
aantrof.

Het zou voor God ongepast zijn neer te dalen in een schepsel waarin de menselijke wil
regeerde.

Daarom wilde Hij voor Mij door de test en door mijn totale leven mijn wil, om in mijn
ziel het rijk van de Goddelijke Wil zeker te stellen.

Zeker hiervan, kon God in Mij doen wat Hij met Me wilde.

Hij kon mij alles geven en Ik kan zeggen dat Hij Mij niets kon weigeren.

Laten we teruggaan naar het punt waar we gebleven waren.

In de loop van mijn onderrichtingen bewaarde Ik het verhaal over wat die Goddelijke
Wil deed in Mij.

Luister nu, mijn dochter.

Na de triomf in de test, zette het goddelijk Fiat de zesde stap in mijn ziel waarbij Ik het
hele goddelijke eigendom in bezit kon nemen, in zoverre het mogelijk en voorstelbaar is
voor een schepsel.

Alles was van Mij, Hemel en aarde en God zelf, wiens eigen Wil Ik bezat.

Ik voelde Me in het bezit van de goddelijke heiligheid, van de liefde, de schoonheid,
de macht de wijsheid en de goddelijke goedheid.

Ik voelde Mij Koningin van alles.

Ik voelde Mij geen vreemdeling in het huis van mijn hemelse Vader.

Ik voelde zijn vaderschap leven en het verheven geluk zijn trouwe dochter te zijn.

Ik kan zeggen dat Ik opgroeide op de vaderlijke knieén van God.

Ik kende noch andere liefde noch andere wetenschap dan die mijn Schepper Mij schonk.
Wie kan je zeggen wat die Goddelijke Wil in Mij deed?

Die verhief Mij zo hoog, verfraaide Mij zoveel, dat de engelen met stomheid geslagen
waren en Zij wisten niet hoe te gaan spreken over Mij.

Mijn liefste dochter, je moet weten dat toen het goddelijk Fiat Mij alles in bezit liet
nemen, Ik Mij eigenares voelde van alles en allen.

De Goddelijke Wil met zijn macht, onmetelijkheid en alziendheid, sloot in mijn ziel alle
schepselen in en Ik voelde in mijn moederlijk hart een plekje voor ieder wezen.

Toen Ik was ontvangen droeg Ik jou in mijn hart.

Oh hoeveel had Ik je lief en heb Ik je lief.

Ik had je zo lief dat Ik handelde als Moeder naast God.
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Mijn gebeden, mijn verzuchtingen waren voor jou.

En in de uitzinnigheid van een Moeder zei Ik:

“Oh, hoe graag wil Ik mijn dochter zien als eigenares van alles, net zoals Ik.”
Luister daarom naar je Mama: Erken je menselijke wil niet langer.

Als je dat doet zal alles gemeenschappelijk zijn tussen jou en Mij.

Je zult een goddelijke kracht tot je beschikking hebben.

Alles zal omgezet worden in heiligheid, liefde en goddelijke schoonheid.

En Ik, in het vuur van mijn liefde zoals de Allerhoogste Mij roemt:

“Geheel schoon, geheel heilig, geheel zuiver zijt Gij, oh Maria.” zo zal Ik zeggen:
“Schoon zuiver en heilig is mijn dochter, omdat zij de Goddelijke Wil bezit.”

De ziel:

Koningin van de Hemel, ook ik groet U:

“Geheel schoon, zuiver en heilig is mijn hemelse Mama”.

Oh, ik bid U, als Gij een plekje voor mij hebt in uw moederlijk hart, sluit mij er in op en
ik zal er zeker van zijn dat ik niet meer mijn eigen wil zal doen, maar altijd Die van God.
Mama en dochter zullen samen heel gelukkig zijn.

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je, om Mij te eren drie maal het “Ere zij de Vader” bidden als dank aan de
allerheiligste Drie-eenheid voor het rijk van de Goddelijke Wil dat in Mij gevestigd is,

dat Mjj is gegeven als bezit van allen.

Je toe-eigenend de woorden van het verheven Wezen zul je in ieder “Eer zij de Vader”

zeggen: Geheel schoon, zuiver en heilig is mijn Mama.

Schietgebedje:
Koningin van de Hemel, laat mij de Goddelijke Wil bezitten.

DAG ZEVEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil neemt de scepter van
het bestuur op zich en de allerheiligste Drie-eenheid stelt Haar aan als zijn
Secretaresse.

De ziel tot de goddelijke secretaresse:

Koningin Moeder, zie mij hier aan uw voeten neergeknield.

Ik voel, als uw dochter, dat ik niet zonder mijn hemelse Mama kan.

Hoewel Gij nu tot mij komt met de glorie van de scepter van bestuur en met de kroon
van de Koningin, bent U altijd mijn Mama.

En ik werp mij bevend in uw armen, opdat U mij geneest van de wonden die mijn
slechte wil mijn arme ziel heeft aangedaan.

Luister, mijn soevereine Mama, als U geen wonder doet, als U uw scepter van bestuur
niet ter hand neemt om mij te leiden en uw gezag uit te oefenen over al mijn acten om zo

14



te zorgen dat mijn eigen wil geen leven heeft, zal ik niet de mooie toekomst tegemoet
gaan om te komen in het rijk van de Goddelijke Wil.

Onderrichting van de Koningin van de Hemel:

Mijn dierbare dochter, kom in de armen van je Mama.

Luister aandachtig naar Mij en je zult de ongehoorde wonderen horen die het goddelijk
Fiat deed voor je hemelse Mama, vooral omdat de zes stappen de zes dagen van de
schepping symboliseerden.

De Godheid die iedere dag een Fiat uitsprak, zette als het ware telkens een stap,

het uur van de schepping doorbrengend van het ene ding en uur naar het andere.

De zesde dag zette die de laatste stap met het woord “Fiat”.

En wij maakten de mens naar ons beeld en gelijkenis.

De zevende dag rustte Hij van zijn werken en wilde zo genieten van alles wat Hij met
zoveel pracht had geschapen.

En God, in zijn rust, kijkend naar zijn werken zei:

“Wat zijn mijn werken mooi! Alles is orde en harmonie”.

En kijkend naar de mens, met de nadruk op zijn liefde, vervolgde Hij:

“Maar gij zijt de mooiste.

Gij zijt de kroon op al onze werken”.

Welnu, de schepping van Mij overtreft alle wonderen van de schepping.

En daarom wilde de Godheid met zijn Fiat zes stappen in Mij zetten en zijn volheid van
leven aanvangen.

Toen, in bezit genomen door het rijk van de Goddelijke Wil, beéindigde Zij hun stappen
in Mij en Ik begon zijn volheid van leven innerlijk en volmaakt in mijn ziel.

Oh, in welke goddelijke hoogten van de Allerhoogste werd Ik geplaatst.

De hemelen konden Mij noch bereiken noch bevatten, het licht van de zon was klein
vergeleken bij mijn licht.

Geen enkel geschapen ding kon Mij bereiken.

Ik doorkruiste de goddelijke zeeén alsof die van Mij waren.

Mijn hemelse Vader, de Zoon en de heilig Geest wilden Mij in hun armen om vreugde te
vinden in hun dochtertje.

Hoe tevreden waren Zij te horen hoe Ik Hen liefhad, bad en hun verheven hoogte
vereerde.

Mijn liefde, mijn gebed en mijn aanbidding gingen vanuit mijn ziel naar het centrum van
de Goddelijke Wil.

En de Drie-eenheid voelde golven van goddelijke liefde van Mij uitgaan, kuise geuren
en ongewone vreugden die kwamen uit het binnenste van de Hemel, die hun Goddelijke
Wil zelf had gevormd in mijn kleinheid, zoveel dat Zij niet ophielden te herhalen:
“Geheel schoon, geheel zuiver, geheel heilig is ons kleine dochtertje”.

Haar woorden zijn ketenen die Ons gevangen houden.

Haar blikken Zijn pijlen die Ons verwonden.

Haar hartslag zijn pijlen die Ons raken en Ons brengen tot uitzinnigheid van liefde!

Zij voelen van Mij de macht en de sterkte uitgaan van hun Goddelijke Wil, die Ons
onafscheidelijk maakte en daarom riepen Zij Mij toe:
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“De onoverwinnelijke dochter die zelfs de overwinning zal behalen over ons goddelijk
Wezen”.

Welnu, luister naar Mij, mijn dochter.

De Godheid in beslag genomen door een buitensporigheid van liefde jegens Mij zei:
“Onze geliefde dochter, onze liefde houdt niet op en Wij voelen Ons benauwd als Wij
onze geheimen niet aan Jou toevertrouwen.

Daarom kiezen We Jou uit als onze trouwe secretaresse.

Aan Jou willen Wij onze pijnen en onze besluiten toevertrouwen.

Wij willen de mens koste wat kost redden.

Kijk hoe die naar de afgrond gaat.

Zijn dwarse wil sleept hem mee naar het kwaad.

Zonder leven, zonder kracht en de steun van onze Goddelijke Wil is de mens afgeweken
van de weg van zijn Schepper en hij gaat al kruipend over de aarde, zwak, ziek en vol
gebreken.

Er zijn geen wegen of middelen om de mens te redden noch andere uitvalswegen als hij
zich niet onderwerpt aan het eecuwige Woord, als Die niet zijn armoe, zijn ellende en zijn
zonden op zich neemt, zich met hem verbroedert, hem wint door de liefde en
ongehoorde pijnen, door hem zoveel vertrouwen te geven om hem opnieuw in onze
vaderlijke armen te dragen.

Oh, hoe pijnigt Ons het lot van de mens.

Onze pijn is groot en Wij kunnen die aan niemand toevertrouwen omdat zonder een
Goddelijke Wil die over hem regeert, de mens nooit onze pijn kan verstaan noch het
ernstige kwaad van de mens die in zonde is gevallen.

Aan U die ons Fiat bezit, willen Wij onze geheimen onthullen en in uw handen de
scepter van beheer overdragen, zodat Gij heerst en regeert over alles, en uw heerschappij
overwint God en de mens door hem als zonen herboren te laten worden in uw moederlijk
hart”.

Hoe kan Ik je zeggen, lieve dochter, wat mijn hart voelt na deze goddelijke woorden.
Een ader van intens verdriet is in Mij opengegaan en Ik neem Mij voor, ook al gaat het
ten koste van mijn leven, om God en de mens te winnen door hen bij elkaar te brengen.
Welnu, mijn dochter, luister naar je Mama. .

Ik zag hoe verbaasd je was toen je Me het verhaal hoorde vertellen over het bezit van het
rijk van de Goddelijke Wil.

Weet dat ook aan jou deze toekomst wordt geschonken, als je besluit om nooit je eigen
wil te doen.

Dan zal de Goddelijke Wil zijn Hemel in jouw ziel vormen en je zult de goddelijke
onafscheidelijkheid ervaren.

Jou zal de scepter van beheer over jezelf gegeven worden, over je begeerten en je zult
niet meer de slavin van je zelf zijn.

Alleen de menselijke wil brengt het arme schepsel tot slavernij, kortwiekt de vleugels
van de liefde tot Degene die haar geschapen heeft, ontneemt hem de kracht, de steun en
het vertrouwen om zich in de armen van zijn hemelse Vader te werpen.

Op die manier kan het schepsel de geheimen van de Vader niet kennen, noch de grote
liefde waarmee de Vader hem bemint en daarom leeft het schepsel als een
buitenstaander in het huis van zijn goddelijke Vader.
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Wat een afstand brengt de menselijke wil teweeg tussen de Schepper en het schepsel!
Luister daarom naar Mij, stel Mij tevreden: zeg Mij dat je geen leven meer zult geven
aan jouw eigen wil en Ik zal je geheel vervullen van de Goddelijke Wil.

De ziel:

Heilige Mama, help mij.

Ziet U niet hoe zwak ik ben?

Uw mooie onderrichtingen ontroeren me tot tranen toe en ik ween over mijn grote
ongeluk dat ik zo dikwijls ten ondergegaan ben in de doolhof van mijn eigen wil en zo
afgeweken ben van Die van mijn Schepper.

Oh, behandel mij als een mama, laat me niet aan mezelf over.

Verenig met uw kracht de Goddelijke Wil met de mijne, sluit me in uw moederhart waar
ik veilig zal zijn om nooit mijn eigen wil te doen.

Offertje uit devotie:
Om Mij vandaag te eren zul je onder mijn mantel schuilen om te leren leven onder mijn
blik en terwijl je drie weesgegroeten bidt, zul je bidden dat Ik allen de Goddelijke Wil

bekend maak.

Schietgebedje:
Heilige Mama, sluit mij in uw hart opdat ik van U zal leren om te leven van de
Goddelijke Wil.

DAG ACHT

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil had de opdracht van
haar Schepper om het lot van het menselijke geslacht veilig te stellen.

De ziel tot de goddelijke gevolmachtigde:

Hier ben ik bij U, hemelse Mama.

Ik word gewaar dat ik niet zonder mijn lieve Mama kan.

Mijn arme hart is onrustig en ik voel me vredig als ik op uw schoot zit, als een een klein
kindje tegen uw hart gedrukt, om naar uw onderrichtingen te luisteren.

Uw zoete accent verzacht al mijn bitterheden en bindt zachtjes mijn wil als een
voetenbankje onder de Goddelijke Wil, en Die laat mij het zoete rijk, het leven en het
geluk van de Goddelijke Wil ervaren.

Les van de hemelse gevolmachtigde:
Mijn liefste dochter, weet dat Ik veel van je houd, vertrouw op je Mama en wees er

zeker van dat je de overwinning zult behalen op je eigen wil.
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Als je Me trouw zult zijn, zal Ik alle verplichtingen ten aanzien van jou op Me nemen en
voor jou een ware Mama zijn.

Luister daarom naar wat Ik voor jou heb gedaan bij de Allerhoogste.

Ik heb niets anders gedaan dan Mij gezet op de schoot van mijn hemelse Vader.

Ik was zeer klein, nog niet geboren.

De Goddelijke Wil van wie Ik het leven bezat, maakte het mogelijk mijn Schepper te
bezoeken, de deuren en de wegen stonden wijd open voor Mij en Ik had geen angst of
vrees.

Alleen de menselijke wil veroorzaakt angst, vrees, wantrouwen, en verwijdert het arme
schepsel van Hem die haar zo liefheeft en die zijn kinderen rondom zich wil hebben.
Als het schepsel bang is en angsten heeft en niet als dochter van de vader bij haar
Schepper kan zijn, is dat een teken dat de Goddelijke Wil niet in haar regeert.

Vandaar de kwellingen, het martelaarschap van de menselijke wil.

Doe nooit je eigen wil om jezelf niet te kwellen en te martelen.

Dit is het vreselijkste voor een martelaar, dat hij zonder steun en zonder kracht is.

Luister naar Mij: Ik stortte Mij in de armen van de Godheid; Zij verwachtten Mij en
verheugden Zich om Mij te zien.

Zij beminden Mij zo dat, als Tk verscheen, Zij weer zeeén van liefde en heiligheid in
mijn ziel stortten.

Ik herinner Mij niet dat Ik ooit van hen ben weggegaan zonder andere verrassende
geschenken ontvangen te hebben.

Terwijl Ik in hun armen was, bad Ik voor het menselijk geslacht en dikwijls weende Ik
met tranen en zuchten om jou, mijn dochter, en om allen.

Ik weende om jouw rebelse wil, om je droevig lot slaaf te zijn van jezelf wat je
ongelukkig maakt.

Mijn dochter ongelukkig zien doet Mij liefdestranen storten zodat de handen van mijn
hemelse Vader vochtig worden.

En de Godheid, vertederd door mijn wenen zei Mij:

“Onze geliefde dochter, jouw liefde bindt Ons, je tranen doven het vuur van de
goddelijke rechtvaardigheid, je gebeden trekken Ons zo naar het schepsel dat Wij Je niet
weten te weerstaan.

Daarom geven Wij Je de volmacht om het lot van het menselijk geslacht veilig te stellen.
Jij zult onze gevolmachtigde zijn te midden van hen: aan jou vertrouwen Wij hun zielen
toe.

Jij zult onze rechten verdedigen, gekwetst door hun schuld; Jij zult tussen hen en Ons
instaan om de scheiding van beide partijen te herstellen.

Wij ervaren in Jou de onoverwinnelijke kracht van onze Goddelijke Wil die door Jou
bidt en weent.

Wie kan Jou weerstaan? Jouw gebeden zijn bevelen, je tranen heersen over ons
goddelijk Wezen.

Ga daarom voort met je werk!”
Mijn liefste dochter, mijn hartje voelde zich verteren van liefde vanwege de liefdevolle
wijze van het goddelijk spreken en met alle liefde aanvaardde Ik hun volmacht met de
woorden:
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“Allerhoogste Majesteit, Ik ben in uw armen, beschik over mij zoals U wilt.

Ik offer ook mijn leven.

Als Ik zoveel levens had als er schepselen zijn, zou Ik die aan hen en U beschikbaar
stellen om allen veilig in uw vaderlijke armen te brengen.”

Zonder toen te weten dat Ik de Moeder van het goddelijk Woord zou worden, werd Ik in
Mij het dubbele moederschap gewaar: moeder van God om zijn rechtvaardige rechten te
verdedigen, moeder van de schepselen om hen in veiligheid te brengen.

Ik voelde Me moeder van allen.

De Goddelijke Wil die in Mij regeerde, die geen geisoleerde werken kan doen, droeg in
Mij God en alle schepselen van alle eeuwen.

In mijn moederlijk hart werd Ik mijn beledigde God gewaar die voldoening wilde en 1k
werd gewaar hoe de schepselen onder het beheer stonden van de goddelijke
rechtvaardigheid.

Oh hoeveel tranen vloeiden er!

Ik wilde mijn tranen laten neerkomen in ieder hart, om aan allen mijn moederlijkheid vol
liefde te laten ervaren.

Ik weende om jou en om allen, mijn dochter.

Luister daarom naar Mij.

Heb medelijden met mijn wenen, neem mijn tranen om je begeerten op te lossen en zorg
er voor dat jouw eigen wil het leven verliest.

Oh, aanvaard mijn volmacht dat je altijd de Wil doet van je Schepper.

De ziel:
Hemelse Mama, mijn arme hart kan niet verdragen te horen hoeveel U mij bemint.

U bemint me te veel zodat U over mij weent.

Uw tranen voel ik in mijn hart vloeien en zoals vele pijnen verwonden ze mij en doen
mij begrijpen hoeveel U van me houdt.

Ik wil mijn tranen verenigen met de uwe en bid U wenend dat U me niet alleen laat en in
alles over mij waakt.

Als er iets gebeurt, sla mij dan maar, ga te werk als mama.

En ik, als uw dochtertje zal alles door U laten doen opdat uw volmacht tot mijn heil zal
zijn en U mij in uw armen kunt brengen naar onze hemelse Vader als een act door uw

goddelijke volmacht voltooid.

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je om Mij te eren je wil, je pijnen, je tranen, je angsten, je twijfels en je
vrees in mijn moederlijke handen leggen zodat Ik die als je Mama kan bewaren in mijn
moederlijk hart als onderpand van mijn dochter: en Ik zal je het kostbare onderpand

schenken van de Goddelijke Wil.

Schietgebedje:
Hemelse Mama, stort uw tranen in mijn ziel opdat die de wonden genezen die mijn

eigen wil hebben aangericht bij mij.

19



DAG NEGEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil wordt door God
aangesteld als hemelse vredestichteres en band van vrede tussen de Schepper en het
schepsel.

De ziel tot haar hemelse Koningin:

Soevereine Vrouwe en mijn liefste Mama, ik word gewaar dat U mij roept, opdat ik de
kracht van de liefde ervaar die brandt in uw hart en die mij wil vertellen wat U in het rijk
van de Goddelijke Wil voor uw dochter deed.

Hoe mooi is het te zien hoe U uw stappen richt naar uw Schepper die uw voetstappen
hoort.

Hij ziet U, wordt geraakt door de puurheid van uw blik en verwacht getuige te zijn van
uw onschuldige glimlach door U toe te lachen en zich met U te vermaken.

Oh, heilige Mama, in uw vreugden, in uw kuise glimlach naar uw Schepper, vergeet uw
dochter niet die leeft in ballingschap en die U zo nodig heeft.

Dikwijls wil mijn wil die zich even laat zien, mij meesleuren door mij af te scheuren van
het rijk van de Goddelijke Wil.

Les van de Koningin van de Hemel:

Dochter, van mijn moederlijk hart, vrees niet, Ik zal je nooit vergeten.

Integendeel, als je je altijd de Goddelijke Wil zult doen en in zijn rijk zult leven, zullen
wij onafscheidelijk zijn.

Ik zal je altijd stevig bij de hand houden om je te leiden en je te leren in het verheven
Fiat te leven.

Ban de vrees uit, want in het goddelijk Fiat is alles vrede en veiligheid.

De menselijke wil schept verwarring in de zielen en brengt de mooiste werken en de
heiligste dingen in gevaar.

Alles loopt gevaar in haar: de heiligheid, de deugden, de redding van de ziel; het
kenmerk van wie van de menselijke wil leeft is wispelturigheid.

Wie kan ooit vertrouwen op degene die zich laat beheersen door de menselijke wil?
Niemand.

Noch God, noch de mens.

Hij lijkt namelijk op holle rietstengels die meebuigen met ieder zuchtje van de wind.
Daarom mijn liefste dochter, duik dan in de zee van de Goddelijke Wil en verberg je op
de schoot van je Mama, zodat Zij je beschut tegen de menselijke wind en in haar armen
maakt Ze je vastbesloten en brengt je in veiligheid op het pad naar haar goddelijk rijk.

Mijn dochter, volg Mij naar de verheven Majesteit en luister naar Mij.

Met mijn snelle vluchten ben Ik aangekomen in hun goddelijke armen.

Net aangekomen voelde Ik hun overvloedige liefde die als een onstuimige golf Mij
bedekte.

Oh, wat is het mooi door God bemind te worden.

In die liefde ervaart men geluk, heiligheid, oneindige vreugden; en men voelt zich
zoveel mooier worden, dat God zelf verrukt raakt van die bijzondere schoonheid die Hij
instort in het schepsel dat Hij bemint.
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Ik wil Hem nabootsen en hoewel klein, wil Ik niet achterblijven in liefde.

Vanuit de liefdesgolven die Mij werden gegeven, vormde Ik de golven om mijn
Schepper met mijn liefde te bedekken.

Terwijl Ik dit deed, glimlachte Tk omdat Ik wist dat mijn liefde nooit de onmetelijkheid
van zijn liefde zou kunnen bedekken, desalniettemin probeerde Ik het en op mijn lippen
kwam mijn onschuldige glimlach te voorschijn.

Het verheven Wezen glimlachte om mijn glimlach en Hij ontving Mij feestelijk en
vermaakte zich met mijn kleinheid.

Tijdens onze liefdeslisten herinnerde Ik Mij de trieste toestand van mijn menselijke
familie op aarde waartoe ook ik behoorde.

Oh, wat doet Me dat pijn!

Ik bad dat het eeuwige Woord zou neerdalen om de remedie te brengen en Ik zei Hem
met zoveel tederheid dat Ik de glimlach en het feest had kunnen veranderen in tranen.
De Allerhoogste was zo ontroerd door mijn tranen, ook omdat het tranen waren van een
kleintje.

En Mijj tegen zijn goddelijke boezem drukkend droogde Hij mijn tranen en zei:
“Dochter, ween niet, houd moed.

In jouw handen hebben Wij het lot van het menselijk geslacht gelegd, Wij hebben Jou
die opdracht gegeven.

En om je te troosten maken We jou vredestichter tussen Ons en de menselijke familie.
Door Jou is de verzoening geschonken: de kracht van onze Wil die in Jou heerst wordt
door Ons opgelegd om de vredeskus te geven aan de arme mensheid die aan lager wal is
geraakt en gevaar loopt.”

Wie kan zeggen, mijn dochter, wat mijn hart ervaart door deze goddelijke
toegeeflijkheid?

Zo groot was mijn liefde dat Ik mij te kort voelde schieten.

Uitzinnig smachtte Ik, op zoek naar meer liefde om mijn liefde op te frissen.

Nu een woord tot jou, mijn dochter: als je naar Me zult luisteren, jouw wil zult
verbranden en de koninklijke plaats geven aan het goddelijke Fiat, zal ook jij bemind
worden met de buitengewone liefde van je Schepper; je zult zijn glimlach zijn, Hem
verheugen en de band van vrede zijn tussen de wereld en God.

De ziel:

Prachtige Mama, help uw dochter.

Brengt Gij zelf mij onder de Goddelijke Wil, bedek mij met de golven van de eeuwige
liefde opdat ik niets anders zie, noch ervaar dan de Goddelijke Wil en de liefde.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je Mij al mijn acten vragen en die opsluiten in je hart opdat je de

kracht van de Goddelijke Wil gewaar wordt die in Mij regeert.
Vervolgens zul je die aanbieden aan de Allerhoogste om Hem te danken voor alle taken

die Hij Me toevertrouwt om de schepselen te redden.

Schietgebedje:
Koningin van de vrede, laat mij de kus van vrede geven van de Goddelijjke Wil.
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DAG TIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil, als de dageraad die
opkomt om de nacht van de menselijke wil te verjagen.
Haar roemrijke geboorte.

De ziel tot de Koningin van de Hemel:

Hier ben ik, o heilige Mama, naast uw wieg, om getuigen te zijn van uw wonderbaarlijke
geboorte.

De hemelen verbazen zich; de zon hecht zich vast aan U met zijn licht, de aarde jubelt
van vreugde en voelt zich vereerd met haar pasgeboren Koningin.

De engelen verdringen elkaar rondom de wieg om U te eren, klaar om te reageren op uw
wenken.

Dus allen vereren U en willen uw geboorte vieren; ook ik verenig me met hen.

En geknield voor uw wieg, zie ik tussen velen in vervoering uw moeder Anna en uw
vader Joachim en ik wil U mijn eerste geheim toevertrouwen.

Ik wil mijn hart ledigen in het uwe en Ik zeg U:

“Mijn Mamaatje, Gij die de dageraad zijt als voorbode van het goddelijk Fiat op aarde,
verjaag in mij de duistere nacht van de menselijke wil in mijn ziel en in de hele wereld.
Oh, ja, laat uw geboorte onze hoop zijn en de nieuwe dageraad van genade die herboren
wordt in het rijk van de Goddelijke Wil”.

Les van de pasgeboren Koningin:

Dochter van mijn hart, mijn geboorte was wonderbaar.

Over geen andere geboorte kan men spreken zoals over de mijne.

Ik sloot in Mij de Hemel, de Zon van de Goddelijke Wil en ook de aarde van mijn
mensheid, mijn gezegende en heilig aarde die de mooiste bloesem bevatte, nog maar net
geboren, bevatte Ik het wonder der wonderen.

De Goddelijke Wil die in Mij regeerde, bevatte in Mij de mooiste hemel en de meest
stralende zon van de schepping (waarvan Ik de Koningin was), en een grenzeloze zee
van genade, die tot mijn Schepper steeds maar fluisterde:

“liefde, liefde”.

Daarom was mijn geboorte de ware dageraad die de nacht van de menselijke wil verjoeg.
En naarmate die vorderde, vormde Ik het morgenrood en riep Ik de prachtige dag op
waarin de Zon van het eeuwige Woord op aarde moest opkomen.

Mijn dochter, kom dicht bij mijn wieg om te luisteren naar je Moedertje.

Zojuist geboren, opende Ik mijn ogen om deze wereld hier beneden te zien en op zoek te
gaan naar al mijn kinderen om hen in mijn hart te sluiten, om hun mijn moederlijke
liefde te schenken, om hen herboren te laten worden tot nieuw leven van liefde en
genade en om hen te te laten binnengaan in het rijk van het goddelijk Fiat dat in mijn
bezit was.

Ik wilde optreden als Koningin en Moeder die allen insluit in mijn hart om allen in
veiligheid te brengen en allen het grote geschenk van het goddelijk rijk te geven.

In mijn hart was plaats voor allen want voor wie de Goddelijke Wil bezit zijn er geen
belemmeringen, maar oneindige ruimte.
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Daar zag Ik ook jou, mijn dochter; niemand ontgaat Mij.

En zoals allen die dag mijn geboorte vierden, was het ook feest voor Mij.

Maar toen Ik mijn ogen opende voor het licht, werd Ik de pijn gewaar om de schepselen
te zien in de stikdonkere nacht van de menselijke wil.

Oh, in welk een afgrond van duisternis is het schepsel gehuld dat zich laat beheersen
door zijn eigen wil.

Dat is de ware nacht, maar een nacht zonder sterren; hoogstens een of andere lichtflits,
die gevolgd wordt door donder die met het lawaai de duisternis nog dichter maakt en de
storm ontlaadt zich boven het arme schepsel: de storm van de angst, van kwetsbaarheid
van gevaren, van ondergang in het kwaad.

Mijn kleine hart werd geraakt door mijn kinderen te zien in die vreselijke storm die hen
in de nacht van de menselijke wil had meegesleurd.

Welnu, luister naar je Moedertje.

Ik lig in de wieg, Ik ben nog klein; kijk naar de tranen die Ik om jou vergiet.

Iedere keer dat jij je eigen wil doet is een nacht die jij teweeg brengt voor jezelf.

Als je eens wist hoeveel kwaad die nacht jou doet, zou je wenen samen met Mij.

Het doet jou het daglicht van de heilige Wil verliezen, het keert je ondersteboven, het
verlamt je om het goede te doen, het verplettert de ware liefde; en je wordt een arme
zieke, die het nodige mist om te genezen.

Ach, mijn dochter, lieve dochter, luister naar Mij: doe nooit je eigen wil; geef Me je
woord dat je Moedertje tevreden zal stellen.

De ziel:

Heilig Moedertje, ik word gewaar hoe ik beef bij het horen over de slechte nacht van
mijn eigen wil.

Daarom ben ik dicht bij uw wieg om U genade te vragen: omwille van uw wonderbare
geboorte, laat mij herboren worden in de Goddelijke Wil.

Ik zal altijd dicht bij U blijven, hemels baby-tje; verenig mijn gebeden en mijn tranen
met de uwe om voor mij en allen het rijk van de Goddelijke Wil op aarde af te smeken.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zal je vandaag driemaal Mij in mijn wieg komen bezoeken en telkens

zeggen:
“Hemels baby-tje, laat mij samen met U herboren worden in het leven van de Goddelijke

Wil.”

Schietgebedje:
Mijn Moedertje, laat de dageraad van de Goddelijke Wil opkomen in mijn ziel.
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DAG ELF

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil vormt de eerste jaren
van haar leven hier beneden een prachtige dageraad om in de harten de zo
verlangde dag te doen ontstaan van licht en genade.

De ziel tot het Koninginnetje:

Hier ben ik weer dichtbij uw wieg, hemels Moedertje.

Mijn hartje is gefascineerd door uw schoonheid en kan haar blik niet losmaken van zo’n
zeldzame schoonheid.

Uw zachte blik en uw gebaren roepen mij op U te omhelzen en mij vol liefde aan uw
hart te drukken.

Heilig Moedertje, geef mij uw vuur opdat het mijn wil ruineert, en zo kan ik U tevreden
stellen en samen met U in de Goddelijke Wil leven.

Les van de Koningin van de Hemel:

Mijn dochter, als je eens wist hoe blij mijn moederlijk hartje is om jou naast mijn wieg
te zien om naar Mij te luisteren!

Ik voel Mij werkelijk Koningin en Moeder omdat Ik, nu Ik je zo dichtbij Me heb,

geen onvruchtbare moeder ben, noch een Koningin zonder onderdanen.

Ik heb mijn dierbare dochter, die Mij zo bemint en die Mij tot mama en koningin wil
maken.

Daarom schenk jij je Mama vreugde, sterker nog, je komt op mijn schoot opdat Ik je
duidelijk maak hoe te leven in het rijk van de Goddelijke Wil.

Een kind te hebben dat samen met Mij wil leven in dat zo heilige rijk is voor je Mama
roem, glorie, het grootste feest.

Dus geef aandacht aan Mij, mijn lieve dochter, en Ik zal verdergaan met je de wonderen
van mijn geboorte te vertellen.

Mijn wieg was omgeven met engelen die wedijverden in het zingen voor Mij, als hun
soevereine Koningin.

Omdat Tk was begiftigd met rede en kennis bij Mij ingestort door mijn Schepper,

deed Ik mijn eerste plicht om de aanbiddelijke H. Drie-eenheid te aanbidden met mijn
intellect en met mijn stem van een stamelend klein meisje.

Zo groot was de gedrevenheid dat ik smachtend buiten mezelf raakte en me wilde
bevinden in de armen van de Godheid om zijn omhelzingen te ontvangen en de mijne te
geven.

De engelen — mijn verlangens waren voor hen bevelen — namen Mij op en Mij dragend
op hun vleugels, leiden zij Mij naar de liefdevolle armen van mijn hemelse Vader.

Oh, met hoeveel liefde verwachtte Hij Mij!

Ik kwam uit het ballingsoord en de kleine onderbrekingen van scheiding tussen Mij en
Hem waren de oorzaak van nieuwe ontvlammingen van liefde; het waren gaven die voor
Mij zouden zijn als vaststaande feiten.
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En Ik vond nieuwe slimmigheidjes om medelijden en barmhartigheid te vragen voor
mijn kinderen, die levend in ballingschap, stonden onder de gesel van de goddelijke
rechtvaardigheid.

En alles vermengend met de liefde, zei 1k:

“Aanbiddelijke Drie-eenheid, Ik voel Me gelukkig, Ik voel Me Koningin en Ik weet niet
wat ongeluk en slavernij is.

Uw Wil die in Mij regeert, geeft Mij zodanige en zoveel vreugden en geluk dat Ik,

in mijn kleinheid niet alles kan omarmen.

Maar te midden van zoveel geluk is er een ader van intense bitterheid binnen in mijn
hartje, omdat Ik daar mijn ongelukkige kinderen gewaar word, slaven van hun
opstandige wil.

Heb medelijden, heilige Vader, heb medelijden.

Maak mijn geluk compleet: maak die ongelukkige kinderen die Ik, meer dan een
Moeder, in mijn moederlijk hart draag, gelukkig.

Laat het eeuwig Woord op aarde komen en alles zal in orde komen.

Ik zal niet van uw vaderlijke knieén komen als U Mij niet de belofte van de genade
toestaat, waardoor Ik mijn kinderen het blijde nieuwe van hun verlossing zal kunnen
brengen”.

De Godheid werd ontroerd door mijn gebeden en Mij overstelpend met nieuwe gaven
zei Hij Mij:

“Ga terug in ballingschap en ga door met uw gebeden, breng het rijk van onze Wil in al
uw acten en op zijn tijd zal Ik U tevreden stellen”.

Maar Hij zei Mij niet wanneer of waar Hij zou neerdalen.

Dus vertrok Ik naar de Hemel, alleen om de Goddelijke Wil te vervullen.

Dit is voor Mij het meest heldhaftige offer geworden, maar Ik heb het vrijwillig gebracht
om te verkrijgen dat de Goddelijke Wil de volledige heerschappij over Mij zou houden.

Luister naar Mij, mijn dochter: jouw ziel kostte Mij zoveel dat het de onmetelijke zee
van mijn vreugden en mijn geluk verbitterde.

Ieder keer als je je eigen wil doet, maakt het je tot slaaf en word je je ongeluk gewaar,

en Ik, als je Moeder, voel in mijn hart het ongeluk van mijn dochter.

Oh, wat 1s het verdrietig ongelukkige kinderen te hebben en hoe belangrijk moet het
voor je zijn de Goddelijke Wil te doen!

Ik ga zelfs zover de Hemel te verlaten om te verkrijgen dat mijn wil geen leven heeft in
Mij.

Mijn dochter, blijf naar Mij luisteren.

De eerste plicht is dat je in al je acten je Schepper aanbidt, Hem kent en bemint.

Dit brengt je in de orde van de schepping, en doet jou Degene kennen die jou heeft
geschapen.

Dit is de zeer heilige plicht van ieder schepsel: haar eigen oorsprong erkennen.

Je moet weten dat mijn verplaatsen naar de Hemel, daarna neerdalen en bidden,

het morgenrood vormde rondom Mij dat zich verspreidde over de hele wereld, de harten
van mijn kinderen omgaf en zo volgde de dageraad op het morgenrood om de serene dag
te laten komen van de verwachting van het goddelijk Woord op aarde.
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De ziel:

Hemelse Moeder, als Ik U zie als pasgeborene die mij zo’n heilige lessen geeft, voel ik
me verrukt en ik versta hoeveel U mij bemint, zelfs wordt U zelf ongelukkig omwille
van Mij.

Oh, heilige Mama, die mij zoveel lief hebt, U brengt in mijn hart de macht, de liefde,

de vreugden die U overweldigen, opdat mijn wil, ermee gevuld, geen ruimte vindt om in
mij te leven en vrijwillig zijn plaats afstaat aan de heerschappij van de Goddelijke Wil.

Offertje uit devotie:

Vandaag zul je drie acten van aanbidding stellen aan je Schepper, om Mij te eren,
driemaal “Eer zij de Vader” bidden, om Hem te bedanken voor de vele keren dat je de
genade kreeg om toegelaten te worden in zijn aanwezigheid.

Schietgebedje:
Hemelse Mama, laat U de goddelijke dageraad opgaan van de Goddelijke Wil in mijn

ziel!

DAG TWAALF

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil gaat uit de wieg,
doet haar eerste stappen, en met haar kinderlijke acten vraagt Zij God om op
aarde neer te dalen en Zij vraagt de schepselen te leven in de Goddelijke Wil.

De ziel tot het hemels Koninginnetje:

Hier ben ik weer bij U, mijn lieve kleine, in het huis in Nazareth.

Ik wil getuigen zijn van de jaren van uw jeugd, ik wil U een hand geven terwijl Gij de
eerste stappen zet en spreekt met uw heilige mama en uw vader Joachim.

Klein als Ge zijt, helpt Gij, na gespeend te zijn, de heilige Anna met kleine karweitjes.
Mijn Mamaatje, hoe dierbaar en heel bijzonder zijt Gi;!

Oh, geef me uw lessen zodat ik uw jeugd kan volgen en van U kan leren leven,

zelfs de kleine menselijke acten, in het rijk van de Goddelijke Wil.

Les van de kleine Koningin van de Hemel:

Mijn lieve dochter, mijn enige wens is dicht bij je te blijven.

Zonder jou voel Ik Me alleen en heb Ik niemand om mijn geheimen toe te vertrouwen.
Met moederlijke zorg probeer Ik mijn dochter dicht bij Me te hebben die Ik in mijn hart
houd om haar mijn lessen te geven en om haar te laten begrijpen hoe men leeft in het rijk
van de Goddelijke Wil.

Maar daar gaat de menselijke wil niet binnen.
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Die wordt platgedrukt en ondergaat voortdurend de dood voorafgaand aan het licht,
de heiligheid en de macht van de Goddelijke Wil.

Maar geloof je dat de menselijke wil bedroefd wordt omdat de Goddelijke Wil die wil
laten sterven?

Oh, nee! Integendeel die voelt zich gelukkig.

Boven zijn stervende wil uit, wordt de Goddelijke Wil herboren en rijst omhoog in
overwinning en triomf en leidt tot grenzeloze vreugden en geluk.

Het is genoeg te begrijpen, dierbare dochter, wat het betekent zich te laten beheersen
door de Goddelijke Wil en zij bewijst het door te verkrijgen dat het schepsel zo haar
eigen wil verafschuwt dat zij zich liever in stukken laat scheuren dan de Goddelijke Wil
te verlaten.

Welnu, luister naar Mij: Ik verliet de Hemel alleen om de Wil te doen van de Eeuwige,
Ik had de Hemel in Mij, dat was de Goddelijke Wil en Ik was onafscheidelijk van mijn
Schepper.

Ik was zo graag in het hemels vaderland, des te meer omdat Ik, terwijl de Goddelijke
Wil in Mij verbleef, de rechten als Dochter gewaar werd samen met de Drie-eenheid te
zijn, gewiegd als kleintje in hun vaderlijke armen en te delen in alle vreugden, geluk,
rijkdom en heiligheid die Zij bezitten, door Mij zo zeer te vullen dat Ik niet meer kon
bevatten,

Het verheven Wezen verheugde zich, toen Het zag dat Ik, zonder vrees en met een
toppunt van liefde, Mij vulde met hun gaven; en het verwonderde Me niet dat Zij Me
lieten nemen al wat Ik wilde, omdat Ik hun dochter was.

Eén was de Wil die Ons bezielde: wat Zij wilden, wilde Ik.

Ik werd gewaar dat het eigendom van mijn hemelse Vader het mijne was met het enige
verschil dat Ik klein was en niet al hun gaven kon omvatten noch toe-eigenen.

Hoeveel Ik ook nam, er bleven er zoveel over, omdat Ik niet alles op kon nemen omdat
Ik een schepsel was.

De Godheid is groot, onmetelijk en in één enkele act omvat Die alles.

Nauwelijks hadden Zij Mij doen begrijpen dat Ik Mij moest losmaken van hun hemelse
vreugden en van de kuise omhelzingen die Wij uitwisselden of Ik vertrok zonder uitstel
uit de Hemel en keerde terug bij mijn lieve ouders.

Zij hielden veel van Mijj.

Ik was zo beminnelijk, goed, vrolijk, vredig en vol kinderlijke bekoorlijkheid om zo hun
genegenheid op te roepen.

Zij hadden veel aandacht voor Mij!

Ik was hun juweeltje.

Als ze Mij in hun armen namen werd Ik ongewone dingen gewaar en goddelijke leven
dat in Mij klopte.

Dochter, van mijn hart, je moet weten dat toen Ik mijn leven hier beneden begon,

de Goddelijke Wil zich uitstrekte in zijn rijk in al mijn acten.

Mijn gebeden mijn woorden, mijn stappen, het voedsel, de slaap, de kleine karweitjes
waar Ik mijn moeder mee hielp, waren bezield door de Goddelijke Wil.

Omdat Ik je altijd in mijn hart gedragen heb, riep Ik je als mijn dochter in al mijn acten.
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Ik riep jouw acten samen met de mijne op opdat ook jouw acten deel zouden uitmaken
van het rijk van de Goddelijke Wil.

Luister hoeveel Ik je heb bemind.

Als Ik bad, riep Ik jouw gebed in het mijne, opdat het jouwe en het mijne zouden
worden versterkt tot een enkele waarde en vermogen, wat het vermogen was van de ene
Goddelijke Wil.

Als Ik sprak, riep Ik jouw woord op; als Ik liep, riep Ik jouw passen op; als Ik de kleine
menselijke acten stelde, noodzakelijk voor de menselijke natuur, zoals water halen,
vegen, helpen hout naar mijn moeder te brengen om het vuur aan te steken en zoveel
andere dergelijke dingen, riep Ik in dezelfde acten de jouwe op, opdat die versterkt
werden door de Goddelijke Wil en opdat en in mijn en in jouw acten zijn rijk zich zou
uitstrekken.

Terwijl Ik jou opriep in iedere act van Mij, riep Ik het goddelijk Woord op om naar de
aarde af te dalen.

Oh, hoe heb Ik je bemind, mijn dochter!

Ik wilde jouw acten in de mijne om je gelukkig te maken en je te laten regeren samen
met Mij.

Oh, hoeveel keer riep Ik jou en jouw acten, maar tot mijn groot verdriet, bleven de mijne
geisoleerd, en de jouwe zag Ik als verloren in jouw menselijke wil.

Afschuwelijk om te zeggen: die vormden een rijk, niet goddelijk, maar menselijk:

een rijk van begeerten, een rijk van zonde, van ongeluk en van ellende.

Jouw Mama weende over jouw ongeluk.

Bij iedere act van de menselijke wil die jou brengt in het ongelukkige rijk, stortten mijn
tranen zich uit om je het grote kwaad te laten verstaan dat je aanricht.

Luister daarom naar je Mama: als je de Goddelijke Wil zult doen, zal je, rechtens
vreugde, geluk geschonken worden en alles zal gemeenschappelijk zijn met je Schepper.
Zwakheden, ellende zullen verdwijnen.

Ik zal je houden in mijn rijk om je altijd te laten leven van de Goddelijke Wil.

De ziel:

Heilige Mama, wie kan verdragen U te zien wenen?

Wie kan er niet luisteren naar uw heilig lessen?

Ik beloof U uit heel mijn hart, ik zweer nooit meer, nooit meer, mijn eigen wil te doen.
Gij goddelijke Moeder, laat mij nooit alleen, opdat de heerschappij van uw
aanwezigheid mijn wil vermorzelt door mij altijd te laten regeren in de Wil van God.

Offertje uit devotie:

Om Mij te eren zul je Mij vandaag al je acten toewijden door Mij gezelschap te houden
in mijn kinderjaren en me drie liefdesacten schenken ter herinnering aan de drie jaren
die Ik leefde met mijn moeder, de heilige Anna.

Schietgebedje:
Machtige Koningin, verruk mijn hart door het in te sluiten in de Wil van God.
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DAG DERTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil gaat in de tempel
leven en geeft een voorbeeld van de totale triomf van het offer.

De ziel tot de triomferende Koningin:

Hemelse Mama, vandaag kom ik voor U neerknielen om U te vragen om uw
onoverwinnelijke kracht; van al mijn pijnen is mijn hart vol zodat ik me daarin
verdronken voel.

Oh, als U me zo lief hebt, doe als een moeder, neem mijn hart in uw handen en stort
daarin de liefde, de genade, de kracht om in mijn pijnen te overwinnen en allen te
bekeren tot de Goddelijke Wil.

Les van de triomferende Koningin:

Mijn dochter, heb moed, wees niet bang, je Mama is er geheel voor jou; vandaag
verwacht Ik je.

Mijn heldendom en mijn triomf in het offer storten in jou kracht en moed, opdat Ik kan
zien hoe mijn dochter triomfeert in haar pijnen en met heldenmoed met liefde verdraagt
om de Goddelijke Wil te volbrengen.

Luister naar Mij, mijn dochter, Ik was maar net drie jaar toen mijn ouders Mij duidelijk
maakten dat zij Mij in de tempel aan de Heer wilden toewijden.

Mijn hart was zo vreugdevol toen Ik wist dat Ik zou worden toegewijd aan God en vele
jaren zou doorbrengen in Gods huis; samen met mijn vreugde was er een pijn,

de scheiding van degenen die Ik het liefste had op aarde, mijn dierbare ouders.

Ik was klein, Ik had de moederlijke zorg nodig en Ik deed afstand van de aanwezigheid
van twee grote heiligen.

Ik zag de dag naderen waarop zij werden gescheiden van Mij die hun leven vol vreugde
en geluk maakte.

Zij werden zo’n bitterheid gewaar dat zij zich voelden sterven; terwijl zij leden waren zij
bereid de heldendaad te volbrengen om Mij naar de Heer te brengen.

Mijn ouders beminden Mij in de goddelijke orde en zij beschouwden Mij als een groot
geschenk, hun gegeven door de Heer; dat gaf hun de kracht het pijnlijke offer te
brengen.

Mijn dochter, als je de onoverwinnelijke kracht wilt hebben om de meest hevige pijnen
te verdragen, laat alles voor jou in de goddelijke orde gebeuren en beschouw die als
kostbare gaven geschonken door God.

Je moet weten dat Ik vol moed Mij voorbereidde op mijn vertrek naar de tempel.

In feite droeg Ik toen mijn wil over aan het goddelijk Wezen en het verheven Fiat nam
bezit van mijn hele wezen.

Ik verkreeg alle deugden van nature, Ik had zelfbeheersing, alle deugden verbleven in
Mij als even zo vele edele prinsessen en naargelang de omstandigheden van mijn leven,
toonden zij meteen hoe hun taak te vervullen zonder enige weerstand.
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Onterecht zou Ik Koningin genoemd zijn als Ik niet de deugd had gehad om Koningin te
zijn over Mij zelf; Ik had in mijn domein de volmaakte naastenliefde, aantrekkelijk
geduld, diepe nederigheid, verrukkelijke zoetheid en 'n hele reeks van andere deugden.
De Goddelijke Wil brengt de kleine aarde van mijn gelukkige mensheid altijd tot bloei
en zonder de doornen van de ondeugden.

Zie dus, dierbare dochter, wat het betekent te leven van de Goddelijke Wil!

Zijn Licht, zijn heiligheid en macht verandert in de menselijke natuur alle deugden en
Hij verlaagt zich niet te regeren in een ziel waar de natuur rebels is.

Zijn Wezen is heiligheid en Hij wil de natuur geordend en heilig om er te regeren.

Het offer om naar de tempel te gaan was een overwinning die Ik behaalde; op het offer
werd in Mij de triomf van de Goddelijke Wil gebaseerd en die triomf bracht in Mij
nieuwe zeeén van genade, van heiligheid en licht die Mij gelukkig maakten in de pijnen
om nieuwe triomfen te kunnen behalen.

Mijn dochter, leg je hand op je hart en zeg aan je Mama of je gewaar wordt dat je natuur
verandert in deugd, ofwel dat je doornen van ongeduld voelt, het giftige kruid van de
opwinding, de slechte sappen van niet heilige gevoelens.

Luister, laat je Mama begaan, geef je eigen wil in mijn handen, vast besloten niet meer
zelf te willen en Ik zal je van de Goddelijk Wil in bezit geven die alles van je zal
verwijderen; en wat je in zoveel jaren niet hebt gedaan zul je in één dag doen, dat zal het
begin zijn van het ware leven, van geluk en van ware heiligheid.

De ziel:

Heilige Mama, help uw dochter, bezoek mijn ziel en trek uit mij met uw moederlijke
handen wat niet de Wil van God is, brandende doornen en giftige kruiden; Gij zelf roept
de Goddelijjke Wil om te regeren in mijn ziel.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je Mij vandaag drie maal vragen om je ziel te bezoeken en je zult Me

volledige vrijheid geven om te doen wat Ik met je wil.

Schietgebedje: .
Soevereine Koningin, neem mijn ziel in uw handen en transformeer haar helemaal in de

Wil van God.

DAG VEERTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil komt aan de tempel,
Haar woning en wordt zo het model van de ziel gewijd aan de Heer.

De ziel tot de hemelse Koningin, model van de zielen:

Hemelse Mama, uw arme dochter voelt de onweerstaanbare behoefte om bij U te zijn,
uw passen te volgen, uw acten waar te nemen om die na te doen en het model te volgen
dat de gids van mijn leven is.
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Ik voel zo’n grote behoefte om geleid te worden omdat ik alleen niets kan doen; met
mijn Mama die mij zo bemint kan ik alles en weet ik ook de Goddelijke Wil te doen.

Les van de hemelse Koningin, model van de zielen:

Mijn lieve dochter, het is mijn vurige wens dat Ik jou toeschouwer laat zijn van mijn
acten opdat je geboeid raakt en je Mama navolgt; leg je handen in de mijne en Ik zal Mij
zeer gelukkig voelen omdat mijn dochter bij Mij is.

Wees aandachtig en luister naar Mij.

Ik verliet de woning in Nazareth, vergezeld van mijn heilige ouders.

Bij het vertrek wilde Ik een laatste blik werpen op het huisje waar Ik geboren was, om
mijn Schepper te danken dat Hij Mij een geboorteplaats schonk; Ik verliet die in de
Goddelijke Wil, opdat mijn jeugd en zovele dierbare herinneringen die Ik, vol verstand
had begrepen, allen werden behoed in de Goddelijke Wil en in Hem gevestigd als
onderpand van mijn liefde voor Hem die Mij had geschapen.

Mijn dochter, de Heer danken en onze acten in zijn handen leggen, als onderpand van
onze liefde, zijn nieuwe kanalen van dank en contact die zich vormen tussen God en de
ziel.

Dat vertegenwoordigt de hoogste eer die zij kan geven aan Hem die haar zo bemint.
Leer van Mij de Heer te danken voor alles wat Hij voor jou beschikt; voor alles wat je
gaat volbrengen zij jouw woord:

“Dank, oh Heer, ik leg alles in uw handen”.

Alles liet Ik achter in het goddelijke Fiat dat regeerde in Mij.

Nooit verliet Het Mij een ogenblik tijdens mijn leven en Ik droeg Het als in triomf in
mijn zieltje.

Wat een wonderen doet de Goddelijke Wil!

Met zijn in stand houdend vermogen handhaafde Die de orde van al mijn acten kleine en
grote; Hij actief binnenin Mij door zijn en mijn triomf, liet Mij nooit een enkele act van
Mijj vergeten; iedere act gaf Mij zoveel glorie en liefde dat Ik Mij voelde als een
Koningin, omdat iedere act gedaan in de Goddelijke Wil, meer was dan de zon, en in
was bezaaid met licht, geluk en vreugden; Die bracht Mij naar zijn paradijs.

Mijn dochter, 't leven van de Goddelijke Wil moet het verlangen, de verzuchting en
bijna de passie van allen zijn, zo groot is de schoonheid die men bekomt en het goede
dat men gewaar wordt.

Het tegendeel is de menselijke wil; die heeft het vermogen het arme schepsel te
verbitteren, het te onderdrukken en de nacht te vormen; het schepsel loopt op de tast,
loopt altijd mank in het goede en dikwijls vergeet ze het weinige goede dat ze heeft
gedaan.

Mij dochter, Ik verliet het ouderlijk huis met moed en heilige onverschilligheid omdat Ik
alleen keek naar de Goddelijke Wil waarop mijn hart zich gefocust hield, en dat was Mij
genoeg voor alles.

Terwijl Ik onderweg was naar de tempel, zag Ik de hele schepping, en met verwondering
werd Ik de hartenklop van de Goddelijke Wil gewaar in de zon, de wind, de sterren, het
firmament en onder mijn voetstappen; het goddelijk Fiat dat in Mij regeerde, beheerste
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de hele schepping die haar verborg als een sluier; Die buigt en eert Mij als Koningin en
allen buigen om Mij het teken van onderworpenheid te geven, zelfs de bloempjes op het
veld laten niet na Mij hun eerbetoon te brengen.

Ik maakte alles tot een feest en als het nodig was dat Tk de bewoonde wereld verliet,
zette de schepping Mij aan tot actie door Mij tekens van liefde te geven en Ik werd
aangezet om te bevelen dat zij op hun post moesten blijven en de orde van onze
Schepper moesten volgen.

Luister naar je Mama en zeg me eens: voel je in je hart vreugde, vrede, los zijn van alles
en allen en de moed om alles te doen om de Goddelijke Wil te vervullen om in jou een
voortdurend feest gewaar te worden?

Mijn dochter, vrede, afstand nemen, moed om de ruimte te vormen in de ziel waar de
Goddelijke Wil zijn plaats kan innemen en Die, vrij van iedere pijn, het eeuwige feest in
het schepsel teweeg brengt.

Wees daarom moedig, mijn dochter, zeg Me dat je wilt leven van de Goddelijke Wil en
je Mama zal aan alles denken.

Morgen verwacht Ik je om je te vertellen hoe Ik me gedroeg in de tempel.

De ziel:

Mijn Mama, uw lessen verrukken me en dringen diep door in mijn hart.

Oh, Gij die zo verlangt dat uw dochter leeft van de Goddelijke Wil, met uw heerschappij
maakt Gij me leeg van alles en stort in mij de nodige moed om mijn eigen wil te laten
sterven.

Vol vertrouwen op U zal ik U zeggen:

“Ik wil leven van de Goddelijke Wil.”

Offertje uit devotie:

Om Mij te eren zul je vandaag al je acten schenken als onderpand van je liefde voor Mij
en Ik zal die in de Goddelijke Wil storten; je zult Me telkens zeggen:

“Ik houd van U, mijn Mama.”

Schietgebedje:
Hemelse Mama, maak me leeg van alles om mij te verbergen in de Wil van God.

DAG VIJFTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil zet Haar leven voort
in de tempel.

De ziel tot de Koningin van de Hemel:

Koningin Moeder, hier is uw dochter aan uw zijde om uw stappen te volgen bij het
binnengaan van de tempel; ik zou willen dat mijn Mama mijn zieltje zou meenemen en
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haar zou opsluiten in de levende tempel van de Goddelijke Wil, dat Zij mij van iedereen
zou afzonderen behalve van mijn Jezus en van zijn lieve gezelschap.

Les van de Koningin van de Hemel:

Mijn liefste dochter, hoe lieflijk is voor mijn oor jouw fluisteren dat je door Mij wilt
opgesloten worden in de levende tempel van de Goddelijke Wil en dat je geen ander
gezelschap wil dan dat van jouw Jezus en van Mij.

Ach, lieve dochter, jij roept in mijn moederhart de vreugden op van een echte Moeder!
Als je Mij laat begaan ben Ik er zeker van dat je gelukkig zult zijn en mijn vreugden
zullen de jouwe zijn; een gelukkige dochter te hebben is het grootste geluk en glorie
voor een moederhart.

Luister naar Mij, mijn dochter, Ik ging alleen naar de tempel om van de Goddelijke Wil
te leven.

Mijn heilige ouders droegen Mij over aan de oversten van de tempel en wijdden Mij toe
aan de Heer; terwijl zij dit deden, werd Ik feestelijk aangekleed en zij zongen hymnen en
profetieén over de komende Messias, Oh, hoe blij was mijn hart!

Daarna nam Ik moedig afscheid van mijn lieve en heilige ouders, kuste hun rechterhand,
bedankte hen voor hun zorgen in mijn eerste jaren en voor de liefde en offerzin waarmee
ze Mij hadden toegewijd aan de Heer.

Mijn rustige gedrag zonder geween en dapper, gaf hun zoveel moed dat zij de kracht
hadden om Mij achter te laten.

De Goddelijke Wil beheerste Mij en vestigde zijn rijk in al mijn acten.

Oh, macht van het Fiat!

Gij alleen kon Mij, kleintje, de heldhaftigheid schenken om Mij los te maken van
degenen die Mij zo beminden en Ik zag hoe zij hun hart voelden breken toen zij van Mij
weggingen.

Luister naar Mij, mijn dochter; Ik sloot Mij op in de tempel; de Heer wilde dit om in
mijn acten het rijk van de Goddelijke Wil aanwezig te laten zijn, om Mij de grond te
laten bereiden met mijn menselijke acten, om de hemel te schenken die zich moet
vormen boven die grond van de Goddelijke Wil voor alle zielen toegewijd aan de Heer.
Ik was zeer aandachtig bij alle plichten die zij gewoon waren op die heilige plaats te
doen, Ik ging rustig om met iedereen en Ik gaf nooit bitterheid of last voor iemand.

Ik stelde Me beschikbaar voor de nederigste karweitjes.

Ik had nergens moeite mee, niet met vegen, noch met afwassen, ieder offer was voor Mij
een eer, een triomf.

Wil je weten waarom?

Ik keek naar niets, alles was voor Mij de wil van God, dus de bel die Mij riep was het
Fiat; Ik hoorde het geheimvolle geluid van de Goddelijke Wil die Mij riep in het geluid
van de bel, en mijn hart verheugde zich en haastte zich te gaan waar het Fiat Mij riep.
Mijn regel was de Goddelijke Wil; Ik zag mijn oversten als bevelhebber van een heilig
Willen.

Daarom waren voor Mij de bel, de regel, de oversten, mijn acten, ook de nederigste,
vreugden en georganiseerde feesten van het goddelijk Fiat dat ook buiten Mij aanwezig
was en Mij opriep om tegenwoordig te zijn in zijn Wil om zijn rijk te vestigen in mijn
kleinste acten.
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Ik deed als de zee die alles verbergt wat die bevat in de onmetelijke zee van het
goddelijk Fiat en niets anders ziet dan de zee van de Goddelijke Wil.

Daarom gaf alles Mij vreugden en feest.

Mijn dochter, in mijn acten stroomde jij en alle zielen.

Tk kon niets doen zonder mijn dochter; alleen voor mijn kinderen bereidde Ik het rijk van
de Goddelijke Wil.

Als alle zielen, op heilige plaatsen gewijd aan de Heer, alles zouden laten verdwijnen in
de Goddelijke Wil, hoe gelukkig zouden zij zijn, de gemeenschappen zouden veranderen
in zoveel hemelse families en de aarde zou bevolkt worden met zoveel heilige zielen.
Maar ach, Ik moet hun met de pijn van een moeder zeggen: hoeveel bitterheid,
verwarring en oneindigheid komt er niet tussen de heiligheid voor in de hun opgelegde
verplichtingen.

De Goddelijke Wil volbrengen in ieder hun opgelegde verplichting is vrede voor de
zielen, kracht en steun in de zwaarste offers.

De ziel:

Oh heilige Moeder, wat zijn uw lessen mooi, wat komen zij zoet neer in mijn hart! Ik bid
U, verspreid in mij de zee van het goddelijk Fiat als een innerlijke muur opdat uw
dochter niets anders ziet en kent dan de Goddelijke Wil en dat zij altijd in de Goddelijke
Wil voortgaat en de geheimen, de vreugden en het geluk kan leren kennen.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je Mij twaalf liefdesacten opdragen om Mij te eren voor de twaalf
jaren dat Ik leefde in de tempel; je zult me smeken jou toe te laten tot de vereniging met

mijn acten.

Schietgebedje:
Koningin Moeder, sluit mij op in de heilige tempel van de Goddelijke Wil.

DAG ZESTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil zet Haar leven in de
tempel voort en vormt de nieuwe dag om de lichtende Zon van het goddelijke
Woord op aarde op te laten gaan.

De ziel tot haar hemelse Mama:

Mijn allerbeminnelijkste Mama, ik ervaar dat U mijn hart hebt gestolen; ik snel naar
mijn Mama die mijn hart in het hare houdt als onderpand van mijn liefde en in plaats van
mijn hart wil ik de Goddelijke Wil stellen als onderpand van de liefde van de Moeder;
daarom nestel ik me in uw armen zodat U me als uw dochter voorbereidt, mij les geeft
en doet wat U met me wil.

Ik bid U, laat uw dochter nooit alleen, maar houd haar altijd samen met U.
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Les van de Koningin van de Hemel:

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik om je altijd bij Mij te houden; Ik wil je hartslag zijn,
je adem, het werk van je handen, de passen van je voeten om je door middel van Mij te
laten ervaren hoe de Goddelijke Wil in Mij werkte; Tk wil in jou zijn leven uitstorten dat
zoet is, beminnelijk, betoverend en in vervoering brengt.

Het zou Mij dubbel gelukkig maken als Ik jou, mijn dochter, totaal onder het beheer had
van het goddelijk Fiat dat heel mijn fortuin, mijn geluk en mijn glorie uitmaakt.

Schenk Mij aandacht en luister naar je Mama, die samen met jou haar fortuin wil delen.
Ik zette mijn leven voort in de tempel, maar de Hemel was niet gesloten voor Mij,

Ik kon daar zo dikwijls naar toe gaan als Ik wilde.

Ik had vrije toegang om daar naar op te stijgen of af te dalen.

In de Hemel had Ik mijn goddelijke familie waar Ik vurig naar verlangde en met wie Ik
zo graag samen wilde zijn.

De Drie-eenheid Zelf verwachtte Mij met zoveel liefde om samen met Mij te spreken,
om zich gelukkig te prijzen en om Mij gelukkiger te maken, mooier en lieflijker in hun
ogen; overigens hadden Zij Mij niet geschapen om Mij op een afstand te houden, Zij
wilden zich in Mij als dochter verheugen.

Zij wilden ervaren hoe mijn woorden, bezield door het Fiat, de macht hadden om vrede
te schenken tussen God en de schepselen.

Zij wilden zo graag overweldigd worden door hun dochtertje en hoorden telkens weer:
“Daal neer, daal neer, oh Woord, op de aarde”.

Ik kan zeggen dat dezelfde Drie-eenheid Mij riep, Ik rende, vloog in hun midden.

Mijn aanwezigheid, Tk had nooit mijn eigen wil gedaan, vergold de liefde en de glorie
door het grote werk van de schepping; daarom vertrouwden Zij Mij het geheim toe van
de geschiedenis van het menselijk geslacht en Ik bad en bad dat de vrede tussen God en
mens tot stand zou komen.

Mijn dochter, je moet weten dat alleen de menselijke wil de hemel sloot; daarom was het
de mens niet toegestaan in de hemelse regionen door te dringen, noch een familierelatie
te hebben met zijn Schepper; integendeel, de menselijke wil had de mens ver verwijderd
van degene die hem geschapen had.

Daar de mens zich onttrok aan de Goddelijke Wil, werd hij bang, timide, verloor zijn
zeltbeheersing en de controle over de hele schepping.

Alle elementen waren, omdat die beheerst werden door het Fiat, aan hem superieur
gebleven en konden hem kwaad doen!

De mens was bang van alles; lijkt het je gering, mijn dochter, dat hij die geschapen was
als koning, heerser over allen, zover komt dat hij angst heeft van degene die hem heeft
geschapen?

Vreemd he, mijn dochter en men zou zeggen bijna tegennatuurlijk dat een zoon angst
heeft voor de vader: het ligt in de natuur dat als men is verwekt, tegelijkertijd liefde en
vertrouwen tussen vader en zoon wordt verwekt; dit kan men noemen de eerste erfenis
die aan de zoon toekomt en het eerste recht voor de vader.

Dus Adam verloor door zijn wil te doen de erfenis van zijn Vader, verloor zijn rijk en
werd het mikpunt van alle geschapen dingen.
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Mijn dochter, luister naar je Moeder en overweeg het grote kwaad van de menselijke
wil: die neemt de ogen van de ziel weg en laat haar blind worden, zodanig dat alles
duisternis en angst wordt voor het arme schepsel.

Leg daarom je hand op je hart en zweer aan je Mama dat je liever wil sterven dan je
eigen wil doen.

Door nooit mijn eigen wil te doen had Ik geen enkele angst voor mijn Schepper;

hoe kon Ik angst hebben als Hij Mij zo liethad?

Zijn rijk was zo aanwezig in Mij, dat Ik met mijn acten het hoogtepunt van de dag ging
vormen door de nieuwe zon van het eeuwige Woord te doen opgaan op aarde;

en als Ik zag dat de dag ging ontstaan, vermeerderde 1k mijn smeekbeden om de zo
hevig verlangde dag van vrede tussen Hemel en aarde te verkrijgen.

Morgen verwacht Ik je om je nog een verrassing van mijn leven hier beneden te
vertellen.

De ziel:

Mijn soevereine Mama, wat zijn uw lessen lieflijk.

Oh, wat doen ze me het grote kwaad van mijn eigen menselijke wil verstaan!

Hoe dikwijls ook voelde ik angst, verlegenheid en afstand van mijn Schepper!

Oh, het was mijn menselijke wil die in mij regeerde, niet de Goddelijke Wil.

Daarom voelde ik de droevige effecten.

Dus als U mij bemint als uw dochter, neem dan mijn hart in uw handen en neem van mij
weg de angst en verlegenheid die mij belemmeren om op te stijgen naar mijn Schepper,
en in plaats daarvan, plaats het Fiat dat U zo bemint en dat U zo graag wilt laten regeren,
in mijn ziel.

Offertje uit devotie:

Om Mij te eren zul je vandaag alles in mijn handen leggen wat je ervaart als last, angst
en wantrouwen zodat Ik het voor je omzet in de Goddelijke Wil; zeg Me drie maal:
“Mijn Mama, maak dat de Goddelijke Wil regeert in mijn wil.”

Schietgebedje:
Mijn Mama, mijn vertrouwen, vorm de dag van de Goddelijke Wil in mijn ziel.

DAG ZEVENTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil verlaat de tempel.
Huwelijksplechtigheden met St. Jozef.

Goddelijk spiegelbeeld waarin een oproep om een voorbeeld te nemen, voor al
degene die door God geroepen zijn tot de echtelijke staat.
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De ziel tot haar hemelse Mama:

Heilige Mama, vandaag meer dan ooit heb ik behoefte om in uw armen vast gehouden te
worden opdat de Goddelijke Wil die in U regeert de zoete verrukking vormt voor mijn
wil en die gedwee houdt en die niets anders toestaat dan de Goddelijke Wil.

Uw lessen van gisteren hebben mij doen verstaan hoe het arme schepsel is veroordeeld
tot de gevangenis vanwege de menselijke wil; ik ben zo bang dat mijn wil slippertjes
maakt en opnieuw in mij zijn plaats inneemt.

Daarom vertrouw ik me toe aan mijn Mama opdat Zij zo over mij waakt dat Zij me altijd
veilig laat leven van de Goddelijke Wil.

Les van de Koningin van de Hemel:

Vooruit mijn dochter, heb moed, vertrouw op je Mama en neem je voor nooit meer leven
te geven aan je eigen wil.

Oh hoe graag hoor Ik van je lippen komen:

“Mijn Mama, het is voorbij met mijn wil en het goddelijk Fiat regeert volledig in mij.”
Dit zijn de wapens die de menselijke wil doen sterven en zij winnen het hart van je
Mama zodat zij alle liefdeskunsten van een moeder benut om te verkrijgen dat haar
dochter leeft in het rijk van haar Mama.

Voor jou zal het een zoete dood zijn die je het ware leven zal schenken en voor Mij zal
het de schoonste overwinning zijn die ik zal behalen in het rijk van de Goddelijke Wil.
Daarom, moed en vertrouwen op Mij.

Ontmoediging is van de lafaards en van degene die niet vast besloten hebben om de
overwinning behalen; die zijn altijd ongewapend en zonder wapens overwint men niet;
zij werken altijd met vlagen en aarzelen om het goede te doen.

Mijn dochter, luister naar Mij.

Ik ging verder met mijn leven in de tempel en met mijn uitstapjes daarboven in mijn
hemels vaderland.

Ik had het recht als dochter, mijn bezoekjes af te leggen aan mijn goddelijke Familie die
Mij meer toebehoorde dan een vader.

Hoe groot was mijn verrassing toen Ik bij één van mijn bezoeken, zou vernemen dat het
hun Wil was dat Ik de tempel zou verlaten om Mij eerst te verenigen door de band van
het huwelijk, volgens het vitwendig gebruik van die tijd, met een heilige man Jozef
genaamd en Mij daarna samen met hem terug te trekken om te leven in het huisje van
Nazareth.

Mijn dochter, in die fase van mijn leven, leek het of God Mij op de proef wilde stellen.
Ik had nooit iemand op de wereld bemind; omdat de Goddelijke Wil zijn
tegenwoordigheid behield in heel mijn wezen, had mijn menselijke wil nooit een
ogenblik kans van leven gehad; in Mij ontbrak het zaad van menselijke liefde; hoe zou
Ik een man kunnen beminnen, hoe heilig ook, in de menselijke orde?

Het is waar dat Ik iedereen liefhad; er was jegens allen zoveel liefde die mijn
moederliefde, met letters van onuitblusbaar vuur, één voor één in mijn moederhart
geschreven had; maar dat alles was in de goddelijke orde; de menselijke liefde,
vergeleken met de goddelijke, is een schaduw, een beetje rook, een atoompje van liefde.
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Toch, lieve dochter, wat een test leek, niet behorend tot de heiligheid van mijn leven,
werd door God wonderbaar gebruikt om zijn plannen uit te voeren en Mij de genade toe
te staan waar Ik zo naar verlangde, te verkrijgen dat het Woord naar de aarde zou
afdalen.

God gaf Mij de bescherming, de verdediging, de hulp opdat niemand zou kunnen
spreken over mijn aanzien en mijn eer.

St. Jozef moest de medewerker zijn, de beschermer die moest zorg dragen voor het
weinige menselijke dat nodig was en hij moest de afschaduwing zijn van het hemelse
vaderschap van waaruit onze kleine hemelse familie op aarde moest worden gevormd.

Niettegenstaande mijn verrassing zei ik direct:

“Fiat” wetend dat de Goddelijke Wil Mij geen kwaad zou doen, noch mijn heiligheid
zou aantasten.

Als Ik een act vanuit mijn eigen menselijke wil had willen stellen, zelfs als Ik de man
niet zou willen kennen, zou Ik de plannen van de komst van het Woord op aarde hebben
geruineerd.

Daarom is het niet het verschil in levenstaat dat de heiligheid benadeelt, maar het
ontbreken van de Goddelijke Wil en het niet vervullen van zijn eigen plicht in de staat
waarin God het schepsel roept.

Alle levenstaten zijn heilig, ook het huwelijk, mits de Goddelijke Wil er in leeft en het
juiste offer van de eigen plichten; het grootste deel van de schepselen is lusteloos en lui,
niet alleen dat ze niet heilig worden, maar zij maken van hun eigen levenstaat een
vagevuur of een hel.

Terwijl Ik wist dat Ik de tempel moest verlaten zei Ik niemand een woord, in de
verwachting dat God de uiterlijke omstandigheden zou veranderen om Mij zijn
aanbiddelijke Wil te laten volbrengen, wat inderdaad gebeurde.

De oversten van de tempel riepen Mij en zeiden dat het hun wil was, ook volgens het
gebruik van de tijd, dat Ik Mij moest voorbereiden op het huwelijk; en Ik aanvaardde
dat.

Wonderbaarlijk genoeg viel de keus uit velen op de H. Jozef en zo voltrok zich het
huwelijk en Ik verliet de tempel.

Ik smeek je, dochter van mijn hart, dat je in alles alleen de Goddelijke Wil ter harte
neemt en dat je verlangt dat de goddelijke plannen met jou zullen worden uitgevoerd.

De ziel:
Hemelse Koningin, uw dochter vertrouwt zich aan U toe; met mijn vertrouwen wil ik uw

hart raken opdat die wonden altijd tot uw moederlijk hart zeggen:
“Fiat, Fiat, Fiat”.
Dat vraagt uw dochtertje U altijd.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je vandaag op mijn schoot komen en je zult vijftien keer ‘ere zij de
Vader bidden” om de Heer te danken voor alle genaden die Hij Mij verleende tot aan het
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vijftiende jaar van mijn leven, vooral dat Hij Mij zo’n heilige man als St. Jozef als
metgezel heeft gegeven.

Schietgebedje:
Machtige Koningin, geef mij de wapens om de strijd te voeren en mij te laten leven in de
Wil van God.

DAG ACHTTIEN

De Koningin van het rijk van de Goddelijke Wil in het huisje van Nazareth;
Hemel en aarde gaan de kus van vrede aan elkaar geven.
Het Goddelijke uur is nabij.

De ziel tot haar Koningin Moeder:

Mijn soevereine Mama, ik ben terug gekomen om uw stappen te volgen.

Uw liefde bindt mij en als een machtige magneet houdt die mij vast en helemaal gericht
op het horen van de mooie lessen van mijn Mama; maar dat is mij niet voldoende; als U
me lief hebt als dochter, neem mij dan op binnen het rijk van de Goddelijke Wil, waar
Gij leefde en nog leeft en schuit voor mij de deur zodat ik, ook al zou ik het willen, er
niet meer uit zou kunnen.

Dus Moeder en dochter, wij zullen een gezamenlijk leven leiden en samen gelukkig zijn.

Les van de Koningin van de Hemel:

Mijn liefste dochter, als je eens wist hoe Ik verlang om je besloten te houden in het rijk
van de Goddelijke Wil.

Tedere les die Ik je geef is een hek om je te beletten naar buiten te gaan; het is een kracht
om je wil vast te metselen zodat je begrijpt en graag wilt staan onder het lieflijke beheer
van het verheven Fiat.

Wees aandachtig en luister naar Mij opdat mijn lessen niets anders zijn dan werken,
gedaan door je Mama, om jouw wil te lokken en te verrukken opdat de Goddelijke Wil
het wint van de jouwe.

Mijn lieve dochter, luister naar Mij.

Ik vertrok uit de tempel met dezelfde moed waar mee Ik er binnen ging en om de
Goddelijke Wil te vervullen; Ik ging naar Nazareth en Ik vond er mijn lieve en heilige
ouders niet meer, alleen St. Jozef was bij Mij.

Ik zag in hem mijn goede engel die God Mij had gegeven als beschermer.

Ofschoon Ik engelenscharen had die Mij begeleidden op de reis, brachten alle geschapen
dingen Mij eerbetoon en Ik gaf uit dankbaarheid, aan ieder van hen mijn kus en mijn
groet als Koningin en zo bereikte Ik Nazareth.
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Je moet weten dat Ik en St. Jozef met terughoudenheid naar elkaar keken en naar elkaar
luisterden met beklemd gemoed: de een wilde de ander laten weten dat die was
gebonden aan God met de gelofte van eeuwige maagdelijkheid.

Tenslotte werd de stilte verbroken en openbaarden wij beiden de gelofte.

Oh wat voelden wij ons gelukkig!

De Heer dankend namen wij op ons samen te leven als broer en zus.

Ik was zeer aandachtig om hem te dienen, wij keken naar elkaar met eerbied en het
morgenrood van de vrede heerste onder ons.

Oh als iedereen Mijj als voorbeeld zou nemen om Mij na te volgen!

Ik paste Mij goed aan aan het gewone leven; Ik liet niets doorschemeren van de grote
zeeén van genade die Tk bezat.

Hoor mijn dochter, in het huisje van Nazareth voelde Ik me meer dan ooit vurig en Ik
bad dat het goddelijk Woord zou neerdalen op aarde.

De Goddelijke Wil die in Mij regeerde, deed niets anders dan al mijn acten bekleden met
Licht, met schoonheid, heiligheid en macht en vormde in Mij het rijk van het Licht dat
altijd opgaat, het rijk van schoonheid, van heiligheid en macht dat altijd groeit.

De hele goddelijke kwaliteit die het Fiat tegenwoordig stelt in Mij met zijn heerschappij,
gaf Mij vruchtbaarheid.

Het Licht dat in Mij binnendrong was zo hevig dat mijn Mensheid die zo veel mooier
werd en bekleed met de zon van de Goddelijke Wil, niets anders deed dan het
voortbrengen van hemelse bloemen.

Ik werd gewaar hoe de hemel zich neerboog naar Mij en de aarde van mijn mensheid
zich opwierp; Hemel en aarde omhelsden elkaar, zij verzoenden zich door elkaar de kus
van vrede en liefde te geven; de aarde stelde zich beschikbaar om de kiem voort te
brengen voor de Rechtvaardige, de Heilige en de Hemel ging open om het Woord in die
kiem te laten neerdalen.

Ik deed niets anders dan afdalen en opstijgen van en naar mijn hemels vaderland en Ik
wierp Mij in de armen van mijn hemelse Vader; Ik zei Hem met heel mijn hart:
“Heilige Vader, Ik kan niet meer, Ik word gewaar hoe Ik verbrand en terwijl Ik
verbrand, ervaar Ik een machtige kracht in Mij die Mij wil overmeesteren; met de ketens
van mijn liefde wil Ik U vastbinden om U te ontwapenen, opdat Gij niet meer talmt, en
op de vleugels van mijn liefde wil Tk dat het Goddelijk Woord wordt overgebracht van
de Hemel naar de aarde.”

Ik bad en weende opdat de Heilige Vader naar Mij zou luisteren.

De Godheid, overwonnen door mijn tranen en gebeden, stelde Mij gerust met de
woorden:

“Dochter, wie kan Jou weerstaan?

Je hebt gewonnen.

Het goddelijk uur is nabij.

Jij gaat terug naar de aarde en gaat voort met je acten in de kracht van mijn Wil en door
middel daarvan zullen allen geschokt worden en Hemel en aarde zullen elkaar de
vredeskus geven.”

Niettegenstaande dat, wist Ik nog niet dat Ik de Moeder van het eeuwige Woord zou
zijn.
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Lieve dochter, luister naar Mij en begrijp goed wat het betekent te leven van de
Goddelijke Wil.

Ik die ervan leef, vormde de Hemel en het goddelijk rijk van mijn ziel; als Ik dat rijk niet
in Mij had gevormd, zou het Woord nooit zijn afgedaald van de Hemel naar de aarde; als
Het afdaalde was het omdat Het afdaalde in zijn rijk wat de Goddelijke Wil in Mij had
gevormd.

Het woord vond in Mij zijn Hemel en zijn goddelijke vreugden; nooit zou het Woord
zijn afgedaald in een vreemd rijk.

Oh, nee.

Het Woord wilde dat het eerst zijn rijk vormde in Mij, om daarna er in af te dalen als
overwinnaar.

Altijd levend in de Goddelijke Wil, kreeg ik door genade wat er in God is van nature;

de goddelijke vruchtbaarheid, deed door de kiem te vormen zonder werken van de mens,
in Mij de Mensheid van het eeuwige Woord ontkiemen.

Wat kan de Goddelijke Wil die in een schepsel werkzaam is al niet geven?

Alles en al het goede wat maar mogelijk en voorstelbaar is.

Neem daarom ter harte dat alles in jou Goddelijke Wil zal zijn, als je je Mama wil
navolgen en Mij tevreden en gelukkig wil maken.

De ziel:

Heilige Mama, waar een wil is, is een weg; zoals U de macht hebt gehad om God te
overwinnen, zelfs om Hem te laten afdalen van de Hemel naar de aarde, zo zal U de
macht niet ontbreken mijn wil te overwinnen opdat die geen leven meer zal hebben;
ik hoop op U en van U zal ik alles verkrijgen.

Offertje uit devotie:
Om Mij te eren zul je Mij vandaag een bezoekje brengen in het huisje van Nazareth;
ter ere van Mij zul je Mij al je acten geven opdat Ik die verenig met de mijne, om die om

te zetten in de Goddelijke Wil.

Schietgebedje:
Hemelse Keizerin, breng de kus van de Goddelijke Wil naar mijn ziel.

DAG NEGENTIEN

De Koningin van de Hemel in het rijk van de Goddelijke Wil.

De deuren van de Hemel gaan open; de zon van het eeuwige Woord staat op de
uitkijk en stuurt zijn engel om de Maagd te melden dat het uur van God is
aangebroken.
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De ziel tot haar hemelse Mama:

Heilige Mama, hier ben ik weer op uw knieén; ik ben uw dochter die gevoed wil worden
met uw zeer zoete woord dat mij de balsem brengt om de wonden te genezen van mijn
ellendige menselijke wil.

Spreek tot mij, Mijn Mama, laat uw machtige woorden neerdalen in mijn hart en daar
een nieuwe schepping vormen door het zaad van de Goddelijke Wil in mijn ziel te
vormen.

Les van de soevereine Koningin:

Liefste dochter, dit is precies het doel; Ik houd zoveel van je dat Ik je de hemelse
geheimen van het goddelijk Fiat laat horen en de wonderen die Het Fiat kan bewerken
waar de Goddelijke Wil volledig regeert, en het grote kwaad van de heerschappij van de
menselijke wil, zodat jij het goddelijk Fiat kunt liefhebben door toe te staan dat Dat de
troon in jou opricht, en jij de menselijke wil kunt verafschuwen, door van jouw wil het
voetenbankje van de Goddelijke Wil te maken als offer aan de voeten van de Goddelijke
Wil.

Mijn dochter, luister naar Mij: Ik ging door met mijn leven in Nazareth en het goddelijk
Fiat bleef zijn rijk in Mij uitbreiden, zich bedienend van mijn kleinste acten; zelfs van de
meest nederige, zoals het in orde houden van het kleine huisje, het vuur aansteken,
vegen en alle werkjes die nodig zijn in de familie om Mij zijn kloppend leven te laten
ervaren in het vuur, het water het voedsel en de lucht die Ik inademde, in alles.

Het goddelijke Fiat bekleedde mijn kleine acten met zeeén van licht, genade en
heiligheid.

Waar de Goddelijke Wil regeert daar is het vermogen om vanuit kleine nietigheden
nieuwe hemelen te vormen van betoverende schoonheid omdat Die in zijn
onmetelijkheid geen kleine dingen weet te doen en met zijn vermogen geeft Die waarde
aan het “waardeloze” en maakt de grootste dingen en doet Hemel en aarde versteld
staan.

Alles is heilig, alles is geheiligd voor wie leeft in de goddelijke Wil.

Dochter van mijn hart, wees aandachtig en luister naar Mij: vele dagen voor de
nederdaling van het woord op aarde, zag Ik de Hemel open en de Zon van het goddelijke
Woord aan zijn deur om te onderzoeken waar Die zijn vlucht moest nemen om zichzelf
te maken tot hemelse gevangene van een schepsel.

Oh, hoe mooi was het Hem te zien aan de deuren van de hemel, op de uitkijk om het
gelukkige schepsel te observeren dat haar Schepper zou moeten koesteren.

De H. Drie-eenheid bekeek de aarde niet langer als vreemd voor Hen omdat er de kleine
Maria was die, in het bezit van de Goddelijke Wil, het goddelijk rijk had gevormd, waar
het Woord veilig kon afdalen alsof Die in zijn eigen verblijf kwam waarin Hij de Hemel
zou vinden en zoveel zonnen, gevormd in zoveel acten van de Goddelijke Wil, gesteld in
mijn ziel.

De Godheid, overstromend van liefde, die de mantel van de rechtvaardigheid wegneemt
die Hij al zoveel eeuwen over het schepsel had gespreid, bekleedt Zichzelf met de
mantel van de oneindige barmhartigheid.
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