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door het oproepen van boze geesten er de natuur van bepalen, de
zwaarte, de graad, het aantal aanwezige geesten die over 't algemeen
met drie maar ook veel talrijker kunnen zijn.

Nochtans zullen voor welke bezetenheid ook de gevolgen altijd
afhangen van de vrije permissieve Wil van God.

DE MEEST RECHTSTREEKSE PASTORALE ACTIE.

Welke middelen moet men gebruiken om de zielen, slachtoffer van

bezetenheid te bevrijden?
- Mijn zoon, bij een andere gelegenheid heb Ik je gezegd dat de
exorcist zich niet aan vertroostingen moet verwachten maar enkel en
altijd aan lijden en dat hij zelden het resultaat ziet van zijn pastoraal,
die de meest rechtstreekse pastoraal is waarvan het eeuwig Woord van
God zo dikwijls het voorbeeld heeft gegeven door de duivelen uit te
drijven en de zieken te genezen.

Maar opdat deze pastorale bediening zijn effect heeft moet zij
worden uitgeoefend door heilige priesters.

Er zal een dag komen waarop waarlijk heilige bisschoppen zich de
waarde zullen herinneren van mijn bevel: " Gaat, predikt het
Evangelie aan alle naties, hen dopend, de zieken genezend en de
demonen uitdrijvend".

De exorcist moet niet alleen heilig zijn maar daarbij ook een diepe
gebedsgeest hebben en alle toegelaten middelen gebruiken, zoals de
sacramentalie€n, waaraan vandaag niemand nog gelooft, terwijl hun
doelmatigheid van het geloof afhangt en van de staat van genade van
hen die er gebruik van maken. Hij zal bovendien zegeningen geven
die in privé geen enkele toelating van de Overheid vereisen.

Integendeel als het exorcisme openbaar is en gedaan wordt in naam
van de Kerk en in vereniging met haar, dan vereist het de instemming
van de lokale geestelijke Overheid.

Bij andere gelegenheden heb Ik, tenslotte, nog gezegd dat de
strategie van God erin bestaat om al het door de obscure helse
krachten en hun handlangers die in de eeuwen aanwezig blijven
bedreven kwaad ten goede te doen keren. Daartegenover bestaat de
strategie van de obscure helse krachten erin om al het door de mensen
van goede wil op aarde volbrachte goed ten kwade te doen keren.
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MONSTERACHTIG EN SCHULDIG BEDROG

Het uur van de bevrijding van een ziel, slachtoffer van bezetenheid,
wordt altijd bepaald door de goddelijke Wil en kan worden vervroegd
door de medewerking, het geloof en het verlangen naar bevrijding van
het slachtoffer. Het uur van de bevrijding kan ook worden vertraagd
door het gebrek aan medewerking, geloof of verlangen naar
bevrijding of nog ingevolge van de nog actieve wil van hem die de
bezetenheid heeft veroorzaakt.

De bezetenheid kan ook nog behouden blijven of verlengd door een
geheimzinnig Liefdesplan, strevend naar het redden van zielen in een
bijzonder heilsplan verbonden met het slachtoffer van de bezetenheid.

Mijn zoon, het uitstel wordt korter, het uur is heel dichtbij waarin
men de dingen met hun ware naam zal kunnen en moeten noemen.

Omdat het diabolische plan openbaar moet worden gemaakt dat die
pijnlijke en wrede realiteiten wil verbergen waarmee men in het
bijzonder de Kerk heeft willen aanvallen zonder haar rechtmatige
reactie te verwekken. Meer nog door zich van mensen van de Kerk te
bedienen heeft men dit diabolische plan willen consolideren en
beschermen tegen elke tegenaanval die de ontwikkeling ervan had
kunnen storen.

Een geweldig en monsterachtig bedrog waarvan zovele zielen het
slachtoffer zijn die ervoor betalen met hun lijden, zonder de minste
hulp of vertroosting te ontvangen van hen die in het plan van God het
natuurlijke beschermers en verdedigers hadden moeten zijn.

Zoals altijd zegen Ik je.

Bemin Mij, bid en breng eerherstel.
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7 november 1978

236.- ALS GEKOZEN PROFEET ZUL J1J
MOETEN WERELDKUNDIG MAKEN

Schrjf, mijn zoon, Ik ben Jezus.

De zo harde en bittere beproeving die je nu beleeft is de bevestiging
van wat Ik je gezegd heb. Maar nu voorkom Ik je vraag en antwoord
je: het is niet enkel voor jou dat Ik deze harde ervaring gevraagd heb,
meer dan voor jou heb Ik ze gevraagd voor de anderen. Eens zul je
dit begrijpen en de waarheid van mijn woorden inzien.

Heel de wereld werd monsterachtig bedrogen en het is Mijn Wil dat
de Waarheid zich onder alle mensen een weg mag banen. Jij, mijn
zoon, werd gekozen om een gedwee instrument te zijn met het oog op
de verwezenlijking van Mijn plan tot vernieuwing en wedergeboorte
van de Kerk.

Jij bent thans het doelwit van zoveel haat maar welk is de oorsprong
van die haat? Jij weet het, je onzichtbare en zichtbare vijanden
hebben het voorgevoel dat de maanden geteld zijn en dat het uur nabij
is waarop de kerk, de volkeren en de naties het geweldige bedrog
zullen ontdekken waarvan zij eeuwen lang het slachtoffer waren . . .
vandaar zo een haat!

Jij, mijn zoon, zult als gekozen profeet deze paradoxale en
monsterachtige samenzwering ten nadele van de Kerk en van de
volkeren in woord en geschrift wereldkundig moeten maken. Want na
in zichzelf het licht van de rede, van het gezond verstand, het licht
van het geloof te hebben uitgedoofd (Ik spreek niet alleen over het
katholiek geloof maar ook over het geloof van alle godsdiensten) laten
zij toe dat de mensen van de wetenschap, van de kunst, van de
literatuur, de mensen van de Kerk (Ik heb het hier over hen die zich
bij de kerk van Lucifer op aarde hebben aangesloten en over die zo
talrijke theologen die, om strijd, de grote waarden van de Openbaring
verwoesten), laten zij toe, herhaal Ik, dat zij allen om ter hardst, onder
listige voorwendsels alles vernietigen en verwoesten wat aan de
volkeren en aan de naties in bewaring werd gegeven als een kostbaar
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erfgoed van waarheid, schoonheid en glorie voor heel het menselijk
geslacht, het enige erfgoed van "ware" beschaving.

DE REALISTISCHE EN WAARACHTIGE SYNTHESE
VAN DE ENORME TRAGEDIE.

Mijn zoon, je zult weldra het vijfde boekdeel in omloop moeten
brengen om de mensen te informeren over wat hun in een nabije
toekomst te wachten staat.

De titel van dit boekdeel: "De maat is vol, de beker loopt over, de
mensheid haar eigen scherprechter" bevat in zich een realistische en
waarachtige synthese van de enorme tragedie die Satan met de
collaboratie van die mensen die, over 't algemeen door de mensheid
als "groten" worden beschouwd, sinds eeuwen koudweg heeft
voorbereid.

Welnu dit feit, op zichzelf beschouwd in het licht van de rede, van
het geloof en van de logica is iets absurds en monsterachtigs.

Maar als men het plaatst in het raam van het historisch en altijd
actueel conflict tussen de onverzoenlijke haat van de obscure machten
tegen de machten van het Licht, laat het een verschrikkelijke logica
doorschemeren, ook al blijft het altijd een geheimzinnig feit dat het
precies de met natuurlijke gaven meest begaafde mensen zijn die zich
laten verblinden door de demonische duisternis en zich omvormen tot
monsters die geestelijke, materiéle, intellectuele, morele en
burgerlijke ondergang en kwaad verwekken.

Neen, mijn zoon, dit is geen overdrijving, zoals sommigen zeggen,
noch overdreven pessimisme waarvan de anderen je beschuldigen.

Ik bevestig je veeleer dat jullie geen geschikte woorden hebben om
de puinen te beschrijven, veroorzaakt door die door hoogmoed
verdorven mensen, puinen van alle aard en slag allen voortkomend uit
de haat.

Neen dit is geen overdreven beschrijving van die reusachtige
ophoping van kwalen die jullie slechts zeer gedeeltelijk en begrensd
kunnen waamemen. Maar wanneer die ophoping van kwalen bij het
snel aflopen van het uitstel nog groter zal worden en zijn maximaal
niveau zal bereiken dan zullen, op de uitverkorenen na, al de anderen
er het slachtoffer van zijn.
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O! MENSELIJKE ONWETENDHEID. . .

O! Menselijke onwetendheid! Hoe mysterieus en onbegrijpelijk is
het dat de mensen zich niet realiseren wat zij doen als zij
afstand nemen van het Licht voor de duisternissen,
afstand nemen van de Waarheid voor de dwaling,
afstand nemen van het Leven voor de Dood,
afstand nemen van de Liefde voor de haat!

Hoe verklaren zij dit monsterachtig fenomeen als zij de eerloze
interferentie van de obscure machten en krachten van het kwaad,
waarmee zij vandaag spotten, niet aanvaarden?

Toch volstaat het feit van de superioriteit van die machten van het
kwaad boven de menselijke natuur niet om hun aanwezigheid onder
de mensen te rechtvaardigen noch hun wrede bedrijvigheid die zielen
en lichamen verwoest.

Mijn zoon, nog een weinig tijd en allen zullen begrijpen wat zij
altijd halsstarrig geweigerd hebben te willen begrijpen.

Vrees niet, jij bent van alles vooraf verwittigd. Vrees dus niets
vanwege de uitbarstingen van haat tegen jou. Dat verklaart de
belangrijkheid van de opdracht waarvoor de hel je haat.

Maar als de hel je haat dat heb je toch ter compensatie Mijn Liefde
die Ik je bevestig.

Nogmaals bevestig Ik wat Ik je heb gezegd met een zegen die Ik
uitbreid tot heel het Genootschap, dat nu in de smeltkroes van een
harde beproeving is.

Bemin Mij, bid en breng eerherstel.
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11 novel:nber 1978

237.- HET EXORCISME:
HET MEEST RECHTSTREEKSE APOSTOLAAT

Schrijf, mijn zoon, Ik ben Jezus om de uiteenzetting te hernemen
die enige dagen geleden werd onderbroken.

Wie zijn het die moeten exorciseren?

Door goddelijk mandaat, door hun plicht tot rechtvaardigheid en tot
naastenliefde, zijn het de bisschoppen die die macht rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen uitoefenen.

De macht om te exorciseren is de macht om de zielen te bevrijden
die de duivel of meerdere duivelen in bezit hebben genomen.

De zielen bevrijden van de obscure machten van het kwaad is het
meest rechtstreekse apostolaat, omdat, Ik herhaal het nogmaals, de
reden van Mijn Menswording, precies en enkel die is, te weten: de
vrijkoping van de zielen van de demonen en uit hun wrede tirannie,
ten koste van Mijn Zeer Kostbaar Bloed.

Moeten alle gedoopten die op de aarde pelgrimeren elkaar niet meer
dan als broeders beminnen en liefhebben?

Heb Ik aan Mijn Kerk geen heel nauwkeurige regels en praktische
aanwijzingen gegeven over de manier om de broeders te beminnen,
zelfs aanduidend hoe die liefde concreet uit te drukken door het
volbrengen van lichamelijke en geestelike werken van
barmhartigheid?

Welnu, wie is er zieker en behoeftiger dan een slachtoffer van
bezetenheid, dat altijd lijdt in ziel en lichaam en bijgevolg het meest
behoefte heeft aan begrip en bijstand?

Wie is er meer bij machte om een slachtoffer van bezetenheid bij te
staan, te bevrijden en te verlichten dan de bisschoppen die de volheid
van het priesterlijk charisma hebben?



48

HET LIJDEN, HET ONONTBEERLIJK WAPEN

Indien de bisschop werkelijk heilig is zal hem noch de gevoeligheid
om te begrijpen ontbreken noch de genade om doelmatig te handelen
bij wie lijdt onder bezetenheid.

Maar als hij niet heilig is ziet hij en begrijpt hij niets, zodat hijzelf
het nodig zou hebben dat men hem met het exorcisme ter hulp komt.

Mijn zoon, om aan de vijand met open gelaat het hoofd te bieden is
het geloof vereist, de moed, de kracht en de andere gaven die in de
hoogmoed geen wortel schieten maar slechts in de nederigheid.

Je kunt overal zoeken maar je zult een goede en sterke exorcist
slechts onder de nederigen vinden, nooit onder de hoogmoedigen.

Een goede exorcist zul je nooit vinden onder wie begerig is naar
prestige, naar rijkdom en comfort, maar slechts bij de armen.

Want wie het prestige en het comfort dat de wereld biedt bemint is
nooit van God en zal nooit bij machte zijn om een authentick
apostolaat, helemaal gericht naar de glorie van God en het heil van de
zielen uit te oefenen.

De ware exorcist die werkelijk met succes kan exorciseren en die,
zoals gezegd in een voorgaande boodschap, bijna nooit de vruchten
kent van zijn actie, is hij die bereid is het lijden te aanvaarden en dit
graag aanvaardt, het lijden als een gave van God en als een
onontbeerlijk en wezenlijk wapen in de strijd die hij voert, een wapen
dat de tegenstander vrees en schrik aanjaagt en dat is voor de exorcist
reeds een deel van het succes dat hij beoogt.

Mijn zoon, de listige voorwendsels waarom zeer vele bisschoppen
niet meer exorciseren vinden daarin grotendeels hun verklaring.

Ik heb gezegd dat het tijd is om zonder sluiers te spreken en zonder
bedekte termen.

Welnu welk succes kan iemand op de vijand behalen indien hij
reeds de prooi en de gevangene van die vijand is?

De officier die in de oorlog zijn soldaten niet voorgaat is geen goede
officier en kan geen aanspraak maken op de overwinning. De
overwinning komt niet toe aan lafaards maar aan moedigen en
dapperen.
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HET EXORCISEREN IS DE FRISSE BLOEM
VAN DE PASTORAAL

Dikwijls heb Ik gezegd dat indien men Mijn Evangelie gelooft, het
niet mogelijk is aan Mijn Woorden een betekenis toe te kennen die
verschilt van de betekenis die Ik eraan gegeven heb.

En Mijn woorden betreffende het aan Mijn Apostelen
toevertrouwde mandaat zijn klaar, eenvoudig en precies: "Gaat,
predikt Mijn Evangelie . . . geneest de zieken en drijft de demonen
uit". En deze Mijn Woorden, zoals al Mijn Woorden, zijn eeuwig en
onveranderlijk. .

Geloven zij Mijn Woorden of geloven zjj ze niet?

Als zij ze geloven, waarom brengen zij ze dan niet in de praktijk?

Als zij ze niet geloven, waarom hebben zij dan aanvaardt om
Zieleherder te worden terwijl zij het eerste doel van de zielzorg
verraden?

Als excuus geven zij het voorwendsel dat die plicht onrechtstreeks
kan worden volbracht door tussenkomst van een priester daartoe
aangesteld en afgevaardigd. . .

De menselijke schijnheiligheid kent werkelijk geen grenzen. . .

Ik heb je reeds gezegd, mijn zoon, dat men niet bemint door
afvaardiging. Juist zoals men als men elke mogelijkheid heeft om
rechtstreeks goed te doen dit persoonlijk moet volbrengen en niet door
de tussenkomst van derden, die slechts in bijzondere omstandigheden
moeten worden ingeschakeld.

Welnu welk goed overtreft de actie van het exorciseren, die de frisse
bloem van de zielzorg is?

Daarenboven moet hieraan worden toegevoegd dat de bisschop de
zeer heilige plicht heeft om met het voorbeeld de anderen voor te
gaan.

En omdat hij de volheid van het priesterschap heeft, heeft de
bisschop ook de volheid van de priesterlijke macht, zodat van de
bisschop die dit dienstwerk uitoefent een heel bijzondere kracht en
macht uitstraalt, eigen aan het kenmerk van een bisschop.

De bisschoppen die hun voornaamste plicht van het uitdrijven van
duivelen onrechtstreeks uitoefenen door hiertoe een of meerdere
priesters uit hun diocees af te vaardigen, laten vaak een onvoldoend
geloof blijken, een gebrek aan pastorale gevoeligheid en een absoluut
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ontberen van die realistische visie op een werkelijk droevige toestand,
aangezien vandaag het aantal mensen dat het slachtoffer is van
bezetenheid zeer talrijk is en het aantal mensen zeer talrijk is die
smeken om een bijstand die zij bij de bisschoppen nooit zullen vinden
en bijna nooit bij de priesters, die niet geloven, zodat zij zich zelfs
tragisch-ironisch uitlaten over hen die heel wat anders nodig hebben
dan de dwaasheid van priesters zonder geloof en zonder liefde.

Mijn zoon, voor dit ogenblik volstaat dit, ook al is het onderwerp
niet uitgeput.

Ik zegen je en met jou zegen Ik hen die je dierbaar zijn.

Bemin Mijj en breng eerherstel.
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12 noven}ber 1978

238.- WIE MAG EXORCISEREN?

Hier ben Ik weer, zoon, Ik ben Jezus.

Laten wij de uiteenzetting over het exorcisme hernemen.

Wie mag exorciseren?

Benevens de bisschoppen natuurlijk de priesters die ertoe door de
bisschop zijn afgevaardigd.

In de priesterwijding is het vermogen tot exorciseren inbegrepen.
Maar hier handel Ik over het officieel openbaar exorciseren dat de
bisschoppen zich hebben voorbehouden. Want het exorcisme in privé
komt toe aan alle priesters en zelfs aan leken.

Zoals Ik je in voorgaande boodschappen heb kunnen zeggen moet
hij die exorciseert altijd een persoon zijn met een diep innerlijk leven,
die intens het genadeleven beleeft en ten volle bewust is en onderricht
over wat hij doet, die bijgevolg grondig de natuur van de tragische
strijd kent die hij moet voeren tegen de mysterieuze maar werkeljjke
machten van het kwaad, die de listen en valstrikken kent waarmee zij
altijd klaar staan om iedereen te strikken maar in het bijzonder hen
die hen zonder vrees noch angst maar met de nodige voorzichtigheid
het hoofd bieden.

HET EERSTE EN MACHTIGSTE AANVALSMIDDEL.

De priesters die na de bisschoppen het innigst deelachtig zijn aan
het Koninklijk Priesterschap van Christus moeten exorciseren
krachtens een van hun voornaamste plichten van staat, bijgevolg
krachtens een plicht van rechtvaardigheid en ook van naastenliefde.

Inderdaad, als een priester overtuigd is, zoals hij het inderdaad moet
zijn, dat hij een "medeverlosser” is met Christus, en, als hij overtuigd
is dat "vrijkopen" betekent de zielen bevrijden die gevangenen van de
obscure machten van het kwaad zijn geworden, kan men niet inzien
hoe hij het eerste en machtigste aanvalsmiddel zou kunnen negeren
tegen zijn tegenstanders die, sterk door de superioriteit van hun
natuur, niet zuinig zijn met hun slagen ten nadele van de zielen,
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vooral wanneer zij door perverse personen worden uitgenodigd om ze
in bezit te nemen, om ze te kwellen en op alle manieren te folteren.

Het moet nogmaals worden gezegd en bevestigd dat het iets absurds
en paradoxaal is dat een priester hiervan onwetend is of bevestigt dat
hij niet gelooft in demonen en aan hun haat van de betere mensheid,
aangezien dit erop neerkomt dat hij bevestigt dat hij het "waarom"
van zijn priesterschap niet kent noch van zijn mandaat te midden van
de wereld!

Die priesters kunnen zeer goed worden vergeleken met de officieren
van een leger die menen dat zij de vijand die hen bestormt niet
moeten bekampen, terwijl zij bevestigen dat die vijand niet bestaat en
slechts een utopie is van de voorbije tijden, terwijl ondertussen hun
soldaten onder hun eigen ogen in grote getale worden neergeveld.

Dat, mijn zoon, is de werkelijke situatie van een zeer groot aantal
priesters van deze dwaze en ongelovige generatie die lijjdzaam toekijkt
naar de verwoestende en ontbindende bedrijvigheid van de
demonische machten zonder verpinken maar integendeel verbazing
veinzend t.0.v. wie hen beschuldigt van medeplichtigheid met de
vijandelijke krachten van het kwaad.

GOEDE LEKEN ROEPEN
OM DE PRIESTERS TE VERVANGEN

Om die reden, zoon, heb Ik je, op een nacht in 1974 gezegd om je
vele crucifixen aan te schaffen die je vervolgens zou geven aan goede
leken, bezield met een geest van geloof en naastenliefde die Ik bij
Mijn priesters niet langer vindt, opdat deze leken zouden "zegenen",
aangezien de priesters niet alleen niet meer zegenen maar
daarenboven hen bespotten die bezield door een waarachtige
priesterlijke geest nog altijd zegenen.

Daar de priesters in de eerste bedoeling van hun roeping te kort
schieten, nodig Ik, het eeuwige Woord van God, je uit om goede leken
te roepen die de vreze Gods hebben, om de materialistisch geworden
priesters te vervangen, zonder angst en vrees om te "zegenen", terwijl
Ik je van de doeltreffendheid van hun "zegeningen" verzeker.

Ga zo door, mijn zoon, want de nood is groot.

Inderdaad, Mijn Kerk is rijkelijk met vijandige krachten bedeeld.



53

Zij is ervan vervuld van binnen, zij wordt erdoor belegerd van
buitenuit.

Maar je weet langs welke zijde de gunstige uitkomst van dit
gigantisch conflict zal overhellen.

Twijfel niet, mijn zoon, Ik bevestig dat de krachten van de hel zich
steeds meer tegen jou zullen ontketenen.

Maar vrees niet, Ik heb het je reeds gezegd dat je zult compensatie
vinden in de overvloed van Mijn Liefde en dat niemand iets tegen jou
zal vermogen.

Offer Mjj je lijden op, dat Ik zal omvormen in licht en genaden voor
zovele zielen ondergedompeld in de nacht van het ongeloof.

Ik zegen je, mijn zoon, en mét jou zegen Ik het Genootschap dat Mij
dierbaar is, want het zal een lichtbaken in de duisternissen zijn.

Bemin Mij, bid en breng eerherstel.
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13 november 1978 -
239.- ELKE GEVORMDE IS EEN STRIJDER

Schrijf, mijn zoon, Ik ben Jezus die de uiteenzetting wil hernemen
over de bezetenheden die zo veelvuldig in Mijn Kerk heersen

Gisteren heb Ik je gezegd wie ertoe gehouden is vanuit zijn plicht
van staat hen die er het slachtoffer van zijn te exorciseren. Ik heb
daarbij ook gewezen naar de goede leken die mogen en moeten
exorciseren.

Zeker, er zullen er niet weinigen zijn die verwonderd zullen doen,
terwijl anderen ergemis zullen veinzen bij deze bevestigingen. Maar
noch de verwondering van de enen noch de ergernis van de anderen
kunnen de natuur van de feiten veranderen.

Jedere gevormde is geintegreerd in het grote leger van de Kerk.

Net als iedere Christen door zijn doopsel natuurlijk en organisch in
het mystiek Lichaam van Christus wordt geintegreerd en de genade
verkrijgt die hem tot kind van God maakt met al de wezenskenmerken
verbonden aan die grote gave door God gratis geschonken aan iedere
gedoopte.

Zo ook verkrijgt iedere gevormde, in zijn rol als soldaat, met het aan
de soldaat eigen kenteken, dat onzichtbaar is maar eeuwig, het recht
en de plicht deel te nemen aan al de activiteiten van het leger waarvan
hij deel uitmaakt en waarvan de voornaamste activiteit het bestrijden
van de gemeenschappelijke vijand is.

Het sacrament van de vorming, zoals het sacrament van de wijding,
maakt jullie meer deelachtig aan het Koninklijk Priesterschap van
Christus, het Slachtoffer bij uitnemendheid, en zelfs het énige groot
slachtoffer werkelijk aanvaard en aangenaam bij de Vader, waardoor
de zielen worden vrijgekocht.

Welnu vrijkopen wil zeggen de zielen getiranniseerd door de Kwade
bevrijden.

Benevens dit voornaamste effect geeft het vormsel aan de gevormde
ook de zeven zeer heilige gaven, waardoor hij zich steviger invoegt in
het mystiek Lichaam, heel het mystick Lichaam verstevigend, zoals
overigens elk kind dat de voorziene ouderdom bereikt in-de school
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wordt opgenomen opdat het door de studie zich organisch beter in de
burgerlijke maatschappij waarin het leeft zou kunnen integreren.

EEN LEGER IN DE AFTOCHT ...
ONVERMIJIDELIJKE NEDERLAAG.

Dit alles weet men vandaag de dag in de kerk niet meer. Hoewel het
uit zichzelf nochtans zeer eenvoudig is.

Overigens is het zeer ernstig dat vele priesters noch de natuur noch
de doelgerichtheid kennen van een zo belangrijk sacrament dat een
beslissende stap betekent in het leven van de kinderen.

Als zij in het bestaan, in de realiteit van de obscure machten van het
kwaad niet langer geloven, hoe kunnen zij dan aan de kinderen een
sacrament verklaren dat Ik heb ingesteld, Ik, het eeuwig Woord van
God, opdat iedere mens die in deze wereld komt aan Mijn zijde zou
staan om de obscure machten van de hel te bestrijden?

Waarom heb Ik je die nacht gevraagd het cru01f1x te overhandigen
aan goede leken en niet aan alle leken?

De reden is klaar en duidelijk: omdat niet alle leken goed zijn, niet
allen in staat van genade zijn en hierin leven, niet allen de vreze Gods
kennen. Om die reden ontberen een zeer groot aantal leken de
noodzakelijke hoedanigheden vereist opdat de zegeningen
doeltreffend zouden zijn.

Er werd je gezegd dat zij die het slachtoffer van de demonen zijn
tegen de duivelen niets vermogen.

Welnu, mijn zoon, indien de wereld rijkelijk met het kwaad bedeeld
is dan is dat precies omdat in de wereld en in Mijn Kerk de duistere
en helse machten, op enkele uitzonderingen na, geen enkele
weerstand meer ondervinden.

Vandaag de dag is de hel heer en meester omdat het grote leger van
mijn soldaten helemaal gedesorganiseerd is en in de aftocht.

O! Hoeveel deserteurs in Mijn Kerk. Die deserteurs zijn niet enkel
eenvoudige soldaten maar officieren en hogere officieren . . .

En wanneer een leger met deserties begint dood te bloeden dat is het
gedaan, dan is de nederlaag onvermijdelijk!

Toch zal Mijn Kerk niet ten onder gaan, omdat Ik, de Ene en
Drieéne dit niet zal dulden. . .
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Maar zij is nu al de gevangene van de obscure krachten van het
kwaad . ..

En je weet wat er is gebeurt en wat er zal gebeuren: verschrikkelijke
dingen die de goede en eenvoudige zielen nauwelijks kunnen geloven.

EEN GEVANGEN EN TOCH NOG LEVENDE KERK

Mijn zoon, Ik weet wat je denkt, te weten: indien de Kerk gevangen
is zijn de inspanningen om de door de vijand geknechte zielen te
bevrijden vergeefs!

Neen, zo is het niet. Ik heb je gezegd dat zij gevangen is maar toch
nog levend. En als zij levend is dan kan zij nog handelen, ook al is dit
niet zonder moeite en zonder te mogen rekenen op het succes van
haar handelen en haar inspanningen, maar dit is niet zo belangrijk.

De activiteit is een teken van leven zoals de rook over 't algemeen
een teken van vuur is, ook als men dit vuur niet ziet.

Wanneer een volk zich in staat van gevangenschap bevindt, dan
streeft het naar vrijheid, beweegt het zich naar vrijheid, maar wordt
het ook behoedzaam en voorzichtig. . .

Zo moeten ook jullie handelen, aangezien Ik jullie herhaal dat de
militanten, de strijders van de kerk van Satan jullie bespieden, jullie
haten en ver van willoos en traag zijn. Integendeel die vijanden
smeden complotten tegen jullie.

Bijgevolg moeten jullie wel degelijk handelen maar voorzichtig,
vooral behoedzaam in jullie woorden zijn.

Het rijk van Satan, ook al is het kort bij een grote nederlaag, heeft
op aarde het maximaal niveau van zijn macht bereikt en dat mag en
moet niet worden genegeerd.

Zoon, Ik zegen je en mét Mij zegenen je Mijn Zeer Heilige Moeder
en Sint Jozef, die van nabij de verschillende fasen van jullie strijd
volgen.

Ik breid vervolgens deze zegen uit op allen die bidden, hopen en
lijden voor de glorie van Mijn Naam en voor het heil van de zielen.

Bemin Mij, bid en breng eerherstel.
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13 november 1978

240.- HET RIJK VAN SATAN IS DUISTERNIS

Mijn zoon, neem je pen weer ter hand en schrijf.

Ik heb je gesproken over de verschrikkelijke werkelijkheid, over het
verschrikkelijk en gigantisch bedrog bedreven door Satan ten nadele
van de mensen, juister gezegd ten nadele van de hele mensheid, en
waarvan de gevolgen niet in menselijke bewoordingen kunnen
worden uitgedrukt. Omdat de mens te klein is om ze te begrijpen
maar groot genoeg om die gevolgen te ondergaan.

De onwetendheid is als een wolk die alles duister doet worden en de
duisternis is als de nacht waarin niets meer kan worden gezien.

Het rijk van Satan op aarde is een rijk van duisternis, m.a.w. van
volle nacht die het zicht wegneemt op alles wat Satan, sinds
duizenden jaren aan het complotteren is voor de verwoesting van de
kerk en van de hele mensheid. Van volle nacht die het zicht wegneemt
op alles wat hij aan het bewerken is ten nadele van het Rijk van God,
in zijn dwaze, ja waarlijk dwaze illusie dit te vernietigen, samen met
Mij, het Mensgeworden eeuwig Woord van God.

Het rijk van de duisternissen is niet eeuwig noch altijddurend. Het
ontstond en verscheen als een antithese (tegenhanger) van het Rijk
van God, op het initiatief van Lucifer, gevolgd door Béelzebuth, door
Satan en de zeer talrijke legioenen van gevallen engelen.

Het absurde idee van die opstandige engelen, hun absurde wil,
gezien zij in die wil verstard zijn, is om te wedijveren met God, zich
niet alleen gelijk aan God oordelend maar eenvoudigweg superieur
aan God.

Dat is de reden waarom zij doorgaan met God uit te dagen. Zij
kunnen niet anders willen dan Hem uitdagen. Zij kunnen het mysterie
van de Incarnatie van het eeuwig Woord van God nooit meer vatten
noch geloven.

Dat het eeuwig Woord van God, de eeuwige Zoon van God de
menselijke natuur zou kunnen aannemen, m.a.w. een natuur inferieur
aan hun natuur, is in hun ogen zoiets absurds dat zij dit nooit zullen
aanvaarden.
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Vandaar start de mateloze haat en de opstandigheid waaruit de grote
veldslag ontstond en de verschrikkelijke barst die de duisternis van de
hel deed ontstaan.

Vandaar stamt ook de onverzoenlijke en onuitputtelijke haat, de
haat waaruit de nijd en de afgunst tegen de menselijke natuur is

voortgekomen.

IN DE HEL LIJDT MEN IN EVENREDIGHEID MET
DE GAVEN DIE MEN OP AARDE HAD

Die monsters zonder liefde, zelfs niet bij machte om zich de liefde
voor te stellen, zullen nooit een menselijk schepsel kunnen beminnen.
Zij zullen het omgeven met vleierijen, het valstrikken spannen door
illusies en leugens, enkel om het meer te kunnen folteren.

Want die monsterachtige schepselen, ook al zijn zij begiftigd met
natuurlijke gaven zoals de intelligentie zullen zich er nooit van
bedienen voor het goede maar enkel voor het kwade.

Koud en ijzig in hun plannen tot verwoesting, ondervinden zij een
sadistische behoefte om steeds dieper onder te duiken in de
ongerechtigheid.

Onverbiddelijk bedenken zij het kwaad, willen en verwezenlijken
het. Thans, in de duisternis, zijn zij complot na complot krachtiger
aan het maken. En zij verwezenlijken ze door middel van hun
geallicerden en van hun kerk, de vrijmetselarij, om op aarde een
veldslag te ontketenen die slechts in het conflict dat plaats had in de
Hemel een voorgaande heeft.

Uit dit conflict in de Hemel volgde de breuk van de wereld,
onzichtbaar voor de menselijke ogen maar daarom niet minder echt en
werkelijk, die de scheiding met zich meebracht van de engelen van
het licht van de engelen van de duisternissen en de schepping van de
eeuwige hel, geschikt oord en kastijding van hen die, uit zuivere en
eenvoudige boosaardigheid, het Licht verlieten voor de duisternissen,
het rijk van het geluk en van de zaligheid voor het rijk van de
verschrikkelijkste haat en van de meest onverbiddelijke wanhoop, een
waarlijk onwaarschijnlijke en onvergelijkbare dwaasheid.

Het rijk van de duisternissen wordt geregeerd -door een
driemanschap en het is hi€rarchisch. Het is een rijk van haat en

T
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onrechtvaardigheid en het steunt op de meest schandelijke passies. De
onderdanen van dit rijk dat in voortdurende expansie is, omdat hun
rangen toenemen met alle mensen die "neen" zeggen aan het heilsplan
om "ja" te zeggen aan het diabolisch plan van de obscure machten
van de hel.

De menselijke schepselen die in staat van doodzonde sterven blijven
voor eeuwig in de zonde.

Maar de engelen en ook de mensen brengen ook hun natuurlijke
gaven in de hel zodat hun lijden zoveel te groter is naarmate hun
gaven groter waren. Want God, de oneindige Rechtvaardigheid geeft
aan eenieder naar verhouding van wat hij verdiend heeft: zo lijdt men
ook in de hel naar verhouding met de op aarde verkregen gaven.

BEKEERT JULLIE . ..
BEKEERT JULLIE VOOR HET TE LAAT IS

Wie op aarde het lot te beurt viel bijzonder door God te worden
uitverkoren, met kostbare gaven van genade en van liefde, en met een
roeping die door de Engelen in de Hemel heiliiwordt benijd, en die
het geluk had gekozen te worden voor de sublieme zending als
bedienaar van God, met een waardigheid en met machten die geen
enkele engel, ook niet de meest begunstigde, ontving, indien hij er toe
komt zich te verdoemen, zal gehuld worden in een verslindend vuur
dat geen enkele menselijke tong ooit zal kunnen beschrijven.

Mijn arme godgewijden, vast geroest in de zonde en in de twee
begeerlijkheden, indien jullie wisten wat jullie wacht en wat jullie
boven het hoofd hangt, dan zouden jullie de langste en ruwste
boetedoeningen niet minachten.

Bekeert jullie . . . bekeert jullie vooraleer het te laat is . . . het is
Jezus die jullie deze oproep toestuurt!

Voor het ogenblik volstaat dit, mijn zoon.

Ik zegen je.

Ik breid deze zegen uit tot allen die je dierbaar zijn, tot allen die
zien en bijgevolg bidden voor het heil van mijn gewijden.

Bemin Mij, bid en breng eerherstel.
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241.- DE VOLMAAKT GESCHAPEN MENS
HEEFT ZICH DOOR EIGEN SCHULD
IN DE REBELLIE GESTORT

Schrijf, mijn zoon, Ik ben het nog altijd, Jezus, die je na een
verdiende rustpauze, vraag je als mijn kleine botte pen weer aan de
arbeid te zetten.

De mens die klein is maar een wonderbare synthese van de drie
rijken van het heelal, een ware microcosmos, kwam niet uit de handen
van de oneindige scheppende macht van God voort zoals hij vandaag
is. Hij kwam er uit voort, schoon en volmaakt, in de weerspiegeling
van een ziel, ademtocht van de goddelijke macht en dus vrij en
verantwoordelijk voor zijn daden, bij machte de materie te beheersen,
in de oneindige horizonten van de goddelijke eeuwigheid te zweven,
erop vooruit te gaan en buiten de grenzen van de menselijke natuur
om de oneindige schoonheden en vreugden van de goddelijke
Drie€enheid te bereiken en met zijn geest te ontvangen . . . en dat alles
terwijl hij in afwachting was om het Huis van de gemeenschappelijke
Vader binnen te gaan: het Paradijs.

Maar op een dag, de droevigste aller dagen, werd hij beroerd door
de duisternis van de hel, gevormd uit haat en rebellie, en door eigen
schuld, werd hij gestort in de rebellie en de haat, waaruit hij nooit zou
gekomen zijn indien de Liefde van de Schepper-God zijn heil niet had
verzekerd, dank zij een jonge Dochter, Moeder van het eeuwig
Woord, Verlosser van de mensheid.

OP DE BELOFTE VOLGDE
DE KOMST VAN DE VERLOSSER

De mens hield op schoon, volmaakt en gelukkig te zijn wanneer hij,
getroffen door zijn vrijwillige fout, verjaagd werd uit zijn lichtend
verblijf, en met het zwoegen begon dat hem heel de tijd van zijn
verblijf op aarde zal vergezellen tot aan de voleinding van de tijden.
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Zoals hem werd gezegd had God nochtans medelijden met hem en
Hijj liet hem niet in de steek.

En zo volgde op de belofte van de Verlossing de komst van de
verlosser, voorafgegaan door een duizendjarige voorbereiding,
neergeschreven door de goddelijke Wil met de onfeilbare bijstand van
de Heilige Geest, Licht en zekere Leidsman voor allen die de weg van
het heil wilden, beminden en verkozen boven de duistere weg van de
ondergang.

Welnu, indien je vanuit een neutraal observatorium de huidige
toestand van de mensheid beschouwt, dan zie je, mijn zoon, een
toestand die fel tegengesteld is met wat hij logischerwijs volgens het
goed gebruik van het licht van de rede en van het geloof zou moeten
zijn.

De goddelijke bijstand van de Verlossing, zo overvloedig en zo rijk
dat hij inderdaad alle verbeelding te boven gaat, zou logischerwijs een
beslissende invloed moeten hebben voor de triomf van het goed over
het kwaad, van de vrede over de oorlog, van de waarheid over de
leugen en dus een positief oordeel moeten bevorderen, maar als je
objectief toekijkt, welk is dan de realiteit die je ziet?

Waarom zijn de mensen, de Christenen en Mijn bedienaren,
niettegenstaande de zeer machtige bovennatuurlijke middelen
waarover zij kunnen beschikken, gekomen tot de huidige Chaos?

Waarom, Mijn zoon?

BEWUSTE EN VRIJWILLIGE REVOLTE TEGEN GOD

De aan de mensheid in het begin toegebrachte wonde waaruit de
toeneiging tot de passies en tot het kwaad voortvloeit en ook niet de
tussenkomsten van de obscure machten van de hel vermogen de
huidige toestand van de kerk en van de mensheid te rechtvaardigen.

Er blijjft daarenboven de menselijke verantwoordelijkheid van de
enkelingen en van de volkeren die helemaal niet dient
geminimaliseerd maar integendeel noodzakelijkerwijs grondig dient te
worden beschouwd om te begrijpen wat er gebeuren gaat.

God is rechtvaardig en zal nooit een niet verdiende bestraffing
toelaten.
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Om die reden is het uur van de zuivering, van oudsher
aangekondigd, het verpletterend bewijs van de menselijke
verantwoordelijkheid van de enkelingen, van de naties en van de
Kerk. Het is het bewijs van de bewuste en voorbedachte revolte tegen
God.

Beschouw, mijn zoon, deze mensheid in haar vele aspecten:

- Beschouw de communicatiemedia die, over 't algemeen media voor
ontaarding zijn: de televisie, de pers, de radio alles is thans verdorven.
Onder het voorwendsel de openbare opinie in te lichten vervormen zij
haar en verderven haar door het kwaad te verbreiden, de
gewelddadigheden aan te moedigen, de corruptie te bevorderen en het
uiteenvallen van de sociale structuur te bewerken.

- Wie kan de uitgebreidheid begrijpen van het onheil toegebracht aan
de minderjarigen door de pornografische pers in de families dikwijls
binnengebracht door de ouders zelf of door een of andere apostel van
het kwaad, enkel al uit smaak voor het kwaad.

- Bekijk de prostitutie, vandaag een gewoon feit geworden zoals het
overspel, de echtbreuk, de abortus en zovele andere tegennatuurlijke
zonden waarover men openlijk de wettigheid opeist, precies door zich
te bedienen van de communicatiemedia en van de film, die voortaan
niets anders meer is dan een school voor gewelddadigheden, voor
diefstal en roof en voor zovele andere kwalen.

- Beschouw de andere aspecten van het sociale lichaam, zoals de
mode die tot zinnelijkheid ophitst en de oorzaak is van zovele zonden
waarvan niemand werkelijk ooit de zwaarte zal kennen, mode die
overal is binnengedrongen, aanvaard door de gezinnen en door de
Kerk zelf, zodat men het heeft aangedurfd in de Kerk minirokken en
bluejeans te dragen, werkelijk diabolische modes, waarvoor men de
knie heeft gebogen om te komen tot het meest ongerechte compromis.
- Beschouw de wereld van de politiek, die bijna altijd als hefboom
heeft de dorst naar de macht, waarin de loyauteit soms capituleert, de
politiecke wereld die om haar doel te bereiken er niet tegen op ziet
beroep te doen op de misdaad en waarin de schijnheiligheid en de
valsheid heer en meester zijn.
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DE GROTE FOUT VAN DE KERK IS
DAT Z1J ZICH MAAR ZWAKIJES HEEFT VERZET.

Mijn zoon, indien je alle aspecten van het moderne leven de ene na
de andere zou beschouwen dan zou het je geboden tafereel helemaal
niet anders zijn _

Ik wil nogmaals je aandacht op Mijn Kerk vestigen en op haar
verantwoordelijkheid in de wederwaardigheden van het moderne
leven.

Haar grote fout is dat zij zich maar zwakjes heeft verzet tegen de
lawine van het materialisme dat niets anders betekent dan heidendom.

In haar jonge jaren bezweek de kerk niet voor het heidens
materialisme en zij gaf ons de martelaren. '

De huidige Kerk is over de gehele lijn bezweken en zij is ons
deserteurs en verraders aan het geven, ketterijen op ketterijen, kwalen
op kwalen . . .maar voor dit alles is niemand bij machte aanneembare
verklaringen te geven. _

In de Kerk, zoals in de naties op de aarde, zijn zij die het meest
hadden ontvangen, omdat zij het meest begaafd waren, op de
gebruikelijke uitzonderingen na, diegenen die aan die gaven het
slechts beantwoorden en die dus de grootste verantwoordelijken zijn
voor de ontwikkeling van de geestelijke, morele, burgerlijke,
artistieke en letterkundige desintegratie.

Hoevele hoogmoedige en waanwijze aanmatigende mensen werken
zich niet op tot de bewerkers van een zuivere materiéle beschaving
zonder iets spiritueels?

Maar wat baten de op aarde pelgrimerende mens de supersonische
vliegtuigen, de ruimteschepen, de kleurentelevisie indien hij tenslotte,
hij, de koning van de schepping, in de hel eindigt?

Met die realiteit kan de mens van vandaag spotten hoe tragisch Zij
ook is.

Deze zogenaamd grote mensen in de materiéle zaken zouden
moeten beginnen met zelf vooruit te gaan in de wegen van de geest.

Wat een omgekeerde wereld, mijn zoon!

In plaats van de morele, geestelijke en artisticke waarden te
ontwikkelen hebben deze echt diabolische mensen er met een grote
hardnekkigheid middelen tot verderf van gemaakt, van corruptie, van
dood en van alle soort gewelddadigheden . . .
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Het zijn dus geen mensen maar monsters bezeten door de geest van
het kwaad dat zij echter altijd vermommen onder de uiterlijke schijn
van goed.

Dit zijn, mijn zoon, de mensen die de wereld als weldoeners vereert.
Maar die de grootste vijanden van de mensheid zijn de "kinderen van
de hel" verwekt door de hel, beschermd en geassocieerd in de "kerk"
in het leven geroepen door de onblusbare haat van Satan.

Ziedaar de meest kolossale fopperij en het bedrog waarin de
mensheid en Mijn Kerk is gevallen.

In dit licht zal men eens beter het uur van de zuivering begrijpen.

Thans volstaat dit. Ik zegen je en zoals altijd zeg Ik je: geef Mij je
liefde, bid en breng eerherstel
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15 november 1978

242 .- WIE IS HET STERKST?

Mijn zoon, schrijf, Ik ben Jezus die de uiteenzetting wil verder
zetten over de feiten, de dingen en de chaos van het huidige uur
terwijl Ik het verband leg met de mensheid maar vooral met Mijn
Kerk.

In de laatste boodschappen heb Ik je gezegd hoe en met welke
wapens de onzichtbare wereld van de demonen erin geslaagd is de
Kerk en de volkeren te knechten.

En nu voorkom Ik de opwerping van velen die zich afvragen: "als
de zaken zo zitten, wie is dan het sterkst? ". Jij weet al wie het sterkst
is. Maar zij die dit weten zijn weinig talrijk.

Ziedaar waarom deze boodschappen worden gegeven. Opdat het
Licht zou schijnen waar de duisternissen zijn. En opdat de sluier zou
worden weggenomen die de ogen bedekt van de onnadenkende en
willoze mensen die zeer weinig gebruik hebben gemaakt van het licht
van de rede en nog minder van het licht van het geloof, uitgedoofd
nog vooraleer het te ontwikkelen. Opdat tenslotte zij zich zouden
rekenschap geven van de grote en sublieme realiteiten waarin zij
ondergedompeld zijn maar waaruit zij geen voordeel hebben weten te
halen.

Z1J) HEBBEN OVERAL GEZOCHT . ..
MAAR VAN BINNEN HEBBEN ZIJ NIET GEKEKEN

Het is als bij iemand die achtervolgt wordt en erin slaagt te
ontsnappen aan de achtervolgers die hem op de hielen zitten:
uitgehongerd en vermoeid komt hij bij een groot huis waarin hij gaat
schuilen. Hij is ongetwijfeld aan zijn vijanden ontsnapt maar wordt
nu geplaagd door honger en dorst en begint overal naar eten en
drinken te zoeken. Hij vindt niets zodat zijn toestand hachelijker is
geworden. Want als hij buitenkomt wordt hij opgejaagd en als hij
binnen blijft beklemt hem de honger . . . En toch heeft hij overal
gezocht behalve in de aanrechtkeuken vol proviand!
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Zo is het ook met de mensen en volkeren van deze ongelovige ecuw.
Zij hebben overal gezocht, alles doorvorst om een oplossing voor hun
probleem te vinden. Zij hebben gezocht en gesnuffeld in de politieke
ideologieén, in de wetenschap, in de nieuwe filosofie€n, in de
ontdekkingen, in de reizen, in de genoegens, in de revoluties en zelfs
in de oorlogen, maar gevonden hebben zij niets!

Zij hebben echter niet gekeken binnen het uniek vertrek van hun
schuilplaats op aarde, dit van het bovennatuurlijke, de waarachtige
aanrechtkeuken, gevuld met elk goed, bij machte de honger en dorst
die in hun binnenste knaagde te stillen. _

Wat een ontdekkingen, vindingen en uitvindingen! Maar
ongelukkig genoeg hebben zij het bovennatuurlijke niet ontdekt! En
enkel daar konden zij putten al wat nodig was om hun grote aspiraties
naar het geluk, de ware vrijheid, de rechtvaardigheid en de liefde te
bevredigen.

Volkeren en enkelingen hebben het licht gezocht en zij zijn
integendeel steeds dieper in steeds donkerder duisternissen gezonken.
En vandaag zijn de volkeren en de Kerk verzonken in de zeer dikke
duisternissen van de naijver en van de angst. Zij hebben de vrede
gezocht en hebben de oorlogen en de revoluties gevonden. Zij hebben
de liefde gezocht en hebben de haat gevonden. Zij hebben de
rechtvaardigheid gezocht en hebben de kwelling ondergaan van de
meest duistere onrechtvaardigheden. . .

In hun hoogmoed dachten zij de magische sleutel tot het geluk in
handen te hebben en zij merken integendeel op dat zij in de
ontevredenheid zijn en in het ongeluk.

Ziedaar wat er gebeurd is met de generaties van de twintigste eeuw,
die de pretentic hadden de Almachtige, Alwetende,
Alomtegenwoordige God ter zijde te schuiven en niet alleen Hem ter
zijde te schuiven maar ongestraft Zijn plaats te kunnen innemen, zich
rechtstreeks tegen God verzettend, Hem bespottend en een verbond
sluitend met de goddeloze samenzweerders.
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IN DE ZUIVERING ZAL HEEL
DE MENSHEID WORDEN BETROKKEN

Men moet werkelijk blind zijn om in deze grootse marxistische,
materialistische beweging geen stellingname te erkennen zoals die die
bij de dageraad van de tijden plaats had tussen de obscure machten
van de duisternissen en de Machten van het Licht!

Dat is de reden, mijn zoon, waarom Ik je vroeger reeds heb kunnen
zeggen dat het uur van de zuivering in de geschiedenis van de
mensheid niets gelijkwaardigs zal hebben. In het conflict dat altijd
woedt tussen de donkere engelen van de rebellie en de engelen van het
Licht trouw aan God, zal heel de mensheid betrokken zijn, niet alleen
de mensheid die op aarde leeft maar heel de mensheid inbegrepen de
reeds geredde mensheid uit het Paradijs en de verloren mensheid uit
de hel.

Mijn zoon, wij zijn aan het hoogste punt van de grootste crisis
gekomen en terwijl de schijn je juist het "nec plus ultra" van de
beschaving en van de vooruitgang laat zien, is de werkelijkheid heel
verschillend.

Mijn zoon, bij andere gelegenheden heb Ik je kunnen zeggen dat
indien Ik je zou laten zien wat er zich achter de fagade van Mijn Kerk
bevindt je ogenblikkelijk zou sterven. Vandaag voeg Ik hieraan toe
dat als Ik je zou laten zien wat er achter het gordijn van de wereld
bevindt je het eveneens geen ogenblik zou overleven.

Ik herhaal je dat het gigantisch en reusachtig bedrog bedreven door
Satan ten nadele van de nog levende op aarde pelgrimerende
mensheid, zonder voorgaande is. Enkel de onmetelijke wolk van
kwaad dat de mensheid overdekt verhindert haar zich rekenschap te
geven van deze tragische realiteit.

O ja! Laat de mensen toch lachen, laat hen toch hun dwaas
sceptiscisme uitbazuinen . . Bij hen die zien en begrijpen zullen zij
slechts zoveel bitter medelijden opwekken.

Mijn zoon, jij ziet en begrijpt de gevolgen van de hoogmoed "radix
omnium malorum" en je ziet eveneens hoe waar de woorden van de
Heilige Geest zijn.

Bid dan ook om in jou de nederigheid te verdiepen "radix omnium
bonorum".
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Ik zegen je, zoon, en mét jou zegen Ik allen die voor God wandelen
in nederigheid van geest: voorwaar, voorwaar Ik zeg je: zij zullen God
zien.
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243.- IK BEN DE WAARHEID

Mijn zoon, schrijf.

Je ziet dat Mijn beloften waar zijn.

Ik ben de Waarheid en waarheid is wat Ik nu tegen je aan het
zeggen ben opdat jij het zou verspreiden, jij, mijn kleine botte pen.

Vraag Mijj niet "waarom".

Ik wil je ongeneeslijk "waarom" voorkomen: het is omdat Ik het zo
wil, Ik, Jezus.

Velen geloven niet omdat zij Mij niet kennen ook al zijn zij in de
illusie dat zij Mij kennen.

Anderen denken dat het logischer zou zijn geweest als Ik mij tot hen
gericht had die meer begaafd waren dan jij. . . zodat Ik, het eeuwig
Woord van God, Mjj in Mijn keuze zou hebben vergist!

Zij zeggen dit misschien zonder dat zij merken dat zij God
oordelen!

Arme en ongeneeslijke mensheid, wat zijt gij weerspannig voor het
Licht. ..

Wat er ook van zij, mijn zoon, Ik herhaal het nogmaals: wees niet
bezorgd om wat de anderen denken. Het oordeel van de mensen
vervliegt zo snel als een wolk zich in de hemel oplost. Maar het is de
wijsheid zelf, een grote wijsheid trachten te begrijpen wat God denkt
van jou, van jullie.

DE SYNAGOOG IS NOOIT GESTORVEN,
Z1J HEEFT ZICH SLECHTS VERMOMD

Laten wij nu ons onderhoud verder zetten.

In de vorige boodschap heb Ik je laten zien hoe de enkelingen, de
volkeren en de naties gegrepen werden in het kolossale en gigantische
bedrog van universele afmetingen dat heel de mensheid heeft
omgeleid op de weg naar een verval zonder voorgaande.

Niet alleen de volkeren en de naties van de aarde maar ook Mijn
Kerk zelf, geplaatst midden onder de volkeren om Leidster en Lerares
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te zijn, is besmet geworden door het algemeen kwaad, ook al heeft ze
in zich een zekere vitaliteit bewaard die het haar kan mogelijk maken
niet te bezwijken, omdat Ik, Jezus, in haar ben . . .

Maar de huidige poging om haar omver te werpen en te vernietigen
door een omsingelende en wurgende beweging 1is werkelijk
verschrikkelijk!

Hoe is dit alles kunnen gebeuren?

Dat is zonneklaar voor wie ogen heeft om te zien en oren om het
horen.

Inderdaad heeft de vijand op de meest begaafde personen gewed: op
de bedienaren, herders, theologen . . . en door hun tussenkomst is hij
erin geslaagd de interne structuren aan te tasten: de Leer, het Geloof
en de Wet. ..

Door een sluwe, listige en volhardende actie is hij er bijna in
geslaagd het bovennatuurlijke uit te wissen, en zo de Kerk te
reduceren tot een eenvoudige menselijke instelling . . . Hij heeft zich
inderdaad met de Kerk gedragen zoals de Synagoog Mij behandeld
heeft.

De Synagoog is nooit gestorven, zij heeft zich slechts vermomd.

Voor dertig zilverlingen heeft Judas Mij aan de Synagoog verkocht!

Enkel en alleen om hun onblusbare dorst naar macht te stillen
verkopen vandaag nieuwe Judassen Mijn Kerk aan de Synagoog!

Ik, Jezus, werd ter dood gebracht, maar na drie dagen ben Ik
verrezen.

En de Synagoog heeft daarvan goedschiks kwaadschiks nota
moeten nemen om zich te wreken op Mijn mystiek Lichaam dat, op
haar beurt, schoner en schitterender dan ooit zal verrijzen.

DE AMBITIE WORDT TOT VERRAAD

Er is een duister punt, mijn zoon, dat Ik moet verduidelijken.
Namelijk hoe de meest eminente mensen van de verschillende
volkeren, hoewel meer begaafd, toch door zo een enorm bedrog
konden gestrikt worden omdat zij door de hoogmoed van Satan
geraakt werden kan men nog min of meer begrijpen ook al is het niet
te rechtvaardigen. Maar dat de mensen die behoorden tot de meest
begaafden van Mijn kerk zover konden komen, na alles wat zij
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hebben ontvangen, dat is zo erg dat het helemaal niet kan worden
begrepen, zo erg dat het de zwaarst mogelijke fout is die op aarde kan
worden bedreven.

"Vos estis lux mundi . . ." en het licht verkiest zich uit te doven en
duisternis te worden!
Gaat en predikt Mijn Evangelie dat Leven is . . . en zij hebben

verkozen hun woorden van leugen en dood te prediken.

De menselijke ambitie wil zich boven God verheffen om Zijn plan
omver te werpen. Ze wordt tot verraad zodat zij niet aarzelt om haar
dorst naar macht te lessen door komplot op komplot te smeden om te
trachten Mijn mystiek Lichaam te vernietigen.

Voor het ogenblik volstaat dit, mijn zoon, bid en offer Mij je lijden
op.

Ik zegen je en mét jou zegen Ik allen die je dierbaar zijn.
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244 .- CHAOS IN DE DOCTRINE,
IN DE MORAAL, IN DE LITURGIE

Hernemen wij het onderhoud, zoon, Ik ben Jezus, schrijf.

Ik heb je al van chaos moeten spreken. Het is wel degelijk een chaos
in de Leer, in de moraal en in de liturgie.

Zij hebben de pretentie gehad alles te veranderen, alles te
veranderen in anti-conciliaire zin. Want dat is de substantie van de
feiten. Je weet wat het woord "substantia" wil zeggen.

Het accidentele verbergt de substantie. En zo, terwijl luid gezegd
wordt alles te willen hervormen conform aan het Concilie moet de
intentie om in strijd met het Concilie te handelen goed verborgen
blijven. Op die manier is heel het werk tot geestelijke regeneratie,
door het Concilie gewild en warm aanbevolen, geworden tot en werk
om het grote erfgoed van heel de Openbaring en Verlossing te
ontbinden.

Dat is de reden waarom onder de meest listige voorwendsels er een
zeer groot aantal theologische, dogmatische en morele dwalingen
worden verkondigd. Door die dwalingen hebben zij de substantie van
de Bijbel aangetast, zodat het volstaat slechts enkele van de zo talrijke
bevestigde ketterijen aan te nemen om heel de geloofwaardigheid van
de Bijbel zelf neer te halen. En eenmaal de Bijbel dodelijk getroffen
zou logischerwijze evenmin het Evangelie met heel zijn inhoud
kunnen worden gehandhaafd.

Dus doctrinaire chaos veroorzaken en helemaal geen verhelderingen
of ontdekkingen van nieuwe voorstellingen brengen van bijbelse of
theologische waarheden.

Maar hiervoor volstaat geen eenvoudige boodschap.

Er is eerder een grote verhandeling vereist om het aantal en de
substantie van al de dwalingen en ketterijen van de grimmige lippen
van vele moderne theologen gevloeid beter te verduidelijken
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DE WAARHEID EN DE GERECHTIGHEID ZULLEN
LEUGEN EN SCHIUNHEILIGHEID OVERWINNEN

Een doctrinaire chaos zo hoog mogelijk opgedreven in naam van de
vrijheid van gedachte en van het woord.

Net alsof de vrijheid iets was waarvan men zich zonder onderscheid
te maken kan bedienen, zowel voor het kwade als voor het goede,
zowel voor de dwaling als voor de waarheid.

In Mijn nieuwe Kerk zal dit misbruik maken van de vrijheid moeten
ophouden.

De verspreiding verbieden van ketterijen die het erop aan leggen de
zielen ver van het heilsplan en het heilsmysterie mee te sleuren is toch
niet hetzelfde als de vrijheid geweld aan doen.

Neen dit is enkel de gave van de vrijheid in haar rechtmatig gebruik
vrijwaren.

Zo is het ook niet verkeerd diegenen die in naam van de vrijheid
dodelijke bacterién zouden willen verspreiden in verzekerde bewaring
te nemen en streng te bestraffen.

Brengen de ketterijen soms niet de dood aan de zielen waarvan het
leven heel wat kostbaarder is dan het leven van de lichamen?

Wanneer zullen de mensen eindelijk eens beslissen om hun hart en
hun ziel voor het goede en voor de waarheid te openen? Wanneer
zullen zij de vernederende toestand waarin zij leven beseffen?

Zij spreken van vrijheid en zij zijn met hart, ziel en lichaam
geknecht in de meest wrede tirannie, die van Satan.

In Mijn nieuwe Kerk zullen de tuchtmaatregelen moeten hersteld
worden voor al wie de vrijheid, een gave Gods, misbruikt met de
bedoeling de mens in de vernederende onderwerping aan de machten
van het kwaad te doen vallen.

Terwijl zij dit lezen zullen velen, naar het voorbeeld van de priesters
van de Tempel, hun klederen scheuren en geérgerd godslastering
roepen. Veel belang heeft dit niet.

Wat werkelijk belang heeft is dat de Waarheid en de Gerechtigheid
leugen en schijnheiligheid overwinnen.
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VOOR VELE VAN MIJIN BEDIENAREN
IS ER GEEN ZONDE MEER!

Chaos, mijn zoon, een chaos in de Wet van Mijn Kerk, zodat
vandaag voor vele van Mijn bedienaren er geen zonde meer bestaat:
het leven geven of het leven doden zou hetzelfde zijn!

Voor hen is zelfs de legalisatie van de slachting van millioenen
onschuldigen geoorloofd . . . Dat roept om wraak bij God. Misschien
zullen zij van mening veranderen als zijzelf het leven zullen verliezen.
Maar dan zal het te laat voor hen zijn om te begrijpen wat de waarde
van het leven van een menselijk schepsel is. -

Chaos, mijn zoon, en wat voor een chaos! Zelfs bisschoppen hebben
goedmoedig de meest schandelijke onder alle menselijke wetten
onthaald, waarin de vleselijke liefde verward werd met de liefde
bevolen door God als de opperste Wet die heel de oude en de nieuwe
wet samenvat, dit groot Gebod verlagend door de meest
weerzinwekkende toegevingen op moreel gebied, het toelaatbare en
het niet geoorloofde over dezelfde kam scherend zowel het kwade als
het goede, in strijd met de ondubbelzinnige duidelijkheid en
helderheid van Mijn Geboden en Voorschriften.

Als dit geen chaos is, wat moet men dan wel een chaos noemen?

Zoon, Ik zie dat je moe bent, wij zullen dit morgen hernemen.

Thans zegen Ik je en mét jou zegen Ik allen die meewerken aan de
voorbereiding van dit zesde boekdeel. En mét Mij zegent je Mijn
Moeder die zich aanbeveelt om tot je te spreken.
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245.- CHAOS IN DE LEER

Neem je pen weer ter hand, mijn zoon, en schrijf, Ik ben Jezus.

Chaos in de Leer, heb Ik gezegd, en wat voor een chaos!

Ik heb je ook enkele bijbelse waarheden geciteerd die ontkend of
verkeerd geinterpreteerd worden, zodat nu het protestantse principe
van de vrije persoonlijke interpretatic van geopenbaarde waarheden
vrijwel algemeen wordt toegepast. En zo zijn er nu evenveel leraars
als Christenen of niet-Christenen.

Dit alles is absurd maar wat is er in de huidige toestand niet absurd?

Een ander verfoeilijk principe dat stilzwijgend aanvaard wordt, is
dat de Openbaring volgens de evolutie van de tijden moet worden
begrepen. M.a.w. het zouden de volkeren zijn die, volgens hun graad
van beschaving, de Openbaring mogen aanpassen aan de vereisten die
op verscheidene momenten van hun geschiedenis gelden.

Dit volstaat om te begrijpen welke enorme verwarring zij in de Kerk
hebben kunnen in het leven roepen en voeden.

Niet langer de eeuwige en onveranderlijke waarheid geldt maar de
subjectieve waarheid, m.a.w. de waarheid wordt overgelaten aan de
vrije wil van de mens, gekwetst door de erfzonde, beinvloed door zijn
passies en vooral om de tuin geleid door de obscure machten van de
hel m.a.w. door de leugen.

Alles is omvergeworpen . . . altijd om dezelfde reden!

De gevolgen van het ontaarden van de waarheid moeten niet
geillustreerd noch verklaard worden. Alles is omvergeworpen, alles is
chaos geworden!

Praktische voorbeelden van die chaos kunnen bij de vleet geciteerd
worden:

- Adam en Eva zouden geen historische personen zijn die werkelijk
geleefd hebben en die de hoofdpersonen zijn van de vreselijke
ongehoorzaamheid aan God. Neen! Dit zouden slechts mythische
personen zijn, ingebeeld door de mens en niet door God geschapen. . .

De gevolgen hiervan zijn zo ernstig en zo verdragend dat geen
enkele menselijke geest ze kan begrijpen. Inderdaad, door die veeg
van de spons wordt alles afgeschaft:
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- loochenen zij de Maagdelijkheid en de Onbevlekte Ontvangenis
van Mijn Zeer Heilige Moeder,

- stellen zij Mijn godheid in vraag en loochenen ze.

Maar als ze Mijn godheid loochenen dan verdwijnt het mysterie van
de Kerk als Heilssacrament, dan verdwijnt het mysterie van de genade
m.a.w. dan verdwijnt het mysterie van het goddelijjk leven waaraan de
mensen deelachtig zijn door middel van de sacramenten, nu nog ten
hoogste als symbolen aanvaard zoals zij ook het Misoffer als symbool
betitelen.

De ineenstorting van de Leer is begonnen en in haar neergang
versnelt zij altijd maar meer als een lawine, in haar val heel het
erfgoed van de Openbaring meesleurend, het heilig pand door God
zelf aan de Kerk in bewaring gegeven voor de mensheid, een
wonderbare gave waarvoor de mensen God nooit genoeg erkentelijk
zullen zijn!

En iedere mens werpt zich op tot leraar, zo de authenticiteit
loochenend van de énige, ware en grote Leraar-Meester die Ik ben, Ik
Jezus.

Maar waaruit komen zoveel ruines voort? De wortel is steeds
dezelfde: de hoogmoed!

Hoogmoed die sommigen getemd en onderworpen hebben. Anderen
daarentegen hebben de hoogmoed geliefkoosd en gevoed . . . Vandaar
komt de crisis van het geloof, die duisternis betekent en die geen
innerlijk en persoonlijk feit blijft maar haar weerslag in de
buitenwereld heeft en andere personen in die geloofscrisis betrekt.

Inderdaad, als men niet langer gelooft aan de geldigheid van de
sacramenten dan zal men niet meer te biechten gaan. En aan wie hier
uitleg over vraagt zal men antwoorden dat het volstaat rechtstreeks
aan God te biechten en de slag is binnen . . . zo komt men zover de
"gemeenschappelijke biecht" meer dan voldoende te oordelen en aan
te raden te biechten met behoorlijke tussenruimten, want het is toch
niet nodig dikwijls te biechten, een akte van berouw volstaat hiervoor

Dit is zo waar dat vormelingen of communicanten op de dag van
hun eerste communie zonder biecht tot de sacramenten worden
toegelaten.

En hoevele personen gaan sinds jaren niet meer te biechten en
menen toch dat zij gerust ter heilige tafel kunnen gaan . . .
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Hoeveel priesters laten jaren en jaren voorbijgaan zonder te biechten

O! Mijn zoon, dit zijn verborgen maar werkelijke wonden.

Geconfronteerd met deze wonden en met zovele andere euveldaden
verdedigt men zich in het openbaar en in privé door het Concilie te
citeren dat spreekt van vernieuwing. . .

En is het zo dat men de vemieuwing van de Kerk waarover het
Concilie spreekt zou moeten verstaan?

EEN WURGEND MANEUVER OM TE TRACHTEN
DE KERK TE VERWOESTEN

Regenereren wil zeggen nieuw maken en voor velen gaat de
vernieuwing van de Kerk via de dagelijkse, methodische en rationele
vernieling van alles.

De auteur van dit plan tot verwoesting is zo oud als de mens. En zo
wordt nogmaals het wurgend maneuver aangetoond dat bezig is te
trachten Mijn Kerk te vernielen.

Aan de kolossale manoeuvers nemen deel: kardinalen, bisschoppen,
priesters enz. Ik wil niet veralgemenen, er blijven altijd de reeds
geciteerde uitzonderingen. In werkelijkheid ontbreken de goede
priesters, de goede bisschoppen en kardinalen niet, ook al zijn ze
beperkt in aantal!

Thans volstaat dit, zoon. Rust uit. Later zullen wij dit weer
opnemen,

Ik zegen je. Bemin Mij. Bid en breng eerherstel opdat de lawine van
zonden verwijderd wordt die heel de mensheid overspoelt en die Mijn
Barmbhartig Hart en het Onbevlekt Hart van Mijn en jullie Moeder
kwetst.
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246.- CHAOS IN DE WET

Neem je pen weer ter hand en schrijf, mijn zoon, Ik ben Jezus.

Chaos in de Wet heb Ik gezegd, en wat voor een chaos!

Want hij is het onvermijdelijk gevolg van de chaos in de Leer,
naarmate de Wet op het Geloof steunt en het Geloof op de
Openbaring steunt: zodat als de Openbaring en-het Geloof in crisis
zijn ook de Wet in crisis is.

Ook hier kunnen wij verdere uitleg overbodig achten naarmate alles
zonneklaar wordt door het Eerste Gebod: "Ik ben de Heer, uw God: je
zult geen andere God hebben buiten Mij".

Maar wat doen zij in tegenwoordigheid van deze eerste en
fundamentele wet?

Deze eerste wet is gegeven als fundament van heel de Wet.

Want het fundament van heel de Wet is God die zich zo aan de
mens voorstelt: "Enkel Ik ben jullie God. Mij alleen zullen jullie
vereren want er zijn geen andere goden. Ik alleen ben de eerste, énige
en absolute Realiteit van Wie alle andere voortkomen, namelijk alle
zichtbare en onzichtbare realiteiten, alle menselijke en kosmische
realiteiten. Voor deze unieke Realiteit moet de mens zich neerbuigen.
Aan deze unieke Realiteit moet hij zich onderwerpen".

Zich hier aan onttrekken vertegenwoordigt een verschrikkelijke
rebellie, strafbaar met kastijdingen die tijd en ruimte overstijgen,
eeuwige kastijdingen dus.

Dit feit verwekt op zichzelf ontzetting naarmate het een produkt is
van de rebellie van de obscure machten van de hel en het tot een
gruwelijk lot voor de mens wordt, die weigert God als zijn Schepper
en de Heer over alles te erkennen.

VAN ALLES HEBBEN ZIJ EEN GOD GEMAAKT,
BEHALVE VAN GOD ZELF.

Vanuit deze sublieme Realiteit vloeit als natuurlijk gevolg de
heilige vrees voor God voort. Vandaag heeft de mens niet alleen de
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vreze Gods vertrappeld en met de voeten getreden maar hij is er zelfs
toe gekomen zich "zonder God" te organiseren.

Zij zijn weinig talrijk, zij die eerbied en ontzag hebben voor de
Heer, zelfs onder de Christenen . . . Het volstaat te denken aan de
zondvloed van godslasteringen en vloeken dikwijls met kwaad opzet
gewild, verspreid, aangeleerd en zelfs geldelijk vergoed en beloond!

Bij een andere gelegenheid heb Ik je gezegd dat men van alles een
god heeft gemaakt behalve van God zelf: zoals van het geld, van de
meest onreine passies, van de wetenschap, van alles.

Als dit geen chaos is, mijn zoon, wat zou men dan wel een chaos
kunnen noemen?

Laten we een ander voorbeeld nemen: "Vergeet niet de feestdagen te
heiligen!"

Je ziet hoe men vandaag de feestdagen heiligt!

Om het ergste te voorkomen heeft men de vervroegde Zondagsmis
uitgedacht. . .

De Zondag: dies Domini . . . Dit is de dag van de Heer, dit is de dag
waarop de Verrijzenis wordt herdacht.

Maar voor deze laatste generaties tellen zij niet: de waarden van de
Geest, van het Geloof, van de getrouwheid aan God, Alfa en Omega
van alles en allen.

Het is de materie die God moet vervangen . . .

De materie moet te allen prijze voorrang hebben op de Geest . . .

Dat is de reden waarom men 's zondags de sportstadia overvol ziet
en de stranden en de bergen vol volk zoals in een stad!

Men moet zich vermaken, niet zich uitrusten maar zich te allen
prijze vermaken!

God heeft aan de mens de Zondag gegeven opdat hij zich van zijn
vermoeidheden uitruste en opdat hij, na zijn dagelijkse
beslommeringen terzijde te hebben geschoven, zijn waardigheid van
kind van God, zijn lotsbestemming, de gelukzalige ecuwigheid niet
zou kunnen vergeten en opdat hij God zou vereren door zich in de
rust en het gebed te heiligen.

Ik geloof niet dat er iets toe te voegen is aan de gevolgen van dit
proces van de materialistische reductie van het plan van de Heer.

Hierover zou men boeken moeten schrijven en niet een korte
boodschap.



