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INLEIDING

Waarom de publikatie van dit vijfde boekdeel?

Om reden van een mysterieus plan van de goddelijke Voorzienigheid die zorg draagt voor
elke zaak en ze richt naar haar eindbestemming.

Jezus wil dat allen weten en beseffen wat deze ontkerstende Kerk wacht.

De maat is vol, de kelk loopt over, de afgrond is niet ver meer verwijderd!

De mensheid beweegt zich zeer snel naar de zelfvernietiging en Jezus wil dat niemand kan
zeggen op het cruciale uur waaraan velen halsstarrig weigeren te geloven:" Dat wist ik niet ".

Als iemand het niet weet, zal dat zijn omdat hij, vrijwillig, het heeft willen negeren.

De boodschappen van de mensen worden aanvaard, maar die van God worden halsstarrig
afgewezen, zonder zich zelfs te verwaardigen er de authenticiteit van na te gaan.

Maar dit is een geschiedenis die zo oud is als de wereld.

Was er ooit één profeet die niet het slachtoffer was van de naijver, de nijd, de haat, de
vijandschap?

Het zou wel vreemd zijn als men vandaag de dag aan God, aan Jezus, de ware God én Mens,
het recht zou toekennen om te leven te midden van de mensen, om te spreken hoe en wanneer
Hij wil, met hen die Hij sinds altijd heeft uitgekozen.

Indien dit niet langer het geval was, dan zou wat in dit boekdeel gezegd wordt, niet
noodzakelijk noch waar zijn

Don Ottavio Michelini, Mgr.
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179.- MIJN KERK: HET OPPERGEZAG
BOVEN ALLE AARDS GEZAG

Schrijf, mijn zoon.

Ik, Jezus, ben het nog steeds. Ik verlang het onlangs onderbroken onderhoud weer op te
nemen.

In de voorgaande boekdelen heb Ik je reeds heel wat gezegd over de kwalen van Mijn Kerk
en over de verantwoordelijken voor die kwalen, maar dit onderwerp heb Ik nog niet uitgeput.
Nog andere zaken moeten worden verduidelijkt. Ik zal dit later doen.

Uit wat Ik je in de twee voorgaande boodschappen heb gezegd volgt een harde realiteit voor
de huidige regeerders over de volkeren: het volledige oppergezag van Mijn Kerk over alle
aards gezag, en dit wegens haar oorsprong die niet menselijk maar goddelijk is, wegens haar
zending die de aardse goederen en dingen overstijgt, wegens haar oogmerken, die dezelfde
oogmerken zijn waarvoor Ik, Jezus, Enige Zoon van de Vader, in de volheid van de tijden,
voor het heil van het menselijk geslacht, ben Vleesgeworden en gestorven op het Kruis.

Dit alles moet voor de mensen steeds een motief zijn van nederigheid en niet van hoogmoed.
Zij zouden zich er van moeten bewust zijn dat zij "ab aeterno” werden gekozen, niet om reden
van hun bijzondere verdiensten maar wel uit pure goddelijke goedheid.

WELK SCHREEUWEND CONTRAST

Vervolgens kan Ik, door het mysterie van Mijn werkelijke, persoonlijke en lichamelijke
eucharistische Tegenwoordigheid in Mijn Kerk, mysterie dat de engelen in de Hemel met
verwondering vervult, kan Ik, Mij plaatsend in het centrum van de-gehele Schepping, terecht
tot allen zeggen:" Leert van Mij, want Ik ben zacht en nederig van hart.”

Merk op, zoon, welk een schreeuwend contrast er is tussen Mij, pasgeborene in de kribbe te
Betlehem, merk op en overweeg daarbij nog het niet minder groot contrast dat er is tussen Mij,
vastgeslagen op het Kruis en de pralerige arrogantie, vermomd onder de schijn van een
zoetsappige nederigheid, die zelfs hun persoonlijkheid verandert en het hun mogelijk maakt
zich anders te tonen dan ze in werkelijkheid zijn.

Met andere woorden, zij hebben zich een masker gevormd dat voor anderen hun werkelijk
gelaat verbergt. Welnu, zoon, het is Satan die dit masker op hun gelaat heeft gelegd en het is
Satan die hun dit masker van het gelaat zal rukken.

O! Mijn zoon, wees niet bekommerd omtrent de waarheden die je neerschrijft. Verdrijf deze
onrust. De zo weinig beminde "waarheid” moet altijd worden bevestigd, zonder zich te
bekommeren om de gevolgen die hieruit voortvloeien. Trouwens, niemand zal ook maar één
haar van je hoofd kunnen krenken. Je zult moeten lijden, maar heb Ik, het Eeuwige Woord van
God, de Opperste en eeuwige Waarheid, niet geleden om de "waarheid" te bevestigen?

Ja, Ik herhaal het nogmaals, welk een verschrikkelijk contrast is er tussen Mij en Hen! Maar
het uur van de uvitzuivering zal het verderf wegvagen van de aanmatigende en hoogmoedige
theologen, die zoveel vergif gezaaid hebben overal in Mijn Kerk. Het zal het verdorvene
wegvagen dat alles heeft besmeurd en bezoedeld, het Gelaat van Mijn Kerk vervormend, dat
Gelaat dat Ik haar bij haar geboorte heb gegeven.

Thans is zij verzonken in de duisternis en is zij vervuld, tot overlopens toe, met talloze
tegenstrijdigheden.



Zoon, in Mijn Kerk zijn er een bepaald aantal herders, priesters, gewijde zielen en gelovigen,
die niet bij machte zijn om zich te herkennen voor wie zij in werkelijkheid zijn.

Mijn zoon, in Mijn vemieuwde Kerk, zal Ik niet langer bureaucraten, ambtenaren,
gouverneurs, vaklui dulden! Neen! Ik wil heiligen, vaders, enkel vaders, bij machte om hun
mandaat uit te oefenen met een aan vastberadenheid verbonden goedheid, maar dan een
vaderlijke vastberadenheid, altijd en enkel vaderlijk.

Een vader bedrijft nooit onrechtvaardigheden jegens zijn kinderen, ook al zijn die kinderen
niet altijd vol respect voor hun ouders. Indien alle zieleherders, priesters, enz waarlijk "vaders"
waren, dan zouden in Mijn Kerk alle onrechtvaardigheden, een oceaan van
onrechtvaardigheden, verdwijnen.

Zoon, Ik zeg niet dat alle maar vele uittredingen moeten worden toegeschreven aan hen die
in Mijn Kerk vergeten om "vaders" te zijn. Denk, zoon, aan de onderdrukte roepingen,
vernietigd door de trots en de hoogmoed van hen die geen vader hebben kunnen of willen zijn.

DOOR TE DELEGEREN
: BEMINT OF VERGEEFT MEN NIET

Een ware vader weet zijn dwalende zoon te begrijpen en te vergeven. De ware vader kan het
verloren gelopen schaap begrijpen en hij volgt het, hij vervolgt het en na het gevonden te
hebben neemt hij het op zijn schouders. Een ware vader houdt zich rechtstreeks bezig met zijn
verloren zoon. Men bemint noch vergeeft door te delegeren.

Zoon, je weet goed dat de liefde leidt naar de eenheid. Indien in Mijn Kerk het eerste en
grootste gebod van de liefde werd onderhouden, dan zou er niet alleen eenheid zijn maar een
ware en authenticke eendrachtige gemeenschap. Jijzelf kunt vaststellen hoe het gesteld is.
Nooit, mijn zoon, zal door een menselijke geest kunnen begrepen worden hoezeer de
hoogmoed de mensen uitzinnig maakt.

In Mijn herboren kerk zullen er niet langer de talrijke "doden" zijn die de kerk vandaag telt.

Dan zal het Mijn tussentijdse Komst op aarde zijn door de komst van Mijn Rijk in de zielen.
En dan zal het de Heilige Geest zijn die door het vuur van Zijn Liefde en van Zijn Charisma's
de nieuwe Kerk zuiver zal houden, de nieuwe kerk die uitermate charismatisch zal zijn.,

Thans zijn vele bisschoppen vol wantrouwen ten aanzien van de charismatici. Waarin ligt de
oorsprong van dit wantrouwen? In de voorzichtigheid? Soms wel, ja, maar dikwijls ligt de
oorsprong in de jaloersheid, die een dochter is van de hoogmoed. Men vreest dat de
charismatici het persoonlijk prestige verminderen, prestige waaraan men vrijwel alles opoffert.
Het prestige is de noodlottige schaduw van Satan die hen overal achtervolgt.

Velen begrijpen dit thans niet. Maar de tijd zal komen dat dit zal worden begrepen.

De hoogmoed die Mijn Kerk omhult met haar schaduwen van de dood, berooft Mijn Kerk
van haar doel. Want de hoogmoed is de oorzaak van het voor eeuwig verloren gaan van een
groot aantal zielen. Als men vervolgens bedenkt dat het verloren gaan van een enkele ziel erger
is dan alle ongelukken, lijden en rampen van alle tijden, dan zal men gemakkelijk het
dramatische van de toestand begrijpen.

Dit volstaat voor het ogenblik, zoon.

Ik zegen je. Bid en bemin Mij.
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180.- MIJN KERK:
MEESTERES EN GIDS VAN ALLE VOLKEREN

Mijn zoon, schrijf.

Ik ben, Jezus. Ik herneem het onderhoud over Mijn Kerk, begonnen maar helemaal niet
afgesloten.

Ik heb haar in de wereld geplaatst, te midden van de wereld, omdat haar zending zich richt
tot alle volkeren en naties op aarde. Zij is opgericht door de goddelijke Wil als Meesteres en
Gids voor alle volkeren.. Dat is de plaats die haar toekomt, dat is de plaats die haar na de
zuivering zal worden toegekend.

Haar taak in deze tijd die ligt tussen de eerste komst van Christus op aarde door het mysterie
van de Incarnatie en zijn tweede komst op het einde van de tijden om de levenden en de doden
te oordelen, kan niet worden omschreven..

Tussen de eerste en de tweede komst, waarin de eerste komst de Barmhartigheid van God
openbaarde en de tweede komst de goddelijke Gerechtigheid, de Gerechtigheid van de
Christus, de ware God en ware Mens, als Priester, Koning en universele Rechter zal de derde
tussentijdse komst onzichtbaar zijn, waarin zij verschilt van de eerste en van de tweede komst,
beide zichtbaar.

Deze derde komst (of de tweede in chronologische volgorde) is het Rijk van Jezus in de
zielen, het Rijk van de vrede, het Rijk van de gerechtigheid, dat haar volle en schitterende
luister zal kennen na de zuivering.

Mijn Kerk is geplaatst te midden van de naties maar geen enkele natie zal het recht hebben
haar te verdringen. De natie die dat zou aandurven zou handelen tegen de plannen van de
goddelijke Voorzienigheid en Haar verontwaardiging uitlokken.

Mijn Kerk heeft in zichzelf al wat nodig is om haar goddelijke zending uit te oefenen,
aangezien Ik, Jezus, tegenwoordig ben in Mijn Stedehouder, de Paus van Rome, aangezien Ik,
bovendien werkelijk lichamelijk en persoonlijk tegenwoordig ben in het mysterie van het
geloof: de Eucharistie en nogmaals tegenwoordig door het goddelijk woord: Ik ben het ecuwig
Woord van God

VRIJE EN ONAFHANKELIJKE HEILSZENDING

Nu, Mijn zoon, het is klaar en duidelijk dat geen enkel gezag op aarde de overhand kan
hebben op Hem die het Opperste Gezag is, de Alfa en de Omega van alles en van allen, zonder
wie geen enkel gezag kan bestaan. Er is geen enkel gezag dat niet van God komt.

Dit gezegd zijnde, moet Mijn Kerk (als heilssacrament) en zal zij haar heilszending moeten
uitoefenen vrij en onafhankelijk, omdat zij van God is, omdat God in haar is.

Wee hen, die uit trots en hoogmoed zullen trachten haar de weg op aarde te versperren: zij
zullen in botsing komen met de billijke verontwaardiging en met de gramschap van de
goddelijke Gerechtigheid.

Mijn Kerk op aarde zal in haar betrekkingen met de naties wederzijds eerbied en begrip
bewaren. Inderdaad het einddoel is gemeenschappelijk: het welzijn van de mens dat zal worden
verschaft door Mijn Kerk via de oprichting van het hemelse Jeruzalem en door de naties via de
oprichting van het aardse Jeruzalem. De twee steden zijn er voor het algemeen welzijn van de
volkeren.



De twee machten, de kerkelijke en de burgerlijke macht, als zij niet zijn aangevreten door de
hoogmoed, die steeds nijd en ijverzucht verwekt, zullen zijn als twee rails die gelijklopen, op
eenzelfde afstand van elkaar met hetzelfde vertrek- en eindpunt, gescheiden maar tevens
verenigd door de dwarsbalken die samen voortlopen zonder elkaar ooit te ontmoeten.

Tussen de twee machten moeten noodzakelijke betrekkingen bestaan: de ene kan de andere
niet negeren. Deze betrekkingen moeten zich altijd ontwikkelen in het raam van de
respectievelijke bevoegdheden en van de wederzijdse eerbiediging.

God is uitermate naijverig op de gave die de grootheid en de waardigheid van de mens
uitmaakt, te weten op de gave van de vrijheid.

Elke plagerij of hinder is een aanslag op de vrijheid die niet anders dan streng kan worden

bestraft.
Deze mensen, rechtstreekse instrumenten van Satan, zullen worden weggevaagd als stof in

de wind.

Nooit zal Mijn herboren kerk maatregelen nemen van die aard dat zij de vrijheid van anderen
schaden of beknotten of maatregelen die helemaal niet stroken met haar goddelijk mandaat.

Eveneens zullen de machten en hieronder bedoel 1k het gezag van welke aard dit ook moge
wezen: het burgerlijke, militaire, politicke of rechterlijke gezag, hun grenzen niet mogen
overschrijden . . .als zij dit doen zullen zij het evenwicht van de wereldvrede verbreken, een
zwaar misdrijf dat om wraak roept bij God.

Mijn zoon, laten wij niet spreken over wat er in de wereld aan het gebeuren is door de
werking van verdorven en ontaarde mensen, bedreven in alle soort schurkachtigheden, blind
zoals hun meester Satan, zodat zij zich in de plaats willen stellen van God, in de waan Zijn
eeuwige en goddelijke wetten te kunnen vernietigen, zich het recht toegigenend dat slechts aan
God toebehoort en aan niemand anders in de wereld, het recht namelijk om te beschikken over
leven en dood, op die wijze optredend tegen God, de Gever van het leven.

Deze mensen, rechtstreekse instrumenten van Satan, opperste en verstokte verderver, zullen
op dat uur dat onverbiddelijk nadert worden weggevaagd als stof in de wind.

Dan zal worden begrepen dat God werkelijk bestaat en dat het verschrikkelijk is. zich Zijn
gramschap op de hals te halen.

Zij hebben Mijn Wetten, Mijn Geboden heiligschennend verkracht. Zij hebben Mijn Kerk
ontwijd. '

Door hun helse stank hebben zij de lucht voor de ademhaling ongeschikt gemaakt.

Maar een vuur uit de hemel zal op aarde neervallen en alle tekens van de menselijke
dwaasheid uitwissen. Dan zal er in de steden en de naties geen steen meer op de andere blijven
totdat de verschrikkelijke gramschap van God is gestild.

Mijn zoon, dit volstaat voor het ogenblik.

Bid, breng eerherstel. Offer Mij je lijden op, bemin Mij.

Ik zegen je en mét jou zegen Ik de personen die je dierbaar zijn.
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181.- MIJN KERK:
EEN, HEILIG, KATHOLIEK, APOSTOLISCH, ROOMS
HAAR PREROGATIEVEN DIE NOOIT VERANDEREN

Schrijf, zoon.

Hernemen wij het onderhoud omtrent Mijn Kerk.

Zij is en zal blijven één, heilig, katholiek, apostolisch, rooms. Hierin verandert zij niet, kan zij
nooit veranderen met de veranderingen van de menselijke gebeurtenissen: niemand zal haar
ooit kunnen beroven van haar prerogatieven.

Mijn Kerk is in de wereld voor de wereld. zij is niet statisch maar altijd op weg en in
beweging. Zij zal de leiding nemen van de wereld zoals de herder gaat aan het hoofd van de
kudde. Haar zending is uitgesproken missionair en haar taak is het brengen van de boodschap
van het evangelie aan alle volkeren.

Zij is niet voor de absolute maar evenmin voor de democratische macht, niet voor de zuiver
democratische macht. Zij is hi€rarchisch, want zo heb Ik haar gewild en zo wil Ik haar, Ik, haar
Stichter.

De hi€rarchie vormt haar ruggegraat. Haar regering zal er een zijn tussen die van de absolute
en die van de zuiver democratische macht. Haar leden zullen alle gedoopten zijn. Aan de top
zal de Paus staan die in geval van dringende noodzaak alleen kan regeren, daar hij in zichzelf
alle beraadslagende en uitvoerende macht bezit.

De Paus, ware en rechtstreekse opvolger van Petrus, zal aan de top staan van Mijn Kerk, die
een volmaakte maatschappij is en als dusdanig over alle middelen beschikt om haar
doelstellingen na te streven, onafhankelijk van welke andere menselijke structuur ook.

Meerdere van die structuren zullen wegvallen en anderen zullen worden vereenvoudigd.

HIJ DIE DE BOODSCHAP BRENGT IS IEMAND ANDERS
DAN HIJ DIE DE BOODSCHAP ONTVANGT.

Ik, Jezus, ben het onzichtbaar Hoofd van Mijn Kerk. Het zichtbaar Hoofd is de Paus van
Rome, opvolger van Sint Petrus, aan wie liefde, eerbied en nederige gehoorzaamheid moet
worden betuigd vanwege allen, bisschoppen, priesters en gelovigen, zonder enig onderscheid.

De Kerk is in de wereld maar verschillend van de wereld. Zij zal zich nooit met de wereld
kunnen vereenzelvigen. Zij wordt daarvan weerhouden door haar natuur als Meesteres, als
Moeder van de wereld, alsmede door haar zending. Hij die de boodschap brengt verschilt van
hem die de boodschap ontvangt.

De ontaardingen van het huidige uur zullen de eensgezinde afkeuring krijgen van vele
gelovigen, priesters en zelfs van herders; maar eenmaal dat de waarheid en het evenwicht zijn
hersteld die nu door zovele kwalen zijn ontwricht, zal de herboren Kerk geen onenigheid meer
kennen omtrent haar natuur,

Zij zal altijd met tegenkanting te kampen hebben, want het lichaam krijgt het lot van het
hoofd, maar de krachten en de obscure machten van het kwaad zullen haar nooit overwinnen.
Zij geniet de bijzondere tegenwoordigheid van de heilige Geest die haar reeds met Zijn
charisma's overstroomt.

Vandaag vermenigvuldigen zich overal de charismatische zielen. In de kerk heeft het
charisma altijd bestaan. Alle heiligen waren charismatici. Ik spreek hier niet over het charisma
als bijzondere en buitengewone gave, toegekend aan bepaalde personen van de kerkelijke



Gemeenschap. Ik spreek hier niet over de gewone charisma's waaraan alle christenen deel
hebben door hun sacramenteel leven.

ZO WORDEN DE TROTSEN VERSPREID DOOR DE HEER

De duistere en verborgen hellemachten gebruiken al hun hulpmiddelen om onenigheid, nijd
en ijverzucht te zaaien tussen de charismatici om hun invloed te verminderen en zelfs uit te
schakelen. De charismatische zielen moet zich hiervan bewust worden om niet toe te staan dat
de vijand een aanslag pleegt op het plan van de goddelijke Voorzienigheid. De charismatische
zielen zullen ervoor waken niet in de strikken van de vijand te vallen door in zichzelf alle
deugden aan te kweken maar heel in het bijzonder de nederigheid, fundamentele en centrale
steunpilaar van de heiligheid.

De herboren Kerk zal bijna helemaal charismatisch zijn. Zij zal waarlijk heilig zijn en het zal
de Heilige Geest zijn die haar springlevend zal maken en heilig om van haar een lichtbaken te
maken dat zal stralen over de gehele mensheid.

Wie zijn de mensen om zich tegen God te verzetten met de dwaze bedoeling Hem de weg te
versperren? Minder dan een handvol stof dat de wind verspreidt zijn de regeerders van de
volkeren ondergedompeld in de dichtste duisternis van hun hoogmoed.

Wat is er nodig om hen te beschamen? Zij hebben hun hart gesloten, hun mond spreekt vol
verwaandheid; hier zijn zij, ze komen vooruit en omsingelen Mij om Mij te vellen.

Maar Ik zal ze verspreiden als stof, als niets anders dan stof. Zij hebben voor Mij een graf
gedolven, zijzelf zullen erin vallen en erdoor verzwolgen worden. Zo is het dat de Heer de
trotsen verspreidt die tegen Hem komplotten hebben gesmeed. Zo zal Hij zijn vijanden vellen
en Zijn Kerk zal het heil brengen tot aan de uiteinden van de aarde.

Zoon, voor dit ogenblik volstaat dit. Ik zegen je en mét jou zegen Ik allen die je dlerbaar zijn.
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182.- MIJN KERK:
WEINIGEN MERKEN HAAR MYSTERIEUZE GISTING OP

Ik ben het, Jezus, die Mijn gedachten omtrent de huidige Kerk verder wil uiteenzetten.

Zij is Mijn Kerk die zich aan het hernieuwen is. Slechts enkele zielen hebben Mijn goddelijke
activiteit opgemerkt. Ik heb je van nabij de werkelijkheid van Mijn actieve tegenwoordigheid in
Mijn Kerk doen aanraken; je hebt enkel zielen gezien die Ik heb uitverkoren en die in Mijn
mystiek Lichaam een belangrijke zending zullen hebben.

Maar onder Mijn bedienaren merkt slechts een klein aantal die mysterieuze "gisting" op. De
meesten verknoeien hun tijd met hun zaken die niet "Mijn" zaken zijn. Hun zaken zouden Mijn
zaken moeten zijn, omdat Mijn bedienaren al hun aandacht zouden moeten besteden aan de
zaken die op Mij betrekking hebben. Zij zouden druk in beslag genomen moeten zijn met het
behoeden en verdedigen van Mijn belangen, te weten met de glorie van God en het heil van de
zielen. Maar heel weinigen denken hieraan . . . De politiek, de sport, de filmen, zelfs de
pornografische, gezien op de televisie of in de cinema, vormen hun voedsel, wanneer zij niet
aan het grazen zijn in ergere dingen.

Altijd doof, altijd klaar om te mopperen, bijna altijd onverschillig voor het probleem
waarvoor zij werden geschapen, waarvoor zij werden geroepen, waarvoor zij werden
uitverkoren. . .

Zulk een houding, waardoor men "neen" zegt tegen de Liefde, "neen" tegen het licht, "neen"
tegen de Waarheid, en "ja" aan al wat strijdig is tegen al wat goed is, is waarlijk paradoxaal,
ongerijmd en onbegrijpelijk, zodat zij niet langer kan worden geduld.

IK WIL ALLEEN HEILIGE PRIESTERS ...
AL DE ANDEREN ZAL IK VERSPREIDEN ALS KAF IN DE WIND.

Bijgevolg breng Ik, het Woord van God, tegenwoordig in Mijn Kerk, het uur van de
uitzuivering op gang die het evenwicht en de harmonie moet herstellen die onder de druk en de
boosaardige bedrijvigheid van de prins van de duisternis en van de leugen werd verbroken.

In Mijn herboren Kerk wil Ik alleen heilige priesters om te heiligen, wil Ik alleen priesters die
zich bewust zijn van hun priesterlijke grootheid, macht en waardigheid. Al de anderen zal Ik
verstrooien als kaf in de wind en onder Mijn heiligen zal er van hen geen herinnering
overblijven. Mijn heilige Priesters zullen bezield zijn door de liefde tot en de vrees voor God,
bewust dat zij in Mijn handen de instrumenten zijn voor een nieuwe Schepping.

Zjj zullen waarlijk weten en geloven dat zij de bedienaren zijn van een machtige en universele
Koning. Zij zullen de prijs van de zielen naar waarde schatten zodat zij dag en nacht voor hun
heil zullen arbeiden. Zij zullen weten dat zij meer zijn dan Mijn bedienaren, "Mijn vrienden",
wat wil zeggen de "vrienden van God".

"Ik noem jullie geen dienaren maar vrienden". Mijn heilige priesters van de herboren Kerk
zullen weten dat zij in het Vaderhuis geen vreemdelingen zijn, maar toekomstige medeburgers
van het hemelse Jeruzalem en leden van de familie van God.

Ik zal hen plaatsen als hoofden te midden van Mijn volk. Zij zullen Mijn Heilige Naam van
generatie tot generatie in herinnering brengen. Zij zullen het zijn die Hem zullen doen
beminnen en Hem aanwijzen als de Alfa en de Omega van alles en van allen, als de Verrijzenis
en het Leven, als de ecuwige en ongeschapen Liefde, die uit zichzelf het heelal vult. Zij zullen
het zijn die Mijn geboden zullen verkondigen. Zij zullen het zijn die overal het beeld van de
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hemelse mens zullen dragen en niet dat van de mens uit de aarde gemaakt. En met het beeld
van de hemelse mens zullen zij het rechtschapen leven, de heiligheid en de waarheid brengen.

DIT IS EEN TIJD VAN ONDERGANG
MAAR TEVENS VAN HEIL

Zo zullen en moeten de bedienaren zijn van Mijn Kerk, herboren en schitterend, als nooit
tevoren. Zoon, de huidige tijd is een tijd van openbare rampen maar tevens een tijd van grote
Barmbhartigheid.

Het is een tijd van ondergang maar tevens van heil. En Mijn Kerk zal worden gered uit de
klauwen van Satan die haar voor altijd wilde verwoesten. Het zal een tijd zijn van
overwinningen en triomfen. Dit zal de tijd zijn van de triomf van Mijn Moeder die voor de
tweede maal met haar hiel de kop van de slang zal verpletteren. Dit zal een tijd zijn van leven
en van wederopstanding. :

Je zult het zien, Mijn zoon, ja, je zult het zien, het verloop van die gebeurtenissen zonder
voorgaande-in de menselijke geschiedenis. Velen weigeren nog eraan te geloven. Ongelukkig
genoeg zal het te laat zijn als zij het geloven. Zoon, het is waar, het Kruis zal niet ontbreken
maar voor jou is het kruis een merkteken, niet enkel van uitverkiezing maar ook van liefde.

Moed, Mijn zoon, Tk weet wat je denkt maar vergeet niet dat Ik God ben en alles vermag; ja,
zoon, Ik kan het weerzinwekkend wormpje nemen dat in het stof en het slijk van de aarde
kruipt en het tot Mij verheffen en er een engel van licht van maken. Jij zult profeet zijn in de
kerk van morgen en men zal tot jou komen om Mijn gedachten te kennen. Verontrust je niet,
het is je Jezus die tot je spreekt, die je volgt, die je bemint, het is de Liefde die in jou liefde
zoekt. Ontgoochel Mij niet, zoon, te veel zielen hebben Mij ontgoocheld, te veel zielen hebben
Mij verraden.

Moed zoon, aanvaard Mijn zegen als een onderpand van Mijn Liefde. Mét jou zegen Ik allen
die je dierbaar zijn en voor wie je bidt. Bemin Mij en offer Mij je lijden op.
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183.- MIJN KERK:
WONDERLIJKE VERSMELTING VAN HET
GODDELIJKE MET HET MENSELIJKE

Schrijf, Mijn zoon, Ik ben het, Jezus, die tot je spreekt.

Ik moet je belangrijke zaken zeggen, steeds omtrent Mijn Kerk na de zuivering.

Zoon, de Kerk is van Mij, zij is voortgekomen uit Mijn geopende Zijde; Mijn Kerk is een
door Mij ingesteld heilssacrament, om alle mensen te leiden naar de haven van het eeuwig heil.

De Kerk is een wonderlijke versmelting van het Goddelijke en het menselijke, waarvan men
een beeld kan vinden op een lager vlak, in de versmelting van de geest en het lichaam in de
menselijke persoon. Een ander beeld kan worden afgeleid uit de versmelting van het natuurlijk
element. ziel, met het bovennatuurlijke element, genade.

Ik, de Ene en Drieéne God, heb de Kerk gewild als een instrument om op aarde de tweede
Schepping te verwezenlijken en te vereeuwigen. Van de Kerk ben Ik het onzichtbaar maar
werkelijk Hoofd, altijd tegenwoordig, bovennatuurlijk actief en vruchtbaar. Van de Kerk ben
Ik de onvergankelijke Meester, de veilige Gids, in haar ben 1k de Weg, de Waarheid en het
Leven.

Mijn Kerk is een volmaakte maatschappij, menselijk en goddelijk. Menselijk omdat de
mensen haar leden vormen. Goddelijk omdat haar oorsprong goddelijk is, omdat haar natuur
goddelijk is, omdat haar doctrine goddelijk is, omdat de te harer beschikking gestelde
heilsmiddelen goddelijk zijn, omdat de door haar nagestreefde doelstellingen goddelijk zijn.

Mijn Kerk is volmaakt omdat het haar aan niets ontbreekt om volmaakt te zijn, omdat het
leven dat in haar stroomt goddelijk is, omdat zij doordrongen is van de werking en van de
tegenwoordigheid van de heilige Geest die haar ondersteunt, haar springlevend houdt en haar
heiligt tijdens heel haar pelgrimsweg op deze aarde van verbanning.

DE ROOK VAN DE HEL
IS IN HAAR BINNENGEDRONGEN

Zoon, Ik voorkom je niet uitgesproken maar in je hoofd opkomende opwerping: waarom,
Jezus, wordt dan de Kerk zo verschrikkelijk geteisterd door talloze kwalen? Omdat er in de
Kerk het element mens is. Waar de mens zich bevindt is de onvolkomenheid. Als de mens
vervolgens dan nog bewogen en gedreven wordt door de aanmatiging en door de hoogmoed,
mét Satan kuipt en konkelt, dan maakt Satan zich van hem meester en maakt van hem een
instrument ten kwade. Vergeet het nooit, Satan is de nadper van God, al wat God ten goede
doet, bedrijft hij ten kwade.

- Waarom, Mijn Jezus, is de Kerk zo zwaar ziek?

- Omdat de rook van de hel in haar is binnengedrongen en er de geesten verduistert van hen,
die dit uit hoogmoed hebben gewild. Deze ongelukkigen kunnen nooit een schatting maken
van de onberekenbare schade toegebracht aan de Kerk.

Ook aan een andere van je opwerpingen antwoord Ik: Is de werking van de Heilige Geest in
gebreke gebleven?

- Neen, zoon, God liegt niet, God is getrouw aan zijn beloften. Het is niet God die in gebreke
is gebleven, maar het is de mens die tekort is geschoten in zijn getrouwheid.
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ZEER WEINIGEN ZIJN BEREID OM MIJ
OP DE WEG VAN HET KRUIS TE VOLGEN

God maakt nooit inbreuk op de vrijheid van de mens, zelfs wanneer de mens die wonderlijke
gave tegen God gebruikt.

Als dit niet zo was, zeg Me wat er heden met deze wereld zou gebeuren?

Zoon, hoe dikwijls heb Ik je niet gezegd dat het kwaad van-welke aard het ook weze, nooit
van God komt maar van Satan, die "het kwaad", heel het kwaad, is en van de mens die dit
kwaad wil? Neen, het kwaad komt nooit van God, want het is niet God die ontrouw is aan de
mens, maar het is de mens die ontrouw is aan God.

De doelstellingen van Mijn Kerk zijn de doelstellingen van het mysterie van de Verlossing.
Het komt aan de Kerk toe om die doelstellingen na te streven maar de middelen zelf om die
doelstellingen na te streven zijn die van Mijn Verlossing: de nederigheid, de armoede, de
gehoorzaamheid en de Calvarie die een zeer groot aantal weigert te beklimmen, zelfs onder
Mijn bisschoppen, priesters en gewijden in het algemeen. Zij die bereid zijn om Mij te volgen
op de weg van het Kruis zijn zeer weinig talrijk.

De dorheid van Mijn Kerk vindt daar haar wortel.

Mijn Kerk is de enige bewaarster, verklaarster, behoedster van Mijn Woord.

Al wie dit voorrecht aan Mijn Kerk durft te ontzeggen en er zich op heiligschennende wijze
van meester maakt door Mijn Woord te misvormen, te vervormen, te veranderen bedrijft een
zeer zware zonde tegen de Heilige Geest, zware zonde van zelfgenoegzame aanmatiging,
zonde die zelden vergeving verkrijgt.

Zoon, Ik zegen je. Geef vreugde aan Uw Jezus door je beschikbaarheid voor het Kruis.
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184.- MIJN KERK IS GEINTERESSEERD
AAN ALLE MENSELIKE ACTIVITEITEN

De activiteit van Mijn Kerk wordt niet beperkt tot de enkele aspecten van de Christen die op
aarde pelgrimeert. De Christen is het voorwerp en de doelstelling van geheel de goddelijke en
menselijke activiteit van de Kerk, zowel als enkeling of als lid van de familiale, sociale en
kerkelijke gemeenschap. ’

Bijgevolg zijn al de structuren waarin de Christen zich beweegt, werkt en leeft ook het
voorwerp van de kerkelijke activiteit.

Het werkingsveld van de Kerk willen beperken tot slechts enkele aspecten van het leven van
de Christen om andere aspecten ervan uit te sluiten, zou een aanslag zijn op de soevereiniteit
van de kerk, dat zou het wijzigen zijn van de natuur van de Kerk, dat zou gelijk staan met het
beroven van de kerk van de doelstellingen waarvoor God haar in de wereld heeft gewild en
geplaatst.

Wie dit zou aandurven zou zich in openlijke en schreeuwende oppositie tegenover God
stellen. Weg met hen die bekoord worden om dit te doen.

Mijn Kerk is geinteresseerd in alle menselijke activiteiten, zowel de publieke als de privé-
activiteiten. Het is de taak van Mijn kerk om te waken over de individuele zielen en over alle
structuren waarin zielen leven, om hen te verdedigen en te beschermen tegen alle gevaren die
hun morele of leerstellige integriteit bedreigen.

De taak en de verantwoordelijkheid van Mijn Kerk is waarlijk groot en zij zal onophoudelijk
in staat van alarm moeten leven want de krachten van het kwaad, van de hel en van de wereld
belegeren haar van alle zijden. Om die reden zal zij zich altijd moeten verdedigen met de
geschikte middelen die haar niet ontbreken, zoals ook de bijstand van de heilige Geest haar niet
kan ontbreken, zodat zij nooit zonder de nodige goddelijke bijstand zal zijn indien zij, in het
geloof, zich wil bewaren tegen de nijd en de subtiele listen van haar vijanden.

NIETS KAN HAAR ONVERSCHILLIG ZIJN
VAN WAT DEEL UITMAAKT VAN HET MENSELIJK LEVEN

Groot en zwaar is de taak van Mijn Kerk in de wereld: door haar tegenwoordigheid en haar
mandaat, door de middelen waarover zij beschikt, zal zij het leven van de Christenen en het
milieu waarin zij leven moeten heiligen. Niets van wat deel vitmaakt van het leven van de mens
mag haar onverschillig zijn: het gezin, de school, de pers, de cultuur in het algemeen en alle
structuren waarop de beschaving berust.

Het is aan niemand toegestaan om de vruchtbare werkdadigheid van Mijn Kerk te
dwarsbomen: dit doen zou gelijk staan met het zich verzetten tegen Hem, die in Zijn Almacht
en in Zijn Voorzienigheid, ten koste van Zijn goddelijk Bloed, van de kerk een heilsinstrument
heeft gemaakt voor alle mensen. Dat de mensen er eens en voor altijd van overtuigd mogen
zijn dat aan de basis van elke onderdrukking van Mijn Kerk zich Satan bevindt, haar
onverzoenlijke en onverbiddelijke vijand.

Maar als men niet gelooft aan de vijand of als men zich er niet om bekommert om de vijand
te identificeren dan zal men hen nooit kunnen overwinnen . .
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DE MENS STAAT IN HET MIDDELPUNT:
DOEL EN SLACHTOFFER

Wie tegen Mijn Kerk werkt is, of hij dit wil of niet, een rechtstreekse collaborateur van
Satan, handelend in éénklank met hem in de onblusbare haat die Satan op alle mogelijke
manieren voedt en koestert tegen Christus.

Ik heb dit alles gezegd omdat jullie dit weten moeten en uit deze kennis een beweegreden
halen om niet te worden meegesleept door de dwaling en het kwaad.

Men kan niet tegelijk twee heren dienen die strijdige belangen hebben. In deze wereld van
het licht en van de duisternis, van het leven en van de dood, van waarheden en dwalingen,
dient men ofwel God ofwel Satan. Een andere keuze is er niet.

Ofwel de Almachtige, Alwijze God, de eeuwige, oneindige, ongeschapen God-Liefde die
licht is ofwel de Satan, eerste opstandeling, duisternis, haat, verdeeldheid, hoogmoed,
moordenaar, verwekker van duisternissen, van ketterijen en van alle andere kwalen.

In het middelpunt tussenbeide staat de mens, doel en slachtoffer van deze toestand.

De vrije en intelligente mens is het enig wezen dat bij machte is om te kiezen tussen deze
twee polen: ofwel mét God in het leven dat geen einde kent, in het licht, in de waarheid, ofwel
mét Satan die alle kwalen in zich insluit.

Zo is de grote historische realiteit waarin de mens geplaatst wordt door op de wereld te
komen. Deze realiteit zal in Mijn nieuwe Kerk de centrale en fundamentele kern vormen en
niemand zal het recht of de toestemming hebben ze vit de weg te gaan.

Voor vandaag volstaat dit, zoon.

Bid, breng eerherstel en bemin Mij altijd.
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3 december 1977

185.- MIJN KERK EN HET VOLLEDIGE,
TOTALE FAILLIET VAN HET MATERIALISME

Zoon, neem je pen en schrijf.
De mensen zijn fier, hoogmoedig op hun beschaving.

Maar wat is dit voor een beschaving?
Het is een beschaving van de dingen, van de materie: zij zijn ervan overtuigd, ofwel zij

veinzen ervan overtuigd te zijn dat zij opnieuw een tweede aards paradijs hebben geschapen.
Zij zijn in de waan (en hoe zou dit anders kunnen zijn) dat hen slechts een armlengte scheidt
van het zozeer begeerde geluk dat zij overal en met zo een koortsachtige angst zoeken.

Zij zoeken dit geluk in de genoegens van het vlees en daaruit volgt de lachwekkende,
obsederende, fanatieke ophemeling van de zinnelijkheid, van de pornografie, de georganiseerde
en wettelijk gemaakte ondeugd die enorme financi€le middelen inschakelt die alle verbeelding
tarten: zwarte missen, hoeveel kosten zij aan de occulte organisatoren?

Zij de materialisten, mensen van deze eeuw, zoeken het geluk in de tafelgenoegens, in het
bezit van rijkdommen, in het hevig begeren naar eerbetuigingen, in de ontdekkingen van de
wetenschap, in de kunst ontaard en verederd door het ontberen van het geloof en het
overstromen van walgelijke gevoelens.

Maar zij beginnen in te zien, al trachten zij tevergeefs dit voor zichzelf te verbergen
(bijgevolg zei Ik dat zij veinzen) dat in al deze dingen het zo koortsachtig en angstig
nagestreefde geluk niet is te vinden . . .

Dus, dit is het failliet van het materialisme? Ja, mijn zoon, het volledige, totale failliet van het
materialisme. Maar de menselijke hoogmoed zal dit nooit toegeven. De menselijk hoogmoed
zal worden meegesleurd en tot as verbranden (en deze woorden moeten letterlijk worden
begrepen), hij zal tot as verbranden maar de mens zal dit nooit toegeven. Het zal het tijdperk
van de zuivering zijn die het bederf ervan en zelfs de herinnering eraan zal wegvagen.

Mijn zoon, binnen twintig jaar wordt er niet meer over gesproken.

DE VELDSLAG WOEDT
MAAR DE OVERWINNING IS BELOOFD

Marx zette de arbeiders en de volkeren van de hele wereld ertoe aan om in opstand te komen
tegen God. Noteer, zoon, dat Ik zei tegen God, om Hem en Zijn Kerk neer te halen.

D4t is de werkelijke doelstelling van het marxisme, duivels vermomd onder de dekmantel van
het sociaal welzijn.

Heeft het marxisme, inderdaad, niet gezegd dat godsdienst opium is voor het volk?

De Zeer Heilige Maagd, Mijn en jullie Moeder, die goed de waarachtige kern van het
goddeloze communisme kent, heeft de uitdaging opgenomen. De veldslag woedt maar de
overwinning is beloofd: het zal de overwinning zijn van Mijn Moeder, die op het gewilde uur,
met haar hiel de kop van de giftige slang zal verpletteren.

Dus voor de vijanden van God en van Zijn Kerk, voor de aanstichters tot het materialisme,
zo opgehemeld als de grote overwinning van de mens buiten welke er niets meer is dan de
ijzige verlatenheid van het graf waarop het woord “einde" is gegrift, vormt het marxistisch
atheisme het meest enorme bedrog ten nadele van de gehele mensheid bedreven door de
duistere en verborgen helse machten. ..
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En dit is een reden om verwonderd, verbaasd te staan hoe enkelingen, volkeren en naties,
intelligente schepselen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God hun Schepper zo in
dit macaber en geducht bedrog konden worden meegesleurd.

Enkel de hoogmoed die verblindt kan dit verklaren. Want tenslotte is het niet zo moeilijk om
zich rekenschap te geven van de ontelbare tegenstrijdigheden van het atheistisch marxisme.

De goddelijke realiteit van God komt in de mens zelf tot uiting, uit zich in het geschapene,
waarin Zijn Wijsheid, Macht en Tegenwoordigheid zich overduidelijk openbaart.

VERRADERS, NIET MINDER VERDORVEN DAN JUDAS

Geen enkel mens kan het marxisme aanvaarden zonder zichzelf te degraderen, zonder in te
gaan tegen de duidelijke vanzelfsprekendheid van zijn spiritualiteit, van zijn oorspronkelijke
grootheid, van zijn vrijheid, vrijheid die niet voortkomt, niet kan voortkomen uit de materie.

Zoon, als het al niet gemakkelijk is om de dwaze verblindheid te begrijpen die de mens tot
een zo ongelooflijke verdorvenheid heeft geleid, zodat hij zichzelf verloochent en zich plaatst
op een peil inferieur aan dat van de dieren, zeg Mij nu, zoon, of het gemakkelijk is te begrijpen
dat gewijde Christenen en zelfs bisschoppen, ook gevallen zijn in deze verderfelijke
materialistische conceptie, zodanig dat zij hun tijd en hun krachten verspillen om zichzelf en
anderen ervan te overtuigen dat het goddeloze atheisme verdient in aanmerking te worden
genomen. En door zo te handelen maken zij het nog groter en erger nog voeden zij zich met
zijn dodelijk vergif.

Maar dit is een verraderlijkheid die om wraak roept bij God.

Mijn Kerk heeft vele dorre takken, zij heeft doornstruiken, zij heeft veel vergeelde bladeren,
onbekwaam voortaan om nog de levendmakende stralen te ontvangen, takken en bladeren die
in duisternis zijn.

Maar Mijn Kerk is eveneens een levend Lichaam, wonderlijk springlevend, rijk aan
welriekende bloemen: de heiligen, de gerechten, de geloofsgetuigen, de martelaren en de
bijzonder vruchtbare slachtofferzielen.

Mijn Kerk wacht op haar volledige snoeiing waarna zij zal overstromen met levenskrachtige
sappen. Elke onreinheid zal van haar worden weggenomen.

Zo zal zij in de wereld verschijnen: schoon, goddelijk schoon, schitterend van
bovennatuurlijk licht.

Zij zal de door Mij gewilde Bruid zijn, verlangd, bevrucht, gesierd met kostbare juwelen.

Wijsheid, nederigheid, zuiverheid, liefde, geloof, hoop zullen de parels zijn die haar
voorhoofd zullen sieren.

Dit volstaat nu, Mijn zoon, rust nu uit.

Ik zegen je en mét jou zegen Ik allen die je dierbaar zijn.
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186.- MITN KERK:
SCHOON, REIN, GEKLEED IN ONSCHULD EN LIEFDE

Z0 WIL IK HAAR EN ZO ZAL ZE ZIIN

Schrijf, Mijn zoon.

Ik ben het, Jezus, die je vraagt je pen weer te nemen.

Wat nu in Mijn Kerk aan het gebeuren is, in Mijn Kerk, waarin trouwens de prachtige zielen
niet ontbreken, is waarlijk afschuwelijk.

In de voorgaande boodschappen heb Ik meermaals de gelegenheid gehad om je te zeggen dat
indien Ik je had laten zien wat er zich afspeelde achter de voorgevel van Mijn Kerk, je terstond
zou zijn gestorven: een eerloze eendracht, een weerzinwekkende kuiperij van Mijn bedienaren,
van Mijn gelovigen en zelfs van bisschoppen met de obscure machten van het kwaad.

Dit is slechts één tragisch aspect van deze troosteloze realiteit. Het is de afschuwelijke
troosteloosheid van de verwoesting die een energieke tussenkomst vereist en een vervroeging
van de termijn.

Zoon, Ik ben de Bruidegom, brandend van verlangen naar de ontmoeting met de Bruid op de
huwelijksdag. Ik ben de Bruidegom die brandt van het verlangen om zijn Bruid te ontrukken
aan het slijk waarin zij werd geworpen om haar opnieuw schoon, zuiver, opnieuw bekleed met
onschuld en liefde weer te vinden.

Zo wil Ik haar zien en zo zal zij morgen Mijn Bruid zijn. Wee hen die haar onschuld belagen!
Ik ben naijverig op haar en zal niet toelaten dat zij dan nog zal worden gesmaad.

DIT IS ECHT IETS PARADOXAALS EN ONGERIIMDS

Mijn herboren kerk mag niet langer worden onderworpen aan de plagerijen van de
hoogmoed van mensen die geknecht zijn door de duistere en verborgen machten van het
kwaad.

Mijn zoon, de strijd gevoerd door de Prins van de duisternissen, heeft door zich te bedienen
van de materialistische opvatting van het leven de Kerk en niet alleen de Kerk maar geheel de
mensheid gebracht in een doodlopend straatje dat slechts kan uitlopen op de grootste tragedie
uit de geschiedenis van het menselijk geslacht. Een tragedie zonder voorgaande. Ik bevestig je
dit opnieuw. Dit is werkelijk iets paradoxaals en ongerijmds: dat de mensheid zo lichtzinnig,
voortstapt naar zo een énorme catastrofe.

Het ophemelen van de materie in al haar verschillende aspecten en sectoren, de verheerlijking
van de brutale kracht, de vergoddelijking van al wat verderfelijk is, de onderwaardering van
alle waarden van de onsterfelijke geest die niet vergaat en nooit zal vergaan, het misprijzen
voor de veroveringen van de geest, reden en doeleinde van de Eerste en Tweede Schepping,
hebben als logisch gevolg de afgrond waarin de Kerk en de volkeren van de aarde op het punt
staan te vallen.

Uit Mijn herboren kerk zal in het individuele, familiale en sociale leven van de mensen,
worden weggesnoeid al wat een bedrieglijke, valse waarde is waarvoor de mensen en de
volkeren zwoegen, strijden en sterven terwijl ze de droevige realiteit oogsten van de zonde te
weten de eeuwige verdoeming.

Daar ligt, Mijn zoon, een dwaasheid, zoals hij dwaas is die deze dwaasheid op aarde heeft
gebracht. Het leven van het menselijk geslacht op aarde zal naar kleinere verhoudingen worden
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teruggebracht, zowel wat het aantal mensen betreft als wat hun onverzadigbare honger naar
altijd nieuwe vereisten betreft.

ARME MENSHEID, JE ZAL WORDEN GERED
EN DIT NIET OM REDEN VAN JE VERDIENSTEN
MAAR TEN KOSTE VAN WELKE PRIJS!

Zoon, het zullen de mensen zelf zijn die met eigen handen die beschaving van de materie, van
het materiéle zullen verwoesten, niet wetend dat de ware beschaving niet die van het materié€le
is maar wel de beschaving van de onsterfelijke geest.

Het is niet aan Mij dat zij de ineenstorting van hun weerzinwekkende heidense beschaving
zullen moeten toeschrijven, die hen geleid heeft naar de uiterste ondergang, naar de brutale
gewelddadigheden, naar de ophemeling van de misdaad, bijvoorbeeld naar de wettiging van de
abortus voorgesteld als een sociale verovering . . .

Het is niet aan Mij, Mijn zoon, maar enkel en alleen aan hun onwetendheid dat men het
geducht uur van de uitzuivering zal moeten toeschrijven.

De Kerk, herboren tot een nieuw leven, zal niet langer konkelen met het valse materialisme,
zo eensgezind opgehemeld en verheerlijkt door alle communicatiemedia (pers, radio, cinema,
theater) als een pseudo-kunst zonder inspiratie en door duizend andere middelen.

Deze heidense beschaving ook consumptiebeschaving genoemd, heeft alles ontwijd, alles
onderste boven gekeerd, alles geschonden en verkracht: de natuur, haar onveranderlijke
wetten, de zee€n en de rivieren. Zij heeft alles bezoedeld en vergiftigd. Deze beschaving van de
materie heeft de harmonie van de wereld van de geest verbroken en tevens het evenwicht van
de fysieke wereld.

Arme mensheid, je zal worden gered en dit niet om reden van je verdiensten, maar ten koste
van welke prijs!

Je zal worden gered door de goddelijke Goedheid die je heeft geschapen, vrijgekocht,
geheiligd.

Bid, Mijn zoon. Bemin Mij!

Ik zegen je.
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4 december 1977

187.- MIJN KERK ZAL RADICAAL
GEHERSTRUCTUREERD WORDEN

Schrijf, Mijn zoon, Ik ben Jezus.
Wat zal er al niet worden verbrand in Mijn Kerk op het uur van de uitzuivering!

Ik zei, Mijn zoon, verbrand.

Jets dat verbrand is wil zeggen iets dat vernietigd is dus niet meer voor de mensen kan
dienen. Ik spreek evenzeer over de materiéle structuur als over de niet-materi€le.

Mijn nieuwe Kerk zal, zoals Ik je dit meermaals heb gezegd, radicaal moeten worden
geherstructureerd, zodat zij opnieuw zal moeten verschijnen met de oorspronkelijke trekken
die Ik haar heb gegeven door de bemiddeling van Mijn Moeder en van Mijn Apostelen.

Miin zeer heilige Moeder bleef, na Mijn Hemelvaart, Medeverlosseres mét Mij. Mét Mijn
Apostelen (Regina Apostelorum) bleef Zij Mijn Kerk baren in de eenvoud, in de nederigheid,

in de liefde en in de smarten.
Het is overduidelijk en vanzelfsprekend, Mijn zoon, dat het erfgoed van de Openbaring

onveranderd en onveranderlijk moet blijven.

Als de zelfgenoegzame aanmatiging en de hoogmoed dit wil wijzigen, amputeren, omvormen
zou dit een onvergefelijk misdrjf zijn, zou dit een hoogmoed zijn gelijk aan die van Satan, en
deze hoogmoed is te vinden in de ziel van de pseudo-theologen, van meerdere bisschoppen,
van talloze priesters en gewijden die zich het absurde recht toe€igenen om het Woord van God
naar hun fantasie te interpreteren, het om te buigen en dienstbaar te maken aan de vereisten
van de tijden, zodat wat gisteren waar was dit heden niet langer zou zijn, tengevolge van de
evolutie van de levenswaarden van de mensen.

Deze ketterij is niet nieuw, hoevelen reeds stelden zich op als de kampioenen ervan, vooral

de protestanten met de reformatie.
Zoon, men mag niet raken aan wat van God is noch dit veranderen.
Wie is de mens om zich op te stellen tegen God en om het aan te durven Hem uit te dagen?

BESCHOUW DE EENVOUD VAN MIIN AARDS LEVEN

Instrumenten van Satan, ja, die zijn er, maar Ik zal ze verstrooien. Zij zijn minder dan een
handvol stof dat de wind zal verspreiden opdat er zelfs geen herinnering meer van zal
overblijven. Schaamteloos hebben zij misbruik gemaakt van en misbruiken zij Mijn goddelijke
Barmhartigheid, geduld en lankmoedigheid en dat zal hun lot verzwaren.

Mijn Kerk zal worden gereorganiseerd, zoals de gehele mensheid zal worden
gereorganiseerd. Haar primitief gelaat zal haar worden teruggeschonken. Het lelijke gelaat vol
tumors, dat de mensen haar hebben gegeven, zal vernietigd worden.

Hoe dikwijls, Mijn zoon, heb Ik je niet gezegd dat Ik, God, oneindig eenvoudig ben en dat Ik
alles eenvoudig wil zien? Ik verafschuw de menselijke hoogmoed die om reden van het
persoonlijk prestige ernaar streeft om wat van nature eenvoudig is ingewikkeld en complex te
maken. Het beeld van de eenvoud wordt door de wijze mens in alles ontdekt: ze vormt Mijn
goddelijke zegel.

Beschouw en overweeg, Mijn zoon, in hoeverre Mijn Incarnatie een groot mysterie was en
is. Kijk maar met welke eenvoud Ik dit mysterie aan de wereld geopenbaard heb. Beschouw
nogmaals de eenvoud van het gezin van Nazareth, prototype van alle gezinnen: de engelen in
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de Hemel zijn vol verwondering en ook de groten van de aarde zoals de wijzen uit het verre
oosten.

Beschouw tenslotte en overweeg de eenvoud van heel Mijn aardse leven, zozeer verwijderd
van de kuiperijen, de komplotten, de ambities, de begerigheden van de priesters van de
Tempel, die heel wat gemeen hebben met de mensen van de Kerk van deze materialistische

generatie.

DE MENS ZAL ZIJN EIGEN SCHERPRECHTER ZIJN

O! Mijn zoon, er zal een vuur uit de hemel vallen gewild en uitgelokt door de hoogmoed van
de mens.

Dit vuur zal in as leggen al wat door de mens vergiftigd en bezoedeld werd, zodat de mens
zijn eigen scherprechter zal zijn.

Paradoxaal maar waar.
Zij zijn al gemerkt, zij die zullen ontsnappen aan het verwoestend vuur dat de kerk en de

mensheid zal zuiveren van de bezoedelingen waarmede zij zijn bevlekt.

Al de structuren die voortkomen uit de hoogmoed en uit de menselijke dwaasheid, die de
mensheid voor God afschuwelijk hebben gemaakt, zullen worden verwoest.

Zoon, wees moedig en sterk, jij zult dichtbij Mij zijn wanneer alles zal worden volbracht,
wanneer de volkeren en de kerk, samen verenigd, zullen wandelen in de vrede en de eenvoud
van God de Schepper en Heer van alle dingen.

Zoon, de Vaders, de Heiligen en de grote Leraren van de kerk zouden het zich nooit
veroorloofd hebben niet in te stemmen met het gezaghebbend oordeel van hen die door de
goddelijke Wil, de enige bewaarders en wettelijke verklaarders zijn van het erfgoed van de
Openbaring: het goddelijk Woord. ‘

Het is een klare en duidelijke kwade wil, die bij niemand kan worden gerechtvaardigd,
allerminst bij de herders, priesters, gewijden in het algemeen, te bevestigen dat het Woord van
God, dat evenals God eeuwig en onveranderlijk is, zou kunnen worden aangepast aan de
veranderende tijden die veranderen zoals de mensen veranderen te weten bij het minste
windzuchtje.

Hoe is het mogelijk niet te weten dat God, de opperste en eeuwige Waarheid niet verandert
noch kan veranderen?

Noch God, noch Zijn Woord kunnen worden omgebogen naar de mens. Maar het is de mens
die zich altijd en overal moet plooien naar God.

Hoe is het mogelijk niet te weten dat onder de zichtbare en de onzichtbare wezens het enkel
de mens is, pelgrimerend op de aarde, die kan veranderen?

Zoon, het is altijd Satan die de mens ertoe aanzet zich in de plaats te stellen van God, om
Hem te ontrukken aan God en hem voort te duwen naar de afgrond van de ondergang.

Thans volstaat dit, zoon.

Ik zegen je. Bemin Mij. Bid en offer Mijj je lijden op.
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8 december 1977
188.- IK BEN DE MYSTIEKE ROOS VAN HET PARADIIS

Schrijf, zoon.

Tk ben de Moeder van mijn en jouw Jezus.

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Ik ben de Moeder-Maagd, bekleed met de zon en met sterren gekroond.

Ik ben Maria, de Mystieke Roos van het Paradijs, de Roos die in zich elke welriekende geur
heeft en die tot je spreken wil.

Zoon, hoe aangenaam is voor mij de toewijding aan mijn Onbevlekt Hart geweest waarmee
je mij vandaag gegerd hebt! Ik had graag vandaag, nu het feest van mijn Onbevlekte
Ontvangenis wordt gevierd, in mijn Hart de toewijding willen ontvangen en opvangen van
geheel het menselijk geslacht om deze als gave te schenken aan mijn Jezus, aan de Hemelse
Vader en aan de Heilige Geest, aan Wie het menselijk geslacht toebehoort door de Schepping,
de Verlossing en door de Heiligmaking.

Maar wat, ongelukkig genoeg, vandaag niet is kunnen gebeuren zal plaats vinden, dat
verzeker ik je, wanneer in een niet ver verwijderde tijd, alles zal zijn volbracht.

Zoon, die dag moet worden bespoedigd, want dan zal men kunnen zeggen dat eindelijk het

Rijk van Mijn Jezus is gekomen in het hart van alle mensen.

DE HEILIGE ROZENKRANS,
MACHTIGE REMEDIE VOOR ZOVELE KWALEN

Die dag moet worden bespoedigd door het gebed dat mij zo aangenaam is, te weten dat van
de heilige Rozenkrans, door de inwendige versterving van de geest en door de versterving van
de zintuigen.

Vele zogenaamd goeden zijn doof en blijven doof voor deze reeds oude uitnodiging van Mij.
En toch, mijn zoon, heb ik haar al eeuwen en bijzonder in deze laatste 150 jaar aan mijn Kerk
aangewezen als een machtig geneesmiddel tegen de talrijke, zeer talrijke kwalen die haar
teisteren.

Indien zij naar mij hadden geluisterd, in het bijzonder mijn priesters, al mijn gewijden, dan
zou er vrede heersen over de wereld. Op hen rust de grote verantwoordelijkheid om leiding te
geven aan de wereld, om licht te zijn, zout en zuurdesem, maar ongelukkig genoeg, van dit
alles weet een groot aantal onder hen vrijwel niets.

Mijn zoon, het werd gezegd en je hebt het gezien dat alles zich heeft verwezenlijkt, dat een
groot aantal ontmoetingen met vele zielen voorbeschikt is, opdat jullie onder elkaar, de
eenheid zouden bezegelen en dank zij de eenheid die altijd de naastenliefde omvat de
verdedigingsmiddelen zouden versterken tegen de razende uitvallen van Satan en zijn
legioenen tegen de goeden.

Satan die in zijn gevolg een goed deel van het menselijk geslacht bezit, stelt zijn krachten en
die van zijn aanhangers op tegen mijn ontwapende Kerk en je weet waarom zij ontwapend is.
De goeden moeten bijgevolg eendrachtig zijn en blijven om het zich zeer snel
vermenigvuldigen van de krachten van het kwaad, die jullie van alle kanten omringen, in te
dijken.

Maar weest niet bevreesd, weest beslist waakzaam maar vertrouwt ook op de Heilige Geest,
op het Barmhartig Hart van mijn en jullie Jezus en op mijn Onbevlekt Hart. In onze harten
zullen jullie altijd een schuilplaats en bescherming vinden.
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Mijn zoon, vergeet het Doopsel niet; je begrijpt wel wat ik je zeggen wil, voor jou is dit zeer
belangrijk, vooral voor je toeckomst.

Mijn zoon, later zal je beter begrijpen wat je vandaag niet kunt begrijpen.

Ik zegen je, mijn zeer dierbare zoon en mét jou zegen ik ook wat je familie zal worden, in

een niet verre toekomst.
De Onbevlekte.
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5 januari 1978

189.- IN MIJN KERK:
VRIJWEL GEHELE TEKORTKOMING
VAN DE GEESTELIJKE LEIDERS

Schrijf, Mijn zoon, Ik ben het: Jezus. _

Ik wil de boodschappen hernemen die Ik je tijdens een van onze uiteenzettingen geschetst
heb. Ik kom terug op een reeds behandeld onderwerp:" De vrijwel totale tekortkoming van de
geestelijke leiders".

Wat zijn hiervan de oorzaken?

Ik zal de voornaamste vermelden:

1.- Het ontbreken van pastorale gevoeligheid bij sommige herders.

2.- Het doordringen van het materialisme in al de structuren van Mijn Kerk: in de seminaries,
de religieuze orden, de kloosters. . .

3.- Een onvolwaardige studie van de Vaders, asceten en mystici van de kerk.

4.- Een groot gemis aan innerlijk leven, waaruit de onmogelijkheid en logisch de
onbekwaamheid volgt om de zielen te leiden wegens het schreeuwend contrast dat er bestaat
tussen de zielen die hongeren en dorsten naar de waarheid en naar geestelijke verheffing en de
1jzige kilte die heerst in de zielen van de priesters aangezocht voor dit delicaat dienstwerk.

Zoon, als je binnenkomt in een duister en ijskoud huis, waar zul je dan het licht en de warmte
putten als dit huis ze totaal ontbeert? Hoe kan een ziel bijstand vinden bij iemand die van God
verwijderd is? Hoevele zielen zijn er niet die ter plaatse blijven, als verlamden, niet bij machte
om vooruit te gaan, precies omdat zij niemand vinden om hen bij te staan!

HET EEUWIG HEIL: EINDDOEL VAN HET LEVEN

Aan het hoofd van de lokale Kerken bevinden zich de bisschoppen die de grote
verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk leven van de hen toevertrouwde kudde.
Geestelijk leven betekent het doorstromen van het goddelijk Leven in Zijn Kerk, in de zielen
die er deel van uitmaken.

Op de bisschop rust dus de plicht om zich rekenschap te geven van de zwaarste noden van
de hem toevertrouwde zielen.

Indien de bisschop heilig is, zal de wijsheid hem niet ontbreken. Ik heb gezegd: de wijsheid.
De intuitie die van de Geest komt is in zijn hart, zodat hij als van ijver zal worden verteerd om
aan de zielen alle daadwerkelijke hulp te geven en te bezorgen die zij nodig hebben om recht
voort te gaan naar het einddoel van het leven dat het eecuwig heil is. En dan zal de bisschop
klaar en duidelijk alle leemten zien, alle schaduwen, alle noden van de zielen van de kudde die
hij moet weiden en zal hij alles doen om erin te voorzien. Hij zal zich rekenschap geven van het
moeilijke, verborgen leven van de religieuze families. Hij zal de verlamming zien van vele
zielen en van vele gemeenschappen, gebedsgroepen, die het dikwijls niet zo nauw nemen met
hun plicht, precies door het ontbreken van een zekere, betrouwbare geestelijke leiding.

Zijn eerste grote bekommenmnis, vrij van elk menselijk materieel belang, zal zijn het rondom
zich verzamelen van de beste priesters, om er goede geestelijke leiders van te maken.

Met die priesters, zal hij vervolgens beslissen wat er dient te worden gedaan om de
waarachtige wedergeboorte van zijn Kerk te bewerkstelligen, opdat er in zijn Kerk niets
ontbreke om voorgang te maken op de weg van de heiligheid.
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De bisschop is niet alleen de voorzitter van een vergadering maar hij is ook de geestelijke
Vader van zijn Kerk die hij moet verzorgen, voeden en behoeden tegen de ketterij, de dwaling
en de onzedelijkheid. Bijgevolg is zijn taak groot, taak waarvan hij zich moet kwijten met
voorzichtigheid en moed, maar meer nog met een groot geloof en een grote liefde, door het
oordeel van de mensen buiten beschouwing te laten en enkel rekening te houden met de
goddelijke Wil.

Welnu, Mijn zoon, het is Mijn Wil dat de bisschoppen heilig zijn, dat zij in hun leven Mijn
Leven van Mens-God weerspiegelen (daarom ben Ik Mens geworden) en dat zij zelf de bijl aan
de wortel leggen om zonder vrees noch angst het kwaad uit te roeien overal waar het zich
heeft genesteld.

Mijn hulp zal hen nooit worden geweigerd indien zij enkel willen werken voor de Glorie van
God, voor de komst van Zijn Rijk, voor de verwezenlijking van Zijn Wil.

Is het dat niet, wat Ik, Jezus, jullie geleerd heb iedere dag te vragen?

Bijgevolg, een radicale ontsmetting van de geinfecteerde structuren.

Als een bisschop die ijver niet in zich voelt branden, dan kan hij niet langer in de wereld Mijn

Apostel zijn!

HET CENTRALE PROBLEEM VAN DE PASTORAAL:
AAN SATAN ZIELEN ONTRUKKEN

De materialistische opvatting van het leven die Mijn Kerk heeft gedompeld in een zo diepe
duisternis, zoals er voordien nooit een was, deze geloofscrisis die niet enkel Christenen van
God heeft verwijderd maar eveneens andere volkeren aan God ontrouw heeft gemaakt, kan
slechts door een terugkeer naar het geloof worden genezen.

Daarom zal het de taak zijn van de bisschoppen om een wijze en verlichte pastoraal te
ontwikkelen, zowel bestemd voor hun priesters als voor hun gelovigen.

- Dat men centra oprichte voor de vorming van leraars godsdienst en een centrum voor de
verwerving van een stevige cultuur in de Heilige Schriften, de Kerkvaders en de Kerkleraren.

Tk heb geen behoefte aan geleerde priesters.

Ik heb geen behoefte aan aanmatigende theologen.

Maar Ik heb nood aan wijze en heilige priesters die ten volle bewust zijn van hun priesterlijke
grootheid en van hun priesterlijke machten.

Dat is het wat de bisschoppen moeten begrijpen.

Dat is het waarvoor de bisschoppen moeten werken.

Daarop moeten zij hun pastoraal richten terwijl zij al wat marginaal is ter zijde moeten laten.

Mijn zoon, Ik bevestig nogmaals dat het centraal probleem van de pastoraal waarop de
herders en de priesters hun geestelijke en materiéle energie moeten richten (want het lichaam is
de steun van de ziel en is voor de ziel gegeven) het ontrukken van zielen aan Satan en aan zijn
handlangers is om ze terug te geven aan Mij. omdat zij Mij toebehoren, en om met alle
middelen te verhinderen dat de rechtvaardigen en de zuiveren van hart in dwaling zouden
kunnen worden gebracht en meegesleept door de duivelskunsten van de vijand.

Of men wil of niet, dat is wat Ik Wil,

En de aan-gang-zijnde uitzuivering zal zorgen voor wat de onwetendheid van Mijn gewijden
niet heeft kunnen of willen doen

Ik zegen je, Mijn zoon.

Bemin Mij.



25

17 januari 1978

190.- HARDE EN MOEILIJKE DAGEN
DIE SNEL NADEREN

Schrijf, Mijn zoon, Ik, Jezus, ben het die tot je spreekt.

Ik geloof niet, Mijn zoon, dat je nog enige twijfel kunt koesteren over wat Ik je heb gezegd
in alle voorgaande boodschappen.

Je hebt getracht de tijdperken te raden, hoewel Ik je nooit vaste data heb gegeven. Als hier
fouten in zijn dan zijn dit enkel jouw fouten, niet de Mijne.

Je hebt gezegd dat de tirannie van Satan op de aarde haar hoogst mogelijke peil gaat
bereiken; je hebt dit gezegd omdat Ik heb gewild dat je dat zei.

Velen beluisteren je en vinden je beklagenswaardig, deerniswekkend. Want, Mijn zoon, zij
die zien zijn weinig talrijk, terwijl zij die niet zien zeer talrijk zijn en onder dit groot aantal zijn
er sommigen van wie de voornaamste levenstaak is, het voorgaan in de hoedanigheid van
gidsen en meesters van de zielen die hun werden toevertrouwd, zielen vrij gekocht door Mijn
zeer kostbaar Bloed.

Zoon, Ik heb je voorbereid op de harde en moeilijke dagen die snel naderen. Ik heb je
slachtofferzielen en bevoorrechte zielen laten kennen, opdat jullie op het uur van de
beproeving, hoewel lichamelijk gescheiden één enkel ziel, één enkele geest, één enkel lichaam
mét Mij verenigd zouden vormen door het edelmoedig offer en het vurig gebed.. Weest niet
bevreesd, laat jullie geen vrees aanjagen: indien Ik mét jullie ben wie zal dan iets tegen jullie

vermogen?

NIETS ZAL ER KUNNEN GEBEUREN
ZONDER DAT IK HET TOELAAT

- Mijn Jezus, wat zal ik moeten doen?

- Ik heb het je reeds gezegd, Mijn zoon, je laten leiden zonder vrees. Niets zal je overkomen
zonder dat Ik het toelaat. Hoe dikwijls heb Ik je moeten zeggen dat al het lichamelijke, morele,
geestelijke kwaad slechts één enkele wortel heeft: de zonde door de mensen bedreven, niet
zonder de inmenging van Satan "radix omnium malorum".

De mensén hebben "neen" gezegd tegen hun God.

Zij hebben zich gericht tot valse goden.

Zij hebben nieuwe afgoden uitgevonden.

Zo zijn ze geknecht geworden door de demon, hun onverzoenlijke vijand: zij zullen er nu de
vruchten van plukken.

Heb Ik de mens niet vrij geschapen?

Heb Ik de mens niet de intelligentie geschonken opdat hij het goede van het kwade zou
kunnen onderscheiden?

Heb Ik de mens niet de wil gegeven opdat hij, het goede kennende, dit tot opperste doel van
zijn leven kieze?

Kon Ik, God, de vrijheid van de mens aan banden leggen door hem aan de dieren gelijk te
maken, beter gezegd inferieur aan de dieren?

Ongelukkig genoeg zullen een groot aantal mensen, vooral van Mijn gewijden, zich daar
enkel rekenschap van geven als het te laat zal zijn. Maar, Mijn zoon, enkel omdat zij dit zullen
gewild hebben.

- Mijn Jezus, zullen deze harde dagen talrijk zijn?
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- Zoon, hun hardheid en hun duur zullen eveneens in grote mate afhangen van de manier
waarop jullie zullen reageren met jullie geloof en jullie edelmoedigheid.
- Laat ons niet alleen, O Heer, Gij alleen zijt onze rots, onze verdediging!
- Hoe dikwijls heb Ik je niet gezegd dat Ik nooit ontgoochel?
Ik ben midden onder jullie.
In jullie midden bevindt zich Mijn Moeder.
Zoon, kijk naar ons met de eenvoud van een onschuldig kind en je zult alles van Ons

verkrijgen.

ZELFS IN DE DUISTERNIS ZAL IK JULLIE NABIJ ZIJN.

Zoon, zo was het ook voor Mij op Getsemani. Ik zag noch hoorde Mijn Vader. Ik was enkel
temidden van Mijn vrienden.

Op de duisternis van Getsemani volgde het schitterend licht van de Verrijzenis.

Ik weet wat je denkt, zoon.

En nogmaals voorkom Ik je vraag. Ik zal het zijn, Jezus, die het " Genootschap Speranza "
zal bewaren niettegenstaande de Judassen die het zullen verraden en je kent heel goed het
droevig lot van de Apostel-verrader.

Het verraad sluit zo een boosaardigheid in zich dat het moeilijk vergeving vindt.

Natuurlijk, wanneer de storm met geweld woedt dan heeft iedereen schrik. Zelfs de
Apostelen werden op het meer van Genesareth gegrepen door vrees.

Handel zo dat je het verwijt niet verdient dat Ik hun bij die gelegenheid toestuurde'

Nu, zoon, zegen Ik je en mét jou zegen Ik allen voor wie je bidt.

Vergeet nooit hoe doeltreffend Mijn zegen is!

Bemin Mij.
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8 maart 1978

191.- DE HEILIGE BIJBEL IS BESTEMD
OM HET VOLK TE VERLICHTEN
EN OM HET TE ONTTREKKEN
AAN DE DUISTERNIS VAN DE ERFZONDE

Schrijf, Mijn zoon, Ik, Jezus, ben het die wil verklaren al wat C. je over de heilige Bijbel
heeft gezegd

Je weet, Mijn zoon, aangezien Ik je dit zovele malen heb gezegd, dat Ik, de Ene en Drieéne
God, van nature oneindig eenvoudig ben en dat bijgevolg alles wat Ik zeg en doe Mijn natuur
weerspiegelt, zoals elk boek, elk kunstwerk het artistiek en litterair temperament van de auteur
weerspiegelt.

Evenzo weerspiegelt Mijn Bijbel in een wonderlijke doorzichtigheid de oneindige eenvoud
van zijn echte Auteur: de Heilige Geest, ook al vertoont hij het artistiek, poétisch, litterair
temperament van hen die werden gekozen om hem te schrijven.

Vervolgens is de heilige Bijbel, het boek gewild door de Drie Goddelijke Personen, met een
zeer volmaakte gemeenschappelijke Wil, om het eeuwige en onveranderlijke Woord van God
aan het uitverkoren volk mee te delen, om dit voor te bereiden op het grootste gebeuren van
de geschiedenis van het menselijk geslacht: op de komst op aarde van Mij, Woord van God,
sinds altijd uit de Vader geboren, komst op aarde mét het goddelijk mandaat van de Vader om
te voorzien in het herstel van het evenwicht, verbroken door Satan en de erfzonde, door
middel van de Tweede Schepping door het mysterie van Mijn Incarnatie, Dood en Verrijzenis.

De heilige Bijbel en daarna het Evangelie werden eerst gericht tot het volk van God en voor
het volk van God, om het te verlichten en om het te onttrekken aan de duisternis die met de
erfzonde het menselijk geslacht had overvallen.

Hun inhoud van Licht en Wijsheid is toegankelijk voor alle zielen die niet vergiftigd zijn door
noch verslaafd aan de rook van de hel die verduistert en bezoedelt, die de hoogmoed is
vitgespuwd door Satan op de mensheid die hij door verovering van het kwaad in zijn bezit
waant, oordeelt en wil en over wie hij tracht zijn rijk van duisternissen in te stellen in
tegenstelling met het Rijk van God, Rijk van Licht, van Gerechtigheid, van Vrede en van

Liefde.

" WIE NIET MET MIJ IS, IS TEGEN MIJ " en
" DIE TEGEN MIJ IS, HEEFT GEEN DEEL MET MIJ "

Niemand heeft het recht om het Woord van God te vertalen en te verklaren, d.w.z. de
Openbaring, tenzij zij die God daartoe heeft afgevaardigd, te weten Zijn Kerk, en in Zijn Kerk
enkel Hij aan wie de sleute]l werd gegeven van het Rijk der Hemelen m.a.w Petrus, Mijn
Stedehouder en de opvolgers van Mijn Apostelen die leven in eenheid en eendracht met Petrus.

De persoonlijke interpretaties van het Woord van God van zovele hovaardige en
aanmatigende theologen waren en zijn willekeurig. Zij werden en worden tot die interpretaties
gebracht niet door de glorie van God en het welzijn van de zielen maar om zich te verheffen tot
meesters van het volk van God en dat terwijl er slechts één Meester is, Ik, het Eeuwig Woord
van God, zichtbaar vertegenwoordigd op aarde door de Paus van Rome.

Zij allen, theologen, herders en priesters, die niet willen weten van het Leergezag van de
Kerk of het niet willen aanvaarden, zijn ketters, in de ban van de Kerk, omdat zij zichzelf
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plaatsen buiten de Kerk. Hun functies die zij bekleden, hun prestige, hun waardigheid zijn
zonder belang:" Wie tegen Mij is heeft geen deel aan Mij " en " Wie niet mét Mjj is, is tegen
Mij", hij heeft geen deel aan Mij noch aan Mijn Koninkrijk maar hij heeft deel aan het rijk van
Satan.

Zoon, hoe talrijk zijn zij niet vandaag vanaf de top tot aan de basis van de ladder die, ook al
zijn zij met purper bekleed, buiten de Kerk zijn? Zij stellen zich op de eerste plaatsen op en
doen alsof zij belangrijk zijn en, Ik herhaal het je nogmaals, dit onder de dekmantel van een
zalvende, zoetsappige en schijnheilige nederigheid.

Vele bisschoppen zelf bewegen zich op de rand van de afgrond, ook al betuigen zij hun
trouw aan de Kerk. Zij hebben zich door hun passieve houding tot medeplichtigen gemaakt
van Satan, meester en prins van de leugen, en de duivel de mogelijkheid gegeven overal binnen
te dringen, vooral in de seminaries, in de katholieke universiteiten, de religieuze congregaties
om te verwoesten, om in de dwaling en de ketterij mee te slepen zovele en zovele zielen, die in
het goddelijk plan van de Voorzienigheid, gekozen werden om de kostbare en vruchtbare
kiemen te zijn. Dat is de reden, zoon, waarom Ik je heb gezegd de jongeren af te raden om in
de seminaries te treden, om ze niet te sturen in het hol van de roofzuchtige wolven.

WEE HEN DIE EEN AANSLAG PLEGEN
OP HET WOORD VAN GOD DOOR HET TE
MISVORMEN EN TOT EEN FABEL TE VERVALSEN!

Hoe zou Ik barmhartig kunnen zijn tegenover de herders verantwoordelijk voor zo een
verwoesting? Voor zoveel ruines? Geven zij er zich geen rekenschap van dat de herder zijn
leven geeft voor zijn schapen, terwijl zij zelf zelfs geen vin verroeren om een zo groot kwaad
te beletten? Zoon, maar wat menen zij? Wanneer toch zullen zij in zichzelf keren om een zo
onzinnige en dwaze pastoraal te bewenen en te betreuren?

Zoon, dit is een onderwerp dat niet door een enkel boodschap kan worden uitgeput. Ik moet
je nog heel wat anders zeggen.

In Mijn hemieuwde en herboren Kerk moeten de opvolgers van de Apostelen uiterst
onverbiddelijk en waakzaam zijn opdat het kostbare erfgoed van Mijn Openbaring niet meer zo
gruwelijk kan worden verscheurd door de hovaardij, opdat Mijn Openbaring zou worden
behoed zoals een "besloten hof" waarin geen enkele giftige slang het recht zal hebben binnen te
dringen!

Mijn Woord moet zuiver en eenvoudig worden verklaard, zoals Ik het sinds altijd zuiver en
eenvoudig in Mijn Profeten heb geopenbaard.

Wee hen die er een aanslag op plegen door het te misvormen en te vervalsen: het ware beter
voor die ongelukkigen dat zij met een steen om de hals in het diepst van de zee werden
geworpen!

Ik zegen je.

Breng eerherstel en bid.
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10 maart 1978

192.- DE HERVORMING
VAN HET INNERLIJKE LEVEN.

Mijn zoon, Ik ben het, Jezus, die verlang het onderhoud over Mijn Kerk weer op te nemen.

De Kerk zal worden hernieuwd, zoals Ik je reeds heb gezegd in voorgaande boodschappen,
maar dit zal niet gebeuren zonder een doelmatige inbreng van Mijn Mystiek Lichaam dat
zichzelf zal moeten regenereren in de liefde en in het lijden. Dat kan je helpen om beter het
ontluiken te begrijpen van zovele nieuwe scheuten die morgen, herenigd, de tuin van Mijn
Kerk zullen vormen. Dit duidt er ook nog op dat het Genootschap Speranza op een goede
plaats is.

Ik weet niet, zoon, of je je alles herinnert wat Ik je gezegd heb over de steriliteit van de
moderne Pastoraal, die niet alleen geen vruchten geeft, maar die vrijwel alle structuren van de
Kerk heeft vergiftigd en bezoedeld zodat haar trekken vandaag helemaal vervormd zijn in
vergelijking met de trekken die Ik haar gegeven heb op het ogenblik van haar geboorte.

De vijand die zich aan de wortel vindt van alle materi€le, morele en sociale kwalen is altijd
dezelfde, Satan, die met de moderne industrialisatie en vooruitgang, die zo werd geprezen als
de vertegenwoordiging van de grote veroveringen van de wetenschap en nu bezig is het
masker af te nemen van zijn tragisch bedrog waarin hij de gehele mensheid heeft doen vallen,
door de pollutie die de dood en de verwoesting betekent voor de gehele natuur, dood en totale
verwoesting voor dit wonderlijk verblijf (de aarde) dat Ik met Mijn Vader jullie gegeven

hebben. ..
Maar wat betekent de stoffelijke pollutie in vergelijking met de zoveel grotere pollutie van de

zielen?

Het doel van de vijand is altijd en is altijd geweest: de materi€le en geestelijk ondergang en
dood van dit mensdom dat hij heeft veroverd door sluw bedrog en altijd vastgehouden en
getiranniseerd door de gewelddadigheden, de oorlogen, de revoluties en de misdaden. Hij die
dit vandaag niet inziet, bewijst hiermee zijn schuldige en vrijwillige verblinding.

- Het is waar, Jezus, dat er in Uw Kerk zoveel kwaad is en zoveel bederf, maar er toch ook
zoveel goed . . .

- Mijn zoon, je hebt gezien, in de voorgaande boodschap, dat de onverschrokkenheid en de
agressiviteit van de "andere" tegenover de zielen geen perken kent. Zijn hovaardigheid is zo
groot dat hij gedreven wordt om in Mijn Kerk zelf mensen, priesters en herders op te wekken
die, met een ongehoorde hoogmoed, collaborerend met de “inimicus homo" niet aarzelen om in
Mijn Wijngaard, m.a.w in Mijn Kerk, alle soort dwaling en ketterij te zaaien.

Zoon, Ik wil je nog iets anders in herinnering brengen, iets dat je eens hebt gezegd: Het is
waar, mijn Jezus, dat er in Uw Kerk zoveel kwaad en bederf is, maar er is toch ook zoveel
goed . . . wat heb Ik je toen geantwoord? Als Ik je deed zien wat zich achter de voorgevel van
Mijn Kerk bevindt, je zou er onmiddellijk door sterven. Thans , Mijn zoon, wil Ik je beter de
betekenis van die woorden verklaren.

Je ziet zoveel goeds maar al het goede dat je meent te zien, meen je werkelijk dat het goed
is?

Ik verberg het niet en Ik wil het je nogmaals bevestigen: in Mijn Kerk ontbreken de heilige
bisschoppen, de heilige priesters, de werkelijk moedige en zelfs heldhaftige zielen niet,
waarvan de geestelijke en eveneens de materiéle werken bezield zijn van bovennatuurlijke
levenskracht en derhalve aangenaam aan God zijn maar Ik heb je gezegd en Ik herhaal het je
het zijn er maar weinigen, weinigen in verhouding met de uitgebreidheid van het kwaad, van
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het bederf, van de ketterij, die een zeer groot aantal zielen meeslepen in de eeuwige
verdoemenis.

Maar begrijp je wat het zeggen wil: de eeuwige verdoemenis?

Ik heb reeds getracht je dit eerder te doen begrijpen: dit betekent dat alle rampen van de
aarde, sinds de Schepping van de mens tot aan het einde van de tijden, niets betekenen in
vergelijking met één enkele ziel die zich verdoemt!

Dat is geen overdrijving maar het is de waarheid!

Roep ze luid deze waarheid tot de blinden en de doven.

Roep ze luid toe dat de Hemelse Vader Mij op het Kruis heeft gestuurd opdat geen enkel ziel
zou kunnen verloren gaan!

Begrijpen jullie, hierna, de tragedie van Calvarié, die voortduurt in de Mis en in Mijn mystiek
Lichaam voor het heil van de zielen?

Begrijpen jullie nu de omvang van de strijd tussen het leven en de dood, tussen het Licht en
de duisternissen, tussen de Waarheid en de ketterij?

Tracht niet enkel de grote kwalen van de uitwendige wereld van de materie te begrijpen en te
zien, maar eveneens de grotere, de onmetelijk grote kwalen: die van de zielen.

EEN GROOT AANTAL WERKEN EN ACTIVITEITEN
VAN DE MODERNE PASTORAAL ZIJN BEROOFD
VAN HUN ZIEL VAN DE JUISTE INTENTIE

Ja, zoon, zij zijn talrijk de werken en activiteiten van de moderne Pastoraal, maar een groot
aantal onder hen zijn beroofd van hun ziel, van hun gerechte intentie.

Het is de activiteit die wordt gezien, maar niet aan allen is het gegeven er de ziel van te
kennen.

Voor Mij, Mijn zoon, verschijnen een groot aantal van die activiteiten zoals lijken in ver
gevorderde staat van verrotting.

De werken zonder geloof zijn God niet aangenaam.

Thans heeft de trots en de hovaardij het geloof verstikt in de zielen. Bijgevolg, hoe zou een
pastoraal aan God kunnen behagen die gebaseerd is op een geloof dat enkel menselijk is,
zonder bovennatuurlijke ziel, gebaseerd op een "rationeel” menselijk geloof, vijand van het
"bovennatuurlijk" geloof.

Ziedaar de uitleg, Mijn zoon, maak je geen illusies. Enkel de weinig talrijke bevoorrechte
zielen zullen je kunnen begrijpen, de anderen niet. Daaruit komt de afkeer voort die zij voor
jou koesteren.

Voor dit ogenblik volstaat dit, Mijn zoon.

Je bent vermoeid. Maar bied weerstand door het bidden van de heilige Rozenkrans, in
vereniging met de Heiligen van de Hemel en van de Aarde.

Ik zegen je. Bemin Mij.

Ik breid deze zegen uit over allen die je beminnen en je dierbaar zijn. Wees niet verontrust
wegens de kwelling die de vijand verzwaren wil.
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11 maart 1978

193.- IN DE STEEK GELATEN WORDEN:
LIJDEN DAT HET HART FOLTERT EN VERSCHEURT

Vrees niet, Mijn zoon, schrijf, Ik ben het die je zeg te schrijven.

Herinner je, zoon, wat Ik je deed zien op de Verna, in 1975.

In één ogenblik zag je de staat van depressie van Mijn Kerk. Welnu deze staat van depressie
wordt steeds erger. Je ziet, Mijn zoon, hoe men Mij verlaat en in de steek laat,

Het verlaten van een persoon door iemand wijst altijd op een gebrek aan liefde. De kinderen
die hun ouders verlaten om de wereld in te trekken beminnen hun ouders beslist niet. Evenmin
de ouders die hun kinderen in de steek Jaten. En hoe vaak gebeurt het niet dat ontaarde vaders
en moeders zelfs hun kinderen in de steek laten op zeer jeugdige leeftijd? En waarom doen zij
dit? Beslist niet omdat zij ze beminnen maar omdat zij brandend door de meest verachtelijke
passies het kwade verkiezen boven het goede, de weerzinwekkende zonde boven de zuivere
vaderliefde of moederliefde.

Welk een lijden bij hem die zich verlaten voelt, lijden dat velen niet kunnen begrijpen maar
dat het hart foltert en verscheurt!

Jij dan, zoon, denk aan en denk na over Mijn verlaten worden door de mensen, niet te
vergeten Mijn verlaten worden door de "kinderen van God", door Mijn broeders, door Mijn
"vrienden", door Mijn bedienaren, door zovele van Mijn Herders.

Kijk en beschouw hoe Ik wordt behandeld in het mysterie van de Liefde. . . Kijk naar de
eenzaamheid waarin men Mij laat . . . Kijk naar en overweeg de heiligschennissen waarmee Ik
wordt verraden en verkocht . . . Kijk en overweeg hoe talrijk zij zijn die Mij verloochenen. . .
Kijk naar en beschouw de velen die Mij haten. . .

De Liefde gehaat! De Liefde die als enig en enkel antwoord liefde eist ontmoet integendeel
afkeer, vijandigheid en vaak haat!

De Weg verlaten, de Waarheid verloochend voor de dwaling . . .Het leven afgewezen en
minder geacht dan de dood. . . Ik, het Licht, waarboven men de duisternissen verkiest!

BEKEERT JULLIE TOT DE HEER
ANDERS ZULLEN JULLIE ALLEN TEN ONDER GAAN

Zoon, je ziet dan het niet alleen gaat over het verlaten worden maar dat er nog erger is dan
de verlatenheid, die nochtans zoveel lijden ten gevolge heeft en zoveel tranen doet storten door
wie verlaten is. En vandaag is het in Mijn Kerk Mijn barmhartig Hart en het Onbevlekt Hart
van Mijn en jullie Moeder die deze afkeer ondergaat.

Waarom Ik je over dit alles blijf spreken?

Waarom Ik, Mijn zoon, met zoveel aandrang blijf herinneren aan de kwalen die Mijn mystiek
Lichaam teisteren, dat, halsstarrig, altijd behalve de uitzonderingen, koppig blijft weigeren
bewust te worden van haar tragische toestand, door zich steeds méér onder te dompelen in de
duisternis die het verlies van de zielen in de eeuwige verdoemenis veroorzaakt?

Ik dring met Mijn woorden erop aan opdat jij, Mijn kleine botte pen, het kunt schrijven en
het luid uitschreeuwen aan allen: "Bekeert jullie tot de Heer, anders zullen jullie allen ten onder
gaan"!

Ik heb je altijd gezegd dat je je niet moet bekommeren om het oordeel van de mensen maar
enkel en alleen om dat van God.
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DOOF VOOR MLIN OPROEPEN EN
VOOR DIE VAN MIIN MOEDER;
MIIN PROFETEN HEBBEN ZI1J
BESPOT EN BELACHELIJK GEMAAKT. . .

WAT ZAL ER VAN HEN GEWORDEN?

Zoon, het is klaar en heel begrijpelijk voor iedere rechtschapen ziel dat men naar een
verschrikkelijke botsing gaat tussen de machten van de duisternis en de kinderen van het Licht.

Alle goeden kunnen licht begrijpen en waarnemen dat men zover niet zou gekomen zijn
indien in Mijn Kerk het leger van de gevormden, juister gezegd het leger van Mijn soldaten,
van Mijn bedienaren, van Mijn Herders Mijn onderrichtingen niet had afgewezen, gegeven
door Mijn Woord van Leven en door Mijn Leven van nederigheid, van gehoorzaamheid, van
liefde en van lijden, indien Mijn bedienaren en Mijn bisschoppen niet Mijn klare en duidelijk
uvitgedrukte uitnodiging hadden vergeten om Mij te volgen tot op het einde toe op de weg van
het Kruis.

Dan zou de geduchte Gramschap van de goddelijke Gerechtigheid, zo hard op de proef
gesteld en beledigd, vandaag niet hangen boven Mijn Kerk en boven de wereld.

Hoelang nog zal Mijn Vader de generatie van deze verdorven eeuw verdragen?

Zij zijn doof gebleven voor de oproepen van Mijn Moeder!

Zij hebben Mijn Profeten bespot en belachelijk gemaakt!

Wat zal er van hen geworden? -

Zoon, ga thans rusten.

Ik zegen je. Bemin Mij en bied Mij als altijd je lijden aan als eerherstel voor zoveel
afschuwelijkheden.
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28 mei 1978
194.- DE RECHTVAARDIGE LEEFT VAN HET GELOOF

Schrijf, Mijn zoon, Ik ben het, Jezus.

" De rechtvaardige leeft van het geloof ".

Het geloof vindt zijn bestaansreden in Mijj die het levend eeuwig Woord van God ben.

Het geloof vindt zijn bestaansreden in Mij die de Waarheid ben.

De Waarheid heeft getuigenis afgelegd van Mij, Weg, Waarheid en Leven.

Zoon, jij zou van alles altijd het waarom willen kennen. Ik heb je ervoor gewaarschuwd dit
niet te doen opdat je geloof volmaakt zou wezen en opdat je geloof je zou leiden naar de totale
overgave aan Mijn barmhartig Hart.

Vandaag is het feest van Mijn Lichaam en van Mijn Bloed.

Dit mysterie moet worden aanvaard en beleefd op basis van de waarachtigheid van Mijn
Woord.

Dit mysterie reeds meerdere malen in de Heilige Bijbel aangekondigd, vervolgens door Mij
geopenbaard, ingesteld gedurende het Laatste Avondmaal, is het grootste geschenk dat God
aan de mensheid kon geven maar vooral aan Zijn Kerk. Voor het leven zelf van de mensheid en
van de Kerk.

Dit mysterie staat in het middelpunt van de beproevingen gegist door de Vader voor het
binnentreden in het Koninkrijk van de hemelen. Dit mysterie is het doel van die beproevingen,
het vormt er de ziel van die zich door de hoop en door de liefde in leven omzet.

O! Indien de mensen, Mijn zoon, hun hart toch wisten zuiver te houden en vrij van zonde
welke kracht, welk licht zouden zij niet vinden in dit mysterie van liefde.

Het mysterie van Mijn Lichaam en van Mijn Bloed is alles wat God in Zijn oneindige
vrijgevigheid aan de mensen heeft kunnen en willen geven als getuigenis van Zijn oneindige

Liefde.

DE LIEFDE HOUDT MIJ IN
HET EUCHARISTISCH MYSTERIE GEVANGEN

Het is het voortdurende mirakel van de Verlossing, Mijn zoon, dat helemaal niet onderdoet
voor het mirakel van de Schepping van het Heelal. Het doet helemaal niet onder voor alle
mirakelen volbracht in de tijd, voor en na Mijn Komst.

Het is een altijddurende bron, geplaatst in de wereld, opdat de mensen gedurende hun korte
pelgrimstocht op aarde zouden kunnen naderen tot de Bron van het Leven, zoals de Hebreeén
in de woestijn zich voedden met het manna dat de Vader liet neervallen op de dorre en
onvruchtbare woestijn opdat zij niet ten prooi zouden vallen aan de dood.

Wie van dit Brood eet zal het Leven hebben en zal niet voor eeuwig sterven maar wie, met
opzet, er niet van eet en, wie het onwaardig eet zal voor eeuwig verloren gaan.

- 0! Mijn dierbare Jezus, Gij, die sinds altijd het lot kent dat U in Uw goddelijke
tegenwoordigheid in het mysterie van de Liefde is voorbehouden, door de menselijke
ondankbaarheid en boosaardigheid, hoe komt het toch dat Gij er niet voor gezorgd hebt om zo
een kwaad te verhinderen?

- Zoon, de Liefde die Mij tot het Kruis geleid heeft is dezelfde Liefde die Mij gevangen houdt
in het Eucharistisch Mysterie.

Mijn Liefde voor de mensen is oneindig en overtreft zeer ver de menselijke ondankbaarheid
en boosaardigheid.
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Mijn zoon, de motieven tot de geloofwaardigheid van dit groot mysterie ontbreken niet.
Bovendien zij ontbreken niet alleen maar er zijn er overvloedig vele. Indien er Christenen zijn
die bevestigen dat zij niet in dit groot mysterie geloven is dit enkel en alleen toe te schrijven
aan hun schuldige en vrijwillige godsdienstige onwetendheid.

Indien er Christenen zijn die dit mysterie ontwijden is dat omdat die Christenen zich met ziel
en lichaam hebben overgeleverd aan Satan die zo diep in hun hart is doorgedrongen dat hij er
de absolute meester van is geworden.

HET UUR IS NABIJ EN ONVERMIJDELIJK

Indien er vervolgens priesters zijn, en er zijn er zovele, en niet enkel gewone priesters, die het
Offer van de Mis heiligschennend celebreren, zijn dezen, zoals de oude Hebreeuwse priesters,
beheerst door de twee begeerlijkheden van de geest en van het vlees, zodat zij niet kunnen
begrijpen en niet kunnen zien, omdat zij verzonken zijn in dezelfde duivelse duisternis, zodanig
dat men terecht van hen kan zeggen:" homo animal non percipit ea quae sunt spiritus Dei " (De
dierlijke (niet-geestelijke)mens onderscheidt niet wat van de geest Gods is).

Mijn zoon, je kent volkomen de staat van de verschrikkelijke depressie waarin Mijn Kerk is
gevallen. Voortaan is hiervan de verzadiging bereikt.

Alle oproepen hebben tot niets gediend.

Het uur is nabij en onvermijdelijk.

En Mijn vijanden, de nieuwe Judassen verkocht aan de duistere en verborgen machten van
het kwaad zullen vernietigd worden en verstrooid als stof in de wind.

Bid, Mijn zoon, breng eerherstel door je lijden. Of je begrijpt of niet heeft weinig belang, wat
belang heeft is of je met een grote nederigheid kunt geloven, vast kunt geloven in Mij, het
levende en eeuwige Woord van God, tegenwoordig in Mijn Kerk in dit groot mysterie van de
liefde en van het geloof, tegenwoordig en zeer dikwijls "alleen" in Mijn tabernakels.

Ik zegen je, zoon, en mét jou zegen Ik alle personen die je dierbaar zijn.
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30 mei 1978

195.- VERENIGD IN DE TIJD EN IN DE EEUWIGHEID

Mijn kind, ik ben het Luigina.

Indien ik je, mijn kind, al was het maar gedurende een ogenblik, kon doen deel hebben aan
ons Paradijs, dan zou al wat je onthutst, onmiddellijk verdwijnen.

Stel je een diepe dichte duisternis voor die je helemaal omhult. In de duisternis voelt men
zich niet goed. De duisternis is van Satan. Hij is van de duisternis de nooit opdrogende bron.
En de duisternis van de geest is nog verschrikkelijker dan de duisternis van een diepe nacht.

Dan onttrekt plots een hemelse lichtstraal je aan de duisternis waarin je verzonken bent om je
binnen te leiden in dit paradijselijk licht. . .

Maar, mijn dierbaar kind, dat alles is het wat men jullie zo moeilijk kan doen begrijpen, jullie
die het met jullie verbeelding moeten doen, jullie zijn onderweg en voor jou, Don Ottavio, is de
haven nog verwijderd . ..

Toch waren jullie, zijn jullie niet alleen in de nog woedende storm. Je weet dat alle
eenvoudige en nederige zielen nooit het initiatief nemen om de gedane beloften niet te houden.
Krachtens ons verbond "voor altijd verenigd in de tijd en in de ecuwigheid" heb ik dan ook
nooit mijn blik van jouw afgewend.

Tk volg je en zal je blijven volgen tot je aanlegt in de haven die op je wacht.

Maar thans ben je verbonden aan het werk dat God wil en waarvoor Hij reeds zijn keuze
heeft gemaakt. En zo beschouw ik, met al je vrienden in het Paradijs, jullie als één enkel en
onafscheidelijk geheel. Heb bijgevolg geen vrees noch onzekerheid want je weet dat die Hem
niet behagen. En zij behagen Hem niet omdat zij de uiting zijn van een gebrek aan vertrouwen
en van gebrek aan overgave, terwijl Hij van jou en van je geassocieerden die het meest
geéngageerd zijn, een totaal en volkomen vertrouwen, een totale en volmaakte overgave in
Hem verwacht.

Je weet dat er in Hem geen haast is. Toch wil dit niet zeggen dat er in Hem onverschilligheid
of zorgeloosheid is. Dat zijn onvolmaaktheden en in Hem is alles daarentegen oneindig

volmaakt.

HET KWAAD BARST LOS MET HET GEWELD
VAN EEN ORKAAN MAAR HET GAAT VOORBI

Mijn kind, meet jezelf en je opdracht niet af met dezelfde eigen maat die je gebruikt om
anderen te meten. Het meetresultaat zou niet goed zijn.

Jedere mens en ieder werk laten een verschillende indruk en afdruk na: God herhaalt zich
nooit. En dit geldt voor jou en voor allen die in het Genootschap Speranza taken en
verantwoordelijkheden van de eerste orde hebben.

Mijn kind, je weet, je zou moeten weten dat het kwaad losbarst met het geweld van een
orkaan en dat dit eenmaal ontketend mensen en dingen meesleurt.

Maar zelfs de orkaan die Hij je zovele en zovele malen niet alleen heeft aangekondigd maar
zelfs getoond op de bodem van de Kelk met een overvloed aan details, voor jou zeer
belangrijk, zal voorbijgaan zoals de menselijke wederwaardigheden voorbijgaan.

En het zullen de obscure machten van het kwaad niet zijn die er de conclusies uit zullen
trekken maar wel Hij, Hij alleen, de opperste Heer van de hemel en van de Aarde, aan Wie
allen zich moeten onderwerpen, vrienden zowel als vijanden, die alleen moeten dienen voor
Zijn Glorie en voor de komst van Zijn Rijk op aarde.



