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106.- DE GROTE UITDAGING

Schrijf, mijn zoon.
Nu zeg Ik je wat de duivelen met talloze middelen kunnen doen. Maar eerst en vooral,

waarom kunnen zij zoveel doen ?
Dit komt omdat Ik hen vrij geschapen heb en omdat Ik hun natuurlijke gaven niet heb

weggenomen.

Sinds de val van de mens zijn de duivelen zonder op te houden bedrijvig om de mens met
bedrog ertoe aan te sporen om aan Mij ongehoorzaam te zijn door hun eigen schrikwekkende
ondeugd : de hoogmoed bij de mens in te prenten. In hun bedrijvigheid tegen de mens smelten
hun valsheid en hun boosheid samen tot een geestelijk mengsel dat brandt en ontploft.

Zij verzuimen geen enkel middel : vleierijen, verleidingen, zinnelijkheid, onzedige mode,
pornografie, bedrog, diefstal, gewelddadigheid, terreur en al het andere dat hun zeer
scherpzinnige intelligentie hun nog toe zal laten uit te vinden.

De grote dwaze droom van Satan is te wedijveren met God.

Zoals God wil ook hij een rijk bezitten. Met de aan de eerste ouders gespannen valstrik is hij
daar in een zekere zin in geslaagd. Door de zondeval van Adam en Eva behoort de mensheid
hem toe. Als Ik niet tussenbeide was gekomen zou de mensheid in tijd een eeuwigheid van hem
geweest zijn.

En zo is de stroom met de onzuivere wateren van alle kwalen ontstaan. En zo zijn de
schande en de schaamte, het lijden, de begeerlijkheid en de begeerten ontstaan.

Door die zondeval kwam de dood in de wereld en het zweet des aanschijns : dit is het kwaad
dat geboren is uit Satan en dat over de mensheid wordt uitgestort.

OORDEELT NIET !

Satan slingerde zijn uitdaging naar God. Maar de naar God geslingerde uitdaging zal hem in
de tijd en in de eeuwigheid duur te staan komen.

De mensen die de soevereiniteit van die verschrikkelijke tiran niet aanvaard hebben, die
mensen die werkelijk in God geloven, vragen zich ontsteld af : maar waarom kan Satan nog
zoveel ? Waarom verhindert, God die oneindig maal groter en machtiger is zijn bedrijvigheid
niet ? Waarom sluit God Satan niet in zijn hel op ?

Op die vraag kregen jullie reeds antwoord : het komt jullie niet toe om over de gedragingen
van God te oordelen. Wie zijn jullie wel dat jullie de pretentie hebben daar over te kunnen
oordelen ?

Ikzelf heb jullie in alle geval daarin licht geschonken en jullie kennen tenminste de
voornaamste redenen er van.

God berooft zijn schepselen nooit van de hun gratis geschonken gaven.

De schepselen kunnen die gratis gaven echter wel verliezen zoals de gave van de genade die
zowel bij de engelen als bij de mensen werd tenietgedaan niet door toedoen van God maar
door de vrije keuze van de engelen en de mensen.

De gaven van hun natuur blijven zelfs bij zonde behouden.

Door een mysterieus plan van zijn Voorzienigheid doet God echter het kwaad in goed
veranderen.

Zelfs Satan zal eens moeten toegeven altijd God te hebben gediend.
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Mijn Stedehouder kent de kwalen die Satan in mijn Kerk brengt door zich te bedienen van
verraders, van verdorvenen van alle slag en van ketters en afvallige priesters wier heil jullie

moeten wensen en afsmeken.

BIDDEN EN VASTEN

Maar hier moet Ik herinneren aan mijn woorden gericht tot de Apostelen :" er zijn duivels die
niet iedereen kan uitdrijven ". Om die uit te drijven is er veel gebed en boetedoening vereist.

Jullie zullen zien tot welke verschrikkelijke excessen de bedrijvigheid van de Kwade zal
komen.

Velen van hen die vandaag niets zien of slechts vaagjes iets zien zullen er-anders over gaan
denken als zij er nog de tijd voor krijgen.

In mijn herboren Kerk zal dit het grote thema zijn waar de catechese zal over handelen,
christenen vormen die tegen de krachten van het kwaad waarachtige en bewuste strijders zijn.
Als de vijand zijn aanvallen niet staakt, mogen ook de verdedigers hun strijd niet opgeven.

Zoon, Ik zegen je.
Mét jou zegen Ik diegenen die er zich werkelijk op toeleggen willen om op alle wijzen en
met alle middelen de zielen tegen de krachten van het kwaad te verdedigen.
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De verleidingen waarmee de duivel de mens bekoort dienen er dikwijls toe om de mens
voorzichtiger te maken, ijveriger in het gebed ; zij helpen hem om erop vooruit te gaan naar

God toe.

De bekoring die niet wordt afgewezen maar onthaald en volbracht in de zonde dient dikwijls
om de mens te vernederen en om hem voor zijn eigenwaan af te straffen.

In de mysterieuze plannen van God die vol liefde zijn, vol barmhartigheid en vol
gerechtigheid kunnen jullie moeilijk doordringen.

Op die laatste zin zou Ik nog jullie aandacht willen vestigen.

Aan eenieder geeft God de genade die volstaat om zich te redden. Wie die genade afwijst is
niet rechtvaardig tegenover God. Dit door de schuld van het schepsel verbroken evenwicht,
dat ondankbaar is voor en opstandig tegen de gaven van God, wordt door de goddelijke

Gerechtigheid hersteld.

DE VOLMAAKTE GERECHTIGHEID

Te weten dat God de oneindige Liefde is zou voor jullie, christenen, moeten volstaan.
Volstaan om Hem blind te vertrouwen zonder vol pretentie en eigenwaan Zijn gedragingen te
willen bekritiseren.

In ieder geval zal Satan, het tovergenie van het kwaad, die niet tot het goede in staat is, op
de dag van het Laatste Oordeel, met een wanhopige schande en schaamte, moeten toegeven
dat hij in zeer grote mate heeft bijgedragen tot de heiliging en dus tot de verheerlijking van een
grote menigte heiligen, martelaren, maagden, gelukzaligen die van het Paradijs genieten.

Welk wonderbaar en barmhartig plan, mysterieus plan van de goddelijke Alwetendheid en
Almacht ! Een grote beschaming zal die dag van de tranen en van de verbittering die ook een
dag van de volmaakte gerechtigheid is kenmerken.

Ik, het Mensgeworden Woord van God, zal, in de tegenwoordigheid van Hemel en aarde,
van alle levenden uit de onzichtbare en zichtbare wereld, in de schittering van mijn goddelijke
glorie en majesteit, de oneindigheid van mijn macht tonen.

Ik, de Verrijzenis en het Leven, zal over hen die het goddelijk en menselijk leven in de dood
verstikt hebben het vonnis zonder beroep vellen.

Al wie in Mij geloofd heeft zal leven in eeuwigheid. Al wie niet in Mij geloofd heeft zal in de
eeuwige dood blijven, in dat oord van kwelling zonder einde en zonder hoop.

Mijn zoon, men moet waarlijk zijn zinnen kwijt zijn en blind om niet te zien !

Bid en breng eerherstel ! :

Word het bidden niet moe.

Offer Mij je lijden op. Dit bereidt Mij vreugde want dank zij dit lijden kun jij Mij zielen
aanbrengen.

Ik zegen je.
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107.- EEN GELOOFSWAARHEID

Prent, o zoon, deze waarheid in je geheugen : uit heel de Openbaring en uit het Evangelie
blijkt duidelijk het bestaan van Satan en zijn scharen. Het is dus een geloofswaarheid.

Het bestaan van Satan loochenen en negeren is een ketterse houding, die waarheid weigeren
te onderwijzen is even ketters. Zij die, te kwader trouw, die realiteit loochenen zijn dus ketters.

Het bestaan van de duivel loochenen betekent eveneens de zondeval van de mens loochenen,
de erfzonde loochenen en dus de Verlossing en de Kerk loochenen.

Het bestaan van de duivel ontkennen komt neer op het afbreken van de christenheid,
waarvan de oorsprong en de eindbestemming geloochend wordt.

Het bestaan van de duivel ontkennen is niet alleen een geopenbaarde waarheid loochenen,
maar het is eveneens het loochenen van iets dat vanzelfsprekend is. Want er bestaat geen enkel
andere aanvaardbare verklaring voor al wat er gebeurd is, gebeurt en zal gebeuren.
Menselijkerwijs kan dit niet worden verklaard tenzij door de rechtstreekse tussenkomst van

Satan.
Is het aannemelijk dat een priester, zonder de kwade invloed van Satan, tot zo een groot

ongeloof kan komen ?
Aan deze afschuwelijke zonde van goddeloosheid is Satan nooit vreemd en afwezig.

DE NAAPER VAN GOD

Zoon, men zal je de opwerping maken dat met al wat in deze boodschappen geschreven
staat, Satan in zijn prestige van prins van deze wereld zoniet verheerlijkt dan toch verheven
wordt.

Zeker, het kan niet worden ontkend dat Satan, wegens de superioriteit van zijn natuur bij
machte is gemakkelijk de overhand te halen op jullie personen, gezinnen en op alle
godsdienstige, burgerlijke, economische en politieke structuren.

Satan die niet aan tijd en ruimte onderworpen is kan overal toeslaan. Alsof hij een god was
spant hij zich in om het tegengestelde van God te doen. Dat is natuurlijk dwaze hoogmoed
omdat er tussen hem en God een oneindige afstand ligt.

Uit zijn bedrijvigheid komt slechts wrok voort, naijver en jaloersheid, ruzie en bedrog,
diefstal en godslastering, onzedelijkheden en gewelddadigheden : het is de riool van alle
kwaad.

De moderne zielzorg vergist zich kolossaal door het kernprobleem van de Kerk, van het
christelijk leven niet uit te diepen : God de opperste Goede, hieraan tegengesteld Satan, de
Kwade. Tussen die twee polen staat de mens, het voorwerp van een niet aflatende strijd.

God, de oneindige Liefde, slachtoffert voor het heil van de mens onophoudelijk Zijn
eniggeboren Zoon. God buigt zich over de mens om hem de nodige middelen te bezorgen
zodat die zich tegen de Kwade die hem naar de ondergang wil drijven kan verdedigen en
beschermen.

De Kwade buigt zich over de mens om hem aan de liefde van Christus te ontrukken en hem
naar de weg van de eeuwige ondergang af te leiden.

In het middelpunt van dit duel staat de mens, die vrij en intelligent is, die tot zijn Heiland ja
kan zeggen maar ook neen, en die zijn hart en ziel naar de Verleider kan richten, naar zijn
eeuwige verdoeming.
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HET DRAMATISCH ALTERNATIEF

Het is de tragische en dramatische verantwoordelijkheid van de mens dat hij tijdens zijn
aardse levensweg steeds zal moeten kiezen ! Dt is jullie beproeving !

Dat jullie noodzakelijk die inwendige strijd moeten blijven leveren is de reden waarom jullie
op aarde zijn.

Over de oorsprong, de oorzaken, de eindbedoeling van de dramatische strijd werden de
christenen slechts oppervlakkig in hun vorming onderricht.

Dit baart Mij tegenzin en smarten.

Mijn Vader heeft de mensen zozeer bemind dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon voor hun redding
heeft gegeven. En zowel wegens hun onvoldoende kennis van het enige waarlijk grote
probleem in hun leven als door de kwade invloed van Satan, gaan vandaag zoveel mensen
verloren.

Hoe kunnen de ware zielevaders in vrede leven ?

Hoe kunnen zij nog rustig slapen ?

Hoe zou een van mijn priesters onder de verschrikkelijke realiteit waarvan hij deel uitmaakt
anders kunnen dan lijden ?

Als er meer geloof geweest was, zoon, zou het nooit zover gekomen zijn. En als men Mij
met volharding om de onvergelijkbare gave van het geloof had gevraagd, als men zichzelf meer
gewantrouwd had en meer vertrouwd had op Gods Barmhartigheid en Voorzienigheid dan zou
er meer geloof geweest zijn.

Moed en sterkte, zoon, in weerwil van de zeer zware gevolgen

De zuivering zal aan de schuldige verantwoordelijkheid van velen in mijn Kerk verhelpen.

Ik zegen je.

Mét jou zegen Ik al wie zich tot beschikking van mijn Voorzienigheid stelt, Die ernaar streeft
om het talrijke lijden, dat door de schuld van de. Kwade bestaat, te verlichten.
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108.- EEN GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID

Mijn zoon, schrijf neer wat L. je gaat zeggen.

Don O. ik verwachtte dit moment. Herinner je je wat ik in mijn laatste boodschap zei ?

Ik zei dat in het Paradijs niets ons kan opgewonden maken. God zien en actief in Zijn Leven
delen is zoiets groots dat de menselijke woorden het niet kunnen uitdrukken.

In het Paradijs is het geluk volledig en volmaakt. Niets kan dit geluk veranderen Om die
reden is hier geen plaats voor wat jullie opwinding noemen.

Maar ik herhaal je, Don O., als er ruimte voor was, de redenen om ons op te winden hebben
niet ontbroken. Die redenen om ons op te winden worden precies door jullie geleverd.

Al wat jullie voor, tijdens en na de reis gezegd werd, heeft tot niet veel gediend. Julie gaan
door met jullie leventje te leven, zonder je in te spannen om tot de inhoud van de
boodschappen door te dringen.

De verwittigingen en waarschuwingen tegen hem die jullie altijd volgt en jullie aandacht
afleid naar belangen en oogmerken die verschillen van die van de Voorzienigheid, hebben tot
niets gediend.

Om reden van dit gebrek aan de nodige voorzichtigheid is hij erin geslaagd om te ontdekken
wat hij over jullie nooit had mogen ontdekken. En zo kon hij gemakkelijk jullie plannen
omturnen, jullie ideeén verwarren, twijfels in het leven roepen en elke activiteit ter
verwezenlijking van het plan van de Heer stilleggen.

SLECHTS GESCHEIDEN DOOR EEN SLUIER

Don O. wat al betreurenswaardigs is er niet gebeurd !

Echt overtuigd dat jullie gekozen werden tot instrumenten van de goddelijke Wil zijn jullie
nog niet. Jullie geloof aan, jullie beantwoording aan de plannen van God zijn niet gelijk
gebleven.

- L. wat staat er ons nu te doen ?

- God is groot en oneindig goed. Jullie d1enen de tekortkomingen van jullie geloof te

erkennen.

Don O., hoewel wij zo nabijj zijn, zijn Julhe nog niet overtuigd. Ik herhaal jullie nogmaals dat
wij slechts door een mysterieuze sluier gescheiden zijn. Ons leven is heel verschillend van dat
van jullie, maar wij zijn dichtbij.

Jullie zijn in het gewoel, wij in de oneindige vrede van God die door niets verstoord of

gewijzigd kan worden.
Don O,, ik herhaal : wees meer bekommerd om datgene wat de Hemel betreft en minder om

wat aarde is. Wat zijn de zaken en de dingen van de aarde waard ? Niets ! Helemaal niets !
Er blijft zelfs geen herinnering aan over !

Als er voor de zaken en dingen van God die bekommernis was geweest dan was er geen
tekortkoming noch vaandelvlucht geweest.

GEESTELIJIK OP DE DUISTERNIS VOORBEREID ZIJN.
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Don O. wees waakzaam zodat je de plannen van de Heer en ons vurig verlangen om te
helpen niet teleurstelt.

Vertrouw op ons die jullie stap voor stap volgen.

Zoals jullie kenden ook wij twijfels, aarzelingen, intriges gezaaid door de
gemeenschappelijke vijand.

Don O. tot mijn moeder zult ge zeggen dat heel mijn bescherming en liefde als dochter haar
nooit heeft ontbroken, want de lichamelijke dood snijdt de liefde niet af maar vervolmaakt ze.

Ook in de toekomst, als zij mijn liefde nog meer zal nodig hebben.

Tot mijn moeder zult ge zeggen dat ik ook zuster P., mijn neven en andere even dierbare
personen, in mijn hart draag.

Voor allen bid ik, spreek ik ten beste en waak ik.

Tot mijn moeder zult ge zeggen dat het noodzakelijk is dat zij geestelijk voorzien en
voorbereid is op de duisternis die, onvermijdelijk dichter zal worden.
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109.- DE REDENEN VOOR DE HAAT

Schrijf, mijn zoon.

Satan haat de menselijk natuur zoals zij is. Om die reden haat hij alle mensen, bijzonder de
christenen.

V66 zijn rebellie was hij het meesterwerk van de schepping. Na God, was niemand groter,
volmaakter, schitterender. Die grootheid maakte dat hij zich aan God gelijk waande :

- vandaar zijn weigering om de Heer God, Alfa en Omega van alles en van allen, te erkennen.

- vandaar zijn rebelse kreet : " Non serviam tibi ".

- vandaar de uitdaging van Sint Michaél die zich aan het hoofd van de aan God getrouwe
engelenscharen plaatste met de kreet :" Wie is gelijk aan God ?".

En zo ontstond in de Hemel de meest verschrikkelijke veldslag waaraan de geschiedenis van
de schepping herinnert. De scharen engelen verdeelden zich en voor de rebellen werd het de
hel.

Om de menselijke natuur te haten heeft Satan een tweede reden. Omdat uit de menselijke
natuur de Spruit van Jesse werd geboren. Door de menselijke natuur werd het Woord Mens, in
de persoon van Christus de goddelijke natuur met de menselijke natuur verenigd.

De dodelijk gekwetste menselijke natuur, onder de dwingelandij van Satan gevallen, werd
bevrijd en verheerlijkt. Haar oorspronkelijke waardigheid die door het bedrog :" Als jullie van
deze vrucht eten, zullen jullie aan God gelijk worden " brutaal vertrapt en vernietigd was, werd

haar teruggeschonken.

DE MOOISTE, DE SCHOONSTE BLOEM

Maar Satan heeft nog een andere reden om uit nijd en jaloersheid de menselijke natuur te
haten.

Uit de menselijke natuur zou een schepsel voortkomen, de schoonste bloem van Hemel en
aarde, nederiger en meer verheven dan welk ander schepsel dan ook. Geen schepsel kan haar
evenaren. Het voorwerp van Gods welbehagen, kende zij nooit, zelfs geen enkel ogenblik de
slavernij van Satan. ;

Satan kan niet naar haar kijken, kan niet aan haar denken zonder dat de wanhoop hem
overweldigt, zonder dat hij zo erg lijdt, zoals niemand onder jullie ooit zal kunnen begrijpen.

Satan haat MARIA, de Dochter van God, de Moeder van God, de Bruid van God, het
voorwerp van goddelijk welbehagen, de schoonste bloem van Hemel en aarde, het
meesterwerk van de goddelijke Almacht, Alwetendheid, Alomtegenwoordigheid.

Van die goddelijke gaven leeft de " volle van genade " in een volmaakt één zijn met de
Vader, haar Schepper, met de Zoon, haar Verlosser, met de Bruidegom haar Heiligmaker.

Voor haar buigen alle engelenscharen en heiligen van het Paradijs.

De duistere machten drijft Maria op de vlucht. Met haar voet verplettert zij, zo dikwijls zij
dit wil, de kop van de giftige slang, Satan.

DE ILLUSIE IN DE WANHOOP

]?oor Maria werd Satan onttroond. Door haar heeft hij bij zijn eerste aanval zijn halsstarrige
strijd tegen de mensheid verloren. De duisternis belet hem thans de hele waarheid te kennen.
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Hij Lucifer genoemd, namelijk uitstraler van licht, is thans duisternis en duisternis gaat nu van
hem uit.

Het mysterie van de Menswording van het Woord kent hij niet tenzij slechts onduidelijk. En
20 voedt en koestert hij in zichzelf de wanhopige illusie het Woord te kunnen overwinnen door
mét het Woord de uit zijn gewond Hart voortgekomen Kerk te vernietigen.

Satan haat grenzeloos de Christus, Zijn Moeder en de Kerk, in de illusie dat hij hen kan
vernietigen die hem hinderen in het overheersen van de mensheid die hij nog steeds zijn prooi
waant.

Die dwaze illusie vindt haar oorsprong in zijn mateloze hoogmoed, omdat de trots en de
hoogmoed op zichzelf geestelijke duisternis zijn. De hoogmoedige zal nooit de kristalheldere
waarheid, die een dochter van de nederigheid is, kunnen bezitten.

Ziedaar, mijn zoon, in synthese, al wat zij moeten weten die in de wereld de plicht hebben te
strijden om de grote aankomstlijn van het heil van de ziel te bereiken.

Zoon, zie er thans op toe dat met zorg voortgang wordt gemaakt in het realiseren van een
klein boekje met boodschappen en om dit aan de zielen die er behoefte aan hebben te
bezorgen.

Ik zegen je, zoon.

Ik breid mijn zegen uit over allen die met jou aan de realisatie van mijn liefdesplan

meewerken.
Bid. Bemin Mij.
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110.- EEN VROUW ZAL JE DE KOP VERPLETTEREN

Schrijf, mijn zoon.

Hoeveel kwade geesten zijn er ? Een groot aantal. Zij zijn met miljarden en overal krioelt
het ervan.

Allen zijn ze verstard in hun wil om kwaad te doen. Niet allen zijn ze even schuldig en dus
ook niet even erg gestraft. Maar zij leven allen in de terreur. Zij boezemen schrik in maar zelf
leven zij ook in de angst die altijd zal blijven duren. .

Ook hun hoofd, Satan, die persoonlijke, sociale, familiale, nationale en wereldwanorde in het
leven kan roepen, die monsters van dwingelandij en wreedaardigheid kan verwekken en die
gehele naties schrik kan inboezemen, leeft zelf in angst.

Satan leeft in de terreur voor een Vrouw die de droom van de overheersing van de hel over
de mensheid heeft vernietigd. Om die reden vrezen de zielen die waarlijk leven van het geloof
hem niet. Integendeel als zij willen kunnen zij hem op de vlucht drijven.

Na de zondeval sprak God tot de eerste ouders. Hij gaf hun hun penitentie en beloofde hun
de verlossing. Toen richtte Hij zich tot de verwekker van zoveel kwaad en vervloekte hem en
beloofde hem zijn harde neder]aag :" Een vrouw zal je de kop verpletteren."

Die woorden van God waren toen en zijn voor eeuwig voor Satan de grootste straf.

De schaduw van de Allerheiligste Maagd achtervolgt hem overal, Zij terroriseert hem tot in
de wanhoop toe. Brandend en verzengd door zijn wil om kwaad te doen kan hij geen rust
nemen. Toch weet hij dat de eindoverwinning behaald zal worden door dé Vrouw en door haar

Zoon.

VOOR EEUWIG LIJDEN

De ramp die Satan koudweg heeft gewild en bewerkt is onbegrensd. Maar ook het leed dat
hij zichzelf toebracht is onmetelijk.

De menselijke ziel is niet bij machte om de enorme tragedie in heel haar dramatisch aspect
veroorzaakt door de Kwade te omvatten.

De volgelingen van de Kwade zijn, als zovele prinsen van de duisternis, bedrijvers van het
kwaad naar de maat van hun verantwoordelijkheid.

Zoals dit voor de mensen zal zijn die zij in de ecuwige ondergang meesleuren, maar in
verschillende mate, zo zal ook het eeuwige lijden van de duivelen zijn.

Die duistere en onzichtbare wereld, die de mensen en zelfs de christenen zo slecht kennen,
drukt als een kap van lood op de mensheid.

De bijna-onverschilligheid van de zieleherders voor dit probleem dat hen van zo nabij raakt is
onbegrijpelijk. Even onbegrijpelijk is de onverschilligheid van de christenen voor die
mysterieuze maar werkelijke wereld van het hiernamaals, waaraan ook je aards bestaan of
misschien je eeuwig geluk of ongeluk verbonden zijn.

Jullie mensen zijn met je natuurlijke gaven van intelligentie en wil bij machte de zaken en
dingen te begrijpen en er dieper in door te dringen. Waarom spannen jullie je dan niet in om je
gaven te gebruiken voor het belangrijkste probleem van je leven, namelijk je eeuwig heil ?

DE VIJAND SLAAPT NIET
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Het is tijd om de sluiers weg te nemen waarmee Satan de waarheid in jullie heeft verduisterd.
Jullie moeten het toegeven : jullie hebben hem toegelaten om jullie geestelijk te verduisteren en
om je wil te verlammen. Het is noodzakelijk dat jullie wakker worden !

De vijand slaapt niet. Hij volgt jullie overal. Maar als jullie één met Mij, Jezus, blijven kan hij
niets doen. Jullie moeten er bewust van overtuigd zijn dat Satan steeds met de goddelijke
genade kan worden overwonnen. God, die Liefde s, is je hulp, je redding. In de naam van God
versloeg David de reus Goliath met een slinger. In de naam van God en van de allerheiligste
Maagd kunnen ook jullie, telkens dit nodig is, de Reus van het rijk van de duisternis
overwinnen.
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111.- WIE BEKOMMERT ER ZICH OM ?

Zoon, die vraag is niet overbodig. Zij hangt samen met alle voorgaande boodschappen. Het
antwoord op die vraag is toch zo droevig. Maar men mag niet iedereen over dezelfde kam
scheren. Integendeel sommigen bezield door een vurig geloof handelen zoals het hoort tegen
de krachten van het kwaad om zovele lijdende zielen te verlichten en te troosten.

De houding van niet weinig herders en van zeer vele priesters, onvolkomen bekend met het
probleem, die zich onverschillig gedragen alsof het hun niet aanging, moet worden betreurd.
Voor het lijden van de zielen door de schuld van de duivelen, gedragen zij zich vreemd, net
alsof het iets betrof dat iemand anders en niet hen aanging. Zij zijn er ongevoelig voor zodat zij
zich zelfs niet afvragen waarom die zielen moeten lijden.

Aan dit lijden door de schuld van de duivelen geloven velen niet of slechts onduidelijk en
halfslachtig zodat zij er geen concreet belang in te stellen

HUN ONVERSCHILLIGHEID

De onverschillige houding van de priesters is strijdig met de zielzorg. Ze is even absurd als
die van hen die vrijwillig een weg inslaan in de richting die tegengesteld is aan het doel dat zij
willen bereiken.

Nog een andere indrukmakende tegenstrijdigheid maakt vandaag in de kerk opgang. Zij
aanvaarden priester te worden. Zij aanvaarden voor het heil van de zielen mét Jezus
medeverlossers te worden. En dan weigeren zij om Jezus te volgen in de strijd die Hij gevoerd
heeft en die Hij blijft voeren om de zielen aan Satan en aan de hel te ontrukken.

Maar waarom heb Ik Mij dan doen kennen als Degene Die zich tegen Satan verzet ?

Voor alles is het mysterie van de Menswording een mysterie van oneindige nederigheid,
zoals de zonde van Satan een mysterie van mateloze hoogmoed is.

Maakt de vergelijking.

Satan, oneindig inferieur aan zijn Schepper, droomt ervan zich gelijk aan God te stellen.

God, integendeel, wordt mens, verlaagt zichzelf zodat Hij in de schoot van Maria Mens
wordt. ..

Satan droomt van een troon en wil een rijk.

Ik, het Mensgeworden Woord van God, wordt in een stal geboren, een arme onder de
armsten.

Satan weigert te gehoorzamen.

Ik, Jezus, die de God Schepper en Heer over alles ben, was de voeten van mijn Apostelen.

Satan sleurt de mensheid mee in de dood, in de chaos, in alle soort wanorde.

Ik sterf op het Kruis. Op het Kruis begint mijn overwinning en mijn triomf : " Cum exaltatus
fuero...enz ".

Mijn komen in de wereld, mijn leven, mijn werken, mijn sterven zijn tegengesteld aan Satan.

De verlichte priester die van het geloof leeft kan niet anders dan de weg kiezen die Ik als de
te volgen weg heb aangewezen. Ik ben het Leven, Ik ben de Weg.

Satan bracht de dood in de wereld.

Ik bracht het leven :" Ego sum resurrectio et vita ".

HOEVEEL HEB IK ER GENEZEN ?
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Eerst heb Ik het voorgedaan, dan heb Ik het onderwezen. In het Evangelie kunnen jullie zien
hoe Ik werkelijk gehandeld heb. Maar mijn voomnaamste bezigheid en bezorgdheid ging naar
het kennen en benaderen van de lijdenden, naar het verlichten van hun pijnen, naar het genezen
van hun ziekten, naar het vergeven van hun zonden en naar het bevrijden van de bezetenen uit
de macht van de kwade geesten. Hoeveel heb Ik er genezen ?

Wat doet de priesters en bisschoppen denken dat zij Mij in dit belangrijk apostolaat niet
moeten volgen ?

Is dit geen middel om de zielen te benaderen en tot God te brengen ? Is dit geen goede en
doeltreffende zielzorg ? Twijfelen zij soms of zij dit wel kunnen. ?

Dan zou Ik aan mijn Apostelen iets onmogelijks bevolen hebben ? Wat voor een Meester
zou Ik dan geweest zijn ?

Waarom zegenden en genazen de heiligen zo doeltreffend ? Zelfs nog in deze jaren deden de
Heilige Bisschoppen en Kardinalen dit zo vaak ! Zij waren toch ook Herders in deze ecuw van
deze generatie.

Moet de ondoelmatigheid van zovele herders niet vooral aan het tekort aan geloof en
boetedoening worden toegeschreven ?

Laat mijn bisschoppen hierover hun geweten onderzoeken. Dan zullen zij de redenen inzien
waarom zij zich van een degelijke zielzorg verwijderd hebben.

Het is nutteloos aan die vraag te ontkomen door Hem die jullie die vraag stelt als dwaas te
beschouwen.

Vergeet niet dat wie aan jullie, zieleherders, die vraag, die dringende vraag stelt geen arme
priester is maar wel Jezus.

Zoon, Ik zegen je.

Bemin Mij en bekommer je niet om het menselijk oordeel.
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15 juni 1976

112.- HET UUR VOOR DE HERZIENING

Zoon schrijf.
Thans weet je waarom Satan en zijn horden Mij haten, mijn en uw Moeder haten, de hele

mensheid haten. Thans weet je, zoon, dat die haat concreet geuit wordt in een ononderbroken
bedrijvigheid die geen ogenblik rust kent.

Heel hun bedrijvigheid is uitermate georganiseerd. Het is één streven naar de stoffelijke en
geestelijke ondergang van de mensen, naar hun dwaas plan om God van gelijke tot gelijke te
kunnen bekampen. De duivelen zijn ervan overtuigd dat zij dat kunnen.

Toen Sint Michagl overeind is gekomen met de kreet :" Wie is gelijk aan God ? " weet je dat
Satan en zijn scharen sindsdien in die dwaze overtuiging verstard zijn gebleven. Zo koesteren
zij nog steeds de hoop om uit die kamp als overwinnaars te voorschijn te komen.

Om die reden, mijn zoon, zullen zij wat zij als hun prooi beschouwen niet loslaten zonder de
gewelddadigste reacties die zoveel lijden zullen veroorzaken en die Ik, God zoals de Vader en
de Heilige Geest, tot de uitzuivering van mijn Kerk zal ombuigen.

Thans weet je in welke staat het hart en de ziel van de christenen, priesters en herders is.

Thans weet je hoe de Kerk zo erg in een minderheidspositie tegenover haar onverbiddelijke
vijanden gekomen is en dit niet door de schuld van God, niet omdat de verdedigingsmiddelen
ontbreken, maar wel omdat de Kerk zelf niet heeft gereageerd op de aanvallen, valstrikken en
bekoringen waarmee zij bestormd werd.

Thans, zoon, heb je een precies beeld van een toestand die grotendeels aan eigen schuld is
toe te schrijven. De bisschoppen, priesters en gelovigen zijn ervoor, natuurlijk in verschillende

mate, verantwoordelijk.

BRENG DIT TER KENNIS VAN ALLEN

Dit beeld van de toestand werd aan jou gegeven, omdat jij het uitverkoren werktuig zijt om
dit ter kennis van allen te brengen. Vergeet dit niet. Je merkt reeds hoe dit plan aan de
krachten van de hel mishaagt. Je ziet reeds hoe ze je hebben doen lijden, maar wees niet
bevreesd.

Laat je niet bedriegen noch angst aanjagen door de dwaze aanvallen waarmee ze je
molesteren.

Laat alle herders en priesters weten dat het uur van de herziening geslagen heeft. Zij moeten
heel hun zielzorg herzien, die vandaag op valse regels stoelt. Als zij het nu niet doen zullen ze
daarna verplicht worden het te doen.

Niets kan worden hernieuwd, niets kan worden herboren zonder te vertrekken van wat Ik
vooropgesteld heb. Laat ze het Evangelie ter hand nemen. Laat ze mijn zielzorg bemediteren.
Wat kan Ik anders zeggen, welke andere meer precieze aanwijzingen zou Ik kunnen geven."

Zoon, zie erop toe geen tijd te verliezen !

De vele zonden van de mensen, de vele heiligschennissen van de gewijden, de walgelijke
onverschilligheid van de christenen kunnen niet langer worden geduld.

Zoon, moed en sterkte !

Ze willen je verschrikken. Maar Ik ben in jou, Ik, één met de Vader en met de Heilige Geest.

Wat kunnen ze je dan doen. ? Niets, mijn zoon, niets buiten dat wat Ik toelaat om je te
heiligen en je te verrijken.

Ik zegen je
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15 juni 1976

113.- DE VERDEDIGING ORGANISEREN

Schrijf, mijn zoon.

Tk zei je dat de opstandige scharen uit een groot aantal duivelen zijn samengesteld. Zij
vormen een onmetelijke menigte, jullie geest kan er de omvang niet van vatten.

Zij gaan niet allen even verraderlijk tewerk. Dit betekent dat de zwaarte van hun zonde
verschillend is. Maar toch werken zij allen, zonder een enkele uitzondering, ten dienste van het
kwaad.

Zij werden opstandig tegen God en nu lijden zij onder de wreedste dwingelandij van hun
chef, Satan, en die van zijn hoofdkwartier. Zij behoren, ook in de hel, tot verschillende
hiérarchische graden.

Allen haten zij de allerheiligste Maagd. Allen haten zij de mensheid. Zij haten de
uitverkorenen en jegens hen koesteren zij een diepe jaloersheid.

Jullie, de pelgrims op aarde, benijden zij verschrikkelijk uit vrees dat ook jullie je kunnen
redden.

In hen is er geen enkel gevoel van medelijden ( zij zijn hier niet toe in staat ) maar wel van
sadisme. De wreedheden waarmee zij hun verraderlijke gevoelens op de slachtoffers die in hun
klauwen vallen afreageren kunnen jullie je zelfs niet voorstellen. Die slachtoffers zijn die
personen die zij aan zich hebben kunnen binden, die personen die zich met lichaam en ziel aan
de duivelen hebben overgeleverd. En denk maar niet dat zij weinig talrijk zijn.

Meerdere mensen, ook uit jullie generatie, hebben dit persoonlijk ondervonden.

WAAROP WACHTEN ZI1J NOG ?

Zoon, spits nu je aandacht. Stel je een leger voor, enorm door het aantal strijders, door de
macht van de wapens en dat goed nitgerust stellingen heeft ingenomen volgens een tot in de
kleinste bijzonderheden voorbereid plan.

Dat kolossale leger, het machtigste leger door haar natuur en door haar organisatie gaat tot
de aanval over tegen een Kerk en tegen een menselijke maatschappij, die alhoewel zij
beschikken over een aanzienlijk aantal soldaten, officieren en generaals, niet beseffen en zich
niet herinneren dat zij een in de strijd geharde, van haat overlopende vijand hebben. En zij
denken er inderdaad niet aan zich te verdedigen. Zij spotten zelfs vrolijk met de weinigen die
hierover spreken en die een verdediging zouden willen opstellen. Die weinigen worden
beschuldigd van religieuze dwaasheid of godsdienstwaanzin.

Ondertussen kan de vijand, die handig zijn eigen krachten probeert te camoufleren, profiteren
van de naiviteit van de tegenstander en zich overal innestelen, de sleutelposities innemen en
zijn agenten overal plaatsen om zo de tegenstander te overweldigen.

Hier en daar zijn er wel weerstandskernen, maar de vijand, driest door zijn successen,
verontrust zich daar niet over.

Nu hij zover is gekomen en er van overtuigd is dat hij de overwinning reeds in de hand heeft
zal hij op elke poging van de tegenstander om zich te weren met een ontstellende wreedheid
reageren.

Dierbare zoon, uit je eigen ervaring weet je best hoe de vijand geen enkele defensieve
beweging duldt, hoe hij integendeel tracht elke tegen hem gerichte beweging te voorkomen en
in de kiem te smoren.
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Nu de toestand zo moeilijk is, waarop wachten de bisschoppen nog om van hun troon af te
dalen, om uit hun paleis te komen, om dan de teugels van het commando in handen te nemen
en hun soldaten, de christenen, in de tegenaanval te leiden ?

Beseffen zij of beseffen zij niet dat de enkel schijnbare overmacht van de vijand geen enkel
belang heeft ? Want als zij de tegenaanval inzetten en gevolgd worden door hun priesters,
bevrijd uit de ketterijen van het ogenblik en van de bloedarmoede die er zovele heeft verzwakt

en besmet, is hun succes verzekerd en hun overwinning veilig.

WEG MET AANMATIGING EN EIGENWAAN

Zoon, hoe dikwijls moet Ik herhalen dat Ik door de nederigheid, de armoede en de
gehoorzaamheid de wereld heb overwonnen ?

Mijn en jullie Moeder heeft door die deugden en door haar "Ja-woord" de Verlossing
mogelijk gemaakt !

Hoe dikwijls moet Ik jullie herhalen dat de liefde sterker is dan de haat ?

Laten de bisschoppen en priesters besluiten tot het uitvoeren van die hervormingen die zij
met het Concilie hebben afgekondigd en die zij dan beinvloed en gemanipuleerd door de hel zo
slecht hebben toegepast.

Als zij toch mochten beslissen om eens en voor altijd de goede weg in te slaan en de zekere
Weg ben Ik, dan zal Tk mét hen zijn en zal de Kerk een nieuwe jeugd vinden en weldra een nog
nooit gekende luister tonen.

Waarop wachten zij nog ? Weg met de vooroordelen ! Weg met de aanmatiging en de
eigenwaan !

Laten zij bidden opdat het licht de te volgen weg verlicht ! En dan vooruit op die goede
weg.

Zoon, Ik ken de staat van je hart en ziel.

Omdat Ik het je klaar heb doen inzien, lijdt je thans hieronder. Want je zou willen dat ook de
anderen het zouden inzien.

Ik zegen je.

Bemin Mij !
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16 juni 1976
114.- EEN GROTE NEDERIGHEID

Mijn zoon, schrijf.

Hebben jullie je nooit afgevraagd in welke omstandigheden de Kwade Mij bekoord heeft, in
het bijzonder in de woestijn ? Die omstandigheden van tijd en plaats waarin Ik bekoord werd
moeten aandachtig worden overwogen. Want Ik, het eeuwig Woord van God, heb niets
gedaan en niets gezegd dat niet door een hogere bedoeling werd geinspireerd.

En als Ik heb toegelaten dat Satan Mij benaderde om Mij te bekoren, dan deed Ik dat opdat
jullie, aan wie Ik dacht, die Ik zag, zouden leren hoe jullie aan Satan en aan zijn verraderlijke
scharen het hoofd dienen te bieden.

De bekoring is op het einde van mijn verblijf in de woestijn gekomen. Zij is op het einde van

mijn vasten gekomen.

Ik, Mens en God, heb dit kunnen doen om jullie te wijzen op een instelling voor de strijd. Ik
heb jullie willen zeggen wat jullie moeten doen om op de strijd voorbereid te zijn : bidden en
boete doen, veel bidden en boete doen !

Enkel op die wijze mag men hopen als overwinnaar uit de strijd te komen.

Vandaag lopen de krachten van de hel op de wereld te hoop, zij gedragen zich als heer en
meester, zij hoonlachen om de naiviteit van hen die, goed gepantserd, in de eerste linie tegen
hen moesten oprukken.

HET ONTBREKEN VAN SAMENHANG EN LOGICA

De bisschoppen en priesters, op de gewone uitzonderingen na, worden vandaag door de hel
niet gevreesd. Zij zijn niet overtuigd omdat zij het niet inzien dat de Kerk fundamenteel werd
ingezet om jullie zielen te redden in de strijd die de zielen moeten leveren tegen hen die hun
ondergang willen.

Tegen die geestelijke realiteiten, tegen deze boodschappen van Mij reageren zij, integendeel,
negatief. Dat betekent dat zij niet de zielen zoeken maar dat zij in hun subtiele en zoeterige
eigenwaan zichzelf zoeken.

Tegen deze oproepen van Mij reageren zij negatief. En zo bevestigen zij hun ongeneeslijke
verblindheid en het ontbreken van de samenhang en de logica in een zending die zij verlangden
niet om de zielen te redden maar voor hun eigen belang, te weten uit eigen hoogmoed.

Gezien jullie wortel geschoten hebben in een houding die strijdig is met de zielzorg dienen
jullie naar een houding van grote nederigheid over te gaan om uit die toestand te komen. Een
daad van goede wil zal jullie naar het juiste plan terug brengen

Jullie zeggen : " Voor uiterste kwalen, uiterste remedies ! " Welnu Ik zeg jullie, als een
bisschop de beslissing neemt om zijn priesters rondom zich samen te roepen en hen te zeggen
“Mijn zonen, wij hebben ons allen een beetje laten bedriegen” dan is dit beslist een uiterste
remedie, iets uiterst moeilijks. Want dan moet hij verder gaan "Mijn zonen, wij hebben ons op
een dwaalspoor laten brengen door de duivelskunsten van onze onverzoenlijke geestelijke
vijanden. Zij zijn er in geslaagd onze aandacht te doen afwenden van een vitaal probleem van
de zielzorg. Wij moeten onze zielzorg baseren op een juistere, meer realistische visie en die
meer verband houdt met de noden en belangen van de zielen. Ik zal als zieleherder hen die
door de schuld van de duistere en verborgen krachten van de hel lijden meer nabij zijn. En in
het beschermen van mijn kudde tegen de manoeuvers van de hel zal ik waakzamer zijn en
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gebruik maken van de middelen die Hij, de goddelijke Meester, mij door zijn voorbeeld en zijn
woorden, heeft aangewezen."

NEDERIG EN MOEDIG

Mijn zoon, Ik weet goed welke strijd een zieleherder moet leveren om dit zo nederig gebaar
te kunnen stellen. Maar dit nederig gebaar zal hem in de ogen van God en in de ogen van de
Kerk groot maken.

In hun uiteenzettingen, in hun homilies stellen zij zich soms zeer nederig op. Maar mocht
iemand hun dan durven zeggen wat zijzelf juist zeiden, dan zou je ze onmiddellijk zien
reageren met boosheid en vijandigheid.. Want zij vergeten niet zoals de echte vaders die wel
vergeten.

Zoon, probeer eens de zalvende nederigheid die moet blijken uit bepaalde openbare
bekentenissen van hun miseries, van hun beperktheden te vergelijken met de echte nederigheid
van Sint Franciscus die op weg naar een klooster tot zijn metgezel zei :"Mijn broeder, als men
als wij zijn aangekomen de deur in ons gezicht toe zou slaan en ons dan zou beledigen en
stokslagen geven om ons ten slotte daarenboven in die beklagenswaardige toestand in de
sneeuw ter aarde te werpen, dan zou dit de echte vreugde zijn, het echte gejubel.

Voor Mij is het krijgen van de "liefdeskus" van de Apostel-Verrader geen schijn-nederigheid,

maar echte nederigheid geweest.
De belediging vergeten, al was ze nog zo wreed, van Petrus die Mij driemaal verloochende

was voor Mij geen veinzerij.
Als jullie die episodes van mijn openbaar leven zouden overwegen, wat zou er allemaal niet

veranderen.
Ik zegen je, zoon.
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17 juni 1976
115.- EEN LIEFDESKETEN

Mijn zoon, schrijf.
Je kreeg reeds mededelingen over de tegenstrijdigheden van de moderne zielzorg. De wortel

waaruit die tegenstrijdigheden voortkomen, die je in de Kerk kunt tegenkomen, heb Ik je leren
kennen.

De boodschappen waarin Ik daarover gesproken heb zul je aan de bisschoppen en priesters
laten toekomen. Die boodschappen maken deel uit van mijn laatste oproep voordat de lawine

jullie meesleurt.
Wat moeten de bisschoppen en priesters doen tegen de vijand die talrijker is en superieur wat

intellect en natuur betreft ?

Aan een vijand die goed georganiseerd is en die geen andere oogmerken heeft buiten dit van
de tegenstander te verslaan moet men het hoofd bieden met het vast voornemen hem uit al zijn
krachten te verslaan. Zij dienen gebruik te maken van alle middelen die Ik heb aangewezen en

getoond door mijn woord, voorbeeld en verlossing.

DE GELOVIGEN VOORGAAN

De woorden die Ik tot mijn Apostelen richtte, richtte Ik ook tot jullie :" om bepaalde
duivelen uit te drijven is er veel gebed en boetedoening nodig.".

Dit is een groot programma dat gerealiseerd most worden.

Een heilige zielenherder dient die woorden in overweging te nemen, ze te bemediteren en in
de concrete realiteit van zijn dagelijks leven te beleven. Hij moet ook daarin zijn gelovigen
voorgaan, aangezien hij de voorganger, meester, gids en vader van zijn Kerk is.

Een herder die van het geloof leeft, door en door nederig is en zijn zielen bemint kan niet
anders dan zich rekenschap geven van zijn dringende plicht om de eerste strijder te zijn onder
al de strijders van zijn Kerk. Bijgevolg begint die herder met zich daadwerkelijk persoonlijk te
verdedigen. '

Het is welbekend dat iedere goede bevelhebber door zijn tegenstanders hevig als prooi
begeerd wordt.

Dus moet die herder zich onaantastbaar maken en zichzelf met het gebed en in het bijzonder
met de heilige Mis en de Rozenkrans een harnas aantrekken, geestelijk zijn omgeving waarin
hij leeft desinfecteren door gebruik te maken van het heilig wijwater. Laat hij ook de kamer
waarin hij verblijft besprenkelen en zichzelf en de andere nastaanden uit zijn omgeving
zegenen!

Hoeveel onbegrip, hoeveel wee, hoeveel woorden die oorzaak van lijden zijn voor zichzelf
en voor de anderen worden er niet door de Geest van de onenigheid in het leven geroepen !

Als men dit eenvoudig exorcisme in alle lokalen, waarin de bisschoppen en de priesters
leven, deed hoeveel kwaad zou er niet vermeden worden, hoeveel meer geestelijke energie zou
er niet ten dienste van het goede ingezet kunnen worden ! Terwijl jullie nu hooggeplaatste
kardinalen zien die bijna niet verschillen van de gewone ambtenaren of leiders in een prefectuur
of quaestuur.

EEN OGENBLIK VAN GEBED
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De bisschoppen, de ware bevelhebbers over de officieren, de priesters, en over de soldaten,
de gewone gelovigen, hebben de heilige verplichting om voor de geestelijke veiligheid van hun
ondergeschikten, van hun kinderen, zorg te dragen als zij zich werkelijk vaders voelen.

Zij dienen een gemeenschappelijke actie, een liefdesketen op touw te zetten. Dit geweldig
wapen is bij machte om ook de vijand die talrijker is, potentieel sterker en daarbij nog anders in
natuur, op de vlucht te drijven.

Hoe die liefdesketen organiseren ?

Door gebedsgroepen te vormen, door zich naar de bestaande groepen te richten en ervoor te
zorgen dat zij zo mogelijk een uur per dag bidden en hun lijden opofferen, om de priesters die
door de bisschoppen zijn aangesteld om te zegenen, te ondersteunen.

Met hun ervaring zullen die priesters een wijze en voorzichtige actie tegen de bedrijvigheid
van Satan op gang moeten brengen.

Een voorzichtige actie is niet hetzelfde als een onbestaande actie, maar het is wel een
intelligent gevoerde actie.

Als de zieleherders niet zouden begrijpen dat zij volgens deze richtlijnen dringend moeten
handelen, dan verraden zij dat zij geen zieleherders zijn maar wel bureaucraten die niets te
benijden hebben aan al wie zich, in grote getale, in de ministeries en burgerlijke kantoren
bevinden en die gekend zijn om niets van wat zij zijn en doen te laten doorsijpelen.

Een vijand zoals die van de duistere en verborgen krachten van de hel trotseert men niet
geisoleerd maar collectief als men collectieve verantwoordelijkheden draagt.

Mijn dierbare zoon, thans zegen Ik je.

Mét jou zegen Ik al wie, door het geloof bezield, naast je zullen staan om op welke manier ook
tot de verspreiding van wat Ik je heb uiteengezet bij te dragen.

Bemin Mij.

Breng eerherstel.
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7 juli 1976

116.- DE REALITEIT IN DE OGEN ZIEN

Ik ben L. die na een lang stilzwijgen terugkom ook al volg ik je altijd. Zoals een moeder over
haar kind, dat dit nodig heeft, waakt zo ben ook ik in je nabijheid om over je te waken.

Zoon, er is bij jou sinds ons laatste onderhoud zo veel gebeurd, zelfs zoveel lijden. Dit lijden
maakt echter als een frisse dauw je geestelijk leven krachtiger en je verlangen naar het goede
vruchtbaarder.

Ik weet wat je denkt, zoon, maar houd moed, wees sterk !

De zielen in nood zijn zo talrijk, de zielen in gevaar zijn overtalrijk.

Wee hen, als er edelmoedige zielen zouden ontbreken die bereid zijn om hun de armen te

reiken om hen uit de afgrond te houden.
Zoon, vrees niet ! Er werd gezegd je niet met angstvalligheden, twijfels en vrees te

bezwaren.

Er zal je een gevoel van veiligheid dat je tot nu toe niet had gegeven worden. Tegen de
krachten van het kwaad zal je een grotere energie worden toegekend. Zie hoe razend ze tegen
jou zijn. Dit is een goed teken.

Door het plan van X. heb je veel geleden. Wees gerust ! Omdat je aan je geestelijke
Leidsman hebt gehoorzaamd kun je gerust zijn.

Bekomumer je niet om wat men in C. van je denkt en zegt : het zijn woorden in de wind. Hij
had je reeds vooraf gewaarschuwd. Herinner je de woorden van Jezus :" Zalig zij die lijden uit
liefde voor de rechtvaardigheid en voor de waarheid ".

GA RECHT OP HET DOEL AF

Zoon, dit derde boekje is van groot belang.

Alles wat God en de zielen aanbelangt is van groot belang. Maar dit derde boekje wil het
fundamenteel probleem van de Kerk in het licht stellen : de zielen naar God richten, de zielen
in de liefde tot God doen vorderen en leiden. En tegelijk de zielen meer en meer afkeer doen
krijgen van Satan, die zich met het kwaad vereenzelwgt omdat Satan de sluwe Kwade is die
jullie tot zonde wil brengen.

Wat heeft Jezus anders gedaan, in woord en daad ?

Zeg nogmaals aan de priesters dat er geen tijd meer mag verloren worden, dat een herziening
zich opdringt om niet langer in nutteloze activiteiten de tijd en het bovennatuurlijke te
verspillen.

Het is tijd de vormendienst die onvruchtbaar geworden is af te schaffen. Zij dienen de voeten
weer op de grond te zetten en de realiteit waarvoor Jezus op de wereld is gekomen, gezonden
door de oneindige liefde van de Vader, weer in de ogen te zien.

Jezus is gekomen om aan Satan zielen te ontrukken. Ten koste van oneindig lijden en
vernedering heeft Hjj zijn kwade vijand overwonnen.

Maar Christus is het Hoofd van de Kerk.

En jullie zijn de ledematen van de Kerk. Als de ledematen hebben jullie dezelfde roeping als
het Hoofd. Want God roept allen. Hij wil dat allen, in zichzelf, het werken en handelen van het
Hoofd voltooien.

Ga recht op het doel van de Verlossing af : God beminnen en de zonde haten.

Waarom, zoon, zijn zij zover gekomen ?

Er zijn vele oorzaken. En deze generatie is er niet alleen verantwoordelijk voor.
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Vooruit, mijn zoon, je bent niet alleen.

In de strijd om aan de Kerk de rol die haar toekomt weer te geven zijn ook wij niet
onberoerd noch onverschillig. De strijd zal hard en bitter zijn. Maar de overwinning die de
Koningin der Overwinningen op de Kwade en zijn verraderlijke scharen zal behalen zal des te
schitterender zijn. Jezus, het licht der wereld zal met een nooit geziene luister schitteren. Ik bid
voor jou en voor jullie en zegen jullie.
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12 juli 1976

117.- IK BEN GELUKKIG

Don O., ik ben de zuster van M.
Op aarde hebben wij elkaar weinig gekend, nauwelijks gezien. Maar dat heeft weinig belang,

gezien wij kinderen van dezelfde Vader zijn, tot dezelfde familie van de kinderen van God
behoren, die in de glorie zijn of nog op aarde zoals jullie.
De goddelijke realiteit van de Gemeenschap der heiligen verenigt ons in de liefde van

Christus.
Don O. mijn leven op aarde was nederig en verborgen. Nooit heb ik gedroomd van wat

zovele verblinde zielen verlangen : genoegens, eer en rijkdom, gezondheid enz.

Arme ontgoochelde zielen !
Als niemand hun door lijden en bidden de ogen opent, zullen zij voor eeuwig verloren gaan.

MEDITEREN IS NOODZAKELIJK

Ik ben gelukkig. Ik zwem in de vreugde, in het licht, in de liefde van God. Mijn aards leven,
bron van mijn eeuwig geluk, zal ik nooit betreuren.

Don O. breng deze boodschap ter kennis van hen die mij dierbaar zijn op aarde, dat ook Zij
weten dat de dood het leven niet afsnijdt.

Bij het sterven wordt het leven van het stof der aarde gezuiverd, vervolmaakt en in de
goddelijke Gelukzaligheid geintegreerd.

Want in het Paradijs leeft men in God maar op een manier die verschilt van die van de zielen
die in staat van genade nog op weg zijn naar de hemel.

Don O., ik kan niet anders dan de dwaasheid betreuren van al wie, niet nadenkend, zich zo
gemakkelijk door de Kwade laten bedriegen.

De Kwade is de wolf, vermomd als een lam.

Zonder te pauzeren haat hij de mensen die hij, in zijn dwaze wanhoop, in het kwaad wil
meesleuren om ze vervolgens in de hel te brengen.

Mochten de mensen, al was het maar gedurende één ogenblik, hun bezigheden stilleggen om
eventjes over die twee woorden " hel en eeuwigheid " te mediteren dan zou de wereld snel
veranderen.

Maar de Kwade zet alles op alles cpdat dit niet zou gebeuren.

Ik zegen je.

Ik ben de zuster van M.
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12 juli 1976

118.- HET DUURT MINDER DAN EEN OGENBLIK

Mijn zoon, schrijf, ik ben je moeder.

Je begrijpt hoezeer het hart van een moeder voor al wat het leven van haar kinderen betreft
gevoelig is.

Er werd je nu meermaals en terecht gezegd dat het leven niet door de dood wordt
onderbroken. Ik wil het hier hebben over de ziel die de oorzaak en de reden is van het leven
van het lichaam.

In haar bovenaards bestaan wordt de ziel van een moeder zuiverder en volmaakter, zelfs in
haar gevoeligheid tot hen die zij het leven schonk.

Je kunt begrijpen dat wij, levend van God, in zijn oneindig licht jullie en je dagelijkse
ervaringen, je lijden en je moeilijkheden zien maar dat wij hieronder niet meer kunnen lijden.

Ons grenzeloos vertrouwen in Hem en in de Liefde die God voor jullie koestert maken ons
gelukkig.

Zoon, moed en sterkte !

Jij gelooft in de Gemeenschap der Heiligen en weet dat dit geen abstracte waarheid is maar
een sublieme realiteit waardoor God ons verenigt.

Aangezien wij in de liefde tot Hem leven, zijn wij ook noodzakelijkerwijs in de liefde tot
jullie verenigd.

Ik herhaal je : moed en sterkte !

Het leven in de tijd duurt minder dan een ogenblik en de arme aarde is minder dan een

onzichtbaar stipje in de ruimte.

Je moeder.
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13 juli 1976

119.- DE VERLOSSING

Schrijf, mijn zoon.

Herhaaldelijk sprak Ik over de Verlossing. En nu wens Ik dit alles samen te vatten om het
derde boekje te besluiten dat in mijn Kerk het enige werkelijk belangrijke probleem van de
zielzorg in het licht moet stellen.

Alle andere problemen moeten hetzelfde doel hebben als de zielzorg.

Mijn zoon, in mijn Kerk hebben velen geen klare ideeén over de voornaamste reden van hun
roeping. Is dit niet paradoxaal ?

Ik, Jezus, wil dat de bisschoppen, priesters en gelovigen mijn medeverlossers worden. Ik wil
hen allen, in verschillende mate, tot mijn medeverlossers maken. Dit betekent dat zij mét Mij
het mysterie van de Verlossing moeten voltooien.

Maar wat wil de zielen verlossen anders zeggen dan de zielen uit de onderdrukking van
Satan, uit de meest afschuwelijke en schadelijke onderdrukking bevrijden ?

Wie is Satan ? Wie zijn de aan Satan onderworpen legerscharen ?

Satan is een schepsel Gods, die tegen God opstandig werd.

Na God was Satan, in de onzichtbare en zichtbare wereld het machtigst, het grootst, het
wonderbaarst in zijn goedheid en heiligheid.

Zijn onbegrensde macht en schoonheid werden zijn ondergang. Satan werd er zo
verschrikkelijk hoogmoedig en trots over dat hij zich gelijk aan God waande.

Vandaar komt zijn weigering om zich aan God te onderwerpen.

Vandaar komt zijn eeuwige ondergang.

Vandaar komt zijn onverzoenlijke haat tegen God, tegen de Maagd die hem inderdaad op de
eerste plaats van de Schepping heeft vervangen.

De Maagd is niet alleen de oorzaak van zijn nederlaag omdat zij door haar nederigheid de
Verlossing heeft mogelijk gemaakt, maar zij staat thans, in de onzichtbare en zichtbare wereld,
het eerst na God.

En geen enkel schepsel zal ooit de Maagd kunnen evenaren.

HIJ IS EEN VERSCHRIKKELIJKE REALITEIT

Satan is een echt, levend, reéel, machtig, boosaardig, verdorven persoon. Hij is enkel tot
kwaad doen in staat. Al het kwaad is door zijn schuld in de wereld gekomen.

Satan is een geduchte realiteit. Met die realiteit moet, goedschiks en kwaadschiks, rekening
worden gehouden.

Satan is de sadist bij uitstek. Omdat hij niet aan de tijd noch de ruimte onderworpen is kan
hij op verscheidene plaatsen tegelijk tewerk gaan.

Sinds zijn rebellie tegen God heeft hij met het smeden van komplotten, misdaden en
schanddaden van alle slag geen enkel ogenblik opgehouden.

Satan ligt altijd op de loer, klaar om voor de zielen, die niet op hun hoede en onvoorzichtig
zijn, valstrikken te spannen, om die zielen tot zijn slachtoffers te maken.

Op de aarde zijn er niet duizenden maar miljoenen personen die door zijn schuld lichamelijk,
zedelijk of geestelijk lijden.

Sommige personen zijn zelfs in inrichtingen voor krankzinnigen geinterneerd, niet wegens
een echte ziekte maar wel door de schuld van Satan, die zijn aanwezigheid heeft weten te
camoufleren om die personen op die manier tot moedeloosheid en wanhoop te brengen.
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Hij houdt de wereld onder zijn verschrikkelijke tirannie.
Wat van Satan gezegd werd geldt ook voor zijn ontelbare legerscharen en volgelingen : een

indrukwekkend aantal.

DE STRIJD TEGEN DE ZONDE

De zielen verlossen wil zeggen ze uit de slavernij vrijkopen, ze uit die afschuwelijke en

verraderlijke tirannie bevrijden.

Hiervoor ben Ik, Jezus, Mens geworden.

Hiervoor hernieuw Ik in het mysterie van de heilige Mis het mysterie van het Kruis.

Hiervoor doe Ik in de wereld, in de Tabernakels, in de heilige Mis mijn Tegenwoordigheid
altijd voortduren. Dit is een mysterie van oneindige nederigheid.

Dat de bisschoppen, priesters en gelovigen vandaag niet begrijpen dat het bevrijden van de
zielen uit de stormloop van de machten van de hel de fundamentele bedoeling van hun roeping
is, is waarlijk paradoxaal.

Hun zielzorg hebben zij gecamoufleerd onder duizend activiteiten en initiatieven. Maar dat
die het doel niet bereiken is zo overduidelijk dat dit niet toegeven het bewijs leveren is van een
volledige verblindheid. Maar zien de bisschoppen en priesters hun falen dan niet ? Voelen zij
geen behoefte om de oorzaken van hun falende zielzorg na te vorsen ?

Blijkt uit de Openbaring niet overduidelijk dat het doel van de Verlossing de strijd tegen
Satan en tegen de zonde is ?

Maar zien de bisschoppen en de priesters niet dat iedere activiteit die niet in die strijd past
onvruchtbaar is zoals de ranken die niet met de wijnstok verbonden zijn ?

KIJKEN NAAR JEZUS

Ik zei klaar en duidelijk dat het lot van een leger, waarvan de hoofden, de officieren en de
eenvoudige soldaten niet langer aan de vijand, zijn machten, zijn listen geloven, beklonken is.

Zo is de toestand van de Kerk vandaag.

Als zij niet naar Mij, Zoon van God, en naar mijn allerheiligste Moeder kijken zullen zij nooit
de tragische toestand van de kerk kunnen inzien en dit toegeven.

Wij boden het hoofd aan de vijand door onze nederigheid, onze armoede en ons bidden.

Vandaag is het het uur voor mijn mystiek Lichaam. Ofwel slaan zij de énige goede weg in -
en Ik ben de Weg - ofwel zal de lawine hen wegvagen.

Ik zegen je, zoon.

Wees niet bevreesd. De waarheid hoeft niets te vrezen.
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16 juli 1976
120.- UNIVERSELE MISINTENTIES

Ik ben Pater Pio.
Zoon, ik ken je verlangen naar een levendiger en intenser gemeenschap met heel het mystiek

Lichaam.

Een levendiger en intenser gemeenschap met heel het mystiek Lichaam zul je verkrijgen door
je voornemen, om van de honoraria voor de heilige Mis af te zien, uit te voeren.

Zo zul je het heilig Offer volbrengen ongeschonden door welk materieel belang ook. En je
zult vrij zijn een misintentie aan te wenden zonder door anderen gedwongen te zijn. Want de
anderen verbinden vrij dikwijls aan het heilig Offer misintenties die zeer armzalig en zeer ver
verwijderd zijn van de redenen waarom Jezus doorgaat met Zich te slachtofferen.

Je zult de heilige Mis opdragen :

voor de bekering van de zondaars

voor de zielen van het vagevuur

en voor andere gelijkaardige intenties, die altijd liefdesdaden tot God en tot de naaste
zijn.

Bekommer je helemaal niet om het materieel aspect
- Hij zal je op de manier die Hij verkiest overvloedig belonen.

EEN GEESTELIJK FERMENT

Zoon, ook door dit middel, zul je de Gemeenschap der Heiligen dieper beleven :
met Jezus en :
met de uitboetende Kerk (vanzelfsprekend !)
met de zegevierende Kerk, die in jou een zuiverder liefde, edelmoedigheid en geloof zal
zien die dichter bij de volmaaktheid haar dierbaar is
met heel de lijdende Kerk op aarde.

Je zult heel in 't bijzonder méér met de slachtofferzielen verenigd zijn. In hun aards leven
doen de slachtofferzielen afstand van zeer veel zaken. Van veel méér dan het ekwivalent van
een aalmoes voor een heilige Mis. Zij offeren zich op voor die zondaars waarover bepaalde
priesters niet bidden, zolang er geen vergoeding aan verbonden is.

Zoon, als je voornemen met een besliste standvastigheid wordt gerealiseerd zal dit in heel het
mystieke Lichaam een geestelijk ferment zijn. Je zult veel hulp van de Heiligen in het Paradijs
krijgen. Wat de zielen in het Vagevuur voor je zullen doen zeg ik niet. Je zult met de
slachtofferzielen in een volmaaktere gemeenschap leven.

Het heilig Offer zal, vrij van welk menselijk belang ook, bij het opstijgen naar de Vader, Hem
aangenamer zijn.

De heilige Mis zal bovendien een band zijn van jouw groter éénzijn met Jezus in het Offer
van Hem en van jou aan de Vader.

Wees moedig, zoon ! Dit zal voor jou een sprong voorwaarts zijn.

EEN MOEDIGE BEANTWOORDING

Zoon, zoals ik je het vooraf zei, hebben in je reis naar . . . en erna, de schaduwen en de
tekorten in beantwoording van allen niet ontbroken.
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In het geestelijk leven moet men groot belang hechten aan een bijzondere gevoeligheid in het
opvangen en geleiden van de genadeimpulsen, die men nooit naast zich neer mag leggen. Want
dan is er een gevaarlijke teruggang. Zelfs een lichte val kan zowel voor de ziel als voor het
lichaam ernstige gevolgen hebben.

Blijf aan God, te pas en te onpas, om de gave vragen van een gevoelige, onmiddellijke,
edelmoedige en moedige beantwoording van Zijn genadeimpulsen.

En dan vooruit in de moedige beklimming naar de top !

Als het kruis zwaar weegt, kijk dan naar Jezus die je voorgaat. Bekijk Hem goed, zoon . . .
Zie Hem naar de top klimmen, met doornen gekroond, gegeseld, bebloed en Zijn Bloed
vergietend. Hij valt, één, twee, driemaal. Zijn zweet, met bloed en stof doordrenkt, bedekt Zijn
gelaat met een uitdrukking van eindeloos lijden.

Vergeet Zijn woorden niet, woorden die velen kennen maar niet begrijpen :" Als je Mij wil
volgen, neem dan je kruis op en volg Mij na ".

Dierbare zoon, wat ben ik tevreden dat ik Hem heel mijn leven op Calvarié€ heb nagevolgd.

Mét Hem hoeveel lijden, maar ook hoeveel vreugde !

Hij weet zelfs het kruis zoet te maken.

Het aanvaarden van Zijn uitnodiging, die zeer velen afwijzen, zul je gedurende heel de
eeuwigheid niet berouwen.

Tot weldra, zoon.
Pater Pio.
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16 juli 1976 Het feest van de Madonna van de Berg Carmel

121.- MIJN EVANGELIE

De christenen en priesters die in plaats van rechtstreeks uit mijn Evangelie te putten en hun
dorst te lessen aan de zuivere en klare wateren van mijn Woord verkiezen te putten aan
bezoedelde stroompjes zijn talrijk. En dat hoewel mijn Woord een Woord van Leven is, een
Woord dat eeuwig is zoals Ik eeuwig ben, een Woord dat niet verandert zoals ook Ik niet
verander.

Door aan die bezoedelde stroompjes te putten veroorzaken zij een erosie in het binnenste
van hun hart en ziel die hen ver van het geloof verwijdert zodat het innerlijke van hun hart
één puinhoop wordt.

De gelovigen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor die puinhoop.

Maar de priesters zijn niet alleen persoonlijk verantwoordelijk, maar ook voor al de door hen
bezoedelde zielen die zij volgens het plan van de goddelijke Voorzienigheid naar de christelijke
volmaaktheid dienden te leiden.

Die geroepenen hebben zich er nooit van willen overtuigen dat er een schat van onpeilbare
geestelijke waarde tot hun beschikking stond, een onvergelijkbare schat met een goddelijke
macht : mijn Evangelie.

Waarom ?
Omdat zij aan de bekoringen van de Kwade, aan de herhaalde bestormingen van de oude

Slang zijn bezweken en zich hebben laten strikken. Uit die strop kunnen zij zich slechts zelden
bevrijden.

HET GAAT OM ZIELEN

Dit is één van de talrijke negatieve aspecten van de moderne zielzorg : het verpest worden
door boeken, dagbladen en tijdschriften die het vergif in hun bladzijden uitwasemen.

Dit vergif, dit verdorven voedsel hebben vele priesters geabsorbeerd. En thans bereiden zij
dit verdorven voedsel voor de zielen. Hun verantwoordelijkheid is zeer groot. De kwaal is
chronisch aan het worden en reeds vergevorderd tot een besmettelijke, uitgebreide lepra.

Weten die christenen, die bedienaren van Mij niet dat de krachten van de hel, zoals de golven
van een opgezweepte zee, nooit ontwapenen ? Dat zij komen en keren, als golven die tegen de
klippen slaan ?

Kennen mijn priesters de adel van hun roeping niet, van dit pand van liefde en uvitverkiezing ?

Het gaat om zielen ! Wat op het spel staat is het eeuwig heil of de onherstelbare ondergang

van zielen !

EEN ZAAK VAN RECHTVAARDIGHEID

Mijn zoon, jij meent dat zij Mij als onverzettelijk zullen brandmerken. Maar het gaat hier niet
over mijn onverzettelijkheid maar wel over de anarchie die mijn Kerk teistert. Wat door jullie
gewoonlijk in liefde lijkt te moeten worden volbracht, wordt in tijden van innerlijke crisis als
een onduldbare last beschouwd.

Mijn zoon, als mijn bedienaren trouwens het Evangelie zouden overwegen, zouden zij een
belangrijke parabel leren : die van de talenten. Wie vijf talenten ontvangt moet eraan
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beantwoorden en er tien teruggeven. Wie twee talenten krijgt moet eraan beantwoorden en er
vier teruggeven. Wee al wie de ontvangen talenten niet doen renderen !

Maar wat zal het lot zijn van al wie de gekregen talenten gebruikt heeft niet om de wijngaard
te bebouwen maar om hem te verwoesten, om hem meer te beschadigen dan hun ontvangen
kapitaal waard is ?

Het is dus geen zaak van onverzettelijkheid maar van rechtvaardigheid. En Ik, God, ben
rechtvaardig, Ik ben de volmaakte rechtvaardigheid.

Denken zoveel van mijn priesters niet aan het onschatbare kwaad dat zij aan de zielen
berokkenen door mijn Sacramenten slecht toe te dienen, door de in de scholen gegeven
vergiftigde leringen, door de om de haverklap gegeven slechte voorbeelden ?

Het is verschrikkelijk ! Zij denken niet na. Mijn Woord, dat Woord van leven is, overwegen
zij niet. :

Mijn zoon, wat een verbijsterende verduistering ! Wat een grote schuld !

Ik zegen je, zoon.

Bid en breng eerherstel.
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17 juli 1976
122.- EEN LOFWAARDIG VERZAKEN AAN ERELOON

Broeder, ik ben de Aartsengel Gabri€l.

Je weet reeds wat Ik door de wil van God voor je ben. Maar ik ben dit ook door mijn eigen
vrije wil. Want in het hemelse Vaderland kan er geen enkele tegenstrijdigheid bestaan.

Broeder, ik ben tevreden omdat je mij geroepen hebt en naar mij verlangd hebt.

Over deze ontmoeting waarop ik wachtte ben ik tevreden.

Deze maand juli hebben jullie, de strijders op aarde, aan de eredienst van het allerkostbaarste
Bloed toegewijd. Dit Bloed werd en wordt door het Mensgeworden Woord voor de vergeving
van jullie zonden, voor jullie verzoening met God en met elkaar vergoten.

Maar de Kwade heeft de mensheid in grote duisternis verzonken, zodat jullie niet meer zien.

Broeder, je voornemen om aan elke vergoeding voor het celebreren van de heilige Mis te
verzaken en om de heilige Mis slechts te celebreren voor de redenen waarvoor Jezus, de
Verlosser, Zijn Bloed heeft vergoten, is een uitstekende zaak om de duisternis te doorbreken.

Je zult zo beter aan de intenties van Jezus in de offerande, die Hij van zichzelf aan de Vader

brengt, beantwoorden.

DIT ZAL DE OGEN OPENEN

Broeder, begrijp je wat dit zeggen wil ?

Dat wil zeggen dat je aan Jezus laat blijken dat je het waarom van het onophoudelijk
vergieten van zijn allerkostbaarste Bloed begrepen hebt.

Dat wil zeggen dat er een belangrijke drijfveer bijkomt om de eendrachtige eenheid met Hem
nauwer aan te halen en dieper en werkdadiger te maken. Het zal één van die drijfveren zijn die
je met het onbevlekte en heilige Slachtoffer waarlijk meer één zal maken

Broeder, je zult zien hoeveel heilsvruchten je voornemen zal opleveren ! Het zal de heilige
Mis bevrijden van een van die draden die de ziel ervan weerhouden zich bevrijd van menselijke
belangen naar de Schepper, Verlosser, Heiligmaker toe te bewegen. '

De weg die je gaat inslaan zal zeer veel rijke vruchten opleveren.

Geef aan geen enkele verleiding toe.

God is oneindig rijk !

In je dagelijkse wederwaardigheden is er een gouden straal over je neergedaald. Laat niet toe
dat zij zich in het ijle oplost.

Ik, Gabriél, ben dicht bij je. Voor jou bemiddel ik, over jou waak ik, met jou bid ik.

Jazeker, broeder, te weten dat Gabri€l, de aartsengel die met het grote gezantschap werd
belast, voor jou tot de Ene en Drieéne God en tot de Moeder bidt, zal je troosten en helpen.

Denk hieraan, broeder, onze gebeden zullen zo meer één zijn dus God meer behagen.

Broeder, al wat ik je in de huidige boodschap heb toevertrouwd heeft de razernij van het rijk
der duisternissen ontketend.

Dit kan niet anders. Want dit rijk moet een zeker aantal nederlagen kennen. Wees ervan
verzekerd dat je voornemen iets groots is.

Als, daarna, je geestelijke leidsman mijn huidige boodschap in het derde boekje wil opnemen,
dan zal dit het begin van een langzame maar belangrijke hervorming zijn die de ogen van velen
die nu voor het licht zijn gesloten, zal openen

Tot weldra, broeder, voor een ander onderhoud.

Ik ben de aartsengel Gabri€l
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19 juli 1976

123.- HET ENIG VERLANGEN

Wij zijn de zielen van de vitboetende Kerk. Wij wachten op onze ontmoeting met de eeuwige
goddelijke Rechter. Wij zijn de zielen die geen andere belangen hebben buiten het enige dat
groot belang voor ons heeft : Hem, de Ene en Drie€ne God, zien.

Wij zijn de zielen die op de troost van de broederlijke hulp wachten, die onze bevrijding
bespoedigt.

Jullie ons lijden doen begrijpen achten wij overbodig. Om jullie er met een beeld een idee van
te geven moeten jullie trachten je iemand voor te stellen die temidden van de vlammen brandt
en verlangt eruit te komen om zich in frisse en klare wateren onder te dompelen.

Dit is maar een zwak beeld om jullie te doen begrijpen hoe vurig wij verlangen naar het einde
van ons afwachten dat ons verhindert ons met het enige, unieke Goed waarvoor wij geschapen
werden te verenigen.

Op aarde worden jullie door niet aflatende duizend en één belangen verstrooid, door de
zintuigen beinvloed en door de zo talrijke vereisten van het materi€le leven afgeleid. En dus
kunnen jullie ons de uitboetende zielen niet begrijpen.

Wij branden door één enkele behoefte, door één enkel streven, door €én uniek en
onveranderlijk verlangen : ons met Hem, die de Oorzaak en het einddoel van ons bestaan is,
verenigen.

Omdat wij alles verschillend inzien kunnen jullie ons niet begrijpen.

Broeder-priester, Don O., je weet dat wij uit onszelf niets kunnen doen. Zoals je weet
kunnen wij echter, voor al wie op aarde nog strijden, bidden en verkrijgen. Dit gebeurt door
een bewonderenswaardig plan van de Voorzienigheid, Die wil dat de liefde die er heerst tussen
Jezus en de leden van zijn mystiek Lichaam en tussen de leden onderling in heel de Kerk

circuleert.

EEN ZEER VURIGE VLAM

Overweeg thans je engagement om het heilig Offer te celebreren voor het enige doel
waarvoor Hij, het Mensgeworden Woord, het op Calvari& heeft volbracht en waarvoor Hij
door jullie tussenkomst het op de altaren verder volbrengt namelijk voor de vergeving van de
zonden en voor de vergeving van de straffen verbonden aan de zonden. Uit die overweging zul
je kunnen begrijpen welke fermenten van erkentelijkheid en dankbaarheid jij in ons zult doen
opkomen.

Wijj zullen ons aan jou verplicht voelen.

Wij zullen niet ophouden met voor jou ten beste te spreken.

Wij zullen zonder ophouden ons lijden ( wij zouden het een martelaarschap kunnen noemen )
voor jou en voor je geestelijke noden offeren, om in de harde strijd tegen de machten van de
hel aan je zijde te staan.

Broeder, het zal zijn alsof de kleine vlam die nu in je brandt plots in een grote en zeer vurige
vlam verandert.

De warmte, de smart en de liefde die ons met Hem en onder elkaar verenigt zal groter
worden. "Caritas Christi urget nos ".

Broeder-priester en bedienaar van God, waarom maken wij die latente mysteries van genade
en liefde in ons allen niet werkdadiger ?



72

Waarom spannen wij ons niet wederkerig in om in ons het lijden verschuldigd voor onze
zonden te verkorten en om in jullie een bron van zovele, onvermoede maar werkelijke genaden
te doen ontspringen ?

Broeder Don O., wij verlangen er hevig naar dat je engagement, je voornemen in heel het
mystiek Lichaam een concrete realiteit wordt.

Wij danken je, in afwachting van doelmatiger betrekkingen tussen ons, betrekkingen die het
dogma van de Gemeenschap der Heiligen vruchtbaarder zullen maken, omdat je ons dagelijks

gedenkt.
Broeder, je zult ervaren hoe waarachtig deze boodschap is. Wij wensen dat vele priesters er

kennis van krijgen.

Wij zijn de uvitboetende zielen.
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20 juli 1976
124.- INDIEN JULLIE KONDEN ZIEN

Don O., ik ben Z.
Wat zou ik al niet willen zeggen ! Na onze laatste ontmoeting v66r Hem in de pastorie van

C. verbleef ik enige dagen in het hospitaal en kwam ik plots in het Paradijs.

Her verschrikkelijke wachten in het Vagevuur kende ik niet. Thans ben ik voor altijd
gelukkig. Voor de gave van het leven, voor die beproevingen die mijn leven vergezelden en die
een maat waren voor mijn liefde tot Hem, ben ik God ecuwig dankbaar.

Don O., ik ben één van die zielen die voor je bidden. Wij zijn met zovelen'!

Houd moed !

Als jullie, nog strijders op aarde, vervolgd worden door het lijden verloopt de tijd langzamer
alsof hij bijna stil staat. Van hieruit gezien, buiten de tijd, zien wij hoe vlug de tijd verloopt en
snel aan alles een einde maakt.

Indien jullie konden zien wat wij zien zouden er beslist geen atheisten meer bestaan. Maar
dan zou jullie geloof niet meer beproefd worden en al jullie daden zonder vrucht zijn.

De oneindig wijze God heeft alles goed gedaan en Hij schikt en richt alles naar het juiste

doel.

GEVEN IS NOODZAKELIK

Don O., jij die mijn biechtvader geweest bent neemt in mijn hart en ziel een speciale plaats in.
Ik ken de genadegaven waarmee Jezus je verrijkt heeft.

Sta me echter toe te zeggen dat men zeer gevoelig moet zijn in het begrijpen dat die gaven
vooral "ad majoram Dei gloriam " geschonken worden. En dat zoals de priester niet
toebehoort aan zichzelf maar aan de Kerk, ook die gaven niet aan de persoon maar " propter
communitatem " geschonken worden.

Wanneer dus, Don O., die gaven voor de glorie van God en voor het heil van de zielen
dienen gebruikt te worden, moet men ze geven tot de ontlediging toe. '

De Vader gaf voor de mensheid de Christus, Zijn ééngeboren Zoon, en Jezus zal zichzelf
voor de glorie van de Vader en de redding van de zielen helemaal ontledigen, slachtofferen.

Don O., jij vraagt dagelijks om zielen. Die vurige en onblusbare dorst naar zielen komt van
Jezus. Het is zijn middel, waarlijk wonderbaar, om zielen te redden.

Don O., al wat je als mens en als priester ontvangen hebt dient je naar het lichtende
voorbeeld van de goddelijke Meester voor de glorie van God en voor de redding van zoveel
zielen te offeren tot in het totale offer toe.

Wat blijft er je over te doen ?

Iets moet je doen : aan al wat je gevraagd wordt beantwoorden. Ddt is de sleutel voor je
zaligmaking en voor de verrijking van je hart en ziel.

Vooruit ermee. Weldra horen wij elkaar weer.
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21 juli 1976

125.- EEN ONPEILBARE SCHAT

Ik ben Pater R.
Slechts een keer hebben wij elkaar op aarde ontmoet.
De dood die mijn aardse leven afsloot ontsloot mijn ziel voor het ware leven waarin Hij, de

Ene en Drieéne God ons laat delen, naar de mate waarin wij op aarde Hem geloofd, op Hem
gehoopt, Hem bemind en gediend hebben.

Don O. ik weet dat anderen je reeds vertelden dat jullie onmogelijk kunnen begrijpen wat het
Paradijs is : het is de waarheid en ik zal dus maar niet beproeven het te vertellen. Moge het
volstaan te weten dat zelfs de meest vruchtbare verbeelding zich zelfs niet bij benadering zal
kunnen voorstellen wat die realiteit die jullie begrip geheel te boven gaat wel is.

Ik herneem liever een onderwerp dat in theorie toegankelijker is maar ook moeilijker om in
de praktijk te beleven : het dogma van de Gemeenschap der Heiligen.

De ongeschapen Wijsheid heeft erin voorzien dat dit niet vergeten wordt door het in het
Credo in te lassen. Want dit groot dogma wordt, tot een groot nadeel van de strijdenden op
aarde en van de lijdenden in het uitboetingsoord, toch zo slecht begrepen.

Dit dogma in theorie aanvaarden volstaat inderdaad niet. Slechts wanneer dit dogma in jullie
dagelijks leven wordt beleefd kan het niet alleen jullie persoonlijk leven maar ook het hele
gemeenschapsleven van de Kerk doen opfleuren.

Denk er eens aan dat jullie dagelijkse bijdrage in een regen van genaden wordt omgezet, dat
hiermee liefdesbetrekkingen worden aangeknoopt dus betrekkingen van grotere eenheid tussen
jullie en de zielen in het Vagevuur.

Denk eens aan wat wij, die in God en van God leven, kunnen doen als jullie op ons een
beroep doen, door ons in de voorwaarden te stellen dat wij jullie kunnen helpen.

Het dogma van de Gemeenschap der Heiligen kan worden vergeleken met een onpeilbare
schat waaruit slechts weinigen putten. De meesten blijven steken bij een gewone en bloedloze

akte van geloof.

EEN VRUCHTBAAR APOSTOLAAT

Don O. ik ben overtuigd dat het propageren van de noodzakelijkheid om het dogma van de
Gemeenschap der Heiligen beter te kennen en te beleven, gelijk staat met een uitstekend en
vruchtbaar apostolaat.

Het is slechts als de kinderen van God uit de drie Kerken, de strijdende, uitboetende en
triomferende Kerken, de gemeenschappelijke wil beleven om elkaar te kennen, te beminnen en
te helpen dat zij hun delen in het mystiek Lichaam kunnen sterker maken in het bijzonder tegen
de machten van het kwaad.

Don O. het kwaad verbreidt zich, de geestelijke bloedarmoede wordt erger.

Satan heeft vrienden en collaborateurs gevonden om komplotten te smeden, om zijn
stormloop der wanhoop tegen de Kerk voor te bereiden. Thans is hij Europa en Itali€ met de
dynamiet van de haat aan het ondermijnen.

Bidden, eerherstel brengen, boete doen is het enige dat echt helpt om de vijand te
ontmoedigen.

Als de uitnodigingen van de allerheiligste Maagd die jullie meermaals waarschuwde tegen het
ernstige gevaar dat de mensheid en de Kerk bedreigt, trouw aanvaard waren geweest zou alles
vermeden zijn.
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Vrees niets, bekommer je niet om het oordeel van anderen : spreek klare taal, herinner de
zielen aan de realiteit die zij uit het oog verloren. De mensen hebben hun gezond verstand
verloren. Als ze niet naar je luisteren, zal het voor hen verergeren.

Wat Jezus zegt is waar : Er komt een dag dat de inwoners van Nineve zullen opstaan en deze
ongelovige, heidense en helaas ook goddeloze generatie zullen veroordelen.

Ik zegen je, Don O.

Pater R.
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23 juli 1976
126.- IK BEN NIET DADELOOS

Schrijf, mijn zoon.

Het geloof moet in het dagelijks leven beleefd worden.

Er zijn er velen die abstract geloven maar hun dagelijks leven wordt niet volgens dat geloof
beleefd.

Het geloof moet jullie daden doordringen, al jullie daden. Dan wordt het geloof beleefd.

Het geloof zonder de werken is ijdel.

De werken zonder het geloof zijn waardeloos.

Zonder het geloof zijn niet enkel de werken waardeloos, maar ook de woorden die jullie
onophoudelijk uitspreken zijn zonder het geloof waardeloos.

Zoon, wil jij in mijn handen een valabel instrument zijn ?

Ik wil dat jij in mijn handen een instrument bent, bijgevolg moet jij je als een instrument
voelen, handelen en spreken. Jij moet geloven dat Ik in je ben.

Ik ben niet dadeloos in je maar zeer werkdadig.

Als je je geloof steeds beleeft wordt het doorzichtig en kristalhelder.
- Jezus, maar loop ik niet het gevaar mij te vergissen ?
- Neen, als je vast gelooft dat Ik in je leef en denk, spreek en handel, bemin en hoop . . .

Ik zegen je, mijn zoon.
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2 september 1976

127.- EEN ARMOEDIG LEVEN

Don O., ik ben Don A.
Ik ben de priester die wegens de goederen waarover mijn familie beschikte in welstand,

zonder economische problemen kon leven maar een eenvoudig en armoedig leven verkoos in
navolging van de goddelijke Meester.

De Opperste Priester beminde ik uit gans mijn hart " toto cordo ". Het priesterschap beminde
ik. Voor priesterroepingen bad ik en leed ik. Ik stichtte het werk R. dat voor de aarde een
mislukking was, maar dat voor de hemel een triomf werd. Dit om je te zeggen, Don O., hoe
het oordeel van de mensen zelden overeenkomt met het oordeel van God.

BEANTWOORDEN ZIJ ER MET GELOOF AAN ?

Don O., hoeveel priesters zijn er die bezield door de heilige ijver en consequent met de
ontvangen roeping aan de krachtige oproepen van de goddelijke Meester en van de
gemeenschappelijke Moeder, van de Moeder van de Kerk, vol geloof beantwoorden ?

Don O. hoe zien de meeste priesters de Christus, de Zoon van God, in het mysterie van het
geloof en van de liefde tegenwoordig, door een wonder van oneindige nederigheid ?

Don O. geven zij er zich geen rekenschap van dat zij op de rand van een schrikwekkende
afgrond lopen en dat naast hen de Kwade, sluw en arglistig hun gangen nagaat om hen voor
eeuwig te doen verloren gaan ?

Don O. hoe is in de herders van de Kerk zelf zoveel duisternis mogelijk ? Veel herders
kennen als zielzorg slechts het behoud van hun persoonlijke prestige.

En hoe is het mogelijk dat zij de onvruchtbaarheid van hun gedrag niet merken ? Die
onvruchtbaarheid is de verschrikkelijke bevestiging van een falen dat zo overduidelijk is dat het
niemand kan ontgaan.

Hoe is het mogelijk dat zij in hun aanmatigende houding van eigenwaan, die God beledigt, de
Kerk benevelt, volharden ? Die houding verandert de kenmerken van de Kerk die de
goddelijke Stichter in haar heeft ingeprent.

Kan de Heer God nog langer zoveel afschuwelijks, dat de Kerk, uit zijn barmhartig Hart
voortgekomen, vernedert en misvormt, dulden ?

Don O. de Kerk heeft geen sluwe diplomaten, geen hoogmoedige gouverneurs nodig. Maar
wel heilige herders die zowel vaderlijk als vastberaden zijn om aan de anarchie die nog altijd
mijn Kerk kleineert paal en perk te stellen.

De herders mogen niet negeren dat Satan, de prins van de duisternis, de aanstoker tot
schandalen, ketterijen en schisma's hiermee nooit ophoudt. Satan heeft machtige geallieerden in
de vrijmetselaarsloges, in de atheistische partijen en zelfs in de niet-atheistische partijen.

Mogen de herders beseffen dat terwijl zij, jaloers op hun prestige, zich met onbenulligheden
amuseren, Satan de wijngaard van de Heer ontwortelt en verwoest, zielen in de hel stort en
grinnikt met zijn onbewuste vijanden, omdat zij niets doen om hem te dwarsbomen.

EEN VAN HUN PLICHTEN

De goddelijke Meester, de Stichter en het Hoofd van de Kerk, genas de zieken en dreef de
duivelen uit.
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Wie of wat doet de bisschoppen die plicht vergeten of negeren ?

Wie of wat brengt hen zover dat zij de goddelijke woorden over deze kiese materie negeren?

Wie of wat verduistert zozeer hun brein, hun menselijke geest, dat zij het zeer grote aantal
overrompelde zielen en lichamen niet zien, bezeten door Satan, aan Satan onderworpen ?

Hoeveel personen, van elk geslacht, ouderdom en sociale positie, zijn niet door Satan in hun
ziel en in hun lichaam beinvloed en gekweld !

Wie machtigt de bisschoppen, niet alleen om die fundamentele bediening niet uit te oefenen
maar om ze zelfs te verbieden aan de priesters aan wie zij de wijding tot exorcisten hebben
gegeven ?

Dat de bisschoppen op deze vragen antwoorden !

Zien de bisschoppen de wonden, waaronder het mystiek Lichaam van de Heer lijdt, niet ?

Wat is de reden van hun immobilisme in zovele problemen die energieke en dringende
oplossingen vergen en die geen uitstel dulden ?

Zij merken de tekenen niet op die het verschrikkelijke uur dat nader komt aankondigt.

Zij negeren de angstige oproepen van hun Moeder . . .

Don O. houd moed ! De weg is je bekend.

Moge het lijden je niet beangstigen. Moge de duivelen je geen vrees aanjagen.

Ik zegen je.

Don A.
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8 september 1976
128.- IK BEN DE LIEVE VROUW VAN SMARTEN

Schrijf, zoon.
Ik ben de Moeder van Jezus en van jullie.
Ik ben de Lieve Vrouw van Smarten. Mijn smarten waren nooit zo smartelijk als in dit zeer

zware uur voor de Kerk, die letterlijk door haar onzichtbare vijanden, de duivelen en door hun
zeer talrijke menselijke geallicerden bestormd wordt.

In de schaduw zweren zij samen tegen mijn Zoon en tegen zijn Stedehouder op aarde, de
Paus.

De vijanden van mijn Zoon en van zijn Kerk hebben hun taken goed verdeeld. Zij handelen
met een sluwe strategie op gevestigde tijden nu hier en dan daar om, volgens hun verraderlijke
plannen en hun verwachtingen, te ontketenen wat zij als hun laatste beslissende aanval

beschouwen.
Ik sprak over dit zeer zware uur voor de Kerk en de mensheid. Dit is waarlijk haar zeer

zZware uur.

Zoon, ik zei dat ik de Lieve Vrouw van Smarten ben. De Smarten zijn mijn lot, vooral nu.

Om ruchtbaarheid te geven aan de plannen van de machten van de hel ben ik zeer dikwijls
tussenbeide gekomen. Ben ik zeer dikwijls aan uitverkoren zielen in elke christelijke natie
verschenen. Heb ik door zielen, voor die zending voorbereid, talrijke boodschappen aan de
volkeren overgemaakt.

Aan die moederlijke oproepen werd niet naar behoren beantwoord. Ongelukkig genoeg
hebben de mensen voor de zaken en dingen van God, voor de liefde van God, hun hart
verhard. En zo gaan er vele zielen verloren.

Zoon, de Moeder van Jezus en van jullie kan voor de verwoesting van de kerk niet
ongevoelig blijven. Als ik ongevoelig zou zijn zou ik de Moeder niet zijn.

Zoon, er werd je toegestaan om de verblindheid van niet weinige herders en priesters te
ontwaren. Zo besef je hoe verschrikkelijk het is voor wie ziet om de verblindheid vast te stellen
van wie niet ziet.

Zij zien niet omdat zij uit onvoorzichtigheid zich door de listen en de duistere komplotten
van de hel hebben laten strikken.

Zoon, er werd je gezegd dat alles aan het instorten is.

EEN ZEER MOOI UUR

Dit is de droevige en verschrikkelijke realiteit waaraan velen weigeren te geloven. Aan die
realiteit niet geloven belet de instorting niet. De erosie gaat verder en zij brengt het uur van de
zuivering angstwekkend naderbij. In dat uur zal niemand kunnen zeggen dat de Moeder niet
alles heeft gedaan wat haar, als Koningin van Hemel en aarde, werd opgedragen te doen.

Het uur waarnaar Satan en de mensen van kwade wil zo hevig verlangen zal verschrikkelijk
zijn, zoon. Maar de oneindige Barmhartigheid van mijn Zoon zal het ook tot een zeer mooi uur
maken. Want dit uur zet de komst van het Rijk van God op aarde in.

De nederlaag van Satan en van zijn legioenen luidt het einde in van de dwaasheden van de
menselijke hoogmoed. Het atheisme, dit geweldig wapen van Satan, zal van het aardoppervlak
worden weggevaagd. En als een groot aantal mensen lichamelijk en geestelijk ten onder zullen
gaan is dit enkel en alleen omdat zij dit zullen hebben gewild.

Zoon : de rozenkrans bidden, de rozenkrans bidden, de rozenkrans bidden !
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1k, de Koningin van de Overwinningen, zal allen beschermen die, attent op mijn oproepen,
mij met het gebed dat mij dierbaar is zullen hebben aangeroepen in de intimiteit van hun
huiselijke haard en die op welke wijze ook de devotie, de liefde tot de rozenkrans zullen
verspreid hebben.

Ik zal eveneens beschermen al wie zich niet zullen schamen de rozenkrans in het openbaar te
bidden en zo aan de zwakken en de lauwen een voorbeeld van moedige christelijke godsvrucht
geven.

Over de gezinnen en de personen die mij trouw zijn gebleven zal ik op het ogenblik van de
beproeving waken.

Zoon, het bidden van de rozenkrans propageren staat gelijk met het vurig ijveren voor de
glorie van God en voor het heil van de zielen.

Eens zullen jullie de macht en de doeltreffendheid van dit gebed zien. In het huis van de
Vader zullen jullie er de wonderbare vruchten van zien.

Zoon, ik zegen je. Die zegen wil ik ook uitbreiden over al wie mij beminnen, over al wie
ijveren voor het bidden van de heilige rozenkrans.
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9 september 1976

129. - EEN GROTE ZENDING

Schrijf.

Ik ben Don S.

Ook ik verlang mij te verenigen met het koor van je vrienden in de Hemel die reeds tot je
gesproken hebben en met dat van de anderen die nog tot je spreken zullen.

Jullie, de pelgrims op aarde, beleven een ernstig uur. Jullie zijn op de vooravond van niet
minder ernstige gebeurtenissen die de toekomst van de mensheid zullen bepalen. Maar zoals
jezelf kunt vaststellen er zijn er maar uiterst weinig die de zware crisis merken die de mensheid

van deze ongelovige eeuw teistert.
Dit ongeloof, dit atheisme, die materialistische opvatting van het leven heeft de betrekkingen

tussen Hemel en aarde geschaad.
Heel de mensheid is onderworpen aan en wordt gekweld door haar ergste vijand : Satan en

zijn schare.

Wat die toestand ontzettend verergert is het feit dat de mensheid de ogen sluit voor het licht
van de eeuwige waarheid, God en Zijn Wet afwijst en zich kordaat schaart aan de zijde van
vijanden van God en van zichzelf. Dit is het toppunt van menselijke dwaasheid, van menselijke
domheid !

De mensheid zou haar vijanden onder de leiding van de Kerk en van de zieleherders moeten
bestrijden. Maar die herders zelf beseffen gewoonlijk de toestand niet die hen omknelt en
verlamt. En zo reageren zij niet kordaat genoeg, noch met de nodige promptheid.

Don O. laat je niet intimideren, luister naar zijn Stem. Jezus heeft je uitverkoren voor een
grote zending. Bedank Hem !

De vijand zet alles op alles om je te kleineren, te ontmoedigen, te vermoeien en te vellen.
Geef het niet op !

Zijn gebrul kan je doen opschrikken. Maar jij moet daarom de middelen die Jezus in je
handen heeft geplaatst, goed en overvloedig gebruiken. Je zult zeker moeten lijden, maar dit
lijden is voor jou en voor zovele zielen en voor zoveel gewijden een ferment.

EEN MYSTERIE VAN DE LIEFDE

Laat je gedwee leiden. Op het juiste ogenblik zal Hij erin voorzien.

Don O. waar Jezus is kan zijn en uw vijand niet verblijven. En Jezus is in U.

Het is dus klaar en duidelijk dat al het gedoe van de vijand om je te verontrusten slechts
buiten u kan komen.

Die uitwendige bedrijvigheid van Satan verhindert Jezus niet, omdat Hij haar tot een
levensferment weet om te vormen.

De analogie tussen wat er gebeurt in de wereld van de materie en die van de geest kan je hier
nog eens van nut zijn.

Uit een lichaam dat bederft kunnen door een providenti€le natuurwet levenskiemen
voortkomen.

Uit de bedrijvigheid van Satan en van zijn satellieten, uit schepselen dus die geestelijk altijd
maar bederven komen wonderbare levenskiemen voort, vanuit de kracht van de goddelijke
Wijsheid en Macht.

Dit onophoudelijk mirakel bewerkt de goddelijke Voorzienigheid wanneer Zij zielen vindt
die goed ingesteld en bereid zijn om aan hun eigen redding en die van anderen mee te werken.
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Don O. in dit mysterie van de liefde van de Ene en Driegne God voor zijn kinderen, voor zijn
verlosten, voor al wie consequent met zijn priesterlijke waardigheid werkelijk meewerkt opdat
de Wil van God geschiede, moet je trachten dieper door te dringen.

Don O. de aandrang waarmee wij, jullie vrienden, tot jullic komen om de nevels die jullie
omringen te doorbreken, om jullie krachtens de Gemeenschap der Heiligen te helpen, moet
goed verstaan worden. Wij worden gedreven door onze liefde om jullie beter het groot
mysterie van Liefde dat God is te doen begrijpen.

Zonder Hem, de opperste en eecuwige Waarheid, kan niets worden verstaan.

In een recente boodschap werd je gezegd niet bevreesd te zijn als je moet lijden uit liefde
voor de rechtvaardigheid en voor de waarheid.

Wanneer vervolgens je door de Wil van God werd meegedeeld hoe het licht kan stromen
naar zovele zielen door middel van jou " kleine botte pen ", instrument in de handen van God
voor de redding en de medeverlossing van de zielen, dan moet je daarvoor niet alleen verheugd
zijn maar ook dankbaar : " Zalig zij die uit liefde lijden ".

Ik zegen je.

Ik zal voor jou blijven bemiddelen bij Haar die alles vermag.

Don S.






