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Dit Boekje bevat  
 
 
 

31 Lessen van de H. Maagd Maria 
 

( voor elk van de 31 dagen van mei)  

 
 

+ appendix  
 
 

 
 

 “Ik bereid de weg voor  
 die jullie naar dit gelukkige Koninkrijk zal leiden. 

 
Daartoe zal Ik jullie sublieme en hemelse Lessen geven.  

 
En ik zal jullie speciale en nieuwe gebeden leren, 

  
zodat het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  

aan jullie kan gegeven worden. “ 
 
 
 
 

 

 
 
                                   http://volontedivine.lumenluminis.xyz/ 
 

  http://lichtopdeweg.lumenluminis.xyz/ 
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Opmerking over de Nederlandse tekst 
 
 
 

De Italiaanse tekst van dit boek  
 

“ LA VERGINE MARIA NEL REGNO DELLA DIVINA VOLONTA” 
 
 

is geschreven door Luisa Piccarreta in mei 1930. 
Hij werd gepubliceerd in 1932 door haar biechtvader  
en geestelijke leidsman Don Benedetto Calvi,  
met kerkelijke toestemming tot druk. 
 
Op specifiek verzoek van haar biechtvader schreef  
Luisa Piccarreta ook teksten die opgenomen zijn in de Appendix. 
Zij werden in latere uitgaven toegevoegd. 
 
Deze nederlandse vertaling is gebaseerd op de Italiaanse teksten 
die in 1998 werden gepubliceerd. 
Zij werden vertaald door de studiegroep  
 “SG - De Goddelijke Wil - Lumen Luminis  
 
Deze nederlandse uitgave is een voorlopige vertaling. 
Zij kan nog onnauwkeurigheden bevatten. Het manuscript is 
uitsluitend bestemd voor persoonlijk, particulier gebruik. 
 
 
Feest van Maria “Hulp van de Christenen” - 24 mei 2023 
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DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN DE 

GODDELIJKE WIL 

 
 

MOEDERLIJKE OPROEP VAN DE KONINGIN VAN DE HEMEL 

 
Liefste dochter, ik voel de onweerstaanbare behoefte om uit de 
Hemel neer te dalen, om jou mijn moederlijke bezoeken te brengen. 
Als jij mij verzekert van jouw kinderliefde, jouw trouw,  
dan zal ik altijd bij jou blijven, in jouw ziel,  
om uw lerares, model, voorbeeld en meest tedere Moeder te zijn. 
 
Ik kom je uitnodigen om het Koninkrijk van uw Moeder   
- dat wil zeggen het Koninkrijk van de Goddelijke Wil,  
binnen te gaan. 
En ik klop op de deur van jouw hart om je te vragen open te doen.  
 
Met mijn eigen handen breng ik je dit boek als een geschenk.  
Ik bied het je met al mijn moederlijke zorgen aan,  
opdat jij, als je het leest, op jouw beurt  
- leert leven vanuit de Hemel en niet langer vanaf de aarde. 
 
Dit boek is van goud, mijn dochter.  
Het zal je geestelijk gelukkig maken en ook gelukkig op aarde. 
 
Hierin zal je de bron vinden van alle Goeds :  
- als je zwak bent, zal je kracht verwerven, 
- als je in bekoring komt, zal je de overwinning behalen,  
- als je een zonde begaan hebt, zal je een barmhartige en krachtige 
 Hand ontmoeten die je zal helpen,  
- als je verdrietig bent, zal je troost vinden,  
- als je kou hebt, zal je verwarmd worden, 
- als je honger hebt, zal je het heerlijk Voedsel van de Goddelijke Wil 
proeven.  
Hiermee zal het je aan niets ontbreken. 
 
Je zal niet langer alleen zijn, want uw Mama zal steeds bij jou zijn. 
Met haar moederlijke zorgen zal zij je steeds gelukkig willen maken.  
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Ik, de hemelse Keizerin, zal aan al jouw behoeften denken,  
- mits je toestemt om met mij verenigd te leven. 
 
Als je eens wist  
- hoe bezorgd ik ben,  
- hoe vurig mijn verlangen is en zelfs 
- hoeveel ik ween omwille van mijn kinderen!  
 
Als je eens wist hoezeer ik verlang dat je 
- luistert naar mijn hemelse Lessen  
- in de Goddelijke Wil leert leven! 
 
In dit boek zal je wonderen vinden:  
Je zal een moeder vinden die zoveel van je houdt  
dat zij haar geliefde Zoon voor jou opofferde,  
opdat jij datzelfde Leven zou leven dat zijzelf op aarde leefde. 
 
Ach, wijs mij niet af ! Geef mij deze pijn niet. 
Aanvaard dit Geschenk dat ik je breng vanuit de Hemel.  
Verwelkom mijn bezoek, mijn lessen.  
 
Weet dat ik over de hele wereld zal rondreizen. 
Ik zal naar iedere persoon gaan, naar alle families, naar de 
religieuze gemeenschappen, naar iedere natie, naar alle volkeren.  
 
En indien nodig zal ik vele eeuwen reizen, totdat ik  
- als Koningin, mijn volk gevormd heb, en  
- als Moeder, mijn kinderen,  
die de Goddelijke Wil overal zullen doen kennen en heersen. 
 
Ziehier het doel van dit Boekje :  
 
Zij die het met liefde zullen aanvaarden,  
- zullen de eerste gelukkige kinderen zijn,  
die zullen behoren tot het Koninkrijk van het Goddelijk Fiat.  
 
En ik zal hun namen in gouden letters in mijn Moederhart schrijven. 
Zie je, mijn kind?  
Diezelfde oneindige Liefde van God, 
- die in de Verlossing van mij gebruik wilde maken  
om het Eeuwige Woord op aarde te laten neerdalen,  
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zet mij opnieuw aan het werk en geeft mij de sublieme opdracht, 
- om op aarde  
de kinderen van het Koninkrijk van zijn Goddelijke Wil te vormen.  
 
Ik ga aan het werk met moederlijke waakzaamheid. 
En ik bereid de weg voor  
- die jullie naar dit gelukkige Koninkrijk zal leiden. 
 
Daartoe zal Ik jullie sublieme en hemelse Lessen geven.  
En ik zal jullie speciale en nieuwe gebeden leren,  
waarmee jullie  
- de hemel, de zon, de schepping,  
- mijn eigen Leven en dat van mijn Zoon,  
- (en) alle handelingen van de heiligen  
in beweging brengen.  
 
Zij zullen in jouw naam vragen  
dat het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  
aan jullie op aarde gegeven wordt.  
 
Deze gebeden zijn de krachtigste,  
omdat het Goddelijke Handelen Zelf erbij betrokken wordt.  
Door hen zal God zich ontwapend en overwonnen voelen  
door zijn schepselen. 
 
Door middel van deze gebeden zal je  
de komst van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde 
bespoedigen. 
 
Samen met mij zal je verkrijgen dat de Goddelijke Wil op aarde 
gedaan wordt zoals in de Hemel,  
volgens het verlangen van de Goddelijke Meester. 
 
Wees moedig, mijn kind. Maak mij gelukkig en ik zal je zegenen. 
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GEBED TOT DE HEMELSE KONINGIN, VOOR ELKE DAG VAN DE MAAND MEI 

 
Onbevlekte Koningin, mijn hemelse Moeder, 
ik kom op uw moederlijke knieën om mij, als uw lieve dochter,  
in uw armen te laten nemen. In deze aan u toegewijde maand, 
kom ik U uit heel mijn hart deze zeer grote genade vragen:  
mij te laten leven in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.  
 
Heilige Moeder, u die de Koningin van dit Koninkrijk bent,  
laat mij, als uw dochter, toe om erin te leven,  
zodat Het niet langer leeg is, maar bevolkt wordt door uw kinderen. 
 
Soevereine Koningin, ik vertrouw mijzelf daarom aan u toe, zodat u 
mijn stappen in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil kunt leiden. 
 
Ik hou uw Moederhand stevig vast. Zo zal u mij volledig kunnen 
leiden, om altijd in de Goddelijke Wil te kunnen leven.  
 
U zal mijn moeder zijn.  
Ik geef mijn wil aan u, mijn Moeder,  
zodat u deze kan uitwisselen met de Goddelijke Wil.  
Zo zal ik dit Koninkrijk nooit kunnen verlaten.  
Ik vraag u mij te laten inzien wat de Wil van God betekent.  
 
Wees gegroet Maria... 
 
 

OEFENING VOOR ELKE DAG VAN DE MAAND MEI 

 
Ga 's morgens, s’ middags en s’ avonds, dus drie keer per dag,  
op de knieën zitten van onze hemelse Moeder en zeg haar:  
 
"Mijn Moeder, ik bemin u. 
Bemin mij ook en geef een beetje van de Wil van God aan mijn ziel. 
Geef mij uw zegen, opdat ik al mijn handelingen mag verrichten 
onder uw moederlijke blik.” 
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31 Dagen met de H.Maagd Maria, 
 

In het Koninkrijk van de Goddelijke Wil 
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DAG 1- DE EERSTE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL  

IN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEMELSE MOEDER. 
 

 

De ziel tot haar onbevlekte Koningin:  
 
Hier ben ik, liefste Mama, geknield aan uw voeten.  
Vandaag is het de eerste dag van de maand mei, 
die aan u toegewijd is. 
Al uw kinderen willen u bloemetjes aanbieden om u hun liefde te 
tonen en om uw liefde voor hen te bekomen. 
 
Het is alsof ik u zie neerdalen uit het hemels vaderland,  
omgeven door een menigte engelen,  
- om de mooie rozen, de nederige viooltjes, de witte lelies  
van uw kinderen in ontvangst te nemen, en 
- om hen met uw liefdevolle glimlach te bedanken,  
met uw genaden en zegeningen. 
 
U neemt de geschenken van uw kinderen aan uw Moederhart mee 
naar de hemel, om hen daar te bewaren  
- als een pand en een kroon op het moment van hun dood. 
 
Hemelse Moeder, te midden van zovelen wil ik,  
- de kleinste, de meest behoeftige van uw kinderen,  
op uw knieën komen zitten  
om u elke dag  
- geen bloemen en rozen, maar zonneschijn te brengen.  
 
Mijn lieve mama, u zal mij helpen,  
- door mij uw Lessen van de Hemel te geven.  
U zal mij leren hoe ik deze goddelijke Zonnen kan vormen,  
- om u de mooiste hulde en de zuiverste liefde te geven. 
 
Lieve moeder, u hebt begrepen, wat ik wens: ik wil door u 
onderwezen worden en leren leven in de Goddelijke Wil.  
Door uw lessen te behartigen, zullen al mijn daden en geheel mijzelf 
veranderd worden in Goddelijke Wil.  
En ik zal dan elke dag al mijn handelingen, in zonnen veranderd,  
op uw moederlijke knieën brengen. 
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Onderrichting van de Koningin van de Hemel 
 
Gezegende dochter, uw gebed heeft mijn Moederhart verwond 
Het trekt mij uit de Hemel. 
En ik ben al bij mijn dochter om haar de les van vandaag te geven. 
 
Kijk naar mij, geliefde dochter. 
Duizenden engelen omringen mij en staan eerbiedig te wachten  
om mij te horen spreken over dat Goddelijke Fiat,  
- waarvan ik, meer dan wie ook, de Bron bezit en  
- waarvan ik de wonderbare Geheimen ken, de oneindige Vreugden, 
 het onbeschrijfelijke Geluk en de oneindige Waarde.  
 
Als mijn dochter mij vraagt naar lessen over de Goddelijke Wil,  
is dit voor mij een zeer groot feest, een zeer grote vreugde.  
Wanneer je naar mijn lessen wil luisteren,  
- ben ik zeer blij om uw Mama te zijn.  
Hoe verlang Ik ernaar een kind te hebben,  
- dat enkel wil leven in de Goddelijke Wil! 
 
Mijn kind, wil jij Mij tevreden stellen? 
Leg dan jouw hart, jouw wil, je ganse wezen in mijn Moederhanden, 
opdat Ik  
- je kan voorbereiden, en  
- je kan volgzaam maken 
- je kan versterken en  
- je kan leegmaken van alles  
zodat Ik je volledig met het Licht van de Goddelijke Wil kan vullen 
en in jou zijn Goddelijk Leven kan vormen. 
 
Leg jouw hoofd op het Hart van uw hemelse Moeder.  
Luister aandachtig naar mij, 
zodat mijn sublieme lessen je doen beslissen 
- nooit jouw eigen wil te doen, maar altijd Gods’ Wil. 
 
Mijn dochter, luister naar mij:  
mijn Moederhart bemint je zozeer en wil zich aan jou meedelen.  
Weet dat ik je in mijn hart geschreven heb  
en dat ik je als een echte dochter bemin.  
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Ik voel echter een pijn,  
omdat ik je niet volledig gelijk zie aan uw Mama.  
 
Weet je wat ons doet verschillen? Het is jouw Wil die 
de frisheid van de Genade wegneemt,  
- de Schoonheid die jouw Schepper verrukt, 
- de Standvastigheid die alles overwint en verdraagt,  
- de Liefde die alles verteert.  
Kortom, het is niet die Wil die uw hemelse Mama bezielt. 
 
Je moet weten, dat Ik mijn menselijke wil enkel kende om hem als 
eerbewijs op elk moment aan mijn Schepper als offer aan te bieden. 
Mijn leven was volledig in de Goddelijke Wil. 
 
Vanaf het eerste ogenblik van mijn Ontvangenis werd Ik  
- gevormd, verwarmd en gedompeld in zijn Licht. 
De kracht van de Goddelijke Wil zuiverde mijn menselijk zaad  
- zodat ik zonder erfzonde ontvangen werd. 
 
Mijn Ontvangenis was zo rein en zo eervol,  
dat zij de Glorie van de Goddelijke Familie is, 
enkel omdat het Almachtige Fiat zich over mijn zaad uitstortte. 
 
Rein en heilig werd ik ontvangen. 
Indien het Goddelijk Willen zich niet, zo zacht als een moeder,  
over mijn zaad uitgestort had  
- om de gevolgen van de erfzonde te verhinderen,  
dan had mij ook hetzelfde treurige lot getroffen van de andere 
mensen die met de erfzonde ontvangen zijn. 
 
De eerste oorzaak was dus enkel de Goddelijke Wil. 
Aan Hem komt alle Glorie, Eer en Dank toe  
- dat ik zonder erfzonde ontvangen werd. 
 
Dochter van mijn hart, luister naar uw Moeder:  
zet jouw menselijke wil opzij. Verkies te sterven boven ook maar één 
daad te verrichten met jouw wil.  
 
Je hemelse Mama zou liever duizenden keren gestorven zijn,  
dan één daad met mijn eigen wil te volbrengen.  
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Wil jij mij dan niet navolgen?  
Ach, als jij jouw wil opgeofferd houdt ter ere van uw Schepper,  
zal de Goddelijke Wil de eerste stap zetten in jouw ziel.  
 
Je zal je gevormd voelen, gezuiverd en verwarmd, door een 
hemelse dauw.  
De kiemen van jouw hartstochten zullen vernietigd worden. En je 
zal de eerste stappen zetten in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.  
 
Wees daarom aandachtig. 
Als je trouw naar mij luistert, zal ik je leiden. Ik zal je een hand geven 
op de eindeloze wegen van het Goddelijke Fiat. 
Ik zal je onder mijn blauwe mantel beschermen.  
En je zal mijn eer, mijn glorie, en mijn en jouw overwinning zijn. 
 

 
De ziel: 
 
Onbevlekte Maagd, neem mij op uw moederlijke knieën,  
en wees mijn mama. 
Neem met uw heilige handen, mijn wil in uw bezit. 
Zuiver hem, vorm hem, verwarm hem door de aanraking van uw 
moederlijke vingers.  
Leer mij leven, enkel vanuit de Goddelijke Wil. 
 
Praktische wenk 

Om Mij vandaag te eren, zal je reeds s’ morgens vroeg,  
jouw wil en al jouw handelingen in mijn handen leggen.  
Je zal Mij zeggen:  
"Mijn Mama, biedt u, dit offer van mijn wil, aan mijn Schepper aan!" 
 
Gebedje 
 
“Mijn Mama, sluit de Goddelijke Wil in mijn ziel in,  
zodat Hij er Zijn Ereplaats inneemt,  
en Hij er zijn Troon en zijn Woning vormt.” 
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DAG 2 - DE TWEEDE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL IN DE 

KONINGIN VAN DE HEMEL. DE EERSTE GLIMLACH VAN DE  
H. DRIEVULDIGHEID AAN DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA. 
 

 
De ziel tot de H.Maagd Maria 
 
Hier zit ik terug op uw moederlijke knieën,  
om naar uw lessen te luisteren. 
 
Hemelse Mama,  
deze arme dochter vertrouwt zich toe aan uw macht.  
Ik ben te arm, ik weet het. 
Maar ik weet dat U mij liefhebt als een mama, en dat is genoeg om 
mij in uw armen te werpen zodat u medelijden hebt met mij. 
U zal de oren van mijn hart openen en U zal uw zeer zoete stem 
laten horen, om mij uw sublieme lessen te geven.  
 
Heilige Mama,  
zuiver mijn hart met de aanraking van uw moederlijke vingers,  
en leg er de hemelse dauw in van uw hemelse Lessen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel 
 
Mijn dochter, luister naar mij. 
Als je beseft hoezeer ik je bemin, zal je uw Mama volledig 
vertrouwen en niet één woord van mij laten verloren gaan.  
 
Je moet weten  
- dat ik je niet alleen in mijn Hart geschreven heb.,  
In dit Hart heb ik ook een moederlijke vezel,  
- waardoor ik mijn dochter meer liefheb dan een moeder.  
 
Daarom wil ik dat je het grote Wonder kent  
- dat de opperste Fiat in mij bewerkt heeft. 
Dan zal je mij kunnen navolgen en mij de grote eer geven 
- mijn “dochter - koningin” te zijn.  
 
Mijn Hart vloeit over van Liefde en verlangt zozeer om rondom mij 
een edele schare van kleine koninginnen te hebben! 
Mijn geliefde dochter, luister daarom naar mij! 
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Het Goddelijk Fiat vloeide over mijn zaad om de droevige gevolgen 
van de erfschuld te verhinderen en de Godheid glimlachte.  
Zij was intens verheugd toen Zij in mijn menselijk zaad,  
de zuivere en heilige mens zag, zoals hij bij de schepping 
uit Zijn scheppende Handen tevoorschijn gekomen was.   

Het Goddelijk Fiat voltrok de tweede stap in Mij.  
Het bracht mijn gereinigd en geheiligd menselijk zaad  
bij de Godheid.  
Zo kon de Godheid zich bij mijn Ontvangenis  
in stromen over mijn kleinheid uitstorten.  
 
De Godheid zag in mij haar scheppend Werk,  
- heilig en zuiver  
en Zij glimlachte blij. 
 
Om mij te vieren, goot  
- de Hemelse Vader over mij Zeeën van Macht 
- de Zoon Zeeën van Wijsheid 
- de H. Geest Zeeën van Liefde.  
Zo werd ik ontvangen in het oneindige Licht van de Goddelijke Wil.  
 
Ik werd gevormd In het midden van deze goddelijke Zeeën. 
Mijn kleinheid kon Hen niet bevatten. 
En ik vormde zeer hoge golven  
- om de Vader, de Zoon en de H. Geest  
als eerbetoon, mijn liefde en aanbidding terug te sturen. 
 
De H. Drievuldigheid was één en al oog voor mij. 
Zij bewonderde mij, glimlachte en streelde mij. 
Om zich niet te laten overtreffen in Liefde,  
zond Zij mij nog andere oceanen. 
Deze maakten mij zo mooi,  
- dat van zodra mijn kleine mensheid gevormd was,  
ik de wonderbare gave bezat  
- om mijn Schepper in extase te brengen.  
 
En Hij liet zich ook in vervoering brengen. 
Tussen God en mij was het altijd feest. 
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Wij hebben elkaar nooit iets geweigerd. 
Ik heb Hem nooit iets geweigerd en Hij mij ook niet. 
 
Weet je wie mij deze kracht om in vervoering te brengen verleende? 
De Goddelijke Wil, die als Leven, in mij heerste! 
 
Hierdoor bezat ik de Kracht van het hoogste Wezen.  
Wij hadden een gelijke Kracht om elkaar in vervoering te brengen.  
 
Mijn dochter, luister nu naar je moeder:  
weet, dat ik zeer veel van je hou. 
Ik wil jouw  ziel graag gevuld zien met mijn eigen Zeeën.  
Mijn Zeeën zijn overvol en willen overlopen. 
 
Om dit te kunnen bereiken, moet jij jezelf leegmaken van jouw wil,  
zodat de Goddelijke Wil de tweede stap in jou kan zetten. 
 
En wanneer Hij Zich als het Levensbeginsel in jouw ziel vormt,  
roept Hij de aandacht  
- van de Hemelse Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest  
om zich over jou uit te storten met hun overvolle Zeeën.  
Om dit te kunnen doen, willen zij hun eigen Wil vinden in jou. 
 
Zij willen immers hun Zeeën  
- van Macht, van Wijsheid, van Liefde,  
- van onuitsprekelijke Schoonheid,  
niet toevertrouwen aan jouw menselijke wil. 
 
Mijn liefste dochter, luister naar uw Moeder.  
Leg je hand op je hart en vertel mij jouw geheimen.  
Hoe vaak ben je ongelukkig geweest, gekweld, verbitterd,  
omdat je jouw wil gedaan hebt?  
 
Weet, dat als je de Goddelijke Wil verwierp, 
je dan in het labyrint van het kwaad viel.  
Deze wilde je zuiver en heilig maken, gelukkig en mooi,  
- van een betoverende Schoonheid.  
En jij, door jouw wil te doen, hebt oorlog tegen Hem gevoerd  
en Hem vol droefheid uit zijn dierbare Woonplaats gezet,  
- die jouw ziel is.  
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Luister, dochter van mijn Hart, uw Mama heeft verdriet  
omdat zij in jou  
- de Zon van het goddelijke Fiat niet ziet,  
- de dichte duisternis van de nacht van jouw menselijke wil ziet. 
 
Daarom, wees moedig! Beloof mij jouw wil in mijn handen te leggen,  
Dan zal ik, uw hemelse Moeder,  
- je in mijn armen nemen,  
- je op mijn knieën plaatsen, en  
- in jou het Leven van de Goddelijke Wil herordenen.  
 
En na mijn vele tranen, zal ook jij  
- mijn glimlach, mijn feest, en 
- de glimlach en het feest van de Heilige Drie-Eenheid  
zijn. 
 
 
De Ziel 
Hemelse Mama, u houdt zoveel van mij. 
Daarom vraag ik u om mij niet te laten weggaan van uw moederlijke 
knieën.  
 
Wanneer u ziet dat ik op het punt sta mijn wil te doen, 
waak dan over mijn arme ziel. 
Sluit mij op in uw Hart.  
Laat de kracht van uw Liefde mijn wil opbranden.  
Zo zal ik uw tranen veranderen in een glimlach van vreugde.  
 
Praktische wenk: 
Om mij vandaag te eren,  
zal je drie keer op mijn knieën komen zitten. 
Jij zal mij jouw wil geven en mij zeggen:  
"Mijn lieve mama , ik wil dat mijn wil u toebehoort,  
zodat u hem kan omwisselen met de Goddelijke Wil. "  
 
Gebedje: 
“Soevereine Koningin, overwin met uw moederlijke autoriteit mijn wil  
zodat het zaad van de goddelijke Wil in mij kan groeien.”  
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DAG 3 - DE DERDE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL IN DE 

KONINGIN VAN DE HEMEL. DE GLIMLACH VAN DE GEHELE 

SCHEPPING BIJ DE CONCEPTIE VAN HET HEMELSE KIND. 

 
 

De ziel tot de Maagd Maria: 
 
Soevereine Mama, uw kleine dochter is in vervoering door uw 
hemelse Lessen. 
Zij heeft het nodig om elke dag op uw moederlijke knieën te komen,  
- naar u te luisteren en  
- uw moederlijke lessen in haar hart op te nemen. 
Uw liefde, uw zoete woorden, uw omhelzingen  
geven mij de moed en het vertrouwen dat  
u mij de grote genade zal schenken  
- om mij het grote kwaad van mijn wil te doen, te laten begrijpen, en 
- om mij te laten leven in de Goddelijke Wil. 
 
Les van de Koningin van de Hemel 
 
Mijn dochter, luister naar mij.  
Het is een Moederhart dat tot je spreekt. 
Ik zie dat je naar mij wil luisteren en mijn hart verheugt zich. 
Mijn hoop zal vervuld worden: 
mijn dochter zal bezit nemen van het Koninkrijk van de Goddelijke 
Wil, dat ik in mijn Moederhart bezit, 
- om het aan mijn kinderen te geven. 
 
Luister daarom aandachtig naar mij. 
Schrijf al mijn woorden in jouw hart, zodat je hen altijd kunt 
overdenken en je leven kunt richten naar mijn leer. 
 
Luister, mijn dochter:  
zodra de Godheid glimlachte en mijn Ontvangenis vierde,  
zette het opperste Fiat de derde stap in mijn kleine mensheid,  
zo gans klein als ik was. En zij tooide mij met Goddelijk Verstand. 
 
Zij zette de ganse schepping in feestvreugde en  
Zij liet mij door alle geschapen dingen als Koningin erkennen. 
Allen herkenden in mij het Leven van de Goddelijke Wil. 
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En het ganse universum wierp zich aan mijn voeten neer, 
alhoewel ik zeer klein was en nog niet geboren. 
 
- De zon huldigde mij en lachte mij toe met haar licht. 
- Het hemelgewelf vierde mij met haar sterren die  
  mij met hun zachte en zoete glinsteringen toelachten en 
  een kroon rond mijn hoofd vormden. 
- De zee vierde mij met haar golven die vredevol op en neer gingen. 
 
Er was geen enkel geschapen ding dat zich niet aansloot bij de 
Glimlach en de Feestvreugde van de Heilige Drievuldigheid. 
Allen erkenden mijn heerschappij, mijn macht en mijn bevelen. 
 
En allen waren geëerd om, na zovele honderden jaren,  
- nadat Adam het koningschap en het bevelrecht verloren was,  
  door zich uit de goddelijke Wil uit te trekken, 
in mij hun Koningin te vinden. 
De ganse Schepping riep mij uit  
tot Koningin van Hemel en aarde. 
 
Wanneer de Goddelijke Wil in een ziel regeert,  
- doet Hij geen kleine dingen, maar grote. 
Hij wil al zijn Goddelijke Voorrechten in dit schepsel verenigen. 
En alles wat voortgekomen is uit zijn almachtig Fiat  
- omringt de ziel en luistert gehoorzaam naar haar bevelen. 
 
Wat heeft het Goddelijk Fiat mij niet geschonken! 
Het gaf mij alles. Hemel en aarde waren in mijn macht. 
Ik voelde mij heerseres over alles, zelfs over mijn Schepper. 
 
Mijn dochter, luister nu naar je Moeder.  
Mijn Hart doet pijn als ik je zo zwak en arm zie. 
Je bezit ook niet de ware heerschappij over jezelf. 
Angsten, twijfels, zorgen beheersen je,  
- allemaal ellendige vodden van jouw menselijke wil.  
 
Weet je waarom?  
Omdat het rijke Leven van de goddelijke Wil niet in jou heerst. 
Deze verdrijft alle ellende van de menselijke wil en maakt gelukkig. 
Hij vervult je met alle Goeds dat Hij bezit. 
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Als je vastberaden besluit niet langer leven te geven aan jouw wil, 
dan zal je voelen  
- dat alle kwaad sterft en  
- dat alle goeds in jou herleeft.  
Dan zal alles je toelachen. 
En de Goddelijke Wil zal ook in jou de derde stap zetten. 
En de gehele schepping zal de nieuwe aankomst in het Koninkrijk 
van de Goddelijke Wil vieren. 
 
Mijn kind, zeg mij dus dat je naar mij wil luisteren!  
Zal je mij beloven om nooit meer jouw wil te doen?  
Als je dit doet, dan zal ik je nooit verlaten. 
Ik zal jouw ziel bewaken 
Ik zal je met mijn Licht omgeven 
- zodat niemand het zal wagen mijn dochter aan te vallen. 
En ik zal je mijn Rijk geven,  
- zodat je zal heersen over al het kwaad van jouw wil. 
 
De Ziel 
Hemelse Mama, uw lessen dalen neer in mijn hart. 
Zij vullen het met een hemelse Balsem.  
Dank u dat u zich vernedert om bij mij te komen, een arme kleine.  
Liefste Mama, ik ben bang voor mezelf.  
Maar als u het wil, kan u alles doen.  
En samen met u, kan ik ook alles doen.  
Ik geef mij over in uw armen,  
- als een kleine baby in de armen van zijn mama.  
Zo ben ik zeker dat ik aan haar moederlijke verlangens voldoe.  
 
Praktische Wenk 
Om mij te eren vandaag, kijk naar de hemelen, de zon en de aarde. 
Verenig jezelf met alles. 
En bid drie maal het ‘Eer aan de Vader’ om God te danken,  
omdat Hij mij tot Koningin van alles aangesteld heeft. 
 
Gebedje     
“Machtige Koningin, heers over mijn wil  
en verander hem in Goddelijke Wil.”  
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DAG 4 - DE VIERDE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL IN DE 

KONINGIN VAN DE HEMEL. DE TEST: “IK VERLANG VAN U 

UW WIL.” 

De ziel tot de H.Maagd:  
 
Ik ben hier terug op de moederlijke schoot van mijn lieve hemelse 
Mama. Mijn hart bonst fel. 
Ik verlang zeer vurig om uw mooie lessen te horen. 
Geef mij daarom uw hand en neem mij in uw armen.  
In uw armen breng ik paradijselijke momenten door  
en voel ik mij gelukkig.  
 
Hoe verlang ik ernaar om uw stem te horen!  
Een nieuw leven daalt neer in mijn hart.  
Spreek dus tot mij, en ik beloof uw heilige leer in praktijk te brengen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel:  
 
Mijn kind, als je wist hoeveel ik van je hou!. 
Mijn kind, als je wist hoe graag ik jou in mijn armen hou,  
- rustend op mijn moederlijk Hart,  
om je te laten luisteren 
- naar de hemelse vreugden van het Goddelijke Fiat!  
 
Als jij er zo naar verlangt om naar mij te luisteren, 
- is dit mijn verlangen dat weerklinkt in jouw hart.  
Uw Moeder wil  
- haar dochter haar geheimen toevertrouwen en  
- haar het verhaal vertellen  
van wat de Goddelijke Wil in mij gedaan heeft. 
 
Dochter van mijn Hart, wees aandachtig:  
Mijn Moederhart wil zich uitstorten bij haar dochter.  
Ik wil jou mijn geheimen vertellen,  
- die tot nu toe aan niemand zijn onthuld. 
Gods Uur was immers nog niet aangebroken. 

Hij wil immers aan de mensen verrassende Genaden schenken, 
die Hij in de loop van de geschiedenis van de mensheid  



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  22        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

nog niet verleend heeft.  
Hij wil de Wonderen van het Goddelijke Fiat bekend maken, 
en wat Het in de mens kan bewerken  
- als hij zich door Hem laat overheersen. 
 
Daarom wil Hij mij aan allen tonen, als voorbeeld.  
Ik had immers de grote eer,  
- om mijn leven volledig in de Goddelijke Wil te vormen. 
 
Mijn kind, van zodra ik verwekt werd, was het Feest bij de Godheid. 
Hemel en aarde vierden mij en erkenden mij als hun Koningin.  
Ik werd zo vereenzelvigd met mijn Schepper dat ik mij in de 
goddelijke Domeinen als meesteres voelde.  
Nu reeds kende ik geen scheiding met mijn Schepper. 

 
Dezelfde Goddelijke Wil die in de Goddelijke Personen regeerde, 
heerste ook in mij en maakte ons onafscheidelijk.  
Wij glimlachten voortdurend naar mekaar en waren in een 
voortdurende feestvreugde. 
Ik zag in dat Zij niet volledig zeker van mij konden zijn  
- zonder dat ik eerst een proef aflegde.  
 
Mijn kind, de test  
- is de vlag die naar de overwinning voert, 
- brengt alle Gaven die God ons wil geven, in veiligheid, 
- maakt rijp en stelt de ziel in staat tot grote veroveringen. 
 
Ik ook, zag de noodzaak van deze test in. 
Ik wilde immers aan mijn Schepper, die mij zovele Zeeën van 
Genaden geschonken had, mijn trouw betuigen.  
Deze daad werd het offer van geheel mijn leven. 

Hoe mooi is het te kunnen zeggen:  
”U hebt mij bemind en ik heb U bemind.” 
Zonder test kan dit niet gezegd worden. 
 
Het Goddelijk Fiat openbaarde mij de Schepping van de onschuldige 
en heilige mens. Ook voor hem was alles gelukzaligheid.  
Hij had het bevelrecht over de ganse Schepping. 
Alle elementen gehoorzaamden hem onmiddellijk.  
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De Goddelijke Wil regeerde in Adam. 
Hierdoor was hij niet te scheiden van zijn Schepper.  
God wou in Adam een daad van trouw zien, 
- als dank voor de zovele goede dingen die Hij hem gegeven had.  
Hij gebood hem om één vrucht,  
- tussen de zovele in dit aards Paradijs,  
niet aan te raken.  
 
God wilde hem aan deze test onderwerpen om  
- de onschuld, de heiligheid en het geluk van de eerste mens  
te bevestigen, vooraleer Hij  
- hem de heerschappij over het ganse universum toekende. 
 
Onder de vele vruchten die er waren in het aards Paradijs,  
gebood God hem enkel “één” niet aan te raken.  
Maar Adam doorstond deze test niet. 
Aangezien hij niet trouw was, kon God hem niet vertrouwen.  
Hierdoor verloor Adam het bevelrecht, de onschuld en het geluk.  
Je kan zeggen dat hij de ganse Schepping op zijn kop zette.  
 
Ik, uw hemelse Moeder, zag de verschrikkelijke gevolgen van de 
menselijke wil in Adam en zijn nakomelingen. 
Alhoewel ik nauwelijks ontvangen was, weende ik bittere en hete 
tranen over de gevallen mensen. 
 
Toen de Goddelijke Wil mij zag wenen,  
vroeg Hij mij om Hem als test mijn menselijke wil te geven.  
 
Het Goddelijke Fiat zei mij: 
“Ik verlang van u niet dat je een vrucht niet aanraakt,  
- zoals ik Adam vroeg. 
Van u verlang ik uw wil.  
Je zal hem houden, 
- onder de heerschappij van mijn Goddelijke Wil houden,    
- alsof je hem niet hebt.  
De Goddelijke Wil zal uw Leven zijn.  
Hij zal zich zeker voelen dat Hij in u kan doen wat Hij wil.” 
 
Zo verwezenlijkte het hoogste Fiat de vierde stap in mijn ziel:  
Als test, verlangde Hij mijn wil. 
En Hij verwachtte dat ik deze test aanvaardde en ook mijn “Fiat”. 
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Morgen verwacht ik je opnieuw op mijn knieën,  
om je het resultaat van de beproeving mee te delen.  
Ik wens dat je uw Moeder navolgt. 
Daarom vraag ik jou, als Moeder, 
- om nooit iets te weigeren aan uw God,  
al waren het offers gedurende geheel jouw leven lang.  
 
Als je nooit terugdeinst voor de testen die God van jou verlangt,  
als je trouw bent, dan verwezenlijken zich Gods Plannen in jou. 
Zijn Deugden weerspiegelen zich. 
Als zovele penseeltrekken, maken zij de ziel  
- tot het meesterwerk van het allerhoogste Wezen. 
 
De beproeving leent de materie aan de Goddelijke Handen,  
- waarmee Zij hun Werk verrichten in het schepsel.  
God kan niets aanvangen  
- met degene die niet trouw is in de beproeving.  
Erger nog, hij verstoort de mooiste Werken van zijn Schepper. 
 
Daarom, mijn lieve dochter, wees aandachtig.  
Als je trouw bent in de beproeving,  zal je uw Moeder gelukkiger 
maken. Maak mij niet ongerust. Geef mij jouw woord en ik zal je 
leiden. Ik zal je in alles steunen als mijn dochter. 
 
De Ziel 
Heilige Mama, ik weet hoe zwak ik ben.  
Maar uw moederlijke Goedheid geeft mij zoveel vertrouwen  
- dat ik alles hoop van u en mij bij u veilig voel.  
Ik leg in uw moederlijke handen ook de testen die God mij zal geven.  
Dan kan u mij alle nodige Genaden geven  
om het goddelijk Plan in mij niet te laten mislukken.  
 
Praktische Wenk 
Kom vandaag om mij te eren drie maal op mijn knieën zitten. 
En vertel mij al de pijnen van jouw ziel en van jouw lichaam.  
Vertrouw alles toe aan uw mama. Vraag mijn Zegen  
om je kracht, licht en de nodige genaden te schenken. 
 
Gebedje:  “Hemelse Mama,  
neem mij in uw armen en schrijf in mijn hart:  Fiat! Fiat! Fiat!” 
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DAG 5 - DE VIJFDE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL IN DE 

KONINGIN VAN DE HEMEL. DE OVERWINNING IN DE TEST. 
IK ZWEERDE NOOIT MIJN EIGEN WIL TE GEBRUIKEN. 
 

 
De ziel tot de H. Maagd:  
 
Hemelse Vorstin, ik zie dat u uw armen uitstrekt om mij op uw 
moederlijke schoot te nemen. 
En ik loop, nee ik vlieg, om te genieten van de lieve omhelzingen,  
de hemelse glimlach van mijn hemelse Moeder. 
 
Heilige Moeder, uw verschijning vandaag is triomfantelijk.  
In een sfeer van overwinning wil u mij de triomf in uw beproeving 
vertellen. Ja, ik zal graag naar u luisteren. 
En ik vraag u mij genade te geven om te kunnen triomferen in de 
beproevingen die de Heer mij zal zenden. 
 

 
Les van de Koningin van de Hemel:  
 
Mijn liefste dochter, hoezeer verlang ik ernaar om mijn geheimen 
aan mijn dochter toe te vertrouwen. 

Deze geheimen zullen  
- mij zeer veel glorie geven en  
- het Goddelijke Fiat verheerlijken, die mijn Onbevlekte Ontvangenis, 
mijn Heiligheid, Soevereiniteit en Moederschap tot stand bracht.  
 
Alle sublieme voorrechten waarmee de heilige Kerk mij zozeer eert, 
- zijn niets anders dan de gevolgen van de Goddelijke Wil, 
die mij beheerste, in mij regeerde en in mij leefde.  
Daarom verlang ik er zo naar om bekend te maken Wie het is  
- die in mij zoveel voorrechten en wonderen heeft voortgebracht,  
dat Hemel en aarde erover verbaasd staan. 
 
Geliefde dochter, luister nu naar mij:  
Toen de Allerhoogste mijn menselijke wil verlangde,  
begreep ik  
- het grote onheil dat de menselijke wil in een schepsel aanricht, 
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- hoe deze wil alles in gevaar brengt,  
  ook de mooiste Werken van de Schepper. 
Het schepsel met een menselijke wil is:  
- onstabiel, zwak, veranderlijk en ongeordend. 
 
Toen God de mens schiep  
- was hij van nature geschapen in vereniging met de Goddelijke Wil. 
Deze zou  
- de kracht, 
- de eerste drijfveer,  
- de steun en het voedsel  
van zijn Leven in de Goddelijke Wil zijn. 
 
Wanneer wij de Goddelijke Wil niet in onze wil laten leven,  
- dan wijzen wij alle Goeds en alle Rechten af,  
die wij van God bij onze schepping gekregen hebben. 
 
Ik begreep 
- de zware belediging die God aangedaan wordt, en 
- ook het onheil dat de mens zichzelf aandoet.  
 
Ik had een zeer grote afkeer en angst voor mijn eigen wil,  
- die ik terecht vreesde. 
Adam  
- was immers door God onschuldig geschapen, en  
- had door zijn eigen wil  
alle onheil over zichzelf en alle generaties afgeroepen. 
 
Ik, uw Moeder, gegrepen door schrik,  
- maar nog meer uit Liefde voor mijn Schepper,  
zweerde nooit mijn eigen wil te doen. 
 
Ik wou zekerder zijn en nog duidelijker mijn offerbereidheid tonen,  
- aan Hem, die mij zovele zeeën van Genaden en voorrechten 
geschonken had. 
 
Daarom nam ik mijn menselijke wil, en  
ik bond hem vast aan de voet van de Goddelijke Troon, 
- als een voortdurende blijk van liefde en offerbereidheid. 
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Ik zweerde, nooit, geen enkel ogenblik van mijn leven,  
mijn eigen wil te gebruiken, maar altijd de Goddelijke Wil. 
 
Mijn kind, 
dit offer, zonder mijn wil te leven, lijkt je wellicht niet groot.  
Ik zeg je dat geen enkel offer het mijne evenaart.  
 
Alle andere offers in de wereldgeschiedenis zijn schaduwen                         
- vergeleken met het mijne. 
 
Zich één dag opofferen, één keer wel en een andere keer niet, 
- is gemakkelijk. 
Zich elk moment opofferen,  
- in elke daad, 
- in het goede dat je een gans leven lang wil doen,  
zonder je eigen wil te laten naar boven komen,  
- is het offer van alle offers. 
 
Dat is het grootste getuigenis en de zuiverste liefde,  
- doordrongen van de Goddelijke Wil,  
die aan onze Schepper aangeboden kan worden.  
 
Dit offer is zo groot, dat God niet méér van een mens kan verlangen.  
En de mens kan geen groter offer voor haar Schepper vinden.  
 
Toen ik aan mijn Schepper het geschenk van mijn wil aanbood, 
voelde ik mij overwinnares in de test die mij gevraagd was.  
En God voelde zich Overwinnaar in mijn menselijke wil. 
 
God wachtte op dit bewijs.  
Hij wou een ziel die zonder haar wil leefde,  
- om de toestand van het menselijke geslacht  
terug in goede banen te brengen, en 
- om mild en barmhartig te kunnen zijn. 
 

En nu een klein woordje tot jou, mijn dochter:  
Wist je maar hoe ik ernaar verlang om je te zien leven zonder jouw 
wil! Je weet dat ik uw Moeder ben.  
 
Een moeder wil haar dochter gelukkig zien. 
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Maar hoe kan jij gelukkig zijn als jij niet besluit  
- te leven zonder jouw wil,  
zoals uw Moeder leefde?  
 
Als je dit doet, zal ik jou alles geven. 
Ik zal op elk moment voor jou klaar staan. 
Ik zal alles voor mijn dochter zijn, 
- als Ik maar de vreugde, de tevredenheid en het geluk heb 
om een kind te hebben, 
- dat volledig in de Goddelijke Wil leeft. 
 
 

De Ziel 
 
Zegevierende Koningin,  
ik leg mijn wil in uw moederlijke handen.  
Dan kan u hem zuiveren, mooier maken  
- en hem vastbinden aan de voet van de goddelijke Troon,  
samen met de uwe.  
Dan zal ik niet met mijn wil leven,  
- maar altijd met de Wil van God.  
 
Praktische Wenk 

Geef vandaag om mij te eren, bij alles wat je doet, 
- jouw wil in mijn handen. 
Vraag mij om de Goddelijke Wil in jou te laten leven  
- in plaats van jouw menselijke wil.  
 
Gebedje 
 
“Triomferende Koningin,  
neem a.u.b. mijn wil weg en schenk mij de Goddelijke Wil.” 
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DAG 6 - DE ZESDE STAP VAN DE GODDELIJKE WIL IN DE 

KONINGIN VAN DE HEMEL. NA DE TRIOMF IN DE TEST: 

HET BEZIT. HET GODDELIJK FIAT MAAKTE MIJ TOT 

EIGENARES VAN ALLE GODDELIJKE EIGENSCHAPPEN. 

De ziel aan de H.Maagd: 
 
Moeder Koningin, ik zie u opnieuw op mij wachten. 
U strekt uw hand naar mij uit om mij op uw schoot te zetten.  
U drukt mij aan uw Hart,  
om mij het Leven te laten voelen van het Goddelijke Fiat dat u bezit.  
Hoe verfrissend is zijn warmte! Hoe doordringend is zijn Licht!  
 
Heilige Moeder, u bemint mij zozeer. Dompel het atoompje van mijn 
ziel onder in de Zon van de Goddelijke Wil, die in u verborgen is. 
Dan zal ik ook kunnen zeggen: “mijn wil is beëindigd”. 
Hij zal geen leven meer hebben.  
Mijn leven zal de Goddelijke Wil zijn. 
 
Les van de Koningin van de Hemel  
 
Liefste dochter, vertrouw op uw Moeder  
- en wees aandachtig voor mijn lessen.  
Zij zullen ertoe dienen om  
- jouw wil te verafschuwen en  
- in jou het Goddelijk Fiat te laten groeien,  
dat Ik zo graag in jou tot leven zie komen. 
 
Mijn dochter,  
na de gewenste proef was de Godheid van mij overtuigd. 

Allen denken  
- dat ik geen enkele test af te leggen had en  
- dat God enkel dit grote wonder, van zonder erfzonde ontvangen te 
zijn, in mij verrichtte. 
 
Hoe vergissen zij zich! 
Integendeel, Hij heeft van mij een test verlangd  
- die Hij van niemand verlangd heeft. 
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Hij deed dit terecht en met de hoogste wijsheid.  
Aangezien het Eeuwige Woord in mij zou neerdalen,  
was het passend 
- dat er geen erfzonde in mij aanwezig was, en ook  
- dat er geen werkzame menselijke wil aanwezig was. 
 
Het is voor God onmogelijk om in een schepsel neer te dalen  
- waarin de menselijke wil actief is.  
Vandaar dat Hij mij aan deze test onderwierp. 
 
Hij verlangde mijn wil gedurende geheel mijn leven 
- om in mijn ziel het Rijk van de Goddelijke Wil te vestigen. 
Nadat dit in mij aanwezig was, kon God met mij doen wat Hij wou. 
 
Hij kon mij alles geven.  
En ik kan zeggen dat Hij mij niets kon weigeren.  
 
Laten wij nu terugkeren naar waar wij gebleven waren.  
Ik zal je in de loop van mijn lessen vertellen  
- wat de Goddelijke Wil in mij tot stand bracht. 
 
Mijn dochter, na de triomf in deze test,  
zette de Goddelijke Wil de zesde stap in mijn ziel. 
Hij liet mij alle Goddelijke Eigenschappen in bezit nemen, 
voor zover dit mogelijk en voorstelbaar is voor een schepsel. 
 
Alles behoorde mij toe, hemel en aarde, ja God zelf,  
wiens Wil ik bezat. 
Ik voelde mij de eigenares van de  
- Goddelijke Heiligheid, Liefde, Schoonheid,  Wijsheid en 
- Goddelijke Goedheid. 
 
Ik voelde mij Koningin over alles.  
Ik was geen vreemde in het huis van mijn hemelse Vader. 
Ik voelde zeer levendig zijn Vaderschap 
en ook het grootste geluk zijn trouwe dochter te zijn.  
Ik kan zeggen dat ik opgroeide op de Vaderlijke Knieën van God.  
En ik kende geen andere liefde, noch wetenschap  
dan deze die rechtstreeks van mijn Schepper kwamen.  
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Wie kan zeggen wat de Goddelijke Wil in mij tot stand bracht ? 
 
Hij verhief mij zo hoog.  
Hij maakte mij zo mooi dat zelfs de engelen verstomden  
Zij wisten niet waar te beginnen en hoe over mij te spreken.  
 
Mijn liefste dochter, toen de Goddelijke Wil mij alles in bezit liet 
nemen, voelde ik mij de eigenares van alles en allen.  
Met Zijn Almacht, Oneindigheid en Wijsheid,  
- plaatste de Goddelijke Wil alle schepselen in mij.  
En ik zorgde voor een plaatsje voor elk van hen.  
 
Sinds mijn Ontvangenis droeg ik jou in mijn Hart. 
Hoezeer beminde ik jou en bemin ik je nog steeds.  
Ik beminde je zozeer dat ik bij God als jouw moeder optrad.  
Mijn gebeden en smeekbeden waren voor jou.  
 
Ik was een echte moeder voor jou.  
En in de koorts van mijn Moederschap zei ik:  
“Hoe wens ik mijn dochter eigenares te zien van alles,  
net zoals ik het ben.” 
 
Luister daarom naar uw Moeder:  
wens om jouw menselijke wil niet meer te kennen.  
Als jij dat doet, zal alles tussen mij en jou gemeenschappelijk zijn. 
Jij zult een Goddelijke Kracht in uw macht hebben. Alles zal 
veranderd worden in Heiligheid, Liefde en Goddelijke Schoonheid.  
 
Zoals de Allerhoogste tot mij zei :  
"Geheel mooi, geheel heilig, geheel zuiver bent u, o Maria",  
 
zal ik met mijn vurige Liefde tot jou zeggen: 
"Mooi, zuiver en heilig is mijn dochter,  
want zij bezit de Goddelijke Wil." 
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De Ziel 
 
Koningin van de Hemel, ik groet u ook met:  
"Geheel mooi, geheel zuiver en geheel heilig  
is mijn hemelse Mama."  
 
Ik vraag u, als u voor mij een plaatsje in uw Hart hebt, 
‘sluit mij dan op in uw Hart.’ 
 
Dan zal ik er zeker van zijn  
- nooit meer mijn eigen wil te doen  
- maar altijd de Wil van mijn God.  
Mama en dochter zullen beiden gelukkig zijn.  
 
Praktische Wenk 
 
Bid vandaag om mij te eren, drie maal, ‘Eer aan de Vader ‘  
om de allerheiligste Drie-Eenheid te danken  
- omdat Zij in mij  
het Koninkrijk van de Goddelijke Wil gevestigd heeft en  
- omdat Zij mij alles in bezit gaf.  
 
Maak de Woorden van de Allerhoogste aan mij, tot die van jou. 
Na elke ‘Eer aan de Vader’, zeg tot mij:  
"Geheel mooi, geheel zuiver en geheel heilig is mijn Mama."  
 
Gebedje: 
 
“Koningin van de Hemel, laat de Goddelijke Wil mij in bezit nemen.” 
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DAG 7 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL BEKOMT DE 

SCEPTER VAN DE HEERSCHAPPIJ. DE ALLERHEILIGSTE 

DRIEVULDIGHEID MAAKT HAAR TOT SECRETARESSE. 
 

De ziel tot de goddelijke secretaresse: 
 
Koningin-moeder, ik zit hier, geknield aan uw voeten.  
Als uw dochter kan ik niet zonder mijn hemelse Mama leven. 
Alhoewel U vandaag bij mij komt 
- met de Glorie van de scepter van het Bevelrecht en  
- met de kroon van Koningin,  
blijft u toch mijn Mama. 
 

Alhoewel ik beef, werp ik mij toch in uw armen. 
Zo kan u de wonden genezen die mijn slechte wil toegebracht heeft.  
 
Luister, mijn Soevereine Moeder,  
als u geen wonder verricht, als u uw scepter van bevel niet gebruikt  
- om mij te leiden en  
- om over al mijn daden te heersen, 
- om mijn wil niet te laten leven,  
ach, dan zal ik niet het geluk kennen  
- van in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil binnen te komen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel  
 
Mijn lieve dochter, kom in de armen van uw Mama  
en luister aandachtig naar mij.  
Je zult ongehoorde Wonderen vernemen  
- die het Goddelijke Fiat in uw hemelse Mama verricht heeft. 
 
Toen ik bezit nam van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil,  
eindigden zijn Stappen in mij,  
 
( deze zes stappen symboliseerden de dagen van de Schepping. 
In elke dag waarop Hij een 'Fiat' uitsprak, zette Hij een Stap,  
een schepping van iets en daarna van iets anders.  
 

Op de zesde dag zette Hij de laatste stap door te zeggen:  
"Fiat!” "Laat ons de mens maken naar ons Beeld en Gelijkenis",  
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Op de zevende dag rustte Hij in zijn Werken, alsof Hij wilde genieten 
van wat Hij met zoveel pracht en praal geschapen had.  
Terwijl God rustte, keek naar zijn Werken en Hij zei:  
"Hoe mooi zijn mijn Werken! Alles is orde en harmonie!"  
 
Toen Hij naar de mens keek,  
- voegde Hij er in een opwelling van Liefde aan toe:  
 
"Maar jij bent het mooiste. Jij bent de kroon op al onze Werken. 
 
Welnu, mijn Schepping overtrof alle wonderen van de Schepping.  
Daarom wilde de Godheid met zijn “Fiat” zes stappen in mij zetten, 
en begon Hij zijn volle Leven in mij. ) 
 
((NOTA: Deze uitleg tussen haakjes over de 7

de
 dag , werd later 

door Luisa geschreven en  dan bijgevoegd in deze 7
de

 meditatie.))  
 
Toen ik het Rijk van de Goddelijke Wil in bezit nam, waren zijn 
Stappen in mij volbracht.  
En Zijn geheel, volledig en volkomen Leven begon in mijn ziel. 
 
Tot welke Goddelijke Hoogten verhief mij de Allerhoogste! 
De Hemelen konden mij niet bereiken, noch bevatten. 
Het licht van de zon was gering tegenover mijn Licht. 
Geen enkel geschapen wezen evenaarde mij.  
 
Ik stak de goddelijke Zeeën over alsof zij de mijne waren. 
De Hemelse vader, de Zoon en H. Geest verlangden ernaar mij in 
hun Armen te nemen om zich in hun kleine dochter te verheugen.  
Hoe gelukkig waren Zij, als ik Hen beminde en hun hoogste 
Heiligheid aanbad!  
 
Mijn Liefde, mijn gebed en mijn aanbidding kwamen vanuit het 
binnenste van mijn ziel, vanuit het centrum van de Goddelijke Wil. 
 
De H. Drievuldigheid zag hoe uit mij golven van Goddelijke Liefde, 
welriekende geuren en ongewone vreugden tevoorschijn kwamen, 
uit het binnenste van de Hemel in mij. 
Hun eigen Goddelijke Wil had deze in mijn kleinheid gevormd. 
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Zij herhaalden voortdurend:  
 
„Geheel mooi, geheel zuiver, geheel heilig  
is onze kleine dochter.  
Haar woorden zijn banden die Ons binden. 
Haar blikken zijn pijlen die Ons verwonden. 
Haar hartslagen treffen Ons zoals pijlen  
en maken Ons bedwelmd van Liefde.” 
 
Zij zagen hoe de Kracht en de Macht van de Goddelijke Wil uit mij 
stroomden. Zij maakten ons onafscheidbaar. 
 
Daarom noemden Zij mij: „onze onoverwinnelijke Dochter,  
die ook de overwinning over het Goddelijk Wezen zal behalen.” 
 
In een uitbundige Liefde voor mij zei de Godheid tot mij: 
 
“Onze geliefde dochter, onze Liefde houdt het niet meer uit. 
Zij verstikt als Wij u onze geheimen niet kunnen toevertrouwen. 
Daarom kiezen Wij u tot onze trouwe secretaresse. 
Wij willen ons Lijden en onze decreten aan u toevertrouwen. 
 
Wij willen de mensheid redden ten koste van alles. 
Zie hoe zij de afgrond tegemoet rent! 
Haar rebellerende wil trekt haar voortdurend naar het slechte. 
Zonder het Leven,  
- de Kracht en de Steun van onze Goddelijke Wil, 
is zij van de Weg van haar Schepper afgedwaald. 
Zij kruipt rond over de aarde: zwak, ziek, en vol ondeugden. 
  
Er is geen andere middenweg,  
noch een andere uitweg om de mensen te redden,  
dan dat het Eeuwige Woord  
- afdaalt, 
- zijn menselijk omhulsel aanneemt, 
- zijn ellende, zijn zonden op zich neemt, 
- zich met hem verbroedert, 
- hem door wegen van Liefde en onbeschrijfelijk Lijden wint 
om hem door zoveel vertrouwen  
- in onze Vaderlijke Armen terug te brengen.  
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Hoe doet het lot van de mensen ons pijn! 
Onze pijn is zo groot!  
 
Wij kunnen haar aan niemand toevertrouwen. 
De Goddelijke Wil heerst niet in hen  
Hierdoor kunnen zij 
- noch ons Lijden,  
- noch de grote ellende van de in zonde gevallen mensen 
begrijpen. 
 
U, die ons Fiat bezit, is het gegeven om dit te kunnen verstaan.  
Daarom willen Wij aan u, als onze secretaresse, 
- onze geheimen onthullen, en  
- de Scepter van het Bevelrecht in uw handen leggen. 
 
Zo zal  
- u over alles heersen en regeren, 
- uw heerschappij God en de mensen overwinnen, 
daar u hen bij Ons terugbrengt, als onze kinderen,  
- gezuiverd in uw moederlijk Hart.” 
 
Liefste kind, wie kan je zeggen wat mijn Hart voelde na deze 
Woorden! Er opende zich een ader vol intensieve pijnen. 
 
Ik nam het besluit, al zou het mijn leven kosten,  
- God en de mensen te overwinnen en  
- hen samen te brengen. 
 
Mijn dochter, luister nu naar uw Moeder:  
ik zag dat je verbaasd was toen ik je het verhaal vertelde  
over het bezit van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. 
 
Weet nu dat dit Geschenk ook aan jou gegeven wordt.  
Als jij besluit om nooit jouw eigen wil te doen,  
zal de Goddelijke Wil zijn Hemel vormen in jouw ziel.  
- Je zult de goddelijke onscheidbaarheid voelen. 
- Je zal de scepter krijgen over jezelf, over jouw passies.  
 
Je zult niet langer een slaaf zijn van jezelf.  
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Want enkel de menselijke wil  
- maakt de arme mens tot slaaf,  
- knipt zijn vleugels van liefde voor Hem die haar geschapen heeft, 
en 
- berooft haar van de kracht, de steun en het vertrouwen  
om zich in de armen van haar hemelse Vader te werpen. 
 
Zo kan hij immers 
- noch zijn Geheimen kennen  
- noch de grote Liefde waarmee Hij haar liefheeft.  
 
Daarom leeft hij als een vreemdeling in het huis van zijn goddelijke 
Vader. Wat een afstand schept de menselijke wil tussen Schepper 
en schepsel! 
Daarom, luister naar mij en maak mij blij.  
Zeg mij dat jij niet langer leven geeft aan jouw wil,  
en ik zal je volledig opvullen met de Goddelijke Wil. 
 
De Ziel 
Heilige Mama, help mij. Ziet u niet hoe zwak ik ben?  
Uw mooie lessen ontroeren mij tot tranen toe. 
Ik ween over mijn grote ongeluk, 
dat ik vele keren in de valkuil gevallen ben,  
- door mijn eigen wil te doen.  
Zo maakte ik mij los van de Wil van mijn Schepper.  
 
Wees a.u.b. mijn Mama en laat mij niet aan mijzelf over.  
Met uw kracht, verenig de Goddelijke Wil met de mijne.  
Sluit mij in uw Moederhart.  
Dan ben ik zeker dat ik nooit mijn eigen wil zal doen. 
 
Praktische Wenk 
Blijf vandaag, om mij te eren, onder mijn mantel, 
om te leren leven onder mijn blik. 
Zeg mij drie maal : ‘het Weesgegroet ‘ en  
‘Maak de Goddelijke Wil bekend aan iedereen.’ 
 
Gebedje 
“Heilige Mama, sluit mij in uw Hart,  
opdat ik bij u mag leren leven in de Goddelijke Wil." 
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DAG 8 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL KREEG VAN HAAR SCHEPPER HET 

MANDAAT OM HET LOT VAN DE MENSHEID TE REDDEN. 
 

 

De ziel tot de goddelijke Mandataris:  
 
Hemelse Moeder, ik ben hier nu bij u.  
Ik kan niet leven zonder mijn lieve Moeder.  
Mijn arm hart is onrustig.  
 
Ik voel mij veilig als ik als een kleine baby op uw schoot zit,  
dichtbij uw Hart, om naar uw lessen te luisteren.  
Uw zoet accent verzacht al mijn bitterheid, en bindt mijn wil op een 
zachte manier. Door hem als een kruk onder de Goddelijke Wil te 
plaatsen, voel ik zijn zoete Rijkdom, zijn Leven, zijn Geluk. 
 

Les van de hemelse Mandataris  
 
Mijn liefste dochter, weet dat ik zeer veel van je hou!  
Vertrouw op uw Mama! 
Wees er zeker van dat jij de overwinning op jouw wil zult behalen.  
 
Als jij mij trouw zult zijn,  
- zal ik alle verantwoordelijkheid voor jou op mij nemen, 
- zal ik voor jou een ware Moeder zijn. 
 
Luister daarom naar wat Ik voor jou deed bij de Allerhoogste. 
Ik deed niets anders dan  
- mijzelf op de knieën zetten van mijn hemelse Vader.  
Ik was klein, nog niet geboren. 
De Goddelijke Wil, wiens Leven Ik bezat,  
liet mij toe mijn Schepper te bezoeken.  
 
Alle deuren, alle wegen, stonden voor mij volledig open.  
Ik was niet bang, noch bevreesd voor Hem.  
De menselijke wil alleen  
- zaait angst, vrees, wantrouwen, en  
- brengt de arme mens ver van Hem die hem zo liefheeft  
en die door zijn kinderen omringd wil zijn.  
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Als de mens bang en vreesachtig is,  
en bij zijn Schepper niet kan zijn als een kind bij zijn vader,  
betekent dit dat de Goddelijke Wil niet in hem heerst.  
 
Deze mens is daarom:  
- een gekwelde, martelaar van zijn menselijke wil.  
Doe daarom nooit jouw eigen wil!  
Laat jezelf niet martelen door jouw eigen wil.  
Dat is de gruwelijkste marteling, zonder steun en zonder kracht. 
 
Luister nu naar mij:  
Ik legde mij in de Armen van de Godheid.  
Zij verwachtten mij en vierden feest als Zij mij zagen.  
Zij beminden mij zozeer dat Zij, telkens Zij mij zagen,  
zeeën van Liefde en Heiligheid in mijn ziel uitstortten.  
. 

Ik herinner Mij niet dat Ik Hen ooit verliet, zonder dat Zij nieuwe 
verrassende geschenken voor Mij klaar hadden.  
Terwijl Ik in hun Armen was, bad Ik voor de mensheid. 
En zeer dikwijls weende en smeekte Ik onder tranen en zuchten 
voor jou, voor allen. 
 
Ik weende omwille van de opstandige menselijke wil,  
die tot slaaf en ongelukkig Maakt. 
Mijn zoon, mijn dochter zo ongelukkig zien,  
- deed Mij bittere tranen wenen, 
die op de Handen van onze Vader vloeiden. 
 

Geroerd door mijn wenen, zei de Godheid tot mij: 
 
“Onze liefste dochter, 
- uw Liefde bindt Ons,  
- uw tranen verzachten het vuur van de Goddelijke 
Gerechtigheid, 
- uw gebeden trekken Ons zozeer naar de mensen toe,  
dat Wij niet kunnen weerstaan. 
 
Daarom geven Wij aan u de opdracht  
om het lot van de mensheid in veiligheid te brengen. 
U zal onder hen Onze Gevolmachtigde zijn.  
Aan u vertrouwen Wij hun zielen toe. 
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U zal Onze Rechten verdedigen, die door hun fout geschonden 
zijn. 
U zal bemiddelen tussen Ons en hen en langs beide kanten 
herstellen. 
 
In u zien Wij de onoverwinnelijke Kracht van onze Goddelijke 
Wil, Die in u bidt en weent. 
Wie kan u weerstaan? 
Uw gebeden zijn bevelen.  
Uw tranen heersen over ons Goddelijk Wezen.  
 
Lieve dochter, ga door met het vervullen van uw opdracht!” 

 

Mijn klein Hartje voelde zich smelten van Liefde  
door deze zo liefdevolle manier waarop God met mij sprak.  
Vol Liefde, nam Ik deze opdracht aan.  
 
Ik zei: “Hoogste Majesteit, Ik ben in uw Armen.  
Beschik over Mij zoals U het wil.  
Ik offer U ook mijn leven.  
Indien Ik zovele levens had als er mensen zijn,  
dan zou Ik hen allemaal aan U geven,  
om allen veilig in uw vaderlijke Armen te brengen.” 
 

Zonder te weten dat ik de Moeder van het Goddelijk Woord zou 
worden, voelde Ik in mij een dubbel moederschap: 
- Moederschap tegenover God om zijn Rechten te verdedigen, 
- Moederschap voor de mensen om hen te redden. 
 

Ik voelde mij als Moeder van allen. 
De Goddelijke Wil, Die geen geïsoleerde werken kan verrichten,           
- bracht God in mij, en ook alle mensen uit alle tijden.  
 
In mijn Moederhart  
- voelde ik hoe God beledigd werd en herstel hiervoor verlangde, en 
- zag ik ook de mensen onder de heerschappij van de Goddelijke 
Gerechtigheid. 
 
Hoeveel tranen heb ik geweend! 
Ik wilde mijn tranen in elk hart laten vloeien,  
- om iedereen mijn liefdevol Moederschap te laten voelen. 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  41        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

Mijn kind, ik weende voor jou en voor allen.  
Luister daarom naar mij. 
Heb medelijden met mijn wenen.  
Neem mijn tranen  
- om jouw passies te doven en  
- om je jouw wil te doen verliezen.  
 
Aanvaard mijn mandaat,  
namelijk dat je altijd de Wil van uw Schepper doet. 
 
 

De Ziel 
Hemelse Mama,  
mijn arm hart kan zoveel Liefde niet weerstaan.  
Ik voel uw tranen vloeien in mijn hart. 
Zij raken mij, als liefde-pijlen. 
Zij doen mij beseffen hoezeer u mij bemint.  
 
Ik vermeng mijn tranen met de uwe. 
Ik vraag u om mij nooit alleen te laten  
en over mij te waken bij alles wat ik doe.  
Verbeter mij, indien nodig.  
 
Wees mijn moeder en ik, als uw klein kindje,  
zal u met mij laten doen wat u wil. 
Zo kan u uw Goddelijke Mandaat over mij uitoefenen  
en mij in de armen van onze Hemelse Vader brengen.  
 
Praktische Wenk 
Breng vandaag om mij te eren:  
jouw wil, jouw lijden, angsten en tranen.  
Leg alles in mijn Moederhanden. 
Ik neem dit alles op in mijn Hart als een geschenk van mijn kind.  
En in ruil hiervoor zal ik jou het kostbare Geschenk van de 
Goddelijke Wil geven.  
 
Gebedje 
“Hemelse Mama, laat uw tranen in mijn ziel vloeien, 
om de wonden te genezen  
die mijn menselijke wil er veroorzaakt heeft.“ 
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DAG 9 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL WORDT DOOR GOD 

BENOEMD TOT VREDE-STICHTERES EN BAND VAN VREDE 

TUSSEN DE SCHEPPER EN DE MENS. 

 

De ziel tot haar hemelse Koningin:  
 
Mijn liefste Koningin en mijn Moeder:  
ik zie dat u mij roept, omdat de Liefde in uw Hart hevig brandt en u 
mij wil vertellen wat u in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  
voor uw dochter gedaan hebt.  
 
Het is zo mooi om te zien  
- hoe u uw stappen naar uw Schepper richt, en  
- hoe de goddelijke Personen de tred van uw voeten voelen.  
Zij kijken naar u en zijn getroffen door de zuiverheid van uw blikken,  
Zij wachten op uw onschuldige glimlach,  
om u toe te lachen en blij te zijn met u.  
 
Heilige Moeder, in uw vreugden, in uw zuivere glimlachen met uw 
Schepper, vergeet uw dochter niet die in ballingschap leeft.  
Zij heeft u zo nodig. 
Mijn wil komt naar boven en wil mij overweldigen,  
om mij uit het Koninkrijk van de Goddelijke Wil weg te trekken. 
 
 

Les van de Koningin van de Hemel  
 
Dochter van mijn Moederhart, vrees niet. 
Ik zal je nooit verlaten. 
 
Inderdaad, als je altijd de Goddelijke Wil doet en in zijn Koninkrijk 
leeft, kunnen wij niet van elkaar gescheiden worden. 
 
Ik zal je altijd stevig bij de hand houden,  
- om je te leiden en uw gids te zijn, en  
- om je te leren leven in het opperste Fiat.  
 
Verban daarom de angst. 
In het Opperste Fiat is alles vredevol en veilig. 
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De menselijke wil  
- brengt de onrust in de zielen en  
- brengt de mooiste werken, de heiligste dingen in gevaar.  
 
In de menselijke wil is alles is gevaar: 
- de heiligheid, de deugden en het heil van de ziel zelf.  
 
Het kenmerk van hen die met de menselijke wil leven  
is wispelturigheid.  
Wie kan ooit vertrouwen hebben in hem  
- die zich laat beheersen door de menselijke wil! 
Niemand! Noch God, noch de mens.  
Hij lijkt op een holle rietstengel die zich bij elke windvlaag omdraait.  
 
Daarom, mijn liefste dochter,  
als een windvlaag je onstandvastig wil maken,  
- duik dan in de Zee van de Goddelijke Wil en  
- kom je verstoppen in de Schoot van uw Moeder.  
 
Dan kan zij je kan beschermen tegen de wind van de menselijke wil.  
Zij houdt jou in haar armen en maakt jou stevig en veilig  
op de weg naar haar Goddelijke Koninkrijk. 
 
 

Mijn kind, volg mij tot bij de Opperste Majesteit en luister naar mij.  
Met mijn snelle vluchten kwam ik in hun Goddelijke Armen.  
Bij mijn komst voelde ik hun opborrelende Liefde die,  
- als ruisende golven,  
mij bedekte met de Liefde van de Goddelijke Personen.  
 
Hoe mooi is het om door God bemind te worden!  
In deze liefde voel je gelukzaligheid, heiligheid, oneindige vreugden. 
Je voelt je zo mooi! 
God zelf is verrukt door de bijzondere schoonheid  
- die Hij aan de mens geeft  
door hem te beminnen. 

 
Ik wilde Hem nabootsen.  
Alhoewel ik zo klein was, wilde ik toch niet achter blijven in Liefde. 
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Uit de golven van Liefde, die Hij mij stuurde, vormde ik golven  
om mijn Schepper met mijn liefde te overweldigen.  
Ik glimlachte ondertussen want ik wist dat mijn liefde nooit zijn 
onmetelijke Liefde kon omvatten. 
 
Toch wilde ik het proberen.  
En op mijn lippen lag een onschuldige glimlach.  
De Allerhoogste glimlachte ook.  
Hij verheugde zich en Hij genoot van mijn kleinheid. 
 
Tijdens onze mooie liefdesbetuigingen herinnerde ik mij het treurig 
lot van mijn menselijke familie op aarde, waar ik ook lid van was.  
Dit deed mij zoveel verdriet! En ik smeekte dat het Eeuwige Woord 
naar de aarde zou afdalen om dit te veranderen. 
 

Ik sprak met zo’n medeleven,  
- dat deze glimlach en vreugde in wenen veranderden.  
De Allerhoogste liet zich door mijn tranen beroeren,  
- meer nog omdat het de tranen waren van een klein kindje.  
 
Hij drukte mij aan zijn Goddelijk Hart, droogde mijn tranen  
en Hij zei: 
 

“Lieve dochter, ween niet. Heb moed.  
Ik heb het lot van het menselijk geslacht in uw handen gelegd. 
Ik geef u deze opdracht.  
Om u te troosten, benoem Ik u tot: 
Vrede-Stichterestussen Ons en de menselijke familie. 
 
Aan u is de opdracht gegeven om Ons te verzoenen. 
De kracht van Ons Willen, dat in u regeert,  
dwingt Ons om de vredeskus te geven 
aan de arme, gevallen en bedreigde mensheid.” 
 

Mijn kind, wie kan je zeggen,  
wat mijn Hart voelde bij deze Goddelijke Minzaamheid!  
 
Mijn liefde was zo groot dat ik bijna het bewustzijn verloor.  
Ik verlangde vurig naar nog meer liefde om deze Liefde te verfrissen. 
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Als jij naar mij luistert en als je jouw wil opzij zet  
om de ereplaats te geven aan het goddelijke Fiat,  
zal ook jij door uw Schepper bemind worden  
- met een wonderbare Liefde.  
 
Jij zult zijn Glimlach zijn.  
Je zal Hem in feeststemming brengen  
en jij zult de vredesband zijn tussen God en de mensen. 
 

De Ziel 
 
Mooie mama, help uw kind.  
Dompel mij onder in de Oceaan van de Goddelijke Wil.  
Bedek mij met de golven van de eeuwige Liefde, zodat ik  
niets anders ken dan de Goddelijke Wil en de Goddelijke Liefde.  
 
Praktische Wenk 
 
Vraag mij vandaag, om mij te eren, naar al mijn daden. 
Sluit hen op in jouw hart. 
Zo zal je de kracht voelen van de Goddelijke Wil die in mij heerst.  
 
Hierna zal je aan de Allerhoogste Majesteit  
al deze daden aanbieden  
om Hem te bedanken voor alle opdrachten die Hij mij gaf  
- voor de redding van de mensen. 
 
Gebedje 
 
“Koningin van de Vrede,  
geef mij de vredeskus van de Goddelijke Wil.” 
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DAG 10 - DE GLORIEVOLLE GEBOORTE VAN DE H. MAAGD 

MARIA  “MIJN GEBOORTE WAS DE WARE DAGERAAD DIE DE 

NACHT VAN DE MENSELIJKE WIL OP DE VLUCHT JOEG.” 
 

De ziel tot de Koningin van de Hemel: 

 
Heilige Moeder, hier ben ik, dicht bij uw wiegje,  
- om toeschouwer te zijn van uw wonderlijke geboorte.  
De hemelen verwonderen zich,  
- de zon kijkt naar u met haar licht,  
- de aarde verheugt zich en voelt zich vereerd, want zij is bewoond 
  door haar pasgeboren kleine Koningin,  
- de engelen wedijveren om uw wieg te omringen  
  om u te eren en klaar te staan voor uw wenken. 
 
Allen eren u en willen uw geboorte vieren. 
Ook ik verenig mij met allen en ik kniel bij uw wiegje,  
waar ik uw moeder Anna en uw vader Joachim vol vreugde zie.  
Ik wil u mijn eerste woord zeggen, 
ik wil u mijn eerste geheim toevertrouwen.  
 
Ik wil mijn hart in het uwe ledigen en u zeggen:  
 
"Mama Maria,  
u bent de dageraad,  
- de drager, van het Goddelijk Fiat op aarde.  
Verdrijf de donkere nacht van de menselijke wil in mijn ziel  
- en in de gehele wereld!  
 
Ach, ja, moge uw geboorte onze hoop zijn,  
- dat u als een nieuwe dageraad van Genade,   
ons mag laten geboren worden 
- in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil!" 
 
 

Les van de pasgeboren Koningin:  
 
Dochter van mijn Hart, mijn geboorte was een wonder. 
Geen enkele geboorte kan vergeleken worden met de mijne. 
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Ik omvatte  
- de Hemel,  
- de Zon van de Goddelijke Wil,  
- de Aarde van mijn mensheid,  
een gezegende en heilige aarde,  
die de mooiste bloemenpracht voortbrengt. 
 
Alhoewel ik pas geboren was  
bevatte ik het Wonder van alle Wonderen. 
 
De Goddelijke Wil die in Mij regeerde  
plaatste in mij 
- de mooiste Hemel  
- een Zon, schitterender dan de schepping,  
  waarvan Ik de koningin was, en  
- een Zee van grenzeloze genaden,  
  die zonder ophouden mompelt: 
 “Liefde, Liefde voor mijn Schepper.” 
 

Mijn geboorte was de ware dageraad  
- die de nacht van de menselijke wil op de vlucht joeg. 
 
Terwijl ik opgroeide vormde ik het Morgenrood  
en kondigde ik de prachtigste dag aan, 
- om de Zon van het Eeuwige Woord  
te laten oprijzen op de aarde. 
 
Mijn kind, kom bij mijn wieg en luister naar uw kleine mama.  
Zodra ik geboren was, opende ik mijn ogen  
- om naar deze wereld hier beneden te kijken, en  
- om op zoek te gaan naar al mijn kinderen. 
 
Ik wilde: 
- hen in mijn Hart sluiten, 
- hen mijn Moederliefde schenken, 
- hen opnieuw laten geboren worden  
  in een leven van Liefde en Genade, 
- hen laten binnengaan in het Rijk van de Goddelijke Wil,  
  dat ik bezat. 
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Als Koningin en Moeder wilde ik allen in mijn Hart sluiten 
- om hen in veiligheid te brengen, en  
- om hen het grote Geschenk van de Goddelijke Wil te geven. 
 
In mijn Hart was plaats voor allen.  
Wie de Goddelijke Wil bezit, kent geen enge begrensdheid  
- maar een grenzeloze vrijgevigheid en volheid.  
 
Mijn dochter, ik heb ook naar jou gekeken.  
Niemand ontging aan mijn blikken.  
 
Aangezien op deze dag iedereen mijn geboorte vierde,  
- was het ook voor mij een feestdag. 
 
Toen ik echter mijn ogen opende in het licht,  
- was dit zeer pijnlijk  
omdat ik de mensen zag in de donkere nacht van de menselijke wil. 
 
In welke donkere afgrond bevindt zich de mens  
- die zich door zijn wil laat beheersen! 
Dit is een echte nacht, maar een nacht zonder sterren. 
 
Hoogstens zijn er een paar vluchtige flitsen, gevolgd door donder 
- die de duisternis nog meer beangstigend maken en 
- die op de arme schepselen de storm loslaten: 
storm van angst, zwakheid, gevaren, van vallen in het slechte. 
 
Mijn klein Hartje was doorboord omdat ik mijn kinderen zag  
- in deze verschrikkelijke storm, 
waarin de nacht van de menselijke wil hen meegesleurd had. 
 
Luister nu naar uw mama:  
Ik lig nog in de wieg. Ik ben klein. 
Zie mijn tranen die ik voor jou vergiet!  
 
Telkens jij jouw wil doet, vorm jij een nacht voor jezelf.  

Indien jij zou weten hoeveel kwaad deze nacht jou berokkent,  
dan zou je samen met Mij wenen. 
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Hij doet jou het Licht van de Dag van de Heilige Wil verliezen, 
- zet je onderste boven,  
- verlamt je om het goede te doen,  
- vernielt de echte liefde in jou. 
 
En jij blijft een arme zieke,  
- die mist wat hij nodig heeft om te genezen.  
 
Ach, geliefde dochter, luister naar mij: doe nooit jouw wil! 
Beloof mij dat je uw kleine mama tevreden stelt. 
 
De Ziel 
 
Pasgeboren heilige Mama, ik beef als ik u hoor spreken  
over de nacht van mijn menselijke wil.  
 
Daarom ben ik hier aan uw wiegje,  
- op deze dag van uw wonderbare geboorte.  
Ik kom u de Genade vragen  
- om mij te laten herboren worden in de Goddelijke Wil.  
 
Klein hemels kindje, ik zal altijd dicht bij u blijven.  
Ik zal mijn gebeden en tranen met de uwe verenigen  
- om voor mij en voor allen  
het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde af te smeken. 
  
Praktische Wenk 
 
Bezoek mij vandaag, om mij te eren, drie maal in mijn wiegje. 
Zeg telkens: "Hemelse kleine baby, laat mij samen met u  
herboren worden in het Leven van de Goddelijke Wil."  
 
Gebedje 
 
“ Mijn kleine Mama,  
laat de dageraad van de Goddelijke Wil aanbreken in mijn ziel.”  
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DAG 11 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL, VORMT IN DE EERSTE JAREN VAN HAAR 

LEVEN HIER OP AARDE EEN ZEER VERFRISSENDE DAGERAAD, 
OM IN DE HARTEN DE LANGVERWACHTE DAG VAN LICHT EN 

GENADE TE LATEN OPKOMEN. 
  
 

De ziel tot het kind-koningin:  
 
Hemelse mama, ik ben hier opnieuw bij uw wiegje.  
Mijn klein hartje is gefascineerd door uw schoonheid,  
Ik kan mijn blik niet losmaken van zo'n zeldzame Pracht.  
 
Hoe zoet is uw blik!  
De beweging van uw kleine handjes trekt mij aan om u te omhelzen 
en mij aan uw Hart te drukken, bedwelmd door de Liefde. 
 
Heilige Moeder, geef mij uw vlammen,  
- opdat zij mijn wil verbranden  
en ik blij kan zijn om samen met u in Goddelijke Wil te leven. 
 
 

Les van de Koningin van de Hemel. 
  
Mijn kind, als je eens wist hoe mijn Moederhart zich verheugt  
om jou bij mijn wieg te zien om naar mij te luisteren!  
 
Ik voel mij echt Koningin en Moeder. 
Als jij bij mij bent,  
- ben ik geen onvruchtbare moeder, noch een koningin zonder volk. 
Ik heb immers mijn lieve dochter,  
- die zeer veel van mij houdt, en  
- die mij tot haar Moeder en Koningin aanstelt. 
 
Daarom breng jij vreugde aan uw Moeder, meer nog  
- omdat je op mijn schoot komt zitten 
om door mij onderricht te worde 
- in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.  
 
Een dochter hebben die samen met mij, in dit zo heilig Koninkrijk wil 
leven, geeft uw Mama de grootste glorie, eer en het grootste feest.  
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Lieve dochter, luister naar mij. 
Ik zal je verder vertellen over de wonderen van mijn geboorte. 
 
Mijn wieg was omgeven door engelen, die wedijverden om hun 
Koningin de mooiste wiegeliederen te zingen.  
Ik was door mijn Schepper begiftigd met Goddelijke Rede en Kennis.  
 
Daarom maakte ik het tot mijn eerste plicht om  
- met mijn intelligentie en ook  
- met mijn kinderstemmetje  
de Allerheiligste Drievuldigheid te aanbidden. 
 

Mijn liefde voor een zo heilige Majesteit was zo groot  
- dat ik ernaar verlangde in de Armen van de Godheid te zijn  
om door Hen omhelsd te worden en Hen te omhelzen.  
 

De engelen, voor wie mijn verlangens bevelen waren,  
- namen Mij op en droegen mij op hun vleugels  
in de liefdevolle Armen van mijn hemelse Vader. 
 

Met hoeveel Liefde verwachtte Hij mij! 
Ik kwam uit het ballingsoord.  
De korte tijd van scheiding tussen Hem en mij waren aanleiding  
- tot een groter liefdesvuur.  
 
Nieuwe geschenken werden mij gegeven. 
Ik vond nieuwe wegen  
- om medelijden en barmhartigheid af te smeken  
voor mijn kinderen, die in ballingschap leefden, 
- onder het juk van de goddelijke Gerechtigheid. 
 
Ik zei tot Hem : “Aanbiddelijke Drie-Eenheid, 
 
Ik ben zo gelukkig. Ik voel mij Koningin. 
Ik weet niet wat ongeluk is of slavernij betekent. 
De vreugden en de gelukzaligheden van uw Wil,  
- Die in mij heerst,  
zijn zo groot en geweldig, 
- dat ik hen in mijn kleinheid niet alle kan omvatten. 
 
Te midden van zoveel zaligheid, voel Ik echter een intense bitterheid 
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in mijn klein hartje. Ik voel hoe ongelukkig mijn kinderen zijn,  
- slaven van hun opstandige wil. 
 
Barmhartigheid, heilige Vader, Barmhartigheid! 
Maak mijn geluk volledig!  
Maak deze ongelukkige kinderen,  
- die ik meer dan een moeder in mijn Hart draag, toch gelukkig. 
 
Laat het Eeuwige Woord op aarde afdalen  
en alles zal verzoend zijn! 
 
Ik ga niet van uw vaderlijke knieën weg 
- tot U mij deze Genade verleent,  
zodat ik aan mijn kinderen het vreugdevol nieuws kan brengen  
- van hun Verlossing.” 
 
De Godheid was ontroerd door mijn gebeden.  
Hij overlaadde mij met nieuwe geschenken en Hij zei mij: 
 
 “Ga terug naar het ballingsoord en zet uw gebeden verder. 
Breid het Rijk van onze Wil uit in al uw daden. 
Op de gepaste tijd zullen Wij u tevreden stellen.  
 
Hij zegde mij echter niet  
- wanneer en waar het Eeuwige Woord zou afdalen. 
 
Ik verliet dus de Hemel, enkel om de Goddelijke Wil te vervullen. 
Dit was voor mij het meest heldhaftige offer. 
Maar ik volbracht dit graag om toe te laten dat de Goddelijke Wil de 
volledige heerschappij over mij zou hebben.  
 
Mijn kind, jouw ziel heeft mij zoveel gekost,  
- dat zij zelfs de onmetelijke Zeeën van mijn Vreugden en 
Gelukzaligheden verbitterde! 
 
Elke keer dat jij jouw wil doet,  
- maak jij jezelf tot slaaf, en  
- voel je jouw ongeluk. 
En als Moeder voel ik het ongelukkig-zijn van mijn kind. 
 
Hoe pijnlijk is het om ongelukkige kinderen te hebben! 
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Hoezeer moet het jou ter harte gaan om de Goddelijke Wil te doen. 
 
Ik ging zover om mij van de Hemel te scheiden,  
- enkel om mijn eigen wil geen plaats meer te geven in mezelf. 
 
Mijn kind, in al jouw daden is jouw eerste plicht: 
- jouw Schepper te aanbidden 
- Hem te erkennen 
- Hem te beminnen. 
Dit zal je terugbrengen in de orde van de Schepping  
en je zult Hem erkennen, die jou geschapen heeft. 
 
Dat is de heiligste plicht van elke mens:  
haar Oorsprong te erkennen. 
 
Je moet goed weten, dat 
- het verlaten van de hemel,  
- het neerdalen op aarde en  
- mijn ononderbroken bidden,  
de dageraad rondom mij vormde. 
 
Deze breidde zich uit over de ganse wereld  
en omringde de harten van mijn kinderen.  
In de vroege morgen werd het morgenrood gevormd 
en nadien de vreugdevolle dag  
van de komst van het Goddelijk Woord op aarde. 
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De Ziel 
 
Kleine hemelse Mama,  
pasgeboren, geeft u mij zo heilige lessen. 
Ik ben zo blij . 
Ik zie dat u mij zozeer bemint,  
- dat u zelfs ongelukkig wordt omwille van mij.  
 
Heilige Moeder, u bemint mij zozeer! 
  
Laat de Kracht, de Liefde en de Vreugde die u overstromen,  
- neerdalen in mijn hart. 
Vervuld van hen, zal mijn wil  
- geen plaats vinden in mij, en 
- vrijwillig zijn plaats afstaan aan de Goddelijke Wil.  
 
Praktische Wenk 
 
Verricht vandaag om mij te eren,  
drie daden van aanbidding voor uw Schepper. 
 
Zeg drie maal het ‘Eer aan de Vader ‘ 
om Hem te bedanken voor de zovele keren  
dat ik in Zijn goddelijke Aanwezigheid mocht vertoeven.  
 
Gebedje 
 
“Hemelse Mama,  
laat de Dageraad van de Goddelijke Wil aanbreken in mijn ziel.”  
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DAG 12 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL VERLAAT DE WIEG. ZIJ 

ZET HAAR EERSTE STAPJES. MET HAAR KINDERLIJKE DADEN 

ROEPT ZIJ GOD OP OM OP AARDE NEER TE DALEN EN DE 

MENSEN OM IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL TE LEVEN. 
 
 

Ziel tot de hemelse Kleine Koningin:  
 
Hier ben ik weer bij u, lief klein Meisje, in het huis van Nazareth. 
Ik wil toeschouwer zijn van u als klein kindje.  
Ik wil u helpen als u uw eerste stapjes zet  
en u praat met uw heilige moeder Anna en vader Joachim.  
 
U bent klein en zodra u kan lopen, 
helpt u uw heilige mama Anna met kleine werkjes.  
 
Mijn kleine Moeder, u bent voor mij zo dierbaar en zo bijzonder!  
Geef mij uw lessen, zodat ik uw goede voorbeelden kan navolgen 
en bij u kan leren leven in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil,  
- zelfs in de kleinste menselijke handelingen. 
 
Les van de Kleine Koningin van de Hemel  
 
Mijn lief kind, mijn enig verlangen is  
- om mijn dochter dicht bij mij te houden.  
Zonder jou voel ik mij alleen. 
Ik heb niemand aan wie ik mijn geheimen kan toevertrouwen.  
 
In mijn moederlijke bezorgdheid, wil ik mijn dochter,  
- die ik in mijn hart bewaar,  
graag dichtbij mij  hebben 
- om jou mijn lessen te geven, en 
- om je leren leven in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. 
De menselijke wil treedt er niet binnen.  
Hij wordt verpletterd en sterft voortdurend voor het Licht,  
- de Heiligheid en de Macht van de Goddelijke Wil.  
 
Denk jij dat de menselijke wil bedroefd is  
omdat de Goddelijke Wil hem voortdurend laat sterven? 
Ah, nee, nee!  
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Hij voelt zich eerder gelukkig,  
- omdat op die stervende wil,  
de Goddelijke Wil geboren wordt en opstaat,  
- zegevierend en triomfantelijk over de menselijke!  
En Hij brengt Vreugde en Geluk zonder einde mee.  
 
Geliefde dochter, het volstaat om te begrijpen wat het betekent om 
door de Goddelijke Wil overheerst te worden,  
- om de mens zijn wil te doen verafschuwen, 
zodanig dat hij zichzelf liever in stukken zou laten scheuren  
- dan de Goddelijke Wil te verlaten! 
 
Luister nu naar mij : Ik verliet de hemel  
- enkel en alleen om de Wil van de Eeuwige te volbrengen. 
Alhoewel de Hemel, die de Goddelijke Wil is, in mij was 
- en ik van mijn Schepper niet kon gescheiden worden,  
was ik toch graag in mijn hemelse Thuis.  
 
De Goddelijke Wil heerste immers in mij. 
En ik voelde de rechten van een dochter  
- om bij de H. Drievuldigheid te vertoeven, 
- om mij als klein meisje in hun Armen te laten wiegen, 
- om aan alle Vreugden, Gelukzaligheden, Rijkdommen en 
Heiligheden die Zij bezaten deel te nemen.  
 
Ik kon zoveel nemen als ik wou, totdat ik niets meer kon bevatten. 
De H. Drievuldigheid genoot ervan te zien dat Ik zonder vrees maar 
met de grootste Liefde hun Goede dingen in Mij opnam.  
Het verwonderde mij ook niet.  
Zij lieten Mij nemen wat Ik wou. 
 

Aangezien ik hun dochter was, bezielde Ons dezelfde Wil.  
Wat Zij wilden, wilde ik ook.  
Vandaar dat ik voelde dat de bezittingen van mijn hemelse Vader  
- de mijne waren. 
Het enige verschil was,  
- dat Ik een klein schepsel was en  
- dat ik onmogelijk al hun Gaven kon omvatten, noch opnemen.  
 
Wat ik ook nam, er bleef altijd zodanig veel over  
- dat ik niet kon opnemen  
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omdat ik toch altijd een schepsel bleef. 
 
God was echter groot, oneindig  
en omvatte alles in één Enkele Daad. 
 
Toen de Heilige Drievuldigheid Mij liet verstaan  
- dat ik afstand diende te doen  
van hun Hemelse Vreugden en Omhelzingen,  
nam ik onmiddellijk afscheid van de Hemel.  
 
En ik keerde terug naar mijn lieve ouders.  
Zij hielden zeer veel van Mij.  
Ik was zo lieftallig, mooi, vrolijk, vredig en vol kinderlijke bevalligheid 
- dat zij zich tot mij zeer aangetrokken voelden.  
Ik was hun dierbare Schat. 
 
Als zij mij in hun armen namen, 
- voelden zij een buitengewoon en levendig Goddelijk Leven in mij.  
Toen mijn leven hier op aarde begon,  
- breidde de Goddelijke Wil zijn Heerschappij uit in al mijn daden.  
 
Mijn gebeden, mijn woorden, mijn stappen, de voeding en de slaap 
die ik genoot, de kleine taakjes, waarmee ik mijn moeder hielp, 
waren alle bezield door de Goddelijke Wil. 
 
Aangezien ik je altijd in mijn Hart gedragen heb,  
- riep ik jou als kind in al mijn daden. 
Ik riep jouw daden in de mijne  
- opdat het Rijk van het Goddelijk Willen  
zich ook in jouw daden zou uitbreiden.  
 
Luister hoeveel ik van je hield. 
 
Als ik bad, riep ik jouw gebed in het mijne,  
opdat jouw en mijn gebed eenzelfde kracht en waarde zouden 
krijgen alsof het de Waarde van een Goddelijke Wil was. 
 
Als ik sprak, riep ik jouw woorden erbij. 
Als ik wandelde, riep ik jouw stappen erbij. 
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Als ik de voor de menselijke natuur  
noodzakelijke handelingen verrichtte, zoals  
- water halen, poetsen, mijn mama helpen, 
- hout voor het vuur halen, en veel meer, 
 
dan riep ik in deze handelingen, jouw gelijke handelingen erbij: 
- opdat zij verrijkt zouden worden door de Goddelijke Wil, 
- opdat zij zouden deelhebben aan de Rijkdommen die in de 
Goddelijke Wil aanwezig zijn, 
- en opdat Zijn Rijk zich zou uitbreiden in mijn en jouw daden. 
 
Terwijl ik jou riep 
-  in al mijn daden, in elke ademhaling en in elke beweging,  
drong ik,  
- door middel van al mijn daden,  
bij het Goddelijk Woord aan, om neer te dalen op aarde. 
 
Hoezeer heb ik je bemind, mijn kind! 
Ik wou al jouw daden verenigd met de mijne, 
- om je gelukkig te maken en 
- om je samen met Mij te laten heersen. 
 
Hoe dikwijls riep ik jou en jouw daden. 
Maar tot mijn groot verdriet bleven de mijne alleen. 
En Ik zag jouw daden verloren in jouw menselijke wil. 
 
Het is verschrikkelijk te moeten zeggen dat zij niet het Goddelijk 
maar het menselijk rijk vormden,  
- het rijk van passies en zonden, ongelukkig-zijn en ongeluk. 
 
Uw Moeder weende over jouw ongelukkige toestand. 
 
Bij elke daad van de menselijke wil,  
- die jou in een ongelukkige toestand brengt,  
ween ik opdat je het grote onheil dat je jezelf aandoet zou begrijpen.  
 
Als jij de Goddelijke Wil vervult,  
- worden de vreugden en de gelukzaligheden  
je terecht geschonken. 
- is alles gemeenschappelijk tussen jou en uw Schepper. 
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Alle zwakheden en alle ellende worden van jou weggenomen. 
Jij zal een zeer dierbaar kind zijn. 
Ik zal je in mijn Rijk houden  
en je altijd in de Goddelijke Wil laten leven. 
 
 
De Ziel 
 
Heilige Mama,  
- wie wordt niet getroffen door uw tranen en uw heilige lessen! 
Vanuit het diepste van mijn hart beloof ik u  
- nooit meer mijn eigen wil te doen, nooit meer. 
  
Lieve hemelse Mama, laat mij nooit alleen.  
Uw aanwezigheid  
- zal mijn wil in bedwang houden, en 
- zal mij altijd laten heersen in de Goddelijke Wil.  
 
 
Praktische Wenk 
 
Geef mij vandaag om mij te eren, alles wat je vandaag zal doen. 
Hiermee zal je in mijn gezelschap zijn tijdens mijn kinderjaren.  
 
Geef mij drie daden van vurige liefde, als herinnering  
aan de drie jaar dat ik bij mijn mama, de heilige Anna, was. 
 
Gebedje  
 
“Machtige Koningin,  
neem mijn hart en sluit het op in de Goddelijke Wil.”  
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DAG 13 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL GAAT OP WEG NAAR DE TEMPEL EN GEEFT 

EEN VOORBEELD VAN TOTALE TRIOMF IN HET OFFER. 
 

 

De ziel tot de Triomferende Koningin:  
 
Hemelse Moeder, vandaag kom ik voor u neerknielen,  
om u te vragen om uw onoverwinnelijke kracht in al mijn verdriet.  
U weet hoe vol mijn hart is,  
zodanig dat ik mij in dit verdriet voel verdrinken.  
 
U bent zo graag mijn Moeder.  
Neem mijn hart in uw handen en giet er de Liefde in, de Genade,  
de Kracht om te triomferen in mijn verdriet  
en het allemaal om te zetten in Goddelijke Wil. 
 

Les van de Triomferende Koningin:  
 
Mijn kind, heb moed en vrees niet.  
Je Moeder is altijd dicht bij jou. 
 
Mijn heldhaftigheid en mijn triomf in het offer,  
zullen je sterkte en moed geven, 
- zodat ik mijn kind in het lijden zie triomferen  
- zodat met heldenmoed en liefde alles verdragen wordt,  
 om de Wil van God te vervullen. 
 
Ik was nauwelijks drie jaar oud, toen mijn ouders Mij lieten weten, 
dat zij Mij in de tempel aan de Heer wilden toewijden.  
 
Mijn Hart was zeer blij dat ik aan Hem werd toegewijd  
en vele jaren in het huis van de Heer ging doorbrengen.  
Maar er was ook een diepere pijn wegens de ontbering van het 
dierbaarste wat je op de aarde kan hebben: mijn lieve ouders.  
 
Ik was nog zo klein en had hun lieve zorg nodig. 
Ik beroofde mijzelf van de aanwezigheid van twee grote heiligen. 
 
Ik zag de dag naderen waarop zij van mij, die hun leven met 
vreugde en geluk vulde, moesten afscheid nemen.  
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Zij waren tot de dood toe bedroefd. 
Maar in hun lijden waren zij toch bereid dit offer, deze heroïsche 
daad te volbrengen en mij naar de Heer te leiden.  
 
Mijn ouders beminden mij in de Goddelijke Orde.  
Zij beschouwden Mij als een groot Geschenk  
- dat hen door de Heer gegeven was.  
Dit gaf hen de kracht om dit zeer pijnlijke offer te brengen. 
 
Mijn kind, als ook jij de onoverwinnelijke kracht wil hebben om het 
hardste lijden te verdragen, 
- zorg er dan voor dat alles in de Goddelijke Orde is, 
- zie al dat lijden als een kostbaar Geschenk van de Heer, 
dat jou door de vaderlijke Hand van God gezonden wordt. 
 
Vol moed bereide ik mij voor op de reis naar de tempel. 
 
Toen ik mijn wil aan de Allerhoogste afstond en  
toen het hoogste Fiat bezit nam van mijn ganse Wezen,  
verwierf ik van nature uit alle Deugden. 
 
Ik was heerseres over mezelf. 
Alle deugden waren in mij zoals edele prinsessen. 
En naargelang de omstandigheden van het leven,  
boden zij zonder weerstand hun diensten aan. 
 
Zij hadden mij tevergeefs Koningin genoemd,  
indien in mij niet de deugd aanwezig was,  
om Koningin over mezelf te zijn! 
 
Ik had onder mijn heerschappij: 
- de volkomen barmhartigheid,  
- het onoverwinnelijk geduld, 
- de betoverende mildheid 
- de diepe nederigheid, 
- de volledige uitrusting van de andere deugden. 
 
De Goddelijke Wil maakte de kleine aarde van mijn mensheid 
gelukkig.  
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Deze stond altijd in bloei zonder doornen van ondeugden.  
 
Zie je nu mijn kind? 
wat het betekent in de Goddelijke Wil te leven? 
 
Zijn Licht, zijn Heiligheid en zijn Macht,  
transformeren alle deugden in menselijke natuur.  
 
De Goddelijke Wil verlaagt zich niet om te heersen  
- in een opstandige natuur!  
Hij is Heiligheid en  
Hij wil enkel in een geordende en geheiligde natuur regeren.  
 
Het offer, naar de tempel te gaan, was voor mij een overwinning.  
 
Boven dit offer werd  
de triomf van een Goddelijke Willen in Mij gevormd. 
 
En deze triomf  
bracht in Mij nieuwe zeeën van Genade, Heiligheid en Licht, 
- die mij in mijn lijden gelukkig maakten,  
om nieuwe overwinningen te behalen.  
 
Mijn kind, leg jouw hand op jouw hart en zeg mij: 
- zie jij je natuur veranderd in deugd? 
Of zie je 
- de doornen van je ongeduld,  
- het onkruid van je emoties, 
- de slechte luimen van onheilige gevoelens  
 
Laat alles aan je Moeder over.  
Leg je wil in mijn handen, vastbesloten hem niet meer te willen. 
 
En ik zal je door de Goddelijke Wil laten in bezit nemen.  
Hij zal alles uit jou verbannen. 
En wat jij in vele jaren niet gedaan hebt, zal je nu in één dag doen. 
 
Deze zal het begin zijn 
- van het echte Leven,  
- van het geluk en de heiligheid. 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  63        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

  
De Ziel 
 
Heilige Moeder, help uw dochter.  
Bezoek mijn ziel. 
Neem met uw moederhanden alles weg  
- wat niet overeenstemt met de Wil van God.  
 
Verbrand alle doornen en giftig onkruid. 
En vraag de Goddelijke Wil om te komen heersen in mijn ziel.  
 
Praktische Wenk 
 
Vraag mij om mij vandaag te eren, drie maal,  
- om jouw ziel te bezoeken, en  
- om mij alles wat ik wil met jou te laten doen. 
 
Gebedje 
 
“Soevereine Koningin, neem mijn ziel in uw handen  
en vorm haar volledig om in Goddelijke Wil.”  
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DAG 14 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL KOMT NAAR DE TEMPEL, HAAR 

WOONPLAATS. ZIJ WORDT HET MODEL VOOR ZIELEN DIE AAN 

DE HEER TOEGEWIJD ZIJN. 
 

 
De ziel tot de hemelse Koningin, model van de zielen:  
 
Hemelse Moeder, uw arm kind wil bij u zijn. 
Ik wil uw stappen volgen, uw handelingen zien, om hen  
- na te bootsen,  
- tot mijn model te maken en  
- te gebruiken als leidraad in mijn leven.  
 
Ik heb zo’n nood aan uw leiding omdat ik alleen niets kan doen.  
Met mijn Moeder die mij zo liefheeft,  
- zal ik alles kunnen en  
- zal ik ook de Goddelijke Wil kunnen doen. 
 
Les van de hemelse Koningin, boetseerster van de zielen:  
 

Mijn lieve dochter, het is mijn vurig verlangen  
- om je toeschouwer te maken van mijn daden,  
zodat je gesterkt wordt en je Moeder imiteert.  
 
Leg je hand in de mijne.  
Ik zal gelukkig zijn dat mijn dochter bij mij is.  
 
Wees nu aandachtig en luister naar mij. 
 
Ik verliet het huis in Nazareth, vergezeld van mijn heilige Ouders. 
Bij het afscheid wierp ik nog een laatste blik op dit huisje  
- waar ik geboren werd,  
om mijn Schepper te danken  
- dat Hij mij een plaats gegeven had waar ik kon geboren worden 
 
Ik gaf mijn Kindsheid en al mijn dierbare herinneringen  
- aan het Goddelijk Willen  
zodat zij in Hem bewaard werden  
- als vele bewijzen van mijn liefde voor Hem die mij geschapen had. 
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Mijn dochter,  
- de Heer danken en  
- onze daden in zijn Handen leggen als bewijs van onze liefde, 
opent nieuwe kanalen van Genade en nieuwe banden  
- tussen God en de ziel. 
 
Het is de mooiste hulde aan Hem die ons zo bemint. 
Leer van Mij de Heer te danken  
voor alles wat Hij voor jou beschikt. 
 
Bij alles wat je doet bidt dan steeds :  
“Dank U, Heer. Ik leg alles in uw Handen.” 
 
Ik liet alles in het Goddelijk Fiat dat mij regeerde. 
Het verliet mij geen enkel moment van mijn leven. 
En ik droeg het Fiat als in triomf in mijn zieltje. 
 
Welke Wonderen bewerkt de Goddelijke Wil!  
 
Met zijn Deugd die alles bewaart,  
- hield Hij orde in al mijn daden, klein en groot.  
Hij bewerkte Zijn en mijn Overwinning in mij.  
Hij liet mij de herinnering aan geen enkele daad verliezen.  
 
Elk van deze daden verleende mij zoveel eer en roem  
- dat ik mij Koningin voelde. 
Want elke daad die ik in Gods Wil volbracht had,  
- was waardevoller dan de zon. 
 
Ik was vervuld van Licht, Gelukzaligheid en Vreugde.  
Hij bracht mij zijn Paradijs. 
 
Mijn dochter, het leven in de Goddelijke Wil zou  
- het diepste verlangen, en  
- de passie van allen  
moeten zijn.  
 
De Schoonheid die verworven wordt  
en het Goede dat gesmaakt wordt, zijn immers immens! 
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De menselijke wil is het tegenovergestelde.  
Hij verbittert het arme schepsel,  
hij onderdrukt het en vormt een nacht in haar. 
 
Zo komt de mens moeizaam vooruitkomt, en mankt in het goede.  
En hij vergeet dikwijls het weinig goede dat hij gedaan heeft. 
 
Mijn dochter, ik nam afscheid van het ouderlijk huis  
- met moed en overgave, omdat  
ik enkel aandacht had voor de Goddelijke Wil.  
Mijn hart was gevestigd in Hem.  
En Hij was alles voor mij. 
 
Op weg naar de tempel keek ik naar de gehele Schepping 
En oh, wonder! 
Ik voelde de Hartslag van de Goddelijke Wil  
- in de zon, in de wind, in de sterren en ook onder mijn stappen. 
 
Het Goddelijk Fiat, dat in Mij heerste, beval de ganse Schepping,  
- die het Fiat als een sluier verborg, 
om voor mij te buigen en mij als Koningin te eren. 
 
En allen bogen en gaven mij een teken van onderwerping 
- tot het kleinste veldbloemetje dat zijn kleine hulde niet liet afnemen. 
 
Ik zette alles om in gejubel.  
Toen ik mijn woonplaats moest verlaten, 
- gaf de Schepping mij een teken van Liefde.  
 
Ik moest hen bevelen om op hun plaats te blijven  
en de Orde van de Schepper te volgen.  
 
Voel jij in jouw hart  
- de vreugde,  
- de vrede 
- de onthechting van alles en iedereen, en 
- de moed alles te kunnen, om de Goddelijke Wil te vervullen 
zodat in jou een voortdurende feestelijke vreugde heerst? 
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Mijn dochter, vrede, overgave, moed 
vormen de leegte in de ziel, 
waarin de Goddelijke Wil zijn Plaats kan innemen. 
 
En aangezien er in Hem geen lijden is,  
brengt Hij de eeuwige Vreugde in de mens.  
 
Dus moed, mijn dochter. 
Zeg mij dat je wil leven in de Goddelijke Wil 
en uw  mama zal aan alles denken. 
 
 
De Ziel 
 
Lieve Mama,  
uw lessen maken mij zeer blij en dringen door tot diep in mijn hart.  
U wenst zozeer dat uw dochter in de Goddelijke Wil leeft. 
 
Met uw heerschappij 
- neem alstublieft alles uit mij weg wat niet Wil van God is, en 
- geef mij de moed om mijn wil te doen sterven. 
Ik zeg u vol vertrouwen: “Ik wil leven in de Goddelijke Wil."  
 
Praktische Wenk 
 
Als bewijs van jouw liefde voor mij en om mij vandaag te eren 
vandaag, zeg mij bij alles wat je doet: 
- "Mama, ik bemin u."  
Dan zal ik al jouw daden in de Goddelijke Wil leggen.  
 
Gebedje 
 
“Hemelse Mama, 
neem alles uit mij weg wat niet Wil van God is 
en verberg mij in de Goddelijke Wil “ 
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DAG 15 - HET LEVEN VAN DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. HAAR LEVEN IN DE 

TEMPEL.  
 
 

Ziel voor de Koningin van de Hemel  
 

Moeder Koningin, hier ben ik bij u, als uw dochter,   
om met u mee te gaan wanneer u de tempel binnengaat.  
 
Ik wens zo vurig  
- dat mijn Mama mijn kleine ziel neemt  
en haar insluit in de levende Tempel van de Wil van God,  
- dat zij mij afzondert van iedereen,  
behalve van mijn Jezus en zijn lieve Aanwezigheid. 

 
Les van de Koningin van de Hemel  

 
Mijn liefste kind, hoe zoet zijn jouw woorden in mijn oor! 
Ik hoor je zeggen  
- dat jij door mij wilt ingesloten worden 
in de levende Tempel van de Goddelijke Wil en  
- dat je geen ander gezelschap wilt 
dan dat van uw Jezus en het mijne.  
 
Ah, geliefde dochter, je doet in mijn moederlijk Hart  
de vreugde van een ware moeder voelen.  
 
Als jij mij toelaat dit te verwezenlijken, dan weet ik zeker  
- dat mijn dochter gelukkig zal zijn.  
Mijn vreugde zal de hare zijn,  
Een gelukkige dochter bezitten,  
is het grootste geluk en glorie voor een moederhart. 
 
Mijn dochter, luister nu naar mij: 
Ik ging in de Tempel binnen, enkel om in de Wil van God te leven. 
 
Mijn heilige ouders vertrouwden mij toe aan de tempeloversten,  
- die mij aan de Heer toewijdden. 
Voor deze toewijding werd ik feestelijk gekleed. 
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Zij zongen hymnen en profetieën over de toekomstige Messias.  
Hoe blij was mijn Hart! 
 
Hierna nam ik moedig afscheid van mijn dierbare en heilige ouders. 
Ik kuste hun rechterhand en dankte hen  
- voor al de zorgen en  
- omdat zij mij met zoveel liefde en offerbereidheid aan de Heer 
toegewijd hadden. 
 
Mijn vredevol en moedig gedrag, zonder te wenen,  
- gaf hen zoveel moed 
dat zij de kracht hadden om van mij afscheid te nemen. 
 
De Goddelijke Wil heerste in mij  
en Hij breidde zijn Rijk uit in al mijn daden. 
 
O Macht van het Fiat!  
U alleen kon mij de heldenmoed verlenen om  
- op een zo jonge leeftijd  
weg te gaan van hen  
- die mij zozeer beminden en  
- van wie ik het verdriet van de scheiding zo sterk meevoelde. 
 
Ik sloot mij op in de Tempel. 
 
De Heer verlangde dit opdat het Rijk van de Goddelijke Wil  
- zich zou uitspreiden in al mijn daden :  
Ik bereidde met mijn menselijke daden de grond voor,  
om de Hemel,  
- die zich over deze grond van de Goddelijke Wil zou vormen 
aan alle godgewijde zielen te geven. 
 
Ik was zeer aandachtig bij het uitvoeren  
van al de verplichtingen in deze heilige plaats. 
 
Ik was vreedzaam met iedereen.  
Ik veroorzaakte geen ergernis, noch moeilijkheid. 
Ik onderwierp mij aan de nederigste werkjes en niets was moeilijk:                  
- noch het poetsen, noch het wassen van de vaat. 
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Elk offer was een eer voor mij, een triomf.  
Weet je waarom? Ik aanvaardde alles.  
 
Alles was de Wil van God voor mij.  
De bel die mij riep was het Fiat. 
Mijn Hart verheugde zich  
en snelde naar de plaats waar het Fiat mij riep.  
De regels waren Goddelijke Wil voor mij.  
Ik zag mijn oversten als vertegenwoordigers van een heilige Wil. 
 
Daarom waren voor mij de bel, de regels, de oversten, mijn daden,        
- ook de nederigste, 
vreugden en feesten  
- die door de Goddelijke Wil geschonken werden. 
 
Hij was ook buiten mij aanwezig.  
Hij riep mij om in Zijn Wil aanwezig te zijn, 
om Zijn Rijk in mijn kleine daden te vormen. 
 
Ik deed zoals de zee,  
- die alles verbergt wat zij bezit en enkel water laat zien. 
Ik verborg alles in de oneindige Zee van het Goddelijk Fiat. 
Ik zag niets anders dan Zeeën van Goddelijk Willen. 
 
Daarom vervulde alles mij met vreugde en gejubel. 
 
Mijn dochter, jij en alle zielen waren in mijn daden aanwezig.  
Ik kon niets doen zonder mijn dochter.  
Enkel voor mijn kinderen,  
bereidde ik het Rijk van de Goddelijke Wil voor.  
 
Indien alle aan-God-toegewijde zielen, op heilige plaatsen,  
alles in de Goddelijke Wil zouden verrichten,  
- zouden zij gelukkig zijn, 
- zouden de gemeenschappen in vele hemelse families veranderen, 
- zou de aarde bevolkt worden met vele heilige zielen!  
 
Tot mijn verdriet als moeder, moet ik hen spijtig genoeg zeggen: 
Er zijn zovele bitterheden, conflicten, onenigheden. 
Er heerst geen heiligheid in de taken die zij verrichten. 
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De Goddelijke Wil vervullen in alles wat je opgedragen wordt, 
betekent : 
- vrede voor de ziel 
- kracht en bijstand in de moeilijkste offers. 
 
 
De ziel 
 
Heilige Mama, 
uw lessen zijn zo mooi! 
Zij dalen zo zacht in mijn hart neer. 
 
Alstublieft, verspreid in mij de Oceaan van de Goddelijke Wil  
Laat Hem als een muur rondom mij heen staan. 
Zo zal uw kind enkel de Goddelijke Wil zien en kennen. 
Ik zal er voortdurend heen en weer in reizen  
en zo zijn Geheimen, zijn Vreugden en zijn Geluk kennen. 
 
Praktische Wenk 
 
Volbreng vandaag om mij te eren, twaalf daden van zuiver liefde,  
voor de twaalf jaren die ik in de tempel verbleef. 
Vraag mij om jouw daden met de mijne te verenigen.  
 
Gebedje 
 
“Koningin Mama,  
sluit mij op in de heilige Tempel van de Wil van God.” 
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DAG 16 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL ZET HAAR LEVEN VERDER IN DE TEMPEL 

ZIJ VORMT DE NIEUWE DAG, OM DE STRALENDE ZON VAN HET 

GODDELIJK WOORD OP AARDE VOORT TE BRENGEN. 
 
 
 

De ziel tot haar hemelse Moeder:  
 

Mijn liefste Moeder,  
ik voel dat u mijn hart gestolen hebt.  
 
Mijn Moeder, ik loop naar u. 
U houdt mijn hart in het uwe,  
- als een onderpand van mijn liefde. 
U wil mij de Goddelijke Wil geven, 
- als bewijs van uw Moederliefde.  
 
Ik kom in uw armen, zodat u mij, als uw dochter,  
- kan voorbereiden,  
- uw lessen kan geven en  
- kan laten volbrengen wat u van mij verlangt.  
 
Ik vraag u om mij, uw dochter, nooit alleen te laten.  
Hou mij altijd dicht bij u. 
 
 

Les van de Koningin van de Hemel  
 

Mijn liefste dochter,  
Hoezeer verlang ik ernaar om mijn dochter altijd bij mij te houden!  
Ik wil jouw hartslag zijn, 
- jouw ademhaling,  
- de werken van jouw handen,  
- de stappen van jouw voeten,  
om je te laten voelen, via mij, hoe de Goddelijke Wil in mij werkte.  
 

Ik wil Zijn Leven in u laten vloeien!  
O, hoe zoet, hoe lieflijk, hoe betoverend en hoe verrukkelijk is Het!  
 
Mijn dochter, je zou mij dubbel gelukkig maken 
als jij volledig in het Rijk van dat Goddelijke Fiat zou zijn.  
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Dit vormde al mijn geluk, mijn zaligheid en mijn glorie. 
 
Nu, wees aandachtig en luister naar uw Mama.  
Zij wil haar geluk met jou delen. 
 

Ik leefde verder in de tempel.  
De Hemel was echter niet gesloten voor mij.  
Ik had er vrije toegang en ik kon komen en gaan wanneer ik wou.  
 
Mijn Goddelijke Familie was in de Hemel.  
Ik wou steeds bij Hen vertoeven. 
 
De H. Drievuldigheid zelf verwachtte mij met zoveel Liefde  
- om met mij te spreken,  
- om zich in mij te verheugen en  
- om mij voor Hen nog gelukkiger, mooier en dierbaarder te maken. 
 
Trouwens, Zij hadden mij niet geschapen  
- om mij ver weg van Hen te laten leven. 
Zij wilden vreugde beleven aan hun dochter. 
En Zij wilden mijn woorden horen.  
 
Deze waren bezield door het Fiat. 
Zij hadden de Macht  
- om de vrede te brengen tussen God en de mensen. 
 
Zij hielden ervan  
- om door hun dochtertje overwonnen te worden en 
- om mijn steeds herhaalde bede te horen:  
“Laat het Woord op aarde afdalen, laat Het afdalen!” 
 
Ik kan zeggen, dat de H. Drievuldigheid zelf mij riep.  
En ik snelde in hun midden. 
 
Daar ik nooit mijn eigen wil gedaan had, 
wakkerde mijn aanwezigheid hun Liefde aan.  
Ik gaf Hen dank en glorie  
voor het grote Werk van de gehele Schepping. 
 
Daarom ook vertrouwden Zij mij het geheim toe  
- van de geschiedenis van het menselijk geslacht.  
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En ik smeekte onvermoeibaar  
- om vrede tussen God en de mensen. 
 
Weet mijn dochter,  
dat enkel de menselijke wil de Hemel vergrendelde.  
 
Hierdoor konden de mensen  
- niet meer in de hemelse gebieden binnenkomen, en  
- ook niet meer op een vertrouwelijke manier met hun Schepper 
omgaan. 
 
De menselijke wil had het schepsel ver verwijderd van Hem,  
Die hem geschapen had. 
 
Als de mens zich terugtrok uit Gods Wil,  
- werd hij bevreesd, angstig, en  
- verloor hij de heerschappij  
over zichzelf en over de ganse schepping. 
 
Alle elementen, aangezien zij beheerst werden door het Fiat,  
- stonden boven hem en  
- konden hem schade berokkenen. 
De mens werd bang voor alles. 
 
Lijkt het je onbeduidend, mijn dochter,  
dat hij die geschapen werd als koning en heerser over alles,  
zover kwam  
dat hij angst had voor Hem, Die hem geschapen had? 
 
Het is zeldzaam, mijn dochter, en tegen de natuur in,  
dat een zoon angst heeft voor zijn vader.  
 
Het is natuurlijk, dat bij de verwekking,  
tegelijkertijd liefde tussen vader en zoon verwekt wordt.  
Dat kan het erfrecht van de zoon genoemd worden  
en ook het eerste recht van de vader. 
 
Aangezien Adam zijn eigen wil deed,  
- verloor hij de erfenis van zijn Vader,  
- verloor hij zijn rijk en  
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- werd hij het mikpunt van bespottingen  
van alle geschapen dingen. 
 
Mijn dochter, luister naar je mama  
en overweeg het groot kwaad van de menselijke wil. 
 
Hij neemt de ogen van de ziel weg en maakt haar blind,  
zodat alles  
- schrik aanjaagt en  
- duisternis voor het schepsel wordt. 
 
Leg daarom jouw hand op jouw hart en beloof uw mama  
- om liever te sterven dan nog jouw eigen wil te doen. 
 
Ik had geen angst in de omgang met mijn Schepper  
- omdat ik nooit mijn eigen wil deed.  
Hoe kon ik angst hebben als ik mij zo bemind voelde? 
 
Zijn Rijk was zodanig aanwezig in mij,  
dat ik met mijn daden de volle dag vormde,  
- om de Zon van het Eeuwige Woord op de aarde te laten opgaan. 
 
Als ik zag dat het steeds meer dag werd,  
- vermeerderde ik mijn gebeden  
om de lang verwachte dag van de vrede tussen hemel en aarde  
te zien aanbreken. 
 
Ik verwacht je morgen, om jou een andere verrassing van 
mijn leven hier op aarde te vertellen. 
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De Ziel 
 
Mijn soevereine Mama, uw lessen zijn zo aangenaam voor mij!  
Zij laten mij het grote kwaad van de menselijke wil inzien.  
 
Ook ik heb mij dikwijls bang en verlegen gevoeld,  
- en als zeer ver verwijderd van mijn Schepper.  
Het was mijn menselijke wil die in mij regeerde,  
- niet de Goddelijke Wil!  
Hierdoor voelde ik de slechte gevolgen hiervan. 
 
Heilige Moeder, u bemint mij als uw kind. 
Neem mijn hart in uw handen.  
Verwijder de angst en de verlegenheid  
- die mijn vlucht naar mijn Schepper verhinderen.  
 
Vervang dit alles in mij door de Goddelijke Wil, 
- Die zozeer door u bemind wordt, en   
- Die in mijn ziel wil heersen.  
 
 
Praktische Wenk 
 
Leg vandaag , om mij te eren,  
al jouw problemen, alle angsten, alle wantrouwen die je voelt,  
in mijn handen. 
 
Dan kan ik dit alles omzetten in ’Wil van God’.  
Zeg mij drie maal :  
"Mama, laat de Goddelijke Wil heersen in mijn ziel."  
 
 
Gebedje 
 
“Mijn Mama, in wie ik al mijn vertrouwen stel, 
vorm de dag van de Goddelijke Wil in mijn ziel.” 
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DAG 17 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL KOMT UIT DE TEMPEL. 
HUWELIJK MET SINT JOZEF. ZIJ VRAAGT ALLEN DIE DOOR GOD 

GEROEPEN ZIJN TOT HET HUWELIJK OM IN DEZE GODDELIJKE 

SPIEGEL TE KIJKEN EN EROVER NA DE DENKEN. 
 
 

De ziel tot haar hemelse Moeder:  
 
Heilige Moeder, vandaag voel ik meer dan ooit de behoefte  
om stevig in de armen van mijn Moeder te blijven.  
De Goddelijke Wil die in u heerst, zal  
een zoete charme vormen voor mijn wil. 
Dan zal deze tegengehouden worden  
en niets durven doen wat niet de Wil van God is. 
 
Uw les van gisteren heeft mij het lot doen begrijpen  
waarin de menselijke wil de arme mens doet terecht komen.  
 
Ik vrees dat mijn wil zal proberen  
om terug zijn plaats in mij in te nemen.  
Daarom vertrouw ik mij toe aan mijn Mama,  
- zodat zij goed over mij waakt.  
Dan ben ik er zeker van altijd in de Goddelijke Wil te kunnen leven. 
 
Les van de Koningin van de Hemel 
 
Moed Mijn dochter, heb vertrouwen!  
Wees vastberaden om nooit meer leven te geven aan jouw wil. 
 
Hoe graag zou ik je horen zeggen:  
 “Mama, mijn wil bestaat niet meer.  
De Goddelijke Wil heerst in mij!” 
 
Dit zijn de wapens die de menselijke wil laten sterven. 
Het Hart van uw Mama zal overtuigd zijn. 
Zij zal alle middelen van haar Moederliefde inzetten opdat haar 
dochter in hetzelfde Rijk als haar Mama zou kunnen leven. 
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Het zal voor jou een zoete dood zijn,  
- die jou het echte Leven zal brengen.  
Voor mij zal het de mooiste overwinning zijn  
- die ik in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil zal behalen. 
Wees dus moedig en heb vertrouwen in mij!  
 
Het wantrouwen hoort thuis  
- bij de lafaards en  
- bij degenen die geen echt besluit genomen hebben  
  om te overwinnen.  
Zij zijn steeds zonder wapens. Dan is er geen overwinning mogelijk. 
Zij zijn altijd onstandvastig en wankelend in het goede. 
 
Mijn dochter, ik vervolgde mijn leven in de tempel  
en mijn korte bezoeken aan mijn Hemelse Thuis.  
Als dochter had ik het recht om mijn Goddelijke Familie te bezoeken  
- die mij meer dan een vader nabij was.  
 
Hoe groot was mijn verbazing als Zij mij tijdens één van mijn 
bezoeken, lieten weten  
- dat het hun Wil was dat ik de tempel zou verlaten  
na eerst volgens de gewoonten van de tijd, te huwen, 
- met een heilige man, Jozef genaamd,  
om mij dan samen met hem  
in het huis van Nazareth terug te trekken. 
 
Mijn dochter, op dit moment van mijn leven,  
leek God mij op de proef te willen stellen. 
 
Ik had niemand op deze wereld bemind.  
Aangezien de Goddelijke Wil alle plaats innam in mijn ganse wezen, 
bezat mijn menselijke wil geen leven.  
De kiem van de menselijke liefde ontbrak in mij. 
Hoe kon ik een man, hoe heilig hij ook was,  
liefhebben op een menselijke manier? 
 
Het is waar dat ik allen liefhad.  
Deze liefde voor allen was zo groot dat mijn Moederliefde  
- hen allen, één voor één, met letters van onblusbaar vuur  
in mijn Moederhart ingeschreven had.  
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Dit geschiedde volledig in een Goddelijke Orde. 
 
De menselijke liefde,  
- vergeleken met de Goddelijke is een schaduw,  
een atoom van de Liefde. 
 
Wat Mij echter een proef leek  
- en vreemd voor de heiligheid van mijn leven, 
werd door God op wonderbare wijze gebruikt  
- om zijn Plannen uit te voeren en  
- om mij de Genade te verlenen die ik zo verlangde:  
dat het Woord op de aarde zou neerdalen. 
 
De Heer gaf mij de nodige bescherming, hulp en bijstand,  
zodat niemand  
- iets slechts over mij kon zeggen, en  
- mijn eerbaarheid in twijfel kon trekken. 
 
Sint-Jozef diende mijn medewerker en beschermer te zijn. 
Hij zou zorgen voor het weinig menselijke dat wij nodig hadden. 
Hij zou de schaduw zijn van het hemelse Vaderschap  
waarin onze kleine Hemelse Familie op aarde gevormd zou worden.  
 
Ondanks mijn verrassing, zei ik onmiddellijk ‘Fiat’  
omdat ik wist dat de Goddelijke Wil  
- Mij onmogelijk kwaad kon doen,  
- mijn heiligheid niet kon schaden. 
 
Indien ik een daad van mijn menselijke wil verricht had,  
- al was het enkel onder voorwendsel dat ik geen man wou kennen,  
dan had ik Gods Plannen verijdeld, 
- om het Eeuwige Woord op aarde te laten afdalen. 
 
Bijgevolg wordt de heiligheid  
- niet verijdeld door de staat waarin je leeft, 
maar door 
- het ontbreken van de Goddelijke Wil en  
- het niet vervullen van de plicht van staat  
waartoe God een mens geroepen heeft. 
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Elke staat is heilig, ook het huwelijk,  
- als de Goddelijke Wil er heerst, en 
- het offer van de eigen verplichtingen aanwezig is. 
Het merendeel van de mensen is onverschillig en traag.  
Zij worden niet alleen niet heilig,  
maar zij maken van hun eigen staat een vagevuur of een hel. 
 
Toen ik vernam dat ik de tempel moest verlaten, 
heb ik dit aan niemand gezegd. 
Ik wachtte tot de Heer zelf de uiterlijke omstandigheden zou leiden 
om zijn eerbiedwaardige Wil te kunnen vervullen. 
 
En zo geschiedde het ook. 
De oversten van de tempel riepen mij.  
Zij zegden mij dat het hun wil was,  
- volgens het gebruik in die tijd,  
dat ik mij zou voorbereiden op het huwelijk.  
Ik stemde ermee in.  
 
Op een wonderlijke wijze viel de keuze onder velen  
- op de heilige Jozef. 
Het huwelijk werd gesloten en ik verliet de tempel.  
 
Mijn dochter, als je wil dat Gods Plannen zich verwezenlijken in jou,  
dan mag in alles enkel de Goddelijke Wil  
je nauw aan het hart liggen!  
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De ziel 
 
Hemelse Koningin, uw dochter vertrouwt zich aan u toe.  
Ik wil uw Moederhart verwonden met mijn vertrouwen. 
 
Moge deze wonde in uw Moederhart onophoudelijk zeggen:  
"Fiat!", "Fiat!", "Fiat!", 
zoals uw klein kind u zonder ophouden vraagt. 
 
 
Praktische Wenk 
 
Kom vandaag om mij te eren, drie maal op mijn knieën zitten. 
Zeg vijftien maal het “Eer aan de Vader” als dank aan de Heer  
- voor alle genaden die Hij mij in de eerste vijftien jaar van mijn leven 
geschonken heeft 
- vooral omdat Hij mij het gezelschap gaf van zo'n heilige man,  
de heilige Jozef.  
 
 
Gebedje 
 
“Machtige Koningin, geef mij de wapens  
- om de strijd aan te gaan tegen mijn menselijke wil en  
- om de Wil van God te bekomen.“ 
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DAG 18 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET HUIS VAN 

NAZARETH. HEMEL EN AARDE GEVEN ELKAAR DE VREDESKUS.  
HET GODDELIJKE UUR IS NABIJ. 
 
 

De ziel naar haar Moeder - Koningin:  
 
Mijn soevereine Moeder, ik keer terug om uw stappen te volgen.  
Uw Liefde bindt mij. 
Als een krachtige magneet houdt zij mij geboeid en helemaal gericht 
op het horen van de mooie lessen van mijn Moeder.  
Dit is voor mij echter onvoldoende.  
 
Als u van mij houdt als een dochter,  
sluit mij dan op in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil,  
- waar u woont en leeft. 
Sluit de deur zodat ik niet meer naar buiten kan,  
- zelfs als ik het wil. 
 
Zo zullen Moeder en dochter samenleven.  
Wij zullen beiden gelukkig zijn. 
 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Mijn liefste dochter,  
als je eens wist hoe ik ernaar verlang om je ingesloten te houden  
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil!  
 
Elke les die ik je geef, 
- is een poort die ik vorm om je te belemmeren naar buiten te gaan,  
- is een vesting om je wil te ommuren,  
zodat hij begrijpt en blij is  
- om in het zoete Rijk van het opperste Fiat te vertoeven. 
 
Wees daarom aandachtig om naar mij te luisteren,  
Uw Moeder doet immers haar best  
- om jouw wil aan te trekken en in vervoering te brengen  
- om de Goddelijke Wil over jou te laten heersen. 
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Nu, mijn lieve dochter, luister naar mij:  
 
Ik vertrok uit de tempel met dezelfde moed als Ik er binnentrad,                     
- enkel om de Goddelijke Wil te vervullen.  
De heilige Jozef begeleidde mij op mijn reis naar Nazareth. 
In hem zag ik mijn goede engel die God mij gegeven had,  
- alhoewel scharen van engelen mij op deze reis begeleidden.  
 
Alle geschapen dingen bogen zich voor mij om mij eer te bewijzen 
Als dank gaf ik aan allen mijn kus en mijn groet als Koningin. 
Zo kwamen wij aan in Nazareth.  
Ik trof er mijn dierbare en heilige ouders niet meer aan. 
 
Je dient te weten,  
- dat Sint Jozef en ik terughoudend voor mekaar waren. 
Elk van beide wilde de andere meedelen  
- dat hij zich met God verbonden had  
door de belofte van eeuwige maagdelijkheid.  
 
Eindelijk werd de stilte verbroken  
- en wij vertelden elkaar onze belofte.  
Hoe gelukkig voelden wij ons! 
 
Wij dankten de Heer en wij verklaarden Hem  
dat wij wilden samenleven als broer en zus.  
 
Ik was vol aandacht en zorg om hem te dienen. 
Wij bekeken elkaar met verering.  
Er heerste een diepe vrede in ons midden. 
Mogen allen zich in mij spiegelen om mij na te volgen! 
 
Van de zeeën van Genade die ik bezat liet ik niets merken. 
 
In het huis van Nazareth voelde ik mij meer en meer ontvlamd.  
En ik smeekte dat het Goddelijk Woord op de aarde zou neerdalen. 
 
De Goddelijke Wil die in mij heerste, 
- deed niets anders dan mijn Daden omgeven  
met Licht, Schoonheid, Heiligheid en Macht. 
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Hij vormde in mij  
- het Rijk van het Licht dat steeds opkomt,  
- het Rijk van de Schoonheid en van Macht,  
die voortdurend groter wordt. 
 
Al de Goddelijke Eigenschappen,  
- die het Fiat mij met zijn Heerschappij verleend had, 
brachten mij de Vruchtbaarheid. 
 
Het Licht dat in mij binnendrong was zo overvloedig  
dat mijn mensheid door de Zon van de Goddelijke Wil  
- zoveel mooier werd en  
- erdoor omgeven was.  
En ik deed niets anders dan hemelse Bloemen laten bloeien. 
 
Ik voelde  
- de Hemel die naar mij toekwam en  
- de aarde van mijn mensheid die naar boven opsteeg.  
Hemel en aarde omarmden elkaar, verzoenden zich, 
- om mekaar de vredeskus en liefdeskus te geven. 
 
De aarde bereidde zich voor  
- om het zaad voort te brengen om de Heilige te kunnen vormen.  
De hemel opende zich om het Woord in dit zaad te laten afdalen. 
 
Ik deed niets anders dan  
- naar het hemelse Vaderland opstijgen en terugkomen  
om mij in de Armen van mijn Hemelse Vader te werpen. 
 
Uit heel mijn hart zei ik tot Hem:  
“Heilige Vader ik kan niet meer, ik brand. En in dit vuur  
voel ik een machtige Kracht in mij die U wil overwinnen. 
 
Met de banden van mijn Liefde wil ik U vastbinden  
om U te ontwapenen, zodat U niet langer wacht.  
 
En op de vleugels van mijn Liefde  
wil ik het Goddelijk Woord naar de aarde brengen.”  
 
Ik bad en ik weende opdat de Heilige Vader mij zou verhoren. 
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Overwonnen door mijn tranen en gebeden,  
stelde De Godheid mij gerust en zei: 
 
„Dochter, wie kan u weerstaan?  
Jij hebt overwonnen.  
Het goddelijke Uur is nabij. 
Ga terug naar de aarde en volbreng je daden verder in mijn Wil. 
Door deze daden zullen allen geraakt worden. 
Hemel en aarde zullen elkaar de vredeskus geven.” 
 
Ik wist echter niet dat ik de moeder van het Eeuwige Woord  
zou worden. 
 
Mijn lieve dochter, luister en begrijp goed wat het betekent  
in de Goddelijke Wil te leven. 
 
Daar ik in Hem leefde,  
vormde ik de Hemel en het Goddelijk Rijk in mijn ziel. 
Indien ik dit Rijk in mij niet gevormd had,  
dan had het Woord nooit kunnen afdalen  
van de Hemel naar de aarde. 
 
Het daalde af, enkel omdat Het in zijn eigen Rijk kon komen  
- dat de Goddelijke Wil in mij gevormd had.  
Het Woord vond in mij zijn Hemel,  
- zijn Troon, zijn Goddelijke Vreugde. 
 
Nooit zou het Woord in een vreemd rijk neergedaald zijn !  
O neen! 
 
Het Woord wou dat zijn Rijk eerst in mij gevormd werd  
- om dan als overwinnaar te kunnen afdalen.  
 
Omdat ik altijd in de Goddelijke Wil leefde,  
verkreeg ik als Genade, wat de Godheid van nature bezit :  
de goddelijke Vruchtbaarheid,  
om zonder menselijke tussenkomst het Zaad te vormen,  
waarin de Mensheid van het eeuwige Woord kon ontspruiten. 
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Wat kan de Goddelijke Wil niet schenken als Hij in een schepsel 
werkt! 
Alles en alle mogelijke en voorstelbare dingen! 
 
Als je uw mama wil navolgen en mij tevreden en gelukkig maken,  
laat dan alles in jou ‘Goddelijke Wil’ zijn.  
 
De Ziel 
 
Heilige Moeder, als u iets wil, dan kan u dat verwezenlijken.  
 
Zoals u de Macht had  
- om God te overwinnen, 
- om Hem uit de Hemel op de aarde te doen neerdalen,  
zo zal het u ook niet ontbreken aan Macht  
- om mijn wil te overwinnen,  
- zodat hij geen leven meer heeft.  
 
Ik vertrouw op u. En ik zal van u alles verkrijgen. 
 
Praktische Wenk 
 
Kom vandaag om mij te eren, een bezoekje brengen  
aan het huis in Nazareth.  
 
Geef mij, als eerbetoon, al jouw daden.  
Dan kan ik hen met de mijne verenigen,  
en hen omzetten in Goddelijke Wil.  
 
Gebedje 
 
“Hemelse Keizerin, breng mijn ziel de kus van de Wil van God.” 
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DAG 19 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. DE POORTEN VAN DE HEMEL GAAN OPEN. 
DE ZON VAN HET EEUWIGE WOORD STAAT OP DE UITKIJK.  
HIJ STUURT ZIJN ENGEL OM DE MAAGD MARIA TE LATEN 

WETEN DAT GODS UUR GEKOMEN IS. 
 
 

De ziel tot haar hemelse Moeder:  

 

Heilige Moeder, hier ben ik weer op de knieën van mijn Moeder;  
Ik ben uw dochter. 
Ik wil gevoed worden met het voedsel van uw zoete woorden.  
Zij brengen mij de balsem om de wonden van mijn ellendige 
menselijke wil te genezen.  
 
Mijn Moeder, spreek tot mij;  
Laat uw machtige woorden neerdalen in mijn hart  
en een nieuwe schepping vormen,  
- om het zaad van de Goddelijke Wil in mijn ziel te vormen. 
 

Les van de Soevereine Koningin:  
 

Liefste kind, dit is precies de reden waarom ik je zo graag vertel :  

- de hemelse Geheimen van het Goddelijke Fiat, 

- de wonderen die Het kan verrichten waar Het volledig heerst,  

- het grote kwaad van hen die zich laten domineren  

  door de menselijke wil,  

zodat 

- jij de Goddelijke Wil bemint en  

- Hij zijn Troon in jou plaatst, en 

- jij jouw menselijke wil verafschuwt,  

zodat  

- je hem gebruikt als een de voetbank voor de Goddelijke Wil, en 

- je hem geofferd houdt aan zijn Goddelijke Voeten. 

 

Nu, mijn dochter, luister naar mij.  

Ik vervolgde mijn leven in Nazareth.  

 

Het Goddelijk Fiat breidde zijn Rijk in mij steeds verder uit. 

Het maakte gebruik van mijn kleinste handelingen,  
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ook de eenvoudige zoals  

- opruimen in het kleine huisje,  

- het vuur aanmaken, de vloer vegen, en 

- alle dienstverleningen, die in een gezin nodig zijn, 

 
om mij zijn kloppend, ademend Leven te laten voelen 
- in het vuur,  
- in het water,  
- in het voedsel,  
- in de lucht die ik ademde,  
- in alles. 
 
De Goddelijke Wil vormde over al deze daden Zeeën  
- van Licht, van Genaden en van Heiligheid. 
Waar de Goddelijke Wil heerst, vormt Hij in zijn Macht,  
- uit de onbenulligste kleinigheden  
nieuwe Hemelen, van een betoverende schoonheid. 
 
Aangezien Hij oneindig is, doet Hij geen kleine dingen.  
Hij verleent met zijn Almacht waarde aan het geringste.  
Hierin vormt Hij de grootste dingen en verrast Hij hemel en aarde. 
 
Alles is heilig, alles bezit een oneindige waarde  
- voor degene die in de Goddelijke Wil leeft. 
En Hemel en aarde zijn vol verwondering. 
 
Nu, dochter van mijn Hart, luister aandachtig naar mij:  
Enkele dagen voor de afdaling van het Woord op aarde 
zag ik  
- de Hemel open en  
- de Zon van het Goddelijke Woord aan zijn poorten,  
- alsof Hij keek naar wie Hij zijn vlucht zou nemen,  
om zich tot Hemelse Gevangene van een schepsel te maken.  
 
Oh, hoe mooi was het om Hem aan de hemelpoorten te zien,  
- als op de uitkijk, 
- uitkijkend naar de gelukkige mens 
die zijn Schepper zou herbergen! 
 
De H. Drievuldigheid keek naar de aarde  
- niet meer als naar een vreemde. 
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Er was immers de kleine Maria die de Goddelijke Wil bezat  
en het Rijk van de Goddelijke Wil gevormd had,  
- waar het Woord veilig in kon afdalen  
alsof het zijn eigen Woonplaats was.  
 
Hierin kon Hij zijn Hemel vinden en de vele Zonnen 
- die door mijn ziel gevormd waren 
door de vele daden in de Goddelijke Wil. 
 
De Godheid stroomde over van Liefde. 
De H. Drievuldigheid verwijderde de mantel van Gerechtigheid, 
die Zij gedurende vele eeuwen gedragen had tegenover de mens.  
 
Zij bedekte zich met de mantel van oneindige Barmhartigheid. 
Zij besloot dat het Woord zou komen.  
Zij kondigde het Uur van de vervulling aan.  
 
Bij deze beslissing waren Hemel en aarde zeer verbaasd  
en bleven in blijde verwachting, om toeschouwers te zijn  
- van een dergelijke Liefdesuitstorting en  
- van dit ongelooflijk Wonder. 
 
Uw Moeder voelde zich in Liefde ontvlamd.  
En in echo met de Liefde van mijn Schepper, 
wilde ik één Zee van Liefde vormen,  
- om het Woord daarin te laten afdalen op aarde. 
 
Mijn gebeden namen toe en ik hield niet op met smeken. 
Terwijl ik in mijn kamertje bad, kwam een engel,  
gezonden van de Hemel, een bode van de grote Koning.  
Hij kwam voor mij staan. Hij boog en begroette mij: 
 
“Wees gegroet Maria, onze Koningin.  
Het Goddelijk Fiat heeft U met genade vervuld. 
Het Goddelijk ‘Fiat’ heeft zich al uitgesproken.  
Het wenst neer te dalen. 
Het is klaar. Het staat achter mij.  
Maar Het wil eerst uw ‘Fiat’, om zijn ‘Fiat’ te kunnen vervullen.” 
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Ik had zozeer naar deze aankondiging verlangd.  
Maar ik had nooit gedacht dat ik de uitverkorene zou zijn. 
Ik was dan ook zeer verbaasd. En ik aarzelde. 
 
Maar de Engel van de Heer zei mij:  
“Vrees niet, onze Koningin. 
U hebt genade gevonden bij God.  
U hebt uw Schepper overwonnen.  
Om de overwinning te vervolledigen, spreek uw ‘Fiat’ uit.” 
 
Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Oh, wat een Wonder!  
De twee Fiats smolten samen  
en het Goddelijk Woord daalde af in mij. 
 
Mijn Fiat kreeg dezelfde waarde als het Goddelijk Fiat.  
Dit Fiat vormde uit het zaad van mijn mensheid,  
de kleine Mensheid, die het Goddelijk Woord zou insluiten. 
 
En zo ging het grote Wonder van de Menswording in vervulling. 
 
O Macht van het Hoogste Fiat! 
U hebt mij zo hoog verheven en mij bekwaam gemaakt  
- om in mij de Mensheid te scheppen  
Die het Eeuwige Woord zou insluiten,  
- Hem, Die hemel en aarde niet konden bevatten! 
 
Mijn dochter, het moet je zeer nauw aan het hart liggen  
om de Goddelijke Wil te doen en in Hem te leven. 
 
Luister mijn dochter: Mijn macht bestaat nog altijd. 
Laat mij mijn “Fiat “uitspreken in jouw ziel.  
Om dit te doen wil ik jouw “fiat”. 
 
Alleen kan je het echte goede niet verrichten. 
Om grote werken te volbrengen zijn er altijd twee nodig. 
God zelf wou niets alleen doen.  
Hij wou samen met mij het Wonder van de Menswording bewerken.  
 
In mijn “Fiat” en Zijn “Fiat”  
- vormde zich het Leven van de God - Mens, en  
- werd het lot van de mensheid hersteld.  



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  91        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

De Hemel was niet meer gesloten.  
Alle Goeds was ingesloten tussen de twee “Fiat”s.  
 
Laat ons daarom samen zeggen: “Fiat! Fiat!” 
 
 
De ziel 
 
Prachtige Mama, 
ik ben verbluft door uw fantastische lessen.  
 
Spreek uw “Fiat” uit over mij. Ik zal het mijne uitspreken. 
Zo zal het “Fiat” dat u zo graag in mij ziet heersen,  
- in mij als Leven ontvangen worden. 
 
Praktische Wenk 
 
Kom vandaag om mij te eren, de eerste kus aan Jezus geven. 
Zeg Hem negen maal dat je Zijn Wil zal vervullen. 
 
Daarna kan ik het Wonder, van de Ontvangenis van Jezus,   
in jouw ziel herhalen.  
 

Gebedje 

“Almachtige Koningin, 
- spreek uw Fiat uit in mijn ziel en  
- schep in mij de Wil van God.” 
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DAG 20 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. DE MAAGD MARIA WAS DE HEMEL 

BEZAAID MET STERREN. IN DEZE HEMEL SCHIJNT DE ZON VAN 

HET GODDELIJK FIAT MET HAAR STRALENDE STRALEN EN VULT 

HEMEL EN AARDE. JEZUS IS IN DE SCHOOT VAN ZIJN MOEDER. 
 
 

De ziel tot haar moederkoningin:  

 
Hier ben ik terug bij u, mijn hemelse Moeder 
Ik kom u blij maken.  
Ik kniel neer aan uw heilige voeten en ik groet u  
“vol van Genade en Moeder van Jezus”.  
 
Ik zal mijn Moeder niet meer alleen vinden. 
Ik zal mijn kleine gevangene Jezus samen met u vinden!  
Zo zullen wij met drie zijn, niet langer met twee:  
Moeder, Jezus en ik samen.  
 
Ik ben zo blij omdat ik nu mijn kleine Koning Jezus kan vinden,  
als ik zijn mama en de mijne vindt!  
 
Heilige Moeder, hoogverheven Moeder van God,  
heb medelijden met uw arm dochtertje. 
Zeg in mijn plaats een eerste woordje 
-  tot de kleine gevangene Jezus,  
opdat Hij mij de grote Genade schenkt  
- om in zijn Goddelijke Wil te mogen leven. 
 
 
Les van de Koningin van de Hemel, Moeder van Jezus:  
 
Mijn lieve dochter, vandaag verwacht ik je, meer dan ooit.  
 
Mijn moederhart is vervuld van brandende Liefde. 
Ik wil deze laten overstromen in jou en ik wil jou zeggen  
dat ik de Moeder van Jezus ben.  
 
Mijn vreugde kent geen grenzen. 
Zeeën van gelukzaligheid overspoelen mij. Ik kan zeggen :  
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„Ik ben de Moeder van Jezus, zijn dienstmaagd, zijn schepsel.” 
 
Ik dank alles aan het Fiat.  
Het maakte mij vol van Genade.  
Het bereidde een waardige Woning voor mijn Schepper voor.  
Het hoogste Fiat zij Glorie, Eer en Dank.  
 
Nauwelijks werd de kleine Mensheid van Jezus  
- door de Macht van het Hoogste Fiat in mijn schoot gevormd  
en de Zon van het Eeuwige Woord werd Vlees in haar. 
 
Ik bezat mijn Hemel, gevormd door het Fiat,  
bezet met fonkelende sterren,  
- die  vreugden, gelukzaligheden en harmonieën  
van Goddelijke Schoonheid uitstraalden. 
 

In deze Hemel kwam de Zon van het Eeuwige Woord,  
- schitterend in ontoegankelijk Licht,  
haar plaats innemen,  
- verborgen in zijn kleine Mensheid, die Haar niet kon bevatten. 
 
Het centrum van de Zon was in zijn Mensheid.  
Maar het Licht van de Zon  
- vloeide over,  
- omvatte Hemel en aarde en  
- bereikte elk hart.  
 

En met zijn Lichtstralen, bestraalde Het elk schepsel en zei: 
 
“Mijn kinderen, doe open,  
geef Mij een plaats in jullie hart! 
Ik ben vanuit de Hemel neergedaald  
- om mijn Leven te vormen in elk van jullie. 
 
Mijn Moeder is het centrum waar Ik woon.  
Al mijn kinderen omringen Ons. 
Ik wil zovele Levens vormen als er kinderen zijn. “ 
 
Het Licht straalde zonder ophouden.  
In dit Licht, dat alle harten bereikte, liet Hij 
- zijn Tranen,  
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- zijn vurige Verlangens,  
- zijn Liefdespijnen en  
- zijn Lijden  
de vrije loop. 
 
Je dient te weten dat voor uw mama een nieuw leven begon. 
Ik was vertrouwd met alles wat mijn Zoon deed.  
Ik zag Hem verteerd door Zeeën van geweldige Liefdesvlammen. 
 
Elke Hartslag, elke Ademhaling en elk Lijden  
- waren Zeeën van Liefde  
waarmee Hij alle mensen in zich opnam,  
- om hen door de kracht van zijn Liefde en zijn Lijden  
tot de Zijne te maken. 
 
Toen zijn kleine Mensheid ontvangen werd,  
- werden tegelijkertijd ook al de Pijnen mee ontvangen,  
die Hij tot het einde van zijn Leven zou doorstaan. 
  
Hierin was ook al het Lijden inbegrepen, 
dat van de zielen afkomstig is.  
 
Als God kon Hem immers niets ontgaan. 
Zijn Onbegrensdheid, omvatte alle schepselen. 
Zijn alles omvattende Wijsheid liet hen alle tegenwoordig zijn.  
 
Mijn Jezus, mijn Zoon,  
voelde de last en van alle zonden van elke mens. 
Ik, zijn Moeder, volgde Hem in dit alles. 
 
Ik voelde in mijn Moederhart  
- het Lijden van mijn Jezus. en  
- alle zielen,  
die ik als Moeder, samen met Jezus  
- tot een nieuw Leven, tot de Genade en tot het Licht zou brengen, 
dat mijn lieve Zoon op de aarde gebracht had. 
 
Mijn dochter, sinds mijn ontvangenis als Moeder,  
- beminde ik jou,  
- droeg ik je in mijn Hart, en  
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- brandde ik van liefde voor jou.  
Maar ik wist niet waarom.  
 
Het Goddelijk Fiat liet mij handelen.  
Het hield echter het geheim verborgen. 
 
Van zodra Het Woord Vlees geworden was,  
onthulde Het mij het geheim.  
En dan verstond ik de Vruchtbaarheid van mijn Moederschap. 
 
Ik moest niet alleen de Moeder van Jezus zijn,  
maar de Moeder van allen. 
En dit Moederschap zou gevormd worden  
in de gloedoven van Lijden en Liefde. 
 
“Mijn dochter, hoezeer heb ik jou bemind en bemin ik jou!”                                        
 
Luister nu mijn geliefde dochter,  
wat je kan bekomen, wanneer   
- de Goddelijke Wil in de mens leeft, en 
- de menselijke wil Hem alles laat verrichten, zonder Hem te 
belemmeren.  
 
Dit Fiat, bezit van nature de creatieve Kracht.  
Het verwekt al het goede in de mens, maakt het vruchtbaar,  
Het geeft het Moederschap 
- over alles,  
- over alle goeds, en  
- over Hem die hem geschapen heeft.  
 
Moederschap wil zeggen en betekent:  
- ware Liefde 
- heldhaftige Liefde,  
- Liefde die bereid is te sterven  
 om het leven te geven aan degene die zij verwekt heeft.  
 
Als dit niet zo is, is het woord moederschap steriel.  
Het is leeg en het wordt gereduceerd tot woorden.  
In daden bestaat het echter niet.  
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Daarom, mijn dochter,  
- als jij al het Goede wil tot leven laten komen,  
laat het Fiat dan werkzaam zijn in jouw leven.  
Het zal je het Moederschap geven.  
Je zult iedereen liefhebben met de liefde van een Moeder.  
 
Ik, uw Moeder, zal je de weg tonen  
- om dit heilig en goddelijk Moederschap in jou te voeden. 
 
 
De ziel 
 
Heilige Mama, ik geef mezelf over in uw armen.  
Ik zou zo graag uw moederlijke handen bevochtigen met mijn tranen  
om u tot medelijden te bewegen met de toestand van mijn arme ziel!  
 
Als u mij bemint als een mama,  
- sluit mij dan in uw Hart,  
- laat uw Liefde mijn ellende verbranden en  
- laat de Kracht van de Goddelijke Wil, die u als Koningin bezit,  
in mij werken. 
 
Dan kan ik zeggen:  
“Mijn mama is alles voor mij en ik ben alles voor mijn mama.“  
 
 
Praktische Wenk 
 
Om mij vandaag te eren,  
zal je de Heer driemaal danken in de naam van iedereen  
- omdat Hij zich incarneerde in mij en zich opsloot in mijn Schoot, en 
- omdat Hij mij de grote eer schonk, mij als Zijn Moeder te kiezen.  
 
Gebedje 
 
“Mama van Jezus, wees mijn Mama. 
Leid mij langs de weg van de Wil van God. 
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DAG 21 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. DE OPKOMENDE ZON. VOLLE MIDDAG: 
HET EEUWIGE WOORD IN ONS MIDDEN. 
 
 

De ziel tot haar Moeder - Koningin:  
 
Liefste Moeder, mijn arm hart wil dringend op uw moederlijke knieën 
komen, om u mijn kleine geheimen te vertellen  
en hen aan uw moederlijk Hart toe te vertrouwen.  
 
Luister, mijn Moeder, ik kijk naar de grote Wonderen,  
die het Goddelijke Fiat in u verricht heeft.  
Ik voel dat ik u onmogelijk kan imiteren. 
Ik ben immers klein en zwak.  
De enorme strijd voor mijn bestaan overweldigt mij. 
Er rest mij slechts een beetje levenskracht.  
 
Mijn Moeder, ik wil zo graag mijn hart in het uwe uitstorten, 
- u de pijn laten voelen die mij met bitterheid vult,  
en mijn angst dat ik de Goddelijke Wil niet zal vervullen.  
 
Hemelse Moeder, heb medelijden!  
Verberg mij in uw Hart. 
Daar zal ik  
- de herinnering aan mijn ellende verliezen, en 
- mij slechts het Leven in de Goddelijke Wil herinneren. 
 
 
Les van de Koningin van de Hemel, Moeder van Jezus: 
 
Mijn dochter, wees niet bang. Vertrouw op uw moeder.  
Stort jouw hart bij mij uit. 
Ik zal met alles rekening houden en voor alles zorgen.  
 
Ik zal uw moeder zijn.  
Ik zal jouw lijden  
- niet alleen in Licht veranderen maar  
- ook gebruiken om het Rijk van de Goddelijke Wil  
  in jouw ziel uit te breiden.  
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Ik wil jou vertellen  
- wat de kleine Koning in mijn moederlijke schoot deed, en  
- hoe niet één ademhaling van de kleine Jezus uw Mama ontging. 
 
Naarmate de Mensheid van Jezus groeide,  
- in hypostatische eenheid met de Godheid verenigd,  
voelde Hij  
- de begrensdheid van de moederschoot,  
- de duisternis zonder één enkele lichtstraal.  
Ik zag Hem onbeweeglijk, gehuld in een diepe nacht. 
 
Weet je wie Hem deze dichte duisternis bezorgde? 
De menselijke wil,  
- waarin het schepsel zich vrijwillig liet verstrikken,  
en de vele zonden die hij beging,  
- openden vele donkere afgronden rondom hem en in hemzelf,  
zodat hij daadwerkelijk onbeweeglijk werd om het goede te doen.  
 
Mijn dierbare Jezus koos de zoete gevangenis van zijn Mama. 
Hij leverde zich vrijwillig over aan de onbeweeglijkheid 
gedurende negen maanden,  
- om de duisternis te verdrijven van de nacht, waarin de mens zich 
tot gevangene van zijn eigen duistere wil gemaakt had,  
zodanig  
- dat hij zelfs de vrijheid en beweeglijkheid om het goede te doen 
verloren had. 
 
Mijn dochter,  
Hoezeer leed mijn Moederhart bij het zien van mijn kleine Jezus 
in mijn schoot: onbeweeglijk, wenend en zuchtend! 
 
Zijn Hartje klopte zo hevig! 
Brandend van Liefde, liet Hij zijn Hartslag voelen in elk hart, 
- opdat zij Hem uit erbarmen en medelijden,  
hun zielen zouden schenken. 
 
Hij had immers uit Liefde voor hen  
vrijwillig het Licht geruild voor de duisternis, 
opdat allen het ware Licht zouden bekomen om zich te redden.  
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Mijn liefste dochter,  
wie kan je vertellen wat mijn kleine Jezus in mijn schoot leed? 
Ongehoord en onbeschrijfelijk lijden! 
 
Hij bezat het volledige gebruik van zijn verstand.  
Hij was God en mens. 
 
Zijn Liefde was zo groot dat Hij 
- de oneindige zeeën van Vreugde, Gelukzaligheid en Licht  
  opzij zette, en 
- zijn Mensheid dompelde in de zeeën van duisternis, bitterheid en 
  ellende die de mensen Hem bereid hadden. 
De kleine Jezus nam hen allen op zich, alsof zij de zijne waren. 
 
Mijn dochter, ware liefde zegt nooit: “genoeg”.  
Zij kijkt niet naar het lijden 
Door middel van de pijnen, zoekt zij diegene, die zij bemint.  
Zij is eerst dan tevreden als zij haar eigen leven offert  
- om het leven te redden van degene, die zij bemint. 
 
Mijn dochter, luister naar uw moeder. 
Zie je hoe groot het ongeluk is, jouw eigen wil te doen? 
Jij bereidt voor Jezus en jezelf  
- niet alleen de nacht,  
- maar ook zeeën van bitterheid, ongeluk en ellende,  
waarin jij jezelf verliest zonder nog een uitweg te vinden. 
 
Pas dus op. Maak mij gelukkig en zeg:  
“Ik wil altijd de Wil van God doen.” 
 
Luister mijn dochter: de kleine Jezus brandde van Liefde. 
Zijn brandende Liefde en zijn vurig Verlangen  
- om de mensen te omarmen,  
- om bij hen te zijn en  
- om naar hen te kijken,  
- om hen naar Zich toe te trekken,  
 gaven Hem geen rust meer.  
 
Hij stond op het punt om op de wereld te komen. 
Zoals Hij op een dag vanuit de Hemel uitkeek  
- om zich in te sluiten in mijn schoot  
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zo keek Hij nu vanuit mijn schoot, die zijn Hemel geworden was, uit 
- om zich aan de mensen te tonen. 
 
De Zon van het Eeuwig Woord gaat op in de wereld  
- en vormt de klare middag. 
Voor de arme mensen zal het bijgevolg geen nacht meer zijn,  
- geen morgenschemering, geen morgenrood, 
maar altijddurende Zon, klaarder dan de middag.  
 
Uw moeder voelde dat zij Hem niet meer in zich kon houden. 
Zeeën van Licht en Liefde overstroomden mij. 
En zoals ik Hem in zeeën van Licht ontvangen had, zo  
kwam Hij ook in een Zee van Licht uit mijn Moederschoot.  
 
Dierbare dochter,  
voor wie in de Goddelijke Wil leeft,  
is alles Licht en verandert alles zich in Licht. 
In dit Licht, wachtte ik vol blijdschap  
om mijn kleine Jezus aan mijn Hart te drukken. 
 
Als Hij mijn schoot verliet, hoorde ik zijn eerste liefdevolle kreetjes. 
De engel van de Heer legde Hem in mijn armen  
en ik drukte Hem vol tederheid aan mijn hart.  
Ik gaf Hem mijn eerste kus en de kleine Jezus gaf mij de Zijne. 
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De ziel:  
 
Heilige Mama, wat bent u gelukkig!  
U bent waarlijk de gezegende onder alle vrouwen!  
 
Lieve mama, toen u Jezus aan uw borst hield  
en toen u Hem de eerste kus gaf,  
voelde u een intense vreugde.  
 
Omwille hiervan, geef mij a.u.b. de kleine Jezus  
voor enkele ogenblikken in mijn armen. 
 
Dan kan ik Hem beloven  
- Hem altijd, zonder ophouden, te beminnen  
en kan ik Hem zeggen  
- dat ik niets anders wil kennen dan zijn Goddelijke Wil.  
 
Dat zal Hem blij maken.  
 
Praktische Wenk 
 
Kom vandaag om mij te eren,  
de voetjes van de kleine Jezus kussen. 
Jij  zal jouw wil in zijn kleine Handjes leggen  
om Hem ermee te laten spelen en Hem laten glimlachen.  
 
Gebedje 

“Lieve mama, sluit de kleine Jezus in mijn hart,  

zodat Hij het volledig kan omvormen in de Wil van God.” 
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DAG 22 - DE KLEINE KONING JEZUS WORDT GEBOREN.  
DE ENGELEN WIJZEN HEM AAN EN ROEPEN DE HERDERS OM 

HEM TE AANBIDDEN. HEMEL EN AARDE VERHEUGEN ZICH.  
DE ZON VAN HET EEUWIGE WOORD VERVOLGT ZIJN KOERS.  
ZIJ VERDRIJFT DE NACHT VAN DE ZONDE EN ZIJ BEGINT DE 

VOLLE DAG VAN DE GENADE. VERBLIJF IN BETHLEHEM. 
 

De ziel tot haar hemelse Moeder:  
 
ik ben vandaag vol van liefde. 
Lieve Mama, ik wil op uw knieën komen zitten,  
om het hemels Kindje in uw armen te vinden.  
 
Zijn Schoonheid brengt mij in vervoering.  
Zijn Blikken treffen mij.  
Zijn Lippen kreunen en wenen.  
Zij verwonden mijn hart en vragen mij om Hem te beminnen.  
 
Liefste Mama, ik weet dat u mij zeer bemint. 
Geef mij daarom een plaatsje in uw armen. 
Dan kan ik  
- Hem mijn eerste kus geven,  
- mijn hart uitstorten bij de kleine Koning Jezus en  
- Hem toevertrouwen wat mij droevig maakt. 
 
Om Hem te laten glimlachen, zal ik Hem zeggen:  
"Mijn wil is de Uwe en de Uwe is de mijne.  
Vorm het Koninkrijk van uw Goddelijk Fiat in mij ". 
 
Les van de Koningin van de Hemel aan haar dochter:  
 
Mijn liefste dochter,  
wat verlang ik ernaar om je in mijn armen te drukken!  
 
Vol blijdschap zal ik zal dan aan onze kleine Kinderkoning kunnen 
zeggen: "Mijn lief Kindje, ween niet!  
Zie je: hier is mijn dochtertje bij ons. Zij wil u als koning erkennen en 
u de heerschappij geven in haar ziel, om in haar het Koninkrijk van 
uw Goddelijke Wil te vormen." 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  103        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

 
Dochter van mijn Hart,  
je bent zeer intens bezig met het Kindje Jezus.  
 
Wees nu echter aandachtig en luister naar mij:  
 
Het was middernacht toen de kleine Koning uit mijn Moederschoot  
te voorschijn trad. 
De nacht veranderde echter in dag. 
 
Hij, die Heer is over het Licht,  
dreef de nacht van de menselijke wil op de vlucht,  
- de nacht van de zonde, de nacht van alle verschrikkingen. 
 
En als uiterlijk teken voor datgene wat Hij voor de zielen bewerkte,  
veranderde Hij met zijn steeds almachtig Fiat,  
middernacht in de meest stralende dag.  
 
Alle geschapen dingen haastten zich  
- om hun Schepper in zijn kleine Mensheid te eren.  
 
De zon rende om aan de kleine Baby Jezus  
- haar eerste kussen van licht te geven, en  
- om Hem te verwarmen met haar warmte.  
De heersende wind,  
- met zijn bries, zuiverde de lucht van de stal, en  
- met zijn zoet gefluister zei hij Hem: "Ik bemin U". 
De hemelen werden uit hun grondvesten geschud. 
De aarde juichte en beefde tot aan de afgrond. 
De zee ruisde met haar gigantische golven.  
 
Kortom, alle geschapen dingen spoedden zich om de Schepper  
in zijn kleine Mensheid te huldigen. 
 
De engelen, verschenen in de lucht, schitterend, vol licht. 
Zij zongen met mooie en luide stemmen,  
zodanig dat iedereen het kon horen: 
 
“Eer aan God in de hoge  
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. 
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Het Hemels Kindje is reeds geboren in een grot in Bethlehem, 
gewikkeld in eenvoudige doeken!” 
 
 
Terwijl de herders de wacht hielden,  
hoorden zij de stemmen van de engelen.  
Zij maakten zich klaar om de kleine God-Koning op te zoeken. 
 
Toen Hij in mijn armen gelegd werd en ik Hem zijn eerste kus gaf, 
wilde ik uit Liefde voor mijn Zoon, Hem iets van mijzelf geven.  
Ik legde Hem aan de borst en bood Hem rijkelijk de melk aan,  
- die het Goddelijk Fiat Zelf in mij gevormd had  
om de kleine Koning Jezus te voeden. 
  
Wie kan jou beschrijven wat ik hierbij ontving:  
- de Zeeën van Liefde, Genade en Heiligheid  
die mijn Zoon mij hierbij schonk! 
 
Ik wikkelde Hem in eenvoudige, maar zuivere linnen doeken.  
Ik offerde Hem, 
- met opgeheven armen en  
- met onmetelijke ontroering  
op aan de Vader in de Hemel.  
 
Nadien legde ik Hem in de kribbe.  
Dit was Zijn Wil en ik kon niet anders dan Hem vervullen.  
 
Vooraf liet ik de heilige Jozef deelnemen aan mijn vreugde  
en ik legde Hem in zijn armen.  
 
Sint-Jozef aanbad Hem in diepste nederigheid  
en hij offerde zich geheel aan Hem op.  
Hij drukte Hem met een onbeschrijfelijke vreugde aan zijn hart. 
Het lief Jezus - Kindje liet hierbij stromen van Genade in zijn ziel 
vloeien. 
 
Sint-Jozef en ik vulden een beetje hooi in de kribbe. 
Ik nam Hem uit mijn armen en legde Hem in de kribbe. 
  
Verrukt door de Schoonheid van het Goddelijk Kind, 
bleef ik de meeste tijd knielend bij Hem.  
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Ik liet alle oceanen van Liefde, die de Goddelijke Wil in mij gevormd 
had, de vrije loop om Hem voortdurende Akten van Liefde, 
Aanbidding en Dankbaarheid te schenken!  
 
En wat deed het hemels Knaapje in de kribbe? 
 
Hij gaf Zich voortdurend over aan de Wil van de hemelse Vader,  
- die ook de Zijne was.  
Hij zuchtte, jammerde, weende, snikte  
en Hij riep allen vol Liefde tot zich: 
 
“Kom allen dichterbij, mijn kinderen. 
Ik ben uit Liefde voor jullie geboren tot lijden en tranen. 
Komt allen om mijn overmatige Liefde te zien!  
Geef mij een onderdak in jullie harten!” 
 
De eenvoudige herders waren de eersten die aan Zijn Oproep 
gehoor gaven. Zij verlieten zonder dralen de kudden  
en zij kwamen om Hem te aanbidden.  
 
Onder tranen schonk Hij allen  
- zijn liefdevolle Glimlach en zijn zachte Blik. 
 
Nu een woordje voor jou, mijn kind.  
Je kan je gemakkelijk voorstellen dat het voor mij een zeer grote 
vreugde was om mijn Zoon op mijn schoot te houden.  
De Goddelijke Wil liet mij echter verstaan dat ik Hem in de kribbe 
moest leggen zodat Hij ter beschikking van allen zou staan.  
 
Ieder die dit wenste moest Hem kunnen liefkozen, kussen  
en in de armen nemen alsof Hij hem toebehoorde.  
Hij was de kleine Koning van allen.  
Elk had bijgevolg het recht zich Jezus toe te eigenen  
- als een zoet onderpand van Liefde. 
 
Om de hoogste Wil te vervullen,  
ontzegde ik mij deze onschuldige en heilige vreugden. 
Ik begon met werken en offeren  
- om mijn taak als Moeder in te oefenen, 
namelijk mijn geliefde Jezus aan allen te schenken. 
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Mijn dochter, de Goddelijke Wil is veeleisend en wil alles,  
- ook het offer van de heiligste dingen, 
en naargelang de omstandigheden,  
- het grootste offer: zich van de Heiland zelf beroven. 
 
Dit dient echter  
- voor de verdere uitbreiding van het Rijk van de Goddelijke Wil en  
- om het Leven van Jezus Zelf in de zielen te vermeerderen. 
 
De heldenmoed en het offer van een mens die zich  
- uit liefde voor Jezus van Hem berooft,  
heeft zo een grote waarde en zulke macht  
dat zij :  
- een nieuw leven van Jezus in de zielen kan scheppen, 
- een nieuwe mogelijkheid schept dat Jezus in de zielen kan wonen. 
 
Daarom mijn dochter, wees opmerkzaam. 
Weiger nooit iets aan de Goddelijke Wil  
- onder geen enkel voorwendsel! 
 
 
De ziel 

Heilige Mama, uw mooie lessen brengen mij in de war. 

Als u wil dat ik hen toepas, laat mij dan niet alleen. 

Wanneer u mij ziet bezwijken onder het enorme gewicht van de 
goddelijke ontberingen, druk mij dan stevig aan uw Moederhart. 
Dan zal ik de Kracht voelen  
om nooit iets te ontzeggen aan de Goddelijke Wil. 
 
Praktische Wenk 
Kom vandaag om mij te eren,  
- driemaal de kleine Jezus bezoeken en zijn Handjes kussen.  
Verricht vijf liefdevolle daden  
- om zijn Tranen te eren en Hem te laten ophouden met wenen. 
 
Gebedje 
“Heilige Mama, laat de Tranen van Jezus in mijn hart vloeien, 
zodat Hij in mij de Triomf van de Wil van God kan vestigen.” 
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DAG 23 - HET EERSTE UUR VAN VERDRIET KLINKT. EEN STER 

ROEPT DE WIJZEN OP OM JEZUS TE AANBIDDEN. EEN PROFEET 

ONTHULT DE SMARTEN VAN DE SOEVEREINE KONINGIN. 
 

 
De ziel tot haar Moeder - Koningin: 
  
Mijn liefste Moeder, hier ben ik terug op uw knieën. 
Uw kind kan niet meer zonder u, mijn Moeder.  
De zoete betovering van het hemelse Kind, dat u in uw armen hield 
en nu in de kribbe legt om het te aanbidden en lief te hebben,  
brengt mij in vervoering 
 
Ik denk dat uw gelukkig lot en de kleine Koning Jezus zelf,  
niets anders zijn dan Vruchten en een kostbare onderpand 
van dit Fiat dat zijn Koninkrijk in u opgericht heeft.  
 
Lieve Moeder, beloof mij dat u uw macht zal gebruiken  
om in mij het Koninkrijk van de Goddelijke Wil te vormen. 
 
Les van mijn hemelse Moeder:  
 
Mijn geliefde dochter, ik ben blij je bij mij te zien  
en je te kunnen vertellen  
hoe het Rijk van de Goddelijke Wil kan aanwezig zijn in alle dingen. 
 
Alle kruisen, pijn, vernederingen, 
- als zij omgeven zijn door het Leven van de Goddelijke Wil, 
zijn als basismaterialen in Zijn Handen,  
- om Zijn Rijk te voeden en het steeds meer aanwezig te maken.  
 
Ik woonde in de grot van Bethlehem met Jezus en de lieve heilige 
Jozef. Hoe gelukkig waren wij!  
Deze grot werd een paradijs voor ons omdat in haar,  
- het Goddelijk Kind en  
- de Goddelijke Wil, Die in ons werkte,  
aanwezig waren. 
 

Lijden en tranen ontbraken niet.  
Maar vergeleken met de onmetelijke zeeën van Vreugden, Geluk en 
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Licht, die het Goddelijk Fiat bij elk van onze daden liet ontstaan,                      
- waren zij slechts druppels in deze Zeeën.  
De zoete en lieve tegenwoordigheid van mijn dierbare Zoon, 
was één van de grootste vreugden. 
 
Wanneer de 8

ste
 dag van het aardse leven van het hemelse Kind 

aanbrak, luidde het Goddelijk Fiat het Uur van de Pijn:  
Het beval ons het lieve Kind te laten besnijden. 
De kleine Jezus moest een zeer pijnlijke snede ondergaan. 
 
In die tijd beval de wet  
- dat elke eerstgeborene deze pijnlijke snede moest ondergaan.  
Dit kan de wet van de zonde genoemd worden. 
Mijn zoon was onschuldig en Zijn Wet was de wet van de Liefde. 
 
Maar aangezien Hij gekomen was 
- niet om de mens-koning te vinden, maar de gevallen mens, en  
- om zich met hem te verbroederen, en  
- om hem opnieuw in eer te herstellen,  
wou Hij zich vernederen en onderwierp Hij zich aan de wet. 
 
De heilige Jozef en ik bibberden van de pijn.  
Maar moedig en zonder dralen waren wij bereid Jezus met een 
pijnlijke snede te laten besnijden.  
 
Het Kindje Jezus weende bij deze bittere pijn en wierp zich in mijn 
armen om hulp te zoeken.  
De heilige Jozef en ik vermengden onze tranen met de Zijne. 
 
Het eerste Bloed, dat Jezus uit liefde voor de schepselen vergoot, 
werd opgevangen. 
Wij gaven Hem de Naam Jezus,  
een machtige Naam  
- die Hemel en aarde en ook de Hel doet beven, 
de Naam  
- die Balsem, Bescherming en Hulp is voor elk hart. 
 
Mijn dochter, deze snede was een evenbeeld van de gruwelijke 
snede die de mens zijn ziel gegeven had door zijn wil te doen. 
 
 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  109        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

Mijn lieve Zoon, liet zich deze snede toebrengen  
- om de harde snede van de menselijke wil te genezen, en 
- om met Zijn Bloed de wonden te helen van de vele zonden,  
die de menselijke wil in de mensen bewerkt heeft. 
 
Elke daad van de menselijke wil  
- is een snede die uitgevoerd wordt,  
- is een wonde die zich opent.  
De Goddelijke Knaap bereidde met zijn pijnlijke snede  
- de Remedie voor alle menselijke wonden.  
 
Mijn kind, er is nog een verrassing:  

een nieuwe ster verschijnt onder het hemelgewelf. 

 

Met zijn licht zoekt zij aanbidders,  

- om hen het Kindje Jezus te laten herkennen en aanbidden.  

 

Drie personen, ver van elkaar verwijderd, worden getroffen  

en verlicht door dit bovennatuurlijk Licht. 

Zij volgen de ster, die hen leidt naar de Grot van Bethlehem,  

aan de voeten van het Kindje Jezus.  

 

Wat waren deze Wijzen verwonderd, om in dat Goddelijke Kind  

- de Koning van Hemel en aarde te herkennen,  

- Hij die gekomen was om iedereen te beminnen en te redden!  

 

Toen de Wijzen Hem aanbaden,  

waren zij verrukt door zijn hemelse Schoonheid. 

 

Het pasgeboren Kindje liet uit zijn kleine Mensheid, 

zijn Godheid naar buiten treden.  

De Grot veranderde in een Paradijs.  

Zij konden zich niet meer losmaken van de Voetjes van het 

Goddelijke Kindje totdat Hij het Licht van zijn Godheid opnieuw 

terugtrok in zijn Mensheid.  

 

Ik volbracht de taak van Moeder: 

- ik sprak hen uitvoerig over de nederdaling van het Woord, en  

- ik versterkte hun geloof, hoop en naastenliefde,  

gesymboliseerd in hun geschenken aan Jezus. 
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Vol vreugde trokken zij zich terug naar hun eigen streek, 

- om de eerste verkondigers te zijn. 

 

Mijn lief kind, blijf dicht bij mij en volg mij overal.  

 

Reeds veertig dagen zijn verlopen sinds de geboorte van de 

kleine Koning Jezus.  

 

Het Goddelijke Fiat roept ons naar de tempel  

- om de wet van de Opdracht van mijn Zoon te vervullen.  

 

Wij gingen dus naar de tempel.  

Het was de eerste keer dat ik met mijn lief Kindje naar buiten ging.  

Een ader van Verdriet opende zich in mijn Hart : 

Ik ging Hem offeren als slachtoffer voor de Redding van allen!  

 

Wij gingen de tempel binnen. 

Eerst aanbaden wij de Goddelijke Majesteit. 

Nadien werd de priester geroepen, en ik legde Hem in zijn armen. 

Wij offerden het hemelse Kind aan de eeuwige Vader,  

- als offer voor de Redding van allen.  

 

De priester was Simeon. Toen ik Hem in zijn armen legde,  

herkende hij het Goddelijke Woord in Hem. 

Hij was zeer verheugd. 

Na de offerande voorspelde hij al mijn Verdriet. 

 

Oh, hoezeer trof het opperste Fiat mijn moederlijk Hart  

- door mij de tragedie van al het Lijden dat mijn kleine Zoon  

zou moeten doorstaan, te laten horen ! 

 

Wat mij het diepste trof waren de woorden  

die de heilige profeet tot mij sprak, namelijk:  

"Dit lieve Kind zal de redding en de ondergang van velen zijn.  

Hij zal een teken zijn van tegenspraak." 

 

Als de Goddelijke Wil mij niet had ondersteund  

zou ik onmiddellijk gestorven zijn van pure pijn.  

 

In plaats daarvan gaf Hij mij het leven, en gebruikte deze Pijn 
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- om in mij het Koninkrijk van het Lijden te vormen  

binnenin het Koninkrijk van zijn Goddelijke Wil.  

 

Naast het recht van Moeder dat ik over allen reeds had,  

verwierf ik het recht van Moeder en Koningin van alle Smarten.  

  

Ah, ja, met mijn Verdriet verwierf ik de munt  

om de schulden te betalen  

- van mijn kinderen en ook  

- van de ondankbare kinderen. 

 

Mijn dochter, je hoeft te weten dat ik in het Licht van de Goddelijke 

Wil reeds al het Lijden kende dat mij te wachten stond,  

- zelfs meer dan hetgeen de heilige profeet mij voorspelde. 

 

De zo plechtige daad van het offeren van mijn Zoon,  

doorboorde mij echter zozeer,  

- dat het mijn Hart deed bloeden, en  

- dat zich in mijn ziel diep wonden vormden. 

 

Luister nu naar uw Moeder: 

- In al jouw verdriet,  

- in de pijnlijke ontmoetingen die jou niet ontbreken, 

verlies de moed niet, 

 

Laat met jouw heldhaftige liefde  

- de Goddelijke Wil zijn koninklijke Plaats innemen in jouw lijden. 

 

Dan kan Hij alles omzetten in munten van oneindige waarde, 

waarmee je de schulden van jouw broers en zussen kunt betalen  

- om hen te bevrijden van de slavernij van de menselijke wil, en 

- om hen als vrije kinderen in het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat 

terug te brengen. 
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De Ziel  
 
Heilige Mama, ik leg al mijn verdriet in uw doorboord Hart. 
U weet hoe mijn hart doorboord wordt.  
Wees mijn mama.  
Laat a.u.b. de balsem van uw Smarten in mijn hart vloeien. 
 
Zo kan ik  
- delen in hetzelfde lot als het uwe, en 
- mijn pijnen gebruiken als muntstukjes  
om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil te veroveren. 
 
 
Praktische Wenk 
 
Kom vandaag om mij te eren, in mijn armen. 
Zo kan ik het eerste Bloed dat het hemels Kindje vergoten heeft, 
in jou laten vloeien,  
om de wonden te helen die uw menselijke wil jou toegebracht heeft. 
 
Je zal ook drie gebedjes vol van liefde zeggen om de enorme pijn  
van de Wonde van de kleine Jezus te verzachten . 
 
 
Gebedje 
 
“Lieve Mama, stort a.u.b. uw verdriet in mijn ziel, 
en zet al mijn pijnen om in “Wil van God”.” 
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Dag 24 – EEN GODDELOZE TIRAN. DE KLEINE KONING JEZUS 

WORDT DOOR ZIJN MOEDER EN SINT JOZEF MEEGENOMEN 

NAAR EGYPTE. TERUGKEER NAAR NAZARETH. 
 
 

De ziel tot haar Koningin, overmand door verdriet:  
 

Mijn soevereine Moeder, uw dochtertje voelt de behoefte om op uw 
knieën te komen zitten, om u gezelschap te houden.  
Ik zie uw gelaat gehuld in verdriet. 
Een paar vluchtige tranen vloeien uit uw ogen.  
Het lieve Kind beeft en huilt snikkend.  
 
Heilige Moeder, ik verenig mijn verdriet met het uwe  
- om u te troosten en  
- om het huilen van het hemelse Kindje te laten ophouden.  
Mijn lieve Mama, verzwijg mij uw geheim niet.  
Wat is er aan de hand voor mijn lief klein Kindje? 

 
Les van de Koningin-Moeder:  
 
Mijn liefste kind, vandaag is het Hart van uw mama  
- vol van Liefde,  
- en ook van verdriet.  
Ik ween. 
 
Je weet dat de drie koningen in Jeruzalem opschudding verwekten 
toen zij naar de nieuwe koning vroegen. 
Uit schrik om de macht te verliezen heeft Herodes al het bevel 
gegeven om mijn lieve Jezus te vermoorden, 
samen met al de andere kindjes. 
 
Mijn kind, wat een pijn! 
Zij willen Hem doden, Hij, die gekomen is  
- om allen het Leven te brengen, en  
- om een nieuw tijdperk van Vrede, Geluk en Genade te vestigen.  
 
Welke ondankbaarheid, welke trouweloosheid! 
Mijn dochter, waarheen voert de blindheid van de menselijke wil!  
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Hij kan zo verschrikkelijk zijn,  
- de Schepper de Handen binden  
om zelf meester te spelen over Hem die Hem geschapen heeft!  
 
Heb daarom medelijden met Mij, mijn kind,  
en probeer het lieve Kindje te troosten. 
 
Hij weent omwille van de menselijke ondankbaarheid,  
- die Hem, nauwelijks geboren, reeds dood wil zien.  
Om Hem te redden zijn wij verplicht om te vluchten. 
 

De lieve heilige Jozef is reeds gewaarschuwd door een engel  
om onmiddellijk naar een vreemd land te vertrekken.  
 
Dierbare dochter, blijf bij ons en laat ons niet alleen. 
 
Ik zal je meer vertellen over het groot kwaad van de menselijke wil. 
 

Toen de mens zich onttrok aan de Goddelijke Wil  
- verbrak hij de band met zijn Schepper. 
 
Alles op de aarde was door God voor hem geschapen  
en alles behoorde hem toe. 
Door zijn ongehoorzaamheid verloor de mens echter alle rechten. 
En hij had geen plaats meer waarheen hij kon gaan.  
Zo werd hij een arme balling, een pelgrim,  
- die geen vaste woonplaats kon hebben,  
niet enkel naar ziel maar ook naar lichaam.  
 
Alle dingen werden voor de arme mens veranderlijk.  
Als hij een tijdelijk goed bezat, was dit door de toekomstige 
Verdiensten van dit Goddelijk Kindje. 
 
De ganse Schepping was immers door God bestemd  
voor hen die zijn Wil vervullen en in zijn Rijk zullen leven.  
 
Alle anderen eigenen zich deze Goederen toe.  
Zij zijn dieven van de Schepper.  
Zij willen zijn Wil niet vervullen. 
Zij nemen echter wel de Goederen die toebehoren aan deze Wil. 
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Mijn lieve dochter,  
zie je hoezeer het Kindje Jezus en ikzelf jou bemind hebben!  
 
Nauwelijks geboren, vluchtte Hij in ballingschap in een vreemd land   
- om jou te bevrijden uit de ballingschap  
waarin de menselijke wil jou gebracht had. 
 
Nu hoef je niet meer in een vreemd land te leven, 
- maar kan je terugkeren in jouw eigen land,  
dat je door God geschonken werd bij jouw schepping,  
- namelijk het Rijk van het Hoogste Fiat.. 
 
Lieve dochter, heb medelijden  
- met de tranen van uw mama en  
- met de tranen van dit lieve Kind.  
 
Wenend vragen Wij jou  
- om nooit jouw wil te doen en  
- om terug te keren in de schoot van de Goddelijke Wil,  
  die zo vurig naar jou verlangt. 
 
Mijn dochter,  
- enerzijds lijden wij onder de menselijke ondankbaarheid,  
- anderzijds genieten wij de onmetelijke Vreugden en Zaligheden  
van het Goddelijk Fiat.  
 

De ganse Schepping vierde het Kindje Jezus. 
De aarde werd groener en begon te bloeien onder onze stappen,  
- om de Schepper te eren. 
De zon wierp haar stralen en voelde zich geëerd Hem met haar licht 
en warmte te huldigen.  
De wind liefkoosde Hem. 
De vogels kwamen als wolken rondom ons hangen en zongen met 
hun gekwetter en gezang de mooiste wiegeliedjes voor Hem  
- om zijn wenen te verminderen en Hem in slaap te wiegen.  
 

Mijn dochter, de Goddelijke Wil die in ons heerste  
had macht over alles.  
 
Zo kwamen wij aan in Egypte.  
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Na een lange tijd gaf de Engel van de Heer aan heilige Jozef  
- de opdracht om terug te keren naar het huis van Nazareth  
omdat de wrede tiran gestorven was.  
En zo keerden wij terug naar onze thuis. 
 
Egypte is het symbool voor de menselijke wil,  
- een land vol afgoden.  
Waar het Jezus - Kind voorbijkwam  
- verbrijzelde Het de afgoden en stuurde hen naar de hel.  
 
Hoeveel afgoden en idolen kent de menselijke wil: 
- eerzucht,  
- eigenwaan,  
- hartstochten, die het arme schepsel tiranniseren! 
 
Let goed op en luister naar uw mama. 
 
Ik ben bereid tot elk offer om jou ertoe te brengen  
- nooit meer jouw eigen wil te doen. 
Ik zet mijn leven in om jou dat grote Geschenk te kunnen geven  
- om te leven in de Goddelijke Wil.  
 
De Ziel 
Lieve mama, dank u wel om mij te laten inzien  
welk onheil de menselijke wil aanricht. 
 
Omwille van uw lijden tijdens de ballingschap in Egypte,  
bevrijd a.u.b. mijn ziel uit de ballingschap van mijn wil  
- om mij terug te brengen in de Goddelijke Wil.  
 
Praktische Wenk 
Om mij vandaag te eren,  
zal je al jouw handelingen samen met mij verrichten.  
Als dank zal je hen aan de heilige Baby aanbieden.  
Je zal Hem vragen om in het Egypte van jouw hart te komen  
- om daar alles te veranderen in ‘Wil van God’. 
 
Gebedje 
“Lieve mama, leg a.u.b. de kleine Jezus in mijn hart,  
- zodat Hij daar alles kan veranderen in ‘Wil van God’.” 
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DAG 25 - NAZARETH, SYMBOOL EN WERKELIJKHEID VAN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. HET VERBORGEN 

LEVEN. MARIA, DE BEWAARSTER, BRON EN EEUWIG KANAAL 

VAN ALLE SCHATTEN VAN DE VERLOSSING. 
 
 

De ziel tot haar soevereine Koningin:  
 
Allerliefste Moeder, hier ben ik weer op uw moederlijke knieën,  
waar u mij vindt samen met het Kindje Jezus. 
U vertelt Hem uw liefdesverhaal, en Jezus vertelt u het zijne.  
Hoe mooi is het om Jezus en Mama met elkaar te zien praten!  
 
De vurigheid van hun Liefde is zo groot dat zij met stomheid 
geslagen blijven, verrukt:  
- de Moeder in de Zoon, en  
- de Zoon in de Moeder.  
 
Heilige Moeder, zet mij niet opzij, maar houd mij bij u.  
Dan kan ik luisteren naar wat U zegt en  
- U leren beminnen, en   
- leren om altijd de Allerheiligste Wil van God te vervullen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel:  
 
Lief kind, ik heb op jou gewacht om mijn lessen verder te zetten  
over het Koninkrijk, 
- dat het allerhoogste Fiat steeds meer in mij uitbreidde. 
 
Je hoeft te weten dat het huisje van Nazareth, voor uw Mama, voor 
de lieve Jezus en voor Sint Jozef een echt paradijs was.  
 
Mijn lieve Zoon, die het Eeuwige Woord is,  
- bezat de Goddelijke Wil in Zichzelf, van nature. 
In zijn kleine Mensheid bevonden zich immense Zeeën van Licht, 
Heiligheid, Vreugde en oneindige Schoonheid. 
 
Ik bezat de Goddelijke Wil door de Genade. 
Ik kon die Oneindigheid niet bevatten zoals Jezus, omdat  
- Hij God en Mens is en  
- ik nog altijd een beperkt schepsel bleef. 
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Het Goddelijke Fiat vervulde mij evenwel met zijn Oceanen  
- van Licht, Heiligheid, Liefde, Schoonheid en Zaligheid. 
 
Er kwam uit Ons zeer veel Licht, Liefde  
en alles wat in een Goddelijke Wil aanwezig is. 
De heilige Jozef werd erdoor overschaduwd.  
Hij werd overspoeld en verlicht door de weerspiegelingen  
van onze Goddelijke Zeeën. 
 
Lieve dochter, in het huis van Nazareth bloeide de Goddelijke Wil. 
Elk van onze kleinste Daden,  
- de arbeid,  
- het vuur aanmaken,  
- het klaarmaken van de maaltijden,  
waren bezield door de hoogste Wil  
en gegrondvest op Heiligheid en Liefde. 
 
Daarom brachten zowel onze kleinste als onze grootste daden  
ons onmetelijke vreugden en zaligheden.  
Wij werden erdoor overspoeld. 
En zij bezorgden ons een voortdurende stroom  
van nieuwe Vreugden en een onbeschrijfelijke Voldoening.  
 
Mijn dochter,  
de Goddelijke Wil bezit van nature de Bron van alle Vreugden. 
 
Als Hij in een mens heerst, dan verheugt Hij zich  
- om elke daad van die mens te belonen 
met een nieuwe en onophoudelijke Gave  
- van zijn Vreugden en Zaligheden. 
Wij waren zo gelukkig! 
 
Alles was Vreugde, hoogste Eenheid. 
Wij waren vereerd elkaar te gehoorzamen. 
Ook mijn Zoon wedijverde met ons in gehoorzaamheid.  
En Hij verheugde zich over de kleine werkjes  
die de Heilige Jozef of ik hem gaven.  
 
Het was zo mooi  
- te zien hoe Hij zijn voedstervader hielp bij het timmeren of 
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- naar Hem te kijken als Hij voedsel tot zich nam. 
Deze handelingen waren stromen van Genaden  
- voor het welzijn van alle mensen! 
 
Lieve dochter, in het huis van Nazareth  
werd het Rijk van de Goddelijke Wil gevormd  
- in je moeder en  
- in de Mensheid van mijn Zoon,  
om Het aan de menselijke familie te schenken,  
- zodra zij klaar zou zijn om dit Rijk te ontvangen.  
 
Alhoewel mijn Zoon Koning was en ik koningin,  
- waren wij koning en koningin zonder een volk.  
 
Ons Rijk was nog onbewoond alhoewel Het  
- allen in zich kon opnemen en  
- allen kon Leven geven.  
 
Eerst was echter de Verlossing nodig  
- om de mensen voor te bereiden  
om in een zo heilig Rijk binnen te treden.  
 
In de menselijke orde behoorden wij tot de menselijke familie. 
Door het Fiat dat Wij bezaten en als het Vleesgeworden Woord, 
behoorden wij tot de Goddelijke Familie.  
Hierdoor hebben de mensen het recht gekregen 
om in dit Rijk binnen te treden. 
 
De Godheid stond haar recht af en hield de poorten open  
- voor allen die wilden binnengaan en er wilden wonen.  
 
Ons jarenlang verborgen Leven diende ook  
- om het Rijk van de Goddelijke Wil voor te bereiden  
voor alle mensen. 
  
Daarom wil ik graag dat je verneemt  
- wat het hoogste Fiat in mij gedaan heeft. 
Dan zal jij jouw wil vergeten. 
Dan kan ik jou bij de hand nemen en je naar de Schatten brengen  
- die ik met zoveel liefde voor jou voorbereid heb. 
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Mijn dochter, wil je mij en Jezus tevreden stellen?  
Wij verwachten jou met zoveel liefde in dit heilig Rijk.  
Wil jij samen met Ons volledig in de Goddelijke Wil leven? 
 
Lieve dochter, in het huis van Nazareth gaf Jezus mij  
- zovele tekenen van zijn Liefde. 
Hij ging nog verder. 
Hij koos mij ook tot Schatkamer van zijn gehele Leven.  
 
Als God iets doet,  
- dan laat Hij zijn werk niet in een lege kamer achter. 
Hij zoekt altijd een mens  
- waarin Hij zijn gehele Werk kan neerleggen en insluiten. 
Anders zou God het gevaar lopen dat zijn Werk nutteloos zou zijn. 
En dat kan niet.  
 
Mijn lieve Zoon legde al zijn Werken in mij: 
- zijn Woorden, zijn Lijden, alles, ja zelfs zijn Ademhaling.  
Teruggetrokken in onze kleine kamer, vertrouwde Hij mij toe: 
- de ganse Blijde Boodschap die Hij in het openbaar zou 
verkondigen, 
- de Sacramenten, die Hij zou instellen. 
 
En aangezien Hij alles in mij deponeerde,  
bestemde Hij mij tot Middelares en altijddurende Bron,  
zodat ik de schenkster zou worden  
- van zijn Leven en van al zijn Schatten  
tot Zegen van alle mensen..  
 
Ik voelde mij zo rijk en gelukkig! 
De Goddelijke Wil die in mij regeerde verleende mij de mogelijkheid 
- om alles te kunnen opnemen, 
- mijn Jezus Liefde en Eer te schenken  
als dank voor het grote Werk van de Verlossing.  
 
Ik ontving zoveel van God  
omdat ik nooit mijn wil, maar altijd de Zijne deed!  
Alles ontving ik!  
Ja, ik kon zelfs beschikken over het Leven van mijn Zoon zelf.  
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Dit Leven was in mij ingesloten, als in een schatkamer en ik kon  
- Het vermeerderen en  
- Het geven aan diegenen die er mij met liefde zouden om vragen.  
 
Nu een woordje voor jou, mijn dochter:  Wanneer jij  
- altijd de Wil van God doet en nooit de jouwe, en  
- in Hem leeft,  
zal ik alle Schatten van mijn lieve Zoon in jouw ziel leggen.  
Wat een geluk voor jou! 
  
Jij beschikt dan over een Goddelijk Leven. 
En ik zal er als waakzame moeder voor zorgen  
- dat dit Leven in jou groeit, en  
- dat het Rijk van de Goddelijke Wil in jou kan ontstaan. 
 
De Ziel  
 
Heilige mama, Ik vertrouw mij geheel aan u toe.  
Ik ben een klein kindje dat zijn mama nodig heeft. 
Neem a.u.b. mijn wil en sluit hem op in uw Hart. 
Geef hem mij nooit terug zodat ik het geluk heb  
- van altijd in de Goddelijke Wil te leven. 
Dan zullen Jezus en u blij zijn. 
 
Praktische Wenk 
Om mij vandaag te eren, zal je drie bezoeken brengen  
aan het huis van Nazareth  
om er de heilige Familie te eren. 
 
Je zal er driemaal een 
- ‘Onze Vader’,  
- ‘Weesgegroet‘ en  
- ‘Eer aan de Vader’ 
bidden en hierbij vragen  

om jou steeds in Ons midden te laten leven. 

Gebedje 

“Lieve Jezus, Maria en Jozef, laat mij a.u.b. samen met u  

leven in het Rijk van de Goddelijke Wil. “ 
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DAG 26 - HET UUR VAN VERDRIET NADERT. DE PIJNLIJKE 

SCHEIDING. JEZUS IN ZIJN OPENBAAR EN APOSTOLISCH LEVEN. 
 
 

De ziel tot haar hemelse Moeder:  

 

Mijn Koningin-Moeder, hier ben ik opnieuw bij u. 
Mijn liefde voor u als dochter, doet mij vandaag vlug naar u 
toekomen. Ik wil aanwezig zijn als mijn lieve Jezus afscheid van u 
neemt om zijn apostolisch leven onder de mensen te beginnen.  
 
Heilige Moeder, ik weet dat u veel zult lijden. 
Elk moment van scheiding met Jezus zal u uw leven kosten. 
Ik, uw dochter, wil u niet alleen laten. 
Ik wil uw tranen drogen.  
Ik wil uw eenzaamheid doorbreken met mijn gezelschap.  
Terwijl wij samen zijn,  
zult u mij uw mooie lessen over de Goddelijke Wil blijven geven. 
 
Les van de Koningin van de Hemel:  
 
Mijn liefste dochter, jouw gezelschap zal mij zeer aangenaam zijn.  
Ik voel immers in jou het eerste geschenk dat Jezus mij geeft:  
een geschenk  
- gevormd uit zuivere Liefde,  
- voortgebracht door Zijn en mijn Offer,  
een geschenk  

- dat mij het leven van mijn Zoon kost. 
 
Mijn kind, let goed op en luister naar mij .  
Uw Mama begint nu een leven van verdriet, van eenzaamheid  
en lange perioden van scheiding van mijn hoogste goed, Jezus.  
 
Zijn verborgen leven is beëindigd 
Hij voelt de onweerstaanbare behoefte van de Liefde 
- om in het openbaar te treden,  
- om Zichzelf bekend te maken, en  
- om op zoek te gaan naar de mens,  
verloren in het doolhof van zijn wil, en ten prooi aan alle kwaad. 
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De heilige Jozef was gestorven.  
Jezus ging weg en ik bleef alleen achter in mijn klein huisje.  
 
Toen mijn lieve Jezus mij uit gehoorzaamheid vroeg  
of Hij mocht weggaan, 
- Hij deed niets zonder het mij vooraf te zeggen, 
werd mijn Hart verscheurd door de Pijn. 
 
Ik wist dat dit de Hoogste Wil was.  
Ik sprak onmiddellijk mijn “Fiat” uit. Ik aarzelde geen ogenblik.  
Na dit “Fiat” van mijn Zoon en het mijne, namen wij afscheid.  
 
Hij zegende mij zeer liefdevol. 
Hierna verliet Hij mij.  
Ik begeleidde Hem met mijn blikken zover ik kon.  
Daarna trok ik mij terug en liet alles over aan de Goddelijke Wil,  
die mijn leven was.  
 
O Macht van het Goddelijk Willen!  
Deze heilige Wil liet mij mijn Zoon nooit uit het oog verliezen,  
noch verloor Hij mij uit het oog.  
Ik voelde zijn Hartslag in de mijne  
en Jezus voelde de mijne in de Zijne.  
 
Lieve dochter, ik had mijn Zoon gekregen van de Goddelijke Wil. 
Wat de Goddelijke Wil geeft, eindigt nooit  
en een scheiding is onmogelijk. 
Zijn Geschenken zijn blijvend en eeuwig.  
 
Daarom behoorde mijn Zoon mij volledig toe.  
Niemand kon Hem van mij wegnemen,  
- noch de dood, noch de pijn, noch de scheiding. 
 
De Goddelijke Wil had Hem mij geschonken.  
Daarom was onze scheiding enkel schijn. 
In werkelijkheid waren wij met elkaar versmolten.  
Eén Wil bezielde ons.  
Hoe konden wij dan gescheiden worden?  
 
In het Licht van de Goddelijke Wil zag ik  
- hoe slecht en ondankbaar mijn Zoon behandeld werd.  
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Hij richtte zijn eerste stappen naar Jeruzalem.  
Daar ging Hij naar de heilige Tempel,  
waar Hij een reeks van toespraken begon.  
 
Maar wat een pijn!  
Zijn Woord, vol Leven,  
- dat Vrede, Liefde en Orde brengt,  
werd verkeerd uitgelegd.  
En er werd vol wantrouwen en boosheid naar geluisterd,  
- vooral door de geleerden en de wijzen van die tijd.  
 
Toen mijn Zoon zei dat Hij de Zoon van God was,  
- het Woord van de Vader,  
- Diegene die gekomen was om hen te redden, 
werden zij zo woedend,  
dat zij Hem met hun woedende blikken wilden verscheuren. 
Hoezeer leed mijn lieve Jezus daar! 
 
Toen Hij zag dat zijn Scheppend Woord verworpen werd,  
leed Hij doodsangsten!  
Ik was éen en al aandacht.  
Ik troostte zijn bloedend Goddelijk Hart  
en ik offerde Hem mijn Moederhart,  
- om zelf zijn Wonden te ontvangen,  
- om Hem te troosten en  
- om Hem steun te geven als Hij op het punt stond te bezwijken.  
 
Oh! hoe vaak, na een prediking, 
zag ik Hem vergeten door iedereen,  
- zonder iemand die Hem een verfrissing aanbood. 
- alleen, alleen!  
- buiten de stadsmuren. 
- onder het gewelf van de sterrenhemel,  
- leunend op een boom,  
 wenend en biddend voor de redding van allen.  
 
Lief kind, ik, uw Mama, weende met Hem vanuit mijn huisje.  
En in het Licht van het Goddelijke Fiat, stuurde ik Hem  
- mijn tranen als verfrissing,  
- mijn zuivere omhelzingen en mijn kussen als troost. 
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Mijn geliefde Zoon zag zichzelf afgewezen  
- door de groten, de geleerden.  
Hij stopte echter niet, noch kon Hij stoppen. 
Zijn Liefde liep verder, want Hij wilde zielen.  
 
Hij omringde zich  
- met de armen, de bedroefden, de zieken,  
- de kreupelen, de blinden, de doofstommen,  
- met personen met vele andere ziekten,  
waardoor de arme mensen bedrukt werden. 
 
Allen waren voorbeelden van de vele kwalen,  
- die de menselijke wil in hen veroorzaakt had.  
 
De lieve Jezus genas iedereen. 
Hij troostte en onderwees iedereen.  
Zo werd Hij de vriend, de vader, de dokter, de leraar van de armen. 
 

Mijn kind, je kan zeggen dat  
- diegenen die Hem ontvingen bij zijn Geboorte, de arme herders,  
waren, met hun bezoeken. en  
- diegenen die Hem volgden in de laatste jaren  
van Zijn leven hier op aarde, tot Zijn Dood. de armen waren. 
 
In feite zijn de armen, de onwetenden,  
- eenvoudiger, minder gehecht aan hun eigen oordeel. 
Daarom zijn zij meer begunstigd, meer gezegend,  
- en verkozen door mijn lieve Zoon. 
 
Zozeer zelfs, dat Hij arme vissers koos als apostelen,  
- als pilaren van de toekomstige Kerk. 
 
Liefste kind, als ik je zou willen vertellen  
- wat mijn Zoon en ik deden en leden,  
gedurende deze drie jaar van zijn openbaar Leven,  
- zou dit te lang duren.  
 
Ik raad je aan, dat, in alles wat je mag doen en lijden,  
- het Goddelijke Fiat je eerste en laatste daad is.  
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In het Fiat nam ik afscheid van mijn Zoon,  
Het Fiat gaf Mij de Kracht om het offer te brengen.  
 
Op dezelfde manier zal jij kracht vinden voor alles,  
- zelfs in de pijnen die jou het leven kosten,  
als je alles insluit in het Eeuwig Fiat.  
 
Beloof daarom aan uw Mama,  
- dat jij altijd in de Goddelijke Wil zal te vinden zijn.  
Zo zal ook jij je onafscheidelijk voelen  
- van mij en van ons hoogste Goed, Jezus. 
 
 
 

De ziel 
 
Liefste mama, 
Ik heb medelijden met uw zo bitter lijden.  
Ach, laat uw Tranen en deze van Jezus neerdruppelen in mijn ziel, 
- om haar te vernieuwen en  
- om haar in het Goddelijke Fiat in te sluiten. 

 
 
Praktische Wenk 
 
Om mij vandaag te eren, 
zal je mij al jouw lijden geven, als gezelschap in mijn eenzaamheid. 
In elke pijn zal jij een ‘ik bemin U’ plaatsen voor Jezus en voor mij 
- om eerherstel te brengen  
voor hen die niet naar Jezus willen luisteren. 
 
 
Gebedje 
 
Moeder van God, mogen uw woorden en deze van Jezus  
- neerdalen in mijn hart, en  
- in mij het Rijk van de Goddelijke Wil vormen.”  
 
 

 

 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  127        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

DAG 27 - DE KONINGIN VAN SMARTEN IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. HET UUR VAN SMART KLINKT: DE PASSIE. 
DE DOOD VAN JEZUS. DE GEHELE NATUUR WEENT. 
 
 

De ziel tot haar bedroefde Moeder:  
 
Mijn lieve bedroefde Moeder, vandaag voel ik meer dan ooit de 
onweerstaanbare behoefte om dicht bij u te zijn.  
Nee, ik zal niet van uw zijde wijken. 
 
Ik wil aanwezig zijn bij uw bittere Pijnen. 
Als dochter, wil ik u, de genade vragen  
- om uw Pijnen en die van uw Zoon Jezus, en  
- ook zijn Dood 
in mij te leggen. 
 
Dan kunnen zijn Dood en uw Pijnen mij de Genade geven  
- om mijn wil voortdurend te doen sterven  
en daarboven het Leven van de Goddelijke Wil te doen verrijzen. 
 
Les van de Koningin van Smarten:  
 
Liefste dochter, in zo'n bitterheid ontzeg ik mij jouw gezelschap niet. 
De Godheid heeft de laatste dag van mijn Zoon hier op aarde  
verordend.  
Een apostel heeft hem reeds verraden  
en Hem overgeleverd in de handen van de Joden om te sterven.  
 
Mijn lieve Zoon wil zijn kinderen die hij met zoveel Liefde op aarde 
kwam zoeken, niet alleen laten.  
In een overmaat van liefde laat Hij zichzelf achter in het Sacrament 
van de Eucharistie. 
Zo kan elk die Hem bij zich wil hebben, Hem bezitten.  
 
Het Leven van mijn Zoon staat op het punt te eindigen  
en zijn vlucht naar het Hemelse Vaderland is nabij. 
 
Lieve dochter, het Goddelijk Fiat had Hem mij geschonken  
en ik had Hem in het Goddelijk Fiat ontvangen. 
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Nu gaf ik Hem terug aan hetzelfde Goddelijke Fiat. 
Mijn Hart werd verscheurd.  
Onmetelijke Pijnen overstroomden mij.  
 
Als gevolg van die hevige Pijn, voelde ik mijn leven wegvloeien  
Maar ik kon het Goddelijk Fiat niets weigeren.  
 
Ik voelde mij zelfs bereid  
- om Hem in de Goddelijke en almachtige Wil te offeren.  
Indien het nodig geweest was, zou ik niet geaarzeld hebben  
- om mijn Zoon met eigen handen te offeren.  
 
Het Goddelijk Fiat verleende mij een zodanige Sterkte  
dat ik liever zou gestorven zijn,  
- dan aan het Goddelijk Fiat iets te weigeren. 
 
Mijn Moederhart was verscheurd door het Lijden.  
Enkel reeds de gedachte dat mijn Zoon, mijn God, mijn Leven,  
moest sterven, was voor uw moeder pijnlijker dan de dood.  
 
Ik wist echter dat ik toch in leven moest blijven.  
Wat een Lijden!  
Hoeveel diepe Wonden doordrongen mijn Hart!  
Zij waren als scherpe zwaarden die mijn Hart doorboorden.  
 
Lieve dochter,  
- in deze Pijnen,  
- in deze diepe Wonden en 
- in het Lijden van mijn lieve Zoon,  
was jouw ziel aanwezig, jouw menselijke wil  
- die zich niet door de Goddelijke Wil liet beheersen.  
 
Wij omgaven haar met ons Lijden.  
Wij balsemden haar en wij versterkten haar, zodat zij bereid werd  
- om het Leven van de Goddelijke Wil te ontvangen. 
 
Indien het Goddelijk Fiat mij tijdens mijn bitter Lijden niet bijgestaan 
had met oneindige Oceanen van Licht, Vreugde en Zaligheid,  
- dan zou ik zoveel keer gestorven zijn,  
als mijn dierbare Zoon Pijnen geleden had. 
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Hoe werd mijn Hart verscheurd toen Hij de laatste keer bij mij kwam! 
Zijn Gelaat was dodelijk bedroefd 
Met bevende stem, alsof Hij in snikken ging uitbarsten, zei Hij mij: 
 
Vaarwel, lieve Mama!  
Zegen uw Zoon en geef Mij de toelating om te sterven.  
Mijn en uw Fiat bewerkten mijn Ontvangenis.  
En mijn en uw Fiat moeten Mij nu laten sterven. 
 
Vooruit, lieve Mama! Spreek uw Fiat uit en zeg Mij:  
”Ik zegen U en geef U de toelating om op het Kruis te sterven. 
Dit is de Eeuwige Wil en dit wil ik ook.” 
 
Mijn dochter, wat een marteling voor mijn doorboord Hart!  
En toch moest ik dit uitspreken. 
In ons was immers geen gedwongen Lijden, enkel geheel vrijwillig.  
 
Wij zegenden elkaar. Onze blikken deelden elkaar mee  
- dat wij Ons nooit van elkaar konden scheiden.  
Daarna verliet mijn lieve Zoon, mijn dierbaar Leven, mij.  
 
En ik, zijn diep bedroefde Moeder, liet Hem gaan.  
Maar het oog van mijn ziel verloor Hem nooit uit het zicht. 
 
Ik volgde Hem in de Hof van Olijven,  
- in zijn verschrikkelijke Doodsangst.  
Hoe bloedde mijn Hart als ik Hem van allen verlaten zag,  
- zelfs van zijn dierbaarste en liefste apostelen! 
 
Mijn dochter, verlaten zijn door zijn geliefden,  
- in de stormachtige uren van het leven  
is één van de grootste smarten voor een menselijk hart. 
 
Dit was vooral het geval voor mijn Zoon,  
- die hen zo bemind had, 
- die hen zoveel weldaden bewezen had. 
- die op het punt stond zijn leven te geven voor hen, 
die Hem in de uiterste uren van zijn Leven  
- in de steek gelaten hadden.  
Erger nog, zij waren van Hem weggevlucht!  
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Wat een Pijn, wat een Verdriet!  
Ik zag Hem Bloed zweten en leed samen met Hem. 
Ik ondersteunde Hem in mijn moederlijke armen.  
 
Ik was onafscheidelijk van mijn Zoon.  
Zijn verdriet werd weerspiegeld in mijn Hart  
- dat vloeibaar werd door Verdriet en Liefde. 
Ik voelde deze Pijnen meer dan als waren het de mijne. 
 
Zo volgde ik Hem de gehele nacht.  
Er was geen verdriet of beschuldiging die tegen Hem geuit werd,  
die niet in mijn Hart weerklonken.  
 
In de ochtend, bij zonsopgang kon ik mij niet meer weerhouden.  
Vergezeld door de apostel Johannes, Magdalena en andere vrome 
vrouwen, wilde ik Hem stap voor stap ook fysiek volgen,  
- van het ene hof naar het andere. 
 
Mijn liefste dochter, ik hoorde het geknal van de slagen  
- die neerkwamen op het naakte Lichaam van mijn Zoon.  
Ik hoorde  
- de beschimpingen 
- het satanisch gelach en 
- de slagen die zij Hem op het Hoofd gaven  
toen zij Hem met doornen kroonden.  
 
Ik zag Hem toen Pilatus Hem, 
- misvormd en onherkenbaar aan het volk toonde. 
Ik hoorde het oorverdovende "Kruisig Hem, kruisig Hem!"  
in mijn oren.  
 
Ik zag Hem het Kruis op zijn Schouders dragen, uitgeput, vermoeid. 
Ik hield het niet meer uit en ik versnelde mijn pas 
- om Hem de laatste omhelzing te geven en 
- om zijn Gelaat, helemaal bedekt met Bloed, af te drogen.  
 
Er was echter geen genade voor ons.  
De wrede soldaten sleurden Hem verder met touwen,  
en zij lieten Hem vallen.  
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Geliefde dochter, wat een hartverscheurende Pijn,  
- mijn lieve Zoon in zoveel Pijn niet te kunnen bijstaan!  
Daarom opende elke Pijn  
- een Zee van Verdriet in mijn doorboord Hart.  
 
Uiteindelijk volgde ik Hem naar Golgotha.  
Daar werd Hij gekruisigd  
- onder onmetelijke pijnen en gruwelijke verminkingen  
en aan het Kruis omhoog geheven. 
  
Enkel toen mocht ik aan de voet van het Kruis staan,  
- om van zijn stervende Lippen  
het Geschenk te ontvangen  
- van al mijn kinderen.  
- van het recht en de zegel van mijn Moederschap over alle mensen.  
Kort daarna stierf Hij, te midden van onbeschrijfelijke krampen.  
 
De gehele natuur kleedde zich in rouw  
en treurde omwille van de Dood van haar Schepper.  
De zon weende en verduisterde. Ze trok zich terug  
- uit afschuw voor het zicht van de aarde.  
De aarde rouwde met een sterke beving. 
Zij scheurde op verschillende plaatsen open van verdriet  
- omwille van de Dood van haar Schepper.  
 
Alles weende:  
- de graven door open te gaan 
- de doden door uit het graf op te staan,  
- zelfs het voorhangsel van de tempel huilde van verdriet  
  en het scheurde.  
Allen verloren de vreugde en voelden angst en vrees.  
 
Mijn kind, uw Moeder stond versteend van verdriet. 
Ik wachtte  
- om Hem in mijn armen te nemen en  
- om Hem te verzegelen in het graf. 
 
Luister nu naar mij in mijn immens Verdriet:  
Met de Pijnen van mijn Zoon wil ik tot jou spreken  
over het grote kwaad van jouw menselijke wil.  
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Kijk naar Hem, in mijn smartelijke armen, zie hoe verminkt Hij is!  
Hij is het ware beeld van het kwaad  
- dat de menselijke wil de arme mensen aandoet.  
 
Mijn lieve Zoon wilde zoveel Pijnen lijden  
om deze wil te laten herrijzen  
- die in het laagste niveau van alle ellende gevallen was.  
 
Elke Pijn van Jezus en elk van mijn Smarten roepen hem op  
- om opnieuw te herrijzen in de Goddelijke Wil.  
 
Zo groot was onze Liefde, dat Wij  
- om deze menselijke wil in veiligheid te brengen,  
hem vulden met ons Lijden,  
tot hij erin verdronk en opgesloten was in de immense Zeeën  
- van mijn Verdriet en dat van mijn geliefde Zoon. 
 
Daarom, op deze dag van Smarten voor uw bedroefde Moeder  
- en dit alles voor jou,  
geef in ruil, uw wil in mijn handen.  
 
Dan kan ik hem in de bloedende Wonden van Jezus insluiten,  
- als de mooiste overwinning van zijn Passie en Dood, en 
- als de triomf van mijn zeer bitter Verdriet. 
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De ziel:  
 
Moeder van Smarten, uw woorden verwonden mijn hart.  
Ik ben dodelijk getroffen als ik verneem dat mijn opstandige wil  
- de oorzaak is van zoveel Lijden van Jezus en van u..  
 
Sluit mijn wil a.u.b. in de Wonden van Jezus  
- zodat ik steeds leef van Zijn Lijden en uw bittere Smarten. 
 
Praktische Wenk  
 
Om mij vandaag te eren, zal jij de Wonden van Jezus kussen  
en hierbij vijf akten van zuiver Liefde opwekken. 
 
Jij zal mij vragen om met mijn Smarten  
- uw wil in de Wonde van Zijn Hart te verzegelen. 
 
 
Gebedje 
 
“Mogen de Wonden van Jezus en het lijden van mijn Mama  
- mij de genade verlenen  
om mijn wil te laten verrijzen in de Goddelijke Wil.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  134        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

DAG 28 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. HET LIMBUS. DE VERWACHTING. DE 

OVERWINNING OP DE DOOD. DE OPSTANDING.  
 
 

De ziel tot haar Moeder Koningin: 
 
Diep bedroefde Mama, uw kind weet dat U alleen bent,  
- zonder uw geliefde Jezus.  
Ik wil dichtbij u blijven  
- om u gezelschap te houden in uw zo bittere verlatenheid 
 
Zonder Jezus wordt alles veranderd in verdriet voor U: 
de herinnering aan zijn schrijnende Pijnen,  
de zoete klank van zijn Stem die nog steeds in uw oor weerklinkt,  
de aantrekkelijke Blik van uw lieve Jezus,  
-  nu eens blij, dan verdrietig, of gezwollen met tranen,  
die uw Moederhart altijd in vervoering bracht.  
 
Nu dit alles niet meer bij u is,  
- zijn zij als scherpe zwaarden  
die uw gewond Hart doorboren. 
 
Hemelse Mama, uw lief kind wil u bij elke pijn  
- troosten,  
- een daad van medelijden geven.  
 
Ik zou nu graag Jezus willen zijn, om u  
- alle liefde, alle troost, verlichting en medelijden  
te kunnen schenken, 
- die Jezus zelf u in deze toestand van bittere verlatenheid  
zou gegeven hebben.  
 
Lieve Jezus gaf mij aan u als uw kind. 
Plaats mij daarom in uw Moederhart, in zijn Plaats. 
Ik zal dan geheel van u zijn.  
Ik zal uw tranen drogen,  
en ik zal u altijd gezelschap houden. 
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Les van de Hemelse Koningin en Moeder: 
 
Liefste kind, dankjewel voor jouw gezelschap. 
Als je wilt dat jouw gezelschap  
- voor Mij aangenaam en dierbaar is, en  
- mijn doorboord Hart verlicht, 
wil Ik  
- dat in jou de Goddelijke Wil werkt en heerst, en  
- dat jij zelfs niet één levensadem geeft aan jouw wil.  
 
Op dat moment zal Ik jou ruilen met mijn Zoon Jezus 
Want als Zijn Wil in jou is, zal ik Jezus in jouw hart voelen.  
Oh! hoe gelukkig zal ik zijn  
- om in jou de eerste vrucht te vinden  
van Zijn Pijnen en van Zijn Dood!  
 
Als ik mijn geliefde Jezus in mijn kind zal vinden, zullen  
- mijn Pijnen zullen veranderen in Vreugden, en 
- mijn Verdriet in Overwinningen. 
 
Luister nu naar mij, kind van mijn Smarten:  
toen mijn lieve zoon zijn laatste Adem uitblies,  
- daalde Hij af in het voorgeborchte: 
Hij triomfeerde en Hij bracht eer en geluk naar die gevangenis  
waarin zich bevonden: 
- alle patriarchen en profeten,  
- de eerste vader Adam,  
- lieve heilige Jozef,  
- mijn heilige ouders,  
- en allen die gered waren  
door de voorziene Verdiensten van de toekomstige Verlosser.  
 
Ik was onafscheidelijk van mijn Zoon.  
Zelfs de dood kon Hem niet van mij scheiden.  
 
In de hevigheid van mijn Smarten  
- volgde ik Hem naar het voorgeborchte. 
Ik was toeschouwer van het feest, van de dankbetuigingen,  
- die deze hele grote menigte mensen aan mijn Zoon gaven. 
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Hij had zoveel geleden en zijn eerste stap was naar hen toe:  
- om hen zalig te maken en  
- om hen samen met Zichzelf naar de hemelse Glorie te brengen.  
 
Toen Hij stierf, begonnen veroveringen en Glorie  
- voor Jezus en  
- voor allen die Hem liefhadden.  
 
Lief kind, dit is een zinnebeeld, nl.  
als de mens zijn wil doet sterven  
- door vereniging met de Goddelijke Wil,  
beginnen  
- veroveringen van Goddelijke Orde,  
- Glorie en Vreugde, zelfs te midden van de grootste smarten. 
 
De ogen van mijn ziel volgden mijn Zoon.  
Ik verloor Hem nooit uit het oog.  
 
Tijdens die drie dagen waarin Hij begraven was,  
- voelde ik tegelijkertijd zo’n verlangen om Hem te zien opstaan,  
dat ik in mijn vurige Liefde bleef herhalen:  
"Sta op, mijn Glorie! Sta op, mijn Leven!"  
 
Mijn verlangens waren intens, mijn verzuchtingen vurig,  
- zodanig dat ik mij verteerd voelde. 
 
Intussen zag ik dat mijn lieve Zoon,  
- in triomf uit het voorgeborchte kwam, 
vergezeld door die grote menigte mensen,  
- en zich naar het graf begaf.  
 
Het was de dageraad van de derde dag. 
Zoals de hele natuur over Hem geweend had, 
- zo verheugde zij zich nu. 
 
Zozeer zelfs, dat de zon haar koers vervroegde,  
om aanwezig te zijn bij de Daad waarin mijn Zoon her-opstond.  
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O Wonder! Vooraleer Hij verrees,  
toonde Hij die menigte zielen zijn meest heilige Mensheid: 
- bloedend, gewond, verminkt.  
zoals Zij was toegetakeld uit Liefde voor hen en voor allen.  
 
Allen waren ontroerd. 
Zij bewonderden  
- de overmaat van zijn Liefde en 
- het grote Wonder van de Verlossing. 
 
Nu, mijn kind, hoe graag wou ik dat je aanwezig was,  
- op het ogenblik dat mijn Zoon verrees.  
 
Hij was één en al Majesteit. 
Zijn Godheid, verenigd met zijn Ziel,  
- verspreidde Zeeën van Licht en betoverende Schoonheid,  
die Hemel en aarde vulden.  
 
Hij was Overwinnaar. 
Met Zijn Macht, beval Hij aan Zijn dode Mensheid  
- om Zijn Ziel opnieuw te ontvangen, en 
- om op te staan, triomfantelijk en glorievol, tot onsterfelijk Leven.  
 
Wat een plechtige Daad!  
Mijn lieve Jezus zegevierde over de Dood en Hij zei:  
"Dood, jij zult niet langer dood zijn - maar Leven." 
 
Met deze triomferende Daad, 
plaatste Hij het zegel dat Hij Mens en God was. 
 
Met Zijn Opstanding, bevestigde Hij  
- Zijn Leer,  
- Zijn Wonderen, 
- het leven van de Sacramenten, en  
- het gehele Leven van de Kerk.  
 
Niet alleen dit, maar Hij verkreeg de triomf over de menselijke wil,      
- verzwakt en bijna uitgeblust in het goede, 
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om het Leven van de Goddelijke Wil, die de mensen  
- de volheid van Heiligheid en van alle Goederen bracht,  
over hem te laten zegevieren.  
 
Tegelijkertijd, legde Hij door Zijn Opstanding,  
het Zaad van Opstanding tot eeuwige Glorie in de lichamen.  
  
Mijn kind, de verrijzenis van mijn Zoon  
- omsluit alles,  
- zegt alles,  
- bevestigt alles, en  
- is de meest plechtige Daad  
die Hij verrichtte uit Liefde voor de mensen. 
 
Mijn kind, luister nu naar Mij. 
Ik wil tot jou spreken als een Mama die haar kind zeer bemint. 
Ik wil je zeggen wat het betekent om de Goddelijke Wil te doen  
en erin te leven.  
 
Mijn Zoon en Ik geven jullie het voorbeeld.  
Ons leven was bezaaid  
- met pijnen, met armoede, met vernederingen, 
zodanig dat ik mijn geliefde Zoon zag sterven van de Pijnen. 
 
Maar in dit alles was de Goddelijke Wil aanwezig.  
Hij was het Leven van onze Pijnen. 
We voelden ons triomferen en overwinnen,  
- in die mate dat zelfs de dood in Leven veranderde. 
 
Zozeer zelfs, dat bij het zien van het grote goed, 
- Wij onszelf vrijwillig blootstelden aan lijden.  
De Goddelijke Wil was in Ons en 
niemand kon zich aan Hem, noch aan Ons opdringen.  
 
Het lijden lag in onze macht. 
Wij riepen het aan als voedsel en triomf van de Verlossing,  
- om de gehele wereld het Goede te kunnen brengen. 
 
Nu, lief kind, als jouw leven en jouw pijnen de Goddelijke Wil...  
- als hun centrum van leven hebben, 
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Wees er dan van overtuigd dat de lieve Jezus 
jou en jouw pijnen zal gebruiken...  
- om hulp, licht en genade te geven aan het hele universum.  
 
Wees daarom moedig. 
Overal waar de Goddelijke Wil regeert, doet Hij grote dingen.  
 
Reflecteer jezelf In alle omstandigheden  
- in Mij en in jouw lieve Jezus,  
en ga voorwaarts! 
 
 
De ziel: 
Heilige Mama, als U mij helpt  
en mij als Hemelse beschermster beschut onder uw mantel,  
- zal ik al mijn pijnen zeker kunnen omzetten in “Wil van God”. 
 
Ik zal U stap voor stap navolgen  
- langs de eindeloze wegen van het Opperste Fiat. 
Ik weet immers dat uw beminnelijke Moederliefde en uw Kracht  
- mijn wil zullen overwinnen. 
U zal hem in uw macht houden  
en hem uitwisselen met de Goddelijke Wil.  
 
Mijn Mama, ik vertrouw mezelf daarom aan U toe,  
en ik leg mijzelf in uw armen. 
 
Praktische Wenk: 
Je zal om Mij vandaag te eren, zeven keer zeggen:  
"Niet mijn wil, maar de Uwe geschiedde". 
 
Jij zult Mij mijn Smarten offeren,  
om Mij de Genade te vragen  
- dat jij altijd de Goddelijke Wil mag doen. 
 
Gebedje: 
“Mijn Mama, omwille van de opstanding van uw Zoon,  
laat mij opnieuw verrijzen in de Wil van God.” 
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DAG 29 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. HET UUR VAN DE TRIOMF. 
VERSCHIJNINGEN VAN JEZUS. DE GEVLUCHTE LEERLINGEN 

SCHAREN ZICH ROND DE H. MAAGD ALS ARK VAN HET HEIL EN 

DE VERGIFFENIS. DE HEMELVAART VAN JEZUS. 
 
De ziel tot haar Moeder Koningin: 
 
Bewonderenswaardige Moeder, ik kom opnieuw bij U,  
- op de knieën van mijn Mama,  
Ik kom om met u samen te zijn  
- bij het Feest en de Triomf van de Opstanding van onze lieve Jezus.  
 
Hoe mooi bent u vandaag! 
- één en al lieflijkheid,  
- één en al zoetheid,  
- één en al vreugde.  
Het is alsof ik u samen met Jezus zie verrijzen.  
 
Heilige Mama, bij zoveel vreugde en triomf,  
vergeet a.u.b. uw kind niet.  
 
Sluit het zaad van de Verrijzenis van Jezus in mijn ziel in,  
zodat ik, hierdoor.  
- terug volledig in de Goddelijke Wil kan verrijzen en  
- altijd samen met u en mijn lieve Jezus kan leven. 
 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Gezegend kind van mijn Moederhart,  
Mijn vreugde en mijn triomf bij de Verrijzenis van mijn Zoon  
waren zeer groot!. 
Ik voelde mij herboren en herrezen in Hem.  
 
Al mijn Smarten  
- veranderden in Vreugde en in Zeeën van Genaden, van Licht, van 
Liefde, van Vergeving voor de mensen , en 
- legden mijn Moederschap over al mijn kinderen,  
die Jezus aan mij gegeven had, bezegeld door mijn Smarten. 
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Lief kind, luister nu naar Mij:  
na de dood van mijn Zoon trok Ik mij terug in het cenakel,  
samen met de geliefde Johannes en Magdalena.  
 
Mijn Hart werd echter doorboord omdat alleen Johannes bij Mij was.  
In mijn verdriet zei Ik: "En de andere apostelen - waar zijn zij?" 
 
Toen zij hoorden dat Jezus gestorven was,  
- werden zij geraakt door een speciale Genade. 
Zij waren getroffen en weenden.  
 
De éne na de andere van de gevluchte apostelen,  
kwam naar mij terug. Zij omgaven mij zoals een kroon.  
Onder tranen en zuchten vroegen zij mij om vergiffenis omdat zij  
- zo lafhartig hun meester verlaten hadden  
- en van Hem weggevlucht waren. 
 
Ik nam hen moederlijk op in de ark “van toevlucht en heil”  
van mijn Hart. 
Ik verzekerde allen van de vergiffenis van mijn Zoon,  
en moedigde hen aan om geen angst te hebben  
 
Ik zei hen dat hun lot in mijn handen lag.  
Jezus had mij immers allen als kinderen toevertrouwd  
en ik erkende hen ook als mijn kinderen.  
 
Gezegende dochter,  
je weet dat ik bij de Verrijzenis van mijn Zoon aanwezig was. 
 
Ik heb dit echter aan niemand verteld. 
Ik wachtte dat Jezus zelf zich zou openbaren,  
en tonen dat Hij glorievol en triomferend verrezen was. 
 
De eerste die de Verrezen Jezus zag, was de gelukkige Magdalena  
en daarna de vrome vrouwen.  
 
Allen kwamen bij mij en berichtten mij dat zij de Verrezen Jezus 
gezien hadden, dat het graf leeg was.  
Ik luisterde naar allen.  
Triomferend versterkte ik hen in het geloof van de Verrijzenis. 
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Tegen de avond hadden bijna alle apostelen Hem gezien.  
Allen jubelden omdat zij apostel van Jezus geweest waren.  
Wat een veranderd tafereel, lieve dochter! 
 
Het symboliseert levendig de treurige onstandvastigheid  
van diegene die zich laat beheersen door de eigen wil.  
 
Het was inderdaad de eigen wil  
- die de apostelen deed vluchten  
zodat zij hun Heer verlieten en een zodanige angst hadden  
- dat zij zich verstopten en  
- dat zij Hem zelfs loochenden, zoals Petrus deed 
 
Indien de Goddelijke Wil in hen geregeerd had,  
- zouden zij nooit van hun Meester weggevlucht zijn.  
Zij zouden moedig en triomferend, nooit van zijn Zijde geweken zijn. 
En zij hadden zich vereerd gevoeld, hun eigen leven te geven  
om Hem te verdedigen.  
 
Dierbare dochter,  
mijn verrezen Zoon bleef veertig dagen op aarde.  
 
Hij verscheen zeer dikwijls aan de apostelen en de leerlingen  
om hen te versterken 
- in hun geloof en 
- in de zekerheid van zijn Opstanding.  
 
Als Hij niet bij de apostelen was,  
- dan bleef Hij bij zijn mama in het cenakel,  
omgeven door de zielen die Hij uit het Limbus bevrijd had. 
 
Op het einde van de veertig dagen,  
onderrichtte Jezus de apostelen voor de laatste keer 
En Hij vertrouwde hen toe aan zijn Moeder als Gids en lerares.  
 
Hij beloofde de komst van de H. Geest. 
 
Terwijl Hij ons zegende, klom Hij omhoog naar de Hemel,  
- samen met de grote menigte van zielen  
die Hij uit het Limbus meegenomen had.  
 



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  143        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

Allen die daar stonden, een groot aantal, zagen Hem opstijgen. 
Wanneer Hij in de hoogte aankwam,  
onttrok een wolk van Licht Hem aan hun blikken.  
 
Mijn dochter, ik, je moeder, volgde Hem in de Hemel  
en woonde het grote Feest bij van de Hemelvaart.  
Het hemels Vaderland was voor mij niet vreemd. 
En zonder mij zou het Feest van de Hemelvaart van mijn Zoon  
niet volkomen geweest zijn.  
 
Nu nog een woordje aan jou, dierbare dochter.  
Alles wat je gehoord en bewonderd hebt,  
was niets anders dan de Macht van de Goddelijke Wil,  
- die in mij en in mijn Zoon werkte.  
 
Daarom wens ik vurig  
- om het werkende Leven van de Goddelijke Wil in jou in te sluiten 
Het is een werkzaam Leven.  
 
Alle mensen bezitten de Goddelijke Wil.  
Maar het grootste deel onderdrukt en “wurgt” Hem  
en maakt Hem tot zijn eigen dienaar.  
 
Terwijl Hij Wonderen van Heiligheid en Genade kan bewerken,  
en Werken die getuigen van zijn Macht,  
wordt Hij door de mensen met gebonden Handen  
- tot werkeloosheid gedwongen,  
zonder zijn Macht te kunnen ontplooien. 
 
Wees daarom aandachtig. 
Werk met al jouw krachten mee opdat  
- de Hemel van de Goddelijke Wil zich in jou kan uitbreiden, en  
- Hij met zijn Macht doet wat Hij wil en hoe Hij het wil. 
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De ziel 
 
Heiligste Mama, 
uw prachtige lessen maken mij zo blij.  
Hoezeer verlang ik ernaar dat de Goddelijke Wil in mijn ziel leeft.  
Ook ik wil onafscheidbaar zijn van mijn Jezus en van u, mijn mama.  
 
En om dit te verzekeren,  
sluit mijn wil a.u.b. op in uw Moederhart.  
En geef hem mij a.u.b. nooit terug,  
- zelfs niet als u ziet dat het mij veel moeite kost. 
  
Op deze manier zal ik veilig zijn. 
Anders zal alles slechts bij woorden blijven, zonder daden.  
Daarom vertrouw ik mij volledig aan u toe.  
Ik stel al mijn hoop op u.  
 
 
Praktische wenk 
 
Om mij vandaag te eren, zal je drie kniebuigingen maken 
ter ere van de Hemelvaart van mijn Zoon.  
Je zal vragen dat Hij je laat verrijzen in de Goddelijke Wil. 
 
Gebedje 
 
“Lieve Mama, door uw kracht,  
triomfeer in mijn ziel en laat mij steeds leven in de Goddelijke Wil.” 
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DAG 30 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. GIDS EN LERARES VAN DE APOSTELEN. 
ARK VAN TOEVLUCHT. NEDERDALING VAN DE H. GEEST.  
 
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder: 
 
Soevereine Koningin van de Hemel, ik kom opnieuw bij U.  
Ik voel mij zo tot u aangetrokken dat ik de minuten aftel,  
en wacht tot uw hoogste Majesteit mij roept, om mij de prachtige 
verrassingen van uw moederlijke Lessen te geven.  
 
Uw Moederliefde brengt mij in vervoering. 
Ik weet dat u van mij houdt, en dit maakt mij zeer blij. 
 
Ik vertrouw erop dat u, mijn moeder, mij zoveel Liefde zal geven, 
zoveel Genade, en mijn menselijke wil zodanig zal raken,  
dat de Goddelijke Wil  
- haar Zeeën van Licht kan uitbreiden in mijn ziel, en  
- het zegel van haar Fiat in al mijn daden plaatst.  
 
Heilige Mama, laat mij a.u.b. nooit meer alleen! 
Laat de Heilige Geest in mij neerdalen,  
zodat Hij alles verwijdert wat niet Goddelijke Wil is,.  
 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Mijn gezegend kind, jouw woorden weerklinken in mijn Hart. 
Ik ben erdoor geraakt en ik stort Mijzelf in jou uit  
- met mijn Zeeën van Genaden.  
Zij stromen naar jou, mijn kind,  
- om jou het Leven van de Goddelijke Wil te geven.  
 
Als jij Mij trouw bent, zal Ik je niet meer verlaten. 
Ik zal altijd bij jou zijn,  
- om jou het voedsel van de Goddelijke Wil te geven  
in elk van jouw daden, woorden en hartslagen. 
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Mijn kind, luister nu naar Mij:  
 
Ons hoogste Goed, Jezus is naar de Hemel omhoog gestegen.  
Hij bidt daar voortdurend tot zijn hemelse Vader voor zijn kinderen, 
broers en zussen, die Hij op de aarde achtergelaten heeft.  
Vanuit het hemels Vaderland waakt Hij over allen.  
Niemand ontgaat zijn Blik. 
 
Zijn Liefde is zo groot  
- dat Hij zijn Moeder nog op de aarde laat verblijven  
als troost, hulp, lerares en gids van Zijn en mijn kinderen. 
  
Nadat mijn Zoon naar de Hemel omhoog gestegen was,  
bleef ik samen met de Apostelen in het cenakel  
en wachtte op de nederdaling van de H. Geest. 
 
Wij baden samen en zij omringden mij als een kroon.  
Zij deden niets zonder mijn advies.  
Zij luisterden zeer aandachtig, telkens ik sprak  
- om hen te onderrichten of 
-  om een anekdote uit het leven van mijn Zoon te vertellen,  
die zij niet kenden, 
bv de details van zijn Geboorte,  
- zijn kindertranen,  
- zijn liefdevolle aard, 
- de gebeurtenissen in Egypte,  
- de vele wonderen tijdens het verborgen Leven in Nazareth. 
 
Zij waren zeer ontroerd bij het horen van  
- zovele verrassende details en 
- zovele onderrichtingen die Hij mij gegeven had voor hen.  
 
Mijn Zoon had immers weinig of niets van Zichzelf  
aan de apostelen verteld.  
Hij gaf mij de opdracht  
- om hen te laten weten hoe zeer Hij hen had liefgehad en  
- om al de details te vertellen die enkel zijn Mama kende.  
 

Mijn dochter,  
ik was tussen de apostelen meer als de zon die hen verlichtte.  
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Voor hen was ik het Anker, het Stuur, de Ark,  
waar zij toevlucht en veiligheid vonden in elk gevaar. 
 
Ik kan zeggen: 
- dat de jonge kerk op mijn moederlijke knieën geboren is, 
- dat mijn armen de Ark vormen, waarin ik hen naar een veilige 
haven bracht en nog altijd breng.  
 
Intussen kwam de dag dat de H. Geest,  
- zoals door mijn Zoon beloofd,  
neerdaalde in het cenakel.  
Wat een verandering gebeurde op deze pinksterdag, mijn dochter! 
 
Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen  
- nieuwe Kennis, onoverwinnelijke Sterkte, brandende Liefde.  
Een nieuw leven  
- begon in hen en  
- maakte hen onbevreesd en moedig.  
 
Zij trokken rond in de ganse wereld  
- om de Verlossing bekend te maken en 
- om hun leven te geven voor hun Meester.  
Ik bleef bij de geliefde Johannes. En toen de storm van de 
vervolgingen begon, was ik gedwongen Jerusalem te verlaten. 
 

Mijn liefste dochter, ik ben nog altijd de Lerares in de Kerk.  
Alles is haar door mij geschonken.  
Ik kan zeggen  
- dat ik mij volledig inzet voor mijn kinderen, en  
- dat ik hen voed met mijn Moedermelk.  
 
In deze tijden wil ik hen  
- een zeer speciale blijk van Liefde geven, en  hen tonen  
hoe mijn gehele leven gestalte kreeg  
- in het Rijk van de Goddelijke Wil.  
 
Daarom nodig ik jou uit  
- om op de knieën en in de armen van uw mama te komen, 
die jou zoals in een ark in veiligheid zal laten leven  
- in de Zee van de Goddelijke Wil. 
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Een grotere genade kan ik je niet schenken!  
 

Ik vraag je vriendelijk om uw moeder tevreden te stellen.  
Kom en leef in dit zo heilig Rijk! 
 
En wanneer je merkt dat jouw wil iets wil,  
kom dan en vlucht in de veilige ark van mijn armen en zeg Mij: 
“Mama, mijn wil gaat mij verraden: ik geef hem aan u.  
Zo kan u in zijn plaats de Goddelijke Wil leggen.” 
 

Hoe gelukkig zal ik zijn als ik kan zeggen: 
“Mijn dochter is volledig van mij,  
omdat zij in de Goddelijke Wil leeft.”  
 
Ik zal de heilige Geest in jouw ziel laten neerdalen, zodat Hij 
- al het menselijke in jou zal verteren, 
- met zijn verfrissende Adem over jou zal heersen  
en jou in de Goddelijke Wil zal bevestigen. 
 

De ziel  
Goddelijke Lerares, ik voel mijn hart zo bedroefd dat ik uw 
moederhanden bevochtig met mijn tranen.  
Ik vrees immers dat uw onderrichtingen en uw moederlijke zorgen  
voor mij nutteloos zullen zijn.  
 
Mijn lieve mama, help mij, versterk mij en verdrijf mijn angsten.  
Ik geef mij over in uw armen om zeker in de Goddelijke Wil te 
kunnen leven. 
 
Praktische Wenk: 
Vandaag, om Mij te eren, zal je zeven "Eer aan de Vader" bidden 
ter ere van de Heilige Geest,  
Je zal Mij vragen dat Zijn Gaven opnieuw mogen uitgestort worden  
over de gehele Heilige Kerk. 
 
Gebedje:  
“Hemelse Mama,  
giet het vuur en de vlammen van de Heilige Geest in mijn hart,  
zodat alles in mij, wat niet Gods Wil is,  
- verteerd en weggebrand wordt.”  
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DAG 31 - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET KONINKRIJK VAN 

DE GODDELIJKE WIL. OVERGANG VAN DE AARDE NAAR DE 

HEMEL. GELUKKIGE BINNENKOMST. HEMEL EN AARDE VIEREN 

DE NIEUW AANGEKOMENE. 
 
De ziel tot haar Glorieuze Koningin: 
 
Mijn lieve hemelse Mama,  
ik ben opnieuw terug in uw moederlijke armen.  
Ik kijk naar U en ik zie een zoete glimlach op uw lippen verschijnen.  
 
Vandaag bent U helemaal in feeststemming. 
U lijkt mij iets te willen vertellen en uw kind iets te willen 
toevertrouwen dat mij nog meer zal verrassen.  
 
Heilige Mama, a.u.b.! Raak met uw Moederhanden  
mijn geest aan en maak mijn hart leeg, opdat ik  
- uw heilige leer kan begrijpen en  haar in praktijk kan brengen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Liefste kind, vandaag is uw Mama in feeststemming. 
Ik wil je immers spreken over mijn vertrek van de aarde naar de 
Hemel, op de dag, dat ik de vervulling van de Goddelijke Wil op 
aarde voltooide.  
 
In feite was er niet één ademhaling, noch hartslag, noch handeling  
in Mij, waarin de Goddelijke Fiat niet zijn volledige werking had. 
Dit verfraaide Mij, verrijkte Mij, heiligde Mij zozeer,  
dat zelfs de engelen verrukt bleven. 
 
Welnu, vooraleer Ik naar het Hemelse Vaderland vertrok,  
ben ik met mijn geliefde Johannes naar Jeruzalem teruggekeerd.  
 
Dit was de laatste keer dat ik in een sterfelijk lichaam  
op de aarde reisde.  
De gehele Schepping leek dit te beseffen  
en wierp zich aan mijn voeten neer,  
- ook de vissen in de zee waarover ik voer,  
- ook de kleinste vogeltjes.  
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Allen wilden de zegen ontvangen van hun Koningin.  
Ik zegende hen en gaf hen de laatste afscheidsgroet.  
 
Zo kwamen wij aan in Jeruzalem en ik trok mij terug in een woning, 
waar Johannes mij heenbracht.  
Ik bleef daar zonder deze nog te verlaten. 
 
Gezegend kind, weet dat ik in mezelf  
- een zo groot liefdes-martelaarschap begon te voelen,  
- een zo vurig verlangen  
om met mijn Zoon in de Hemel verenigd te worden.  
 
Ik werd erdoor verteerd. Ik werd ziek van Liefde en verloor het 
bewustzijn door de zo sterke Liefde. 
 
Ik had voordien nooit enige ziekte gekend,  
- noch de kleinste ongesteldheid.  
Ik was immers ontvangen zonder erfzonde  
en mijn menselijke natuur leefde in de Goddelijke Wil.  
Hierdoor was het zaad van het natuurlijk kwaad niet aanwezig. 
 
Het Lijden dat ik kende, was enkel bovennatuurlijk.  
En deze Pijnen lieten mij toe om vele kinderen in veiligheid te 
brengen in mijn Hart. 
Onvruchtbaarheid was Mij onbekend …  

 

Ik was gedurende mijn gehele leven begeleid door Lijden,  
maar deze Pijnen waren allen van bovennatuurlijke aard.  
 
Zij betekenden voor uw hemelse Mama triomfen en eerbetuigingen. 
Zij bewerkten dat mijn Moederschap niet onvruchtbaar was 
maar gezegend met vele kinderen. 
 
Zie je nu, mijn dochter,  
wat het betekent in de Goddelijke Wil te leven? 
 
Je verliest het zaad van het natuurlijk kwaad,  
- die geen eer en overwinningen,  
maar zwakheden, ellende en nederlagen met zich meebrengt. 
 
Liefste dochter, luister naar het laatste woord van uw Mama.  
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Zij staat op het punt de Hemel binnen te gaan.  
Ik kan niet blij zijn als mijn dochter niet in veiligheid is.  
 
Vooraleer ik ga,  
- wil Ik jou mijn testament geven en  
- wil Ik jou als bruidsschat dezelfde Goddelijke Wil achterlaten, 
die uw Moeder bezat.  
 
Deze Goddelijke Wil heeft mij zozeer begenadigd  
dat Ik hierdoor  
- Moeder van het Woord werd,  
- de Heerseres en de Koningin van Jezus’ Hart en  
- de Moeder en Koningin van allen … 
 
Liefste dochter, dit is de laatste dag van de maand,  
die aan Mij toegewijd is. 
Ik heb je met Moederliefde verteld  
- wat de Goddelijke Wil in mij bewerkt heeft, 
- het Grootse dat Hij volbrengt, 
- wat het betekent zich door Hem te laten beheersen, en ook  
- over het zware kwaad van de menselijke wil. 
 
Denk je dat dit alleen was om jou een mooi verhaal te brengen? 
Neen, neen. 
Als uw Moeder spreekt, wil Zij ook iets geven.  
In de gloed van mijn Liefde en met elk woord, dat Ik sprak,  
heb Ik jouw ziel vastgebonden aan het Goddelijk Fiat. 
 
En Ik heb zonder ophouden de bruidsschat voorbereid,  
- waarmee jij rijkelijk zal leven, 
- gelukkig en begiftigd met goddelijke Sterkte.  
 
Lief kind, nu ik op het punt sta te vertrekken,  
aanvaard mijn testament!  
 
Moge jouw ziel het papier zijn, waarop ik schrijf  
- met de gouden pen van de Goddelijke Wil en  
- met de inkt van mijn vurige Liefde.  
 
Dit alles zal het grote geschenk van de bruidsschat bevestigen. 
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Gezegend kind,  
verzeker Mij nu dat jij je eigen wil nooit meer zal doen.  
Plaats jouw hand op mijn moederlijk Hart en beloof mij,  
dat jij je wil in mijn Hart opsluit.  
Ik zal hem meenemen naar de Hemel als een triomf. 
 
Lief kind, luister naar het laatste woord van uw Moeder,  
- die sterft van zuivere Liefde. 
 
Ontvang mijn laatste Zegen als de zegel  
van het Leven van de Goddelijke Wil, die Ik in jou achterlaat.  
Hij zal voor jou een Hemel zijn,  
- uw Zon,  
- uw Liefde-zee en  
- uw Oceaan van Genade. 
 
Gedurende deze laatste ogenblikken wil uw hemelse Moeder  
- je in de Liefde verdrinken en  
- zichzelf in jou uitstorten.  
De voorwaarde is, dat jij belooft dat je liever wil sterven,  
- dan nog één enkele handeling of daad  
te verrichten met jouw eigen wil.  
 
Mijn kind, beloof me dit nu.  
 
De ziel: 
 
Heilige Mama, in mijn groot verdriet, zeg ik het U wenend:  
Als U ziet dat ik op het punt sta één daad met mijn eigen wil te doen,  
- laat mij dan sterven. 
 
Kom zelf om mijn ziel in uw armen te nemen,  
- en neem mij op bij u. 
 
Met mijn hart beloof ik, zweer ik, nooit meer mijn wil te doen! 
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DE KONINGIN VAN DE LIEFDE: 

 
Hoezeer verheug ik mij!  
Ik kon Mij niet veroorloven over mijn Opname in de Hemel vertellen 
zonder vooraf zeker te zijn  
- dat mijn dochter op de aarde achterblijft  
in het bezit van de Goddelijke Wil. 
 
Wees ervan overtuigd dat Ik je vanuit de Hemel niet verlaat  
en je niet als wees achterlaat. Ik zal je in alles leiden.  
Aanroep mij, zowel in grote als in kleine noden.  
Ik ben onmiddellijk bij jou om je als Moeder bij te staan. 
 
 
Lief kind, luister nu naar Mij.  
Ik was ziek en zwak van Liefde.  
Om de Apostelen en ook Mijzelf te troosten,  
zorgde het Goddelijk Fiat op wonderbare wijze ervoor, 
- dat op het moment dat Ik naar de Hemel vertrok,  
alle Apostelen, op één na, Mij als een kroon omringden.  
 
Het hart van allen brak en zij weenden bittere tranen.  
Ik troostte hen allen  
en ik beval hen op bijzondere wijze de jonge Kerk aan.  
Ik gaf allen mijn Moederzegen  
en hiermee liet ik in hun harten de vaderliefde voor de zielen achter. 
 
Mijn dierbare Zoon kwam en ging zonder ophouden  
- van en naar de Hemel. 
Hij kon zijn Mama niet meer missen. 
 
Terwijl ik mijn laatste adem van pure Liefde uitblies  
- in de eindeloosheid van de Goddelijke Wil,  
ontving mijn Zoon mij in zijn Armen en nam mij mee naar de Hemel, 
- te midden van de engelenkoren die hun Koningin lof toezongen. 
 
Ik kan zeggen dat de Hemel zich leegmaakte  
om Mij tegemoet te komen.  
Allen juichten Mij toe. 
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Als zij Mij zagen waren zij in vervoering en vroegen zich af in koor:  
 
"Wie is zij, die uit het ballingsoord komt,  
helemaal toegewijd aan haar Heer?  
- zo mooi, zo heilig, met de scepter van Koningin in de hand?  
Haar Grootheid is zo subliem  
dat de hemelen zich buigen om haar te ontvangen! 
 
“Geen enkel ander schepsel betrad ooit deze hemelse regionen,  
- zo getooid en bevallig,  
- zo voortreffelijk en machtig.  
God zelf vond in haar zoveel welgevallen dat zij boven alle mensen 
en engelen verheven werd.”  
 
Mijn kind, wil jij weten wie zij is  
- voor wie de gehele Hemel lof zingt en in vervoering is? 
Ik ben ‘Zij die nooit Haar eigen wil deed’.  
 
De Goddelijke Wil woonde in zo’n volheid in mijn ziel, dat Hij  
- de mooiste Hemelen, de meest schitterende Zonnen,  
- zeeën van Schoonheid, Liefde en Heiligheid  
in Mij kon uitbreiden.  
 
En met deze, kon ik  
- aan allen Licht, Liefde, Heiligheid schenken en  
- allen en alles in mijn Hemel insluiten. 
 
Deze zo grote Wonderen waren het Werk van de Goddelijke Wil  
die in Mij werkzaam was. 
 
Ik was de enige mens die in de Hemel binnenkwam  
- die de Goddelijke Wil zo vervuld had  
als dit in de Hemel gedaan wordt, en 
- die zijn Rijk in mijn ziel gevormd had. 
 
Toen het gehele Hemels Hof Mij zag,  
werden zij van verbazing geslagen. 
 
Als zij naar Mij keken, vonden zij Mij Hemel. 
Als zij nog eens naar Mij keken, vonden zij Mij Zon.  
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Niet in staat hun blik van Mij af te wenden,  
keken zij dieper naar Mij, en 
- zagen zij mij Zee,  
- vonden in Mij ook de helderste Aarde van mijn Mensheid,  
met de mooiste bloemen.  
 
Vol vreugde riepen zij uit:  
 
Hoe mooi is zij!  
Alles is in haar aanwezig. Niets ontbreekt haar! 
Onder alle Werken van de Schepper  
is zij het enige volmaakte Werk van de gehele Schepping!" 
 
Gezegende dochter,  
weet dat dit het eerste Feest was dat in de Hemel  
ter ere van de Goddelijke Wil gevierd werd,  
- die zo grote Wonderen in zijn schepsel bewerkt had.  
 
Zo vierde het gehele hemelse Hof bij mijn intrede in de Hemel  
- al het Mooie en het Grote  
dat het Goddelijk Fiat in een schepsel kan bewerken.  
 
Sindsdien hebben zich deze feesten niet herhaald. 
 
Daarom wenst uw Moeder zozeer 
- dat de Goddelijke Wil op een absolute wijze in de zielen regeert 
zodat Hij 
- zijn grote Wonderwerken kan herhalen 
- zijn heerlijke feesten kan hernieuwen. 
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De ziel 
 
Mama, Koningin van de Liefde, verheven Heerseres,  
wend uw meelevende blik, 
vanuit de Hemel, waar u vol glorie heerst, 
naar de aarde. 
Heb medelijden met mij. 
 
Ik heb mijn lieve mama zozeer nodig! 
Zonder u is er geen leven in mij. 
Alles is wankelbaar zonder mijn mama.  
 
Laat mij daarom halverwege niet alleen. 
Maar blijf mij verder leiden,  
- tot alles voor mij omgevormd is in Goddelijke Wil.  
Zo kan Zijn Leven en Zijn Rijk in mij groeien.  
 
 
Praktische wenk 
 
Vandaag zal je Mij eren door driemaal het ‘Eer aan de Vader’  
te bidden tot de Heilige Drie - Eenheid. 
 
Jij zal Hen in mijn naam bedanken,  
voor de grote eer die Ik ontving bij mijn Opname in de Hemel. 
 
Je zal Mij vragen om jou bij te staan in het uur van jouw dood. 
 
Gebedje 
 
“Hemelse Mama, Sluit a.u.b. mijn wil op in uw Hart. 
En laat de Zon van de Goddelijke Wil in mijn ziel schijnen.”   
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OFFERANDE VAN DE MENSELIJKE WIL  

AAN DE HEMELSE KONINGIN 

 
 
Liefste Mama, hier ben ik, neergeknield, aan de voet van uw Troon. 
Ik ben uw klein kind. 
Ik wil u al mijn kinderliefde geven. 
 
Als uw kind, wil ik u brengen:  
- alle kleine offers, 
- alle gebedjes, 
- mijn beloften om nooit mijn wil te doen,  
die ik zoveel keer gedaan heb gedurende deze maand,  
- vol van genaden.  
 
Ik maak er een kroon mee. Ik wil die op uw schoot leggen, 
- als bewijs van liefde en dankbaarheid voor u, mijn Mama. 
 
Maar dit is niet genoeg.  
Ik zou graag hebben dat u haar in uw handen neemt,  
als teken dat u mijn geschenk aanvaardt. 
Wanneer uw moederlijke vingers haar aanraken,  
verander haar dan in vele zonnen,  
- minstens zo vaak als ik geprobeerd heb  
om de Goddelijke Wil te doen in mijn kleine handelingen. 
 
Ah! Moeder Koningin, uw kind wil U huldigen  
met het licht van de meest schitterende zonnen. 
Ik weet dat u veel van deze zonnen heeft,  
- maar het zijn niet de zonnen van uw kind. 
 
Ik wil u de mijne geven,  
- om u te zeggen dat ik van u hou, en  
- om u te binden om van mij te houden.  
 
Heilige Mama, u glimlacht naar mij.  
Eén en al Goedheid, aanvaardt u mijn geschenk. 
Ik dank u met geheel mijn hart.  
Ik wil u vele dingen vertellen. 
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Ik wil mijn pijnen, mijn angsten, mijn zwakheden, mijn gehele wezen 
insluiten in uw moederlijk Hart, als mijn toevluchtsoord. 
Ik wil mijn wil aan u toewijden.  
 
Mijn Mama, aanvaard dit alstublieft! 
Maak er  
- een triomf van genade van, en  
- een plaats waar de Goddelijke Wil zijn Koninkrijk kan uitbreiden.  
 
Mijn wil, toegewijd aan u, 
- zal ons onafscheidelijk maken, en  
- en ons steeds samen houden.  
De deuren van de Hemel zullen voor mij niet gesloten zijn,  
- omdat ik mijn wil aan u toegewijd heb,  
en u mij de uwe in ruil zal geven..  
 
Ofwel zal mijn Mama bij haar kind op aarde blijven,  
Ofwel zal uw kind bij haar Mama in de Hemel gaan wonen.  
Hoe gelukkig zal ik zijn! 
 
Liefste mama, luister, 
om de toewijding van mijn wil aan U plechtiger te maken, roep ik  
- de Heilige Drie-Eenheid,  
- alle engelen,  
- alle heiligen, 
en voor allen verklaar ik, met een eed,  
dat ik mijn wil plechtig toewijd aan mijn Hemelse Mama. 
 
Soevereine Koningin, als de bezegeling,  
vraag ik U nu om uw heilige Zegen, voor mijzelf en voor allen.  
 
Moge uw Zegen de hemelse dauw zijn die neerdaalt  
- op zondaars om hen te bekeren, en  
- op de bedroefden om hen te troosten.  
Moge hij neerdalen op de gehele wereld  
- en haar veranderen in goedheid. 
Moge hij neerdalen op de zielen in het vagevuur en  
- en het vuur doven dat hen verbrandt.  
Moge uw moederlijke Zegen 
- de belofte van redding zijn voor alle zielen! 
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BIJLAGE 
 
 
 
De volgende zes lessen en meditaties  
zijn door Luisa later geschreven. 
 
Ze werden opgenomen in het boek  
 
"De Koningin van de Hemel  
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil"  

 
uitgegeven in 1937  
onder de leiding van Luisa's biechtvader, pater Benedetto Calvi.  
 
Zij worden hieronder als bijlage toegevoegd.  
 
 
 
Zij zijn een verrijking en een uitbreiding van  
 
de 31 lessen van 
 
de heilige Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. 
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1. DAG 20 (A) [4] - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. IN DE VURIGHEID VAN 

HAAR LIEFDE, ZICH MOEDER VAN JEZUS VOELEND, GAAT 

MARIA OP ZOEK NAAR TE HEILIGEN HARTEN.  
BEZOEK AAN ST. ELISABETH. HEILIGING VAN JOHANNES. 
 
De ziel naar haar Hemelse Moeder: 
 
Hemelse Mama, uw arm kind heeft u zeer nodig.  
Aangezien u mijn Moeder bent en de Moeder van Jezus,  
voel ik het recht om dicht bij u te zijn,  
- om mezelf aan uw zijde te plaatsen, en  
- om uw stappen te volgen om hen te imiteren.  
 
Heilige Mama, geef mij a.u.b. uw hand, en neem mij met U mee,  
dat ik mag leren om mij goed te gedragen  
in de verschillende daden van mijn leven. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Gezegend kind, hoe zoet is jouw gezelschap voor mij.  
De vlammen van Liefde die mij verteren, worden verfrist bij het zien  
dat jij mij wilt volgen om mij te imiteren.  
 
Ik zal je gemakkelijker kunnen leren hoe te leven van de Goddelijke 
Wil als je bij mij bent.  
Luister dan naar mij, terwijl je mij volgt!  
 
Toen Ik de Moeder van Jezus werd en ook uw Moeder,  
verdubbelden mijn Zeeën van Liefde. 
Ik was niet in staat om deze allemaal te bevatten,  
en ik voelde de noodzaak 
- om ze uit te storten, en 
- om de eerste drager van Jezus te zijn voor de mensen,  
zelfs ten koste van grote offers.  
 
Wat zeg Ik : offers? 
Als je echt liefhebt, zijn offers en pijnen verfrissingen. 
Je wordt erdoor opgelucht en je kan de liefde die in jou aanwezig is, 
naar buiten laten stromen.  
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Oh! Mijn kind,  
- als je het goede van een opoffering niet ervaart,  
- als je niet voelt hoe het de meest intieme vreugde brengt,  
is dat een teken 
- dat de Goddelijke Liefde niet je gehele ziel vervult, en dus  
- dat de Goddelijke Wil niet als Koning in jou regeert.  
 
Hij alleen geeft de ziel zoveel kracht  
- dat zij onoverwinnelijk wordt en 
- dat zij in staat is om elke pijn te dragen. 
 
Leg uw hand op uw hart,  
en zie hoeveel leegtes van Liefde er in zitten.  
Merk op:  
- dat geheime gevoel van eigenwaarde,  
- het verstoord zijn bij elke kleine tegenslag,  
- die kleine gehechtheid aan dingen en mensen,  
- die vermoeidheid bij het verrichten van het goede,  
- die last in jezelf, veroorzaakt door datgene wat je niet bevalt,  
dat alles zijn zoveel leegtes van Liefde in jouw hart.  
 
Die leegtes beroven je, als een kleine koorts,  
- van de kracht en van het verlangen  
om vervuld te worden met de Goddelijke Wil.  
 
Als jij deze leegtes met Liefde vult,  
zal jij ook de verfrissende en overwinnende deugd voelen  
in jouw offers. 
 
Mijn kind, geef mij nu een hand, en volg mij.  
Ik zal je immers mijn lessen verder geven.  
 
Ik vertrok dus uit Nazareth, vergezeld door de heilige Jozef.  
Ik ging een lange reis tegemoet.  
Ik doorkruiste bergen om Elisabeth in Judea te gaan bezoeken.  
Zij was reeds op hoge leeftijd en zij was op wonderbare wijze 
moeder geworden. 
 
Ik ging naar haar toe, niet voor een eenvoudig bezoek,  
maar omdat ik brandde van verlangen om haar Jezus te brengen.  
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De volheid van Genade, van Liefde en van Licht die ik in mij voelde,  
duwde Mij om het Leven van mijn Zoon  
- bij de mensen te brengen,  
- te vermenigvuldigen en honderdvoudig te vermeerderen  
 
Ja, mijn kind, de Moederliefde  
- die Ik had voor alle mensen en voor jou in het bijzonder,  
was zo groot, dat ik de extreme behoefte voelde 
- om mijn lieve Jezus aan iedereen te geven,  
opdat allen Hem zouden bezitten en beminnen.  
 
Het Fiat  
- gaf Mij het Moederschap en  
- verrijkte mij met zo'n Macht dat ik Jezus kon vermenigvuldigen  
en Hem geven aan elk die Hem wilde ontvangen.  
Dit was het grootste Wonder dat Ik kon verrichten:  
 
Ik kon Jezus geven aan elk die Hem verlangde.  
Hoe gelukkig voelde ik mij!  
 
Mijn kind, hoezeer wens Ik dat jij ook, 
als jij met mensen omgaat en een bezoek brengt,  
- altijd drager van Jezus bent,  
- in staat bent om Hem bekend te maken, en  
- verlangt om Hem geliefd te maken. 
 
Na verscheidene dagen reizen kwamen wij eindelijk in Judea aan, 
waar ik mij naar het huis van Elizabeth haastte.  
Vol vreugde begroette zij mij.  
En toen Ik haar groet beantwoordde, gebeurde er iets wonderlijks:  
 
De kleine Jezus in mijn schoot was zéér blij  
en Hij keek naar de kleine Johannes in de schoot van zijn moeder. 
Zijn Godheid straalde over hem en heiligde hem.  
Hij gaf hem het gebruik van het verstand  
en Hij openbaarde hem dat Hij de Zoon van God was.  
 
Van pure liefde en vreugde maakte Johannes zo'n sprong  
dat Elizabeth een grote schok kreeg.  



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  163        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

 
In het Licht van de Godheid van mijn Zoon, begreep ook zij,  
- dat ik de Moeder van God geworden was .  
 
En in de vurigheid van haar liefde, riep zij vol dankbaarheid uit:  
"Vanwaar komt mij deze eer toe  
dat de Moeder van mijn Heer mij komt bezoeken? "  
 
Ik heb dit zeer grote mysterie niet ontkend.  
Integendeel, Ik heb het nederig bevestigd door God te verheerlijken 
met de verheven lofzang van het Magnificat,  
dat de Kerk nog steeds gebruikt om mij te eren.  
 
Met deze lofzang zei Ik dat de Heer grote dingen gedaan had in mij, 
zijn dienstmaagd, en dat alle geslachten mij ‘gezegend’ zouden 
noemen.  
 
Mijn dochter, Ik verlangde zo vurig  
- om deze zo hevige Liefde mee te delen en  
- om mijn geheim aan Elizabeth te onthullen.  
Ook zij verlangde vurig naar de komst van de Messias.  
Een geheim is een behoefte van het hart,  
dat wij willen vertellen aan een persoon die ons kan begrijpen.  
 
Wie kan zeggen hoeveel Goeds mijn bezoek gebracht heeft  
- aan Elizabeth,  aan Johannes, en aan alle huisgenoten!  
Iedereen  
- werd geheiligd, ervaarde ongewone vreugden, en 
- begreep buitengewone dingen.  
Johannes ontving alle genaden die nodig waren om zich voor te 
bereiden om de Voorloper van mijn Zoon te worden.   
 
Liefste kind, de Goddelijke Wil doet grote en wonderbare dingen, 
waar Hij ook heerst.  
Als Ik veel wonderen verrichtte, was dit  
omdat Hij in mij zijn koninklijke Plaats had.  
 
Als jij de Goddelijke Wil in jouw ziel laat heersen, 
- wordt ook jij de drager van Jezus bij de mensen.  
- zal ook jij de onweerstaanbare behoefte voelen  
om Hem aan allen te geven. 
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De ziel: 
 
Heilige Mama, hoezeer dank ik u voor uw prachtige lessen!  
Zij hebben zoveel invloed op mij en doen mij er voortdurend naar 
verlangen om in de Goddelijke Wil te leven.  
 
Kom samen met Jezus in mijn ziel,  
- zodat ik deze genade kan verkrijgen 
Hernieuw voor mij  
- het bezoek dat u bracht aan de heilige Elisabeth en  
- de wonderen die u voor haar verrichtte.  
 
Mijn Mama, breng mij Jezus - heilig mij!  
Samen met Jezus zal ik zijn Heilige Wil kunnen vervullen. 
 
 
Praktische Wenk: 
 
Zeg vandaag om Mij te eren drie keer "het Magnificat",  
als dank voor mijn bezoek aan de heilige Elisabeth. 
 
 
Gebedje: 
 
“Heilige Mama, bezoek a.u.b. mijn ziel,  
en maak er een waardige woning voor de Goddelijke Wil klaar.” 
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2. DAG 23 (A) [5] - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. HET EERSTE UUR VAN 

VERDRIET. HELDENMOED IN HET ONDERWERPEN VAN HET KIND 

JEZUS AAN DE HARDE SNEDE VAN DE BESNIJDENIS.  
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder: 
 
Goddelijke Mama, uw Liefde roept mij krachtig tot u.  
U wil mij immers laten delen in uw vreugde en in uw verdriet.  
U wil hen in mijn hart sluiten, als belofte  
- van uw Liefde en  
- van de Liefde van baby Jezus.  
 
Dan zal ik kunnen begrijpen  
- hoeveel u van mij gehouden hebt en  
- hoezeer ik verplicht ben om u na te volgen en het voorbeeld van 
uw leven te volgen om er een perfecte kopie van te maken.  
 
Heilige Mama, help mij, zodat ik u kan navolgen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Liefste kind, hoezeer verlang ik naar jouw gezelschap,  
- om je ons verhaal van Liefde en Verdriet te vertellen.  
 
Gezelschap maakt vreugden zoeter, meer teder en dierbaar,  
en verdriet wordt verzacht en gecompenseerd 
- door het gezelschap van degene die ons bemint. 
 
Je moet weten dat er amper acht dagen verstreken waren sinds 
de geboorte van het Goddelijke Kind.  
Alles was feest en geluk. 
De schepping zelf nam een feestelijke houding aan  
en vierde de Baby Schepper.  
 
De plicht onderbrak echter onze vreugde. 
In die tijd was er immers een wet dat alle eerstgeboren zonen  
- de harde besnijdenis moesten ondergaan.  
 
Mijn moederhart bloedde van verdriet  
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om mijn lieve Zoon, mijn Leven, mijn eigen Schepper,  
zo'n bittere pijn te moeten laten ondergaan.  
 
Hoe graag had Ik Zijn plaats willen innemen.  
Maar de Hoogste Wil drong zich op aan mijn Liefde,  
gaf mij heldhaftigheid, en beval Mij het kind-God te besnijden.  
 
Mijn kind, je kunt niet begrijpen hoeveel het Mij gekost heeft.  
Het Goddelijke Fiat won en ik gehoorzaamde,  
samen met de Heilige Jozef.  
In onderling akkoord lieten wij mijn lieve Zoon besnijden.  
 
Bij de pijnlijke snede werd mijn Hart verscheurd en ik weende.  
Sint Jozef weende, en mijn lieve Baby snikte.  
Zijn pijn was zo groot dat Hij bibberde 
Hij keek naar Mij en Hij zocht mijn hulp.  
 
Wat een uur van pijn en krampen voor Ons alle drie!  
Het was zodanig erg dat zij, meer dan de zee,  
- alle mensen overspoelden,  
om hen het eerste onderpand te geven, het Leven van mijn Zoon,  
- om hen in veiligheid te brengen. 
 
Nu, gezegend kind,  
je moet weten dat deze snede diepgaande mysteries bevatte:  
 
Het was de zegel,  
- die in de kleine Mensheid van de Hemelse Baby,  
de broederschap met de gehele menselijke familie markeerde. 
 
Het Bloed dat Hij vergoot,  
was de eerste schuldvereffening aan de Goddelijke Gerechtigheid  
- om alle menselijke generaties los te kopen.  
 
De lieve Baby was onschuldig. Hij was niets verplicht aan de wet. 
Maar Hij wilde Zichzelf onderwerpen  
- eerst, om het voorbeeld te geven, 
- en dan, om vertrouwen in te boezemen, moed,  
en tegen iedereen te zeggen:  
 
"Wees niet bang. Ik ben jullie klein broertje, dezelfde als jullie.  
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Laten wij elkaar liefhebben. 
Ik zal jullie allemaal in veiligheid brengen. 
Ik zal jullie allemaal naar mijn hemelse Vader brengen,  
als mijn lieve broers en zussen." 
 
Mijn kind, wat een voorbeeld geeft de Hemelse Baby:  
Hij, die de Auteur van de wet is, gehoorzaamt de wet.  
 
Hij is pas acht dagen geleden geboren,  
en Hij maakt het tot een plicht voor Zichzelf.  
Hij onderwerpt zich aan de harde snede van de besnijdenis. 
Het was een onuitwisbare snede, zo onuitwisbaar  
- als de band die Hij kwam vormen met de gevallen mensheid.  
 
Dit zegt dat heiligheid ligt  
- in het doen van de eigen plicht,  
- in het naleven van de wetten, en  
- in het vervullen van de Goddelijke Wil.  
 
Heiligheid zonder plicht bestaat niet.  
Het is de plicht die orde, harmonie en de zegel op heiligheid plaatst. 
 
Mijn kind, je moet ook weten dat, 
toen Adam zich terugtrok uit de Goddelijke Wil,  
- na zijn kort leven van onschuld,  
zijn menselijke wil gewond bleef,  
- meer dan door een dodelijk mes 
 
En via deze wonde kwamen zonde en hartstochten binnen.  
Hij verloor de mooie dag van de Goddelijke Wil,  
en hij viel zo laag, dat hij medelijden opwekte.  
 
Na de vreugde van zijn Geboorte,  
wilde mijn lieve Zoon besneden worden,  
opdat deze Wonde, de wonde zou genezen  
- die Adam zichzelf aandeed door zijn eigen wil te doen. 
  
En met Zijn Bloed, bereidde Hij voor hem het bad  
- om hem te wassen van al zijn zonden,  
- om hem te versterken,  
- om hem mooier te maken. 
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Op deze wijze maakte Hij hem waardig om de Goddelijke Wil  
- die hij verworpen had, en 
- die zijn heiligheid en zijn geluk vormde, 
opnieuw te ontvangen.  
 
Mijn kind, elke Daad van Jezus en elke Pijn die Hij op aarde leed, 
hadden als doel : 
de Goddelijke Wil opnieuw in de mensen te brengen.  
.  
Daarom, in alle omstandigheden, zelfs pijnlijk en vernederend,  
neem steeds ter harte om in alles de Goddelijke Wil te volbrengen. 
Deze omstandigheden 
vormen het ruwe materiaal waarin de Goddelijke Wil zich verbergt 
- om te handelen in de mens,  
- om hem Zijn werkzaam Leven te laten verwerven.  
 
Liefste kind, in zoveel verdriet ontstaan de mooiste vreugden,  
die onze tranen drogen. 
 
Toen Hij besneden werd, gaven wij Hem de Heilige Naam  
van Jezus, zoals de Engel het wou.  
Toen wij deze heilige Naam uitspraken, waren de vreugde, de 
tevredenheid, zo groot, dat ons verdriet verzachtte.  
 
Meer nog, omdat elkeen in deze Naam kon vinden :  
- balsem voor zijn pijn,  
- de verdediging in gevaren,  
- de overwinning in verleidingen,  
- de hand om niet in zonde te vallen,  
- het medicijn voor al zijn kwalen.  
 
Deze heilige Naam van Jezus doet de hel beven. 
De engelen vereren Hem. 
En Hij klinkt zoet in het Oor van de Hemelse Vader.  
 
Voor deze Naam buigen allen zich neer en aanbidden.  
Krachtige Naam, heilige Naam, grote Naam! 
Wie Hem in geloof aanroept, voelt  
- de wonderen,  
- het wonderbaarlijke geheim van de kracht van deze heilige Naam. 
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Mijn kind, ik raad jou aan :   
Zeg altijd deze Naam, "Jezus" ! 
 
Als je merkt dat jouw menselijke wil  
- zwak is, wankelt en aarzelt om de Goddelijke Wil te vervullen,  
zal de Naam van “Jezus”  
- hem opnieuw laten opstaan in het Goddelijke Fiat.  
 
Als je onderdrukt wordt, roep dan Jezus aan. 
Als je werkt, roep dan Jezus aan. 
Als je slaapt, roep dan Jezus aan. 
En als je wakker wordt, moge je eerste woord "Jezus" zijn.  
 
Roep Hem altijd aan.  
Het is een naam die zeeën van Genade bevat.  
Hij geeft ze echter aan hen die Hem aanroepen en liefhebben. 
 
 
De ziel tot haar Koningin: 
Hemelse Mama,  
Ik ben u zo dankbaar voor de zovele prachtige lessen. 
Schrijf hen a.u.b. in mijn hart zodat ik hen nooit vergeet. 
 
Dompel mijn ziel a.u.b. onder in het Bloed van het Kindje Jezus, 
- om de wonden van mijn menselijke wil te helen, 
- om haar in de Goddelijke Wil in te sluiten. 
Schrijf a.u.b. de allerheiligste Naam van Jezus, als Bewaker, 
op elke wonde.  
 
Praktische Wenk:  
Om Mij vandaag te eren, zal je vijf daden vol liefde verrichten 
- voor de zeer heilige Naam van Jezus,  
En je zult medelijden hebben met mijn Pijnen  
- bij de Besnijdenis van mijn Zoon Jezus. 
 
Gebedje: 
“Mijn Mama, schrijf "Jezus" in mijn hart, opdat Hij mij de genade 
verleent om in de Goddelijke Wil te leven.” 
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3. DAG 23 (B) [6] - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. DE MAAGD MARIA 

VERLAAT BETHLEHEM. DE GODDELIJKE WIL VRAAGT HAAR 

HET HEROÏSCHE OFFER VAN BABY JEZUS VOOR DE REDDING 

VAN DE MENSHEID. DE ZUIVERING.  
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder: 
 
Heilige Mama, hier ben ik, dicht bij u,  
om u te vergezellen naar de Tempel, 
waar u het grootste offer gaat brengen.  
 
U gaat het Leven van het hemels Kind  
ter beschikking stellen van aan elke mens,  
zodat zij hiervan kunnen gebruik maken  
om zich te beveiligen en zich te heiligen.  
 
Ah! Welk verdriet! 
Velen zullen Het gebruiken om Hem te beledigen,  
en zelfs om verloren te gaan.  
Mijn Mama, plaats kleine Jezus in mijn hart a.u.b. 
 
Ik beloof u, ik zweer, Hem altijd te beminnen,  
en Hem te bewaren als het Leven van mijn arm hart. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Liefste kind, ik ben zo blij dat je dicht bij mij bent.  
Mijn moederlijk Hart voelt de behoefte  
- om mijn Liefde uit te storten en  
- jou mijn geheimen toe te vertrouwen.  
 
Wees aandachtig voor mijn lessen en luister naar mij.  
Je moet weten dat wij reeds nu veertig dagen  
in deze grot van Bethlehem woonden, 
- het eerste huis van mijn Zoon hier op aarde. 
Hoeveel wonderen zijn er gebeurd in deze grot!  
 
Het Hemels Kind, gedreven door zijn vurige Liefde,  
- daalde van de Hemel naar de aarde af. 
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Hij werd verwekt, Hij werd geboren.  
Hij wou deze Liefde uitstorten. 
 
Hij deelde zijn Liefde mee 
- In elke ademhaling, elke hartslag en elke beweging,  
- in elke traan, jammerklacht en elke zucht,  
- zelfs in elk verdoofd gevoel door de kou,  
- in zijn kleine lippen, trillend..  
 
Hij kon zijn Liefde niet langer inhouden en Hij ging naar zijn Moeder 
om al deze Liefde in haar te leggen. 
Zijn Liefde vloeide voortdurend in mij.  
Ik voelde mijzelf voortdurend getroffen. 
  
Ik voelde elke Hartklopping, elke Ademhaling en elke Beweging  
van mijn lief Kindje in mijn Moederhart.  
Ik voelde Hem wenen, kreunen en jammeren,  
en ik werd overspoeld door de vlammen van Zijn Liefde.  
 
De besnijdenis had diepe wonden in mij geopend,  
waarin Hij zoveel Liefde liet vloeien,  
dat ik mij ‘Koningin en Moeder van de Liefde’ voelde.  
 
Ik was zeer verheugd als ik merkte dat mijn lieve Jezus  
- in elke Pijn, Traan en Beweging,  
naar zijn Mama zocht en haar riep,  
- als geliefd toevluchtsoord voor zijn Daden en zijn Leven.  
 
Mijn kind, wie kan je beschrijven wat er gedurende deze veertig 
dagen gebeurde tussen Mij en de Hemelse Baby!  
 
Hij herhaalde Zijn Daden samen met mij,  
Zijn Tranen, Zijn Pijnen, Zijn liefde,  
waren als samengesmolten met de mijne. 
Wat Hij deed, deed ik ook. 
 
Na het verlopen van de veertig dagen, wilde de lieve Baby,  
- meer dan ooit overvloeiend van Liefde,  
de wet gehoorzamen en zich aanbieden in de Tempel,  
- als offer voor de redding van allen.  
De Goddelijke Wil riep ons op tot het grote Offer.  
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Wij gehoorzaamden onmiddellijk.  
 
Mijn kind, wanneer je onmiddellijk doet wat het Goddelijk Fiat wil, 
dan geeft Het de mens  
- zijn Goddelijke Kracht,  
- Zijn Heiligheid,  
- Zijn scheppende Kracht om die daad, om dat offer 
te vermenigvuldigen voor allen en voor iedereen.  
 
In dat offer legt Het een klein centje van oneindige waarde,  
waarmee je voor iedereen kan betalen en voldoen. 
 
Het was de eerste keer dat uw Mama en Sint Jozef  
samen met het Kindje Jezus weggingen.  
 
De gehele Schepping herkende zijn Schepper,  
en voelde zich vereerd Hem in hun midden te hebben. 
Zij vergezelden Ons, in feeststemming, op onze reis. 
 
Toen wij in de Tempel aankwamen,  
knielden wij neer en wij aanbaden de Allerhoogste Majesteit. 
Nadien legden wij Hem in de armen van de priester, Simeon.  
Hij bood Hem aan de Eeuwige Vader als Offer aan. 
Hij offerde Hem voor de Redding van allen.  
 
Terwijl hij Hem offerde, werd hij door God geïnspireerd.  
Hij herkende het Goddelijke Woord. 
Vervuld van een immense vreugde,  
aanbad hij de lieve Baby en dankte Hem. 
Na de offerande voorspelde hij als profeet al mijn Pijnen.  
 
Hoe pijnlijk trof het Allerhoogste Fiat mijn Moederhart,  
toen ik al het Lijden hoorde dat mijn Goddelijke Zoon te wachten 
stond! Elk woord doorboorde mij als een scherp zwaard.  
 
Wat mijn Hart echter het meest doorboorde, was te horen  
dat dit Hemelse Kind  
- niet alleen de redding zou zijn van velen,  
- maar ook de ondergang van velen, en 
- een Teken van tegenspraak. 
Wat een pijn! Wat een verdriet!  
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Indien de Goddelijke Wil mij niet ondersteund had,  
- zou ik onmiddellijk gestorven zijn door die hevige Pijn.  
 
Hij gaf mij echter het Leven, 
 - om in mij het ‘Koninkrijk van Smarten’ te vormen 
binnenin ‘het Koninkrijk van Zijn Goddelijke Wil’.  
 
Samen met de titel van “Moeder van alle mensen”,  
die ik reeds bezat, verwierf ik ook de titel van 
 “Moeder en Koningin van alle Smarten”.  
 
Oh! Ja! Met mijn Pijnen, verwierf ik een klein centje  
waarmee ik de schulden kon vereffenen  
- van mijn kinderen, en  
- ook van de ondankbare kinderen. 
 
Mijn kind, je moet weten,  
dat ik in het Licht van de Goddelijke Wil, die in Mij heerste,  
- reeds al de Pijnen kende die ik zou lijden, 
zelfs meer dan degene de heilige profeet mij vertelde.  
 
Ik kan zeggen dat hij mij de smarten voorspelde  
- die van buitenaf op mij zouden afkomen. 
Hij zei echter geen woord over  
- mijn inwendige pijnen, die mij meer zouden doorboren, en  
- de inwendige Pijnen tussen mij en mijn Zoon.  
 
Nochtans, toen ik, bij dit zeer plechtig Offer van mijn Zoon, 
deze pijnen opnieuw vernam,  
werd ik zo diep getroffen, dat  
- mijn Hart bloedde, en  
- nieuwe aderen van verdriet en diepe wonden  
zich openden in mijn ziel. 
 
Luister nu naar uw Mama:  
- in jouw pijnen,  
- in de pijnlijke ontmoetingen die ook jou niet ontbreken,  
besef, dat de Goddelijke Wil een offer van jou wil. 
Wees dan bereid. Verlies de moed niet.  
Zeg dan vlug het lieve en zoete "Fiat"!  
Dit betekent: "Wat U wil, dat wil ik ook".  
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Laat met heldhaftige liefde,  
de Goddelijke Wil zijn koninklijke plaats innemen in uw pijnen. 
 
Dan kan Hij hen voor jou omzetten in een kleine munt, 
- van oneindige waarde. 
Hiermee kan jij dan jouw schulden betalen 
en ook die van jouw broers en zussen,  
om hen te bevrijden uit de slavernij van de menselijke wil.  
Dan kunnen ook zij als vrije kinderen,  
in het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat leven.  
 
Je moet weten dat de Goddelijke Wil zo dankbaar is  
als Hij een offer van een mens verlangt. 
Hij geeft haar dan zijn goddelijke Rechten.  
Hij maakt haar tot koningin  
- van het offer, en  
- van het Goede dat hieruit volgt voor de mensen.  
 
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder:  
Heilige Mama, ik leg al mijn pijnen in uw doorboord Hart. 
U weet hoe pijnlijk zij zijn.  
Wees a.u.b. mijn Mama!  
Giet de balsem van uw Smarten in mijn hart. 
 
Dan kunnen mijn pijnen, samen met de uwe, dienen  
- als troost voor Jezus,  
- om Hem te verdedigen en te vergoeden bij alle beledigingen,  
- als het doeltreffend middel om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil 
te veroveren en Het te laten heersen op aarde. 
 
Praktische Wenk: 
Kom vandaag in mijn armen om Mij te eren. 
Dan kan ik jou, samen met mijn Zoon, aanbieden aan de Hemelse 
Vader, om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil te verkrijgen. 
 
Gebedje:  
“Heilige Mama, stort uw verdriet in mijn ziel,  
en verander al mijn pijnen in ‘Wil van God’.” 
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4. DAG 23 (C) [7] - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. EEN NIEUWE STER, MET 

HAAR ZOETE TWINKELING, ROEPT DE WIJZEN OP OM JEZUS TE 

AANBIDDEN. DE DRIEKONINGEN.  
 
De ziel naar haar Hemelse Moeder: 
 
Heilige Mama, hier ben ik terug, op de knieën van mijn Mama.  
De lieve baby die u aan de borst houdt  
en uw verrukkelijke Schoonheid trekken mij zozeer aan,  
dat ik mij van u niet kan verwijderen.  
 
Vandaag bent u echter nog mooier.  
Het is alsof de Pijn van de Besnijdenis u mooier gemaakt heeft.  
Uw zachte blik kijkt in de verte om te zien of er mensen die u 
dierbaar zijn op komst zijn. 
U verlangt er zozeer naar om Jezus bekend te maken.  
 
Ik zal niet van uw knieën weggaan. 
Ik wil immers naar uw mooie lessen luisteren  
en Hem beter leren kennen en beminnen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Liefste kind, het is juist als je mij mooier ziet.  
 
Toen Ik mijn Zoon zag besnijden  
en Zijn Bloed uit Zijn Wonde zag vloeien,  
beminde Ik dat Bloed en die Wonde. 
 
Ik werd twee keer Moeder:  
- Moeder van mijn Zoon, en  
- Moeder van Zijn Bloed en van Zijn wrede Pijn.  
 
Zo verwierf ik  
- een dubbel recht van Moederschap voor de Godheid 
- een dubbel recht van Genaden voor Mijzelf en voor de hele 
mensheid.  
Daarom zie je Mij mooier. 
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Mijn kind, hoe mooi is het om goed te doen, om in vrede te lijden,  
uit liefde voor Hem die ons geschapen heeft.  
 
Dit verbindt de Godheid met de mens, en geeft haar  
zoveel, Genaden en Liefde, dat zij erdoor overspoeld wordt..  
 
Deze Liefde en deze Genaden kunnen niet inactief blijven. 
Zij lopen naar allen en willen zich aan allen meedelen,  
om Degene die hen zoveel gegeven heeft, te leren kennen. 
Daarom voelde ik de behoefte om mijn Zoon bekend te maken. 
 
Mijn Gezegende Dochter,  
de Godheid kan niets weigeren aan degene die Hem liefheeft. 
 
Hij laat in de azuurblauwe hemel een nieuwe ster oprijzen,  
- mooier en stralender dan de andere. 
Zij gaat met haar licht op zoek naar aanbidders,  
en kondigt met zijn stille fonkeling aan de gehele wereld aan: 
 
"Hij is geboren, Hij die gekomen is om jullie te redden. 
Komt Hem aanbidden en erken Hem als uw Verlosser!" 
 
Wat een menselijke ondankbaarheid!  
Onder de zovelen waren er slechts drie mensen, 
- ver van elkaar verwijderd 
die acht sloegen op de ster.  
 
Zonder acht te slaan op de vele offers, 
zetten zij zich op weg om de ster te volgen.  
 
Zoals een ster hun personen begeleidde op de weg, 
zo daalden mijn Gebeden,  
- mijn Liefde, mijn Verzuchtingen mijn Genaden,  
die het hemelse Kind, de Verwachte van alle eeuwen,  
- bekend wilden maken,  
als zoveel sterren neer in hun harten,  
Zij verlichtten hun geest en leidden hun innerlijk. 
 
Zonder Hem reeds te kennen,  
voelden zij dat zij Hem, die zij zochten, zozeer beminden.  



 De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  177        prive  gebruik     -          SG - De Goddelijke Wil- Lumen Luminis 

 

 

Zij haastten om bij Hem te zijn en Hem te zien. 
 

Mijn liefste kind, mijn Moederhart verheugde zich  
- over de trouw, de beantwoording en het offer van deze Wijze 
Koningen, om mijn Zoon te leren kennen en te aanbidden.  
 

Ik kan je echter een geheim verdriet van mij niet verbergen:  
- onder de velen, waren er slechts drie.  
 

Hoe vaak is dit verdriet en de menselijke ondankbaarheid niet 
herhaald doorheen de eeuwen heen!  
Mijn Zoon en ik doen niets anders dan sterren laten verrijzen,  
de ene nog mooier dan de andere, die oproepen : 
- sommigen om hun Schepper te leren kennen, 
- sommigen tot heiligheid, 
- sommigen om te herrijzen uit de zonde,  
- sommigen tot de heldhaftigheid van een offer.  
 

Wil je weten wat deze sterren zijn?  
- Een droevige ontmoeting is een ster,  
- een waarheid die je leert kennen is een ster,  
- een door andere mensen onbeantwoorde liefde is een ster,  
- een tegenslag, een pijn, een desillusie, een onverwacht geluk,  
zijn evenveel sterren die licht werpen in de geest van de mensen.  
 

En strelend willen zij hen het Hemelse Kind laten vinden,  
dat overvloeit van Liefde, en rilt van de kou,  
Het zoekt een schuilplaats in hun harten  
om zich bekend en geliefd te maken.  
 

Helaas, ik houd Hem in mijn armen en wacht tevergeefs op de 
sterren om mij mensen te brengen,  
- om Hem in hun harten te leggen. 
En mijn moederschap is beperkt, belemmerd.  
 

Ik ben de Moeder van Jezus. 
Ik wordt echter verhinderd de Moeder van allen te zijn, 
omdat de mensen niet bij mij zijn, en niet naar Jezus zoeken. 
 
De sterren verbergen zich voor hen,  
en zij blijven in de ‘Jeruzalems’ van de wereld, zonder Jezus!  
Wat een verdriet, mijn kind, wat een verdriet!  
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Het vergt beantwoording, trouw, opoffering, om de sterren te volgen.  
 

En als de Zon van de Goddelijke Wil opkomt in de ziel,  
- hoeveel aandacht is er dan niet nodig!  
Anders blijft zij in de duisternis van de menselijke wil. 
 

Mijn kind, toen de heilige koningen Jeruzalem binnengingen,  
zagen zij de ster niet meer. 
Zij stopten hun zoektocht naar Jezus echter niet.  
Toen zij nadien buiten de stad kwamen, verscheen de ster opnieuw. 
Zij leidde hen feestelijk naar de grot van Bethlehem.  
 

Ik ontving hen met mijn Moederliefde 
De lieve Baby keek hen vol Liefde en Majesteit aan.  
Doorheen zijn kleine Mensheid liet Hij zijn Godheid schijnen. 
Zij knielden buigend aan Zijn Voetjes,  
Zij aanbaden Hem en zij waren gefascineerd door zijn hemelse 
Schoonheid. 
 

Zij herkenden Hem als de ware God. 
Zij bleven verrukt, extatisch, vol vreugde in zijn Aanwezigheid. 
De Hemelse Baby moest Zijn Godheid in Zijn Mensheid 
terugtrekken, anders waren zij daar onbeweeglijk gebleven.  
Zij konden zich immers niet losmaken van zijn goddelijke Voetjes. 
 

Nadat zij uit hun extase kwamen, waarin zij  
- het goud van hun ziel offerden.  
- de wierook van hun geloof en aanbidding,  
- de mirre van hun gehele wezen  
 en van elk offer dat Hij van hen zou vragen,  
voegden zij hierbij de uiterlijke offerande en de geschenken,  
een symbool van hun innerlijke gaven: goud, wierook en mirre.  
 

Mijn Moederliefde was echter nog niet tevreden. 
Ik wilde de lieve Baby in hun armen leggen. 
Oh! Met hoeveel liefde  
- kusten zij Hem, en drukten zij Hem aan hun hart.  
Zij voelden reeds vooraf het Paradijs in hun binnenste.  
 
Hiermee opende mijn Zoon de weg voor alle heidense volkeren 
om de ware God te leren kennen. 
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Hij gaf de Verdiensten van de Verlossing aan allen en gaf aan alle 
volkeren de kans het ware geloof te bekomen. 
 
Hij stelde Zichzelf aan tot Koning van de regeerders. 
Met de wapens van Zijn Liefde, van Zijn Pijnen en van Zijn Tranen,  
- heerste Hij over allen en  
- vormde Hij het Koninkrijk van Zijn Wil op aarde.  
 
Ik, jullie moeder, was de eerste apostel.  
Ik onderrichtte hen.  
Ik vertelde hen over mijn Zoon, over Zijn vurige Liefde. 
Ik vroeg hen om Hem aan iedereen bekend te maken. 
 

Als Moeder en Koningin van alle Apostelen, was ik de eerste:  
- ik zegende hen, en 
- ik liet de lieve Baby hen zegenen. 
 

Wenend van blijdschap vertrokken zij terug naar hun land.  
Ik verliet hen echter niet. 
Ik begeleidde hen met mijn moederlijke genegenheid. 
En om hen te belonen, liet ik hen Jezus in hun hart voelen.  
Hoe gelukkig waren zij!  
 

Je moet weten dat ik mij enkel een echte Moeder voel, 
als ik zie dat mijn Zoon,  
- het hart bezit van hen die Hem zoeken en beminnen,  
er kan heersen, en er zijn Woning vormt.  
 

Nu een woordje tot jou, mijn kind:  
als je wilt dat Ik als uw ware Moeder optreed,  
- laat Mij dan Jezus in jouw hart leggen.  
 

Je zult Hem gelukkig maken met jouw liefde. 
Je zult Hem voeden met het voedsel van zijn Wil.  
- Hij neemt immers geen ander voedsel. 
Je zult Hem kleden met de heiligheid van jouw werken.  
 
En ik zal in jouw hart komen.  
Ik zal er mijn lieve Zoon samen met jou opnieuw laten opgroeien.  
Ik zal de taak van Moeder vervullen voor jou en voor Hem. 
Dan zal ik de pure vreugden van mijn moederlijke Vruchtbaarheid 
genieten.  
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Je moet weten dat alles in jouw hart 
- wat niet begint bij Jezus,  
zelfs het mooiste uiterlijke werk,  
- Mij nooit kan behagen,  
omdat het Leven van mijn lieve Zoon er ontbreekt. 
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder: 
 
Heilige Mama, ik ben u zo dankbaar  
omdat u het goddelijke Kindje in mijn hart wil leggen! 
 
Verberg mij a.u.b. onder uw mantel,  
zodat ik niets anders zie dan de kleine Jezus, die in mijn hart is. 
Maak a.u.b. van geheel mijn wezen  
- één enkele Daad van zuivere Liefde in de Goddelijke Wil.  
Zo zal Jezus in mij groeien, tot ik volledig vervuld ben van Hem,  
en niets van mij overblijft, dan enkel de sluier die Jezus verbergt. 
 
Praktische Wenk: 
 
Kom vandaag om Mij te eren, drie keer de Hemelse Baby kussen, 
en geef Hem  
- het goud van jouw wil, 
- de wierook van jouw aanbidding,  
- de mirre van jouw pijnen. 
Je zult Mij vragen om Hem in jouw hart in te sluiten. 
 
Gebedje: 
 
“Hemelse Mama, sluit mij binnenin de muur van de Goddelijke Wil,  
zodat ik mijn lieve Jezus kan voedsel geven.” 
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5. DAG 25 (B) [8] - DE KONINGIN VAN DE HEMEL IN HET 

KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL. BEZOEK AAN DE 

TEMPEL. MARIA, VOORBEELD VAN GEBED. VERLIES VAN 

JEZUS. VREUGDE EN SMART. 
 
 
De ziel tot haar Hemelse Moeder: 
 
Heilige Mama, uw moederlijke Liefde roept mij steeds intenser tot u.  
Ik zie dat u zich klaarmaakt om Nazareth te verlaten.  
 
Mijn Mama, verlaat mij niet, neem mij mee met u.  
Ik wil aandachtig luisteren naar het vervolg van uw sublieme Lessen. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Geliefd kind, jouw gezelschap en jouw aandacht bij het luisteren  
naar mijn hemelse Lessen, om mij na te volgen, 
zijn de grootste vreugden,  
die je aan mijn moederlijk Hart kunt schenken.  
 
Ik verheug mij omdat ik de immense rijkdom van mijn erfenis  
met jou kan delen.  
 
Richt jouw blik afwisselend op Jezus en op mij.  
Ik zal je een episode uit mijn leven vertellen,  
- die zeer pijnlijk was voor mij was,  
al kende zij een goede afloop.  
 
Ik zou van pure Pijn gestorven zijn, indien de Goddelijke Wil  
mij niet voortdurend nieuwe Kracht en Genade gegeven had. 
 
Wij leefden verder in het rustige huisje van Nazareth. 
Mijn lieve Zoon groeide in Genade en in Wijsheid.  
Hij was zeer aantrekkelijk door  
- de zoetheid en de zachtheid van zijn Stem,  
- de zoete betovering van zijn Ogen,  
- de lieflijkheid van zijn gehele Persoon.  
Ja, mijn Zoon was echt mooi, immens mooi! 
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Hij was pas twaalf jaar geworden. Volgens de gewoonte,  
gingen wij naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren.  
 
Jezus, de heilige Jozef en ik begaven ons op weg.  
Onderweg baden wij ingetogen. Jezus verbrak zeer vaak de stilte. 
Soms sprak Hij over zijn hemelse Vader. 
Op andere momenten sprak Hij over de intense Liefde in zijn Hart  
voor de zielen. 
 
Bij onze aankomst in Jeruzalem, gingen wij onmiddellijk naar de 
Tempel. Daar bogen wij ons diep neer, het gelaat op de grond.  
Wij aanbaden God zeer diep en baden lange tijd.  
 
Ons gebed was zo vurig en intens dat het de Hemel zich  opende.  
De hemelse Vader was zodanig aangetrokken en geraakt, 
dat de verzoening tussen Hem en de mensen bespoedigd werd. 
 
Mijn kind, ik wil je nu een droefheid toevertrouwen,  
- die mij zeer veel pijn doet.  
Er zijn helaas veel mensen die naar de kerk gaan om er te bidden.  
Het gebed dat zij tot God richten is enkel met hun lippen. 
In hun hart en in hun geest vluchten zij van Hem weg.  
 
Hoeveel mensen gaan enkel naar de kerk uit gewoonte,  
- of uit verveling, om hun tijd door te brengen!  
Zij sluiten de hemel, in plaats van hem te openen.  
Hoe talrijk zijn de beledigingen die in het huis van God begaan 
worden!  
 
Hoeveel plagen zouden de wereld bespaard blijven,  
en hoeveel straffen zouden worden omgezet in Genaden,  
als alle zielen ons voorbeeld zouden volgen. 
 
Alleen het gebed van een ziel in wie de Goddelijke Wil heerst,  
raakt het Hart van God.  
Het is zo krachtig dat het Hem overwint,  
en de grootste genaden van Hem verkrijgt.  
 
Zorg daarom dat je in de Goddelijke Wil leeft.  
Uw Mama, die jou bemint, zal aan jouw gebed de rechten geven  
van haar krachtige voorspraak. 
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Nadat wij onze plicht in de Tempel hadden vervuld, en het Paasfeest 
gevierd hadden, maakten wij ons klaar om terug te keren naar 
Nazareth.  
 
In de verwarring van de menigte werden wij gescheiden.  
Ik bleef bij de vrouwen, en Jozef voegde zich bij de mannen. Ik keek 
rond om te zien of mijn lieve Jezus met mij meegekomen was. 
Ik zag Hem niet en ik dacht dat Hij bij zijn vader Jozef gebleven was.  
 
Maar hoe groot was mijn verbazing en verbijstering toen wij op de 
plaats aankwamen om ons te verenigen en ik Hem niet bij Jozef zag! 
 
Wij wisten niet wat er gebeurd was, en wij voelden zo'n angst en pijn  
dat wij beiden met stomheid geslagen waren.  
Overmand door verdriet, gingen wij haastig terug,  
en vroegen angstig aan degenen die wij tegenkwamen:  
"O alsjeblieft! Vertel ons of je Jezus, onze Zoon, gezien hebt.  
Wij kunnen niet leven zonder Hem."  
 
Wenend beschreven wij Zijn Gelaatstrekken:  
"Hij is één en al Liefde. 
Zijn mooie azuurblauwe Ogen schitteren vol licht  
 en spreken tot het hart. 
Zijn Blik treft, brengt in vervoering, boeit.  
Zijn Voorhoofd is majestueus. 
Zijn Gezicht is mooi, van een betoverende schoonheid.  
Zijn zeer zoete Stem daalt diep in het hart  
 en verzacht alle bitterheid  
Zijn Haar, gekruld en als het fijnste goud,  
 maakt Hem opvallend en charmant.  
Alles is majesteit, waardigheid, heiligheid in Hem.  
Hij is de mooiste onder de kinderen van mensen." 
 
Maar ondanks al ons zoeken kon niemand ons iets vertellen.  
 
Het verdriet dat ik voelde was zo scherp  
- dat ik bitter huilde, en 
- dat zich op elk moment diepe wonden in mijn ziel openden,  
die mij echte doodskrampen bezorgden. 
 
Lief kind, Jezus was mijn Zoon. Hij was echter ook mijn God!  
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Hierdoor was mijn Verdriet van ‘Goddelijke Orde’,  
dat wil zeggen:  
- zo krachtig en immens  
dat het alle andere mogelijke kwellingen samen overtrof.  
 
Als het Fiat, dat ik bezat,  
mij niet voortdurend met Zijn goddelijke Kracht ondersteund had, 
zou ik gestorven zijn van ontzetting. 
 
Toen ik merkte dat niemand ons nieuws kon geven,  
vroeg ik angstig aan de Engelen die mij omringden:  
 
"Zeg mij, waar is mijn geliefde Jezus?  
Waar moet ik naartoe om Hem te vinden?  
Zeg Hem dat ik het niet meer uithoud.  
Breng Hem op uw vleugels naar mij, in mijn armen.  
Mijn engelen, alstublieft, heb medelijden met mijn tranen,  
help mij, breng mij Jezus." 
 
Aangezien elke zoektocht tevergeefs geweest was,  
keerden wij naar Jeruzalem terug.  
 
Na drie dagen van bittere verzuchtingen, tranen, angsten en schrik,  
gingen wij de tempel binnen.  
Ik was één en al aandacht en keek overal. 
Toen, eindelijk, werd ik vervuld van vreugde:  
Ik zag mijn Zoon omringd door de doctors van de wet.  
 
Hij sprak met zoveel Wijsheid en Majesteit, dat degenen die naar 
Hem luisterden verrukt waren en zeer verbaasd.  
Op het moment dat ik Hem zag,  
voelde ik het leven in mij terugkeren.  
En ik begreep onmiddellijk de geheime reden van zijn verlies. 
 
Nu volgt een woordje voor jou, liefste kind. 
In dit mysterie, wilde mijn Zoon mij en jou een sublieme les geven.  
 
Kan jij ooit denken dat Hij negeerde wat ik leed?  
Integendeel, mijn tranen, mijn zoeken,  
en mijn scherp en intense verdriet, weerklonken in Zijn Hart.  
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Gedurende die zo pijnlijke uren,  
offerde Hij zijn eigen Mama op aan de Goddelijke Wil,  
- haar die Hij zozeer beminde. 
Hij wou mij tonen hoe ook ik, op een dag,  
- zijn eigen Leven moest opofferen aan de Hoogste Wil. 
 
Mijn lief kind, in deze onbeschrijfelijke Pijn, vergat ik jou niet.  
Ik deelde je dit mee als een voorbeeld.  
Zo kan jij ook, op het nodige moment, de Kracht bekomen  
om alles aan de Goddelijke Wil te offeren.  
 
Toen Jezus stopte met spreken, gingen wij eerbiedig naar Hem.  
Wij spraken Hem aan met een zacht verwijt:  
"Zoon, waarom hebt U ons dit aangedaan?"  
 
Hij antwoordde ons met Goddelijke Waardigheid:  
 
"Waarom zochten jullie Mij?  
Wisten jullie dan niet dat Ik in de wereld gekomen ben  
om mijn Vader te verheerlijken?"  
 
Wij begrepen de diepe betekenis van dit antwoord,  
en aanbaden erin de Goddelijke Wil.  
Dan keerden wij naar Nazareth terug. 
 
Kind van mijn Moederhart, luister:  
toen ik mijn Jezus verloor, was de Pijn die ik voelde zeer intens.  
Er kwam echter nog een tweede pijn bij, de pijn van jouw verlies.  
 
Ik zag immers dat jij weg zou gaan van de Goddelijke Wil.  
Zo voelde ik mij tegelijkertijd beroofd van de Zoon en de dochter,  
Hierdoor kreeg mijn Moederschap een dubbele schok. 
 
Mijn kind, wanneer jij van plan bent jouw eigen wil te doen, 
- in plaats van de Wil van God,  
bedenk dan dat je, door het Goddelijke Fiat op te geven.  
- Jezus en mij verliest, en  
- terugvalt in het koninkrijk van ellende en ondeugden.  
 
Houdt dus jouw woord, dat je mij gaf:  
- onverbrekelijk met mij verenigd blijven 
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Dan zal ik jou de Genade schenken  
- om je nooit meer te laten overheersen door jouw wil,  
maar uitsluitend door de Goddelijke Wil. 
 
De ziel: 
 
Heilige Mama, ik beef als ik denk aan de afgronden  
waarin mijn wil mij kan doen vallen.  
Hierdoor kan ik u verliezen, kan ik Jezus verliezen,  
en alle hemelse Weldaden.  
 
Lieve Mama,  
als u mij niet helpt,  
als u mij niet omringt met de Kracht  
- van het Licht van de Goddelijke Wil, 
dan is het voor mij onmogelijk  
- om standvastig in de Goddelijke Wil te leven.  
 
Daarom vestig ik al mijn hoop op u. 
Ik vertrouw op u.  
Ik hoop op alles door u. Amen. 
 
Praktische Wenk: 
 
Je zal drie "Weesgegroetjes" bidden als meeleven met mijn intense 
verdriet gedurende de drie dagen waarin ik zonder mijn Jezus was. 
 
Gebedje: 
 
“Heilige Mama, laat mij mijn wil verliezen, voor altijd,  
om alleen te leven in de Goddelijke Wil.” 
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6. DAG 25 (C) [9] – DE KONINGIN VAN DE GEZINNEN. 
KONINGIN VAN DE WONDEREN. HUWELIJKSBAND TUSSEN HET 

FIAT EN DE MENS. DE BRUILOFT VAN KANA. 
  
De ziel naar haar Hemelse Moeder: 
 
Heilige Mama, ik ben hier nu samen met u en met lieve Jezus,  
aanwezig op een huwelijk, om  
- wonderen te zien en een groot mysterie te begrijpen, en  
- te merken hoe groot uw Moederliefde is voor mij en voor allen.  
 
Mijn Mama, a.u.b. :  
- neem mijn hand in de uwe,  
- zet mij op uw knieën,  
- overspoel mij met uw Liefde,  
- reinig mijn verstand, en  
- vertel mij waarom u aanwezig wilde zijn op dit huwelijksfeest. 
 
Les van de Koningin van de Hemel: 
 
Mijn liefste kind, mijn Hart vloeit over van Liefde.  
Ik verlang er vurig naar om jou te vertellen waarom ik,  
- samen met mijn Zoon Jezus,  
op deze bruiloft te Kana aanwezig wilde zijn.  
 
Denk jij dat het enkel omwille van de ceremonie was?  
Nee, kind, het gaat om diepgaande mysteries.  
 
Wees aandachtig en ik zal je nieuwe dingen meedelen.  
Mijn Moederliefde werd op een ongelooflijke wijze getoond.  
De Liefde van mijn Zoon gaf duidelijke tekenen van zijn Vaderschap 
en zijn Koningschap jegens de mensen. 
 
Luister nu naar Mij:  
mijn Zoon was teruggekomen uit de woestijn,  
en Hij bereidde zich voor op zijn openbaar leven.  
Hij wilde echter eerst aanwezig zijn op deze bruiloft,  
en daarom liet Hij zich uitnodigen.  
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Wij gingen erheen,  
- niet om feest te vieren,  
maar om grote dingen te doen  
- voor het welzijn van de menselijke generaties.  
 
Mijn Zoon nam de plaats in van Vader en Koning van de families,  
en ik nam de plaats in van Moeder en Koningin.  
 
Met onze Aanwezigheid vernieuwden Wij  
- de heiligheid, de schoonheid, de orde van het huwelijk 
ingesteld door God in de Hof van Eden:  
- dat van Adam en Eva  
gehuwd door het Opperwezen om  
- de aarde te bevolken, en  
- de toekomstige generaties te vermenigvuldigen en te 
vermeerderen.  
 
Het huwelijk  
is de substantie waaruit het leven van de generaties voortkomt.  
Het kan de stam genoemd worden,  
- van waaruit de aarde bevolkt wordt.  
De priesters en de religieuzen zijn de takken.  
De takken kunnen echter zonder de stam geen leven hebben.  
  
Adam en Eva hebben door de zonde,  
- door zich te onttrekken aan de Goddelijke Wil,  
de familie haar heiligheid, schoonheid en orde doen verliezen.  
 
Ik, jullie Mama, de nieuwe onschuldige Eva,  
- samen met mijn Zoon,  
gingen datgene wat God deed in Eden, herstellen.  
 
Ik werd tot Koningin van de families aangesteld,  
en ik heb de Genaden verkregen 
- om het Goddelijke Fiat in hen te laten heersen. 
Zo zal ik families hebben  
- die mij toebehoren, en  
- waarin ik de plaats van Koningin inneem. 
 
Mijn kind, dit is niet alles. Onze liefde was zeer vurig. 
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Wij wilden tonen hoezeer Wij hen beminden, en  
en hen sublieme onderrichtingen geven.  
 
Ziehier hoe dit gebeurde:  
Op het hoogtepunt van de maaltijd ontbrak de wijn. 
Mijn Moederhart was vervuld van liefde en wilde helpen. 
Ik wist dat mijn Zoon alles kan. Als een verzoek, maar met de 
zekerheid dat Hij naar mij zou luisteren, zei ik Hem:  
"Mijn Zoon, de echtgenoten hebben geen wijn meer."  
 
Hij antwoordde mij:  
"Mijn uur om wonderen te verrichten is nog niet gekomen."  
 
Ik wist dat Hij niet zou weigeren wat zijn Moeder Hem vroeg,  
en ik zei tot hen die de tafel bedienden:  
"Doe wat mijn Zoon jullie zegt, en jullie zullen krijgen wat jullie willen. 
Meer nog, jullie zullen extra ontvangen, en in overvloed." 
 
Mijn kind, in deze paar woorden gaf ik de meest nuttige, meest 
noodzakelijke en sublieme les aan de mensen.  
 
Ik sprak met mijn Moederhart en ik zei:  
"Mijn kinderen,  
- willen jullie heilig zijn?  
Doe de Wil van mijn Zoon.  
Wijk niet af van wat Hij jullie zegt,  
en jullie zullen Zijn Gelijkenis, Zijn Heiligheid bezitten.  
- Willen jullie dat alle kwaad ophoudt? Doe wat mijn Zoon jullie zegt.  
- Willen jullie enige genade, zelfs moeilijke?  
Doe wat Hij jullie zegt en wat Hij wil.  
- Willen jullie ook de noodzakelijke dingen voor het natuurlijke leven?  
Doe wat mijn Zoon jullie zegt.  
 
Want Zijn Woorden, en alles wat Hij jullie zegt en wat Hij wil,  
bevatten zo’n grote Kracht :  
Wanneer Hij spreekt, 
- bevat Zijn Woord wat jullie vragen en  
- doet Het de gunsten die jullie verlangen in jullie zielen ontstaan.  
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Hoeveel mensen zien zichzelf vol hartstochten, 
- zwak, gekweld, in slechte toestand, ellendig. 
Nochtans bidden zij zonder ophouden.  
Zij verkrijgen echter niets omdat zij niet doen wat mijn Zoon zegt. 
De Hemel lijkt gesloten voor hen.  
 
Dit doet uw Mama verdriet. 
Ik zie immers dat zij tijdens hun bidden,  
- zich verwijderen van de Bron waarin alle Goeds te vinden is : 
de Wil van mijn Zoon. 
 
Degenen die opdienden deden precies wat mijn Zoon hen zei,  
dat is: "Vul de kruiken met water en breng ze naar de tafel."  
 
Mijn lieve Jezus zegende dat water en het werd heerlijke wijn.  
O, duizendmaal gezegend, degene die doet wat Hij zegt en wil!  
 
Hiermee gaf mijn Zoon mij de grootste eer,  
Hij maakte mij Koningin van alle Wonderen. 
Daarom immers wou Hij mij Zich hebben en wou Hij dat ik Hem 
vroeg om zijn eerste Wonder te verrichten.  
 
Hij hield zeer veel van mij  
- zoveel, dat Hij mij de ereplaats van Koningin wilde geven,  
ook van de Wonderen.  
 
Hij sprak met Daden, niet met Woorden: 
  
"Als je gunsten en wonderen wilt, kom dan naar mijn Moeder.  
Ik zal nooit iets weigeren van wat zij vraagt." 
 
Mijn kind, met mijn aanwezigheid op deze bruiloft,  
keek ik ook naar de toekomstige eeuwen.  
Ik zag het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde. 
Ik keek naar families, en ik bepleitte voor hen dat zij de Liefde van 
de Heilige Drie-Eenheid zouden symboliseren,  
zodat Haar Koninkrijk in volle kracht aanwezig zou zijn.  
 
En met mijn rechten van Moeder en Koningin, 
nam ik haar Regime ter harte.  
Ik bezat de Bron ervan.  
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En ik stelde alle genaden, alle hulp en heiligheid, die nodig zijn om 
te leven in een zo heilig Koninkrijk, ter beschikking van de mensen.  
 
Ik blijf herhalen: “Doe wat mijn Zoon jou zegt!” 
 
Mijn kind, luister naar Mij.  
Als je alles in jouw macht wilt hebben, zoek dan niets anders. 
Geef Mij de vreugde om van jou een echt kind, een kind van de 
Goddelijke Wil, te kunnen maken. 
 
Dan zal Ik het huwelijk sluiten tussen jou en het Fiat. 
Ik zal handelen als uw echte Moeder  
en ik zal het huwelijk sluiten door jou  
- als bruidsschat, het Leven van mijn Zoon te geven en  
- als geschenk, mijn Moederschap en al mijn Deugden. 
 
De ziel: 
Hemelse Mama, hoezeer dank ik U voor uw zo grote liefde voor mij, 
en omdat U bij alles wat U doet,  
- altijd aan mij denkt, en  
- zo grote genaden voorbereidt,  
dat hemel en aarde samen met mij ontroerd en verrukt zijn. 
Samen met allen, zeg ik : "Dank U! Dank U!"  
 
Heilige Mama, graveer a.u.b. in mijn hart uw heilige woorden:  
"Doe wat mijn Zoon jou zegt",  
Vorm in mij het Leven van de Goddelijke Wil, 
- waar ik zo naar verlang.  
Verzegel mijn wil,  
- zodat hij altijd onderworpen is aan de Goddelijke Wil. 
 
Praktische Wenk: 
Laten wij in al onze handelingen luisteren naar de woorden van onze 
hemelse Mama: "Doe wat mijn Zoon jou zegt",  
- opdat wij in alles de Goddelijke Wil vervullen. 
 
Gebedje: 
“Heilige Mama, kom in mijn ziel. Verricht voor mij het wonder en laat 
de Goddelijke Wil mij in bezit nemen.” 
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[1] Zie ook Bijlage: Dag 20 (a). 
 
[2] Zie ook Bijlage: Dag 23 (a), Dag 23 (b) en Dag 23 (c).  
 
[3] Zie ook Bijlage: Dag 25 (a) en 25 (b). 
 
[4] Dit is de 17e meditatie van het boek "De Koningin van de Hemel 
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil". Aangezien het origineel niet 
gevonden is, is deze les uit dat boek overgenomen.  
Zij kan geplaatst worden tussen Dag 20 en Dag 21. 
 
[5] Deze les is origineel van Luisa, afkomstig uit een apart 
handgeschreven schrift. Het breidt de les van Dag 23 uit.  
 
[6] Deze les is origineel van Luisa, uit een apart handgeschreven 
notitieboekje. Het breidt de les van dag 23 uit. 
 
[7] Deze les is origineel van Luisa, uit een apart handgeschreven 
schrift. Het breidt de les van dag 23 uit. 
 
[8] Dit is de 24e meditatie van het boek "De Koningin van de Hemel 
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil". Omdat het origineel niet 
gevonden is, is deze les uit dat boek overgenomen. 
 
[9] Dit is de 25e meditatie van het boek "De Koningin van de Hemel 
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil", maar hier is het volgens het 
origineel van Luisa, genomen uit een apart handgeschreven schrift. 
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