Jezus zei tot Luisa:

“Mijn dochter, moed, laat Mij jou tonen wat nodig is
voor het Koninkrijk van mijn Wil, zodat er niets ontbreekt
om Het in de menselijke familie te vormen. (...)

Nadat Ikzelf alles gedaan had en niets anders meer te doen had,
heb Ik alles toevertrouwd aan de apostelen .

Zo konden zij de verkondigers zijn van het Koninkrijk van de Verlossing.
En zo konden de Vruchten komen van de Werken die Ik volbracht heb
voor het Koninkrijk der Verlossing.

Hetzelfde zal gebeuren voor het Rijk van het Allerhoogste Fiat.
We zullen het samen doen, mijn dochter. (...)

Ik zal de Fundamenten voorbereiden en als alles klaar is,
zal Ik het toevertrouwen aan mijn ministers.

Zij zullen dan als Apostelen van het Koninkrijk van mijn Wil,
de verkondigers ervan zijn. (...

Laat Mij alles voltooien. Wanneer Ik klaar ben, kan ik dan alles toevertrouwen
aan de nieuwe Apostelen van mijn Wil.” (...)

"de Apostelen van het Koninkrijk van mijn Wil" — BvdH — 20 — 6 nov 1926



