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Het Onze Vader - "Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”. 

 
 
Mijn dochter,  
het 'Uw Wil geschiede' dat Ik onderwees in het 'Onze Vader' betekende  
dat allen moeten bidden om tenminste de Wil van God te kunnen doen.  
 
Dat geldt voor alle christenen en voor alle tijden. 
En je kan jezelf geen Christen noemen,  
- als je niet bereid bent om de Wil van de hemelse Vader te doen.  
 
“Op aarde zoals in de hemel”, betekent “leven in de Goddelijke Wil”.  
 
Het betekent te bidden dat het Koninkrijk van mijn Wil op aarde mag komen  
- om er in te leven.  
In de hemel doen zij mijn Wil niet, maar zij leven erin. 
Zij bezitten Hem als hun eigen bezit en hun eigen Koninkrijk. 
 
En als zij mijn Wil deden, maar Hem niet bezaten, dan zou hun Geluk niet volledig zijn. 
Omdat het ware geluk begint in het diepste van de ziel.  
 
De Wil van God doen  
- betekent niet het bezitten ervan, maar het zich onderwerpen aan wat Hij beveelt. 
Terwijl Leven in mijn Wil het bezit ervan is.  
 
De woorden 'Uw wil geschiede’ in het Gebed van de Heer: 
- is het gebed dat allen kunnen doen tot de Opperste Wil. 
 
De woorden "op aarde zoals in de hemel",  
helpen de mens terugkeren naar die Wil waaruit hij voortkwam, om zijn Geluk, het verloren 
Goed, en het Bezit van dat Goddelijk Koninkrijk terug te krijgen. 


