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De daden die in mijn Wil verricht worden,  

zullen altijd Leven, Licht en Warmte voor allen zijn." 

 

"Mijn dochter, 

 de aarde doet de zaadjes die erin gelegd worden ontkiemen en vermenigvuldigen.  

 

Mijn Wil is vruchtbaarder dan de aarde.  

Haar zaad, door zich in de ziel te verspreiden, 

-  komt tot ontkieming en ontwikkelt daar vele evenbeelden van Mijzelf.  

 

Mijn Wil laat mijn kinderen ontkiemen en zich vermenigvuldigen.  

De daden die in mijn Wil worden verricht, zijn als de zon:  

- allen ontvangen haar licht, haar warmte en al wat goed is in haar.  

 

Niemand kan iemand beletten van de weldaden van de zon te genieten.  

Tenzij ze vals spelen, genieten allen de voordelen.  

Iedereen staat bij haar in de schuld. Iedereen kan zeggen "de zon is van mij".  

 

Meer nog dan de zon worden de daden die in mijn Wil zijn verricht,  

- door allen verlangd en gevraagd: 

 

De vorige geslachten wachten erop om het stralende licht van mijn Wil te ontvangen  

- op alles wat zij volbracht hebben. 

De tegenwoordige geslachten wachten op hen,  

- om vruchtbaar te worden en door dit licht bedekt te worden  

De toekomstige geslachten wachten op hen,  

- als de vervulling van het goede dat zij zullen doen.  

 

De daden die in mijn Wil verricht worden, zullen altijd  

- in het eindeloze rad van de Eeuwigheid  

Leven, Licht en Warmte voor allen zijn." 


