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De waarde van het lijden. 

 
 

Deze ochtend liet mijn lieve Jezus zich zien, gekruisigd. 
Hij liet mij delen in zijn pijnen en Hij zei mij:  
 
"De wonden die Mij tijdens mijn Passie veel deden lijden waren zeer talrijk.  
Maar er was maar één Kruis.  
Dit betekent dat er vele wegen zijn waarop Ik de zielen tot volmaaktheid breng,  
Maar er is maar één Hemel waarin deze zielen zich zullen verenigen.  
 
Dus, als iemand die Hemel mist,  
is er geen andere hemel die hem voor altijd gelukkig  kan maken." 
 
Hij voegde eraan toe:   
"Kijk: er is één kruis. Maar dit kruis is gevormd met verschillende stukken hout.  
 
Dit betekent dat er één Hemel is. 
Maar deze Hemel bevat verschillende plaatsen, meer of minder glorierijk. 
 
En deze plaatsen zullen toegekend worden  
- naar gelang het lijden hier beneden,  
meer of minder zwaar.  
 
Oh, als iedereen de waarde van het lijden kende,  
dan zouden ze met elkaar wedijveren om meer te lijden!   
 
Maar deze wetenschap wordt door de wereld niet erkend. 
En zij verafschuwen alles wat hen rijker kan maken voor de eeuwigheid.” 
 
 


