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De grootheid van onthechte zielen. 

 
 
“Ik ben zo blij met de zielen die onthecht zijn van alles,  
- niet alleen affectief,  
- maar ook effectief,  
Naarmate zij zich van de dingen ontdoen, doordringt mijn Licht hen meer en meer. 
En zij worden als kristal. 
Niets verhindert het Licht van mijn Zon om in hen binnen te dringen, 
wat de materiële zon niet kan in gebouwen en andere materiële dingen. 
 
Daarna voegde Hij eraan toe:  
“Ach, zij denken dat zij zich ontdoen van alles. 
Maar in plaats daarvan worden zij niet alleen bekleed,  
- met geestelijke dingen  
- maar ook met stoffelijke. 
 
Mijn Voorzienigheid zorgt immers voor deze onthechte zielen  
- op een zeer speciale manier.  
Mijn Voorzienigheid begeleidt hen overal. 
Zij hebben niets. Maar zij bezitten alles." 
 
Hierna trokken we ons terug van de biechtvader. 
En we begaven ons naar religieuze mensen  
- die allemaal enkel voor hun eigen belang leken te werken.  
 
Terwijl Jezus tussen hen door ging, zei hij:  
“Wee, wee degene die enkel werkt om geld te verdienen!   
Jullie hebben jullie loon reeds ontvangen.” 
 


