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Leven in de Goddelijke Wil geeft blijvende Glorie aan God. 

 
Ik voelde mij meer en meer ellendig. 
Ik zei tot mezelf:  
"Mijn Jezus, wat een leven heb ik toch!"  
 
Onmiddellijk antwoordde  Jezus mij:  
 
"Mijn dochter,  
voor de ziel die in mijn Wil leeft,  
heeft de heiligheid maar één doel:  
een voortdurende "Eer aan de Vader"  
gevolgd door: 
"zoals het was in het begin,  
zoals het nu is  
en zoals het zal zijn in de eeuwen der eeuwen.." 
 
Er is niets waarin deze ziel God geen eer geeft.  
- compleet in alles, altijd stabiel, altijd gelijk, altijd koningin, 
zonder ooit te veranderen.  
 
Deze Heiligheid is niet onderhevig aan tegenslagen of verliezen 
Zij regeert altijd.  
Het fundament is het "Eer aan de Vader".(…) 


