Het Boek van de Hemel Deel 2 - 20 juni 1899 Luisa Piccarreta

De liefde van de heilige Aloysius van Gonzaga was zo groot,
dat zij in staat was de hele wereld in as te leggen.

(...) Daarna ging de hemel open. Het leek erop dat een zeer groot feest werd voorbereid.
Op dat moment daalde een jongeman met een prachtig uiterlijk neer uit de Hemel,
- helemaal verblindend met vuur en vlammen.

Jezus zei mij: "Morgen is het feest van mijn lieve Aloysius van Gonzaga.
Ik moet er heen gaan."
En ik: "En zo laat U mij alleen - wat zal ik doen?”

En Hij: "Ook jij zal komen.
Kijk eens hoe mooi Aloysius is!

Maar het grootste in hem, wat hem onderscheidde op aarde,
- was de Liefde waarmee hij alles deed.

Alles in hem was Liefde.

In zijn innerlijk was enkel Liefde.

En enkel Liefde omringde hem uitwendig.

Je kan zeggen dat zelfs zijn adem Liefde was.

Er wordt van hem gezegd dat hij nooit afgeleid werd.
De Liefde overstroomde hem immers.
En met deze Liefde zal hij eeuwig overstroomd worden, zoals je ziet."

En in feite leek het erop dat de Liefde van Sint Aloysius zo groot was,
- dat zij in staat was om de hele wereld te verbranden tot as.”

Toen voeqgde Jezus eraan toe:
"Ik wandel over de hoogste bergen, en daar vorm Ik mijn vreugde."

Omdat ik de betekenis hiervan niet begreep, vervolgde Hij:
"De hoogste bergen zijn de heiligen die Mij het meest bemind hebben.

En in hen heb Ik mijn vreugde, zowel
- wanneer zij op aarde zijn, als
- wanneer zij in de Hemel zijn.

De Liefde is alles."

“De Liefde is alles." SG - De Goddelijke Wil




