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Bidden in de Goddelijke Wil

Aangezien Jezus het leven van allen (van Adam tot de laatste geschapen ziel)
hersteld heeft, kunnen ook wij in Zijn Goddelijke Wil

bidden, werken, spreken, lopen, eten, slapen, ons ontspannen

in de naam van allen

Jezus zei tot Luisa :

"In mijn Blikken heb Ik de ogen van de schepselen genomen,

in mijn Stem hun woorden.

In mijn Bewegingen zijn de hunne,

In mijn Handen zijn hun werken,

In mijn Hart zijn hun verlangens en gevoelens,

In mijn Voeten zijn hun stappen.

En door hen de Mijne te maken, stelt Mijn mensheid de Vader tevreden.

Waarom kan jij dit dan ook niet doen?
Voor degene die Mij liefheeft is alles mogelijk wanneer hij is verenigd met Mij.

Bid in Mijn Wil.

En breng voor de Goddelijke Majesteit

- uw gedachten, waarin de gedachten van allen zijn,

-in uw ogen de blikken van allen.

Breng in uw woorden, bewegingen, gevoelens en verlangens,
- die van uw broeders.

Herstel voor hen en verkrijg voor hen licht, genade en liefde.

In mijn Wil ben je in Mij en in iedereen.
Jij zal mijn Leven leiden en samen met Mij bidden.

De Goddelijke Vader zal zich verheugen.
En het gehele hemelse Hof zal zeggen:

‘Wie is het die ons op aarde heeft geroepen?
Wie is het die de Heilige Wil omhelst en in zichzelf ons allemaal wil herenigen ?’

Hoeveel goeds kan je op aarde verkrijgen
- door ons van de Hemel naar de aarde te laten neerdalen."

“Jij zal mijn Leven leiden en samen met Mij bidden.” SG - De Goddelijke Wil




