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"Ik had alles gegeven. Met deze lanssteek wilde Ik een toevluchtsoord openen 
 in mijn Hart voor alle zielen. " 

 
(...)  mijn Liefde,  U schenkt ons druppels van Bloed en Water, 
de laatste die in uw brandende Hart overgebleven zijn.  
Deze wonde die de Liefde opende zegt mij zoveel!  
Uw mond zwijgt , maar uw Hart spreekt tot mij. 
 
Het zegt me: 
 
"Mijn kind, Ik had alles gegeven.  
Door deze lanssteek wilde Ik een toevluchtsoord openen in mijn Hart voor alle zielen.  
Mijn geopend Hart zal voortdurend naar allen uitroepen:  
 
"Als je gered wil worden, kom dan tot Mij! 
In Mij zal je vinden: 
- heiligheid,  
- verlichting van kwelling,  
- kracht in zwakheid,  
- vrede in twijfels,  
- gezelschap in eenzaamheid. 
 
O zielen die Mij liefhebben:  
als jullie Mij echt willen beminnen, blijf dan altijd in dit Hart.  
 
Hier zullen jullie vinden : 
- ware liefde om lief te hebben en  
- vurige vlammen om je te verbranden en je te verteren in de Liefde.  
 
Alles is aanwezig in dit Hart.  
Daar zullen jullie vinden : 
- de Sacramenten,  
- het leven van mijn Kerk, en  
- het leven van alle zielen. 
 
Daarin, voel Ik ook  
- de ontheiligingen tegen mijn Kerk,  
- de intriges van haar vijanden,  
- de pijlen die ze op haar afschieten,  
- mijn kinderen die ze vertrappen. 
Want er is geen belediging die mijn Hart niet voelt.  
 
Daarom, mijn kind, leef in mijn Hart.  
- om Het te verdedigen,  
- alle beledigingen  ertegen te herstellen, 
- alle mensen er naartoe te leiden. " 
 


