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De ziel die zich overgeeft aan Gods Wil,
heeft God in zich met al het Goede dat Hij bevat.

“Mijn dochter,

de mooiste en de voor Mij aangenaamste act is de overgave aan mijn Wil
Een zodanige overgave dat je je niet herinnert dat jij bestaat, maar enkel het
goddelijke Willen.

Spijt omwille van je zonden is goed en lofwaardig maar het vernietigt je eigen
wezen niet. Zich volledig overgeven aan mijn Wil vernietigt je eigen wezen wel en
laat je toe het goddelijk Wezen in bezit te nemen.

Als de ziel zich overgeeft aan mijn Wil eert zij Mij meer.
Dan bekom Ik van het schepsel alles wat ze Mij kan geven.

De ziel laat Mij toe terug te bezitten wat verloren was.
En de ziel bezit opnieuw het enige wat ze moet bezitten: God.

God opnieuw bezitten betekent ook al het Goede bezitten dat in God is.
Enkel als de ziel volledig in Gods Wil leeft, bezit zij God.

Als ze mijn Wil echter opnieuw verlaat, dan krijgt ze haar eigen wezen terug,
samen met al het kwaad van haar verdorven natuur”.




