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Hoe meer de ziel zich leegmaakt van zichzelf,
hoe meer Jezus haar kleedt met Hem-zelf.

Ik was in mijn gewone toestand en ik vroeg mijn beminnelijke Jezus in mij te
komen om lief te hebben, te bidden en eerherstel te brengen, omdat ik dit niet kon.

Mijn lieve Jezus kwam uit medelijden met mijn onvermogen bij mij. Hij bleef een
tijdje om samen te bidden, lief te hebben en te herstellen.
Dan zei Hij me:

“Mijn dochter,

hoe meer de ziel zich leeg maakt van zichzelf, hoe meer Ik haar kleed met Mezelf.
Hoe meer ze ervan overtuigd is, niets te kunnen, hoe meer Ik in haar handel en Ik
alles doe.

Ik voel hoe al mijn liefde, mijn gebeden, mijn herstel geactiveerd worden door het
schepsel.

En om Mij zelf eer te brengen, luister Ik naar wat zij wil doen.
-Wil ze beminnen? Ik ga naar haar en Ik bemin samen met haar.
-Wil zij bidden? Ik bid samen met haar.

Kortom, haar niets-zijn en haar liefde -die de Mijne is-
binden Mij en verplichten Mij
om samen met haar te doen wat zij wil.

En Ik geef de ziel de verdienste van mijn Liefde, mijn Gebeden en mijn Herstel.
Met grote tevredenheid ervaar Ik hoe mijn leven wordt herhaald.

En Ik laat de resultaten van mijn Akten neerdalen voor het Goed van allen

Zij zijn immers niet van het schepsel, dat in Mij verborgen is, maar van Mij.

“Zich leegmaken van zichzelf. “ SG-De Goddelijke Wil




