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De ziel die de ‘Uren van de Passie’ overweegt, maakt het Leven van Jezus tot het hare
en verricht dezelfde taak.

Terwijl ik zoals gewoonlijk de ‘Uren van de Passie’ overwoog, zei mijn lieve Jezus:

“Mijn dochter, de wereld hernieuwt voortdurend mijn Passie.
Mijn Uitgestrektheid omvat alles, in en buiten de schepselen.

In het contact met hen word Ik gedwongen om spijkers, doornen, geselingen, verachting, spuug en
al de rest wat Ik leed in de Passie — en nog meer — te ontvangen.

In het contact met zielen die deze ‘Uren van de Passie’ overwegen, voel Ik hoe de spijkers
verwijderd worden, de doornen vernietigd, de wonden geheeld en de spuug weggenomen.
Ik voel Mij vergoed voor het slechte dat anderen Me aandoen.

Ik ervaar dat hun contact Me geen kwaad berokkent, maar goed doet.

Daarom steun ik meer en meer op hen.”

Als aanvulling hierop, kwam Jezus terug op deze” Uren van de Passie “en Hij zei

“Mijn dochter, de ziel deze Uren overweegt, mijn gedachten tot de hare maakt.

Zij neemt mijn eerherstel, gebeden, verlangens, genegenheden en zelfs mijn intiemste vezels
en maakt alles tot het hare.

Als verbinding tussen Hemel en aarde doet zij hetzelfde als Ik .
En als mede-verlosseres zegt ze samen met Mij:

‘Ecce ego, mitte me’ (Hier ben ik, zend mij)

Ik wil herstellen voor allen, antwoorden in naam van allen en het goede brengen voor allen”.

De “Uren van de Passie” — “Hier ben ik-zend mij” SG- De Goddellijke Wil




