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Jezus wilde zelf het schepsel voorbereiden om Hem waardig te ontvangen in het
Sacrament van de H. Eucharistie. Elke Hostie bevat zijn hele Leven ...

Ik bereidde mij voor om mijn lieve Jezus te ontvangen in de Heilige Communie en
Ik vroeg Hem om mij bij te staan in mijn grote ellende.

Hij zei:

“Mijn dochter,

Ik heb dit sacrament de laatste dag van mijn leven ingesteld
-om mijn ganse Leven te kunnen insluiten in elke Hostie,
als voorbereiding voor elk schepsel dat Me zou ontvangen.

Ik wou er zeker van zijn dat elk schepsel de nodige middelen had
om me te ontvangen in de H. Eucharistie.

Het schepsel had Mij nooit kunnen ontvangen
zonder de voorbereiding van God Zelf.

Mijn overmatige Liefde wilde Mezelf aan het schepsel geven.
Maar zij was niet in staat om Mij te ontvangen.

Daarom plaatste Ik in Haar mijn hele Leven:
- mijn Werken,
- mijn Voetstappen en

- mijn Liefde.

En Ik plaatste ook in Haar :
-het Lijden van mijn Passie

als voorbereiding om Mij te ontvangen in de Hostie.

“Bekleed je dus met Mij.»

« Bedek je met elk van mijn Akten en kom Mij ontvangen. »

« Elke Hostie bevat mijn hele Leven » SG- De Goddelijke Wil




