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Jezus is Licht en Licht is Waarheid.
Als de ziel Licht wil in alles moeten haar akten uit de Waarheid voortkomen.

Ik was in mijn gewone toestand. Mijn gezegende Jezus liet zich zien als Licht.
Hij sprak deze eenvoudige woorden:

“Ik ben Licht.
Maar waaruit is Licht gevormd?
Wat is het beginsel van Licht? Het is Waarheid.

Dus, Ik ben Licht omdat Ik Waarheid ben.
Daarom, de ziel kan enkel Licht zijn en haar akten kunnen enkel vol licht zijn
als zij wortelen in de Waarheid.

Waar verwarring is, bedrog of schijnheiligheid kan geen Licht zijn,
- alleen duisternis”.

En Hij verdween in een flits.

“Licht en Waarheid” SG- De Goddelijke Wil




