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                           Het Woord „Wil van God„ bezit de Scheppende Kracht. 
 

Wanneer de priester Mij in de Hostie consacreert is het omdat mijn Wil 
deze macht gegeven heeft aan de woorden die hij over de hostie uitspreekt. 

 

 
 
Ik dacht aan de heilige Wil van God.  
Ik zei bij mezelf: 
 
„Welke magische kracht heeft deze Goddelijke Wil, 
- welke macht, 
- welke betovering!”  
 
Terwijl ik hieraan dacht, zei mijn lieve Jezus tot mij: 
 
“Mijn dochter,  
Het woord “Wil van God“ op zichzelf, bevat de Scheppende Kracht. 
 
Daarom heeft dit Woord de macht 
- om te scheppen, 
- om te veranderen, 
- om te verteren, 
- om nieuwe stromen van Licht, van Heiligheid over de zielen te laten vloeien.  
 
Enkel in het “Fiat’ is er scheppende Kracht.  
 
En wanneer de priester Mij in de Hostie consacreert is het omdat mijn Wil  
 deze macht gegeven heeft aan de woorden die hij over de hostie uitspreekt. 
 
Alles komt van mijn “Fiat” en alles vindt zijn oorsprong in Hem. 
 
Enkel reeds bij de gedachte mijn Wil te doen,  
- voelt de ziel zich zachter, gesterkt en veranderd.  
Bij de gedachte om mijn Wil te doen,  
- is het alsof zij zich op weg begeeft om alle Goeds te vinden.  
 
Wat zal het dan zijn als zij mijn Wil doet en in mijn Wil leeft?”  


