Het Boek van de Hemel Deel 2 — 2 Augustus 1899 Luisa Piccarreta

»Wees waakzaam om de vele Genaden die Ik jou geef, te beantwoorden.”

Deze ochtend liet mijn lieve Jezus zich zeer bedroefd zien.

En Hij was bijna woedend op de mensen. Hij dreigde om de gewone tuchtigingen te
zenden en hen onder bliksem, hagel en vuur te laten sterven.

Ik drong er bij Hem op aan om rustig te worden.

Jezus zei mij:
“De gruweldaden die van de aarde naar de Hemel opstijgen, zijn zo talrijk, dat

- wanneer het gebed en het lijden van de offerzielen gedurende 15minuten zou ophouden,
dan zou Ik vuur uit de aarde laten oplaaien en hiermee de mensen overstromen.”

Dan voegde Hij eraan toe:

“Zie hoeveel Genaden Ik aan de schepselen wil schenken.
Daar Ik geen instemming vind, ben Ik gedwongen om hen in Mij te behouden.

Erger nog, zij laten Mij hen veranderen in kastijdingen.

Wees aandachtig mijn dochter om de zovele Genaden die Ik in jou uitstort te beantwoorden.

Overeenstemming is als

- een vriendelijk welkom,

- een respect tegenover de mensen wanneer zij ons komen bezoeken,
zodanig dat, aangetrokken

- door dit respect en door de vriendelijkheid tegenover hen,

zij gedwongen worden terug te komen en

zZij zover komen dat zij zelfs niet meer van hen kunnen scheiden.

Alles is met Mij in harmonie. Naargelang de zielen Mij ontvangen en Mij op aarde behandelen
zal ik Mij tegenover hen gedragen in de Hemel.

Ik laat hen de deuren open vinden.

Ik zal het gehele hemelse Hof uitnodigen om hen te verwelkomen.

En Ik zal hen laten zitten op de mooiste troon.

Maar het zal het tegenovergestelde zijn voor hen die Mij niet ontvangen.”

“Instemming is de open deur die Mij in het hart laat binnentreden” SG — De Goddelijke Wil




