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Luisa Piccarreta

Het ware teken om te weten of je in de Goddelijke Wil leeft.

Mijn dochter,

het echte teken om te weten of een ziel in mijn Wil leeft is dat

- alles wat zij meemaakt en
- elke omstandigheid
in vrede ervaren wordt.

Want Mijn Wil is volmaakt en heiliq.

Als de ziel zich onrustig voelt
- bij tegenspraak verstervingen en bitterheden,
kan zij niet zeggen dat zij in Mijn Wil is.

Indien zij gelaten is en zich eveneens onrustig voelt,
- kan zij hoogstens zeggen
dat zij in de schaduw is van Mijn Wil

Immers, wanneer zij buiten mijn Wil is,
- is zij vrij om zich zelf te voelen,
maar niet als zij in_ mijn Wil is.

“Mijn Wil is volmaakt en heilig”

SG - De Goddelijke Wil




