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Het Boek van de Hemel Deel 31 — 9 oktober 1932 Luisa Piccarreta

Het wonder van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Weet je waarom wij dit heilig schepsel zo geschapen hebben?

Het was
- om de ganse schepping te vernieuwen,
- om haar met een nieuwe liefde te beminnen,

- om alle wezens en elk ding in veiligheid te brengen
onder de vleugels van dit schepsel en deze hemelse Moeder.

Onze Werken zijn nooit los van elkaar.

Wij vertrekken altijd vanuit één enkele en unieke Akt.
Deze Akt is één. Hij verenigt alles, hij volbrengt alles alsof alle Akten één waren.

Onze Almacht, onze creatieve Kracht is:
- in één Akt alles volbrengen, alles vinden, en het goede doen voor allen.

« Mais nous partons toujours d’un seul et unique Acte » GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis




