
Onze Moeder Koningin zei tot Jezus: 
 
"Mijn zoon,  
deze ziel zal altijd klaar staan  
om te doen en te lijden wat Wij willen. 
Zij is als een touw  dat ons in staat stelt  
om de Gerechtigheid  te binden. 
 
Daarom, spaar de wereld 
- van zoveel bloedbaden en 
van zoveel bloed dat vergoten zal worden.” 
 
 
(…)“Zie je, mijn zoon, we hebben een derde 
 persoon bij ons: de biechtvader. 
 
(...) wanneer hebt U weerstaan aan de kracht  
- van de ziel die haar lijden en gebed verenigt, en 
- van hem die zich met U verbindt enkel om  
om  
- U te verheerlijken en  
- te werken voor het welzijn van het volk? “(...) 
 
 

" Spaar de wereld" - LDC 4 - 9 septembre 1900                 


