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De ziel die van het leven van Jezus leeft kan zeggen dat haar leven voorbij is. 

 

 

Ik was in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd lieflijke Jezus kwam en zei:  

 

“Mijn dochter,  

alles wat je voor Mij doet, zelfs een ademhaling  

-komt in  Mij binnen als een bewijs van je liefde voor Mij.  

En in ruil daarvoor, schenk Ik jou mijn tekenen van liefde.  

 

Daarom kan de ziel zeggen:  

Ik leef van de tekenen van liefde die  mijn geliefde Jezus me geeft”.  

 

Jezus voegde eraan toe :  
“Mijn geliefde dochter,  jij leeft van mijn leven.  

Er kan dus gezegd worden  dat jouw leven beëindigd is.  

Jij leeft niet meer.  

 

Het is niet jij die leeft, maar Ik. 

Daarom  ontvang Ik alles wat zij jou aandoen, prettig of pijnlijk,  

alsof het Mij werd aangedaan.  

 

En jij kan dit verstaan omdat jij niets voelt van wat zij jou ook aandoen, prettig of pijnlijk.  

 

De betekent dat er iemand anders is die de vreugde of de pijn voelt.  

En wie anders kan dit voelen dan Ikzelf die in jou leef en je zeer zeer liefheb.”  

 

 
 


