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Uit  de standvastigheid, de vrede en het geduld kan je herkennen  

Wie het is Die in jou werkt. 

 

Ik dacht na over mijn toestand die Vrede en Liefde lijkt te zijn. 

Niets stoort me. Alles is goed en niets is zonde. 

Ik zei bij mezelf: “Wat zal er gebeuren op het ogenblik van mijn dood? 

Het beeld zal veranderen en ik zal het tegengestelde te zien krijgen. 

Alles zal me verontrusten en alles wat ik gedaan heb zal een aaneenschakeling van 

fouten zijn.”  

 

Terwijl ik daaraan dacht zei Jezus:  

 

 “Mijn dochter, het komt me voor dat je jezelf met geweld wil verontrusten en mijn 

voortdurende rust in jou wegnemen. 

 

Denk je dat  

-je geduld 

-de standvastigheid 

-de vrede van je toestand 

van jou zijn, 

of veel meer de vrucht en de genade van Degene Die in jou woont? 

 

Ik alleen bezit deze gaven. 

En uit de standvastigheid, de vrede en het geduld  

kan je herkennen Wie het is Die in jou werkt. 
 

Als het haar aard of de duivel is, dan is de ziel onderhevig aan voortdurende 

veranderingen. Ze is nu eens in deze stemming, dan weer in een andere.  

Soms is zij zeer geduldig en nadien ergert zij zich. 

 

Ach, mijn lieve dochter,  

waar God niet is kan er geen standvastigheid noch iets echt goeds zijn.  

Verstoor dus je eigen rust en de Mijne niet meer. Wees veeleer dankbaarder.” 
 


