Het Boek van de Hemel Deel 29 - 16 april 1931 Luisa Piccarreta

Moed behoort toe aan vastberaden zielen. Jezus toont zich aan Luisa vergezeld
door zes engelen, drie aan zijn rechterzijde en drie aan zijn linkerzijde .

“‘Daarom mijn dochter, moed, wees niet bang.
En waar zou je bang voor zijn?

Ik heb je zes engelen gegeven om over jou te waken.

Elk van hen heeft de taak je te begeleiden op het eindeloze pad van mijn eeuwige Wil
zodat je met Mij kan ruilen

- jouw daden, jouw liefde, en

- datgene wat de Goddelijke Wil gedaan heeft

bij het uitspreken van de zes Fiats in de schepping.

Elke engel heeft dus
- een Fiat en wat er uit dit Fiat voortkwam,
Hij vraagt jou om elk Fiat te ruilen, zelfs met het offer van je leven.

Deze engelen verzamelen jouw daden.

Ze vormen er kronen mee.

Terwijl zij zich neerbuigen, offeren zij deze aan de Godheid
- in ruil voor wat onze Goddelijke Wil gedaan heeft

opdat Hij gekend wordt en Zijn Koninkrijk op aarde komt.

Maar dat is niet alles.

Aan het hoofd van deze engelen, sta Ik

- die hen leidt en in alles over jou waak,

- die zelf in jou de daden verricht en deze door Ons gewilde Liefde geef
zodat je genoeg Liefde hebt

om te kunnen ruilen met zoveel grote Werken van onze opperste Wil.

Dus stop niet. Je hebt veel te doen:

- je moet Mij volgen, Ik die nooit stop.

-Je moet de engelen volgen, want zij willen de taak volbrengen die hun is toevertrouwd,
En jij moet jouw taak volbrengen als dochter van onze Goddelijke Wil.”

« Jezus staat aan het Hoofd van de zes engelen die over Luisa waken.” SG - De Goddelijke Wil




